
OUDE-TONGE – Van een afstandje ziet de Korenbloem 
er weer hagelwit uit. De romp van de molen van Oude-
Tonge is schoongemaakt, maar de onderhoudsklus 
is nog niet geklaard. Na wat voegwerk volgt later een 
schilderbeurt, ook van de luiken en ander houtwerk. 
Het kan nog wel tot het nieuwe jaar duren voordat de 
Korenbloem weer in volle pracht staat te bloeien.

Tekst en foto: Kees van Rixoort

Korenbloem op weg  
naar prachtige bloei

GOEREE-OVERFLAKKEE – De RAD is verantwoordelijk voor de 
afvalinzameling in de gemeente Hoeksche Waard en per 1 april 2021 ook 
in de gemeente Goeree Overflakkee. In opdracht van deze gemeenten voert 
de RAD een sorteerproef uit van het restafval. Het doel van de sorteerproef 
is voor de Hoeksche Waard om erachter te komen wat het effect van Goed 
Scheiden Loont op het afvalaanbod is en welke verbeteringen er nog 
mogelijk zijn. Daarnaast wordt tijdens de analyse aandacht besteed aan de 
hoeveelheid keukenafval dat nog bij het restafval terecht komt. Uit eerdere 
sorteerproeven bleek dat het restafval van de inwoners grotendeels uit 
grondstoffen bestond als GFT (keukenafval), papier, plastic, glas en textiel. 
Dit jaar wordt ook een analyse uitgevoerd van het restafval van de gemeente 
Goeree Overflakkee. Hierbij wordt vooral gekeken naar de huidige 
samenstelling van het restafval om het scheidingsgedrag van de inwoners te 
bepalen. In de week van 2 t/m 6 november 2020 zullen in deze gemeenten 
monsters worden genomen van het restafval. Het is dus mogelijk dat u 
RAD-voertuigen ziet rijden die enkele containers leegmaakt en vervolgens 
weer wegrijden. De reguliere inzameling wordt daarna uitgevoerd. In beide 
regio’s worden steekproefsgewijs containers geleegd. Vervolgens wordt de 
inhoud van de ingezamelde containers naar een gespecialiseerd gebracht en 
gesorteerd en geanalyseerd.

De RAD voert afvalsorteerproef uit 

In 2022 sluitende  
begroting?
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Behalve de molen van Oude-
Tonge heeft de eilandelijke 
Molenstichting recent drie andere 
molens onder handen genomen. 
De Korenaar in Stad aan ’t 
Haringvliet en de Bommelaer 
in Den Bommel hebben een 
schilderbeurt achter de rug.

En in Dirksland zijn de 
werkzaamheden zo goed 

als afgerond. Die waren wat 
omvangrijker en bestonden 
onder andere uit het aanbrengen 
van een nieuwe zolder en de 
renovatie van het metselwerk 
onder de stelling. Daarnaast is 
in deze molen, de Eendracht, de 
voormalige elektrische maalderij 
van Ooltgensplaat ingebouwd. 
Zodra er weer mogelijkheden zijn 
voor een feestelijke bijeenkomst, 

bepaalt de Molenstichting een 
openingsmoment.

De werkzaamheden aan de vier 
Flakkeese molens waren en zijn in 
handen van Spoon bouwrestauratie 
in Ouddorp.



Dinsdag 27 oktober 
SOMMELSDIJK – Exoduskerk, Dorpsweg. Bijbelstudieavond over 
de profeet Micha. Aanvang 19.30 uur. Leiding ds. Jan de Visser. 
Opgeven via bertvoorberg31@gmail.com 

Zaterdag 31 oktober 
HERKINGEN – Zaterdagavond voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. 
Boerderij Peuterdijk 59. Aanvang 19.30 uur. Org. JV De Landman. 
Info: https://www.facebook.com/JVdeLandman/ 

Zaterdag 7 november 
SOMMELSDIJK – Concert Vocaal ensemble Magnificat ‘Sound 
of Silence’. Aanvang 20.00 uur in de Rehobothkerk, Olympiaweg 
44. Dirigent Mirjam van den Hoek, begeleiding Sander van den 
Houten. Kaarten via de website www.kamerkoormagnificat.nl

Dinsdag 17 november 
DIRKSLAND – ‘Ik ben’-serie Bijbelstudies door ds. J. Nugter. 
‘Ik ben het Brood des Leven’. 20.00 uur Gebouw Van Dongen, 
Vlakbodem 1. Graag i.v.m. maatregelen RIVM van te voren 
aanmelden via telefoonnummer 0187 785034 of per mail martin.
selina@kpnmail.nl 
SOMMELSDIJK – Exoduskerk, Dorpsweg. Bijbelstudieavond over 
de profeet Micha. Aanvang 19.30 uur. Leiding ds. Jan de Visser. 
Opgeven via bertvoorberg31@gmail.com 

Zaterdag 21 november 
HERKINGEN – Zaterdagavond voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. 
Boerderij Peuterdijk 59. Aanvang 19.30 uur. Org. JV De Landman. 
Info: https://www.facebook.com/JVdeLandman/ 

Donderdag 26 november 
SOMMELSDIJK – Cursus Geestelijke Vorming. Rehobôthkerk, 
Olympiaweg. Spreker: Prof. Dr. W. de Vries. Thema: Evolutie, wat is 
het bewijs en wat is in het geding. Aanvang 19.45 uur.  

Dinsdag 8 december 
DIRKSLAND – ‘Ik ben’-serie Bijbelstudies door ds. J. Nugter. 
‘Ik ben de Deur’. 20.00 uur Gebouw Van Dongen, Vlakbodem 
1. Graag i.v.m. maatregelen RIVM van te voren aanmelden via 
telefoonnummer 0187 785034 of per mail martin.selina@kpnmail.nl 

Zaterdag 12 december 
• HERKINGEN – Zaterdagavond voor jongeren tussen 12 en 18 

jaar. Boerderij Peuterdijk 59. Aanvang 19.30 uur. Org. JV De 
Landman. Info: https://www.facebook.com/JVdeLandman/

• OUDDORP – Kerstzangavond met Chr. Gemengd koor 
Laudate Dominum en Joyfull Voices. Aanvang 19.30 uur in de 
Dorpskerk. Gratis toegang, wel collecte.

• 

Donderdag 31 december 
OUDDORP – Oliebollenverkoop, van 8.00 tot 11.30 uur bij de 
Dorpskerk, Weststraat 2. De opbrengst is voor de Hervormde 
Gemeente.  

Donderdag 14 januari 
SOMMELSDIJK – Cursus Geestelijke Vorming. Rehobôthkerk, 
Olympiaweg. Spreker: dr. C.P. de Boer. Thema: 75 jaar na 
Auschwitz, waar staan we en hoe gaan we verder? Aanvang 19.45 
uur. 

Zondag 25 oktober 2020

STAD AAN ’T HARINGVLIET – In het kader van het 
Wissellijstenproject in Het Trefpunt, wordt in de maand november 
foto’s van de dorpsgenoten die vroeger bij Rumptstad gewerkt 
hebben en nu nog op het dorp wonen, getoond.

Zij kunnen veel verhalen vertellen over de destijds grootste werkgever van het dorp 
waarvan de producten en vooral de ploegen over de gehele wereld verkocht werden. Met 
deze serie hopen we weer een stukje trots over vroeger te laten zien en de kijkers te helpen 
herinneringen op te halen en te delen. De vrouwen hangen bij de dokterspraktijk en de 
mannen staan in verband met de corona voor de ramen in plaats van in de grote zaal te 
hangen.

Wissellijstenproject Trefpunt
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OUDDORP – Ger. Gem. woensdag 
28 oktober 19.30 uur ds. G. Pater 
(Reformatieherdenking/HHK)

OUDE-TONGE – Ger. Gem. woensdag 
28 oktober 19.30 uur ds. E. Bakker

OUDDORP
Herv. Gem. 9.30 uur ds. J.W. Verboom en 18.00 uur 
ds. W.J. Verboom – Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 
18.30 uur ds. H. Juffer – Geref. Kerk 10.00 uur dr. H. 
Russcher en 18.30 uur ds. C.W. Hoek – Ger. Gem. 9.30 
en 18.30 uur leesdienst – Doopsgezinde Gem. 9.30 
uur ds. E.A. van Hoof en 18.30 uur br. M. Nap

GOEDEREEDE
Herv. Gem. 10.00 uur ds. H. Liefting en 18.30 uur ds. 
P.J. Stam – Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. 
J.W. van Estrik

STELLENDAM
Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Hoolwerf, 16.00 uur ds. 
D. Hoolwerf en ds. C.W. Hoek (Jeugd-schuurdienst 
samen met Geref. Kerk) en 17.00 uur prop. J. 
Speksnijder – Hersteld Herv. Gem. 10.00 en 18.00 
uur ds. W.J. van den Brink – Geref. Kerk 10.00 uur ds. 
C.W. Hoek (kinderdienst Ouddorp) en 18.30 uur geen 
dienst

MELISSANT
Hersteld Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. G.T. van 
Appeldoorn – Geref. Kerk 9.30 uur ds. M.P. Vis – 
Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 15.00 uur ds. G. 
van Manen – Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur 
leesdienst

DIRKSLAND
Herv. Gem. 10.00 uur ds. G. van Meijeren en 18.00 
uur ds. J. Noordam – Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur 
leesdienst – Ziekenhuis 14.30 uur geen dienst

HERKINGEN
Herv. Gem. 10.00 uur ds. G.J. Anker en 18.00 uur ds. 
M.A. Post – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. P.C. 
Hoek en 18.00 uur ds. G.K. Terreehorst – Ger. Gem. 
10.00 en 18.00 uur ds. G. van Manen

SOMMELSDIJK
Herv. Gem. 10.00 uur ds. B.M. van den Bosch en 
14.30 uur ds. J. de Jong (afscheidsdienst) – Hersteld 
Herv. Gem. 9.30 uur ds. J. Koppelaar en 17.00 uur ds. 
A. Kos – Lukaskapel 10.00 uur ds. E. Gouda (alleen 
voor bewoners Nieuw Rijsenburgh) en 14.30 uur 
geen dienst – Exodus Gemeente PKN 10.00 uur ds. 
J. de Visser – Remonstrantse Gem. 10.00 uur geen 
dienst – Lachai-Roï Gem. 10.00 uur samenkomsten in 
huisgroepen (mentor@lachai-roi.nl)

MIDDELHARNIS
Herv. Gem. 10.00 uur ds. M.J. van Oordt (bed. H.D.) 
en 18.00 uur ds. M.K. de Wilde – Geref. Kerk 10.00 
uur ds. L.J. Lingen – Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. 
G.J.N. Moens – Chr. Geref. Kerk 10.00 uur ds. G.R. 
Procee en 18.00 uur ds. C. Oorschot (bed. H.D.) – 
Geref. Kerk (Vrijgem.) 10.00 uur br. Van Loenen 

– CGM De Rots, Diekhuus 10.00 uur dhr. K. de 
Vlieger – Samenkomst rondom het Woord van God, 
Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27, 15.30 uur ds. J. 
Nugter (aanmelden verplicht)

NIEUWE-TONGE
Herv. Gem. 9.30 uur ds. P. van der Kraan en 18.00 
uur ds. A. van Vuuren – Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 
18.00 uur ds. T.A. Bakker – Ger. Gem. 10.00 en 18.00 
uur leesdienst

OUDE-TONGE
Herv. Gem. 10.00 uur ds. M.P.D. Barth en 18.00 uur 
ds. A.J. Mouw – Ger. Gem. 10.00 en 16.00 uur ds. 

K. Boeder – Evangelie Gemeente Flakkee 10.00 uur 
mevr. E. Littel – Messiaanse Gemeente, De Bron, 
zaterdag 13.00 uur dhr. W. Verwoerd

STAD a/h HARINGVLIET
Herv. Gem. 10.00 uur ds. G.C. Klok en 18.00 uur 
www.hervormdmiddelharnis.nl – Geref. Kerk 10.00 
uur ds. H.P. de Goede

DEN BOMMEL
Herv. Gem. 10.00 uur ds. B. de Borst (bed. H.D.) en 
18.00 uur ds. C. Doorneweerd – Geref. Kerk 10.00 uur 
ds. T.W.H. van der Heijden

OOLTGENSPLAAT
Herv. Gem. 9.30 uur ds. R.W. de Koeijer en 18.00 uur 
ds. G.J. Anker – Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 15.30 
uur ds. G.K. Terreehorst – Geref. Kerk 9.30 uur ds. B.J. 
Oldenhuis – Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst en 18.00 
uur ds. K. Boeder

LANGSTRAAT
Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Boers
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Donderdagavond 29 oktober verzorgt 
portefeuillehouder Feller samen met de 
concerncontroller Van den Doel in de 
dialoogvergadering een presentatie over de 
gemeentelijke programmabegroting 2021. Dat is voor 
de fracties in de raad dan beeldvormend in aanloop 
naar de extra raadsvergadering die wordt belegd op 
12 november. In die bijeenkomst kunnen de politieke 
partijen hun oordeel geven en vervolgens tot een 
vaststellingsbesluit moeten komen. 

Nog onzekerheden maar 
vanaf 2022 naar sluitende 
meerjarenbegroting

In de aanbiedingsbrief stelt het college van b. en w. dat het gelukt is om 
vanaf 2022 – op basis van het anticiperend scenario – een sluitende 
meerjarenbegroting te kunnen aanbieden. Om het tekort van 2021 weg te 
werken zal beperkt gebruik worden gemaakt van gelden uit de algemene 
reserve. Dat alles neemt niet weg dat de meerjarenramingen, mede 
bezien in de huidige context van Covid-19 kwetsbaar zijn. Daar komt 
bij de onzekerheid over toekomstige resultaten van herverdeeleffecten 
algemene uitkering gemeentefonds en openstaande PM-posten. Het 
college geeft aan dat het de raad uiteraard vrij staat om financiële 
wijzigingen in de aangeboden begroting door te voeren. Als handreiking 
geeft b. en w. aan verhoging van belastingen. Onderverdeeld OZB 1 
procent verhoging dat levert 95.000 euro op en bij de reinigingsheffing 
die nog uitgewerkt moet worden bij de invoering van Diftar. 
Geconcludeerd wordt de toeristenbelasting pas in 2023 bekeken kan 
worden. Dit in verband met al gemaakte afspraken met de sector voor de 
komende 2 jaar.

Eneco-gelden
Andere beslispunten zijn het VCP Middelharnis/Sommelsdijk Micro-

maatregelen: In april is het 
maatregelenpakket vastgesteld 
voor een investeringsbedrag van 
3 miljoen euro. Dat is vooralsnog 
een raming van de kosten. Per 
maatregel moet een nadere analyse 
worden gemaakt met ontwerp 
en daarbij behorende kosten. De 
gemeenteraad neemt dan over dit 
voorgelegde detail een beslissing. 
Ook belangrijk is wat er met de 
resterende Eneco-gelden gaat 
gebeuren. Er is door de raad een 
reserve dekking kapitaallasten 
ingesteld van rond 30.8 miljoen 
euro. De reserve is doorgevoerd 
in de begroting. Het resterend 
deel van de ontvangen Eneco-
gelden, groot 18,9 miljoen euro, is 
vooralsnog niet bestemd. Het zou 
een overweging kunnen zijn een 
deel van dit restant in te zetten. 
Maar ook kan worden bezien in 
hoeverre groot onderhoud van 
civieltechnische kunstwerken als 
vervangingsinvesteringen kunnen 
worden aangemerkt, stelt het 
college in de aanbiedingsbrief. 
Bij inzet van de algemene 
reserves zal voor de jaren 2022 
en 2023 per jaar 250.000 euro 
incidenteel worden gedekt voor de 
transitievisie Warmte en Stad aan 
’t Haringvliet aardgasvrij.

Opgaven
Ook moet rekening worden gehouden met het feit dat er nog een aantal 
belangrijke opgaven wachten die wel zijn benoemd in de Kadernota 
2021 maar nog niet financieel zijn vertaald zoals Gebiedsontwikkeling 
Middelharnis/Sommelsdijk, huisvesting ambtelijke – en bestuurlijke 
organisatie, het door-ontwikkelen project Fort Prins Frederik en wat er 
moet gebeuren met de zwembaden op het eiland.

Corona-gevolgen
De miljoenennota 2021 van de rijksoverheid zal ook voor de gemeente 
gevolgen hebben voor de gemeentelijke begroting 2021- 2024. De vraag 
in welke mate dat zal zijn, is niet eenvoudig te beantwoorden. Dit wordt 
pas zichtbaar in de van het rijk te ontvangen circulaires. Er komt wel 
meer geld naar gemeenten om mensen te begeleiden die hun baan 
verliezen. Dit extra geld voor gemeenten komt boven op de compensatie 
van ruim € 1,5 miljard voor 2020 die al eerder is afgesproken om de 
gevolgen van corona op te vangen. Over de vermogenspositie van de 
gemeente stelt het college dat de financiële positie van de gemeente is 
verbeterd. De zogenoemde solvabiliteit is toegenomen en wordt gezond 
genoemd.

Eiland vol energie
In het uitgebreide document Programmabegroting 2021 is een 4-tal 
themagebieden genoemd die met een subdoelstelling worden toegelicht. 
Het gaat om de thema’s Leefbaarheid, Jong en oud, Economie en 
Burger, bestuur en financiën. Daarbij is de blik gericht op het gesloten 
coalitieakkoord met als titel “Een eiland waar je energie van krijgt”. Eén 
van de doelen is “Er is vertrouwen en, letterlijk en figuurlijk, voldoende 
ruimte voor het realiseren van lokale initiatieven. Inwoners, stakeholders 
en gemeente voelen zich gestimuleerd om hier hun verantwoordelijkheid 
in te nemen en zijn bereid zich (vrijwillig) in te zetten voor de sociale 
vitaliteit op het eiland”.

Goeree-Overflakkee

Jaap Ruizeveld

Yes, het hele Zwem-ABC is binnen
DIRKSLAND – Iedereen 
zou zich moeten kunnen 
redden in het water, zeker 
op een eiland als Goeree-
Overflakkee. Het halen van 
zwemdiploma’s is daarom 
van groot belang. En dan bij 
voorkeur het hele Zwem-ABC, 
dus drie diploma’s: A, B en 
C. Wie het hele ABC heeft, 
voldoet aan de Nationale 
Norm Zwemveiligheid. 
Twaalf kinderen gaven 
woensdagmiddag 14 oktober 
het goede voorbeeld door in 
het Dirkslandse zwembad 
De Gooye het C-diploma te 
halen. Daarmee bewezen ze 
de vaardigheden te beheersen 
om uit de voeten te kunnen in 
een zwembad met attracties 
en in open water zonder 
stroming of grote golfslag, 
zoals recreatieplassen en 
brede sloten en vaarten. Best 
belangrijk.

Alle twaalf 
deelnemers aan het 
C-diplomazwemmen 

konden na afloop 
hun diploma in 

ontvangst nemen 
(Foto: Don Spelt).
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Gelijk het gras is ons kortstondig leven.

Psalm 103 vers 8 berijmd

Met droefheid geef ik u kennis dat door de Heere nog vrij 
onverwacht van mij is weggenomen mijn geliefde broer

Willem Koole
~ Wim ~

in de leeftijd van 67 jaar.

Sterke de Heere mij in dit grote verlies.

 Middelharnis: M. Lokker-Koole

19 oktober 2020
Capellerij 12 te Goedereede

Correspondentieadres:
Wilgenlaan 66, 3241 AT Middelharnis

Ik stel uw schriftelijke condoleance zeer op prijs.
Deze kunt u sturen naar bovenstaand correspondentieadres.

De rouwdienst en begrafenis zullen in besloten kring 
plaatsvinden.

~ Geen bloemen ~

Na een laatste moeilijke levensfase waarin de krachten 
minder werden, heeft de Heere toch nog onverwachts 
van onze zijde weggenomen mijn geliefde man, vader, 
schoonvader en onze opa

Jacob Abraham Hameeteman
Jaap

echtgenoot van Cornelia Jozina Hameeteman-Visser

in de leeftijd van bijna 83 jaar.

Sterke de Heere ons in dit verlies.
    
C.J. Hameeteman-Visser

Wim en Inge
Hans
Jaap
Hanna en Ricardo

20 oktober 2020
Bokweg 6, 3253 AB Ouddorp

De rouwdienst en begrafenis is in besloten kring en zal 
D.V. dinsdag 27 oktober gehouden worden in ‘Eben-
Haëzer’, Preekhillaan 3 te Ouddorp, aanvang 13.00 uur. 
De dienst is mee te luisteren via www.kerkdienstgemist.
nl/stations/1195-Eben-Haezerkerk-HHG-Ouddorp. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de 
Algemene Begraafplaats aan de Dorpsweg te Ouddorp.

Door de huidige omstandigheden graag schriftelijke 
condoleances.

~ Geen bloemen ~
~ Liever geen bezoek aan huis ~

Met grote droefheid delen wij u mee, dat van ons is 
heengegaan onze zeer geliefde zuster en onze lieve (oud)
tante

Wilhelmina Duiker-Groenendijk
(tante) Mien

weduwe van Christiaan Johannes Duiker

Dirksland Grimsby (Canada)
24 juni 1923 18 oktober 2020

 Den Bommel:  H. van der Welle-Groenendijk

 Maasbracht:  A.L. Groenendijk
  R.A.B. Creemers

  Neven en nichten

Correspondentieadres:
Mevr. H. van der Welle-Groenendijk
Ben. Oostdijk 54G, 3258 AB Den Bommel

Tot onze diepe droefheid ontvingen wij bericht dat, na 
een periode van afnemende krachten, de Heere uit onze 
familiekring heeft weggenomen onze zwager en oom

Marinus Keijzer
in de leeftijd van 88 jaar.

We wensen Corrie en de kinderen veel sterkte en de 
troostvolle genade van de Heere toe.

L.M. Roon-Moijses
A. Roon
M. Moijses-Roozemond
P. van Soest-van Dijk
C.B. Moijses
J. Moijses-‘t Mannetje
B. Moijses
P.L. Moijses-Koese
L.A. Moijses
M. Moijses-Meijer
J. Moijses-Orgers
N.A. ‘t Mannetje-Moijses
G.J. ‘t Mannetje
A.J. Grootenboer-Moijses
G. Grootenboer
Wij gedenken in liefde aan 
hen die ons voor gingen.
Neven en nichten

Stellendam, 20 oktober 2020

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij 
afscheid genomen van onze zus en schoonzus

Rie van Reijen-Winkels

29 oktober 1937 † 20 oktober 2020

Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Gaab † en Gena

Cees en Ria

Toon en Annie

Rineke en Tonny

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het 
overlijden van

Jaap Hameeteman
die ons zoveel jaren heeft bijgestaan als chauffeur in ons 
garagebedrijf.

Wij wensen Corrie, Wim, Inge en de kinderen Gods troost 
en kracht toe bij het verwerken van dit verlies.

Garage Grinwis en medewerkers

Ouddorp, 20 oktober 2020

Wij ontvingen het droevige bericht dat is overleden onze 
buurman

Jaap Hameeteman

Sterke de Heere Corrie, Wim en Inge en de kleinkinderen in 
dit smartelijke verlies.

De buren en oud-buren

Fam. A. Voogd 
E.C. en H.M. Westhoeve
Fam. H.A. Westhoeve
Fam. E. Moerkerk
Fam. G. Dumee
A. Toen en M. Moerman
Martin en Marieke
Fam. P. Meijer 
K. Hoek-Hameeteman 
Fam. R. Koutstaal
Fam. M. Boomsma
Fam. C. Grinwis
Fam. A. Admiraal

Ouddorp, 20 oktober 2020

En nu, wat verwacht ik, o HEERE?
Mijn hoop, die is op U.

( Psalm 39 vers 8 )
Bedroefd om het grote verlies, maar dankbaar voor alles 
wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat 
na een arbeidzaam leven, door de Heere uit ons midden 
is weggenomen mijn zeer geliefde man, onze lieve zorg-
zame vader, schoonvader, opa en “ouwe” opa

Marinus Keijzer
~ Marien ~

echtgenoot van Cornelia Moijses
* 3 januari 1932                           † 20 oktober 2020

Stellendam:  C. Keijzer-Moijses

Middelharnis: Elly en Hans Melaard
  Jaco en Willemijn
   Dineke, Hans, Elma
  Martijn en Hester
   Lynn, Tess
  Wouter en Evelien

Kamperveen: Petra en Rudi Koers
  Robert
  Carolien
  Marije en Hendrik
  Maurits

Koning Haakonstraat 4
3251 CS  Stellendam
De rouwdienst, zal D.V. gehouden worden op maandag 
26 oktober 2020 om 13.30 uur in de Beth-El kerk te 
Stellendam. De dienst zal in verband met de huidige si-
tuatie in besloten familiekring gehouden worden. U kunt 
de dienst mee beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/
stations/1160-Beth-El-Kerk of  meekijken via: http://www.
twitch.tv/rcavanderlinden

Uw schriftelijke condoleance wordt zeer op prijs gesteld.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de be-
graafplaats aan de Voorstraat te Stellendam. Indien u 
de begrafenis wilt bijwonen, vragen wij u om omstreeks 
14.30 uur op de begraafplaats te zijn.

Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van 
onze zwager en oom

Jacob Hameeteman
 

A. Moerkerk-Visser
H. Moerkerk (in liefdevolle herinnering)

W. Visbeen-Visser
R. Visbeen

M. van Noorloos-Visser (in liefdevolle herinnering)
W. van Noorloos (in liefdevolle herinnering)

Neven en nichten

Ouddorp, 20 oktober 2020
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Start wintertijd

Zondagmorgen om 03.00 uur begint de wintertijd. 
De klok moet dan een uur teruggezet worden. In de 
nacht van zaterdag 27 op zondag 28 maart 2021 
gaat de zomertijd weer in.

Twee sterfgevallen door corona de afgelopen twee dagen

GOEREE-OVERFLAKKEE –  
Zowel gisteren als 
eergisteren is er helaas 
iemand in het ziekenhuis 
overleden aan de gevolgen 
van het coronavirus. Ook 
werd er gisteren weer één 
patiënt opgenomen, en 
eveneens één ontslagen uit 
het ziekenhuis. 

Momenteel liggen er nog dertien 
mensen in het ziekenhuis. In Nieuw 
Rijsenburgh en de Geldershof zijn 
geen mutaties te melden. Daar vechten 
op dit moment nog respectievelijk 
vijf en drie mensen tegen het virus. 
Sinds kort geeft de GGD Rotterdam-
Rijnmond ook inzicht in het 
percentage positieve testen van de 
testlocatie op het eiland. Hieruit blijkt 
dat in week 42 (11 t/m 17 oktober) iets 
meer dan 12% positief heeft getest, 
wat neerkomt op 93 positieve testen. 
In dezelfde week 42 zijn er echter 103 

coronavallen geconstateerd. Dit aantal 
ligt waarschijnlijk hoger omdat niet 
iedereen in de teststraat hier getest 
wordt. In week 41 waren er in totaal 
108 positieve testen, de week daarvoor 
‘slechts’ 54. 

Er kan dan ook geconcludeerd worden 
dat de laatste twee weken het aantal 
coronabesmettingen hard is opgelopen 
ten opzichte van de weken daarvoor, 
een trend die de instanties zorgen 
baart.

Poeders niet weggooien
Ik zit net een Eilanden-
Nieuws te lezen van vrijdag 
11 september. 

In de vraag van de week wordt de 
vraag behandeld over pijn door 
poeders. Ik lees een storende fout 
met betrekking tot oude medicijnen. 
Oude medicijnen moeten namelijk 

ingeleverd worden bij de apotheek, 
zodat ze veilig vernietigd kunnen 
worden. Als je ze zelf weggooit, 
komen de werkzame stoffen op de 
verkeerde plaats terecht, zoals het 
milieu bijvoorbeeld.

Dimmie Spee-Hoek
Alphen aan den Rijnwww.arensmanuitvaart.nl

0187 - 491396 
Stoofweg 24, 3253 MA  Ouddorp

Willem Grinwis, Arie-Jaap Arensman, 
Linda Hollestelle-Oosterwijk & Leendert van der Werf

Spuikolk 2b 3247 LK Dirksland

Telefoon 0187 605952

e-mail info@heftruckcentrale.nl

www.heftruckcentrale.nl specialist

Zaken doen 
op hoog nivo
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Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het  
plotseling overlijden van onze buurman

Dimmen Hoek
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

Geert en Ineke Hof
Klaas en Sjaan Aleman 

Erika
Maaike Menheer

Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar alles wat zij 
voor ons heeft betekend, geven wij kennis dat de Heere van 
onze zijde heeft weggenomen mijn lieve zus, schoonzus, 
onze tante en oudtante

Baaltje Johanna van der Bie-Tanis
sinds 27 juli 1988 weduwe van Teunis van der Bie

in de leeftijd van 90 jaar. 

L. Tanis 
B. Tanis-Hameeteman 

Annet 

J.K. Grinwis-Tanis (in liefdevolle herinnering) 
J. Grinwis (in liefdevolle herinnering) 

Mariean en Adrie 
Hein en Anita 

Achterneven en nichten

21 oktober 2020

Correspondentieadres: Familie Meijer-Grinwis
 Noordweg 2
 3253 LK Ouddorp

Schriftelijke condoleances stellen wij op prijs. 

De rouwdienst zal D.V. maandag 26 oktober in besloten 
kring plaatsvinden. U kunt de rouwdienst online 
meeluisteren via www.kerkdienstgemist.nl/hhgouddorp 
vanaf 13.15 uur.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene 
begraafplaats aan de Stoofweg 2 te Nieuwenhoorn 
(Gemeente Hellevoetsluis), omstreeks 15.00 uur. Wanneer 
u de begrafenis wilt bijwonen, vragen wij u om 14.50 uur 
op de begraafplaats te zijn.

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het 
overlijden van onze nicht

Marja Hameeteman-Hoek
Wij wensen Hans, de kinderen, kleinkinderen en haar 
moeder veel kracht en sterkte toe in dit grote verlies.

Hans en Rosie 
Klaas en Nel
Kees en Pie
Jan en Greet
Jaap en Connie
Nellie en Maart

en kinderen

Ingezonden brieven zijn welkom 
op het redactieadres. Het al of 
niet plaatsen van een ingezonden 
artikel is ter beoordeling 
van de redactie. Uitsluitend 
artikelen voorzien van naam en 
adres komen voor plaatsing in 
aanmerking. Plaatsing betekent 
niet automatisch dat de redactie 
het met het geschrevene eens is.

INGEZONDEN

BRIEF

Da Vinci Code-achtige puzzel rond Dirkslandse muntschat
SOMMELSDIJK – Rond de 
laatmiddeleeuwse muntschat 
die in 2018 bij Dirksland is 
gevonden, is een speurtocht 
ontwikkeld voor de echte 
puzzelaar. 

De puzzel is in opdracht van het 
Streekmuseum Goeree-Overflakkee 
gemaakt door Wurld in Middelharnis. 
“Het gaat om een Da Vinci Code-
achtige speurtocht. Echt wel moeilijk; 
niet voor de simpele puzzelaars, maar 
voor de echte onderzoekers onder ons”, 
zegt Meijk van Nimwegen van Wurld 
(webbased design & development). “Je 

gaat van raadsel naar raadsel. Soms zijn 
het dubbelzinnige aanwijzingen, soms 
moet je een wachtwoord invoeren. De 
oplossing van het ene raadsel brengt je 
naar het volgende raadsel. Iedere goede 
oplossing levert je een digitale munt 
op met een letter. In totaal zijn er tien 
munten en dus letters te verzamelen. 
Met deze tien letters maak je een 
woord, en dat is de oplossing van de 
hele puzzel.” 
Alle raadsels bewegen zich rond 
het Streekmuseum, zowel fysiek als 
digitaal. De website speelt een rol, naast 
e-mail en social media als Whatsapp. 
De speurtocht brengt je ook naar de 
locatie waar de muntschat is gevonden. 
“Alles is bedacht om het gevoel te 

versterken dat je iets op het spoor bent, 
net zoals je hebt bij het vinden van een 
echte schat”, aldus Van Nimwegen.

Wie wil gaan puzzelen en 
speuren, kan starten via de 
website van het Streekmuseum, 
de tentoonstellingspagina over de 
muntschat: https://streekmuseum.nl/
tentoonstellingen/schateiland-goeree-
overflakkee/.



Uw specialist in Tuin- 
en Parkmachines

Uitgebreid assortiment tuin- en parkmachines 
en accessoires voor particulier en professional 

in onze winkel.

De Weel 1
4306 NV Nieuwerkerk
T 0111 - 64 22 40

info@gebrweststrate.nl

Openingstijden:
ma t/m vr   7.45 – 17.00 uur 
za  9.00 – 12.00 uur
 
 gebrweststrate.nl

GEEN € 199 
MAAR 

€ 179

HUSQVARNA 120 MARK II
20CC PRIJSTOPPER

HUSQVARNA 545 MARK II
50CC PRO ALLROUNDER

GEEN € 199 
MAAR 

€ 179

20CC PRIJSTOPPER
GEEN € 859 

MAAR 

€ 599

Prijzen incl. BTW, wijzigingen voorbehouden

GEEN € 859 
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Dan ben jij onze man!
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YES! WEER 
EEN TEVREDEN 

KLANT!

Kijk voor meer interessante vacatures op onze website:

www.vankootentuinenbuitenleven.nl
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Kom jij ons team versterken?

���
DRAAG EEN NIEUWE VAN KOOTEN 

MEDEWERKER AAN EN ONTVANG:
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MONTEUR
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MAGAZIJNMEDEWERKERMAGAZIJNMEDEWERKERMAGAZIJNMEDEWERKER

ORDER
BLOKHUT 45MM

600 X 450 CM

90 CM ZIJLUIFEL

DAKSHINGLES

DUBBELGLAS

MONTAGE
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Kom jij ons team versterken?



Geblázen hebben ze, zaterdagmiddag… de muzikanten 
van Ouddorps’ Brass-band ‘Concordia’! Toen n.l. 
kregen ze in het Ver. gebouw elk een glimmend nieuw 
instrument ‘officieel’ in handen gedrukt en elke 
muzikant heft dan van louter’ vreugd’ de loftrompet! 

Dat deden ze dan ook nadat de overhandiging met vele goede woorden 
vergezeld was gegaan, ter ere van het ‘Comité Instrumentenfonds’dat het 
voor elkaar kreeg in enkele jaren tijds f 28,000,- bij elkaar te actieën. De 
resultaten daarvan prijkten en pronkten zaterdagmiddag op het podium: 
‘Concordia’ was als herboren en zal voortaan niet meer als muziekver. 
Maar als ‘brass-band’ door het muzikale leven gaan.

In zijn openingswoord noemde Comité-voorzitter Cees Voogd de 
burgerij de grote steunpilaar in de gehouden akties, waarom het het 
Comité goed had gedacht aan burg. G. van Velzen, als representant van 
alle burgers, te verzoeken de officiële overdracht op zicht te nemen en 
dhr. van Velzen deed dat wát gaarne!

Op het podium waar het hele instrumentarium te pronk stond had 
daarop de symbolische overhandiging plaats.

‘Concordia’- met nieuwe 
instrumenten – omgedoopt tot 
brass-band

Uit de krant van

Uit de krant van

1975

1935
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Aan de 10-jarige mej. 
Marianne Vlietland werd 
door de burgemeesters het 
eerste instrument, een piston 

overhandigd. De jeugd liet dat niet 
onbeantwoord en er gingen fraaie 
handboeketten bloemen naar 
mevr. van Velzen (ze was overigens 

verhinderd), mevr. Kleijnenberg en 
mevr. Horseling uit Nieuwe Tonge, 
de echtgenote van de dirigent dhr. 
L. Horseling.



Wout Groenendijk kan het zich niet goed 
herinneren, maar hij gelooft, dat hem niets 
gevraagd is. Er werd gewoon vanuit gegaan 
en je deed het. Hij ging mee vissen met 
zijn vader en zijn broer Hans, met wie hij 
anderhalf jaar scheelde. “We woonden op 
het Havenhoofd. Daar was een boer, een 
bakker, er had iemand een winkel en de rest 

was visser. Je wist niet beter. Iedereen ging 
vissen. Ik had in 1948 mijn diploma ‘smid en 
bankwerker’ gehaald op de ambachtsschool. 
Mijn moeder had de stille hoop, dat ik niet 
naar zee zou gaan. Ze vond het vreselijk, 
toen vader anders bepaalde.” Van die eerste 
keer in 1948 weet hij niet veel meer: alleen 
dat hij vreselijk zeeziek was. “Mijn broer 
had nergens last van. Ik kon dat natuurlijk 
niet goed hebben. Gelukkig ging het na een 
week over en toen heb ik er nooit meer last 
van gehad.” Vader, Gert Groenendijk, had 
een bottertje, een ijzeren scheepje met een 
motor van 50pk, dat lag in de haven van 
Goedereede. Het is nauwelijks meer voor 
te stellen, dat die haven vroeger toegang 
bood tot open zee. Wie nu op de ‘nieuwe’ 
brug staat, met zijn rug naar de toren, ziet 
de provinciale weg en land. Vroeger was 
daar alleen maar water. “Mijn broer had het 

boeten van de netten goed in de vingers, ik 
helemaal niet. Ik had meer met techniek. 
Vader had de instelling: Je moet doen, waar 
je goed in bent. Zo belandde ik op de brug 
en in de machinekamer. Vader werkte aan 
dek. “Ik zag hem wel eens worstelen, op zijn 
knieën, bij het sorteren van de vangst op 
het dek. “Kom toch boven”, zei ik dan. Dat 
wilde hij niet. Hij vond, dat ik beter op mijn 
plek was op de brug. Het was zwaar hoor, 
zeker als het vroor en het dek glad werd van 
het ijs. Pas later gingen er glasflessen mee 
en konden we een kacheltje aansteken in de 
stuurhut om even op te warmen. Het was 
levensgevaarlijk, maar het gebeurde.”

Fratsen
Vader was altijd aan het tekenen en rekenen. 
In ’54 liet hij een nieuw schip bouwen: 
‘Onderneming’. “Hij had zelf helemaal 
bedacht, hoe hij het schip wilde. Er is niets 
zo gevaarlijk als dwars of voor de wind 
varen. Nu konden we bij storm met een klein 
zeiltje netjes op de wind liggen. Wij zijn later 
de eersten geweest, die met gieken aan een 
boom gingen vissen. De netten bleven zo 
veel beter openstaan, dan bij gebruik van 
scheerborden, waardoor we meer vingen en 
meer verdienden. We gingen naar plaatsen 
waar veel vis was en wij waren daar dan 
als enigen. Zo waren wij in de jaren zestig 

ook de eerste, die in de zomer vlak onder 
de Engelse kust gingen vissen. We vingen 
allemaal platvis: tong, tarbot, schol. Wij 
visten soms in één nacht, wat de rest in een 
week ving. Later waren we er samen met 
de TX-3. Dat waren nog eens tijden. Dat 
wordt nog wat met de Brexit. Nu vaart 75% 
van de Goereese vloot in Engelse wateren.” 
Over alle regels van tegenwoordig, raakt 
Wout niet uitgesproken. “Per etmaal moet 
de vangst worden doorgegeven, en waar 
die vandaan komt. Je moet een logboek 
bijhouden, zodat je niet boven je quotum 
gaat en al die fratsen. Vroeger hadden wij 
nog een vrij beroep. Je mag nu niet vissen in 
de buurt van windmolens. De regering heeft 
het pulsvissen aan banden gelegd, terwijl dat 
beter is voor de bodem, minder brandstof 
kost en je meer vangt. Dat is toch geen 
werken meer?” Ook de schepen zijn anders 
dan in zijn tijd. Ze zijn tegenwoordig met 
zoveel techniek uitgerust. “Wij gingen met 
een wekker, een kompas en een kacheltje 
de zee op. En wat dacht je? Als het mistig 
was en we wilden naar Scheveningen, 
kwamen we echt niet in IJmuiden, hoor! 
Je raadpleegde de natuur, of je keek waar 
je was, als je de veerboot van Hoek van 
Holland naar Harwich passeerde. Je wist 
hoe hard die ging en dan kon je het precies 
uitrekenen.”

”Vissen was mijn beroep, niet mijn hobby”
De visserij en Goeree-Overflakkee zijn van oudsher natuurlijk 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat wil je? Als eiland, omgeven 
door water. Wout Groenendijk (1933) maakte de afgelopen decennia 
van dichtbij de vele veranderingen in de bedrijfstak mee. Van 1948 
tot ca. 1992 viste hij op zee en zat bovendien een aantal jaren in het 
bestuur van visserijvereniging ‘Ons Belang’. Hij is somber: “Niet 
elke vooruitgang was een verbetering.”

Wout Groenendijk:

Oud & Wijs8

Goedereede

Tekst en recente foto: Pauline Hof
Foto’s: privéarchief  W. Groenendijk 

Voor de serie Oud & Wijs 
bezoekt Pauline Hof senioren, 
die met hun ervaring van 
toen hun licht laten schijnen 
op zaken van nu. In de 
tweeënveertigste aflevering: 
Wout Groenendijk uit 
Goedereede.



Zorgen
In 1967 raakte Wout betrokken bij de 
visserijvereniging ‘Ons Belang’. “Het was 
toen hard nodig om ons brood zeker te 
stellen”, vervolgt hij. Hij had zijn vrouw 
Jannie al gewaarschuwd. “Er gingen drie 
mensen uit het oude bestuur. Ik loop het 
risico, dat ik gevraagd word.” Jannie, met 
wie hij in 1956 trouwde, gaf hem de vrijheid 
om zelf te beslissen, ook al begreep ze, dat 
al het verenigingswerk op zaterdag zou 
neerkomen. “Na een week vissen gingen 
we dan op zaterdag met zijn drieën, ik, 
Jan Tanis – mijn latere zwager – en Jan ’t 
Mannetje via de Haringvlietbrug – want de 
dam was er nog niet – het land in voor de 
bondsvergaderingen. Pas tegen vijven waren 
we dan weer thuis.” Vissers waren samen 
onderling altijd een hechte ploeg. Wout 
denkt, dat ook de techniek dáár verandering 
in bracht. “Toen we in de vijftiger jaren 
zendapparatuur aan boord kregen, gingen 
we met elkaar praten. Je wilde van elkaar 
weten, hoeveel vis er per trek binnenkwam. 
Sommigen waren eerlijk, anderen niet en 
dat gaf wrijving.” Later kwam de quotering 
en de oliecrisis. Dat dreef vissers onderling 
nog verder uit elkaar door verschillende 
belangen. Het gaf Wout zorgen. “Ik zat toen 
nog in het bestuur. We dachten, dat we er 
goed aan deden om zoveel mogelijk schepen 

in bedrijf te houden. Dat kon, als iedereen 
minder dagen zou gaan varen. De pijn kon 
zo verdeeld worden. Het plan heeft het niet 
gehaald. We kwamen één stem tekort. Dat 
heeft toen wel zeer gedaan.”

Talent
In de visserij is vaak sprake van 
familiebedrijven. Iedereen kan begrijpen, dat 
het niet altijd eenvoudig is om met naasten te 
werken. Je kent elkaar door en door en vaak 
wordt er onderling geen blad voor de mond 
genomen. Het kan er dus soms hard aan toe 
gaan. Een zakelijk geschil kan eenvoudig 
escaleren en de hele familie heeft er dan een 
mening over met alle gevolgen van dien. 
Zeker in de visserij hoor je geregeld, dat 
familieleden met elkaar zijn gebrouilleerd. 
Ook Wout kent de verhalen. “Goede 
afspraken zijn de basis van je bedrijf. Zoals 
vader had besloten, dat ieder zijn eigen talent 
moest benutten, zorgde dat ook voor een 
duidelijke verantwoordelijkheid. Als ik dacht, 
dat de netten beter achterstevoren konden, 
dan zei ik dat tegen mijn broer, maar hij 
bepaalde. Zoals ik bepaalde, dat we stopten, 
als mijn broer opperde, dat er nog wel een 
‘trekje’ bij kon. Ik zag toen ook al aankomen, 
omdat mijn broer wel opvolgers had en ik 
niet, dat er in de toekomst ingewikkelde 
situaties zouden kunnen ontstaan. Dus we 

hadden afgesproken, dat ik me te zijner tijd, 
uit het bedrijf zou terugtrekken.” Zo is het 
ook gegaan. Van 1984 tot 1992 ging Wout 
nog op toerbeurt mee, of als invaller. Daarna 
is hij helemaal gestopt. Je zou verwachten, 
dat hij de zee zou missen, maar dat deed hij 
niet. Hij lijkt verbaasd. “Vissen was mijn 
werk, niet mijn hobby.”

Voorbij
Wout ging nog wel de jaren erna, elke week, 
op vrijdag naar de afslag. “Ik ging dan voor 
mijn neven de brief halen op kantoor, waar 
de opbrengst op vermeld stond. Die bracht ik 
dan aan boord bij de jongens. Dat scheelde 
ze tijd. Afgelopen februari was ook dat over. 
De zonen van mijn broer Hans, die in 2004 
overleed, Gert en George, besloten met het 
bedrijf te stoppen. Gedwongen stoppen met 
pulsen, een in elkaar gedraaide motor én 
geen opvolging deed ze dat besluiten.” Wout 
concludeert weemoedig: “Het tijdperk van 
de GO-9 is voorbij. Maar je ziet het bij veel 
familiebedrijven, ze stoppen allemaal. Het is 
een aflopende zaak. Er zijn geen leerlingen 
meer voor de visserijschool. Jongeren willen 
geen toekomst op zee.” Nee, pijn doet het 
hem niet. Het is voor hem een tijd, die is 
geweest. Hij denkt er wel over na: “Ik wilde 
ook geen visser worden, maar ik werd het 
wél.”

Wij gingen  
met een 

wekker, een 
kompas en  

een kacheltje 
de zee op

VRIJDAG 23 OKTOBER 2020 9
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Den Bommel
In de tweede aflevering van onze serie Flakkee in 
vogelvlucht, krijgt men een kijkje op het dorp Den 
Bommel. Van bovenaf valt de compactheid van 
het dorp op. Daardoor en wellicht ook doordat het 
wat 'uit de route' ligt is er een goede onderlinge 
verbondenheid onder de bewoners van het dorp. 
Evenals Herkingen – vorige week in deze rubriek – 
ligt Den Bommel ook aan het water. Maar dan aan de 
noordkant van het eiland.

VRIJDAG 23 OKTOBER 2020 11
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Die vlekken op de bladeren wijzen op witte roest, waarvoor koolsoorten gevoelig 
zijn. Omdat ze op verfvlekken lijken, zien de bladeren er onooglijk uit, maar de 
aandoening is niet zo schadelijk. De sporen ervan overwinteren op afgestorven 
plantendelen, zodat het van belang is na de oogst geen resten te laten liggen, maar 
die grondig op te ruimen en zo mogelijk te verbranden. Verder raden wij u aan de 
koolplanten volgend jaar te poten op een bed waarop nu geen koolsoorten hebben 
gestaan. Door wisselteelt wordt de weerstand van alle planten bevorderd en de kans 
op aantastingen verminderd. Waar ditmaal kool stond, kunt u komend seizoen bijv. 
snij- en pronkbonen uitzetten en het jaar daarna wortelen knolgewassen. De grond 
kunt u zonodig voor het uitzetten van de bonen verbeteren met oude, verteerde 
stalmest, maar voor wortels en knollen is kunstmest gunstiger. Daarna kan een 
combinatie van kalk en kunstmest de kool weer beter doen gedijen. 

Wittige boerenkool
In onze moestuin hebben we altijd prima boerenkoolplanten 
gehad, maar nu hebben sommige planten witte stukken in het 
groen. Wat moet ik daar nu mee aan? Een ziekte of een gebrek 
aan meststoffen? 

Verveling

Daarvan heeft hij nu niets te 
vrezen, want ik zit, halverwege 
de ochtend, heerlijk te genieten 
van mijn koffiepauze, met een 
tijdschrift op schoot. Zoon 2 
zucht eens dramatisch en laat 
zich als een plumpudding van 
de bank zakken tot hij languit 
op het vloerkleed ligt.

De kamerdeur gaat open en 
Zoon 1 komt binnen. Hij heeft 
zelf zijn outfit samengesteld: 
z’n favoriete joggingbroek, die 
ettelijke centimeters te kort is 
en een shirt dat beslist betere 
tijden heeft gekend. Ik laat 
het deze keer maar zo. Het is 
immers vakantie.

“Ik weet niet wat ik moet gaan 
doen”, moppert Zoon 1, in 
navolging van zijn broertje. 
Ook hij ploft neer op het kleed. 
“Ik wil naar een vriendje, maar 
dat gaat nu dus niet.” Ik werp 
een blik naar buiten. De regen 

plenst tegen de ramen en maakt spetterende 
plasjes op het terras. Zoon 2 rolt nu heen en 
weer over de vloer. “Ik-ver-veel-me-ik-verveel-
me…”, dreunt hij zijn mantra. Ik sla omzichtig 
een bladzijde van mijn tijdschrift om en probeer 
niet hardop te zeggen wat ik denk. Dat ze kunnen 
gaan lezen, knutselen, met de lego spelen, een 
tekening voor oma maken, strijkkralen, of 
een hut bouwen. Dat door verveling de meest 
creatieve ideeën worden geboren. En dat het 
nog maar half elf is, dus dat de dag nog héél 
lang duurt. Ik zeg niets en probeer het gezucht, 
gesteun en gedweil over de vloer niet te horen en 
te zien. Na tien lange minuten is Zoon 1 het zat 
en komt overeind. “Ik ga met de Lego bouwen.” 
Hij verdwijnt weer naar z’n kamer, hijsend aan 
zijn te korte broek. Niet lang daarna komt ook 
Zoon 2 kreunend in de benen. Hij sleept zich 
naar de elektrische piano om, met de koptelefoon 
op, muziek te maken. Het geluid staat zo hard 
dat ik moeiteloos kan meegenieten van de 
vlooienmars. Tevreden neem ik een slok koffie 
en lees mijn artikel uit. Verveling hoef je als 
moeder niet persé op te lossen. Ik vind het echter 
wél belangrijk om samen iets gezelligs te doen. 
En daarom gaan we vanmiddag kruidnootjes 
bakken!

“Mam…ik verveel me zo.” Zoon 2 hangt ondersteboven 
op de bank, met zijn benen over de rugleuning en zijn 
hoofd op de grond. Het is herfstvakantie, dus heeft hij 
generlei verplichtingen, alleen maar een moeder die 
hem zo nu en dan achter z’n vodden zit.

Klazina de Bakker

Varia

Een rare dag was het, donderdag 30 april. Zijn 
laatste werkdag. Bus parkeren, sleutels en ander 
spullen op een bureautje leggen en zwaaien 
naar de collega’s. “Heel vreemd”, blikt Piet 
Bakelaar terug op zijn door corona besmette 
afscheid. “Een afscheid van nul komma nul, 
maar ach, dat geldt natuurlijk niet alleen voor 
mij…” Een echt vaarwel van Oost West Wonen 
volgt nog, als corona het land uit is.

Bakelaar was een jaar of twaalf toen hij bedacht 
wel in de voetsporen van zijn schilderende 
neven te willen treden. Hij ging naar de Tech 
en kon na het voltooien van zijn opleiding 
als huisschilder terecht bij de firma Baart in 
Melissant. Van een heel erg zeker bestaan was 
echter geen sprake, want in de wintermaanden 
was er geen werk en belandde Bakelaar bijna in 
de WW.

“Mijn vader had al voor een ander baantje 
gezorgd: in de vis. Maar dat fileren van 
vis lag me niet zo. Ik heb ook nog bij de 
koekjesfabriek in Ooltgensplaat gewerkt. Tot ik 
bij de RDM weer als schilder aan de slag kon.” 
Na een vervolgcursus mocht Piet Bakelaar 
zich aspirant schilder noemen. Voordat hij 
in militaire dienst ging was hij ook nog even 
kraanmachinist bij de RDM.

Honderd jaar
Maar het schilderen bleef toch trekken. Na 
baantjes bij schilderbedrijven in Nieuwe-
Tonge en Oud-Beijerland kon hij aan het 
werk bij de Bouwvereniging Sommelsdijk. 
“Het schildersbedrijf in Oud-Beijerland ging 
failliet. Ik zat dus zonder werk. Toen zag ik 
een advertentie in de krant. Een oom van mijn 
vrouw zei: altijd doen, bij de woningbouw kan 

Achthuizen

Tekst en foto:  
Kees van Rixoort

Toen schilder Piet Bakelaar 37 jaar geleden begon bij de Bouwvereniging 
Sommelsdijk, telde de corporatie vier man personeel en ongeveer 700 
woningen. Na een paar fusies is de Bouwvereniging opgegaan in de 
eilandelijke sociale verhuurder Oost West Wonen en zijn de aantallen 
opgelopen naar een kleine zestig medewerkers en bijna 7000 woningen. 
Op 1 mei ging Bakelaar met pensioen. “Ik ga het schilderen niet missen, 
je moet er gewoon voor zorgen dat je bezig blijft.”

Piet Bakelaar  
schilderde 37 jaar  
lang huizen van de 
woningbouwvereniging
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je honderd jaar worden…” De 
Bouwvereniging zetelde in 1983 
in een arbeiderswoning aan de 
Dorpsweg in Sommelsdijk. “De 
opzichter zat in de achterkamer 
en de voorkamer was de 
bestuurskamer. Het bestuur 
bestond uit zeven mensen. Die zag 
je eigenlijk nooit. Achter het huis 
stond de werkplaats. Ik was een 
van de onderhoudsschilders. Later 
heetten we technisch medewerker. 
Maar je bleef in hetzelfde pakje 
naar buiten gaan voor je klussen. 
We zijn trouwens ook nog een paar 
jaar echt technisch medewerker 
geweest. Toen moesten we ook 
sloten vervangen en tegels zetten.”

De Bouwvereniging Sommelsdijk 
was een van de partners van de 
Stichting Samen Sterk, die in 2003 
ontstond. De andere deelnemers 
waren de corporaties van Den 
Bommel en Ooltgensplaat. Negen 
jaar later ontstond Fides Wonen 
uit de woningbouwverenigingen 
van Sommelsdijk, Den Bommel 
en Dirksland. Beter Wonen 
Ooltgensplaat haakte toen af, 

maar deed wel mee aan de 
volgende fusie. Die bracht alle 
woningbouwverenigingen van 
Goeree-Overflakkee samen in Oost 
West Wonen. Behalve Fides Wonen 
en Beter Wonen Ooltgensplaat 
gaat het om Woongoed Flakkee en 
Beter Wonen Goedereede. De fusie 
was per 1 juli 2019 een feit en per 1 
januari 2020 effectief.

Grolletje
Piet Bakelaar heeft die laatste 
ontwikkeling nog net meegemaakt. 
Per 1 mei kon hij gebruikmaken 
van een regeling voor oudere 
werknemers, zodat hij nu als 
65-jarige de schilderskwast aan 
de wilgen heeft kunnen hangen. 
Prima, want er komt nogal wat 
kijken bij fusies. “Het duurt zeker 
twee jaar voordat het personeel 
weer in z’n goede doen zit”, zegt 
Bakelaar, die eventuele spanning 
te lijf ging met een grapje of 
een grolletje. “Dat werd wel 
gewaardeerd.”

Tijdens een carrière van 
49 jaar, waarvan 37 jaar bij 

woningcorporaties, doen zich 
natuurlijk wel veranderingen 
voor, naast de bestuurlijke en 
organisatorische ontwikkelingen 
die al zijn geschetst. Bewoners 
die de schilders wat te drinken 
aanbieden – “Om tien uur drinken 
jullie koffie bij mij, hoor” – zijn 
er niet veel meer in tijden dat 
iedereen aan het werk is. Het 
schoonhouden van de buitenboel 
is ook lang niet altijd een 
vanzelfsprekendheid meer. “Soms 
moet je er wel eens met de grove 
riek langs…”

Het schilderen zelf is ook 
veranderd. Verf met oplosmiddel is 
niet meer toegestaan. “Daar word 
je ziek van”, zegt Piet Bakelaar. 
“Ervoor in de plaats kwamen 
andere verven. Die waren in het 
begin niet best. Tegenwoordig is 
er weer kwaliteitsverf. Je moest 
bij elk nieuw product en bij elk 
nieuw gereedschap eigenlijk 
weer opnieuw leren schilderen. 
Kijk, verven kan iedereen, maar 
schilderen…”

Piet Bakelaar heeft de 
schilderskwast aan de 

wilgen gehangen.

Wat ook veranderd is in al die jaren is wat Bakelaar “de druk op het 
schilderwerk” noemt. Daarmee bedoelt hij, dat het werk steeds sneller af 
moest, dat er steeds scherpere normen gingen gelden. “Minder tijd, meer 
huizen. Jammer, want dat gaat wel ten koste van de kwaliteit. Maar je ziet 
het overal, het is een tendens om alles uit te melken.”

Nooit gevallen
Een constante in al die schilderjaren is er ook: Piet Bakelaar ging zo goed 
als altijd met plezier naar zijn werk. “Ik heb er nooit een hekel aan gehad 
en ik had het best tot mijn honderdste kunnen doen.” In al die jaren is hij 
nooit van de ladder gevallen, al scheelde het één keer weinig en zag hij 
op een dag een hele stelling omvallen. Zonder verdere schade, alleen een 
grote verfplek op straat…

De zojuist gepensioneerde schilder gaat niet stilzitten. In zijn nieuwe 
woonplaats Achthuizen is hij toegetreden tot de dorpsraad en voetbalt hij 
bij de recreanten. In het voorjaar pompt hij de bandjes van zijn fiets weer 
op om eropuit te trekken. Zat te doen.

Maar het schilderen van huizen – 80 tot honderd per jaar, in alle kernen 
van Flakkee – is nu verleden tijd. En een collega van vroeger zullen 
Bakelaar en zijn vrouw niet over de vloer krijgen. Althans, niet om te 
komen schilderen, want alle kozijnen zijn van kunststof.
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Vier op de vijf 
jongeren willen 
geen fietshelm 
dragen

SOMMELSDIJK – Vier op 
de vijf jongeren dragen 
geen fietshelm tijdens het 
fietsen en zullen dat in de 
toekomst ook niet doen. 
De voornaamste reden 
om volgens jongeren geen 
helm te dragen, is dat zij 
het niet nodig vinden, blijkt 
uit onderzoek van stichting 
TeamAlert.

De fiets is een van de meest gebruikte 
vervoersmiddelen in Nederland en heeft 
een prominente rol in het Nederlandse 
verkeer. Hierdoor heeft de fietser een 
groot aandeel in het aantal verkeersdoden. 
In 2019 stierven er bijvoorbeeld 203 
fietsers, waaronder 17 jongeren. Eén 
van de manieren om dit aantal te 
verlagen, is het dragen van een fietshelm. 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid (SWOV) schat in 
dat als men een fietshelm draagt, er 85 
verkeersdoden per jaar bespaard kunnen 
worden.

Over het algemeen staat de fietser negatief 
tegenover het dragen van een fietshelm. 
Stichting TeamAlert deed kwantitatief 
onderzoek naar hoe jongeren naar de 
fietshelm kijken. Uit het onderzoek, met 
514 respondenten, komt naar voren dat 
vier op de vijf jongeren nooit een fietshelm 
dragen tijdens het fietsen. Slechts 1,2% 
van de ondervraagden draagt een helm op 
een gewone fiets of e-bike, voornamelijk 
omdat hun werkgever (bijvoorbeeld een 
maaltijdbezorger) dat verplicht. De overige 

Een bijzonder fenomeen: 

de vogeltrek

Tekst: Marc Janssen, 
Stichting Duinbehoud

Het blijft een bijzonder fenomeen. 
Miljoenen vogels ontvluchten in het najaar 
het hoge noorden en gaan op zoek naar 
een warmere plek in het zuiden. Ze komen 
soms met duizenden tegelijk overvliegen: 
koperwieken, kramsvogels, zanglijsters, 
graspiepers of sijsjes. En ze weten precies 
waar ze heen moeten. Langs vaste routes 
vliegen ze van het hoge noorden naar 
het zuiden. Sommige vogels stoppen in 
Nederland of Noord-Frankrijk en anderen 
vliegen door naar Afrika of nog verder.

Eén van die trekroutes loopt over het 
duingebied. Daar komen grote zwermen 
met vogels voorbij. De vogels zijn goed 
waar te nemen vanaf uitkijkpunten, zoals de 
Puinhoop in Katwijk. Je ziet er bijzondere 
vogels voorbij komen zoals de staartmees, 
de beflijster, de roodkeelpieper en de ijsgors. 
Af en toe neemt een zwerm koperwieken of 
kramsvogels een rustpauze en doen ze zich 
tegoed aan oranje duindoornbessen in het 
duin.

Dat deze vogels, die hun jongen 
in Scandinavië of Siberië hebben 

grootgebracht, met het invallen van de 
winter naar het zuiden trekken lijkt logisch. 
De hevige sneeuwval in het noorden maakt 
het lastig om voedsel te vinden en de winter 
door te komen. Maar waarom keren deze 
vogels elk jaar weer terug naar het noorden? 
Daar zijn twee verklaringen voor.

De eerste verklaring heeft te maken met 
roofdieren. Als de vogels met zijn allen op 
een kluitje een nest maken en de eieren gaan 
uitbroeden, dan vormen zij een makkelijke 
prooi voor roofdieren. Het spreiden van 
de nesten over een groot gebied maakt het 
voor roofdieren moeilijker om de eieren 
te vinden. De tweede verklaring heeft te 
maken met voedsel. Ook hier geldt, dat als 
je met zijn allen op een kluitje blijft zitten 
het voedsel snel op is. En in de zomer is er 
in de Scandinavische landen en in Siberië 
voldoende voedsel te vinden.

Maar waarom sommige vogels elke jaar van 
zuid naar noord trekken en andere vogels 
steeds op dezelfde plek blijven, dat blijft 
een raadsel. En dat is ook het mooie van de 
natuur: het blijft voor een deel een raadsel. 
En daar kun je van genieten.

Voor meer informatie over natuur en 
gezondheid zie: www.duinbehoud.nl

De zomer is voorbij en de herfst is begonnen. Kou en 
regen bepalen vaker het weerbeeld. Maar op een zonnige 
dag is het nog steeds heerlijk om in de buitenlucht 
een wandeling te maken. Goed voor de conditie en de 
gezondheid. En er valt veel te zien. Langs de kust kun je 
bijvoorbeeld genieten van de jaarlijkse vogeltrek.

Regio

Opinie

Kramsvogel (© Stichting Duinbehoud)
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groep jongeren (19%) draagt 
een helm op de racefiets of de 
mountainbike.

‘Niemand draagt fietshelm’
De voornaamste reden die 
jongeren geven om geen fietshelm 
te dragen, is dat zij dit onnodig 
vinden. Jongeren zijn van mening 
dat de kans op een ongeluk klein 
is en dat de snelheden op een 
stadsfiets vrij laag zijn. Daarnaast 
vindt een ruime meerderheid van 
de jongeren de fietshelm onhandig 
om mee te nemen en er stom 
uitzien. Vier op de vijf jongeren 
zullen ook in de toekomst geen 
helm dragen, slechts 5% van de 
ondervraagden wil dit wel doen.

Een belangrijke reden voor 
jongeren om geen fietshelm te 
dragen, is dat anderen om hen 
heen dit ook niet doen. Vier op de 
vijf jongeren kennen niemand in 
hun omgeving die een fietshelm 
gebruikt. Als zij iemand kennen 

die wel een helm draagt, dan 
zijn dat wielrenners of kwetsbare 
ouderen. Slechts 10% van de 
ondervraagde jongeren heeft 
iemand in hun omgeving die het 
belangrijk vindt dat zij een helm 
dragen.

Wel hebben jongeren het 
gevoel dat een fietshelm hen zal 
beschermen, mochten zij op de 
fiets een ongeval hebben met een 
auto. 85,6% van de ondervraagde 
jongeren vindt de fietshelm veilig. 
Ook schatten de meeste jongeren 
in dat een helm kan bijdragen aan 
het voorkomen van hoofdletsel 
na een ongeluk. Toch vinden de 
meeste jongeren dat ze geen helm 
hoeven te dragen, omdat onder 
meer het fietsen daarvoor niet 
gevaarlijk genoeg is. Jongeren 
zijn zich dus wel bewust van de 
voordelen van de helm, maar deze 
wegen niet op tegen mee dan de 
nadelen om daadwerkelijk een 
helm te dragen.

Fietsen is niet 
gevaarlijk genoeg

Een beetje boerendochter laat zich echter niet tegenhouden 
door wat kou en gladheid. Dus schiet ik mijn dikste jas aan, trek 
een zachte muts over mijn oren, wikkel een sjaal om mijn nek 
en schuif warme handschoenen over mijn vingers. Ook mijn 
snowboots mogen niet ontbreken. Ik ben er klaar voor.
Al glibberend fiets ik over de weg. Het licht van mijn fietslamp 
zwaait over de uitgestrekte sneeuwvlakte. Er hebben op deze 
vroege morgen al auto’s gereden. Hun banden laten diepe sporen 
achter. Aan elke kant van de weg één. Ik rijd wijselijk midden op 
de weg. Die bandensporen zijn helemaal verraderlijk glad.

Plof. Voor ik goed en wel besef wat er gebeurd, lig ik op de grond, 
midden in de sneeuw. Gelukkig werken mijn reflexen goed en kon 
ik mezelf met mijn handen opvangen. Mijn fiets ligt onhandig 
bovenop me. Foeterend sta ik op. ‘Rijd dan ook voorzichtig, meid!’ 
Mijn tas is naast mijn fiets in de sneeuw terechtgekomen. Ook dat 
nog. Handig bevestig ik mijn fietsspin weer over mijn tas heen. 
Snel verder, ik heb nog maar vijftig minuten.

Vol goede moed rijd ik verder. Voorzichtig, beide handen aan 
het stuur en niet te snel. Ik ga dus echt niet nóg een keer vallen. 
Eén keer is wel genoeg lijkt me. Een paar minuutjes later sta ik 

Nu weet ik wel beter, haha.
Toen ik heel klein was droeg ik ook een fietshelm toen ik ging 
fietsen, maar naarmate ik ouder werd hoefde dit niet meer. Dat 
vond ik ook heel logisch, want ik kon goed fietsen, dus het was 
niet nodig om zo’n fietshelm te dragen. Verder heb ik er eigenlijk 
nooit meer bij stilgestaan, tot nu.

Hoe gek is het eigenlijk dat ze in het buitenland allemaal een 
helm op doen om te gaan fietsen, maar wij hier in Nederland 
dat niet per se hoeven of niet willen. Waarschijnlijk is het veel 

Overbodige luxe 

Waarom bij ons anders?

2016 – Als ik met een slaperig gezicht de 
gordijnen opentrek, weet ik het direct weer: 
het heeft gesneeuwd! Dat wordt een lange, 
koude fietstocht. In de polders van Flakkee 
wordt doorgaans niet gestrooid en kan de weg 
spiegelglad zijn.

Ik weet nog goed dat als we vroeger in het 
buitenland op vakantie waren, ik het gek vond 
dat mensen daar een helm droegen als ze 
gingen fietsen. Ik nam aan dat ze dat deden 
omdat ze niet zo goed konden fietsen als wij, 
Nederlanders, en daarom maar zo’n gekke 
fietshelm opdeden.

bovenaan een heuveltje. Er ligt 
gelukkig genoeg sneeuw, als ik 
daarover ga en heel voorzichtig 
rijd, dan zal het wel gaan. 
Voorzichtig begin ik aan de 
afdaling.
Flats. Daar lig ik alweer. Onder 
mijn fiets. Gelukkig kon ik mezelf 
als altijd opvangen met mijn 
handen, dus pijn heb ik niet. Maar 
leuk is anders. Hoe krijg ik het 
voor elkaar!? Als dit een voorteken 
voor de hele reis is…

Maar nee, het blijft bij deze twee 
keer. Ik bereik heelhuids de grote 
weg, waar de overblijfselen van de 
met zout besprengde sneeuw me 
om de oren spat. Mooi is anders. 
Maar veiliger is het wel.
Had ik een fietshelm moeten 
dragen om mij te beschermen 
tijdens de twee vallen? Ik vermoed 
dat het niets geholpen zou hebben. 
In deze situatie voldeed het om 
mezelf op te vangen. Op ons 
rustige eilandje zal dat meestal 
voldoen. Maar een fietshelm 
opzetten als extra beveiliging kan 
natuurlijk geen kwaad.

veiliger om zo’n ding op je hoofd 
te hebben, maar waarom is het 
hier dan nog niet verplicht? Ik 
zou er niet aan moeten denken 
om iedere keer zo’n helm op m’n 
hoofd te doen, maar begrijp wel 
dat het waarschijnlijk veiliger is 
en dat daarmee veel ongelukken 
voorkomen kunnen worden.

Dus misschien moeten wij hier 
in Nederland er ook aan geloven 
en ook met zo’n gek ding op ons 
hoofd gaan fietsen. Want als ik 
er zo aan terug denk, kan ik me 
niet voorstellen dat alle mensen in 
het buitenland niet goed kunnen 
fietsen en zij dragen ook allemaal 
een helm. Waarom zou dat bij ons 
dan anders moeten zijn?

Jolien Meijer

Evelien van den Hoek



Dorpsraden op G-O16

Het strandje een nieuwe toekomst geven duurt lang en is duur. “Lastig”, 
omschrijven André van Beek en Marja Hogerwerf, respectievelijk 
voorzitter en penningmeester van de dorpsraad van Herkingen, de 
situatie rond het aan populariteit winnende strandje. “Er is een mooi 
plan om het strand groter te maken en het afkalven te stoppen, met een 
vast toiletgebouw en een grotere parkeerplaats inclusief camperplaatsen. 
Het kost in totaal meer dan 500.000 euro. Maar het plan ligt er nog 
steeds, een besluit om het uit te voeren is nog niet genomen. Zo staan 
we nog steeds op nul. Heel jammer, het zou zó’n stimulans zijn voor 
Herkingen. De gemeente zorgt er trouwens wel voor dat het strandje er 
elk jaar keurig bij ligt.”

Dat het Herkingse strandplan niet is uitgevoerd heeft te maken met het 
opheffen van het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta per 1 
januari 2018. Dat voelde zich niet meer bevoegd om het besluit te nemen 
om tot uitvoering over te gaan en het benodigde geld beschikbaar te 
stellen.
“Het plan is klaar en de pot met geld is er nog, maar nu zijn er keuzes 
nodig”, zegt Van Beek. Hij, de rest van Herkingen en de recreanten van 

‘Hou het klein en 
simpel, dan bereik 
je het meest’

Herkingen

In Herkingen leven kleine wensen als het aanleggen 
van een zebrapad over de Molendijk, wat grotere 
wensen als het in ere herstellen van de oude glorie van 
het voormalige gemeentehuis en één echt grote wens: 
het opknappen van het strandje aan de Grevelingen. 
Een plan voor het realiseren van deze grote wens ligt 
klaar, maar is nog niet uitgevoerd. Het lijkt erop dat 
het er binnen afzienbare tijd toch van gaat komen. 

Kees van Rixoort

Het plan is 
klaar en de 

pot met geld 
is er nog, 

maar nu zijn 
er keuzes 

nodig 
Dorpsraad Herkingen

Samenstelling dorpsraad 
Herkingen

Het bestuur bestaat uit:
André van Beek, voorzitter
Kim Bakelaar-Huizer, secretaris
Marja Hogerwerf, penningmeester
Andres Bazen

Eén of twee extra bestuursleden zijn welkom om de 
werkzaamheden beter te kunnen verdelen.
De dorpsraad van Herkingen is een stichting. “Wij 
willen zo open en breed mogelijk opereren, niet alleen 
voor de leden, maar voor het hele dorp”, zegt de 
voorzitter.

De dorpsraad heeft geen website, maar wel een 
Facebookpagina.

elders lijken toch nog hun zin te 
krijgen, want de metamorfose 
van het strandje staat vermeld 
in de tienjarenplannen van het 
waterschap en Staatsbosbeheer, de 
beherende organisaties aldaar.

Als het ervan komt, kunnen 
de bewoners van Herkingen 
in koude winters ook weer de 
schaatsen onderbinden. Want 
naast het strandje is het spui, waar 
de plaatselijke ijsbaan is, en het 
renoveren – vooral egaliseren – 
daarvan staat ook in het plan.

Iets betekenen
Het strandje, dat is duidelijk, vergt 
veel aandacht van de dorpsraad. 
“Verder zijn er geen hele grote 
punten in Herkingen”, aldus Van 
Beek en Hogerwerf. De dorpsraad 
houdt zich vooral bezig met 
het faciliteren van activiteiten 
die bewoners of verenigingen 
organiseren. De voorzitter: “Ik 
zeg altijd: hou het klein en simpel, 
dan bereik je het meest. Wij zijn 
ook niet van het vergaderen om 
het vergaderen. Als er echt wat 
te bespreken valt, komen we 
bij elkaar. En anders zoeken we 
onderling contact om even iets af 
te stemmen. Wij zijn geen politici 
of bestuurders, wij zijn mensen die 
in hun vrije tijd iets voor hun dorp 
willen betekenen.”

Faciliteren, dat komt neer op 
stimuleren, ondersteunen en 
subsidiëren van initiatieven 
vanuit het dorp. Zoals de 
tuintjesmarkt die op 7 november 
zou plaatsvinden in het dorp: 
spullen verkopen in je tuin, dé 
oplossing nu in coronatijden 

een jaarmarkt of braderie niet 
mogelijk is. Helaas moet deze 
markt worden afgelast omdat de 
gemeente geen toestemming gaf 
voor dit evenement. De dorpsraad 
ondersteunt ook het breicafé in 
Ons Huis. “Het is belangrijk dat 
mensen bij elkaar komen.”

Dat gebeurt ook volop tijdens de 
jaarlijkse decembermanifestatie 
op het Visbankplein: het ontsteken 
van de kerstboom, een markt met 
eten en drinken, schoolkinderen 
die liederen zingen. De eerste 
keer organiseerde de dorpsraad 
alles nog zelf, maar sindsdien 
is deze gezellige activiteit in 
de vertrouwde handen van 
het kerstcomité. Van Beek en 
Hogerwerf noemen verder de 
Oranjevereniging, die elk jaar met 
een mooi feestprogramma komt 
en daarvoor een bijdrage ontvangt, 
de voetbalvereniging, die voor 
het organiseren van activiteiten 
voor het hele dorp kan rekenen 
op een subsidie, de jeugd van de 
kerk en de vrouwenvereniging. 
Natuurlijk de jaarmarkt, waarvan 
de zesendertigste editie vanwege 
corona is doorgeschoven naar 
2021. En ook voor het initiatief 
om het weeghuisje in Herkingen 
te herbouwen heeft de dorpsraad 
geld over.

Niks te klagen
Al met al gebeurt er van alles in 
het dorp en zijn er steeds “plukjes 
bewoners” die het initiatief nemen 
om iets op te zetten. Voorzitter 
Van Beek: “Het kan natuurlijk 
altijd beter, maar we hebben niks 
te klagen in zo’n klein dorp.” 
Marja Hogerwerf: “Wat dacht je 

van het ouderenuitje dat nu twee 
keer is georganiseerd. Dat trekt 
superveel mensen, de laatste keer 
honderdtwintig. Twee bussen vol. 
Voor het boottochtje in Rotterdam 
moesten we nog een grotere boot 
huren. Die was nog luxer ook. 
Je ziet veel enthousiasme en veel 
positieve reacties.”

“Er is gewoon veel behoefte aan, 
dat blijkt. De stamppottenavond 
met foto’s van oud-Herkingen 
was ook leuk. Daar kwamen zeker 
tachtig mensen op af ”, zegt Van 
Beek. “Soms moet je een zetje 
geven. En soms lukt het niet. We 
hebben ook geprobeerd iets te 
organiseren voor de jeugd van 
twaalf tot achttien, maar dat kwam 
niet op gang. Lastig.”

De dorpsraad is in de huidige 
samenstelling vierenhalf jaar 
actief. Een van de eerste projecten 
die op het bordje kwamen, 
was de reconstructie van het 
Visbankplein. “Dat zag er niet 
meer zo mooi uit. De Visbank 
zelf had ook wat zorg nodig. Er 
is een nieuw dak op gekomen 
en er zijn spots neergezet die de 
Visbank verlichten. Verder is er 
een vlaggenmast geplaatst voor de 
dorpsvlag. Alle hobbels en kuilen 
zijn uit het plein gehaald en er zijn 
plantenbakken geplaatst. Er is nu 
een afscheiding tussen parkeren en 
niet-parkeren, terwijl het pleintje 
vroeger helemaal vol auto’s stond. 
De gemeente heeft dit project 
serieus en met enthousiasme 
opgepakt. Een dikke pluim!”

Minpuntje
Dat wil niet zeggen dat de 



VRIJDAG 23 OKTOBER 2020 17

gemeente altijd een dikke pluim verdient. Van Beek en Hogerwerf 
vertellen dat er ook wel nuttig geachte klussen of aangedragen 
verbeteringen voor het dorp blijven liggen of geen voortvarend vervolg 
krijgen. Klussen en verbeteringen die naar voren kwamen uit de 
enquête, die de dorpsraad twee keer hield, en dus door bewoners naar 
voren zijn gebracht. “Dat is wel een minpuntje”, vindt de voorzitter. 
“Soms hoor je niks meer. Je kunt niet alles in één dag oplossen, dat weet 
ik ook wel, en de prijs kan ook best hoog zijn, maar pik er dan een paar 
zaken uit die simpel te realiseren zijn. Hou het klein en simpel. Dan geef 
je het signaal naar de bewoners en de dorpsraad dat je serieus bent. Nu 
durf je eigenlijk met goed fatsoen geen enquête meer te houden…”

Het witte bruggetje tussen Ons Huis en het Adoptieplein is zo’n 
voorbeeld. Het zag er niet uit en het was ook glad en dus onveilig. 
Uiteindelijk is het opgelost, door de plaatselijke schilder. Ander 
voorbeeld: een zebrapad over de drukke Molendijk. Een wens die niet is 
gerealiseerd. “Zo jammer”, zegt Van Beek. “De afdeling verkeer van de 
gemeente zei nee. En klaar. Dan denk ik: wees eens flexibel, denk eens 
wat verder en wat breder, zoek naar praktische oplossingen. Ja, soms 
word je er wel eens moedeloos van en zie je mensen afhaken.”

Mijlpalen
Behalve de reconstructie van het Visbankplein kan de dorpsraad 
desondanks nog wel een paar mijlpalen bijschrijven. Zoals het behoud 
van de coupure in de dijk bij de haven, die het waterschap wilde 
verwijderen omdat die geen functie meer heeft. De coupuredeur is 
netjes schoongemaakt en geschilderd. Verder: de omvorming van het 
afvaldumpterrein achter de brandweerkazerne in een net bestraat plein 
met parkeervakken. En de grootse herdenking van de Watersnoodramp 
in 2018.

De aanpak van de drukke Groene Kruisweg is eveneens een mijlpaal. 
Bewoners en de dorpsraad pleitten ervoor om snelheidsbeperkende 
maatregelen door te voeren op deze toegangsweg tot het dorp. Dat is 
gebeurd: er zijn plateaus op het wegdek aangebracht die de snelheid van 
auto’s moeten beperken tot de toegestane 30 kilometer per uur. Alleen, 
hoe keurig de Groene Kruisweg er nu ook uitziet, het racen is niet 
gestopt. “De plateaus zijn te laag”, is de verklaring van Marja Hogerwerf 
voor dat gecontinueerde irritante rijgedrag.

Ook irritant: het vandalisme dat als een virus om zich heen grijpt 
op Goeree-Overflakkee. Volgens André van Beek is dat het grootste 
gevaar voor het vrijwilligerswerk. “Mensen gaan afhaken, want als je 
iets neerzet, is de belangrijkste vraag hoelang het blijft staan… Pas is 
er op het havenplateau nog een complete boom omgezaagd. Ik denk 
dat de gemeente een campagne tegen vandalisme moet gaan beginnen. 

Marja Hogerwerf 
en André 

van Beek op 
het recent 

gerealiseerde 
uitkijkpunt bij 

het Paardengat.

Zaterdag droog 
met zon
Tijdens het weekend is het tijdelijk minder 
wisselvallig. We hebben dan wat meer invloed van 
een hogedrukgebied boven het centrum van Europa 
waardoor depressiedruk vanuit de oceanische kant 
minder snel effect krijgt op ons weerbeeld. Met wat 
geluk houden we het vanaf donderdag tot zondag 
meestentijds droog in het zuidwesten van Zuid-
Holland.

Er zijn drie weermodellen die een portie nieuwe regen vanuit het westen 
al voor zondagochtend programmeren. De kans op een regenachtige 
zondag is dan ook groot. In grote lijnen blijven zeer actieve depressies 
rondtollen in het gebied rond IJsland. Mocht de hoge druk boven het 
oosten van Europa vrij dominant blijven, kan de Benelux het langer 
droog gaan houden op middellange termijn. De zon komt er dan ook 
meer aan te pas. Woensdagavond waren er nog even wat stormperikelen. 
De meeste onrust was in de loop van donderdag voorbij waarna de wind 
zich voornamelijk koest houdt tot zondag. De temperaturen zijn niet 
bepaald laag dezer dagen bij een vrij zuidelijke stroming. Maxima tot 
16-17 graden zijn dan ook niet ondenkbaar. 

Tot begin deze week was het temperatuurverloop van oktober helemaal 
normaal. We zaten precies op het gemiddelde. Met nog zo’n anderhalve 
week te gaan verwacht ik dat de maand ongeveer een halve graad boven 
de gangbare temperatuurnorm zal uitkomen. Zowel in het hoge noorden 
van Europa als in het Alpengebied viel sneeuw de afgelopen dagen. Dit 
is een normaal verschijnsel in deze periode van het jaar en zegt niets 
over een eventueel vroege winter in Europa. Voor wat winterweer in 
Nederland moeten we tenminste een maand wachten. Velen zien uit naar 
een winter die ook echt op winter lijkt.

Langetermijnprognoses geven zelden aan hoe het weer daadwerkelijk 
uitpakt in december, januari en februari. Soms is wel een tendens aan te 
geven. Op dit moment zinspelen diverse prognoses op een wat hogere 
luchtdruk ten noordwesten van Nederland dan normaal. Dit zou kunnen 
betekenen dat de voorkeur voor een noordwestelijke stroming iets groter 
is. Dan maakt het ook nog uit (voor de temperatuur in ons land) of de 
stroming meer naar noord, of juist richting west neigt. 

Verspreid maar foto’s van de 
vernielingen, met de kosten 
erbij.”

Belangrijkste wens
De dorpsraad heeft er goede 
hoop op dat het verpauperde 
gemeentehuis, waar tijdens 
een voorjaarsstorm nog van 
alles vanaf waaide, ooit weer 
de parel van het dorp zal 
zijn. “De eigenaar is bezig.” 
Maar de belangrijkste wens 
voor de toekomst is nog altijd 
realisering van het plan voor 
het strandje. En als er ook nog 
een zebrapad op de Molendijk 
kan komen, is Herkingen 
helemaal de koning te rijk.

In een serie 
artikelen portretteert 
Eilanden-Nieuws 
de dorpsraden op 
Goeree-Overflakkee. 
Wat voeren ze uit, 
wat is er bereikt en 
welke plannen zijn 
er voor de komende 
jaren? En: hoe 
zijn de contacten 
met de bewoners 
van het dorp en 
met de gemeente? 
Deze week deel 9: 
de dorpsraad van 
Herkingen.
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Ds. M.B. van den Akker

Hosanna
En die voorgingen 
en die volgden 
riepen, zeggende: 
Hosanna! 
Gezegend is Hij, 
Die komt in de 
Naam des Heeren! 
Gezegend is het 
Koninkrijk van 
Onze vader David.

Markus 11:9 en 
10a

Jezus is met Zijn discipelen op weg naar Jeruzalem. Dat is bepaald 
niet onopgemerkt gebleven. Hij is gekomen in de buurt van 
Bethfagé, vlakbij de Olijfberg, een kwartiertje van Jeruzalem. Daar 
hebben twee van Zijn discipelen een veulen opgehaald. De Heere 
heeft het van node... En Jezus heeft op dat dier plaatsgenomen. Er 
staat in Psalm 110 dat er voor de Messias een gewillig volk zal zijn 
op de dag van Zijn heirkracht. Een gewillig volk. Maar er zijn ook 
gewillige dieren. Dat veulen staat klaar voor Jezus. Zo rijdt Jezus 
naar de heilige stad. En de schare, die dat ziet, raakt in vervoering. 
Ze zijn wild enthousiast. De Meester zal Zich tot koning laten 
uitroepen. Eindelijk zal gebeuren waar ze zo lang naar hebben 
uitgezien. Ze trekken hun kleren uit en leggen die op de weg. 
Een koning laat je niet door het stof gaan. En de lucht davert van 
vreugdekreten: Hosanna, gezegend is Hij, Die komt in de Naam 
des Heeren.
Dat is een aanhaling uit Psalm 118. "Och Heere, help toch", dat 
betekent het woord Hosanna. Maar in Psalm 118 wordt David 
niet genoemd. Hij, Die komt in de Naam des Heeren wordt 
gezegend, en dat met de bedoeling dat men in de tempel de dank- 
en vreugdeoffers gereed zal maken. De naam van David wordt 
er door de schare zelf aan toegevoegd. En zo wordt Jezus' komst 
hier verbonden met de komst van het rijk van David: een tijd van 
vrede, van welvaart en voorspoed. Nu de mensen Jezus hier zien, 
verwachten ze dat rijk.

Zitten ze er ver naast, deze mensen hier op weg naar Jeruzalem? Ik 
dacht het niet. Jezus is inderdaad de Zoon van David. Dat zag ook 
de blinde Bartimeüs (Markus 10: 47). En de engel Gabriël sprak 
er al van bij de aankondiging van de geboorte aan Maria: "God de 
Heere zal Hem de troon van Zijn vader David geven". (Lukas 1: 
32). En toch is dat koninkrijk van Jezus anders dan de schare zich 
heeft voorgesteld. Zij willen een koning, die imponeert en die hen 
bevrijdt van de vijanden. Die met geweld de heidenen verjaagt en 
alle politieke hindernissen opruimt. Maar dat Jezus' koninkrijk 
niet van deze wereld is dat verstaan zij niet. Dat in Zijn Koninkrijk 
andere regels gelden dan in de koninkrijken van deze wereld, dat is 
ze vreemd. Dat Hij Koning is vanaf het kruis, dat ontgaat hen.

En u, wat verwacht u van Jezus? Waarom gaat u naar de kerk 
en waarom doet u uw gebed en waarom houdt u dit vol? 
Verwacht u een rustig leven? Geluk en voorspoed, zonder al te 
veel moeilijkheden, zonder al te veel tegenwind? Dat Jezus u 
helpt en uw plannen laat slagen? Is dat voor u Zijn Koninkrijk? 
Kohlbrugge vraagt: "Weet u wat voor een Koninkrijk het is dat Hij 
gaat oprichten? Jézus is Zijn koninklijke Naam. Dat wil zeggen: 
Hij verlost Zijn volk van hun zonden. Dit Koninkrijk is een 
Koninkrijk van genade, een Koninkrijk van vergeving van zonden, 
van uitdeling van alle hemelse goederen en schatten, die Hij voor 
de Zijnen verworven heeft, een Koninkrijk van eeuwig leven, 
van eeuwige zaligheid. En duivel, dood en zonde, het aanklagend 
geweten en de veroordelende wet zullen in dit Koninkrijk aan Zijn 
voeten liggen, als tekenen van Zijn overwinning".

Weet u wie dat zag? Die éne moordenaar op Golgotha, die naast 
Jezus hangt. Hij veroordeelt zichzelf en hij ziet alles in deze 
kruiskoning. "Heere, gedenk mijner als Gij in Uw Koninkrijk zult 
gekomen zijn..." Dat is een eenvoudig gebed. Kort en krachtig. 
Maar een gebed vol verwachting. Het getuigt immers tot lof van 
de Heere Jezus, dat Hij in Zijn Koninkrijk, ondanks alle hemelse 
vreugde en heerlijkheid, aan niets anders denkt dan aan armen 
en ellendigen, die een prooi zijn van de zonde en de duivel en die 
toch zo graag verlost zouden willen worden en niet verloren gaan. 
En dat zag die moordenaar. Daarom dat gebed.
Maar de schare ziet dat niet. En als ze bij de stad komen, dan 
zwijgt de bevolking. En als Jezus de tempel binnengaat, staat Hij 
daar als een niet-erkende Koning, voor Wie de erewacht ontbreekt. 
En aan het eind van deze dag moet Hij Zelf voor een nachtlogies 
zorgen in Bethanië en dan zijn er maar twaalf over (vs.11). En 
straks aan het kruis, dan is er niet één meer. Maar zo gaat Hij het 
verdienen, dat allen die Zijn schoonheid erkennen, Hem eeuwig 
groot zullen maken.

Is het in uw leven tot die erkenning gekomen? Tot de 
geloofsovergave? Dan ging bij u alles uit handen. Om over te gaan 
in Zijn banden. Hosanna!

Deze overdenking stond eerder in het Eilanden-Nieuws van 
februari 2020.

Halloween is een feest dat ook in Nederland steeds meer aandacht 
krijgt. Skeletten, doodskoppen en monsters verbeelden de dood. De 
schrijver van dit boek wijst nadrukkelijk op de heidense wortels van 
het feest en de occulte lading die het heeft. Er gaat van dit boek een 
waarschuwing uit tegen het demonische van Halloween. Tegelijk 
geeft dominee Brugge antwoord op de vraag: Hoe moeten we als 
christenen met het feest omgaan? Als we meegaan in het spoor van 
duivel begeven we ons op levensgevaarlijk terrein. Tegenover het 
duistere van Halloween laat hij het Licht van God en Zijn Woord 
schijnen.

Het boek is in drie hoofdlijnen opgezet, en die drie onderdelen zijn 
weer verdeeld in subhoofdstukken.

Het Voorwoord zet in met de volgende vraag: Is er reden om ons 
zorgen te maken over Halloween? Laten we eerlijk zijn, ruim tien jaar 
geleden kenden we nauwelijks de naam van het feest, laat staan wat 
het inhoudt.

Noord-Amerika
Ds. Brugge was vier jaar predikant in Noord-Amerika en werd daar 
voor het eerst met dit fenomeen geconfronteerd. In Noord-Amerika 
wordt al vele tientallen jaren aandacht aan dit feest besteed. En dan 
moeten we niet alleen denken aan allerlei attributen die in de winkels 
te koop zijn, maar ook het verkleden door mensen: kleding van 
heksen, een zwart pak met daarop een skelet. In huizen en tuinen 
worden allerlei dingen geplaatst die met de dood te maken hebben: 
een plastic grafsteen in de tuin, compleet met een lampje, skelet, 
geschminkt met een bloedrode kleur. In de winkelcentra wordt je 
oog getrokken door posters met monsters, met Dracula (met zijn 
bloeddorstige witte slagtanden) en allerhande zaken die met de dood 
te maken hebben. En er hangen aankondigingen van de festiviteiten 
rond Halloween (officieel van 31 oktober op 1 november). Laten we 
dit niet af doen met de opmerking: dat is aan de andere zijde van 
de oceaan. De uitgaven in de Verenigde Staten voor Halloween zijn 
gestegen van 3,3 miljard in 2005 naar 8,8 miljard dollar in 2019. Is dat 
geen teken aan de wand?

Nederland
Bij zijn terugkomst in Nederland bleek dat ons land veranderd 
was. Ook in ons land heeft Halloween zijn weg gevonden. Door de 
secularisatie heeft ons land zich van de christelijke wortels ontdaan, 
zodat er nu een voedingsbodem is voor een feest als Halloween. 
Dat geldt niet alleen in de streken waar de kerk van Rome sterk 
vertegenwoordigd is, maar ook voor traditioneel protestantse 
delen van ons land. Wat heeft Rome namelijk gedaan? Halloween 
een christelijk tintje gegeven. Een vernislaagje over iets wat van 
oorsprong heidens is. Christenen ging vroeger langs de deuren om 

Halloween, een 
duister feest
Ds. A.A. Brugge is predikant van de Gereformeerde 
Gemeente te Doetinchem. Als predikant in 
Noord-Amerika maakt hij ook daar de viering van 
Halloween van nabij mee. 
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Luther
Onlangs stond er een aardig stukje van Maarten 
Luther in het Reformatorisch Dagblad. Het ging 
over depressiviteit en hoe Luther daarmee omging 
en dat hij daar zelf ook last van had. Luther was 
in dat opzicht een mens als ieder ander. Een mens 
met gebreken en beperkingen. Aan de andere kant 
moet wel gezegd worden dat hij behoort tot de 
allergrootsten uit de geschiedenis van Gods kerk. 
De rechtvaardiging van de goddeloze door het ware 
geloof in Christus is door Luther weer helder naar 
voren gebracht. Hij leefde er ook uit. 

Ds. W. Visscher

Tot op de dag van vandaag kunnen we slechts tot onze grote schade 
zijn werk ongelezen laten. Bij allerlei twist over de geloofsleer, de 
heilsorde, de ervaring van Gods kinderen is Luther een uitnemende 
raadsman en zielenherder. Tot op de dag vandaag is hij leesbaar en 
herkenbaar. Soms lijkt wel alsof er geen eeuwen tussen hem en ons 
liggen. We horen in zijn werken de stem van de Schrift, de stem die 
onderwijs geeft aan het geplaagde hart. Christus en Christus alleen is 
de viool die Luther bespeeld. En daarin ligt volkomen zaligheid.

Soms echter kan Luther dingen weleens wat ongepolijst onder 
woorden brengen. Soms is hij daarin ook heel eerlijk. Ik ga daar 
hier geen voorbeelden van geven maar ieder die zijn werken leest, 
komt dingen tegen. Zo weet hij bijvoorbeeld heel plastisch te 
schrijven over een moeder die bevalt van een kind. Dan weer geeft 
hij voorbeelden uit het gewone leven. En waar op een ander moment 
gebruik hij woorden die we zo op de preekstoel niet direct zouden 
gebruiken. Het is echter altijd wel eerlijk en vaak ook heel raak. Het 
zelfde vindt je trouwens soms ook bij iemand als Kohlbrugge. Die 
schrok soms ook niet terug voor heel radicaal woordgebruik. Soms 
echter zijn er ook weleens zinnen bij Luther die te denken geven. 
Zijn geschrijf over de joden is niet navolgenswaardig. In het RD 
onlangs stond het volgende. “De eenzaamheid moet je in elk geval 
ontvluchten; want vooral dan zoekt de duivel je te vangen. Zo vaak 
de duivel jou met deze gedachten kwelt, moet je onmiddellijk het 
gezelschap van mensen zoeken. Drink wat meer, maak grappen, 
ga eens ergens kletsen of doe iets anders vrolijks. Je moet af en toe 
flink drinken, spelen, kletsen en zelfs een of andere zonde doen, uit 
verachting van de duivel. Je moet altijd het tegenovergestelde doen 
van wat de duivel verbiedt.” Deze woorden zijn een advies aan een 
wat depressieve jonge man die les gaf aan de kinderen van Luther. 
Ik ga er maar vanuit dat Luther dat via een brief aan hem heeft 
voorgehouden. Het is een opmerkelijk advies. Voor de woorden ‘een 
of andere zonde doen’ geven te denken. Hoe moeten we dat lezen?

Eigenlijk kun je dat niet beoordelen zonder een uitvoerige context. 
Luther zal waarschijnlijk niet bedoelen dat de jongeman maar 
dronken over straat moet gaan lopen. Ook zal hij wel niet aansporen 
tot overspel. Maar was dan wel. Bedoelt Luther dat de jonge man, 
die mogelijk in het klooster allerlei regels heeft aangeleerd, daar 
maar eens wat afstand van moest nemen? Bedoelt Luther zonde 
wat mensen mogelijk verkeerd zouden opvatten? Het is altijd 
lastig om dingen uit het verleden over te brengen naar onze tijd. 
We kennen de omstandigheden niet goed. We weten niet in welke 
wereld de mensen toen leefden. Het moet voor voormalig roomse 
mensen bijna zondig geweest of gevoeld hebben dat Luther zelf de 
celibaatbelofte heeft verbroken. Ergens ga ik ervanuit dat Luther de 
jonge man heeft opgedragen om zich niet teveel te laten inpakken 
door allerlei menselijke gewoonten en de vrijheid en de ruimte te 
gebruiken die voor het normale leven nodig is. Hoe dit ook zij, het 
blijft nodig om oudvaders en anderen in hun context te lezen. En dat 
doen we ze recht en valt er ook heel veel van te leren. Want, en dat is 
zeker waar, de oude wijn van onze reformatoren is beter dan allerlei 
drank die ons vandaag in de godsdienst wordt geboden.

krentenbrood te vragen en voor elk 
brood baden ze dan om bevrijding van 
overledenen uit het vagevuur. In de VS 
kwam het feest in de tweede helft van 
de negentiende eeuw in opmars. Daar 
gaan ze met een pompoenlantaarn 
langs de deuren om snoep te vragen. 
De deelnemers zijn verkleed om de 
bewoners een beetje bang te maken. 
Ook in Nederland kennen we deze vorm 
inmiddels ook.

Is er bezinning nodig?
Zien we het als folklore, iets onschuldigs, 
of veroordelen we het op een 
hooghartige manier? Uit onderzoeken 
is gebleken dat meer dan de helft van 
de Nederlanders op de een of andere 
wijze Halloween onderhoudt. Hebben 
we daar als kerken een Bijbels standpunt 
tegenover? Waar staat de kerk voor? 
Geeft zij rekenschap waar voor zij 
staat? Eerst moeten we weten waar 
het overgaat, daarna kunnen we hen 
bereiken en een boodschap meegeven. 
Laten zien dat Gods Woord een beter 
fundament legt.

Traditioneel wordt Halloween gevierd 
in de avond voor 1 november, dus 31 
oktober. Heeft de Reformatie die 31 
oktober in Wittenberg begon, niet willen 
wijzen op de rijkdom van de genade 
Gods in Christus? De wens van de 
schrijver is dat dit de Bron voor onze 
gezindte en voor de volgende geslachten 
in leer en leven mag blijven. Gelukkig 
ligt dit niet in het schrijven van dit 
boekje, maar ligt vast in de genade van 
God in Christus.

Welke thema’s komen aan de orde?
De wortels van Halloween: Druïden, 
Druïdische feesten, kerstening en 
dodenverering ook elders. Gebruiken 
van Halloween verbonden aan heidens 
geloof: pompoen, snoepjestochten, 
kleding en maskers, fruit en noten, 

vertellen over geesten. Relatie Halloween en rooms-katholieke 
leer: Allerheiligen, Allerzielen, gebed voor de doden. Verband 
tussen Halloween en paganisme: neopaganisme steekt de kop 
op, geen folklore, satanisme

Halloween en hekserij
Bij hoofdstuk II: De geestenwereld in een werkelijkheid: 
verband tussen geesten, spookhuizen en Halloween; Theorieën 
ter verklaring van geesten, verschijningsvormen, necromanie 
of zwarte kunst, Bijbel en zwarte kunst, standpuntbepaling
Bij hoofdstuk III: Halloween is niet iets onschuldigs

Wat zegt de Bijbel?
Leren en onderwijzen; Eren van God; Wijzen naar genade; 
Afgoderij vervloekt

Wat is ons antwoord op Halloween? God leeft! En dat in 
tegenstelling tot de god van de heidenen. Psalm 115 zegt 
het ons: Onze God is toch in den hemel, Hij doet al wat 
Hem behaagt e.v. Als wij antwoorden, laat het dan altijd 
Schriftuurlijk gegrond zijn op Gods Woord. Het leven van 
christenen mag een voorbeeld zijn in Bijbelse levenswandel. 
Dat vraagt van hen ook te weten in welke tijd zij leven en 
waarvoor zij in woord en daad nu eigenlijk staan. Christen 
kunnen door hun leven wijzen op een betere weg, in Jezus 

Christus, tegenover een wereld die opgaat in het kwaad en 
leeft voor een lustig en lekker leven. Betweterigheid maakt 
niet jaloers, maar het duidelijk getuigenis de Zaligmaker toe te 
behoren en voor Hem te leven, maakt indruk op mensen. In 
Hem is kracht. Alleen Christus heeft de zondige en heidense 
wereld overwonnen. Wie kan dit? Niemand in eigen kracht, 
maar alleen in de kracht die Hij verleent.

Neem en lees. Een duidelijk geschreven boek, wat het waard 
is om te lezen, maar ook als antwoord op het fenomeen 
Halloween. Wie weet God mocht het zegenen. Laat oud en 
jong hier kennis van nemen!

‘Halloween, een duister feest’, geschreven door 
ds. A.A. Brugge, is een uitgave van De Banier 
onder ISBN nr. 9. 789.087.181.994; Prijs 
€ 10,95. 
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Op het verzoek om mobiele telefoons uit te zetten, schakelt hij de 
trilfunctie in. Dicht bij de uitgang wil hij zitten, maar Lode, op een 
van de voorste rijen, blijft wenken. Naar voren lopend neemt hij weer 
de gelegenheid te baat om tussen de aanwezigen het hoofd van Mart 
Verkade te zoeken. Het klopt niet dat hij er nog niet is.
Rustig, rustig, bezweert hij zichzelf. Wat betekent het dat hij er niet is? 
Zet de zaken nu eens realistisch op een rijtje.
Om hem heen wordt het steeds onrustiger, er wordt op horloges 
gekeken en de eerder ingevallen stilte lijkt achteraf stilte voor de storm.
‘Het is bijna half negen!’ zegt Lodewijk verontwaardigd. ‘Het zou om 
acht uur beginnen!’
Eindelijk is er beweging achter in de zaal. De burgemeester en twee van 
de wethouders komen binnen en nemen plaats achter de tafel. Na de 
verzuchting dat dat tijd werd, hoeft de burgemeester niet lang om stilte 
te manen.
‘Geachte aanwezigen,’ begint hij en dan buigt hij zich weer bij de 
microfoon vandaan om nog even iets in het oor van een wethouder te 
fluisteren, voor hij nogmaals zegt: ‘Geachte aanwezigen.’
Nu heerst er volkomen stilte in de zaal. Een stilte waarin de tot nu 
toe onderdrukte spanning zich uitvouwt en uit de hoeken kruipt, 
vanachter het gordijn komt, in een onzichtbare golf tot onder de 
stoelen uitwaaiert en ieder geschuifel lamlegt. Opnieuw een kort 
zenuwachtig kuchje, maar daarna komt het er dan toch van: ‘Ik moet u 
helaas een teleurstellende mededeling doen. De geplande hoorzitting 
over de invulling van het buitengebied kan op deze avond wegens 
recente ontwikkelingen niet doorgaan. Er zijn de laatste dagen zaken 
aan de oppervlakte gekomen waardoor we hebben moeten besluiten 
voorlopig alles betreffende ruimtelijke ordening op te schorten, dit in 
afwachting van een onderzoek door de Commissie Bijzondere Controle 
en Integriteit, een commissie ad hoc van Gedeputeerde Staten. Wij 
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Sommigen verloren geliefden, anderen ervaren nog dagelijks de 
lichamelijke (en psychische) gevolgen van een doorgemaakte besmetting. 
Juist ook tijdens de tweede coronagolf is er behoefte aan bezinning en 
ervaringsverhalen. Hoe kun je omgaan met een compleet veranderde 
wereld, hoe kom je (beter) in balans met je emoties en wie ben je als de 
levensstormen over je heen razen? 
Deze onderwerpen worden uitgediept in relatie tot geloof en wat de 
Bijbel zegt over (crisis)situaties en het vinden van rust in tijden van 
grote onrust. Daarnaast wordt de uitnodiging gedaan om te oefenen met 
het leven in het nu. Want het leven staat niet stil. Ook vandaag is een 
geschenk.

Het creëren van een plek waar je stilte en rust vindt helpt om ook in deze 
tijd stil te staan bij de kleine dingen waarvoor je dankbaar bent.

Sestra najaarsmagazine –  
een warme deken

hebben na intern overleg het voorlopige besluit genomen 
de directeur van Bouw- en Woningbeleid alsmede de 
gemeentesecretaris voorlopig op non-actief te stellen.’
Er komt beweging in de zaal, hier en daar worden blikken 
van verstandhouding gewisseld.
‘U zult begrijpen dat deze maatregel genomen is hangende 
het onderzoek. We hopen dat beide ambtenaren zo 
spoedig mogelijk en volkomen gerehabiliteerd hun 
verantwoordelijkheid weer kunnen oppakken. Maar deze 
gebeurtenis is dermate ingrijpend binnen de gemeente dat 
we alle ophanden zijnde besprekingen rond bouwplanning 
en infrastructuur voorlopig moeten cancelen.’
Voor de burgemeester zijn voorhoofd heeft afgeveegd met 
zijn gevouwen witte zakdoek, staan er al mensen in de rij 
bij de microfoon.
‘Het heeft weinig zin om nu van ons antwoorden te 
verwachten; we hebben zelf alleen nog maar vragen en 
onduidelijkheid!’ verweert de burgemeester zich als de 
eerste spreker heftig van wal steekt.
‘Krijgen we nu ook te maken met die ellendige 
bouwfraude?’ wordt er geroepen. ‘Gaat het hier over Van 
Eerden?’ en ‘Willen degenen die schone handen hebben 
opstaan!’
Een van de wethouders staat op en begint een verhaal over 
gedane toezeggingen en gewekte verwachtingen, afspraken 
buiten het gemeentelijk apparaat om, maar wel door 
ambtenaren gedaan. ‘Wij hebben begrepen dat de grote 
bouwbedrijven die de afgelopen tijd hun naam hebben 
moeten zuiveren slechts in zee gaan met aannemers en 
projectontwikkelaars die de gedragscode van bouwkoepel 

avbb hebben ondertekend. Nu wij hier intern navraag naar 
hebben gedaan, is aan het licht gekomen dat er al volop 
vooroverleg is geweest tussen projectontwikkelaars en 
ambtenaren en dat er prijsafspraken zijn gemaakt. En zo 
mag het niet. De gemeenteraad heeft vanmiddag in een 
spoedvergadering geweigerd hier in te stappen, dus wij 
zijn terug bij af. Er moet een gedegen onderzoek komen. 
We moeten terug naar het principebesluit Wijziging 
Bestemming van 1997. En aangezien er op het ministerie 
van Volkhuisvesting en Ruimtelijke Ordening een compleet 
nieuw beleidsplan wordt voorbereid onder de noemer 
“Ruimte”, zal het zelfs mogelijk zijn dat de hele boel wordt 
opgeschort tot die richtlijnen bekend zijn. Het gaat nog erg 
lang duren, heren!’
Voor die zin is uitgesproken staat Chiel al buiten de zaal, 
zijn mobiele telefoon aan zijn oor gedrukt. ‘Ja!’ en dan nog 
eens: ‘Ja, Chiel hier. Wie?’
Het moet Willemijn zijn.
Een ijzig gevoel trekt door zijn lichaam. ‘Waar zit je?’ 
schreeuwt hij. Zei ze ‘ziekenhuis’?
Hij rent al en schiet de gemeentebode aan, die juist met een 
grote koffiekan langsloopt.
‘Hé, Chiel van der Meij!’ zegt de man verrast.
Het gezicht komt Chiel bekend voor, maar hij heeft geen 
tijd om er de naam bij te zoeken.
‘Ik moet dringend weg. Wil jij alsjeblieft zo meteen een taxi 
bellen voor mijn broer? Die zit voor in de zaal hier.’
‘Is Lodewijk er? Ik hoorde dat hij in het ziekenhuis lag!’
Chiel is al buiten.

Twee keer per jaar verschijnt het Sestra magazine. Het 
nieuwe najaarsnummer met als ondertitel ‘Een warme 
deken’ heeft aandacht voor de thema’s geloof, hoop en 
liefde. De coronacrisis heeft voor veel mensen in het 
afgelopen jaar een heel grote impact gehad.

Zet een leeskring op
Ben je een boekenwurm en 
wilde je altijd al een leeskring 
opzetten? In het nieuwe Sestra 
najaarsmagazine een aantal 
praktische tips om er zelf een 
te beginnen. Lezen verrijkt je 
karakter en samen over een boek 
praten geeft verdieping en leidt tot 
nieuwe ontdekkingen. Via social 
media brengt de redactie Sestra-
lezers bij elkaar die samen een 
leesclub willen starten.

Rondom het creëren van 
geborgenheid een reportage over je 
(t)huis als een veilige schuilplaats. 
Drie vrouwen vertellen wat een 
veilig thuis voor hen inhoudt.

Er is aandacht voor het maken van 
zuurdesembrood (‘Levientjes’), 
verwarmende thee en de productie 

van duurzame en eerlijke kleding. 
Een paar van de genoemde tips 
die licht kunnen brengen in de 
komende tijd (coronaproof): 
breng een virtueel museumbezoek 
aan bijvoorbeeld Buckingham 
Palace, de Vaticaanse musea 
of de Leidse Lakenhal. Kijk op 
streamguide.nl voor de beste 
virtuele concerten, zoek een 
penvriend(in), kook een lekkere 
maaltijd of breng een verrassing 
naar iemand in je omgeving. Of 
ga op ontdekkingsreis in het land 
dat je ooit wilt bezoeken en stippel 
met Google Maps, lonelyplanet.
nl of Earth/Streetview een mooie 
route uit.

Cadeau
Wat kun je leren van de 
teleurstellingen in het leven? De 

in het artikel vermeldde quote 
“Teleurstelling is geen bewijs dat 
God ons het goede onthoudt’, zet 
aan tot nadenken en verwijst naar 
de in de tekst vermelde uitgave 
‘Zo zou het niet moeten zijn’, over 
het vinden van genade als je leven 
breekt (Lysa Terkeurst, utgeverij 
Sestra, € 21,95).

Verder bevat dit magazine een 
aantal sfeervolle kaarten om te 
versturen of in te lijsten, een 
activiteitenkalender voor de 
komende tijd en een 14-dagen 
Bijbels dagboek.

Het tijdschrift is smaakvol vorm 
gegeven en heeft een goede prijs-
kwaliteitverhouding. Een mooi 
cadeau om jezelf en iemand anders 
blij mee te maken.

Sestra
Een warme deken

Najaar 2020, uitgeverij Sestra
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Hallo puzzelvrienden 
en -vriendinnen,

Lydia de purperverkoopster

 Lydia, wat had ik jou graag 
willen spreken, 

om zo meer van je te mogen 
weten, 

en te horen hoe Paulus je had 
geraakt, 

hoe je een bewuste keuze hebt 
gemaakt. 

 
Was het moeilijk om een 

christen te wezen, 
of moest je ook vrezen voor je 

leven, 
de keuzes die je ging maken, 

en ook misschien klanten 
kwijtraken. 

 
Lydia, door het verhaal in de 

Bijbel te lezen, 
heb je even een kijkje in je leven 

gegeven.

door: Janneke Troost  
(www.gedichtensite.nl)

Kijk voor de puzzelregels, puntentelling, antwoorden en meer op www.eilandennieuws.nl/jeugdhoekje

Kleurplaat

Oktober 12

Door alle moderne 
middelen is er veel meer 
bekend over landen in de 
wereld. Je kunt over alle 
landen van de wereld 
veel informatie vinden. 
Mensen gaan vaak op 
vakantie naar verre 
landen.  

My Country

Elk land heeft zijn eigen grenzen en daardoor ook zijn eigen 
vorm. Elk land heeft ook zijn eigen vlag. Probeer aan de 
hand van de vorm en de vlag het land te ontdekken dat je op 
het plaatje ziet. De eerste letter van de naam van het land is 
gegeven. Het aantal puntjes geeft het aantal letters aan.
Het kan een land in Europa zijn, maar ook buiten Europa in 
andere werelddelen. 

LET OP: de letter ‘ij’ wordt steeds als één letter gerekend.

Je moet drie antwoorden opschrijven.
 Welk land wordt er bedoeld?
 Wat is de hoofdstad van dit land?
 Wat weet je voor bijzondere dingen van dit land?

22
Teruggetikt:

VAKANTIEBESTEMMINGEN (2)
(extra puzzel)

Een paar maanden geleden stond 
er een puzzel in de krant met 
‘nieuwe vakantiebestemmingen’. 
Dat waren eigenlijk soort grapjes, 
in verband met de beperkingen 
van de coronacrisis.

Je kon de antwoorden opsturen en ook zelf nieuwe 
‘vakantiebestemmingen bedenken en opsturen.
Sommige puzzelaars waren heel creatief. Ze bedachten leuke 
‘grapjes’. Daarom plaats ik nog een versie van deze puzzel 
met door jullie bedachte namen.

Probeer eens uit te zoeken welke naam van een bestemming, 
een plaats, een eiland of een land gebruikt is, om er een 
grapje van te maken.

Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden. Als je ze opstuurt, 
krijg je er 10 extra punten voor.

Oktober 10

Tweede zendings-
reis van Paulus
(Handelingen 15 : 40 – 18 : 22)

Elbert Baan (Sommelsdijk) heeft ook een puzzel gemaakt 
over de tweede zendingsreis van Paulus. Zoek de antwoorden 
op in het Bijbelgedeelte.

1. En hij kwam te Derbe en …...... (Handelingen 16 : 1).
2. En terwijl Paulus hen te …...... verwachtte, werd zijn geest 

in hem ontstoken (Handelingen 17 : 16).
3. En hij kwam te ……… aan, en liet hen aldaar (Handelingen 

18 : 19).
4. En door …...... en Apollónia hun weg genomen hebbende, 

kwamen zij te Thessaloníca (Handelingen 17 : 1).
5. En zij, Mysië voorbijgereisd zijnde, kwamen af tot …...... 

(Handelingen 16 : 8).
6. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en 

Silas weg naar ……… (Handelingen 17 : 10).
7. En vandaar naar …......, welke is de eerste stad van dit 

deel van Macedónië, een kolonie (Handelingen 16 : 12).
8. En door Amfípolis en …...... hun weg genomen hebbende, 

kwamen zij te Thessaloníca (Handelingen 17 : 1).
9. Welken goede getuigenis gegeven werd van de broederen 

te Lystre en …...... (Handelingen 16 : 2).
10. En na dezen scheidde Paulus van Athene en kwam te 

…...... (Handelingen 18.: 1)
11. En als hij te …...... was gekomen, ging hij op naar 

Jeruzalem (Handelingen 18 : 22).
12. En de gemeente gegroet hebbende, ging hij af naar …...... 

(Handelingen 18 : 22).

Na de herfstvakantie wacht het werk weer op school. Sterkte 
de komende periode met alles wat jullie meemaken. Het is 
allemaal weer zo spannend rond corona. 

Wacht nog even met het opsturen van de antwoorden, want 
volgende week komt er nog een ‘Jeugdhoekje’ van de maand 
oktober. Deze maand zijn er dus 15 puzzels.

Oktober 11

Herstrebus
Over de herfst kun je 
meerdere spreekwoorden 
en gezegden vinden. 
Welk spreekwoord kun jij 
ontdekken? 

Slot
Rick de Blois (Dirksland)
Bij de antwoorden staat ook 
een antwoord op mijn vraag: 
‘U vroeg of we naar een 
kindertehuis zouden gaan 
in Beregowo. We zouden 
daar wel gaan helpen in een 
zigeunerkamp en ook daar de 
kerk bezoeken. Ook zouden 
we daar bekenden van onze 
ouders ontmoeten en met 
elkaar de mooie omgeving 
bekijken (Karpaten). Helaas 
kon dat niet doorgaan, maar 
we hebben thuis ook echt een 
fijne zomervakantie gehad.’ 
Wat mooi om in een Oost-
Europees land te gaan helpen. 
Jammer dat dit niet door kon 
gaan. Als jullie er al eerder zijn 
geweest, weten jullie dat wij het 
in Nederland goed hebben. In 
de Oekraïne is veel armoede. 
Je kunt ook in je eigen land 
en dorp genieten van mooie 
dingen. 

Zie website
Gemaakt door Johanna Kieviet (Sommelsdijk)

EXTRA 2020
Gemaakt door 
Johanna Kieviet 

(Sommelsdijk)



JEUGDHOEKJE oomkojeugdhoekje@solcon.nl
www.eilandennieuws.nl/jeugdhoekje

Hallo puzzelvrienden 
en -vriendinnen,

Lydia de purperverkoopster

 Lydia, wat had ik jou graag 
willen spreken, 

om zo meer van je te mogen 
weten, 

en te horen hoe Paulus je had 
geraakt, 

hoe je een bewuste keuze hebt 
gemaakt. 

 
Was het moeilijk om een 

christen te wezen, 
of moest je ook vrezen voor je 

leven, 
de keuzes die je ging maken, 

en ook misschien klanten 
kwijtraken. 

 
Lydia, door het verhaal in de 

Bijbel te lezen, 
heb je even een kijkje in je leven 

gegeven.

door: Janneke Troost  
(www.gedichtensite.nl)

Kijk voor de puzzelregels, puntentelling, antwoorden en meer op www.eilandennieuws.nl/jeugdhoekje

Kleurplaat

Oktober 12

Door alle moderne 
middelen is er veel meer 
bekend over landen in de 
wereld. Je kunt over alle 
landen van de wereld 
veel informatie vinden. 
Mensen gaan vaak op 
vakantie naar verre 
landen.  

My Country

Elk land heeft zijn eigen grenzen en daardoor ook zijn eigen 
vorm. Elk land heeft ook zijn eigen vlag. Probeer aan de 
hand van de vorm en de vlag het land te ontdekken dat je op 
het plaatje ziet. De eerste letter van de naam van het land is 
gegeven. Het aantal puntjes geeft het aantal letters aan.
Het kan een land in Europa zijn, maar ook buiten Europa in 
andere werelddelen. 

LET OP: de letter ‘ij’ wordt steeds als één letter gerekend.

Je moet drie antwoorden opschrijven.
 Welk land wordt er bedoeld?
 Wat is de hoofdstad van dit land?
 Wat weet je voor bijzondere dingen van dit land?
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Teruggetikt:

VAKANTIEBESTEMMINGEN (2)
(extra puzzel)

Een paar maanden geleden stond 
er een puzzel in de krant met 
‘nieuwe vakantiebestemmingen’. 
Dat waren eigenlijk soort grapjes, 
in verband met de beperkingen 
van de coronacrisis.

Je kon de antwoorden opsturen en ook zelf nieuwe 
‘vakantiebestemmingen bedenken en opsturen.
Sommige puzzelaars waren heel creatief. Ze bedachten leuke 
‘grapjes’. Daarom plaats ik nog een versie van deze puzzel 
met door jullie bedachte namen.

Probeer eens uit te zoeken welke naam van een bestemming, 
een plaats, een eiland of een land gebruikt is, om er een 
grapje van te maken.

Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden. Als je ze opstuurt, 
krijg je er 10 extra punten voor.

Oktober 10

Tweede zendings-
reis van Paulus
(Handelingen 15 : 40 – 18 : 22)

Elbert Baan (Sommelsdijk) heeft ook een puzzel gemaakt 
over de tweede zendingsreis van Paulus. Zoek de antwoorden 
op in het Bijbelgedeelte.

1. En hij kwam te Derbe en …...... (Handelingen 16 : 1).
2. En terwijl Paulus hen te …...... verwachtte, werd zijn geest 

in hem ontstoken (Handelingen 17 : 16).
3. En hij kwam te ……… aan, en liet hen aldaar (Handelingen 

18 : 19).
4. En door …...... en Apollónia hun weg genomen hebbende, 

kwamen zij te Thessaloníca (Handelingen 17 : 1).
5. En zij, Mysië voorbijgereisd zijnde, kwamen af tot …...... 

(Handelingen 16 : 8).
6. En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en 

Silas weg naar ……… (Handelingen 17 : 10).
7. En vandaar naar …......, welke is de eerste stad van dit 

deel van Macedónië, een kolonie (Handelingen 16 : 12).
8. En door Amfípolis en …...... hun weg genomen hebbende, 

kwamen zij te Thessaloníca (Handelingen 17 : 1).
9. Welken goede getuigenis gegeven werd van de broederen 

te Lystre en …...... (Handelingen 16 : 2).
10. En na dezen scheidde Paulus van Athene en kwam te 

…...... (Handelingen 18.: 1)
11. En als hij te …...... was gekomen, ging hij op naar 

Jeruzalem (Handelingen 18 : 22).
12. En de gemeente gegroet hebbende, ging hij af naar …...... 

(Handelingen 18 : 22).

Na de herfstvakantie wacht het werk weer op school. Sterkte 
de komende periode met alles wat jullie meemaken. Het is 
allemaal weer zo spannend rond corona. 

Wacht nog even met het opsturen van de antwoorden, want 
volgende week komt er nog een ‘Jeugdhoekje’ van de maand 
oktober. Deze maand zijn er dus 15 puzzels.

Oktober 11

Herstrebus
Over de herfst kun je 
meerdere spreekwoorden 
en gezegden vinden. 
Welk spreekwoord kun jij 
ontdekken? 

Slot
Rick de Blois (Dirksland)
Bij de antwoorden staat ook 
een antwoord op mijn vraag: 
‘U vroeg of we naar een 
kindertehuis zouden gaan 
in Beregowo. We zouden 
daar wel gaan helpen in een 
zigeunerkamp en ook daar de 
kerk bezoeken. Ook zouden 
we daar bekenden van onze 
ouders ontmoeten en met 
elkaar de mooie omgeving 
bekijken (Karpaten). Helaas 
kon dat niet doorgaan, maar 
we hebben thuis ook echt een 
fijne zomervakantie gehad.’ 
Wat mooi om in een Oost-
Europees land te gaan helpen. 
Jammer dat dit niet door kon 
gaan. Als jullie er al eerder zijn 
geweest, weten jullie dat wij het 
in Nederland goed hebben. In 
de Oekraïne is veel armoede. 
Je kunt ook in je eigen land 
en dorp genieten van mooie 
dingen. 

Zie website
Gemaakt door Johanna Kieviet (Sommelsdijk)

EXTRA 2020
Gemaakt door 
Johanna Kieviet 

(Sommelsdijk)
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Avondzon
Nelleke van der Velde 
maakte een foto van de 
avondzon die schijnt 
op de bomen van de 
Oudelandsedijk bij 
Middelharnis.

Mail uw foto met korte toelichting 
naar redactie@eilandennieuws.
nl onder vermelding van ‘foto van 
de week’. Wekelijks selecteren wij 
een foto voor plaatsing!

Horizontaal
1. In stukken breken - 7. Delfstof - 13. Ieder - 14. Ereambt - 16. Aanwijzend vnw. - 17. Antwoord betaald -  
18. Hoofdversiering - 19. Franse NV - 21. Korenafval - 22. Plaats in Gelderland - 24. Zijde - 28. Bondsbons 
(afk.) - 30. Voordat - 31. Rustplaats - 33. Borstbeeld - 34. Insect - 35. Groot wijnglas - 37. Onwetend -  
38. Blaasvocht - 39. Vogelnaam - 40. Vrucht - 42. Landgoed - 44. Om het genoemde - 47. Leger -  
48. Eerste vrouw - 49. Bouwval - 50. Brancard - 53. Neusvocht - 54. Dwaas - 56. Tengel - 58. Namelijk -  
60. Communicatiemiddel - 62. Knock-out - 63. Een en ander (afk.) - 65. Binnenkomst - 66. Opperwezen -  
67. Infectieziekte - 68. Muziekgroep.

Verticaal
1. Bergrug - 2. Bergtop - 3. Geloof - 4. Houtsoort - 5. Aan het genoemde - 6. Bladader - 7. Nut - 8. Werelds -  
9. Verbond - 10. Hetzelfde - 11. Vordering - 12. Theesalon - 15. Burgerlijke stand (afk.) - 20. Sneeuwpop -  
23. Verzameling soorten - 25. Oosterse naam - 26. Hond - 27. Vertragingsmiddel - 28. Zeer grote boom -  
29. Buitenschoolse opvang (afk.) - 31. Geldstraf - 32. Riviermonding - 35. Rijksnormaalschool - 36. 
Strafwerktuig - 40. Ministerie - 41. Iers Republikeins Leger - 43. Gegroet - 45. Oostnoordoost - 46. Manier -  
51. Nu dan - 52. Bamboebeer - 54. Lol - 55. Kort geluid - 56. Windzijde - 57. Getal - 59. Watering - 61. Frater 
(afk.) - 62. Oesternet - 64. Amsterdamse Tijd - 66. Bevel.

De juiste oplossing van de puzzel van 
vorige week is 'Ventileren'. Mevr. S. v.d. 
Hoek uit Den Bommel wint een taart van 
Bakkerij Koese.

Puzzel mee en win een VVV-bon.

Stuur de oplossing voor a.s. dinsdag 15.00 
uur naar puzzel@eilandennieuws.nl. Of per 
post naar Postbus 8, 3240 AA Middelharnis. 
Vermeld hierbij uw naam, woonplaats en 
telefoonnummer. De winnaar ontvangt bericht 
en wordt volgende week vermeld in de krant.

Kruiswoord

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37

38 39

40 41 42 43 44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 60 61 62

63 64 65 66

67 68

BUZING Puzzels

Horizontaal 
1. In stukken breken - 7. Delfstof - 13. Ieder - 14. Ereambt - 16. Aanwijzend vnw. - 17. Antwoord betaald 
- 18. Hoofdversiering - 19. Franse NV - 21. Korenafval - 22. Plaats in Gelderland - 24. Zijde - 28. 
Bondsbons (afk.) - 30. Voordat - 31. Rustplaats - 33. Borstbeeld - 34. Insect - 35. Groot wijnglas - 37. 
Onwetend - 38. Blaasvocht - 39. Vogelnaam - 40. Vrucht - 42. Landgoed - 44. Om het genoemde - 47. 
Leger - 48. Eerste vrouw - 49. Bouwval - 50. Brancard - 53. Neusvocht - 54. Dwaas - 56. Tengel - 58. 
Namelijk - 60. Communicatiemiddel - 62. Knock-out - 63. Een en ander (afk.) - 65. Binnenkomst - 66. 
Opperwezen - 67. Infectieziekte - 68. Muziekgroep. 

 

Verticaal 
1. Bergrug - 2. Bergtop - 3. Geloof - 4. Houtsoort - 5. Aan het genoemde - 6. Bladader - 7. Nut - 8. 
Werelds - 9. Verbond - 10. Hetzelfde - 11. Vordering - 12. Theesalon - 15. Burgerlijke stand (afk.) - 20. 
Sneeuwpop - 23. Verzameling soorten - 25. Oosterse naam - 26. Hond - 27. Vertragingsmiddel - 28. Zeer 
grote boom - 29. Buitenschoolse opvang (afk.) - 31. Geldstraf - 32. Riviermonding - 35. 
Rijksnormaalschool - 36. Strafwerktuig - 40. Ministerie - 41. Iers Republikeins Leger - 43. Gegroet - 45. 
Oostnoordoost - 46. Manier - 51. Nu dan - 52. Bamboebeer - 54. Lol - 55. Kort geluid - 56. Windzijde - 
57. Getal - 59. Watering - 61. Frater (afk.) - 62. Oesternet - 64. Amsterdamse Tijd - 66. Bevel. 
 

51 11 54 66 5 63 68 24 43 20 33

B A R S T E N B A U X I E T
E L K E R E B A A N D I E
R P H A A R S T R I K S A
G S K A F E D E S R
K A N T N R S B O B O
A L E E R B E D T O R S O
M I E R R O M E R S T O M

U R I N E L O R R E
K I W I S T A T E E R O M
A R M E E E V A R U I N E
B A A R W E P S N O T
I N G E K L A T G H
N L T E L E F O N I E K O
E E A I N T R E D E G O D
T E T A N U S F A N F A R E

W E G G E E F K A S T



NXXT is uitgeroepen tot de beste rijschool van Nederland. Met 130 
rijscholen verspreid over Nederland, is NXXT ook één van de grootste. 
Door heel Nederland worden door NXXT een aantal nieuwe rijscholen 
gepland.

VACATURE: (AANKOMEND) RIJINSTRUCTEUR

WIJ ZOEKEN..
Kandidaten (van alle leeftijden) met minimaal een MBO/MBO+ werk 
en denkniveau. Jij hebt er plezier in om veelal jonge leerlingen op te 
leiden tot een veilige verkeersdeelnemer. Je investeert in jezelf door 
het volgen van een opleiding tot rijinstructeur bij FIRSTT.

Een opleiding in ons opleidingsinstituut FIRSTT tot gediplomeerd 
rijinstructeur. Afhankelijk van het gekozen lespakket neemt dit 4 – 8 
maanden in beslag. Nadat je de opleiding succesvol hebt voltooid 
kun je direct als zelfstandig rijinstructeur van NXXT in jouw regio aan 
de slag. Een eenmalige investering die je direct verzekert van een 
uitstekend inkomen.

WIJ BIEDEN..

Heeft u belangstelling, richt dan uw reactie, voorzien van een korte CV aan:

www.firstt.nl
www.nxxt.nl

info@firstt.nl
085 - 04 00 005


