
Christelijk nieuwsblad op gereformeerde grondslag

Net als de redacteur van deze krant begin van de middag 
een kijkje neemt, arriveert er iemand van het Waterschap 
Hollandse Delta. Deze onderzoekt het zuurstof- en 
zoutgehalte van het water en neemt watermonsters. Hij is 
verbaasd over wat hij ziet. “Een situatie zoals deze heb ik 
nog nooit eerder gezien, dat het zóveel vissen zijn." Het 
zuurstof- en zoutgehalte van het water blijken in orde te 
zijn, dus daar ligt het niet aan. Ook een geopperde theorie 
dat het misschien om een blikseminslag zou gaan, wordt 
ontkracht. Het heeft immers niet geonweerd en het gaat 
maar om één soort dode vis, namelijk voorntjes.

Vergiftiging
De zaak trekt wat bekijks van buurtbewoners. Een oudere 
man weet het zeker: het is vergiftiging. Iemand heeft ’s 

GOEREE-OVERFLAKKEE – Voor heel ons land geldt het dringend 
advies om in publieke binnenruimtes mondkapjes te dragen. Genoemd 
zijn overheidsgebouwen, winkels, horeca, musea en onder andere 
ook bij tankstations. Minister-president Rutte gaf dit deze week aan 
in de besprekingen over de Covid-19 regels in de Tweede Kamer. De 
komende dagen zal het kabinet de concrete invulling van de regels 
op een rijtje zetten om duidelijkheid te geven. Er is dus nog even tijd 
nodig om heersende onduidelijkheid weg te werken. Dit antwoord geeft 
ook het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee op onze vraag van 
donderdagmiddag. Zij stelt: “Als gemeente hebben wij tijd nodig om 
het te regelen. Maar uiteraard is het dringend advies voor openbare 
binnenruimtes ook geldig voor gemeentehuizen.” (Jaap Ruizeveld)

Dringend advies: mondkapje 
op in publieke binnenruimtes

STELLENDAM – Goeree-Overflakkee werd deze week opnieuw 
opgeschrikt door een vermissing. In en rond Stellendam kwam 
afgelopen dinsdag aan het begin van de middag een massale zoekactie 
op gang na de melding op social media van een verdwenen 39-jarige 
inwoner. Politie en brandweer hielpen mee, maar vooral het massale 
meehelpen van honderden Stellendammers was hartverwarmend. 
Onder meer met drones werd gezocht naar de man, die aan het begin 
van de avond uiteindelijk in goede gezondheid werd aangetroffen. Over 
de vermissing zijn verder geen details naar buiten gebracht.

Stellendam zoekt massaal 
naar vermiste man

"Wij hebben maar 
één belang"

Duizenden 
dode vissen 
in haven Stad
Een groot mysterie afgelopen 
woensdagochtend in Stad aan 't Haringvliet. 
Buurtbewoners zagen hoe de haven vol 
lag met een paar duizend dode visjes, 
die op hun rug in het water dreven. In 
eerste instantie lagen de vissen enkel in 
de havenkom, maar door de wind lagen 
ze al snel verspreid door de hele haven. 
Autoriteiten staan voor een raadsel. 

Erwin Guijt

Stad aan 't Haringvliet
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nachts stilletjes troep geloosd, en de 
vissen hebben daardoor het loodje 
gelegd. Dat is inderdaad in 2018 al een 
keer eerder gebeurd in de Stadse haven. 
Bovendien zou het verklaren waarom 
de zeemeeuwen, normaal verzot op 
een visje, deze keer in geen velden 
of wegen te zien zijn. Maar ook deze 
theorie gaat mank. Er is geen zichtbare 
verontreiniging van het water, de visjes 
zien er ‘gewoon’ uit en hoe komt het 
dan dat er maar één soort vis dood is 
gegaan?
Uiteindelijk komt er een plausibele 
theorie door de medewerker van het 

waterschap. Het water vanuit de polder 
kan door een gemaal in de haven 
worden gepompt. Waarschijnlijk heeft 
een grote school voorns beschutting 
gezocht in de buizen, waardoor de 
zuurstof snel opraakte. Hierdoor zijn 
ze allemaal gestikt, en toen het water in 
de haven gepompt werd, kwamen dus 
alle dode vissen mee. Het klinkt logisch, 
maar de oudere man is niet overtuigd. 
“Het is vergiftiging, honderd procent."

Boven drijven
Wat de doodsoorzaak dan ook moge 
zijn, het is de taak van de gemeente 

om de dode vissen op te ruimen. 
Medewerkers van de gemeente 
arriveren inderdaad al ter plekke. Een 
bedrijf wordt ingeschakeld om de vissen 
de volgende dag (donderdag) uit de 
haven te verwijderen. Op sommige 
plekken is te zien dat er op de bodem 
ook nog talloze vissen liggen. Zeker 
op de bodem van de oude havenkom 
glinstert het van de dode vissen. 
Langzaam komen ze een voor een naar 
boven drijven, toegevoegd aan de grote 
massa soortgenoten die er al ronddrijft. 
De geur rond de haven wordt er in ieder 
geval niet beter op.

In de haven van Stad dreven deze week duizenden dode voorntjes.



Zaterdag 3 oktober
MIDDELHARNIS – Poëzie als Zeeuwind. Georganiseerd door 
de Reizende Dichters. Foyer Diekhuus. Van 14.00 tot 16.15 uur. 
Aanmelden verplicht via: haan135@kpnmail.nl.
OOLTGENSPLAAT – Tuinverkoop in de achtertuin van Fam. De Vos, 
Langeweg 4. Van 9.30 tot 15.30 uur. Alleen bij droog weer. Meer info: 
0187-632275.
SOMMELSDIJK – Superbingo O-G-O. Aanvang 19.30 uur in 
Wijkgebouw De Zwaluw, Sperwer 55.

Dinsdag 6 oktober
DIRKSLAND – ‘Ik ben’-serie Bijbelstudies door ds. J. Nugter. ‘Ik ben 
het Licht der Wereld’. 20.00 uur Gebouw Van Dongen, Vlakbodem 
1. Graag i.v.m. maatregelen RIVM van tevoren aanmelden via 
telefoonnummer 0187 785034 of per mail: martin.selina@kpnmail.nl.
NIEUWE-TONGE – ‘Kom je om een bakje’ in Ons Dorpshuis, tussen 
13.30 tot 15.30 uur.

Vrijdag 9 oktober
SOMMELSDIJK – Kledingbeurs voor dames en kinderen. In de 
Rehobôthkerk (Olympiaweg). De beurs is van 14.00 tot 20.00 uur. 
Betaling zoveel mogelijk met QR-code. Heeft u nog najaars- of 
winterkleding? Bel 06-13420343.

Zaterdag 10 oktober
HERKINGEN – Zaterdagavond voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. 
Boerderij Peuterdijk 59. Aanvang 19.30 uur. Org. JV De Landman. 
Info: https://www.facebook.com/JVdeLandman/
MIDDELHARNIS – Bingoavond voor jong en oud(er). 
Iedereen is welkom vanaf 18.45 uur in het Wijkcentrum aan de 
Doetinchemsestraat. Bezoekers dienen zich van tevoren aan te 
melden via tel. 483366 (keuze 6) of e-mail: m.kieviet@zijngo.nl. Het 
wijkcentrum is rolstoeltoegankelijk.

Zaterdag 15 oktober
DEN BOMMEL – Bingo voor 55+. Aanvang 14.00 uur. Bommelstee, 
Schaapsweg 34. Opgeven is verplicht. Opgeven kan vóór 2 oktober bij 
Ina Hobbel, tel.nr. 612045, 06-22 17 25 79.

Zaterdag 31 oktober
HERKINGEN – Zaterdagavond voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. 
Boerderij Peuterdijk 59. Aanvang 19.30 uur. Org. JV De Landman. 
Info: https://www.facebook.com/JVdeLandman/

Zaterdag 7 november
SOMMELSDIJK – Concert Vocaal ensemble Magnificat ‘Sound of 
Silence’. Aanvang 20.00 uur in de Rehobothkerk, Olympiaweg 44. 
Dirigent Mirjam van den Hoek, begeleiding Sander van den Houten. 
Kaarten via de website www.kamerkoormagnificat.nl.

Dinsdag 17 november
DIRKSLAND – ‘Ik ben’-serie Bijbelstudies door ds. J. Nugter. ‘Ik ben 
het Brood des Leven’. 20.00 uur Gebouw Van Dongen, Vlakbodem 
1. Graag i.v.m. maatregelen RIVM van tevoren aanmelden via 
telefoonnummer 0187 785034 of per mail: martin.selina@kpnmail.nl.

Zaterdag 21 november
HERKINGEN – Zaterdagavond voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. 
Boerderij Peuterdijk 59. Aanvang 19.30 uur. Org. JV De Landman. 
Info: https://www.facebook.com/JVdeLandman/

Dinsdag 8 december
DIRKSLAND – ‘Ik ben’-serie Bijbelstudies door ds. J. Nugter. ‘Ik ben 
de Deur’. 20.00 uur Gebouw Van Dongen, Vlakbodem 1. Graag i.v.m. 
maatregelen RIVM van tevoren aanmelden via telefoonnummer 0187 
785034 of per mail: martin.selina@kpnmail.

Zondag 4 oktober 2020

TIENGEMETEN – Natuurmonumenten heeft donderdag (gisteren) de deuren van 
de natuurspeeltuin op Tiengemeten gesloten en organiseert in plaats daarvan 
verschillende OERRR-activiteiten in oktober. Op zaterdag 17 oktober vindt de 
beverwandeling plaats en leren kinderen meer over het grootste knaagdier van 
Europa. Woensdag 21 oktober staat in het teken van herfstschatten die omgetoverd 
worden tot kunstwerken. Zaterdag 31 oktober wordt er gespeurd naar paddenstoelen 
en leren de kinderen over deze schimmels. Meer informatie over deze activiteiten is 
te vinden op www.natuurmonumenten.nl/tiengemeten/agenda.

OERRR-activiteiten op Tiengemeten
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OUDDORP – Herv. Gem. woensdag 
7 oktober 19.30 uur ds. P.C.H. 
Kleinbloesem (Bijbellezing)

MELISSANT – Ger. Gem. woensdag 
7 oktober 19.30 uur ds. S. Maljaars 
(bevestiging ambtsdrager)

NIEUWE-TONGE – Ger. Gem. 
woensdag 7 oktober 19.30 uur ds. 
J.W. Verweij

OOLTGENSPLAAT – Ger. Gem. 
woensdag 7 oktober 19.30 uur ds. 
J.M.D. de Heer

OUDDORP
Herv. Gem. 9.30 uur prop. G.R. Mauritz en 18.00 
uur ds. C. van de Worp – Hersteld Herv. Gem. 9.30, 
14.30 en 18.30 uur ds. A.P. Muilwijk – Geref. Kerk 
9.30 uur ds. W. van der Kooij en 18.30 uur ds. H.P. 
de Goede – Ger. Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. G. Pater 
– Doopsgezinde Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. K. van 
Wijngaarden

GOEDEREEDE
Herv. Gem. 10.00 uur ds. L.W. den Boer en 18.30 
uur ds. A. van der Stoep – Hersteld Herv. Gem. 9.30 
uur kand. M. Diepeveen en 18.00 uur ds. G.T. van 
Appeldoorn

STELLENDAM
Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Hoolwerf en 17.00 uur ds. 
A. Vastenhoud – Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur ds. 
W.J. van den Brink (voorber. H.A.) en 18.00 uur ds. 
J.W. van Estrik – Geref. Kerk 10.00 uur ds. G.J. Mink 
en 18.30 uur geen dienst

MELISSANT
Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur ds. G.T. van 
Appeldoorn (opening winterwerk) en 18.00 uur ds. 
G.J. Blankers – Geref. Kerk 9.30 uur ds. A. van der 
Wal – Ger. Gem. 10.00 en 15.30 uur stud. L. van 
der Kuijl – Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur 
leesdienst

DIRKSLAND
Herv. Gem. 10.00 uur (bed. H.A.), 14.30 uur (bed. 
H.A.) en 18.00 uur ds. K. Timmerman (dankzeg. 
H.A.) – Ger. Gem. 10.00 uur (opening winterseizoen) 
en 18.00 uur ds. K. Boeder – Ziekenhuis 14.30 uur 
geen dienst

HERKINGEN
Herv. Gem. 10.00 uur ds. P. van der Kraan en 18.00 
uur ds. J.C. de Groot – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur 
ds. G.K. Terreehorst en 18.00 uur ds. A. van Wijk – 
Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur stud. M. Boersma

SOMMELSDIJK
Herv. Gem. 10.00 uur ds. M.K. de Wilde (bed. H.D.) 
en 18.00 uur ds. G.J. Anker – Hersteld Herv. Gem. 
9.30 en 17.00 uur ds. A. Kos – Lukaskapel 10.00 uur 
prop. A. van Kralingen en 14.30 uur ds. M.K. de 
Wilde (beide diensten zijn alleen online te volgen in 
Nieuw Rijsenburgh) – Exodus Gemeente PKN 10.00 
uur mevr. C. Melissant – Remonstrantse Gem. 10.00 
uur ds. J.F. Klijnsma – Lachai-Roï Gem. 10.00 uur dhr. 
C. Rex

MIDDELHARNIS 
Herv. Gem. 10.00 uur ds. R.W. van Mourik en 17.00 
uur ds. A.L. Molenaar (opening winterwerk) – Geref. 
Kerk 10.00 uur ds. L.J. Lingen – Ger. Gem. 9.30 en 
18.00 uur ds. G.J.N. Moens – Chr. Geref. Kerk 10.00 
uur (bed. H.A.), 14.00 uur (bed. H.A.) en 18.00 uur 
ds. G.R. Procee (bed. H.A.) – Geref. Kerk (Vrijgem.) 
10.00 uur ds. Van Zwol en 17.00 uur br. Verkerk – 
CGM De Rots, Diekhuus 10.00 uur dhr. R. Visser jr.

NIEUWE-TONGE
Herv. Gem. 9.30 uur (openbare geloofsbelijdenis en 
opening winterwerk) en 18.00 uur ds. B.J. van Assen – 
Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. H. de Greef 
– Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 15.30 uur ds. G. 
Pater

OUDE-TONGE
Herv. Gem. 10.00 uur prop. dr. J. Hoek en 18.00 uur 
ds. M. Kreuk – Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 
15.00 uur stud. M. Boersma – Evangelie Gemeente 
Flakkee 10.00 uur pastor H.J.P. Scheermeijer – 
Messiaanse Gemeente, De Bron, zaterdag 13.00 uur 
dhr. J. den Admirant

STAD a/h HARINGVLIET
Herv. Gem. 10.00 uur ds. B. de Borst en 17.00 uur 
www.hervormdmiddelharnis.nl – Geref. Kerk 10.00 
uur ds. D. Smink

DEN BOMMEL
Herv. Gem. 10.00 uur ds. M. Kreuk en 18.00 uur ds. B. 
de Borst – Geref. Kerk 10.00 uur ds. J.H. Becker 

OOLTGENSPLAAT 
Herv. Gem. 9.30 uur ds. G.J. Anker en 18.00 uur dr. 
T.E. van Spanje – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur kand. 
J. Kooij en 17.00 uur ds. J.C. den Ouden – Geref. Kerk 
9.30 uur dhr. P. Stam – Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst 
en 18.00 uur stud. L. van der Kuijl 

LANGSTRAAT
Herv. Gem. 10.00 uur ds. C.H. Buitink
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De Grutterswei in Oude-Tonge heeft het certificaat 
'De Zilveren Kantine' gekregen en De Staver in 
Sommelsdijk het certificaat 'De Bronzen Kantine'. 
Het zijn de eerste resultaten van de samenwerking 
tussen Stichting Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) 
en Team Fit om de gezonde kantine op de kaart van 
Goeree-Overflakkee te zetten. 

SRGO heeft Gezonde Kantines 
in Staver en Grutterswei

Locatiemanager Gurol Üstün van De Staver en de Grutterswei 
licht toe: "Twee jaar geleden is SRGO de samenwerking aangegaan 
met Team Fit, om te starten met de 'Gezonde Kantine'. Team Fit 
(een onderdeel van JOGG) zet zich in voor een gezondere sport, 
onder andere door het voedingsaanbod in sportkantines en horeca 
van -accommodaties gezonder te maken. Dit is ook één van de 
speerpunten van het beleid van SRGO en sluit dus naadloos aan."

De eerste accommodatie waar het getoetst werd, was 
Recreatiecentrum De Staver. Üstün: "Het was allemaal niet zo 
eenvoudig als het lijkt, want wat zijn nu producten die een betere 
keuze zijn en toch in je assortiment passen? Een tosti van witbrood 
hoort daar niet bij, maar een tosti van bruinbrood weer wel. Nu 
vragen we aan de bezoekers of ze een tosti van witbrood of van 
bruinbrood willen. Met het aanbieden van water bij speciale 
waterpunten, het aanbieden van fruit en enkele aanpassingen 
(toevoegingen) aan de kaart, bleek al snel dat de bronzen kantine een 
haalbare kaart was."

Uiteindelijk was er nog 1 hobbel te nemen, aldus Üstün. "Dat was 
de snoepautomaat. De eisen daarvoor zijn zeer strikt. Na goed 
overleg met de beheerder van de snoepautomaat is het assortiment 
zo aangepast, dat de automaat voldoet aan de eisen van Team fit. De 
Staver heeft in 2019 voor het eerst het certificaat 'De Bronzen Kantine' 
mogen ontvangen van Team Fit."

Door de opgedane ervaring, is 
SRGO aan het werk gegaan om 
ook voor sport- en zalencentrum 
De Grutterswei het certificaat 'De 
Bronzen Kantine' te verdienen. 
Üstün: "Dat is zelfs overtroffen, 

De Grutterswei is vorige week vrijdag bekroond met het certificaat 'De 
Zilveren Kantine'. Het certificaat 'De Bronzen Kantine' werd voor de 
tweede maal uitgereikt aan Recreatiecentrum De Staver. We hopen op 
deze wijze een voorbeeld te zijn voor alle verenigingen op het eiland om 
hier aan mee te doen en minimaal het certificaat 'De Bronzen Kantine' te 
verdienen."

Goeree-Overflakkee

Jan Zwerus van Groep Jan Zwerus zorgde voor wat 
commotie door een motie aan te kondigen waarin werd 
voorgesteld om een elektrische auto’s op het eiland 
te voorzien van een sticker. De SGP reageerde in 
Eilanden-Nieuws van afgelopen dinsdag. Jan Zwerus 
geeft graag zijn kant van het verhaal weer. 

Groep Jan Zwerus reageert na kritiek op stickermotie:

‘Een kant van het verhaal’

Zwerus geeft aan dat de SGP maar één kant van het verhaal laat horen. 
“De raadsvergadering van afgelopen donderdag 24 september had twee 
agendapunten en na deze raadsvergadering zou er een dialoogavond 
plaatsvinden over APV. De burgemeester gaf twee keer duidelijk te 
kennen dat de raadsvergadering om 21.00 uur afgelopen moest zijn in 
verband met de dialoogvergadering die om 21.30 uur zou beginnen. 
Zelfs voor de raadsvergadering maakte de burgemeester dit nogmaals 
duidelijk”, aldus Zwerus. Maar volgens hem liep de vergadering uit 
omdat “verschillende raadsleden lang van stof zijn”. Vanwege de tijd trok 
Zwerus daarom de motie in want er was geen tijd meer voor en ook zou 
de motie geen meerderheid halen en “ik had al de nodige publiciteit had 
gehad”.

Volgens Zwerus is het probleem van Mamadou niet ludiek zoals de SGP 
beweert maar de stickeractie is ludiek bedoeld om voor een serieuze zaak 
de nodige aandacht te krijgen in de lokale pers. En dat is gelukt. “Mijn 
motie zou in de raad nooit een meerderheid gehaald hebben omdat 
GJZ de enige partij is die de moed heeft om de negatieve kanten van 
alle zwaar gesubsidieerde duurzame projecten te benoemen. Natuurlijk 
wordt ook kobalt gebruikt in ander elektrische apparaten maar deze 
worden niet gesubsidieerd en worden niet duurzaam genoemd. Dat is de 
kern van de zaak. De belastingbetaler heeft het recht om te weten dat zijn 
belastinggeld verspild wordt aan duurzame projecten met een donkere 
kant”.

Goeree-Overflakkee
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Oost-Havendijk vanaf maandag 
ruim twee maanden dicht

Tijdens de werkzaamheden wordt de 
nieuwe brug, tussen de 1e Stoofweg 
en de Onwaardsedijk Noord, aan de 
kant van de Oost-Havendijk afgemaakt 
en aangesloten op de weg. Hiervoor 
moet de Oost-Havendijk gedeeltelijk 
worden verplaatst. Daarvoor wordt 
eerst het oude asfalt en de huidige 
fundering weggehaald. Daarna wordt 
de voorbelasting van zand weggehaald, 
een nieuwe fundering aangebracht 
waarna er zowel over de brug als over 
de weg nieuwe asfalt komt.

Tussen 5 oktober 06.00 uur en 17 
december 17.00 uur is de Oost-
Havendijk volledig afgesloten voor 
alle verkeer. Men kan van en naar 
Dirksland omrijden via Noorddijk, 
Panksdijkje, Oudelandsedijk, 
Korteweegje en Schelpenpad. Het 
parkeerterrein langs het water 
blijft via kant 1 bereikbaar en ook 
het bedrijventerrein vlakbij de 
Noord-Spuidijk/Zuid-Spuidijk blijft 
bereikbaar.

Serie Bijbelstudies over ‘Ik ben’

Dit winterseizoen start een serie 
Bijbelstudies met het thema ‘Ik ben’. De 
studies worden verzorgd door ds. J. Nugter.

Hieronder volgen de data: 
6 oktober 2020 – Ik Ben het Licht der Wereld, 
Johannes 8:12;
17 november 2020 – Ik Ben het Brood des Leven, 
Johannes 6:35 + 48;
8 december 2020 – Ik Ben de Deur, Johannes 10:7 
+ 9;
2 februari 2021 – Ik Ben de Goede Herder, Johannes 
10:11 + 14;
2 maart 2021 – Ik Ben de Opstanding en het Leven, 
Johannes 11:25 en Ik ben de Weg, de Waarheid en 
het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door 
Mij, Johannes 14:6;
6 april 2021 – Ik Ben de ware Wijnstok en Mijn 
Vader is de Wijngaardenier, Johannes 15:1.

In verband met de RIVM-maatregelen, graag van 
tevoren aanmelden via telefoonnummer 0187-
785034 of per mail: martin.selina@kpnmail.nl. 
De studies worden gegeven in gebouw Van Dongen 
aan de Vlakbodem 1 in Dirksland. Vanaf 19.50 uur 
staat de koffie of thee klaar. De studie is gratis, 
maar er is wel een collecte voor de onkosten.

Vanaf maandag 5 oktober 
werkt de provincie Zuid-
Holland aan de Oost-
Havendijk in Dirksland. 
Tijdens de werkzaamheden 
wordt het asfalt op de Oost-
Havendijk vervangen. De 
weg is tot 17 december 
afgesloten voor alle 
verkeer.

Dirksland

Geen goedereninzameling 
Stichting Oost Europa

In verband de nieuw afgekondigde 
coronamaatregelen, houdt Stichting Oost Europa 
Werkgroep Middelharnis morgen – zaterdag 3 
oktober – geen inzameling van goederen. Voor 
meer informatie kunt u kijken op onze website: 
www.oosteuropa-werkgroep.nl.

Water in sloten vanaf deze  
week verlaagd naar winterpeil

Regio Dirksland

Middelharnis

Jaarlijks wordt het waterpeil 
in oktober verlaagd naar 
winterpeil. "Dit doen we om 
de neerslag op te vangen 
die valt in de herfst- en 
wintermaanden. Hierbij 
houden we rekening met het 
weer. Omdat er deze dagen 
veel neerslag valt starten 
we nu al met het verlagen 
van het waterpeil. In 2018 
bijvoorbeeld zijn we pas 
eind oktober naar winterpeil 
gegaan vanwege de droogte 
van de zomer ervoor", aldus 
het waterschap.

Het verlagen van het water 
naar winterpeil neemt 
ongeveer twee weken in 
beslag. De verlaging gebeurt 

geleidelijk, onder meer om 
schade aan de oevers te 
voorkomen. Het verschil 
tussen zomer- en winterpeil 
komt voornamelijk voor 
in landelijk gebied in 
de Hoeksche Waard, 
IJsselmonde en op Goeree-
Overflakkee. In stedelijke 
gebieden en op Voorne-
Putten geldt over het 
algemeen gedurende het hele 
jaar een vast waterpeil.

De hoogte van het zomer- en 
winterpeil in elk peilgebied 
is in een peilbesluit 
vastgelegd. Meer informatie 
is te vinden op www.wshd.
nl/peilbesluiten.

Vanaf deze week wordt het waterpeil in de 
sloten verlaagd en ruimte gemaakt voor het 
opvangen van regenwater. De komende tijd 
brengt Waterschap Hollandse Delta het water 
op de eilanden geleidelijk naar winterpeil.

www.arensmanuitvaart.nl

0187 - 491396 
Stoofweg 24, 3253 MA  Ouddorp

Willem Grinwis, Arie-Jaap Arensman, 
Linda Hollestelle-Oosterwijk & Leendert van der Werf

Met ontroering heeft het college van kerkrentmeesters 
van de Hervormde gemeente te Sommelsdijk kennis 
genomen van het overlijden van

Hendrik Leonardus van Kampenhout

Wij denken met grote dankbaarheid terug aan wat hij voor 
onze gemeente heeft betekend. Hij mocht de gemeente op 
betrokken wijze dienen als kerkvoogd en collectant. Hij 
mocht dit doen vanuit de liefde voor de Heere en Zijn 
dienst.
De Heere trooste zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en 
schenke hen Zijn genade.

Namens het college van kerkrentmeesters,
H.P.C. van Alphen, voorzitter
W.C. de Ronde, secretaris



Iedereen kent dat gevoel wel. Je komt thuis na een wandeling 
door de natuur en denkt bij jezelf: dat zou ik vaker moeten 
doen, van die wandeling door de natuur knap ik lekker op. 

Boze reacties na dumpen rotsblokken 
in zee door Greenpeace

Op zun Oudurps èschreeve 
Piene…!

Natuur en gezondheid: 

Neurotransmitters 
regelen ons humeur

Wandelen in de natuur is voor veel mensen ontspannend en goed voor de mentale 
gezondheid. Diverse wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat mensen tot rust 
komen tijdens een wandeling door de natuur, en dat het een gevoel van tevredenheid 
geeft.

Dat gevoel van tevredenheid wordt in ons lichaam gereguleerd door een groot aantal 
zogenaamde “neurotransmitters” of hormonen. Dit zijn stoffen die signalen overbrengen 
van de ene zenuwcel naar de andere zenuwcel. En die overdracht van signalen bepaalt of 
wij ons tevreden voelen of depressief.

Ons lichaam kent vele neurotransmitters. De bekendste daarvan zijn serotonine, 
dopamine en adrenaline. Dopamine staat bekend als het gelukshormoon. Als ons 
lichaam veel dopamine aanmaakt dan ontstaat er een gevoel van genot en blijdschap. 
Je krijgt er een goed humeur van. Adrenaline staat bekend als het stresshormoon. 
Als ons lichaam daar veel van aanmaakt worden we alert en krijgen we gevoelens 
van woede en angst. De aanmaak van adrenaline is noodzakelijk om snel te kunnen 
reageren op gevaren uit de omgeving, maar het zorgt ook voor onrust. Serotonine is 
een neurotransmitter met een belangrijke rol in onze hersenchemie. Een tekort aan 
serotonine kan leiden tot onrust, angst en depressiviteit. Bij voldoende serotonine in de 
hersenen voelen we ons rustig en relaxed.
Aanmaak van deze neurotransmitters in onze hersenen wordt beïnvloed door prikkels 
uit de omgeving. Uit wetenschappelijk onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat 
gespannen personen die kijken naar een natuurfilm snel tot rust komen (lees: serotonine 
aanmaken). Dit proces om tot rust te komen langer duurt als de proefpersonen naar een 

Piene omdat je iemund van wie 
je hiew is overleeje, piene om de 
ziekte van je kind omdat je dieer 
zoeo machteloeos in bint. Je wil 
helpe mar dat gôôt niejt.

Piene omdat je huweluk voor bie 
is, omdat hie of heur ur gieen 
toekomst mieer ziet in hut saemen 
oud woore. Piene omdat je deur 
de omstandugheeden van dezen 
tied (covid-19) je baene bint 
kwiet èrogt in je noe nutteloeos 
in zinloeos thuus mot zitte. In 
zeker wannieer je al op leeftied 
bint kan je sollicitere wat je wil 
mar dan zitte ze echt niejt op je 
te wachten of je hoeort ur noeoit 
niks mieer van. Hut leeven geeft 
soms zoeon harde dreun dat we 
tied noeodug hewwe je eige wieer 
vromme te vinden. Allus stôôt 
op zun kop, hut voelt asof we 
gieen kant mieer op kunne. Ur is 
allieene die piene in dat vurdriet in 
machteloeosheid.

As leven piene doet, hewwe of 
kriege we dur alle maele vroeg 
of laete mit te maeken. Hoe of je 

BRUSSEL – De Nederlandse regering moet kordaat optreden 
tegen het dumpen van rotsblokken door Greenpeace in de 
Doggersbank. Die oproep doet het Strategisch Europees 
Visserij Overleg (SEVO) in een brandbrief aan de minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten. De 
brief is ondertekend door de Europarlementariërs Peter van 
Dalen (voorzitter, ChristenUnie), Annie Schreijer-Pierik (CDA) 
en Bert-Jan Ruissen (SGP). 

film kijken die zich afspeelt in de stad. Dit heeft 
alles te maken met de grote hoeveelheid prikkels 
die onze hersenen moeten verwerken in een 
stedelijke omgeving en het beperkt aantal prikkels 
dat onze hersenen krijgen te verwerken bij een 
wandeling door de natuur.

De moraal van dit verhaal is duidelijk: van een 
wandeling door de natuur kom je tot rust en 
wordt je een gelukkig mens. 

Voor meer informatie over natuur en gezondheid 
zie: www.duinbehoud.nl

dat wil voorkomme, zeker in hut leeven van je kinders, 
hut gôôt niejt. Kenneluk hoeort piene bie hut leeven in 
soms dreig je dieer bie de grond onger je voewten weig 
te zakken. In zoeon situaosi ur diepe in de means un 
grondgedachte, un gevoel dat je toch èdroge woord, deur 
de diepte van piene in vurdriet heene. Al is dat gevoel 
dichte soms nog voarde weig in voel je je oak nog allieene 
mit al je piene in vurdriet. Zoeo hoeoren ik ongerlestend 
dur ieen zeage “dur binnen zat moeoije Pesalmen om te 
leezen”. In sommege Pesalmen woord hut leeven in al zun 
piene in vurdriet uutèschreeuwd. Mar dur gôôt troeost uut 
van die woorden,ze binne universeel in herkenbaer.
De piene in hut vurdriet woore ur niejt minder om, in 
toch, kan je op dun duur wieer beter aesum haele zoeo dat 
je toch wieer wat ooverende kan komme.

Makkeluk gôôt dat niejt want je hôôd is gieen 
kompjoewter die je uut kan zette.

Hut kost tied in moeite om van de piene in hut vurdriet of 
te kommen, want op onvurwachte oagenblikken steekt hut 
de kop wieer op. Gelokkug is ur dan de wetenschap dat ur 
un kracht is die je draegt, deur de diepe daelen heene. Dat 
is de HEERE.

De groewten van Job van Klaos van Job Padmos & Gerda 
van Koos van Gurp.

Melissant Naejaar 2020

Soms is ur un periode in je leven dat je piene ervaer!

Brussel

Regio

Marc Janssen, 
Stichting Duinbehoud 
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Natuurbeleving (© 
Stichting Duinbehoud)

Vertegenwoordigers van 
visserijorganisaties, VisNed, de 
Nederlandse Vissersbond, Visfederatie, 
Redersvereniging voor de Zeevisserij 
en Europêche, alsook Bestuurlijk 
Platform Visserij, Provincie Flevoland 
en Gemeente Urk hebben zich achter 
de inhoud van de brief geschaard. Sinds 
2008 dumpt Greenpeace regelmatig 

grote rotsblokken in marine-
natuurgebieden, met als doel het vissen 
met sleepnetten daar onmogelijk te 
maken. Europarlementariër Peter van 
Dalen (ChristenUnie), ook voorzitter 
van het SEVO: “Er is daar geen sprake 
van illegaal vissen en dus zijn deze 
acties van Greenpeace smakeloos, 
gevaarlijk en disproportioneel.” 

Wandelen tussen de Duind-
oorns Foto: Sytske Dijksen



 
 
  

 
    

Allround 
monteurs/ 

metaal-
bewerkers 

 
buitendienst 

Ben jij MTS, Wtb opgeleid en heb je 
ervaring als monteur/metaal-
bewerker binnen de machinebouw?  
Ervaring met TIG-lassen is een pre. 
 
 
Reageer dan direct op deze 
uitdagende functie met een 
schriftelijke reactie voorzien  
van CV naar jaco@debrandingbv.nl 

● Ouddorp  ●  www.debrandingbv.nl  ●  +31(0)187681989  ● Volg ons op:                    ●       

 
 

 
 
 
 

maclouis.nl   gebrweststrate.nl

In ons bedrijf te Nieuwerkerk hebben we een eigen pro-
ductie-afdeling voor uienoogstmachines. Deze machines 
worden onder de naam MacLouis op de markt gebracht. 
Voor deze afdeling zijn we op zoek naar een

Je bent verantwoordelijk voor de productie van de 
MacLouis uienoogstmachines en de onderdelen hiervoor. 
Ook voer je diverse reparaties uit voor klanten. Enige erva-
ring met Inventor / AutoCAD, hydrauliek en elektro is een 
pré. Omdat de machines naar wens van de klant worden 
gemaakt is er veel afwisseling in werk. 
Wil jij aan het werk als machinebouwer? Solliciteer dan 
vandaag nog voor deze mooie baan!

Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Paul-Jan 
Dorst via telefoonnummer 
06-86 86 53 50.

Je sollicitatiebrief en CV kun 
je naar hem sturen via 
pdorst@gebrweststrate.nl of 
via onderstaand adres.

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op 
prijs gesteld.

Constructiebankwerker / 
Lasser

GEBR. WESTSTRATE B.V.
De Weel 1
4306 NV Nieuwerkerk

De assistent-accountant is de
rechterhand van de accountant. Je
werkzaamheden bestaan uit het
verwerken van administraties, het
samenstellen van jaarrekeningen, het
doen van belastingaangiftes en fiscale
optimalisatie voor ondernemers.

ASSISTENT-ACCOUNTANT

Als accountant ben je het aanspreekpunt
voor onze klanten. Je adviseert relaties
over hun administratieve en financiële
vraagstukken. Ook fungeer je als
sparringpartner voor alle strategische
vragen van onze ondernemers.

ACCOUNTANT

Als junior assistent-accountant bekleed
je een groeifunctie waarin je jezelf
bekwaamt in alle werkzaamheden binnen
ons kantoor met doorgroeimogelijkheden
naar de functie van assistent-
accountant.

JUNIOR ASSISTENT-ACCOUNTANT 

BEN JIJ TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING?

Wegens groei van ons kantoor zoeken wij jou! 

Wij zijn een modern accountantskantoor
dat zich richt op de MKB-markt en de
agrarische sector in regio Zuid-West. Ons
kantoor, gevestigd in Hellevoetsluis,
biedt alle diensten op het gebied van
accountancy en belastingadvies (dus ook
bijvoorbeeld loonadministratie en
subsidies). Wij begeleiden ondernemers
bij al hun vraagstukken, zoals fiscale
vragen, bedrijfsovernames, investeringen
en financieringsvraagstukken.

WIE ZIJN WIJ? 

Een marktconform salaris passend
bij de functie
Goede secundaire arbeids-
voorwaarden
Een leuke werksfeer
Een gevarieerde baan met
verantwoordelijkheid
Mogelijkheid tot werken in deeltijd

WAT BIEDEN WE? 

Een flexibele, leergierige instelling
Doorzettingsvermogen 
Ervaring is een pré maar niet strikt
noodzakelijk
Klantgerichte mentaliteit
Opleidingsniveau passend bij de
functies

WAT VRAGEN WE? 

SOLLICITEER DIRECT! 

Meer informatie over de vacatures is
verkrijgbaar bij Martijn Walraven,
bereikbaar op 06-25 09 45 61.
Solliciteren kan door het sturen van een
sollicitatiebrief en CV naar
mwalraven@acvp.nl vóór 31 okt. 2020.
Meer informatie over ons bedrijf? Check:
www.accountantskantoorvoorneputten.nl

Accountantskantoor Voorne-Putten
Rijksstraatweg 247A
3222 KE Hellevoetsluis
0181 - 39 10 10 

YouMedia ® 

OOK UW VACATURE 
in Eilanden-Nieuws, 

op de website en Facebook?

Informeer 0187 - 74 54 50 
of mail naar verkoop@eilandennieuws.nl

+ doorplaatsing naar 
www.eilandennieuws.nl/va-
catures

+ doorplaatsing op
facebook.com/eilandennieuws

Komt u ons een handje helpen? CuraMare woonzorglocatie Geldershof in Dirksland start januari 2016 
met drie kleinschalige woongroepen voor bewoners met dementie. 
Wij zoeken vrijwilligers die willen helpen om op deze woongroepen 
zoveel mogelijk de sfeer van thuis te creëren. 
Vindt u het leuk om te helpen bij het bereiden van - en ondersteunen bij 
maaltijden, helpen bij koffiedrinken en andere activiteiten? 
Heeft u affiniteit met ouderen en zoekt u een zinvolle tijdsbesteding? 
Dan zoeken we u.

Wij bieden u
•	 Reiskostenvergoeding•	 Verzekering en vrijwilligersovereenkomst•	 Contact met andere vrijwilligers•	 Jaarlijks een vrijwilligersavond met buffetmaaltijd

Belangstelling?
Voor meer informatie of aanmelden neemt u contact op met de team-
managers: Marieke Panis en Tineke Maliepaard op telefoonnummer 
0187 60 20 55.

Zorgkundige coach m/v

Voor onze woonlocaties Refugium te Sommelsdijk en Elkersweide te Dirksland zijn wij per direct op zoek naar een oproepkracht voor de functie van  

Inhoud van de functie:
Het betreft een contract voor de periode van één jaar. Als zorgkundige coach op oproepbasis 
ben je verantwoordelijk voor de uitvoer van de zorg volgens het zorgplan en rapporteert 
hierop. Tevens ben je aanspreekpunt voor de zorgverlening aan de individuele cliënt. 
Je houdt het zorgdossier van de cliënt actueel en bent integraal verantwoordelijk voor 
het leveren en verantwoorden van zorg op maat.Je hebt:

• minimaal MBO SPW 4-niveau;• diploma A-verpleegkundige (niveau 4), ziekenverzorgende/verzorgende IG (niveau 3) 
of Z-verpleegkundige is een pré;• een professionele attitude;• affiniteit met mensen met (meervoudige) beperkingen en de ouderenzorg;

• goede sociale en communicatieve vaardigheden.Je bent:
• in staat zelfstandig te werken;• flexibel en creatief;
• bekend met digitale gegevensverwerking.
Je krijgt:
• ruimte voor zelfstandigheid en flexibiliteit;• een boeiende functie in een professioneel team;• salariëring volgens de CAO gehandicaptenzorg (FWG 40).

Schriftelijke sollicitatie vóór 20 jan. 2016 richten aan:Sjaloom Zorg
afdeling P&O
Watertoren 20
3247 CL Dirksland
Bij voorkeur reageren per e-mail: m.reijnders@sjaloomzorg.nl

Aanvullende informatie:Christina Wolfert (regiomanager) telefoon: 06 – 57223077
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 27 januari a.s.

Gelijktijdig interne en externe werving.

ONDERHOUDSMONTEUR Bloembollenbedrijf Stad aan ’t Haringvliet
Voor ons bloembollenbedrijf in Stad aan ’t Haringvliet zijn wij op zoek naar een allround 

medewerker die het bedrijf komt versterken! Je wordt hét aanspreekpunt op het 

technische vlak. 

Functieprofiel:
Je wordt verantwoordelijk voor het onderhouden en repareren van het machinepark van 

de onderneming. Daarnaast houd je, je bezig met kleine aanpassingen aan de machines. 

Het gehele jaar door ben je tevens verantwoordelijk voor het oplossen van storingen aan 

de machines. Naast deze werkzaamheden werk je ook mee in de teelt en de verwerking 

van de tulpenbollen.

Functie-eisen:
- Affiniteit met de agrarische sector.- Bekend met technische werkzaamheden.- Ervaring met onderhoud aan machines.- Bij voorkeur woonachtig op of rond Goeree-Overflakkee.

- Een flexibele instelling.- In het bezit van een rijbewijs B.- Enige ervaring met trekkerwerkzaamheden.- Bij voorkeur een technische of agrarische opleiding op Mbo werk- en denkniveau.Wij bieden:
- Een zeer afwisselende, leuke en uitdagende functie binnen een groeiende onderneming.

- Een baan voor de toekomst waarin je jezelf kan ontwikkelen tot een allround 

medewerker binnen de bloembollensector.- Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
- Wij bieden een fulltime baan en bij gebleken geschiktheid kans op een vast 

dienstverband.

Contactpersoon: 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Jessica Sol van AB Zuid-Holland 

Mobiel: 06 - 10 31 96 44 en je kunt je sollicitatie sturen naar email: jsol@abzuidholland.nl.

Informeer  0187 - 47 10 20www.eilandennieuws.nl/vacatures

Ook uw vacature in Eilanden-Nieuws?

Geef aan 
de collectant

... en help kinderen 
met brandwonden

www.brandwondenstichting.nl

Collecteweek 4-10 oktober



geloofsvertrouwen en is met zijn God niet 
beschaamd uitgekomen. Hij viel op door zijn 
eenvoud, oprechtheid en geloofsvertrouwen. 
Vaak noemden de mensen hem ‘Gebraadje’, 
vanwege de innemendheid. In Zeeland en 
op Flakkee sprak je over Hebrêêdje. Heel 
bijzonder is ook dat hij het preken zolang 
heeft volgehouden. Hij was jaren de oudste 
dienstdoende predikant van Nederland. 
Hij negeerde gezondheidsadviezen en ging 
eindeloos door met preken."

Leefwereld
Vermeulen heeft heel wat onderzoek gedaan 
voor het 384 pagina’s tellende boek. “Er 
zit veel kerkhistorie in, maar ook bijna 
tweehonderd foto’s en veel citaten uit preken, 
die in kaders zijn afgedrukt. Het boek is 
dus een mix van kerkhistorie, meditatie en 
beeld, zoals je in een tijdschrift aantreft. De 
eerste 80 bladzijden gaan allemaal over het 

Flakkee van toen." Daarvoor dook hij in 
het Streekarchief, genealogische websites, 
oude boeken en notulen van kerkenraads- 
en ledenvergaderingen. “Ik zeg wel eens: 
je moet als onderzoeker doorgaan waar 
anderen ophouden. Dat was hier echt het 
geval."

“Het levensverhaal van Gebraad is 
zonder meer de moeite waard. Het zijn 
herinneringen aan tijden die voorbij zijn en 
ook nooit meer terugkomen. Het is precies 
40 jaar geleden dat hij stierf. En ik wilde 
mijn oude vriend schetsen in zijn eigen 
leefwereld, in het Flakkee van toen. Ik kan 
bijvoorbeeld de inundatie uit 1944 met één 
regel afdoen, maar heb er drie bladzijden 
over geschreven met twee mooie foto’s erbij. 
Het aantal schrijvers van kerkhistorie loopt 
trouwens snel terug. Nu kan het nog worden 
vastgelegd, straks misschien niet meer. Ook 
daarom heb ik het boek gemaakt."

Vermeulen weet veel over Gebraad te 
vertellen. “Hij was getrouwd met Rika 
Troost uit Sommelsdijk en ze hadden twee 
kinderen: Jan en Hester. Lodewijk Gebraad 
wist zich in 1930 geroepen om Gods Woord 
te spreken en kreeg vijf jaar les van ds. 
Jan Polhuijs van Stad aan ’t Haringvliet. 
Gebraad was tegelijk ouderling in de 
Nederlands Hervormde Kerk in Nieuwe-
Tonge, van 1934 tot 1936, en ook nog eens 
gemeenteraadslid. Hij haalde in 1936 zijn 
akte godsdienstonderwijzer en ging elke 
zondag spreken in evangelisaties in half 
Nederland, tot in Vriezenveen toe. Hij 
vluchtte bij de inundatie van februari 1944 
naar Leersum en werd er vaste voorganger 
van de evangelisatie. In 1950 verhuisde hij 
naar Tholen. Uiteindelijk stierf hij op 23 mei 
1980 in Sint-Philipsland."

Psalmbriefjes
Het boek is chronologisch opgebouwd. 
“Over bijna elk levensjaar was wel wat te 
schrijven. Het eerste hoofdstuk gaat over 
zijn voorgeslacht, dat rond 1500 in Oud-
Vossemeer woonde en via Steenbergen 
in 1784 naar Oude-Tonge kwam. Ik volg 
zijn levensloop in 15 hoofdstukken. Het 
slothoofdstuk is een soort diepteboring. Zo 
van: hoe waren zijn preken, hoe was hij als 
huisvader, wat waren zijn sterke en zwakke 
kanten, wat vond hij leuk en niet leuk? Ook 
heb ik twee preken van hem toegevoegd.’’

Het is geen toeval dat Vermeulen een boek 
schreef over Gebraad. De auteur komt 
zelf uit Sint-Philipsland, waar Gebraad 
bijna 24 jaar zijn predikant was. Er is dus 

sprake van een bijzondere band. “Hij en 
zijn vrouw kwamen vaak bij mijn ouders. 
Ik ben vaak met hem opgetrokken en was 
tien jaar organist. De psalmbriefjes lagen 
elke zaterdagavond om half 7 klaar; dan 
praatten we vaak nog even. Ik reed vaak met 
hem als hij ergens moest preken. Toen hij 
steeds moeilijker kon lezen, schreef ik allerlei 
teksten met viltstift voor hem uit. Eigenlijk 
was hij een soort opa voor me. Hij noemde 
me wel eens ‘mijn secretaris’. Ik heb nooit 
kunnen denken dat ik ooit zijn biograaf 
zou worden. Het boek is dus vooral een 
hommage aan een goede vriend."

Hebrêêdje
Het is niet het eerste boek van de schrijver. 
“Na mijn veertigste boek, wat gepubliceerd 
werd in 2017, heb ik gezegd geen boeken 
meer te schrijven. Maar rond de laatste 
jaarwisseling kreeg ik een signaal dat er 
nog steeds vraag was naar een boek over ds. 
Gebraad. Nu had ik al wel eens eerder een 
biografie over hem geschreven, maar dit 
levensverhaal is veel uitgebreider. Bovendien 
is mijn schrijfstijl inmiddels veranderd: veel 
compacter en directer. En eerlijk gezegd kan 
ik niet zonder schrijven. Hierbij komt dat 
de coronabeperkingen leidden tot een soort 
huisarrest, wat voor mij bijna automatisch 
tekstschrijven betekende."

“Het verhaal is ook heel bijzonder. Hij 
begon als veldarbeider ergens achterin de 
polder, zonder geld en goede contacten, 
en ging stap voor stap vooruit. Hij ervoer 
het als zijn roeping om aan ‘alle creaturen’ 
het evangelie te preken. Hij had een groot 

Recent verscheen er een nieuw boek over het veelbewogen leven van 
de Flakkeenaar Lodewijk Gebraad. Deze werd in 1894 geboren te 
Dirksland, werd in 1912 landarbeider in Stad aan ’t Haringvliet en 
schopte het twaalf jaar later tot zetbaas op boerderij Nooit Gedacht 
in Nieuwe-Tonge. Eilanden-Nieuws ging in gesprek met de schrijver 
van het boek, Han Vermeulen uit Meteren. 

Nieuw boek over ds. Gebraad: 

“Hij negeerde gezondheidsadviezen 
en ging door met preken"

Goeree-Overflakkee

Erwin Guijt 

Klaar voor vertrek naar het land (1925). V.l.n.r. eigenaar 
Jaap van Nieuwenhuizen, David de Jong, Jan van den Doel en 

Lood Gebraad met zoontje Jan.
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Het gezinnetje van zetbaas 
Gebraad rond 1926.

De cover van het boek.

Voorstraat 41, 3245 BG SOMMELSDIJK  |  T. (0187) 48 26 14  |  E: info@boomboek.nl

WWW.BOEKHANDELVANDERBOOM.NL

NIEUW UIT VOORRAAD LEVERBAAR
De zetbaas van Flakkee
Leven en werk Ds. L. Gebraad

€ 29,50
We volgen het leven van Ds. L. Gebraad als boerenknecht, 
zetbaas, ouderling en gemeenteraadslid tijdens crisisjaren, 
inundatie, oorlogsjaren en watersnoodramp.

Zijn kerkelijke loopbaan, inclusief twee kerkwisselingen, is 
beschreven vanuit tot nu toe onbekende en exclusieve bronnen. 

Het boek is met 190 illustraties een waardevol geschenk. 

Mooi gebonden uitvoering 384 blz. 

Uit voorraad leverbaar bij:



Drugs op G-O8

Om te beginnen met het 
rioolwateronderzoek, waren 
ze verbaasd over de uitkomst 
daarvan? Lieneke: “Als team (er 
is nog een derde veldwerker, 
namelijk Martine Aantjes, maar zij 
was niet aanwezig bij het interview, 
red.) waren we niet echt verbaasd, 
het is allang bekend dat er op het 
eiland veel drugs gebruikt wordt. 
We zijn wel blij dat er nu cijfers 
boven tafel zijn gekomen. Wat 
dat betreft is het heel positief van 
de gemeente dat de gemeente 
besloten heeft om over te gaan 
tot het rioolwateronderzoek en er 
nu heel actief mee aan de slag is 
gegaan, om te kijken wat er gedaan 
kan worden." Gerwin knikt. 

“Hulde aan de gemeente. Wat mij 
betreft zou het een paar jaar op rij 
gedaan mogen worden, zodat je 
het echt goed in beeld krijgt en een 
trend kunt zien. Maar dat is heel 
kostbaar, begreep ik."

Uit het onderzoek kwam naar 
voren dat het speedgebruik op 
het eiland vier keer zo hoog was 
als in grote steden. Waarom 
precies speed? “Speed is heel 
goedkoop, én enorm verslavend. 
Bovendien kun je het ook een 
hele tijd gebruiken zonder dat 
het je omgeving opvalt, je kunt 
er redelijk mee functioneren. Je 
ziet vaak dat mensen bijvoorbeeld 
drugs gebruiken naast hun baan. 

“Het gaat om 
een kleine groep 
jongeren met  
grote problemen’’

Goeree-Overflakkee

Voor Gerwin Rikkers en Lieneke Struijk is het eiland 
geen onbekend terrein. Gerwin is er sinds 2017 en 
Lieneke sinds vorig jaar actief als veldwerker voor 
Stichting Ontmoeting, een initiatief uit de kerken van 
het eiland en de gemeente. Zij treden in gesprek met 
jongeren, bieden een luisterend oor en proberen hen 
waar het kan te helpen. Hoe kijken zij aan tegen de 
drugsproblematiek op het eiland? “Het is niet alleen 
maar verveling.’’ 

Tekst en foto:
Erwin Guijt

Veldwerkers Stichting Ontmoeting:

Om alle ballen in de lucht te houden hebben ze af en toe een lijntje speed 
nodig." Lieneke: “Het zijn dus zeker niet alleen maar jongeren die drugs 
gebruiken. Hiervoor heb ik in Rotterdam gewerkt en daar kwam ik ook 
veel volwassen gebruikers tegen."

Psychoses
Maar als jongerenwerkers komen zij veelal in contact met jongeren. 
“Je ziet eigenlijk grofweg twee groepen: de echte gebruikers en de 
experimenterende jeugd. De laatste wil het proberen en kijken wat het 
is, de eerste groep is echt afhankelijk van drugs. En hoe meer drugs je 
gebruikt, hoe meer je het nodig krijgt." De uitwerking van drugs op 
mensen is bij iedereen weer verschillend, lichten de beide veldwerkers 
toe. “De ene krijgt er energie van, terwijl de ander er juist rustig in z’n 
hoofd van wordt."

“Feit is wel dat er allerlei problemen uit voortvloeien. Door het gebruik 
van drugs komen er vroeger of later steeds meer problemen. Iemand 
komt niet meer goed mee op school, ontwikkelt gedragsproblemen of 
krijgt zelfs psychoses. Het leven van jongeren kan er echt door geruïneerd 
raken. Veel jongeren zien dat zelf ook wel, maar zijn te verslaafd om er 
op eigen kracht mee te breken. Bovendien zitten ze veelal in netwerken 
met vrienden die ook gebruiken." Gerwin: “Drugs zorgt er voor dat je 
door kunt gaan. Als je ermee stopt, val je in een gat en moet je je leven 
opnieuw opbouwen. Je krijgt last van allerlei lichamelijke en geestelijke 
problemen."

Foute vrienden
Waarom beginnen jongeren er dan aan? Lieneke is de eerste die antwoord 
geeft. “Een lastige vraag. Ik denk dat verveling een rol speelt, dat 
jongeren gaan experimenteren. Bovendien is er gewoon veel te veel drugs 
voorhanden." Gerwin: “Drugs kan ervoor zorgen dat jongeren rustig 
worden in hun hoofd, alleen is er steeds meer nodig om hetzelfde effect te 
krijgen. Zo worden ze er afhankelijk van." Lieneke vult aan: “Dealers zien 

aan jongeren wie er gevoelig voor 
zijn en richten zich daar op."

Hoewel zojuist verveling werd 
genoemd als oorzaak, plaatst 
Gerwin hier wel een belangrijke 
kanttekening bij. “Het is eigenlijk 
nooit alléén maar verveling. Want 
er zijn ook duizenden jongeren 
die op hetzelfde eiland leven en 
toch niet aan de drugs raken. Er 
zijn allerlei zaken die meespelen: 
netwerken, groepsdruk, 
traumatische ervaringen, karakter 
en zaken als een thuissituatie. Als 
het thuis niet lekker loopt, gaan 
ze sneller de straat op, waar ze op 
hun beurt weer sneller met foute 
vrienden in aanraking komen." Al 
haast de jonge veldwerker zich om 
te zeggen dat niet iedere jongere 
op straat per se drugsgebruiker is. 
“Dat is echt niet zo."

Kleine dealers
“In ons werk proberen we naar 
de onderliggende problematiek 
te kijken, wat we doen door met 
jongeren in gesprek te gaan." Hoe 
komen de jongeren eigenlijk aan 
drugs? “Via vrienden kun je er 
makkelijk aan komen. Een van de 
vrienden gaat bijvoorbeeld naar 
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een coffeeshop in Hellevoetsluis 
en neemt voor iedereen wat 
mee." De veldwerkers denken 
dus niet dat er, zoals dat wel 
eens wordt verondersteld, een 
paar grote dealers zijn die het 
eiland bevoorraden. “Het is heel 
versnipperd, en er zijn allemaal 
kleinere dealers – mensen die voor 
zichzelf kopen en ook een deel 
doorverkopen."

De beide veldwerkers vinden 
het lastig om aan te geven of de 
problematiek meer of minder is 
geworden in de loop der jaren. 
Lieneke: “Ik heb de indruk dat het 
ongeveer gelijk blijft. We krijgen 
geen signalen dat het meer wordt, 
maar ook zeker niet dat het minder 
wordt." Gerwin is het daarmee 
eens: “Zelf denk ik dat het gaat 
om een kleine groep jongeren, 
met grote problemen. Dat vinden 
mensen nogal eens moeilijk te 
geloven, maar ik denk oprecht dat 
het zo is."

Coaching
Stel, ze zouden zelf de touwtjes in 
handen hebben als het gaat om de 
aanpak van de drugsproblematiek. 
Wat zouden ze dan doen? Daar 

moeten ze allebei even over 
nadenken en het blijft even stil. 
Uiteindelijk: “Ik zou dromen van 
een hele goede preventiestrategie 

waarin de scholen, een hele 
belangrijke partij, goed in 
betrokken zijn. Daarnaast ook 
goede opvang voor jongeren die 
uitvallen op school. Die opvang 
samen met goede training en 
coaching onder één dak, ergens 

centraal op het eiland. Een plek 
waar jongeren dagbesteding 
hebben als ze willen stoppen 
met drugsgebruik. En een goede 

terugvalpreventie, om jongeren 
stapsgewijs weer terug in de 
maatschappij te krijgen. Kortom, 
een opvang met een plan."

Serie over drugs
GOEREE-OVERFLAKKEE – Een tijd terug was 
Goeree-Overflakkee (ei)landelijk in het nieuws 
vanwege de uitkomsten van het rioolwateronderzoek. 
Hieruit bleek dat er absurd veel speed wordt 
gebruikt op het eiland. Het is niet de eerste keer 
dat deze krant schrijft over de drugsproblematiek 
op het eiland, maar gezien de ontwikkelingen 
duikt Eilanden-Nieuws in de drugswereld. In deze 
tweede aflevering twee veldwerkers van Stichting 
Ontmoeting, die door hun werk veel in contact 
komen met jongeren die drugs gebruiken.

Oorzaak  
drugsgebruik  

is eigenlijk nooit  
alléén maar  

verveling 



Afdeling 1
M. Klink-J. van Hoorn 1-1
G. Kamp-J.A. Dekker 1-1
P. v. Brussel-P. Leroy 1-1
I. Mackloet-W.J. Vroegindeweij 3-0

Afdeling 2
R. v. Rijnberk-G. Noteboom 0-3
A. Jelier-R. Kwakernaak 3-0

Het wordt beter. Er waren al meer 
dammers dan de vorige keer, maar het 
maximum is, ondanks een aderlating, 
nog niet bereikt.
De wedstrijd van Klink tegen Van 
Hoorn was eigenlijk erg saai. Er zat van 
weerskanten helemaal geen schot in. 
Klink is, na zijn nederlaag van vorige 
week, wel weer op de goede weg. Hij 
zorgde weer voor zijn remise, wellicht 
een begin van het oude ritme. Even leek 

het erop dat Kamp er tegenover Dekker 
ten onder zou gaan, maar aan het eind 
zette hij nog eens alle zeilen bij en dat 
leverde hem een punt op. De partij 
tussen Van Brussel en Leroy verliep 
met wisselende kansen en daarom 
is een gelijke uitslag het eerlijkste. 
Vroegindeweij liet tegen Mackloet een 
lelijke steek vallen, door twee schijven 
prijs te geven. Dan kun je het verder wel 
vergeten. Ruud heeft heel goed zijn best 
gedaan. Lange tijd ging het goed, maar 
aan het eind bleek Noteboom toch te 
sterk. Kwakernaak haalde in de strijd 
tegen Jelier een dam, maar hij zette 
hem door een verkeerde afruil op een 
verkeerde plaats. En dat kostte hem de 
partij. Jammer! (J. van Hoorn)

Maandagavond werd er weer 
gedamd bij Damvereniging 
Denk en Zet. Hieronder volgen 
de uitslagen:

Damvereniging 
Denk en Zet

Belediging per briefkaart
Een lezer van Eilanden-Nieuws bracht een opvallend krantenberichtje uit 
het verleden op de redactie. In de Quest scheurkalender stond bijgaande 
afdruk van een berichtje uit de De Tijd van 1 april 1936. Iemand had in 
Middelharnis een briefkaart gepost waarin de koningin werd beledigd.

OP ZOEK 
NAAR EEN 
NIEUWE
BAAN?

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

• WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR

• MONTEUR

MR-groep Halsteren is 

gespecialiseerd in kunststof 

kozijnen, rolluiken, zonne-

schermen, garagedeuren 

en gevelbekleding werd 

opgericht in 1983. Wij 

fabriceren en monteren 

kunststof kozijnen zelf en 

gelden als kunststofexpert 

voor de wijde regio. 

Ons bedrijf levert maatwerk 

kunststoftoepassingen voor 

nieuwbouw en renovatie. 

Met energie neutraal en 

duurzame toepassingen

zijn wij helemaal klaar voor 

de toekomst.

Een uitdagende, afwisselende baan met taken zoals het opnemen en calculeren van offertes, begelei-
den van opdrachten en het te woord staan van klanten in de showroom. We zoeken hiervoor naar 
iemand met MBO werk- en denkniveau die kennis en ervaring heeft met calculatieprogramma’s. Kun 
jij zelfstandig werken en bezit je communicatieve vaardigheden? Wij bieden je veel vrijheid en 
goede arbeidsvoorwaarden. We belonen je inzet met salariëring conform CAO Timmerindustrie.

Voor het monteren van kunststof kozijnen en alle voorkomende werkzaamheden zoeken we iemand 
met ervaring. Functioneer jij goed in teamverband, ben je klantvriendelijk en servicegericht? Wij 
bieden jouw een full-time, afwisselende en zelfstandige baan met goede arbeidsvoorwaarden en 
leuke collega’s. Jouw inzet en enthousiasme belonen we met salariëring conform CAO Timmerindustrie.

INTERESSE? 
Mail je motivatie en CV naar: 
administratie@mr-groep.nl
t.a.v. Dhr. J.C. Rijnberg

Canadaweg 6
4661 PZ Halsteren
Tel. 0164 - 68 34 25
E-mail: info@mr-groep.nl
www.mr-groep.nl

O N S  V A K M A N S C H A P  V E R H O O G T  U W  W O O N C O M F O R T !

INGEZONDEN

BRIEF

Ingezonden brieven zijn welkom op het 
redactieadres. Het al of niet plaatsen van 
een ingezonden artikel is ter beoordeling van 
de redactie. Uitsluitend artikelen voorzien 
van naam en adres komen voor plaatsing 
in aanmerking. Plaatsing betekent niet 
automatisch dat de redactie het met het 
geschrevene eens is.

Sommelsdijk



Op het meest centrale punt van het eiland, op de Kaai van 
Middelharnis, heeft de AMRO-bank maandagmorgen haar 
deuren opengezet voor de ontvangst van haar cliënten. Na 
jaren van improviseren in het te klein geworden gebouw 
op de Voorstraat in Middelharnis, zal men zich bijzonder 
gelukkig voelen in het ruime en moderne gebouw dat eens 
toebehoorde aan Modehuis Nipius. Van dat modehuis is niets 
terug te vinden: het interieur is nu geheel afgestemd op het 
werk op de bank, op het prettig kunnen ontvangen van de 
klanten en op een zo mogelijk nog prettiger werksfeer voor 
het personeel.
Meer dan ooit zal nu tot uitdrukking kunnen komen over welk 
een enorm pakket van dienstenverleningen de AMRO-Bank 
beschikt en welke mogelijkheden er zijn voor iedereen die 
met het bankwezen te maken heeft.
Vrijdagmiddag werd het gebouw officieel geopend door een 
toespraak van burgemeester Joh. van Es, die daarna de AMRO-
vlag weghaalde van een tafel, waarna een muntenkollektie 
tevoorschijn kwam.

AMRO-BANK 
heel comfortabel 
‘op de hoek van 
de straat’

Uit de krant van

Uit de krant van

1975

1935
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Directeur de heer Eenhoorn dankte allen, die zich ingezet hebben om het gebouw op tijd 
te kunnen afleveren. Hij dankte het personeel, dat letterlijk zij aan zij in een veel te kleine 
ruimte heeft moeten werken. ,,Ik denk dat we ons maandag als pinpongspelers zullen voelen".
Hij deelde tenslotte mede, dat de bewoners van het rusthuis in Sommelsdijk een presentje 
gebracht is; de bewoners van de Oostdijk, waaraan het gebouw staat, een bloemenhulde is 
gebracht en dat de zeilvereniging, die wat last heeft ondervonden van de verbouw van het 
pand, een wisselbeker heeft ontvangen van de AMRO-bank Middelharnis.
Hierna volgde een receptie en zaterdagmorgen bracht de fanfare Sempre Crescendo een 
serenade tijdens het ‘open huis’.
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Ieder seizoen heeft zijn eigen bekoring. 
Zo is het ook met de herfst. Anja Tanis, de 
maker van deze foto, zegt: “De herfst doet 
zijn intrede. Tussen de buien door is het 
genieten van alle geuren en kleuren!” De foto 
van de pompoenen met typisch Ouddorpse 
achtergrond is gemaakt aan de Stelleweg in 
Ouddorp.

Geuren en kleuren

Het historisch juiste verhaal luidt aldus: er werden eind maart zo'n 500 
Watergeuzen verdreven uit Dover, omdat de Britten die las tige klanten liever kwijt 
waren. Zij werden bij aankomst voor Den Briel op 1 april 1572 door de veerman 
Coppelstock op de hoogte gesteld van de toestand in de stad. Daar lag een zwakke 
Spaanse bezetting. Vlootvoogd Lumey liet toen twee groepen van 125 man aan 
land gaan. De ene trok om de stad heen, kwam via de openstaande Zuiderpoort 
binnen en verraste het kleine aantal Spaanse soldaten, dat zich van schrik liet 
ontwapenen. De Noorderpoort was dicht gebleven en de daar aankomende 
verzetsstrijders meenden dat er tegenstand zou worden geboden. Onder leiding van 
hun aanvoerder Simon de Rijk, werd een vuur aangelegd en onzichtbaar door de 
rook rammeiden zij de poortdeuren met een scheepsmast. Schoten zijn er die dag 
inderdaad niet gelost. Later wel, want de geuzen hebben een tegenaanval van Bossu 
afgeslagen en de stad in die strijd kunnen behouden.

De Watergeus en Den Briel
Op school leerde ik dat de Watergeuzen Den Briel innamen en 
het lied "In naam van Oranje" verhaalt dat een Simon de Rijk de 
poort heeft gerammeid. Nu hoorde ik van een historicus dat er 
geen schot gelost is, omdat er geen Spanjaard in de stad zat!

Spinnenweb

Persoonlijk heb ik daar niet zoveel 
moeite mee. Ik hou niet van 
muggen en al helemaal niet van 
langpootmuggen. Als ze leven, 
zitten ze op mijn ramen en als ze 
dood zijn, hangen ze daar nog 
steeds. In stukjes dan. Voor ik kan 
beginnen met zemen, moet ik eerst 
diverse losse onderdelen als poten 
en vleugels verwijderen.

Mijn teerhartige zoon denkt 
echter geheel anders over deze 
schepselen, zeker in de nu ontstane 
noodsituatie. Hij staat in allerijl 
een reddingsplan te overwegen. 
Inmiddels heeft de spin de 
wiebelende draadjes gesignaleerd 
en komt als een speer naar het 
midden van het web gerend. Dat 
geeft voor Zoon 1 de doorslag. Op 
zijn sokken holt hij naar buiten 
en grist onderweg een takje mee. 
Daarmee dirigeert hij de spin 
terug naar een hoekje van het 
kozijn. Vervolgens doet hij een 
manmoedige poging om de mug 

te bevrijden. Dat blijkt toch lastiger dan 
gedacht. Tijd voor zwaarder materieel: de 
bezem, die door mijn zoon met een flinke 
zwaai door het web gehaald wordt. Daar blijft 
uiteraard niet veel van over, maar de mug is 
veilig. Die wordt voorzichtig uit de bezem 
geplukt en op de stoep gezet.

‘Hij leeft nog, mam! Ik heb hem gered!’ 
‘Goed gedaan!’, prijs ik, terwijl ik 
ondertussen probeer te voorkomen dat 
Zoon 2, die nieuwsgierig naar buiten komt, 
plompverloren over de mug heen banjert. 
Die anticlimax kunnen we er nu echt niet bij 
hebben. In hoeverre de langpootmug nog 
intact is, is niet geheel duidelijk. Hij loopt in 
ieder geval over de tegels en verdwijnt in het 
gazon tussen de grassprieten. Zoon 1 komt 
tevreden weer naar binnen. Zijn natte sokken 
laten een spoor na op de plavuizenvloer van 
de keuken. Als ik mijn handen sta te wassen, 
zie ik de spin zitten, die nijdig de restanten 
van haar zo zorgvuldig gesponnen web in 
ogenschouw neemt. Ik hoop van harte dat ze 
snel een nieuw web klaar heeft en nog heel 
veel langpootmuggen vangt. Maar alleen als 
Zoon 1 niet kijkt natuurlijk.

Buiten, voor het keukenraam, hangt een spinnenweb. 
Zoon 1 staat me net bij te praten over de afgelopen 
schooldag, als zijn oog erop valt. Én op de langpootmug, 
die hulpeloos spartelend aan de kleverige draadjes plakt. 
‘Mama, kijk nou, dat is zielig! Ik wil niet dat die spin hem 
opeet!’ 

Klazina de Bakker
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Kinderboekenweek 
is heel hard nodig

De cijfers over lezend 
Nederland zijn alarmerend 
slecht. De Kinderboekenweek 
is daarom meer dan ooit 
reden om hier weer aandacht 
voor te vragen. Er is namelijk 
maar één remedie: lezen 
weer leuk maken.

We staan op de laatste plaats van een lange 
lijst met landen over de hele wereld als het 
gaat om leesplezier. En ook op het gebied van 
leesvaardigheid is Nederland de afgelopen jaren 
flink gekelderd op de Europese lijst, van plek 
6 naar plek 13. En nee, dan komt niet (alleen) 
door het vak begrijpend lezen, zoals een bekende 
komiek eerder deze week suggereerde. Hoewel 
hij een punt had dat te veel aandacht voor het 
technisch ontleden van teksten het leesplezier 
niet ten goede komt, is het probleem zoals zo 
vaak een stuk lastiger te ontrafelen.

Een van de beste manieren om een taal goed 
te leren is door de woorden en zinnen op te 
schrijven. Het brengt ons bij de kern van het 
leesprobleem: de digitalisering van zo ongeveer 
het hele leven en dus ook het onderwijs. Tot 
zo’n tien jaar geleden moesten de kinderen 
op school letterlijk álles opschrijven. Zeker 

Meer schrijven  
heeft positieve 
uitwerking op 

leesvaardigheid  
Tekst: Gert Klok
Foto: Shutterstock

sinds de opkomst van tablets en 
Chromebooks wordt hier ook op 
school grif gebruik van gemaakt. 
De voordelen zijn immers 
legio. Het is efficiënter want het 
scheelt veel nakijkwerk. Het is 
ook goedkoper, want er hoeft 
veel minder papier ingekocht te 
worden. Daarnaast leren kinderen 
al vroeg omgaan met digitale 
apparatuur en het internet.

Allemaal waar en het 
spreekwoordelijke kind moet ook 
niet met het badwater weggegooid 
worden. Het is gelukkig niet zo dat 
de kinderen op school helemaal 
niet meer schrijven, maar er wordt 
wel steeds minder met de hand 
geschreven. Onderzoek toont 
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echter aan dat (leren) schrijven een positief effect heeft op het herkennen 
van letters en woorden, de motoriek én de leesvaardigheid. Meer 
schrijven heeft dus een positieve uitwerking op de leesvaardigheid. Als 
kinderen goed kunnen lezen, vinden ze lezen ook vaker leuk.

Los van de digitalisering zijn er nog meer oorzaken aan te wijzen. Zo 
komen veel kinderen met een taalachterstand van de basisschool, die ze 
meestal al hadden toen ze voor het eerst de kleuterklas binnenstapten. 
Ook loopt het lerarentekort steeds verder op en de werkdruk voor 
leerkrachten is al jarenlang veel te hoog. Mix dit met de beschreven 
digitalisering, voeg een vleugje ‘te veel aandacht voor technisch lezen 
en te weinig voor mooie verhalen’ toe en voilà: de giftige cocktail tegen 
leesvaardigheid en leesplezier is klaar.

De digitalisering is overigens niet alleen een onderwijsprobleem. In 
een gemiddeld gezin zijn meerdere ‘schermpjes’ aanwezig die kinderen 
afleiden (en ook hun ouders trouwens). Weinig kinderen kiezen voor een 
goed boek als ze ook op de tablet of hun telefoon kunnen. Daar is voor 
ouders een schone taak weggelegd. De Kinderboekenweek is een mooi 
moment om hiermee te starten.

Tuurlijk houd ik van echte zoetsappige romannetjes, maar laten 
we bij het begin beginnen. Vaag kan ik me nog iets herinneren 
van de ‘kijk ik lees’ boekjes, de eerste boekjes die je echt zelf kon 
lezen. Later kwamen er andere leesboekjes bij. Wat ook echt mijn 
jeugd heeft gemaakt is Dikkie Dik, de oranje kater. Mijn tante 
heeft die zo vaak voorgelezen, dat ik sommige stukken nog steeds 
weet. Daarnaast staat Bobbi hoog in mijn top 100, zo hoog dat 
het voor vrienden een ongemakkelijk moment opleverde toen ik 

Ik weet niet meer precies wanneer het om is geslagen. Ik denk 
nadat ik een telefoon kreeg en ik eerder mijn telefoon pakte dan 
een boek. Ik ging steeds minder lezen. M’n abonnement bij de 
bieb zegde ik op, want ik deed er toch niks meer mee. En zo las ik 
soms maar 1 boek per jaar.

Als ik er zo aan terugdenk, weet ik niet eens waarom ik het 
heb losgelaten. Lezen was voor mij ontspannen. Maar mijn 
spanningsboog, door de komst van m’n telefoon, had een flinke 
deuk opgelopen. Lezen ging dus niet meer zo goed als vroeger. Tot 
ik vorig jaar begon op de universiteit. Toen werd ik gedwongen 

Even alles om je 
heen vergeten

Leesskills komen goed  
van pas op universiteit

Heerlijk, ik houd van boeken lezen. Lekker in het 
weekend op de bank, aan de tafel, in een lekkere 
stoel of gewoon heerlijk op bed. Eventjes een 
momentje niets anders dan alles om je heen te 
vergeten en je mee te laten slepen in het verhaal. 
De boekhandel is echt een gevaarlijk gebied, ik 
verlaat nooit de winkel met lege handen.

Als kind was ik echt een boekenwurm. Ik 
verslond boeken. Op vrijdagavond ging ik met 
m’n moeder mee naar de bieb en mocht ik weer 6 
nieuwe boeken uitzoeken. Dat was het hoogtepunt 
van de week. Ik kan mezelf helemaal verliezen 
in het verhaal. Soms las ik boeken in 1 dag uit, 
omdat ik niet kon stoppen.

dolenthousiast door de winkel 
riep dat er een nieuw Bobbi-
boekje was. En dan eindelijk… 
de zoetsappige verhalen! Lynn 
Austen, Karen Witemeyer, 
Amanda Cabot en dergelijke. Ook 
al heb ik het boek zo vaak gelezen, 
het blijft leuk. Twee mensen 
ontmoeten elkaar, komen er 
langzaam achter dat ze elkaar leuk 
vinden, dan opeens gebeurt er iets 
waardoor het ‘spannend’ is of alles 
nog goed komt en het boek eindigt 
altijd dat ze voor elkaar kiezen. 
En voor iedereen die zegt dat 
zulke boeken dikke onzin zijn, ik 
daag je uit om zo’n boek te lezen! 
Het is allicht beter dan achter dat 
schermpje te zitten.

om 5 boeken (stukken ervan) in 
5 weken te lezen. Nu doe ik niet 
meer anders dan lezen. Helaas is 
het geen ontspanning en merk 
ik dat ik daarnaast ook niet zo 
snel meer iets ga lezen. Ik moet 
al genoeg lezen voor school. 
Misschien als ik mijn bachelor heb 
gehaald, komt mijn liefde voor 
lezen weer terug.

Ondanks dat ik lezen 
superbelangrijk en leuk vind, 
snap ik waarom kinderen minder 
lezen. De wereld is zo aan het 
veranderen. En tóch is lezen 
superbelangrijk. Geloof mij, het 
heeft veel voordelen als je straks 
op de universiteit zit en 5 boeken 
in 5 weken moet lezen. Dan 
komen je 'leesskills' van vroeger 
goed van pas ;).

Jenneke Wolfert

Evelien van den Hoek



the picture komt. Dat wij hulp krijgen om Ooltgensplaat tot een pareltje 
te maken. De gemeente is bezig het fort in oude glorie te herstellen, het 
Welzijnsfonds heeft het oude raadhuis gekocht en investeert daar flink in, 
er is een park met zonnepanelen en in het kader van de Erfgoedlijn komt 
er een lichtopstand en is de omgeving van het weeghuisje bij de haven 
opgeknapt. Maar hoe moet ons dorp er over vijf of tien jaar uitzien? En 
hoe bereik je dat?”

Een mogelijk antwoord: meer huizen erbij is goed voor de middenstand, 
het verenigingsleven en de scholen, kortom voor een vitaal dorp met 
voldoende bestaansrecht en perspectief. Maar nogmaals: er komt 
pas een gedegen en samenhangende visie als iedereen in het dorp de 
gelegenheid heeft gehad om zijn of haar zegje te doen. “We zitten nog in 
de oriënterende fase.”

Dat gaat over toekomstige aandachtspunten, maar er is de laatste 
jaren ook al het een en ander gerealiseerd in Ooltgensplaat. Zoals de 
activiteiten, rondleidingen en proeflessen voor basisscholieren in de 
Kinderfaculteit, een succesvol en door de Zuid-Hollandse Vereniging van 
Kleine Kernen gelauwerd initiatief. Zoals de maandelijkse bijeenkomsten 
voor kinderen van het JWO en het in januari gestarte O’JAC, dat Plaetse 
jongeren tot en met 24 jaar de gelegenheid biedt om elkaar op vrijdag 
te ontmoeten. En zoals de ontmoetingen tussen jongeren en ouderen 
in het wooncomplex voor senioren Plaetinum aan het Maximaplein. 
De jeugdactiviteiten zijn initiatieven van voormalige bestuursleden en 
draaien op vrijwilligers.

Geen klachtenloket
Nog zoiets: het couponboekje, waar dit verhaal mee begint. Het is nu 

Dorpsraden op G-O16

De dorpsraad van de Plaet – zeg 
niet: de Plaete – is namelijk een 
vereniging met leden. Het aantal is 
verdubbeld sinds het lustrumfeest 
van de dorpsraad en de laatst 
gehouden Oeltgendag. De teller 
staat nu op 452 leden. Tijdens 
het lustrumfeest, bijna twee jaar 
geleden, vierde de dorpsraad het 
vijfjarig bestaan. Niet door zelf 
een evenement te organiseren, 
maar door dit vooral samen te 
doen met het verenigingsleven van 
Ooltgensplaat.

Dat was een groot succes en dat 
past bovendien bij de dorpsraad 
2.0, die niet zozeer zelf van alles 
op poten zet en draaiend houdt, 
maar meer een entamerende, 
faciliterende, begeleidende en 
naar buiten gerichte rol speelt. 
“We hebben een nieuw logo, er is 
een vlag ontworpen, de website 
is vernieuwd en onze nieuwsbrief 
‘Hart voor de Plaet’ is meer een 
informatieblad geworden”, zegt 
voorzitter Hans van der Schraaf. 
“Er is veel elan. De dorpsraad is 
extraverter. In het verleden deed 
de dorpsraad ook veel, maar dat 
was onvoldoende bekend. Wij 

zeggen: laat zien wat je doet. Zeg 
wat je doet en doe wat je zegt.”
“De dorpsraad is ook innovatiever 
geworden”, reageert Ellen van 
Rossum, secretaris van de 
dorpsraad. “We zijn bewuster aan 
het verbinden.” Penningmeester 
Adriaantje van Enthoven: “We 
faciliteren burgerinitiatieven en 
helpen waar het nodig is om iets 
op gang te brengen. Allemaal 
om de vitaliteit van het dorp te 
behouden. Als iets draait laten 
we het los en kan het zelfstandig 
verder.” In een flink aantal gevallen 
met een eenmalige financiële 
ondersteuning en soms met een 
jaarlijkse financiële bijdrage van de 
dorpsraad.

Schakel
Je kunt de dorpsraad een 
brug tussen de gemeente en 
de dorpsbewoners noemen, 
of een trechter, maar de beste 
omschrijving is een schakel. “Een 
onafhankelijke schakel”, preciseert 
Van der Schraaf. “Wij zijn geen 
politieke partij. Wij hebben maar 
één belang en dat is het belang 
van het dorp. Het gaat ook niet 
om de dorpsraad, maar enkel 

en alleen om het dorp.” Op de 
schaal tussen de dorpsraad als 
feestcommissie en als surrogaat 
gemeenteraad, zit die van 
Ooltgensplaat meer in de richting 
van surrogaat gemeenteraad. 
Feesten en activiteiten organiseren 
laat de raad immers over aan het 
verenigingsleven en allerhande 
organisaties, terwijl de Plaetse 
dorpsraad wel agendeert wat in het 
dorp speelt. Van de blauwalg, de 
ondiepe haven en het Waterpoort-
pontje tot overlast en het belang 
van horeca voor recreanten die 
de haven binnen varen of hun 
fietstochtje in Ooltgensplaat 
onderbreken voor een 
rustmoment. Van het verplaatsen 
van de christelijke basisschool naar 
een nieuwe locatie, wellicht op het 
nu nog wat sleetse sportpark dat 
zich zou kunnen ontwikkelen tot 
een fantastische campus, tot het 
werken aan een toekomstvisie voor 
Ooltgensplaat.

Dat laatste doet de dorpsraad 
niet op eigen houtje, maar in 
samenspraak met de bewoners, 
het verenigingsleven en de 
ondernemers in het dorp. Pas 
als iedereen gehoord is, komt er 
een visie op de toekomst van de 
Plaet. “We moeten nog gegevens 
ophalen. Dat is in coronatijd 
sowieso lastig”, zegt Adriaantje van 
Enthoven. “Er is wel achterstand 
ontstaan, terwijl we ook veel 
hebben gedaan.”

Pareltje
De voorzitter: “Wij willen dat 
deze kant van het eiland beter in 

"Wij hebben maar  
één belang: het  
belang van het dorp"

Ooltgensplaat

Briljant idee: maak couponboekjes met kortingsbonnen 
voor de plaatselijke middenstand en deel die uit aan 
je leden. Daarmee doe je iets voor die leden, je scoort 
er waarschijnlijk zelfs nieuwe aanwas mee. Maar 
daarmee doe je ook iets voor de middenstand in je 
dorp: je stimuleert de lokale bestedingen en zorgt 
dus voor vitaliteit. Het idee is van de dorpsraad van 
Ooltgensplaat, en die voert het ook uit.

Tekst: Kees van Rixoort
Foto: Kees van Rixoort

Ellen van Rossum, Hans van 
der Schraaf en Adriaantje 
van Enthoven bij de Delfts 
blauwe wand bij de haven van 
Ooltgensplaat.

De dorpsraad van Ooltgensplaat

In een serie artikelen portretteert Eilanden-
Nieuws de dorpsraden op Goeree-Overflakkee. Wat 
voeren ze uit, wat is er bereikt en welke plannen 
zijn er voor de komende jaren? En: hoe zijn de 
contacten met de bewoners van het dorp en met 
de gemeente? Deze week deel 8: de dorpsraad van 
Ooltgensplaat.



nog een pilot met deelname van een beperkt aantal 
ondernemers, maar de dorpsraad is druk bezig om 
dit initiatief uit te breiden. Het eerste boekje met 
kortingsbonnen is echter klaar voor de drukpers. 
Het verschijnt binnenkort.

Veiligheid is een thema dat altijd de aandacht vraag 
van de dorpsraad, zowel in het verleden als in de 
toekomst. En zowel als het om de verkeersveiligheid 
gaat als wanneer er bestrijding van vandalisme nodig 
is. “Maar”, zegt Hans van der Schraaf, “wij zijn geen 
klachtenloket. Voor een losse tegel moet men niet 
bij ons zijn, maar wel als er drie keer een melding 
van die losse tegel is gedaan en er gebeurt niets. Dan 
komen wij in beeld om actie te ondernemen.”

Waar je zo’n fictief gesproken losse tegel dan wel 
moet melden, is niet altijd duidelijk. En zo zijn 
er nog veel meer onhelderheden. Bijvoorbeeld: 
bij wie moet je huishoudelijke hulp aanvragen? 
Om klaarheid te scheppen, heeft de dorpsraad het 
voornemen om een ‘spoorboekje’ te maken, waarin 
bij tal van onderwerpen de concrete stappen zijn 
verwoord die je moet zetten om tot een oplossing 
te komen of iets voor elkaar te krijgen. Ook een 
briljant idee van de Plaetse dorpsraad 2.0, overigens 
op suggestie van deelnemers aan een discussieavond 
over de rol van de dorpsraad.

Netwerken
De dorpsraad houdt één keer per jaar een algemene 
ledenvergadering om verantwoording af te leggen 
aan de leden. Bewonersavonden zijn er niet meer, 
omdat er nauwelijks animo voor was. De dorpsraad 
oriënteert zich op andere manieren om het contact 
met de dorpsbewoners te onderhouden, bijvoorbeeld 
door zich te presenteren op bijeenkomsten van 
andere organisaties in het dorp. Verder zijn de 
website en Facebook kanalen om signalen en ideeën 
op te pikken.

En, niet te vergeten, het sociale leven zelf. De 
voorzitter, de secretaris en de penningmeester zijn 
van verschillende leeftijdscategorieën en begeven 

zich dus in gevarieerde sociale netwerken in de niet 
overdreven grote Plaetse gemeenschap. “We worden 
in toenemende mate aangesproken”, is de indruk 
van het drietal bestuursleden. Dat is prettig, want 
dat maakt het ook gemakkelijker om eens iemand te 
vragen vrijwilligerswerk te doen. Extra vrijwilligers, 
zo blijkt ook in Ooltgensplaat, zijn altijd welkom, 
voor allerlei klussen en klusjes.

Over de samenwerking met de gemeente Goeree-
Overflakkee is de dorpsraad tevreden. Er is 
regelmatig contact met de kernwethouder – Van 
der Schraaf spreekt over een goede dialoog – en ook 
over het overleg met ambtenaren is er geen reden tot 
klagen. “De gemeente is bereid te luisteren en mee te 
denken”, zegt Ellen van Rossum.

Toch mag de belangenbehartiging voor 
Ooltgensplaat geen moment verslappen, vindt de 
dorpsraad. In een pitch voor de gemeente deed 
de voorzitter eens een dringende en welgemeente 
oproep: “Denk ook eens aan Ooltgensplaat.” Zo 
nodig zal de dorpsraad 2.0 die oproep herhalen.
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Samenstelling 
dorpsraad 
Ooltgensplaat
De dorpsraad van Ooltgensplaat is 
een vereniging. Het bestuur bestaat 
uit:
Hans van der Schraaf, voorzitter
Ellen van Rossum, secretaris
Adriaantje van Enthoven, 
penningmeester

Regelmatig regen  
in het weekend 
Het weerbeeld op de Eilanden blijft in het teken staan 
van de regelmatige passage van regengebieden of 
enkele buien. Binnen een dag of tien is er slechts een 
kleine kans dat het weerpatroon verandert. Depressies 
die een opvallend zuidelijk traject aanhouden bepalen 
het weer voornamelijk de komende tijd. Soms zitten er 
enkele betere dagen tussen zoals deze vrijdag. 

We zitten even op een vluchtheuveltje tussen twee regenbrengers in. 
De donderdag gaf regen van betekenis: er viel zo’n tien liter water 
per vierkante meter. Richting het weekend zien we een nieuwe vrij 
actieve depressie zich richting het noordwesten van Frankrijk bewegen. 
Tegelijkertijd stijgt de luchtdruk boven het noordoosten van Europa. Er is 
zelfs een mogelijkheid dat de luchtdrukstijgingen aldaar zich westwaarts 
uitbreiden. Dit betekent dat genoemde depressie min of meer klem komt 
te liggen ten zuiden van dit noordelijke bastion van hoge druk. Wel 
komt aan de voorzijde van dit laag vrij warme lucht uit Duitsland naar 
het noordoosten. Dit heeft flinke temperatuurtegenstellingen tot gevolg. 
Neem nu een dag als zaterdag.

In het zuiden en zuidwesten van het land kan het dan 13 graden zijn in 
gestage regenval terwijl het in Groningen in de warme lucht bijna 20 
graden kan worden, zeker als de zon daar nog goed gaat schijnen. Door 
de patstelling van de hoge en – lagedrukgebieden bivakkeert de wind 
meestal in de zuidhoek. Veel wind komt er niet te staan tot en met het 
weekend. Vlak uit zee even een 5. Een tamelijk wisselvallig weerbeeld 
dus waarbij we tussentijds moeten profiteren van de droge(re) dagdelen. 
Mocht de net beschreven hoge druk toch aan het langste eind trekken, 
zou het vanaf eind volgende week zonniger en wat schraal kunnen 
worden. 

De nachten zouden dan flink kunnen afkoelen gedurende de klaarheldere 
momenten in de kleine uren.De maand september komt qua temperatuur 
iets boven het gemiddelde uit. Qua neerslag was het een vrij natte maand 
met 60-85 millimeter water. In Zeeland viel soms ruim het dubbele aan 
neerslag met enkele uitschieters tot rond 160 millimeter.
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Ds. A. van Lingen

De twee bomen uit het paradijs: 

Prediking voor ons
Waarom worden wij zo vele eeuwen na de zondeval 
nog met een uiteenzetting over die twee bomen uit 
het paradijs lastiggevallen? Wij mogen niet meer 
naar de boom des levens gaan. De Heere heeft 
er cherubs met een vurig zwaard bij gezet. De 
mens werd verdreven van de boom des levens. Het 
symbool van deze boom is langzaam gedoofd. Wij 
zijn aan de dood prijsgegeven. Wij bevinden ons 
toch niet meer op die weg van de boom des levens?

En wat die andere boom betreft. Inderdaad, wij mensen menen uit te 
mogen maken wat goed en kwaad is. Dat is inderdaad een heel nare 
zaak geworden. Want dat onderscheid is bij ons niet in goede handen. 
Wij moeten inderdaad de dood sterven. Maar wat moeten wij daar 
verder nog mee? Wij kunnen onze situatie niet meer veranderen. Wij 
zijn zondaren, verloren in de misdaden. Onbekwaam tot enig goed en 
geneigd tot alle kwaad. Ten  zij een mens wederom geboren wordt, hij 
kan het Koninkrijk Gods niet zien.
De overdenking van deze bomen is in ieder geval nuttig om ons eraan 
te ontdekken, dat wij mensen helemaal zelf verantwoordelijk zijn 
voor de situatie waar we in gekomen zijn. Wat de HEERE God als iets 
moois en rijk in Eden had geplant, hebben wij door onze opstand tot 
een chaos gemaakt. De dood hebben wij over ons heengebracht.
Maar er is nog iets meer te zeggen, dan alleen de 
verantwoordelijkheid voor de schuld. Iets hoopvols. De God van de 
schepping en de HEERE van het paradijs is dezelfde als de Vader van 
onze Heere Jezus Christus. En dat merk je. Het is dezelfde omgang, 
dezelfde liefde, hetzelfde respect voor ons mensen, dat uit Zijn 
handelen in het paradijs en uit Zijn handelen in Christus blijkt.
Wij begrijpen Gods werk in Zijn Zoon pas helemaal echt als we 
eerst Gods liefde in Eden hebben herkend. God wil in liefde als God 
erkend worden. Hij wil Zichzelf niet als een bruut aan ons opdringen. 
Dat wij tegen wil en dank Hem als onze Schepper zullen erkennen. 
Een erkenning dus in vijandschap. Dat we als het ware knarsetandend 
God Zijn plaats geven. De HEERE wil, dat we uit liefde er niet aan 
willen denken Hem van Zijn plaats te dringen. Wij zouden ons leven 
ervoor over moeten hebben God de eer en de heerlijkheid te gunnen, 
die Hem toekomt. Vandaar die boom van de kennis van goed en 
kwaad. "Buig in liefde en overtuiging voor Mij, Mijn kind. Geef je 
gewonnen aan de liefde Gods in Christus. Door het schenken van 
Mijn Zoon wil Ik je hart voor Mij inwinnen. Niet door het geweld 
van het oordeel. Maar door de overtuiging van de liefde."

Daarin geeft de HEERE royaal. En staat het kruis als de boom 
des levens midden in de wereld. Daar staan geen cherubs met 
vurige zwaarden bij. Daarbij plaatste de Heere Zijn apostelen en 
profeten. Die het u toeroepen: Kom tot de Heere Jezus. Leef van 
Zijn verzoenend sterven. De vruchten van Christus' kruis mogen 
geplukt worden. Daar mag van geleefd worden in overvloed en 
dankbaarheid. De HEERE heeft het graag als wij veel verkeren bij het 
kruis van onze Heere Jezus Christus. Hij heeft het zo graag als we de 
weg van de boom des levens steeds weer zoeken aan de voeten van 
Jezus' kruis. Als we ons gewillig buigen onder het recht van God. Als 
we ons vol liefde overgeven aan Zijn verzoenend handelen. Als we 
de verbondsbeloften steeds weer bevestigd vinden in de stervende 
Christus. De Heere wenst dat de weg die Hij ter redding aanbiedt, 
door ons met gewilligheid en respect wordt bewandeld.

Ziet u dat de God van Eden Dezelfde is als de Vader van de Heere 
Jezus? Wij herkennen Hem. En wij voelen grote liefde voor Hem in 
ons hart. Bewondering, dat Hij Zijn heilige Naam heeft verbonden 
aan die van ons. Dat is nu leven vanuit de verkiezende liefde. De weg 
die de HEERE met je gaat, als de allerbeste weg bewandelen. Je laven 
aan het feit dat Hij Zijn eer en heerlijkheid heeft verbonden aan de 
redding van de kroon van Zijn heerlijke schepping. Aan het leven van 
u en van mij.

Zo'n God laat je toch niet praten. Zo' n God ga je toch niet negeren. 
Zo' n God loop je toch niet voorbij. Maar pluk vruchten, gemeente, 
pluk vruchten in liefde van de weldaden des Heeren. Leef er rijk van. 
Geef de Heere de plaats die Hij verdient.

Deze overdenking stond eerder in het Eilanden-Nieuws van 22 
september 2000.

‘De strijd tegen de 
slavernij’, door P. de 
Zeeuw en bewerkt 
door M.J. Ruissen, 
‘De Blijde boodschap 
voor blinde heidenen’ 
door P. de Zeeuw en 
bewerkt door M.J. 
Ruissen, uitgaven 
van uitgeverij ‘De 
Ramshoorn’ Prijs 
€ 15,95. ‘De strijd 
tegen de slavernij’ 
bevat twee boeken: 
‘De hut van oom Tom’ 
en ‘Poncho luidt 
de klok.’ ISBN nr. 
9.789.461.151.568.

Wat is de inhoud van ‘Poncho luidt 
de klok?’ President Lincoln is bezig 
met een opmars tegen de zuidelijke 
staten van Amerika. Richmond 
wordt bevrijd door het oprukkende 
noordelijke leger en zo krijgen 
de slaven ook daar de vrijheid. 
Poncho, een kleine slavenjongen, 
wil president Lincoln bedanken. 
Richmond loopt het gevaar om 
heroverd te worden. Poncho moet 
de klok luiden, zodra er gevaar 

dreigt. Dan wordt de steel van zijn 
hamer doormidden geschoten en 
treft een kogel hem in een long. 
Dan mag hij naar Massa Jezus toe.

Beide boeken zijn heel toegankelijk 
voor ouderen en jongeren. De 
doelgroep is 10 jaar en ouder. 
Deze uitgaven horen bij een serie 
en hebben de nummers 36 en 
37. Deze serie heet: historische 
jeugdverhalen. De verhalen zijn op 

een levendige manier herschreven 
en geven een goed beeld van de 
(kerk)geschiedenis. Neem en lees, 
juist in deze tijd nu ontlezing sterk 
toeneemt. De omslagtekeningen 
zijn van Rino Visser.

De strijd tegen de slavernij
Op een ontroerende wijze wordt beschreven wat het 
slavenleven in Amerika inhoudt. De vanuit Afrika 
gehaalde slaven werden vaak onder vreselijke 
omstandigheden op de katoenplantages tewerk 
gesteld. Oom Tom is een zorgzame lieve man en 
vader, die in een goed blaadje bij zijn baas staat. Maar 
financiële zorgen dwingen zijn baas om hem aan een 
slavenhandelaar te verkopen. Na eerst bij een goede 
nieuwe baas in dienst te zijn geweest, komt oom Tom 
bij een tiran in dienst. Deze martelt hem zo erg dat dit 
zijn dood betekent, juist op het moment dat de redding 
nabij is.



Het is dus goed mogelijk om het 
puzzelboek naast het meditatieboek 
te gebruiken, met dien verstande, dat 
het meditatieboek met de gedichten 
van ds. Van Boven zich vooral richt 
op volwassenen, terwijl dit puzzelboek 
met name bedoeld is voor de jeugd.
Hoe kun je dit op een goede manier 
gebruiken? Bijvoorbeeld de ene week 
een verhaal lezen bij een prachtige 
plaat met een paar gespreksvragen. 

Een volgende week is het heel goed 
mogelijk om een passende puzzel te 
maken. Ongeveer kun je in een jaar 
dit boek doornemen. Tegelijk is het 
een nuttig hulpmiddel in de christelijk 
opvoeding in gezinnen en op scholen.

Eerder verscheen een puzzelboek met 
als titel ‘Onderzoekt de Schriften’.

VRIJDAG 2 OKTOBER 2020 19

Bevinding 
Onlangs stond er in het Nederlands 
Dagblad een beschouwing over 
de ontwikkelingen in bevindelijke 
gereformeerde kring. De schrijver, de 
heer Schinkelshoek, stond wat stil bij de 
reactie vanuit de zuil op ontwikkelingen in 
de samenleving en de doorwerking ervan 
bij de bevindelijk gereformeerden. Hij 
signaleerde een nogal krampachtige en 
niet zo bevindelijke reactie. Van oudsher 
immers ging het in onze kringen om 
het hart, daaraan waren uiterlijke zaken 
ondergeschikt. Het artikel was de moeite 
van het overdenken waard.

Ds. W. Visscher

Er werden op een congres zaken naar voren gebracht 
die spelen in de kerken van vandaag de dag. We kunnen 
denken aan de acceptatie van de vrouw in het ambt, de 
sluipende aanvaarding van de evolutietheorie als wijze 
waarop hemel en aarde zijn ontstaan, het verval van 
de gereformeerde zede en tal van andere zaken meer. 
We worden in de krant regelmatig over dit soort zaken 
geïnformeerd en het is best aangrijpend dat een heel 
kerkverband de vrouw in het ambt aanvaardt. Daar 
zit meer achter dan alleen maar een verandering van 
uiterlijkheden. Het lijkt mij geboden om hier de vinger 
eens bij te leggen. De kerk der eeuwen heeft rond dit soort 
thema’s de Bijbel altijd op een bepaalde manier gelezen. En 
als mensen en kerken daarvan afwijken dat is het belijden 
in geding. Het spreekt wat mij betreft vanzelf dat daarop 
wordt geageerd.

Maar hoe reageren we daar dan op? Van oudsher werd in 
onze kringen eigenlijk nooit echt meegedaan in allerlei 
lopende debatten. Het ging vooral om het geestelijke leven 
en de gevolgen daarvan voor het leven van alle dag. We 
moeten bekeerd worden en dat is waar het in het leven op 
aankomt. Die gedachte heeft eigenlijk het hele leven in de 
bevindelijke kringen gestempeld. Wat God werkt in het 
hart, daar komt het op aan. Schinkelshoek mist dat een 
beetje in de huidige opstelling. Hoe laten we de wezenlijke 
dingen doorklinken in prediking, pastoraat en leerwijze? 
Was het van oudsher niet zo dat de persoonlijke heilsvraag 
eigenlijk alles beheerste?

Inderdaad, dat is wat bevindelijk gereformeerden typeert. 
Tegenover alles waar we moeite mee hebben, mogen 
we nog best een schep dieper graven. Ooit heeft een 
man als dr. W. Aalders het in-werk van de Heilige Geest 
voor de kerk van Nederland benadrukt. De bevindelijk 
gereformeerden doen van huis uit eigenlijk niet anders.
De vraag is echter: op welke manier geven we dat gestalte? 
Moeten we in vaagheden blijven steken? Wat dit betreft 
moet ik in de laatste tijd vaak denken aan Luther en in 
zijn voetspoor ook aan Thomas Boston. Deze mannen 
benadrukten dat een waar christen iemand is die weet van 
meditatie, gebed en aanvechting. Bij meditatie denken we 
dan aan een leven dicht bij de Bijbel. Bij gebed denken we 
aan de stille en persoonlijk omgang met de Heere, vooral 
in het gebed. Bij aanvechting denken we aan de innerlijke 
worsteling met de oude mens, de realiteit van de dood, 
de macht van het ongeloof en waarheid in het binnenste. 
Het gaat om het oprechte leven met de Heere in de 
binnenkamer, maar ook in het leven van alle dag.
Wie de Bijbel leest en kent, die weet dat Gods Woord gaat 
over het hele leven. Paulus benadrukt in de brief aan de 
gemeente van Efeze de rijkdom van de gemeente en de 
roeping van de gemeente. En als we vandaag iets nodig 
hebben, dan wel de persoonlijke omgang met de Heere. 
Dat is niet vaag en algemeen. Dat zet een diep stempel op 
het leven. Dat houdt ook de eeuwigheid in het oog. We 
zijn op reis naar Gods rechterstoel. Alles van deze wereld 
gaat voorbij. Alleen door het ware geloof in Christus gaan 
we veilig. Daardoor alleen. Het is die gedachte die het hart 
vormt van de bevindelijk gereformeerde leefwijze. Het 
is de leefwijze van allen die de Heere vrezen. Door alle 
eeuwen heen.

De schilderijen zijn van 
Henk van den Brink, 
de toelichting van M.J. 
Ruissen, de meditaties 
van ds. D.W. Tuinier en 
de Psalmberijming is die 
van Jacobus Revius. ISBN 
nr. 9. 789.461.151.582; 
Prijs € 19,95.

‘Onderzoekt de 
Gelijkenissen’, is een 
Bijbels kijk-, lees- 
en puzzelboek; de 
vertellingen zijn van 
M.J. Ruissen, schilderen 
van Henk van den Brink 
en puzzels van Thirza 
Westerbeke. Een uitgave 
van De Ramshoorn, onder 
ISBN nr. 9.789. 461.151. 
599, Prijs € 15,95.

Henk van den Brink maakte speciaal 
voor dit eerste deel (Psalm 1 t/m 25) 
schilderijen waarmee hij de geschie-
denissen en beelden die deze psalmen 
bevatten op een treffende wijze heeft 
weergegeven. Deze platen worden ter 
verduidelijking op een begrijpelijke 
wijze toegelicht. Ds. D.W. Tuinier 
schreef bij deze schilderijen 52 medi-
taties; die zijn uitstekend geschikt om 
als weekboek te gebruiken. Door de 
gespreksvragen die zijn toegevoegd, is 
dit boek bruikbaar voor bespreking in 
huiselijke kring en/of in verenigings-
verband.

Wat maakt dit boek nog meer uniek? 
De psalmberijming van Jacobus Revius 
treft u in hedendaags Nederlands 
aan. De verouderde woorden worden 
middels voetnoten verklaard. Deze 
berijming komt nauw overeen met de 
psalmberijming van Datheen. Omdat 

de inhoud aansprekend is, nodigt 
die uit om ook daadwerkelijk te gaan 
zingen.

Psalm 1 spreekt over twee wegen: 
het levenseinde van de goddeloze 
(aan de linkerzijde wandelen zij op 
de brede weg). Aan de rechterzijde 
wordt de smalle weg uitgebeeld, 
met alles wat Gods kinderen daarop 
tegenkomen. De HEERE kent den 
weg der rechtvaardigen (Ps. 1:6a). Bij 
de toelichting wordt telkens verwezen 
naar de prachtige schilderijen, die op 
een beeldende wijze deze psalm(en) 
weergeven.

Vers 4 van de berijming van Revius 
voegen wij toe aan deze bespreking:

Der vromen weg de Heer’ bekennet 
is, (in de voetnoot staat dat bekennet 
bekend betekent)
Hij draget (draagt) zorg voor haar 
behoudenis,

Dies zullen zij gelukkig zijn en blijven:
Maar die alhier een godloos wezen 
(bestaan) drijven,
En wandelen in een verkeerde baan
Zij en haar doen te gronde moeten 
gaan.

Dit boek nodigt uit om ter hand 
te nemen, te lezen en er lessen uit 
te trekken. Na deel 1 zullen nog 
meerdere delen volgen. Bijzonder 
mooi uitgevoerd. De schilderijen 
zijn ook in postervorm en kaarten te 
verkrijgen om uit te delen.

Onderzoekt de Gelijkenissen
In dit puzzelboek staan dezelfde platen als in ‘Het 
Koninkrijk der hemelen is gelijk aan…’ geschreven door ds. 
B.J. van Boven. 

Gods verborgen omgang vinden
Ook van uitgeverij De Ramshoorn verscheen het boek ‘Gods 
verborgen omgang vinden’, Psalmen in Woord en Beeld, 
deel 1.
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Bij de brug rechtsaf; even verderop aan de linkerkant is het regionale 
opleidingscentrum. Volgens afspraak zal Aijsa haar fiets gewoon 
in het fietsenrek zetten, haar bagage ophalen uit haar kluisje in de 
schoolgarderobe en daarna doorlopen naar de parkeerplaats van het 
kleine winkelcentrum achter de school.
Chiel schudt, een glimlach verbijtend, zijn hoofd als hij het rode 
postautootje op de parkeerplaats ontdekt. Het is maar goed dat hij 
resoluut geweest is in zijn weigering Willemijn mee te nemen naar 
Schiphol. Ze waagt toch al het maximale.
Hij parkeert naast de auto van Willemijn; nu is het voor Aijsa een 
kwestie van overstappen. Willemijn legt de twee tassen op de achterbank, 
een weekendtas en een kleiner exemplaar. Ze is veel nerveuzer dan Aijsa, 
die met haar rugzak op schoot op de passagiersplaats naast Chiel gaat 
zitten.
‘Dag!’ zegt Willemijn wel driemaal. ‘Dag meid, dag meissie. We mailen 
elke dag. Je redt het wel, jij! Ik hou je op de hoogte. Doe Effi mijn 
hartelijke groeten.’
Aijsa knikt zowel naar Willemijn ten afscheid als naar hem om aan 
te geven dat ze er klaar voor is. Willemijn blijft achter, tegen het rode 
autootje leunend, haar schouders opgetrokken. De wind waait het haar 
voor haar gezicht. De mist zal wel vlug optrekken nu het gaat waaien.
Chiel onderdrukt de neiging om hard te gaan rijden. Je mag hier maar 
vijftig.
Het is een opluchting om buiten de bebouwde kom te komen, de oprit 
naar de snelweg op te gaan. Naast hem zit Aijsa, bewegingloos en 
zwijgend. Pas als in de verte de voetgangersbrug over de snelweg in zicht 
komt, leunt ze voorover om door de voorruit te kijken.
Op de brug hoog boven de voortrazende auto’s staat een eenzame fietser, 
zijn handen om de reling, zijn voeten op de trappers. Even legt Aijsa haar 
handen met de palmen tegen de voorruit. De jongen reageert niet.
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De christelijke erfenis van Europa wordt uitgediept in het 
inleidende hoofdstuk en legt uit wat we als continent erfden 
van het christendom en welke rol de paus en de keizer hierin 
speelden. Ook wordt duidelijk welke rol de Reformatie, 
godsdienstoorlogen en het Westfaalse statensysteem speelden 
in dit proces.
Roy verklaart hoe we uit de godsdienstoorlogen een algemene 
conclusie kunnen trekken. ‘Het is in laatste instantie altijd de 
staat die beslist over religie. In die zin is iedere staat seculier, 
maar dat zegt niets over de naleving van de godsdienstplichten 
door het volk.” (p.24)

Scheiding kerk en staat
Een kort uitstapje over de grenzen van Europa leert dat 
Amerika een strikte scheiding hanteert tussen kerk en 
staat. Toch blijken juist in deze seculiere staat veel mensen 
intensief met hun geloof bezig te zijn. Roy legt uit dat een 
grondwettelijke loskoppeling tussen kerk en staat soms ook 
leidt tot religieuze oplevingen, zoals in Amerika bijvoorbeeld 
al eerder het geval was in de 19e eeuw.
Terug naar Europa. In Frankrijk, het thuisland van de auteur, 
werd in 1905 de scheiding tussen Kerk en Staat officieel een 
feit. Als eerste werd de Rooms-Katholieke kerk losgekoppeld 
van de republikeinse Staat en vervolgens werd deze scheiding 
toegepast op alle religieuze stromingen. De impact van 
deze wet op niet-katholieken was minder groot: joden en 
protestanten waren zelfs voorstander van deze wet.
Een interessant voorbeeld van hoe het ook andersom kan: het 

koninkrijk Italië werd geboycot door de Rooms-Katholieke 
kerk. De kerk scheidde zichzelf door middel van een pauselijk 
decreet ‘Non expedit’ in 1868 af van de nieuwe staat. Toch 
bleef in Italië, ook na het pauselijke decreet, de meerderheid 
van het volk overtuigd praktiserend katholiek en patriottisch.

Keerpunt jaren zestig
De geschiedenis van de scheiding van Kerk en Staat brengt 
Roy bij de vraag of secularisatie hetzelfde is als ontkerstening. 
Twee vormen van secularisatie worden besproken: de politieke 
vorm waarbij de staat onafhankelijk wordt van de godsdienst 
en de sociologische vorm die zich uit in een sterke afname 
van godsdienstbeoefening. Dit wordt in Europa ontkerstening 
genoemd. Ontkerstening brengt als vanzelf op de volgende 
vraag die Roy stelt: kan moraal zonder religie?
In ‘De kerk tegen het modernisme’ (1864-1964), wordt de 
betekenis van de filosofie van de Verlichting, de secularisering 
van de moraal en de reactie van de Kerk op het modernisme 
en de secularisatie toegelicht.
Met de encycliek ‘Humanae Vitae’ vond in juli 1968 een 
religieuze afscheiding binnen de Rooms-Katholieke kerk 
plaats. Deze encycliek was het pauselijk antwoord op de 
veranderende nieuwe Europese cultuur waarvan het keerpunt 
in de jaren zestig van de vorige eeuw lijken te liggen.

Populisme en folkore
In het op een na laatste hoofdstuk is er ruim aandacht 
voor identiteit en waarden in Europa, hoe het debat over 

christelijke identiteit plaatsvindt en de of er een verbinding 
is tussen de christelijke identiteit en het populisme. “Het 
probleem voor de Kerk, en christenen in het algemeen is 
niet zozeer de islam als wel de ontwikkeling van twee andere 
– populistische en seculiere stromingen – met normatieve 
eisen. Door die ontwikkeling wordt de ruimte voor religie 
kleiner. “Het populisme zorgt ervoor dat de religie verandert 
in folklore, terwijl het seculiere offensief tot gevolg heeft dat 
religie steeds meer wordt verbannen uit de openbare ruimte.” 
(p.106)
Betekent de politieke en sociologische secularisatie ook 
het einde van het christelijke Europa of het einde van de 
religie? In de conclusie doet Roy een aantal oproepen en 
aanbevelingen om een cultuur die in crisis verkeert te herijken 
en terug te keren naar christelijke normen en waarden.

Hoop voor Europa
Volgens Roy is er uitzicht voor Europa. Hij stelt dat er geen 
reden is om te ‘vrezen voor het verval van ons continent 
ten kost van de islam’. Hij ziet nieuwe hoop gloren voor ons 
continent door de immigratie van mondiale christenen uit de 
voormalige koloniën.
Een interessant studieboek met veel concrete voorbeelden en 
gegevens. Voor hen die meer willen weten over Europa, haar 
grondleggers, hoe de christelijke identiteit het hart vormde 
van Europa, waarom het belangrijk is om terug te gaan naar 
onze wortels en welke aanbeveling daarbij toepasbaar zijn. 
Inclusief uitgebreid bronnenregister.

Is Europa nog christelijk?

‘Hij zag ons wel!’ weet Aijsa.
Chiel knikt. Hij heeft even alle aandacht nodig voor de weg.
Ruimschoots op tijd draait Chiel de parkeergarage van 
Schiphol op. Als Aijsa haar bagage bijeenzoekt en een 
adreslabel aan het handvat knoopt, pakt hij de kleine doos 
met het touw eromheen uit de achterbak.
‘Zou je dit mee willen nemen voor Effi?’
Aijsa knikt en ritst haar weekendtas open. Het doosje kan er 
gemakkelijk bij. ‘Is het breekbaar?’
Chiel twijfelt: ‘Kwetsbaar. Het is een schelp.’
‘Dan kan het misschien beter in mijn handbagage!’
Chiel knikt. Hij zou wel iets willen zeggen, dat het een cadeau 
is of zo, maar misschien begrijpt Aijsa dat al. Ze knoopt ook 
nu haar hoofddoek af en schuift die als een sjaaltje onder de 
kraag van haar jas.
‘Dat is beter,’ zegt ze op Chiels vragend kijken.
‘Als je dat denkt,’ zegt hij aarzelend.
Bij de balie van de vliegmaatschappij ligt het ticket te wachten. 
Chiel blijft op de achtergrond en constateert dat Aijsa haar 
zaakjes prima kan regelen. Alsof ze dit dagelijks doet, zo kalm 
en rustig.
Er is zelfs nog tijd voor koffie en hij staat er op dat ze een 
broodje eet.
‘Ik ben misselijk,’ wimpelt ze af.
‘Dat komt van de spanning,’ stelt hij vast.
Ze schudt haar hoofd, er zitten zweetdruppeltje op haar 
voorhoofd. Ze gebruikt een papieren zakdoekje, maar het 
helpt niet veel.
‘Ik denk het niet,’ zegt ze, maar ze verpakt het broodje braaf in 
een servetje. ‘Voor straks.’

‘Sorry, ik heb niet zoveel verstand van die dingen.’
Chiel krijgt een glimlach, die op de een of andere manier 
alle bezorgdheid in hem mobiliseert. Hij moet denken aan 
die eenzame jongen op de brug. Als er met hem maar niets 
gebeurt… Als Aijsa maar veilig aankomt, en als het maar 
goed komt…
‘Vliegen levert toch geen extra risico op?’ wil hij weten, op 
zoek naar een geruststelling.
‘Het wordt afgeraden na de zevende maand. Ik ben nog maar 
ruim acht weken.’
Dan staat er op de monitor dat de gate open is. De passagiers 
van Cathay Pacific die nog niet hebben ingecheckt worden 
verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen.
Aijsa gaat staan; even heeft ze moeite met de banden van 
de rugzak. Chiel helpt haar en dan zegt hij wat hij zich 
voorgenomen had.
‘Goede reis, pas goed op jullie.’
Een snelle glimlach is zijn beloning. ‘Bedankt voor alles. Dat u 
dit voor ons doet, zal ik nooit vergeten.’
‘Ga maar, en maak je zo min mogelijk zorgen.’
‘Ik wou dat het achter de rug was.’
‘Bij jou thuis?’
Ze maakt een gebaar van twijfel, dan zegt ze: ‘Mijn vader weet 
het nu, hij heeft inmiddels mijn brief gevonden. Ik ben bang 
voor mijn moeder. Van wat zij zegt. Want dat zal bepalen wat 
Salim gaat doen.’
Chiel geeft haar het pakje papieren zakdoekjes mee. ‘Tot ziens 
in Nieuw-Zeeland!’
‘Blijft u nog lang hier, of…’
‘Niet lang meer,’ verzekert hij.

Wat wordt de rol van religie voor het Europese continent? En is Europa nog christelijk? 
Met deze kernvragen houdt de Franse wetenschapper Oliver Roy (1949) zich bezig. Roy 
bestudeerde jarenlang de rol van de islam in Europa en zijn publicaties over secularisatie en 
religieus radicalisme kregen wereldwijde aandacht.

Is Europa nog christelijk?
Oliver Roy

2020, KokBoekencentrum 
Uitgevers

144 blz., € 19,99
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Hallo jongelui,
De Bijbel

De Bijbel, een boek van alle 
tijden,

ook genoemd het Boek der 
boeken.

De moeite waard om te 
onderzoeken

en er veel aandacht aan te 
wijden.

De Bijbel, het Woord van God,
geïnspireerd door de Heilige 

Geest,
zoals het in het begin is 

geweest.
De Bijbel wijst de weg tot God.

De Bijbel, richtlijn voor ons 
leven,

uniek van het begin tot het 
einde,

tot en met de laatste bladzijde
wordt Gods boodschap 

doorgegeven..

Gods Woord zal blijven bestaan,
Hij verlaat niet wat Zijn hand 

begon.
God, de Heer’, Die alles 

overwon,
Die hemel en aarde deed 

ontstaan.

Wij mogen in Gods Woord 
geloven,

Hem loven en prijzen, dag aan 
dag,

Hem eer bewijzen met diep 
ontzag,

want niets gaat Zijn naam te 
boven. 

door: Fedde Nicolai 
(www.gedichtensite.nl)

Kijk voor de puzzelregels, puntentelling, antwoorden en meer op www.eilandennieuws.nl/jeugdhoekje

Welkom
Nienke van Haaften (Dirksland)

In de eerste mail die je stuurde, staat: ‘Ik wil graag 
meedoen met de puzzels uit het Jeugdhoekje uit 
de vrijdagkrant. Mijn hobby’s zijn paardrijden en 
buitenspelen. Ik vind de puzzels erg leuk om te doen. Ik zit 
op school in groep 6a, bij de bovenbouw. Mijn lievelingseten 
is pannenkoeken. Ik heb een lief hamstertje Snuffel. Hij 
heeft rode oogjes en een witte vacht, een Albino. En een 
vis Liesje. Ik hou van dieren. Vroeger hadden we veel 
dieren. Een schildpad, konijnen, kippen en nu vissen en 
een hamster.’ Fijn, dat je de eerste antwoorden al hebt 
gestuurd. Ik hoop dat je veel plezier zult hebben bij het 
maken van de puzzels. Volgens mij ben jij een echte 
‘dierenliefhebster’. Verzorg je de dieren allemaal zelf?Jarigen:

Op dinsdag 6 oktober 
is Andries v.d. Wielen 
(Dirksland) jarig. Drie 
dagen later, op vrijdag 
9 oktober, viert Nathan 
Westdorp (Oude-
Tonge) zijn verjaardag. 
Allebei van harte 
gefeliciteerd, namens 
alle puzzelaars.

Oktober 3

Door alle moderne 
middelen is er veel meer 
bekend over landen in de 
wereld. Je kunt over alle 
landen van de wereld 
veel informatie vinden. 
Mensen gaan vaak op 
vakantie naar verre 
landen.  

My Country

Elk land heeft zijn eigen grenzen en daardoor ook zijn eigen 
vorm. Elk land heeft ook zijn eigen vlag. Probeer aan de 
hand van de vorm en de vlag het land te ontdekken dat je op 
het plaatje ziet. De eerste letter van de naam van het land is 
gegeven. Het aantal puntjes geeft het aantal letters aan.
Het kan een land in Europa zijn, maar ook buiten Europa in 
andere werelddelen. 

LET OP: de letter ‘ij’ wordt steeds als één letter gerekend.

Je moet drie antwoorden opschrijven.
 Welk land wordt er bedoeld?
 Wat is de hoofdstad van dit land?
 Wat weet je voor bijzondere dingen van dit land?

19

Teruggetikt:

Oktober 1

Eerste zendings-
reis van Paulus
(Handelingen 13 en 14)

Elbert Baan (Sommelsdijk) heeft een serie puzzels 
gemaakt over de zendingsreizen van Paulus. Vandaag zetten 
we het eerste deel in de krant.
Zoek de antwoorden op en vul ze in. 

1. En als zij het eiland doorgegaan waren tot ……… toe, 
 vonden zij een zekeren tovenaar, een valse profeet, een 
 Jood, wiens naam was Bar-jezus (Hand. 13 : 6).
2. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op 
 en kwam in de stad; en des anderen daags ging hij met 
 Bárnabas uit naar …...... (Hand. 14 : 20).
3. En een zeker man te …...... zat onmachtig aan de 
 voeten, kreupel zijnde van zijner moeders lijf, die nooit 
 had gewandeld (Hand. 14 : 8).
4. En Paulus en die met hem waren, van Pafos afgevaren 
 zijnde, kwamen te ………, een stad in Pamfylië 
 (Hand. 13 : 13).
5. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen 
 dezelve, en kwamen te …...... (Hand. 13 : 51).
6. En zij van Perge het land doorgaande, kwamen te …......, 
 een stad in Pisidië (Hand. 13 : 14).
7. En gekomen zijnde te …......, verkondigden zij het Woord 
 Gods in de synagogen der Joden (Hand. 13 : 5).
8. En als zij te Perge het Woord gesproken hadden, kwamen 
 zij af naar …...... (Hand. 14 : 25).

Sturen jullie alle antwoorden snel op? Anders vergeet je het 
misschien door alle drukte op school. Er moet weer van alles gedaan 
worden: repetities, werkstukken, overhoringen, boekbesprekingen, 
spreekbeurten. 
Vind je het leuk om een ander te laten genieten van iets wat je 
gemaakt hebt? Laat het me weten. Dan kunnen we kijken wat ik in de 
krant kan zetten.

Oktober 2

Automerken
Lennart Nieuwenhuize 
(Dirksland) houdt erg van auto’s. Hij heeft voor ons een 
puzzel gemaakt over automerken. Om het niet al te moeilijk 
te maken, zijn de namen van de merken gegeven. Jij moet nu 
de goede naam bij het logo van de auto zoeken. Als je het niet 
weet, kun je ook op internet zoeken.

Slot

Bon:
Rein de Geus 
(Goedereede), 
Annelies en 
Elbert Baan 
(Sommelsdijk) 
en Alieke ten Cate 
(Goedereede) 
krijgen deze week  
een boekenbon.

Acura
Audi
Bugatti
Daihatsu
Dodge
Infiniti

Maserati
Mitsubishi
Subaru
Suzuki
Toyota 
Volkswagen 

Mariëtte de Bonte (Ooltgensplaat)
Jij schrijft: ‘Hier zijn de puzzels van augustus. De scholen 
zijn weer begonnen. Het is wel een grote stap naar het 
voortgezet onderwijs, maar wel erg leuk. Ik heb een leuke 
klas en veel huiswerk. Hoe is het met u? Met mij erg 
goed.’ Ik kan me voorstellen dat het een hele verandering is 
naar het voorgezet onderwijs. Je bent het erg gewend op een 
dorpsschool en dan opeens zo’n grote school. En dan nog al 
dat huiswerk… Maar ja…, dat hoort erbij. Succes!

Alieke ten Cate (Goedereede)
‘Met mij gaat het goed, met u en tante Nel? Ik heb de derde 
week alweer achter de rug. Ik heb best wel een fijn rooster, 
maar ook wel veel lange dagen en veel huiswerk. Ik vind het 
wel heel leuk. Vorige week hebben we met mama’s verjaardag 
in het pannenkoekenrestaurant gegeten. Dat was heel lekker.’ 
Dit lees ik in de mail, waarin je heel veel antwoorden stuurde. 
De antwoorden van juli waren nog net op tijd, daarom kon ik 
de punten nog mee laten tellen. Als ze op de site staan, kan dat 

natuurlijk niet meer. Dat zou niet eerlijk zijn. Huiswerk maken 
hoort steeds bij school. Je zult aan het 

eind van de week best moe 
zijn. Wat leuk dat jullie met 
de verjaardag van je moeder 
pannenkoeken gingen eten. 
Dat zal best gezellig geweest 
zijn en natuurlijk ook heel 
lekker!

GRAPJES:
Anneleen en Rianne Kieviet
(Sommelsdijk) stuurden twee grapjes op.

Grapje 1:
Twee paarden staan in de wei. Zegt de een tegen de ander: 
‘Bah, ik haat vliegen.’ Zegt de ander: ‘Ja, je kunt beter lopen.’

Grapje 2:
De juf zegt tegen Piet: ‘Je hebt 
eindelijk eens geen fouten gemaakt 
in je huiswerk. Heb je het wel zelf 
gemaakt?’ ‘Ja juf’, antwoordt Piet, 
‘mijn vader had dit keer geen tijd.’



JEUGDHOEKJE oomkojeugdhoekje@solcon.nl
www.eilandennieuws.nl/jeugdhoekje

Hallo jongelui,
De Bijbel

De Bijbel, een boek van alle 
tijden,

ook genoemd het Boek der 
boeken.

De moeite waard om te 
onderzoeken

en er veel aandacht aan te 
wijden.

De Bijbel, het Woord van God,
geïnspireerd door de Heilige 

Geest,
zoals het in het begin is 

geweest.
De Bijbel wijst de weg tot God.

De Bijbel, richtlijn voor ons 
leven,

uniek van het begin tot het 
einde,

tot en met de laatste bladzijde
wordt Gods boodschap 

doorgegeven..

Gods Woord zal blijven bestaan,
Hij verlaat niet wat Zijn hand 

begon.
God, de Heer’, Die alles 

overwon,
Die hemel en aarde deed 

ontstaan.

Wij mogen in Gods Woord 
geloven,

Hem loven en prijzen, dag aan 
dag,

Hem eer bewijzen met diep 
ontzag,

want niets gaat Zijn naam te 
boven. 

door: Fedde Nicolai 
(www.gedichtensite.nl)

Kijk voor de puzzelregels, puntentelling, antwoorden en meer op www.eilandennieuws.nl/jeugdhoekje

Welkom
Nienke van Haaften (Dirksland)

In de eerste mail die je stuurde, staat: ‘Ik wil graag 
meedoen met de puzzels uit het Jeugdhoekje uit 
de vrijdagkrant. Mijn hobby’s zijn paardrijden en 
buitenspelen. Ik vind de puzzels erg leuk om te doen. Ik zit 
op school in groep 6a, bij de bovenbouw. Mijn lievelingseten 
is pannenkoeken. Ik heb een lief hamstertje Snuffel. Hij 
heeft rode oogjes en een witte vacht, een Albino. En een 
vis Liesje. Ik hou van dieren. Vroeger hadden we veel 
dieren. Een schildpad, konijnen, kippen en nu vissen en 
een hamster.’ Fijn, dat je de eerste antwoorden al hebt 
gestuurd. Ik hoop dat je veel plezier zult hebben bij het 
maken van de puzzels. Volgens mij ben jij een echte 
‘dierenliefhebster’. Verzorg je de dieren allemaal zelf?Jarigen:

Op dinsdag 6 oktober 
is Andries v.d. Wielen 
(Dirksland) jarig. Drie 
dagen later, op vrijdag 
9 oktober, viert Nathan 
Westdorp (Oude-
Tonge) zijn verjaardag. 
Allebei van harte 
gefeliciteerd, namens 
alle puzzelaars.

Oktober 3

Door alle moderne 
middelen is er veel meer 
bekend over landen in de 
wereld. Je kunt over alle 
landen van de wereld 
veel informatie vinden. 
Mensen gaan vaak op 
vakantie naar verre 
landen.  

My Country

Elk land heeft zijn eigen grenzen en daardoor ook zijn eigen 
vorm. Elk land heeft ook zijn eigen vlag. Probeer aan de 
hand van de vorm en de vlag het land te ontdekken dat je op 
het plaatje ziet. De eerste letter van de naam van het land is 
gegeven. Het aantal puntjes geeft het aantal letters aan.
Het kan een land in Europa zijn, maar ook buiten Europa in 
andere werelddelen. 

LET OP: de letter ‘ij’ wordt steeds als één letter gerekend.

Je moet drie antwoorden opschrijven.
 Welk land wordt er bedoeld?
 Wat is de hoofdstad van dit land?
 Wat weet je voor bijzondere dingen van dit land?
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Teruggetikt:

Oktober 1

Eerste zendings-
reis van Paulus
(Handelingen 13 en 14)

Elbert Baan (Sommelsdijk) heeft een serie puzzels 
gemaakt over de zendingsreizen van Paulus. Vandaag zetten 
we het eerste deel in de krant.
Zoek de antwoorden op en vul ze in. 

1. En als zij het eiland doorgegaan waren tot ……… toe, 
 vonden zij een zekeren tovenaar, een valse profeet, een 
 Jood, wiens naam was Bar-jezus (Hand. 13 : 6).
2. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op 
 en kwam in de stad; en des anderen daags ging hij met 
 Bárnabas uit naar …...... (Hand. 14 : 20).
3. En een zeker man te …...... zat onmachtig aan de 
 voeten, kreupel zijnde van zijner moeders lijf, die nooit 
 had gewandeld (Hand. 14 : 8).
4. En Paulus en die met hem waren, van Pafos afgevaren 
 zijnde, kwamen te ………, een stad in Pamfylië 
 (Hand. 13 : 13).
5. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen 
 dezelve, en kwamen te …...... (Hand. 13 : 51).
6. En zij van Perge het land doorgaande, kwamen te …......, 
 een stad in Pisidië (Hand. 13 : 14).
7. En gekomen zijnde te …......, verkondigden zij het Woord 
 Gods in de synagogen der Joden (Hand. 13 : 5).
8. En als zij te Perge het Woord gesproken hadden, kwamen 
 zij af naar …...... (Hand. 14 : 25).

Sturen jullie alle antwoorden snel op? Anders vergeet je het 
misschien door alle drukte op school. Er moet weer van alles gedaan 
worden: repetities, werkstukken, overhoringen, boekbesprekingen, 
spreekbeurten. 
Vind je het leuk om een ander te laten genieten van iets wat je 
gemaakt hebt? Laat het me weten. Dan kunnen we kijken wat ik in de 
krant kan zetten.

Oktober 2

Automerken
Lennart Nieuwenhuize 
(Dirksland) houdt erg van auto’s. Hij heeft voor ons een 
puzzel gemaakt over automerken. Om het niet al te moeilijk 
te maken, zijn de namen van de merken gegeven. Jij moet nu 
de goede naam bij het logo van de auto zoeken. Als je het niet 
weet, kun je ook op internet zoeken.

Slot

Bon:
Rein de Geus 
(Goedereede), 
Annelies en 
Elbert Baan 
(Sommelsdijk) 
en Alieke ten Cate 
(Goedereede) 
krijgen deze week  
een boekenbon.

Acura
Audi
Bugatti
Daihatsu
Dodge
Infiniti

Maserati
Mitsubishi
Subaru
Suzuki
Toyota 
Volkswagen 

Mariëtte de Bonte (Ooltgensplaat)
Jij schrijft: ‘Hier zijn de puzzels van augustus. De scholen 
zijn weer begonnen. Het is wel een grote stap naar het 
voortgezet onderwijs, maar wel erg leuk. Ik heb een leuke 
klas en veel huiswerk. Hoe is het met u? Met mij erg 
goed.’ Ik kan me voorstellen dat het een hele verandering is 
naar het voorgezet onderwijs. Je bent het erg gewend op een 
dorpsschool en dan opeens zo’n grote school. En dan nog al 
dat huiswerk… Maar ja…, dat hoort erbij. Succes!

Alieke ten Cate (Goedereede)
‘Met mij gaat het goed, met u en tante Nel? Ik heb de derde 
week alweer achter de rug. Ik heb best wel een fijn rooster, 
maar ook wel veel lange dagen en veel huiswerk. Ik vind het 
wel heel leuk. Vorige week hebben we met mama’s verjaardag 
in het pannenkoekenrestaurant gegeten. Dat was heel lekker.’ 
Dit lees ik in de mail, waarin je heel veel antwoorden stuurde. 
De antwoorden van juli waren nog net op tijd, daarom kon ik 
de punten nog mee laten tellen. Als ze op de site staan, kan dat 

natuurlijk niet meer. Dat zou niet eerlijk zijn. Huiswerk maken 
hoort steeds bij school. Je zult aan het 

eind van de week best moe 
zijn. Wat leuk dat jullie met 
de verjaardag van je moeder 
pannenkoeken gingen eten. 
Dat zal best gezellig geweest 
zijn en natuurlijk ook heel 
lekker!

GRAPJES:
Anneleen en Rianne Kieviet
(Sommelsdijk) stuurden twee grapjes op.

Grapje 1:
Twee paarden staan in de wei. Zegt de een tegen de ander: 
‘Bah, ik haat vliegen.’ Zegt de ander: ‘Ja, je kunt beter lopen.’

Grapje 2:
De juf zegt tegen Piet: ‘Je hebt 
eindelijk eens geen fouten gemaakt 
in je huiswerk. Heb je het wel zelf 
gemaakt?’ ‘Ja juf’, antwoordt Piet, 
‘mijn vader had dit keer geen tijd.’
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IJsvogel
Corry Hage, de maker 
van deze foto, vertelt: 
'Staatsbosbeheer plaatste 
twee palen bij een 
vogelkijkhut en dat had 
resultaat: de ijsvogel landde 
erop en zorgde ervoor dat ik 
deze foto kon maken.'

Mail uw foto met korte toelichting 
naar redactie@eilandennieuws.nl 
onder vermelding van ‘foto van 
de week’. Wekelijks selecteren wij 
een foto voor plaatsing!

3 LETTERS
 AAL
 AAM
 AAP
 AAR
 ADA
 AIR
 ALP
 CAO
 DEK
 DOK
 DRS
 EEN
 ELK

 ENT
 INK
 KUS
 LEI
 NEP
 OLE
 PEK
 RAI
 RAL
 RAS
 REL
 REN
 SFB
 SOK

 SVB

4 LETTERS
 BETE
 DEMO
 NATO
 NEET
 PEUR
 SIRE
 SLAB
 TACO

5 LETTERS
 BIELS

 BRAVO
 DONUT
 TENOR

6 LETTERS
 ALBAST
 ATTENT
 BREKEN
 INTREK
 KOSTER
 LEKKER
 PILOOT
 REIGER
 SARONG

 SENIOR
 SNAVEL
 SPRITS
 STREEK
 SULTAN
 TOEPAD
 VLEIER

7 LETTERS
 AFGEVEN
 NEGENDE

De juiste oplossing van de puzzel van vorige week is 
'Warmetruiendag'. A.W. Akershoek uit Ouddorp wint een 
VVV-bon ter waarde van 12,50 euro.

Puzzel mee en win een 
boekenbon van Boekhandel 
Van der Boom.

Stuur de oplossing voor 
a.s. dinsdag 15.00 uur naar 
puzzel@eilandennieuws.nl. 
Of per post naar Postbus 
8, 3240 AA Middelharnis. 
Vermeld hierbij uw 
naam, woonplaats en 
telefoonnummer. De winnaar 
ontvangt bericht en wordt 
volgende week vermeld in 
de krant.

Paswerk

BUZING Puzzels
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4 LETTERS 
 BETE 

 DEMO 
 NATO 

 NEET 
 PEUR 

 SIRE 
 SLAB 

 TACO 
 

5 LETTERS 

 BIELS 
 BRAVO 

 DONUT 
 TENOR 
 

6 LETTERS 
 ALBAST 

 ATTENT 
 BREKEN 

 INTREK 
 KOSTER 

 LEKKER 
 PILOOT 

 REIGER 

 SARONG 
 SENIOR 

 SNAVEL 
 SPRITS 

 STREEK 
 SULTAN 

 TOEPAD 
 VLEIER 
 

7 LETTERS 
 AFGEVEN 

 NEGENDE 
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S S O K V A L P R
P E U R D E K S I R E
R E L D O N U T L E I
I N T R E K S A R O N G
T A A M C A O E
S E N I O R K O S T E R

B U N K E R R O U T E
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welke jurk kies jij?

GESLAAGD!
Onze webmedewerker 
Andre is geslaagd voor zijn 
auto rijbewijs! Wij trakteren 
op Bossche bolletjes bij 
een kopje koffi  e of thee in 
al onze fi lialen. 

€ 69,95

€ 79,95 € 89,95

€ 39,95

€ 49,95

Ook verkrijgbaar 
in uni zwart, olijf 
en brique

Leuk voor de 
jonge meiden!

  Altijd een luisterend oor  
  Verrassend advies  
  Alleen de beste merken  
  100% maatwerk voor jou

  Uitgebreide garanties  
  Zichtbaar vakmanschap  
  Afspraak is afspraak

Jouw zekerheden

Luxafl ex®

Jaloezieën
Hout en 

aluminium.
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4e kado
De voordeligste kado

met standaard 
bediening.

Dat is een
goed idee

Geldig t/m 31 oktober 2020


