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Ja, je wordt op straat 
herkend en ook wel 

aangesproken. 3

Moedige moeders zijn 
ervaringsdeskundige ouders 
en wij kunnen jullie bijstaan. 

Blijf niet alleen tobben 
en neem contact met ons op!

Tel 0625295021
email adres: info@moedigemoedersgo.nl

website: moedigemoedersgo.nl

Ben je ook zo’n vader of moeder 
die zich ongerust maakt 

over het gedrag van je kind? 

Je kind is zo veranderd, 
niet meer kunnen praten 
met je kind, slecht eten. 

Lig je ook ’s nachts wakker 
omdat hij nog niet thuis is? 

De oorzaak is niet altijd de puberteit. 

Ben je ook wel eens bang 
dat je kind drugs gebruikt? 

Zeker n.a.v. van de berichten in de media 
over het hoge speedgebruik!

Twee nieuwe 
ziekenhuisopnames 
door corona

GOEREE-OVERFLAKKEE –  
Maandag kwam de GGD 
Rotterdam-Rijnmond met de 
cijfers van afgelopen weekend. Er 
was weer één nieuwe besmetting 
te melden. Dit was de eerste en 
enige besmetting van vorige week, 
de week ervoor waren er acht 
nieuwe besmettingen. Inmiddels 
zijn er deze week ook weer twee 
recente besmettingen, waardoor 
het totaal aan besmettingen 
vanaf het begin de coronacrisis 
op 273 staat. Curamare meldt in 
haar overzicht van 17 augustus 
twee nieuwe ziekenhuisopnames. 
Volgens de kaart van het RIVM 
zijn er op moment van schrijven 
(donderdag) tien corona-patiënten 
op het eiland.

OUDDORP – De Ouddorpse Reddingsbrigade heeft dit jaar een druk seizoen. Het was druk aan de Ouddorpse stranden en 
soms was de situatie in de branding ronduit gevaarlijk te noemen. Eilanden-Nieuws nam een kijkje achter de schermen 
bij de reddingspost aan het Flaauwewerk. Gesproken werd met een aantal vrijwilligers van de ORB. Eén van hen merkte 
op dat de zee nooit helemaal te vertrouwen is. (Foto: Archief Eilanden-Nieuws).

‘De zee is nooit helemaal te vertrouwen’
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Vrijdag 21 augustus 
MIDDELHARNIS – Zomermarkt, georganiseerd door 
Middelharnis Centrum. Vanaf 13.00 uur op het Beneden 
Zandpad. 

Zaterdag 22 augustus 
GOEDEREEDE – Zomerbeiaardconcert op de Toren door 
Rien Donkersloot tussen 15.00 en 16.00 uur. 
NIEUWE-TONGE – Tuintjesmarkt van 10.00 tot 15.00 uur. 
Aanmelden kan via tuintjesmarktNT@gmail.com
OUDDORP – Zaterdagopenstelling van de Hervormde 
Dorpskerk, Weststraat 2 van 10.30 uur tot 12:30 uur. Om 11:00 
uur wordt er door predikanten een orgelconcert gegeven. 
Verwacht wordt Ds. C.D. van Alphen, Rhoon.
OUDDORP – Rommelkas aan de Dorpsweg 5 van 9.00 tot 
12.00 uur. Opbrengst bestemd voor de HHG Goedereede. 

Donderdag 27 augustus 
OUDDORP – Zomerorgelconcert in de Dorpskerk, Weststraat 
2. Aanvang 20.00 uur. Martien de Vos uit Ooltgensplaat. 
Toegang acht euro. Kinderen tot en met 15 jaar gratis. 
OUDDORP – Rommelkas aan de Dorpsweg 5 van 9.00 tot 
12.00 uur. Opbrengst bestemd voor de HHG Goedereede.
GOEDEREEDE – Goeree Creatief. Volgens de RIVM-regels. 
Verenigingsgebouw Oostdam van 19.00 tot 22.00 uur. Iedereen 
welkom met eigen werkstuk.

Zaterdag 29 augustus 
DIRKSLAND – Tuintjesmarkt van 9.30 tot 15.00 uur. 
HERKINGEN – Scharrelloodsje Herkingen weer geopend van 
9.00 tot 12.00 uur. Scharloodijk 35 (naast de Hervormde Kerk). 
MELISSANT – Tuintjesrommelmarkt. Van 9.30 tot 14.30 uur. 
Wie mee wil doen, kan zich opgeven via 06-47490307.
OUDDORP – Zaterdagopenstelling van de Hervormde 
Dorpskerk, Weststraat 2 van 10:30 uur tot 12:30 uur. Om 11:00 
uur wordt er door predikanten een orgelconcert gegeven. 
Verwacht wordt Ds. G.J. Baan, Mijnsheerenland.
OUDDORP – Rommelkas aan de Dorpsweg 5 van 9.00 tot 
12.00 uur. Opbrengst bestemd voor de HHG Goedereede. 

Woensdag 2 september 
SOMMELSDIJK – Bingo O-G-O in Wijkgebouw De Zwaluw, 
Sperwer 55. Zaal open vanaf 13.00 uur. Opgeven tot 22 
augustus bij Riek Jordaan, telefoon: 06-50285629. 

Vrijdag 4 september 
GOEDEREEDE – Havenconcert junior van 3.30 tot 15.00 uur. 

Zaterdag 5 september
DEN BOMMEL – Tuintjesmarkt van 9.30 tot 15.30 uur. 
Aanmelden via tuintjesmarkt@roukens.org 
GOEDEREEDE – Muziekdag in het centrum van Goedereede 
van 10.00 tot 16.00 uur. 
GOEDEREEDE – Havenconcert van 19.30 tot 22.00 uur.
MIDDELHARNIS – Inzameling goederen voor Roemenië 
door Stichting Oost Europa Werkgroep. Goederen kunnen 
gebracht worden aan Industrieweg 17 tussen 9.30 en 11.30 uur. 
Meer info: 06 27590230.
OUDDORP – Zaterdagopenstelling van de Hervormde 
Dorpskerk, Weststraat 2 van 10:00 uur tot 15:30 uur. Tevens 
een expositie van schilderwerken van ds. Sj. Maliepaard (www.
uituwhand.nl). Boerenlanddag met muzikaal ensemble (’s 
morgens) en koor (’s middags). 

Dinsdag 8 september 
OUDDORP – Rommelkas aan de Dorpsweg 5 van 9.00 tot 
12.00 uur. Opbrengst bestemd voor de HHG Goedereede. 

Donderdag 10 september 
OUDDORP – Rommelkas aan de Dorpsweg 5 van 9.00 tot 
12.00 uur. Opbrengst bestemd voor de HHG Goedereede. 

Zaterdag 12 september
OUDDORP – Zaterdagopenstelling van de Hervormde 
Dorpskerk, Weststraat 2 van 10:00 uur tot 15:30 uur. 
Monumentendag met gastorganisten.
OUDDORP – Rommelkas aan de Dorpsweg 5 van 9.00 tot 
12.00 uur. Opbrengst bestemd voor de HHG Goedereede. 

Dinsdag 15 september 
OUDDORP – Rommelkas aan de Dorpsweg 5 van 9.00 tot 
12.00 uur. Opbrengst bestemd voor de HHG Goedereede. 

Donderdag 17 september 
OUDDORP – Rommelkas aan de Dorpsweg 5 van 9.00 tot 
12.00 uur. Opbrengst bestemd voor de HHG Goedereede. 
d voor de HHG Goedereede.

GOEDEREEDE – Morgen, zaterdag 25 augustus wordt de eerste etappe op Goeree-Overflakkee van 
de Beach-Cleanuptour gehouden. Deelnemers zijn welkom om 10.00 uur op de parkeerplaats bij 
de ingang van de Kwade Hoek aan de Oostdijkseweg.

Morgen Beach-Cleanuptour
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OUDDORP – Hersteld Herv. Gem. 
woensdag 26 augustus 19.30 uur ds. 
W.J. op ’t Hof

OUDE-TONGE – Ger. Gem. woensdag 
26 augustus 19.30 uur ds. P. Mulder

OOLTGENSPLAAT – Ger. Gem. 
woensdag 26 augustus 19.30 uur ds. 
A.T. Huijser

Zondag 23 augustus 2020
OUDDORP
Herv. Gem. 9.30 uur prop. F.A. Visser en 18.00 uur ds. M.M. 
van Campen – Hersteld Herv. Gem. 9.30, 14.30 en 18.30 uur 
ds. A.P. Muilwijk – Geref. Kerk 9.30 uur ds. W. v.d. Kooij en 
18.30 uur drs. H.Z. Klink – Ger. Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. 
G. Pater – Doopsgezinde Gem. 9.30 uur br. C. Joppe en 18.30 
uur ds. E.M. de Jong en zaterdag 22 augustus 18.00 uur ds. C. 
Kuttler (Duitstalige dienst)

GOEDEREEDE
Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. ten Brinke en 18.30 uur ds. A.L. 
Molenaar – Hersteld Herv. Gem. 9.00, 11.00 (gastendienst) ds. 
J.W. van Estrik en 18.00 uur ds. C.M. Visser

STELLENDAM
Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Hoolwerf (wijk 3 en 4) en 17.00 
uur ds. M.J. Middelkoop (wijk 1 en 2) – Hersteld Herv. Gem. 
10.00 en 18.00 uur ds. W.J. van den Brink – Geref. Kerk 10.00 
uur dhr. J. Anninga

MELISSANT
Hersteld Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. G.T. van 
Appeldoorn – Geref. Kerk 9.30 uur ds. L.J. Lingen 
(belijdenisdienst) – Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst – 
Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst

DIRKSLAND
Herv. Gem. 10.00 uur ds. I. Hoornaar en 18.00 uur ds. D. 
Hoolwerf (openluchtdienst, Oudelandsedijk 4) – Ger. Gem. 
10.00 en 18.00 uur ds. K. Boeder – Ziekenhuis 14.30 uur geen 
dienst

HERKINGEN
Herv. Gem. 10.00 uur ds. A.P. Voets en 18.00 uur ds. M.C. 
Stehouwer – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. C. Oorschot 
en 18.00 uur ds. A. van Wijk – Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur 
leesdienst

SOMMELSDIJK
Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. de Lange en 17.00 uur ds. A. 
Vastenhoud – Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 17.00 uur kand. 
A.J. Speksnijder – Lukaskapel 10.00 en 14.30 uur geen 
dienst – Exodus Gemeente PKN 10.00 uur ds. Overeem – 
Remonstrantse Gem. 10.00 uur nog niet bekend – Lachai-Roï 
Gem. 10.00 uur geen dienst

MIDDELHARNIS
Herv. Gem. 10.00 uur ds. M.J. Middelkoop en 18.00 uur ds. 
J. van Holten – Geref. Kerk 10.00 uur ds. E.J. Vledder – Ger. 
Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. G.J.N. Moens – Chr. Geref. Kerk 
10.00 en 18.00 uur ds. G.R. Procee – Geref. Kerk (Vrijgem.) 
9.30 uur ds. Van Zwol (bev. ambtsdragers, onder voorbehoud 
in de open lucht) – CGM De Rots, Diekhuus 10.00 uur dhr. J. 
den Ouden

NIEUWE-TONGE
Herv. Gem. 9.30 uur ds. J.R. Volk en 18.00 uur ds. A.P. 
Voets – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. T.A. Bakker 
en 18.00 uur ds. A. Kos – Ger. Gem. 10.00 en 18.00 
uur leesdienst

OUDE-TONGE
Herv. Gem. 10.00 uur ds. M. Kreuk (openbare 
geloofsbelijdenis) en 18.00 uur ds. J.Th. Pronk – Ger. 
Gem. 10.00 uur leesdienst en 15.30 uur ds. G. Pater 
(bev. ambtsdrager) – Evangelie Gemeente Flakkee 
10.00 uur pastor Jarry – Messiaanse Gemeente, De 
Bron, zaterdag 13.00 uur dhr. A. Nederlof

STAD a/h HARINGVLIET
Herv. Gem. 9.00 uur dhr. G.A. Slabbekoorn en 18.00 
uur www.hervormdmiddelharnis.nl – Geref. Kerk 
10.00 uur ds. W. van Haften

DEN BOMMEL
Herv. Gem. 10.30 uur ds. B. de Borst en 18.00 uur ds. 
A. Slingerland – Geref. Kerk 10.00 uur ds. J. Breure

OOLTGENSPLAAT
Herv. Gem. 9.30 uur prop. A. van Kralingen en 18.00 
uur ds. G.J. Anker – Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 
15.30 uur ds. A. Kos – Geref. Kerk 9.30 uur dhr. N. 
van Splunter – Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst en 18.00 
uur ds. C. Harinck

LANGSTRAAT
Herv. Gem. 10.00 uur ds. G.J. Anker
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SGP-fractieleider in Tweede Kamer Kees van der Staaij: 

“Vakanties in Ouddorp geven 
het gevoel van thuiskomen in 
een vertrouwde omgeving”

Nee, het was beslist niet de eerste keer dat Kees van 
der Staaij, sinds 27 maart 2010 fractieleider van de 
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) in de Tweede 
Kamer en vanaf 1998 binnenkomend als het jongste 
lid voor de oudste politieke partij in deze Kamer, 
afgelopen week weer een bezoek bracht aan Ouddorp. 
Na zo’n 25 keer word je niet alleen in de dorpskern 
maar ook in de uitgestrekte omgeving op de Kop 
van Goeree door de lokale inwoners herkend, vaak 
aangesproken en zeker niet als ‘overkanter’ gezien. 
Wat drijft Van der Staaij met echtgenote Marlies (en al 
dan niet met kinderen) zo vaak naar onze eilandelijke 
badplaats? Gewoon dus aan hem vragen voor onze 
krant.

Is het de rust en de ruimte, de prachtige natuur en culturele sfeer en/
of de vrij ongedwongen onderlinge omgangsvormen die Van der Staaij 
even vakantiemomenten bieden buiten de voortdurende intensieve 
en creatieve inzet in de landelijke politiek om bijdragen te leveren aan 
debatten, moties en amendementen? Hoewel je ook daar nooit zeker van 
bent. Dat bleek vorige week, toen de Kamerleden van het zomerreces 
werden teruggeroepen voor een spannend debat in Den Haag over de 
aanpak en uitvoering van maatregelen rond het indammen en onder 
controle kunnen houden van het coronavirus. Van der Staaij (op vakantie 
in Ouddorp) ging op die donderdag op en neer: Ouddorp-Den Haag vv, 
van de vroege ochtend tot bijna middernacht. Het afgelopen weekeind 
keerde de familie terug naar hun woonplaats Benthuizen.

Vertrouwd
“Vakantie in Ouddorp op Goeree-Overflakkee geeft het gevoel van 
thuiskomen. Een tijd voor ontspanning in een vertrouwde omgeving. 
Van genieten. In rust bijkomen van het hectisch politiek gebeuren. Er 
naar de kerk gaan. Wandelingen maken langs de vloedlijn op de zo 
prachtige uitgestrekte stranden.” Glimlachend voegt Van der Staaij eraan 
toe: “Het is, als je de drukte op andere Noordzeestranden ziet, wellicht 

nog een bewaard geheim dat je 
hier van ruim 17 kilometer strand 
kunt genieten. Je beleeft het elke 
keer anders. Onder gewijzigde 
omstandigheden, het weer, eb en 
vloed.''

Prettig gevoel
“De dorpsring rond de kerk in 
Ouddorp met de winkels en de 
horeca waar je je prettig voelt. 
Ook gemakkelijk binnenloopt. 
Van boekhandel Akershoek tot 
bijvoorbeeld de supermarkt. 
Dan natuurlijk genieten van de 
aanblik van de vuurtoren in het 
duinlandschap, het haventje aan 
het Grevelingenmeer. Met niet 
te vergeten het bijna traditionele 
’krabbetjesvangen’ bij het 
steigertje. Zo zijn er talrijke andere 
onderwerpen te noemen. Ja, je 
wordt op straat herkend en ook 
wel aangesproken. Dat hoort erbij. 
Soms – en dat is dan weer grappig 
– merk je dat toeristen bij het 
kijken denken wie is dat nu? Maar 
het is allemaal gezellig.”

Vijftig jaar
Kees en Marlies van der Staaij 
verblijven tijdens hun vakanties 
in een huis aan de Kelderweg 
in Ouddorp. "Het is van mijn 
schoonouders'', vertelt Kees. “Weet 
je dat mijn schoonvader al vijftig 
jaar geleden hier kwam? Het huis 
werd destijds bij afslag gekocht. 
Sinds die tijd is er veel veranderd 
maar de band met de badplaats is 

altijd gebleven. En als het gegeven mag zijn dan komt daar voorlopig geen 
verandering in. Heerlijk die ontspanning. Samen even anders. Ook voor 
de kinderen die zich konden richten op het strand, surfen, voetballen en 
noem maar op.'' Buiten dit vakantiegebeuren toch af en toe nog andere 
activiteiten zoals bijvoorbeeld een werkbezoek? Dat is zo, bevestigt de 
SGP-fractieleider. Zo bezocht hij het Diaconaal Gastenhuis De Oase aan 
de Hazersweg, waar de combinatie van zorg en pastoraat uniek zijn en 
waar gasten die uit balans zijn geraakt in alle rust kunnen herstellen.

Politiek
Van jongs af aan trok de politiek Kees van der Staaij aan. Die liefde werd 
verder aangewakkerd tijdens zijn rechtenstudie in Leiden. In die tijd deed 
hij vrijwilligerswerk voor het SGP-Studiecentrum. Zoals gemeld kwam 
hij in 1998 in de Tweede Kamer. Politiek is voor hem ook een ambacht. In 
de Kamer is hij als lid van een kleine fractie op veel terreinen actief. Juist 
die veelzijdigheid van onderwerpen en activiteiten maakt het Kamerwerk 
boeiend en verrassend, geeft hij aan. Op de site van de SGP tenslotte een 
toelichting op zijn overtuiging: “Het is een eer volksvertegenwoordiger 
te zijn: open ogen en oren te hebben voor iedereen die met concrete 
knelpunten komt. Kortom: vanuit een vaste overtuiging in woord en daad 
gericht te zijn op het welzijn van héél Nederland, met open oog voor de 
noden in het buitenland. Politiek volgens Bijbelse waarden en normen.''

Ouddorp

Door Jaap Ruizeveld

Kees en Marlies op het Ouddorpse strand.

DEN BOMMEL – Naast het insectenhotel van 
Ooltgensplaat was het ook in Den Bommel raak. 
De minibieb van Caroline Kuiper, enthousiast 
promotor van lezen, is gesneuveld. Sinds 2016 staat 
er een mooie rode telefooncel met daarin allerlei 
boeken die mensen gratis kunnen lezen en ruilen. 
Blijkbaar vond iemand het nodig om een steen 
tegen de ruit van de telefooncel te gooien. De dader 
is nog niet bekend, De Kuiper roept dan ook de 
hulp van buurtbewoners in. “Als iemand afgelopen 
zaterdagavond iets gehoord of gezien heeft, zou die 
dat dan willen weten?’’

Door Erwin Guijt

Minibieb vernield door vandalen,  
inzamelingsactie gestart

Al vrij snel nadat het nieuws 
bekend werd, werd er een crowd-
fundingsactie opgezet om geld in te 
zamelen voor de restauratie van de 
telefooncel. Volgens de starter van de 
actie, auteur Gaby Rasters, komen er 
al veel positieve reacties binnen uit 
heel Nederland en België. “Ik hoop 
eigenlijk dat een glaszettersbedrijf 
spontaan zal aanbieden om haar 
telefooncel te maken!’’ Maandag eind 
van de middag stond de teller met 41 
donaties op 521 euro. Inmiddels is 
het gewenste bedrag (in twee dagen) 
binnengehaald en is de reparatie van 
de mini-bieb gestart. "Donaties zijn 
nog steeds welkom en zullen worden 
gebruikt om nieuwe boeken van te 
kopen.''

Dit is deel 3 van de serie 
Zomergasten op Goeree-
Overflakkee, waarin toeristen 
vertellen over hun ervaringen met 
het eiland. Volgende week deel 4. 
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Volgend weekend  
N215 afgesloten

Dirksland

Brouwershaven

De provincie Zuid-Holland 
werkt tijdens het weekend 
van 28 augustus 2020 aan 
de nieuwe rotonde Staakweg 
en aan de Aarddijkswal van 
de N215 bij Dirksland. De 
weg is daarom dat weekend 
volledig afgesloten vanaf de 
N57 tot aan de Watertoren 
(Oudelandsedijk). Het 
verkeer wordt omgeleid via 
de N57 en de N59.

Vanaf vrijdag 28 augustus 21.00 
uur tot maandag 31 augustus 05.00 
uur is de N215 vanaf de N57 tot 
aan de Watertoren bij de rotonde 
Oudelandsedijk in Dirksland afgesloten 
voor alle doorgaande verkeer. Het 
doorgaande verkeer wordt omgeleid 
over Schouwen-Duiveland via de N57 
en de N59. De extra reistijd is ongeveer 
een uur.

Bereikbaarheid 
Tijdens de weekendafsluiting is 
Dirksland alleen bereikbaar via de 
N215 vanaf Middelharnis. Verkeer 
uit andere richtingen wordt omgeleid. 
Melissant is alleen te bereiken via 
de N57 en de oude Provincialeweg 
(Plaatweg). Het verkeer vanaf Melissant 
richting Stellendam en de N57 kan wel 
over de N215.

Bereikbaarheid ziekenhuis
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis 
is voor hulpdiensten te allen tijde 

bereikbaar. Bezoekers kunnen het 
ziekenhuis alleen bereiken via de 
omleidingsroutes.

Fietsers en voetgangers kunnen 
tijdens de weekendafsluiting via de 
gebruikelijke route over de Kraaijerdijk 
en de Westhavendijk.

Werkzaamheden onderdeel van project 
‘N215 Omleiding Melissant-Dirksland’

De provincie Zuid-Holland 
werkt samen met de gemeente 
Goeree-Overflakkee en het 
Waterschap Hollandse Delta aan de 
verkeersveiligheid en de doorstroming 
van de N215 tussen Melissant en 
Dirksland. Verschillende maatregelen 
verbeteren de verkeerssituatie, zoals 
de aanleg van een parallelweg, een 

fietstunnel en twee rotondes. De 
rotonde Plaatweg is daar één van. De 
fundering van de rotonde is al klaar. 
Tijdens de weekendafsluiting wordt de 
rotonde definitief aangesloten op de 
Staakweg.

Reserveweekend
Als de werkzaamheden door slecht 
weer uitlopen, dan worden ze op een 
later moment uitgevoerd. In dat geval 
informeert de provincie hierover.

Blijf op de hoogte van de 
werkzaamheden met de gratis 
sms-alert. Informatie over de 
werkzaamheden, als deze uitlopen of 
eerder zijn afgerond, wordt verspreid 
via de sms-dienst. Aanmelden kan door 
PZH(Provincie Zuid-Holland) N215 
AAN te sms’en naar 1008.

Vierhandig Bach-orgelconcert in Brouwershaven
Het vijfde en tevens laatste 
concert van de Brouwse 
Orgelzomer wordt gegeven 
door het orgelduo Jan Peter 
Teeuw en Marien Stouten. 

Op dinsdagavond 25 augustus spelen 
zij een programma met uitsluitend 
werken van Johann Sebastian Bach, de 
grootste componist aller tijden. Er is 
een afwisselend en uniek te noemen 
programma samengesteld, waar het 
Van Vulpen van de Brouwse Sint 
Nicolaaskerk de hoofdrol heeft. Er 
klinken bewerkingen van Bachwerken 
voor vierhandig orgel. Ook het 
tijdelijk koororgel wordt bespeeld, in 
een virtuoos arrangement van het 3e 
Brandenburgs Concerto voor twee 
orgels. Bekende koraalbewerkingen 
klinken ook, zoals het ‘Schafe können 
sicher weiden’ en ‘Wohl mir das ich 
Jesum habe’ (Jesu joy). Het concert 
wordt afgesloten met het spectaculaire 
vierhandige Klavecimbelconcert in d.

Sinds 2006 vormen Marien en Jan 
Peter een orgelduo. Sinds die tijd 
hebben ze vele concerten gegeven in 

Nederland, maar ook in internationale 
orgelseries in België en Duitsland. 
Van hun spel verschenen twee CD’s: 
Vierhandig orgelconcert, opgenomen 
in Recklinghausen (2010) en 
Ouverture, opgenomen in Dudelange 
(2012).

Jan Peter Teeuw studeerde orgel bij 
Johan den Hoedt en Arjen Leistra. Op 
zijn veertiende werd Jan Peter organist 
in Rotterdam (Sonneburgh). Op dit 
moment is hij organist in Ridderkerk 
(Singelkerk en Wilhelminakerk). 
Jan Peter werkt veelvuldig mee aan 
concerten, als koorbegeleider (op orgel 
en piano) en als solist. Bij een aantal 
koren is hij vaste begeleider. Jan Peter 
schrijft en arrangeert veel muziek voor 
allerlei bezettingen. 

Marien Stouten is organist van 
de Nieuwe Kerk in Zierikzee en 
de Grote- of Sint-Nicolaaskerk te 
Brouwershaven. Hij studeerde orgel 
aan het conservatorium te Brugge en 
Gent bij Ignace Michiels. Voor zijn 
conservatoriumopleiding studeerde 
hij achtereenvolgens bij Martin Mans 
en Rinus Verhage. Op vijftienjarige 
leeftijd werd hij kerkorganist en gaf 

ook zijn eerste concerten. Marien 
is dirigent van drie gemengde 
koren, Jongerenkoor Matthanja, het 
Thools Mannenkoor en het Zeeuws 
Projectkoor.

Het concert begint om 20.00 uur. De 
toegang is 10 euro voor volwassenen 
en 5 euro voor studenten. Onder 
de 12 jaar gratis. De verrichtingen 
van de organisten zijn te volgen via 
projectie op de muur. De grootte van 
de Brouwse Nicolaaskerk is zodanig 
dat de social distancing geen enkel 
probleem is. 

www.arensmanuitvaart.nl

0187 - 491396 
Stoofweg 24, 3253 MA  Ouddorp

Willem Grinwis, Arie-Jaap Arensman, 
Linda Hollestelle-Oosterwijk & Leendert van der Werf

Met verdriet hebben wij kennisgenomen, dat de Heere 
uit onze familiekring heeft weggenomen onze lieve zus 
en schoonzus

Johanna Kommertje  
Grinwis-Tanis

  ̴ Jo   ̴

in de leeftijd van 83 jaar.

B. van der Bie-Tanis
T. van der Bie (in liefdevolle herinnering)

L. Tanis
B. Tanis-Bakelaar

Ouddorp, 17 augustus 2020



“De zee is nooit helemaal te vertrouwen. De zee is geen zwembad waar 
je bijna zonder nadenken inspringt.” Zelfs als er geen vlaggen wapperen 
op het strand is het onverstandig en gevaarlijk in zee te gaan op drijvende 
voorwerpen zoals een luchtbed of bijvoorbeeld rubberboot. Bij een 
aflandige wind is het zeker niet toegestaan.” Dagcommandant Stan Lutgens, 
senior lifeguard bij de Ouddorpse Reddingsbrigade (ORB) is duidelijk 
in zijn uitspraak. Hij is woensdag op de post aan het Flaauwewerk aan 
het Westerduinpad woordvoerder in het gesprek dat ik, na overleg met 
strandcoördinator Paul de Jong, met hem voer. 

Wim Huizer uit Nieuwe-Tonge wint Grote Prijs BudgetCoach de Eilanden

Ouddorpse Reddingsbrigade dit  
seizoen al 130 keer in actie

“De zee is geen zwembad 
waar je bijna zonder  
nadenken inspringt”

Een kijkje in de veel omvattende werkzaamheden van de Ouddorpse 
Reddingsbrigade, die dit seizoen al 130 keer uitrukte. Soms voor 
eenvoudige EHBO-assistentie. Maar ook tot inzet om een persoon 
die in problemen was geraakt uit een mui-stroom in zee te redden. 
Onfortuinlijke surfers (vooral bij hotspot Brouwersdam met kitesurfen) 
een veilige terugkeer te bieden of de helpende hand te reiken bij het 
vinden van een plotseling vermist kind. Gelukkig zijn er op het bewaakte 
deel van het uitgestrekte Ouddorpse strand ook dit jaar geen personen 
verdronken.

Bewaking
De ORB – aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland – heeft ten doel 
het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin 
van het woord. De brigade telt rond 130 leden waarvan er een dertigtal 
actief is. Het structureel bewaakt gebied van het Ouddorpse strand 
tijdens de zomermaanden (seizoen tot eind september) betreft de strook 
globaal ter hoogte van het Slijkgat / Flaauwewerk strandpaal 10.00 tot 
11.50 en het Noordzeestrand aan de Brouwersdam van strandpaal 21.00 
tot 22.00.

Instructies
“Het team bestaat dagelijks standaard uit vier personen, vertelt Stan. 
Wij komen in de ochtend bijeen en de inzet wordt dan door de 
commandanten van de twee posten (Flaauwewerk en Brouwersdam) 
verdeeld. Er volgt een uitwisseling van gegevens over het weer, 
zeestroming enz. en daarna kan men volgens de taakindeling aan de 
slag. Wie gaat naar welke locatie. Wat dit seizoen zichtbaar was/is dat 
het strand meer bezoekers trekt. Niet zo verwonderlijk omdat een groot 
aantal Nederlanders dit keer, door het coronavirus, immers vakantie in 

Na een aantal moeizame vluchten 
was de algemene gedachte dat 
ook deze vlucht niet van een 
leien dakje zou gaan. En dat zou 
helaas bewaarheid worden. Nevel 
en laaghangende bewolking, in 
combinatie met het drukkende 
warme weer, zorgden ervoor 
dat ook deze jonge duivenvlucht 
uitmondde in een uitermate 
lastige race. Wim Huizer 
schurkte diverse malen aan tegen 
de hoofdprijs, maar het lukte 

eigen land houdt. Maar problemen 
door de massale drukte, zoals 
op andere stranden aan de 
Noordzeekust, waren er niet.

Vlaggeninformatie
Met vlaggen worden de bezoekers 
van de stranden attent gemaakt 
op de omstandigheden om al dan 
niet in zee te gaan. Er is informatie 
bij de entree. De vlaggen zijn 
duidelijk zichtbaar en toch blijkt 
dat recreanten de betekenis van de 
vlaggen onvoldoende of niet tot 
zich nemen. Over welke vlaggen 
gaat het? De oranje windzak: Je 
mag baden en zwemmen. Het 
gebruik van drijvende voorwerpen 
(rubberbootjes, luchtbedden, 
zwembanden) is verboden 
vanwege het risico op afdrijven. 
De gele vlag: Het is gevaarlijk 
om te baden of te zwemmen. 
Meestal heeft dit te maken met 
het weer. Drijvende voorwerpen 
zijn verboden. Vervolgens de rode 
vlag: Het is verboden te baden of 
te zwemmen. Dan de rood-gele 
vlaggen: Het gebied tussen de twee 

vlaggen is een bewaakte badzone. Strandwachten houden binnen deze 
zone toezicht. Watersport is in deze zone verboden. Tenslotte een tweetal 
wel bekende vlaggen: De reddingsbrigade vlag: Reddingspost en EHBO-
post zijn geopend en De Blauwe Vlag: Het keurmerk van een schoon en 
veilig strand.

Gebruik
Het komt niet zo vaak voor, maar afgelopen weekeind moest ook op het 
Ouddorpse strand de rode vlag worden gehesen, vertelt Stan z'n collega 
Ryan Pijl. Een gevaarlijke situatie, mui-stroom, tussen zandbanken. Na 
een korte rit over het strand toonden de senior lifeguards woensdag 
een locatie van een mui. Woensdag hees de ORB overigens de gele 
vlag nadat een sterke stroming was waargenomen. De informatie is 
zorgvuldig en zichtbaar, maar het is wel nodig dat strandbezoekers zich 
aan deze waarschuwing houden en niet zichzelf maar ook de lifeguards in 
onnodige problemen brengen. Wat motiveert en stimuleert Stan Lutgens, 
verpleegkundige in opleiding, om bij de Reddingsbrigade aan de slag te 
zijn? Dagelijks van 10 uur bij de loods tot rond de klok van 18.00 uur. En 
als het nog druk is op het strand wordt het wel wat later. “Mensen helpen” 
is zijn directe antwoord. Dat in en vanuit een vriendengroep, een hecht 
team.

Info
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen vanaf 15 
jaar die in het bezit is van zwemdiploma’s A en B. Informatie over het 
lidmaatschap en de aanmeldingsprocedure is te vinden op de ORB-
website / Word lifeguard!. En voor alle duidelijkheid: Vrouwen zijn zeer 
hartelijk welkom. Dus geen uitsluitend mannenbolwerk.

Wim dit jaar nog niet om op de hoogste trede te komen, de triomf op 
trainingsvlucht Niergnies daargelaten. Dankzij zijn 1466148 kwam 
daar deze zaterdag eindelijk verandering in. En het komt de nog altijd 
regerende Keizerkampioen toe. De ban is thans gebroken en wie weet 
welke mysterieuze krachten dat de komende weken zal losmaken. Met 
negen prijzen (uit 23) scoort Wim ook qua serie een dikke voldoende.

Wims ‘148 werd derde in het Samenspel (2.731 duiven) en in afdeling 
5 streek Wim de vijfde plaats op, en dat tegen liefst ruim 28.000 
concurrenten. Op de foto de winnaar Wim Huizer met Miranda 
Lagerwerf van BudgetCoach de Eilanden voor het hok van het zoontje 
van Miranda, Olaf Westhoeve. De volgende Grote Prijs zal gevlogen 
worden op 4 september 2020 vanuit Quievrain.

NIEUWE-TONGE  - Op 15 augustus 2020 werd alweer de negende Grote Prijs van 
P.V. de Combinatie uit Middelharnis gevlogen. Er werd gekozen voor de jonge-
duivenvlucht vanuit Peronne. 

Ouddorp

Jaap Ruizeveld
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Lifeguards Stan Lutgens, Isabelle Ruiter  
en Ryan Pijl met de nieuwe waarschuwingsvlag.



Voor ons jong groeiend bedrijf 
zijn wij op zoek naar een:

EERSTE AUTOMONTEUR/ 
APK – KEURMEESTER 

in bezit van een geldig rijbewijs B

Autoservice Oude-Tonge is een Universeel 
autobedrijf, nog een echte dorpsgarage gelegen 
in het hart van Oude-Tonge. 

Wij zijn opzoek naar een enthousiaste medewerker 
die het werk wat binnen rolt niet schuwt. Affiniteit 
met de huidige elektrische computer gestuurde 
technieken is een pré. 

Graag u sollicitatie inclusief cv mailen naar 
info@autoserviceoudetonge.nl of op sturen 
naar Julianastraat 7, 3255 BG Oude-Tonge.

Autoservice Oude-Tonge
Julianastraat 7
3255 BG Oude-Tonge
T.: 0187-641271
E.: info@autoserviceoudetonge.nl
I. www.autoserviceoudetonge.nl

De  ondernemers van  
Goeree-Overflakkee bereiken?
Adverteer in de editie van 1 oktober.

Neem contact op met onze media adviseurs. 
0187-745450 of verkoop@eilandennieuws.nl

JULI 2020

Magazine voor ondernemers

Ondernemen  
in coronatijden
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Wat geeft mijn  leven houvast?

GROND ONDER JE VOETEN
1 

Alles is onzeker

3

Op zoek naar 
een inhoudelijk 
sterke methode 
voor catechese, 
die aansluit bij de 
leefwereld en actuele 
geloofsvragen van 
jongeren? 

Vraag nu een 
proefpakket aan!

W W W.HGJB.NL/
CATECHESE



Nog tot en met zaterdag 19 september kunnen kunstliefhebbers een kijkje 
nemen in de particuliere Beeldentuin Achter de Westduinen aan de Dijkstelweg 
58 in Ouddorp waar Stasja Goedbloed en Arthur Broek ook dit seizoen, ondanks 
de coronacrisis, erin slaagden werken van 37 nationale – en internationale 
kunstenaars op hun toonaangevende locatie te kunnen exposeren. De tuin, de 
beelden, het omringende duinlandschap en de nabijheid van de zee vormen 
samen een bijzondere en poëtische plek die mee verandert op de golfslag van de 
seizoenen. 

Jongeren slapen in dozen  
en laten zich sponsoren

Particuliere Beeldentuin 
Achter de Westduinen 
toont werken van 37 
bekende kunstenaars 

De beeldentuin, die geen commerciële opzet kent en geen subsidies 
ontvangt, omvat een deels permanente en deels per seizoen wisselende 
collectie. De ruim honderd kunstwerken zijn samen met de kunstenaars 
uitgekozen op basis van hun wisselwerking met de tuin. Zo worden de 
beelden bakens van menselijke verbeeldingskracht, verwoord in het 
landschap. Bakens die – bijgestaan door de bewegelijke natuur – tot leven 
komen. De toeschouwer wordt onderdeel van het samenspel dat de tuin 
een eigen tempo geeft. Het vertraagt, het voegt wat toe, het laat iets op 
zijn beloop.

Aansprekend
Stasja en Arthur presenteren met de Beeldentuin Achter de Westduinen 
in Ouddorp een prettige, beschutte plek. Een bezoek aan onze 
beeldentuin is een totaalervaring waarbij de kunst ruimte biedt voor 
kinderlijke nieuwsgierigheid, verbazing en bezinning. De omgeving 
biedt rust, in genoemde aansprekende natuur. Om de ervaring compleet 
te maken, biedt het restaurant in de tuin een keuze uit huisgemaakte 
lunchgerechten, bereid met biologische ingrediënten uit eigen tuin of 

DEN BOMMEL – 
Vrijdagavond 28 augustus 
verandert het voetbalveld 
van Sportpark De Kruus 
in een krottenwijk. 
Zo’n 15 tot 20 jongeren 
slapen die nacht in 
zelfgebouwde hutten van 
karton en plastic. De 
kerken van Den Bommel 
en het Jongerenwerk van 
Stichting Zijn organiseren 
samen deze Nacht Zonder 
Dak.

van leveranciers uit Ouddorp en 
omgeving. Al dan niet met daarbij 
een goed glas wijn. De combinatie 
van kunst, natuur en een heerlijke 
maaltijd maakt de beeldentuin 
uniek en is een van de bijzondere 
bezienswaardigheden op de Kop 
van Goeree in badplaats Ouddorp.

Belangstelling 
Was de geplande openingsfase, in 
juni, door de coronavoorschriften 
lastig, na de versoepeling van 
het aantal bezoekers, nam de 
belangstelling voor de beeldentuin 
flink toe. Naast bezoekers uit onze 
eigen regio weten steeds meer 
kunstliefhebbers uit het gehele 

land en ook daar buiten ons te vinden, vertelt Arthur. Hij benadrukt dat 
alles op een veilige wijze verloopt. De 1,5 meter afstand (spreiding) is bij 
ons geen probleem en uiteraard hanteren wij de verplichte registratie- en 
andere IRVM-regels. Veel kunstwerken trekken de aandacht maar het 
meesterstuk van Marinus van Dijke (uit Schouwen-Duiveland) springt 
eruit. Het etaleert de betrokkenheid van de kunstenaar bij het landschap. 
Met tegels waarvan na onthulling plastic verwijderd wordt en de invloed 
van het weer, de wind, vogelactiviteit op de onderliggende brokjes zand 
zichtbaar wordt.

Informatie De beeldentuin is geopend tot en met 19 september 2020 van 
11.00 uur tot 17.00 uur op donderdag, vrijdag en zaterdag. Reserveren 
is niet nodig. Wel voor de lunch die in het buitenrestaurant wordt 
geserveerd. Telefonisch contact via 0651335327. Entree is € 5,- per 
persoon, daarvan gaat € 1,- naar goede doelen. Een passe-partout 
kost € 10,- per persoon en is inclusief het eerste toegangskaartje. 
Parkeermogelijkheid voor de auto in de directe omgeving langs de brede 
berm van de Klarenbeekweg. Fietsen kan men stallen op het terrein. 
Bezoekers mogen geen hond meenemen.

"Naast dat dit een erg leuke activiteit is willen we jongeren ook laten 
ervaren wat het is om buiten te moeten slapen. Ze laten zich dan ook 
sponsoren om geld op te halen voor straatjongeren elders op de wereld", 
aldus de organisatie.

Met deze actie helpt christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie Tear 
straatjongeren in Bolivia, Kenia en India een toekomst op te bouwen. 
Iedereen van 11-99 jaar uit de omgeving is welkom! Ben je jonger, dan 
mag je samen met een volwassene ook meedoen. Doe je niet mee maar 
ben je wel nieuwsgierig wat we doen? Kom gerust even kijken. Tijdens de 
Nacht Zonder Dak worden diverse spellen georganiseerd met behulp van 
GOsport en met dank aan de dorpsraad. Wil je ook meedoen? Opgeven 
kan bij Elycia van St. Zijn, tel 06 868 936 36 of Ariëtte Hage, tel 06 510 
156 49 of per mail: jetbommel@gmail.com.

Ouddorp

Jaap Ruizeveld
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Stasja Goedbloed en Arthur Broek bij het kunstwerk van 
Ewerdt Hilgemann, de kunstenaar die nu in het Kröller-Mül-

ler Museum in park De Hoge Veluwe exposeert.



De dorpsraad van Nieuwe-Tonge 
was twaalf jaar geleden een 
pilotproject. Het dorp viel nog 
onder de gemeente Middelharnis 
en voelde zich, net zoals Stad aan 
’t Haringvliet, er een beetje bij 
hangen, enigszins achtergesteld 
bij Middelharnis en Sommelsdijk. 
Een dorpsraad moest het tij 

‘Als het goed gaat,  
hoor je niets. Anders wél’

Serie dorpsraden op G-O: Nieuwe-Tonge (5)

Dorpsraden8

V.l.n.r. Anne-Karin Guijt, Dick 
Jonker en Piet de Gans bij 

het Watersnoodbeeld op de 
begraafplaats van Nieuwe-Tonge.

veel hot items zijn er niet”, vindt 
Dick Jonker, secretaris van de 
dorpsraad. “Misschien is het hier 
wel een beetje saai.” Daar is de 
voorzitter het niet mee eens. Ze 

noemt direct de N215, een item 
dat twaalf jaar na de oprichting 
van de dorpsraad nog steeds hot is. 
“Een heet hangijzer.”

doen keren. Daarna, vooral na de vorming van de gemeente Goeree-
Overflakkee in 2013, zijn in vrijwel alle eilandelijke kernen dorpsraden 
ontstaan. Maar er is er niet één met een echte naam: in Bloei! “Door 
samenwerking met elkaar komen tot een bloeiende kern”, verklaart 
voorzitter Anne-Karin Guijt die naam. “En er is ook een link met de ons 
omringende tulpenvelden.”

Hot items?
Nieuwe-Tonge, wat is dat nou voor een dorp? “Er speelt hier weinig, 

Op Goeree-Overflakkee waren dorpsraden nog een redelijk onbekend fenomeen 
toen Nieuwe-Tonge in Bloei! in 2008 van start ging. Anne-Karin Guijt is er vanaf 
het begin bij betrokken. Haar aanvankelijke twijfels – “Is dat wel wat voor mij, 
zo’n dorpsraad?” – waren snel verdwenen. “Hét hot item was de N215, met name 
de gevaarlijke oversteek voor fietsers bij De Tram. Ik dacht: we kunnen wat doen, 
verbeter de wereld, begin bij jezelf.” 

Nieuwe-Tonge

Kees van Rixoort

In een serie artikelen portretteert Eilanden-
Nieuws de dorpsraden op Goeree-Overflakkee. Wat 
voeren ze uit, wat is er bereikt en welke plannen 
zijn er voor de komende jaren? En: hoe zijn de 
contacten met de bewoners van het dorp en met 
de gemeente? Deze week deel 5: de dorpsraad van 
Nieuwe-Tonge.
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‘mar d’r komt un 
hêale karre mit kaeze 

achteran 

Piet de Gans, die de penningen beheert: “Dit is geen hallelujaverhaal 
hoor. Met oud en nieuw 2018 had Nieuwe-Tonge de meeste schade. Dit is 
verder niet echt een dorp waar iedereen bij je langs komt als je zegt dat je 
morgen je verjaardag viert. Nee, dan komt er niemand. Je hebt hier ook 
wel tegenstellingen, vooral tussen kerkelijk en niet-kerkelijk.”

De dorpsraad houdt zich verre van de politiek en neemt geen standpunt 
in als het gaat om gevoelige materie als bijvoorbeeld de windmolens en 
de toekomstige locatie van de basisscholen. “De dorpsraad staat er blanco 
tegenover. Wat wij doen is faciliteren en informeren”, zeggen Jonker 
en De Gans. Jaarlijks, in oktober of november, houdt de dorpsraad een 
inwonersavond om verantwoording af te leggen over wat er is uitgevoerd, 
om te informeren over plannen – ook van de gemeente en de provincie – 
en om meningen te peilen.

Lastige positie
Guijt: “Wij zijn een doorgeefluik tussen bevolking en de gemeente. 
We proberen dingen over te brengen en ertussen te staan. Soms is dat 
een lastige positie en je moet ervoor uitkijken dat je als voetveeg wordt 
gebruikt. Voor ons is het regelmatig zoeken naar de juiste plaats die je 
moet innemen. De leden van de dorpsraad zijn ook niet gekozen, wij 
hebben niet de status van een raadslid. Iets bedenken waar iedereen 
achter staat is niet te doen. Meestal vindt 98 procent een plan leuk, en 

die hoor je niet. De overige 2 
procent hoor je wel. Ja, dan krijg 
je weleens wat over je heen. Soms 
heb ik er een dagtaak aan om de 
plooien glad te strijken. En soms 
lig ik er weleens een nacht wakker 
van. Dan lijkt het wel alsof je in de 
stroop staat en geen stap verder 
komt…”

Ter illustratie komt de eerder dit 
jaar geopende speeltuin aan het 
Burgemeester Sterkplein op tafel. 
De dorpsraad is vier jaar bezig 
geweest om die mooie nieuwe 
voorziening voor elkaar te krijgen. 
Vier jaar! Alleen het bepalen van 
de exacte locatie, samen met de 
omwonenden, was al een langdurig 
proces. “Er is veel over te doen 
geweest”, luidt de samenvattende 
conclusie. “Hoeveel uren en 
dagen we er niet mee bezig zijn 
geweest…” Maar het resultaat 
mag er zijn. “98 procent is blij”, 
zegt Jonker. Nieuwe-Tonge heeft 
de speeltuin overigens mede 
te danken aan het Windfonds 
Krammer en het Windfonds 
Battenoert van Deltawind. Deze 
fondsen keren geld uit voor 
projecten die onder andere een 
breed maatschappelijk draagvlak 
hebben, voor een grote doelgroep 
bestemd zijn en tot sociale 
interactie leiden.

Alleen bijpraten
Een andere illustratie van de lastige 
positie waarin de dorpsraad zich 
bevindt, is het huisvestingbeleid. 
Dat betreft de gemeentelijke 
gebouwen, waaronder de scholen. 
De Gans: “Er is een commissie 
met vertegenwoordigers van de 
gebruikers van de gebouwen, die 
zich bezighoudt met de locaties. 
Uiteindelijk neemt de gemeente 
een beslissing. Dat is in januari. 
Maar hoe krijg je de mening 
van de bewoners van Nieuwe-
Tonge hierover boven water? 
Wij, als dorpsraad, kunnen ze 
alleen maar bijpraten tijdens de 
inwonersavond: deze scenario’s 
zijn er en de raad maakt een keuze. 
Het is een zaak van de gemeente. 
Wij zitten tussen het dorp en de 
gemeente en in de tussentijd krijg 
je allerlei dingen op je bordje. Ook 
wel dingen waarmee de gemeente 
heel enthousiast begint, maar 
langzaam uitdoven en een stille 
dood sterven.”

Ondanks het balanceren kan 
de dorpsraad Nieuwe-Tonge 
in Bloei! bogen op een aardige 
serie wapenfeiten. De introductie 
van de herdenking van de 
Watersnoodramp hoort daar zeker 
bij. Dat deze jaarlijkse bijeenkomst 
inmiddels breed leeft in het dorp 
is duidelijk: de kerk zit vol en 
bijvoorbeeld de basisscholen 
blazen ook altijd hun partijtje mee.

In Dirksland is het monument 
voor de verdronkenen uit 
Nieuwe-Tonge op initiatief 
van de dorpsraad opgeknapt. 
En in Nieuwe-Tonge zelf zijn 
twee Watersnoodmonumenten 
gerealiseerd, een op het 
Finlandplein en een op de 
begraafplaats.

Vaste vormen
De speeltuin, die de dorpsraad 
zo lang heeft beziggehouden, is 
zeker ook een wapenfeit. Naast 
“kleine dingetjes” als een bankje in 
het bos. Guijt, De Gans en Jonker 
noemen ook de vele “onzichtbare” 

uren “achter de schermen” 
die zij hebben besteed aan de 
windmolens en de reconstructie 
van de N215. De voorzitter: “De 
N215 neemt nu wel vaste vormen 
aan. Komend najaar wordt de helft 
van het bos gekapt om ruimte te 

creëren voor de fly-over.” Het ziet 
ernaar uit dat de provincie, de 
beheerder van de N215, voorrang 
geeft aan het reconstrueren van 
de weg bij Nieuwe-Tonge. Dat 
zou betekenen dat de aanpak van 
de rotonde bij Middelharnis later 
komt.

Als de N215 klaar is, kan de 
dorpsraad een wapenfeit aan het 
lijstje toevoegen. Een wapenfeit dat 
niet bepaald zonder slag of stoot is 
gerealiseerd, maar ook een mijlpaal 
die de dorpelingen meer veiligheid 
schenkt en een eind maakt aan een 
steeds nijpender verkeerssituatie.

En zo staat er nog meer op stapel. 
Momenteel is de dorpsraad bezig 
om in Battenoord een gedenksteen 
geplaatst te krijgen. Het gaat 
om een steen die herinnert aan 
de opening van het gemaal van 
Battenoord op 15 april 1821. 
Precies tweehonderd jaar later 
moet de onthulling van de 
gedenksteen een feit zijn. De 
originele steen, waarvan de nieuwe 
gedenksteen een replica zal zijn, 
ligt in brokken bij het Sas van 
Dirksland.

Aantrekkingskracht
Er zijn ook plannen het voormalige 
weeghuisje van Battenoord in ere 
te herstellen. Op die manier hoopt 
de dorpsraad dit onderdeel van 
Nieuwe-Tonge nog meer onder de 
aandacht te brengen. Battenoord 
is overigens nu al een locatie met 
een zekere aantrekkingskracht. Dat 
is onder meer het gevolg van de 
aanwezigheid van twee campings, 
flamingo’s, een strandje, een 
watersportvereniging en wandel- 
en fietsmogelijkheden.

“Misschien kunnen we er iets 
creëren met geld vanuit het 
Windfonds Krammer”, zegt 
Anne-Karin Guijt. “Aan de andere 
kant heb je weer te maken met 
wettelijke regels, gemeentelijke 

eisen, vergunningen en ga zo maar 
door. Een plan bedenken is één, 
‘mar d’r komt un hêale karre mit 
kaeze achteran’: de papierwinkel 
waar je dan voor komt te staan 
Daardoor heb je algauw een 
looptijd van jaren.”

De dorpsraad hoopt voorts 
iets te gaan doen op het gebied 
van eenzaamheidsbestrijding. 
Dick Jonker: “Hoe krijgen 
we eenzame mensen uit hun 
huizen? We hebben daarover 
contact met de kerken, die 
ook actief zijn op dat gebied. 
Doorverwijzen naar activiteiten, 
dat is de bedoeling.” Gelukkig 
is Nieuwe-Tonge gezegend met 
een fantastisch dorpshuis, waarin 
tal van verenigingen en clubs 
samenkomen en waar ook voor 
ouderen van alles te doen is.”

Ga zo door
Bewoners die iets willen melden 
kunnen altijd binnen lopen bij 
de maandelijkse vergaderingen 
van de dorpsraad. “Wij doen dit 
voor het dorp en hebben niks te 
verzwijgen. Alles is openbaar”, 
zegt Dick Jonker. “Maar meestal 
krijg je te horen: wat jullie doen 
is goed, ga zo door. Nee, ze staan 
hier niet met spandoeken voor 
de deur.” Voorzitter Anne-Karin 
Guijt: “Als het goed gaat, hoor je 
niets. Anders wél.” Piet de Gans: 
“Ach, het is niet allemaal kommer. 
Het werk voor de dorpsraad is leuk 
om te doen. Maar je loopt af en toe 
tegen een probleem aan. In de tijd 
van de windmolens heb ik weleens 
gedacht: goh, de manier waarop 
ze hier met elkaar omgaan is wel 
anders dan in het bedrijfsleven…”

Samenstelling dorpsraad 
Nieuwe-Tonge in Bloei!
De dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei! was 
jarenlang geen vereniging of stichting. Om het 
ontvangen van geld van het Windfonds mogelijk te 
maken, was het nodig een stichting op te richten 
mét ANBI-status.

Het bestuur bestaat uit vier personen:
Anne-Karin Guijt, voorzitter
Dick Jonker, secretaris
Piet de Gans, penningmeester
Nel Kralt

Het logo van  
de dorpsraad.





Zaterdagmorgen zijn in Nieuwe Tonge legio 
verkeersfouten begaan, maar dat kon ditmaal 
geen kwaad! Het gebeurde in de schooljeugd-
verkeerstuin, het trotse bezit van de afdeling 
Nieuwe Tonge van Veilig Verkeer Nederland.

De aktieve bestuurders die de tuin met wagenpark 
aankochten hopen wel dat van de missers geleerd wordt ter 
wille van een vlekkeloos verkeersgedrag van jeugdig Nieuwe 
Tonge. Burg. Van Es die de tuin officieel in gebruik stelde 
meende het al niet anders toen hij de jeugd voorhield dat de 
inspanningen van het bestuur welbesteed zullen zijn als er 
– door het verkeersonderwijs – ook maar één kind voor een 
ernstig ongeval gespaard zal blijven!

Met de inwerking stelling van de stoplichten verklaarde 
dhr. Van Es de tuin voor geopend waarna het gerij van start 
ging, nagekeken door de bestuurders onder voorzitterschap 
van dhr. A.M. Wesdijk en de mede aanwezige voorzitter/
consulent en secretaris van het district Zuid-Holland-Zuid 
van Veilig Verkeer, de heren v.d. Zande, van Urk en van 
Herpen.

Afd. Nieuwe Tonge van Veilig Verkeer Ned. trots op bezit van Verkeerstuin

Uit de krant van

Uit de krant van

1975

1935
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De afgelopen dagen was de landelijke 
hittegolf natuurlijk ook op het eiland 
aanwezig. Een ieder zocht op verschillende 
manieren naar de broodnodige verkoeling. 
Zo ook de koeien op bij de haven van Den 
Bommel. Deze viervoeters zochten en 
vonden (waarschijnlijk) verkoeling in de 
haven.

Foto: Marco Driesse

Op zoek naar  
verkoeling

Het blancheren voor de diepvries is noodzakelijk om de enzymenwer king te 
stoppen, die het bederf versnelt. In oude kookboeken staat te lezen dat men de 
groenten met koud water kan opzetten, maar intussen is ontdekt dat het beter is 
éérst een pan met ruim water aan de kook te brengen en dan beurtelings een portie 
groente met een vergiet of stevige metalen zeef in dat kokende water te dompelen. 
U mag dan geen al te grote hoeveelheden nemen, omdat het water anders erg 
afkoelt. En als het niet (meer) kookt, worden die enzymen onvoldoende afgeremd. 
Ca. 500 gram groenten in 5 liter water is een prima bruikbare maat. De groente 
moet dan geheel onder staan. Leg een deksel op de pan en pas als het water weer 
kookt, begint de blancheertijd volgens het recept. Af en toe omroeren. Na afloop 
de groente zo snel mogelijk afkoelen, door ze in (een teil of emmer) koud water 
te dompelen en daarna nog eens, zo lang als de blancheertijd duurde. Goed laten 
uitlekken voor u de waren gaat verpakken voor het diepvriezen.

Blancheer-strijd
Hoe moet 't blancheren nu precies gebeuren? De één zegt: de 
groenten opzetten met koud water en een ander: eerst water 
aan de kook brengen. En waarvoor is dat eigenlijk nodig bij 
het diepvriezen?

Beestjes

Ook voor het bewonderen van 
de dierenwereld hoefden we de 
deur niet uit. Tegen de warme 
stenen van de boerderij genoten 
snelle hagedisjes van de zon. Ik 
zette een schattig groen kevertje 
op mijn vinger en verbaasde me 
over de symmetrie en de lange 
voelsprieten van het beestje. 
Natuurlijk waren er ook minder 
aantrekkelijke varianten. De 
vliegen, die in grote getale door 
de open ramen naar binnen 
kwamen bijvoorbeeld. Of de 
opdringerige wespen, die ons 
belaagden als we buiten aten. 
Niet zelden zaten mijn man en 
ik samen aan het ontbijt, nadat 
zoon 1 en 2 met hun bordje 
naar binnen waren gevlucht. 

Op een zwoele avond lieten we 
ons rond een uur of negen nog 
in het zwembad glijden. De 
onderwaterverlichting gaf een 
sfeervol schijnsel in de verder 
pikdonkere tuin. Boven ons 

verschenen steeds meer pinkelende lichtjes aan de 
nachtblauwe hemel. Op dat moment kwamen ook 
de vleermuizen voor de dag. We zagen ze boven de 
palmboompjes en het zwembad wervelen. Zoon 2 
klampte zich als een aapje aan me vast. Hij hield 
het zwemmen al gauw voor gezien en snelde naar 
binnen, waar het enige gevaar gevormd werd door 
wat verdwaalde vliegen.

Na het zwemmen was het tijd voor een douche. 
Zoon 2 knipte het licht in de badkamer aan en 
zette het vervolgens op een gillen: ‘Een vleermuis!’ 
Hij knalde de deur dicht en bleef bibberend in 
zijn blootje op de overloop zitten. Gelukkig betrad 
zijn dappere vader onvervaard de gevarenzone. 
De vleermuis bleek een flinke mot te zijn. Na een 
grondige check durfde zoon 2 eindelijk onder de 
douche te stappen. De volgende morgen schoof 
hij met zijn bord vol worstjes aan de tuintafel. 
‘Ik heb gedroomd vannacht, maar ik weet niet 
meer waarover’, meldde hij met volle mond. ‘Over 
vleermuizen?’, raadde ik. Dat wist hij niet meer. 
Tijd om er verder over te praten, was er trouwens 
niet. Met één hand op zijn heen en weer rollende 
worstjes, blies zoon 2 de aftocht. Drie vliegen 
bleven teleurgesteld achter op de dichtgeslagen 
deur.

Onze vakantie in Zuid-Frankrijk was zowel tropisch als 
ontspannen te noemen. Door de hitte ondernamen we weinig, 
maar hadden we alle tijd om te lezen, spelletjes te doen en 
creatief bezig te zijn. We bivakkeerden in een sfeervolle oude 
boerderij, waar we gebruik mochten maken van het zwembad 
van de beheerder. Dat was bij temperaturen van rond de 40° 
Celsius erg prettig.

Klazina de Bakker
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De ANWB hield recent de 
eerste verkiezing van het 
Allermooiste dorp van 
Nederland. Ruim 30.000 
Nederlanders stemden op 
hun favoriete dorp, waar 
een lijst uitkwam met vijftig 
mooie dorpen.

Bovendien kwam er uit de tienduizenden 
stemmen ook een top 5 bovendrijven, 
waarna een jury met het verlossende woord 
kwam: Winsum is het allermooiste dorp 
van Nederland! De driekoppige jury ging 
bij de top vijf dorpen op bezoek om te 
bepalen welk dorp Nederlands Allermooiste 
genoemd mocht worden. Hierbij letten ze 
op verschillende zaken. Zoals authenticiteit: 
is het een echt dorp of meer een 
museum? Ook de ruimtelijke samenhang, 
levendigheid en streekeigenheid waren 
punten waarnaar gekeken werd. In het 
afsluitende juryberaad werd er flink 
gediscussieerd werd er unaniem een 
winnaar uitgekozen. Uiteindelijk kwam het 
Groningse Winsum als winnaar uit de bus.

Erwin Guijt,  
beeld Shutterstock

Temperamentvol
De verscheidenheid bij patiënten is werkelijk 
fascinerend. Deze keer wil ik het hebben over 
temperamentvolle patiënten, die verbaal flink tekeer 
kunnen gaan.

Twee tengere, vrouwelijke collega’s waren uitgescholden dat het zo 
lang duurde voordat meneer geholpen werd. Meneer ging razend 
en tierend ervandoor, maar een uur later verscheen hij weer in de 
wachtkamer. Nu was het nog drukker dan daarvoor, maar we wilden 
de confrontatie van een uur geleden voorkomen. De dames vroegen 
mij of ik bij de beste man het onderzoek wilde doen, omdat hij zo 
tekeer was gegaan. Ik rechte mijn rug en liep breed met de borst 
vooruit als een kleerkast naar de wachtkamer. Ik haalde meneer 
binnen en verrichtte het onderzoek. Zo mak als een lammetje! Of nu 
de bloeddruk gezakt was bij hem of dat hij eieren voor z’n geld koos 
bij deze kleerkast laat ik in het midden.

Bij sommige patiënten zit het temperament zo ingebakken, dat ze 
nauwelijks te veranderen zijn. Eens haalde ik een meneer binnen 
voor een foto van de schouder en hij ging tekeer tegen mijn collega 
over van alles en nog wat. Toen ik op het punt stond meneer de deur 
te wijzen bedaarde hij en we verrichtten het onderzoek. Een aantal 
maanden later sta ik in de coronastraat en hoor ik in het eerste 
vertrek een man tekeer gaan. Ik herkende de stem meteen en dacht 
al peizend na hoe ik dit nu eens aan moest pakken. Eenmaal in mijn 
domein aangekomen, vroeg ik heel vriendelijk en rustig of hij even 
zijn overhemd uit wilde doen. In zijn borstzak zat zijn bril verborgen 
en dus nam ik deze voorzichtig aan. Ik legde al zijn spullen op de stoel 
en toen gebeurde datgene waar ik zo bang voor was. Ik laat de bril 
op de grond vallen. Direct daarna bulderde de man: ‘Wat doe je nou, 
man!’ en ik had ineens een hoop bombarie. Ik zweette peentjes, bood 
mijn excuses aan en zag dat zijn bril gelukkig nog heel was. Ik maakte 
snel de foto, stuurde meneer door naar het laatste station en kon even 
bijkomen. Een anderhalve maand later ben ik onderweg naar de IC 
om een foto te maken, als een boze verheven stem mij tegemoet komt 
vanuit de wachtkamer. Drie keer raden wie daar zit. Ik kijk hem kort 
aan, loop snel door voor hij me herkent en denk: ‘Gelukkig is zijn bril 
nog heel!’

10
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Het mooiste dorp 
van Nederland

"Het Winsumerdiep 
loopt als een blauwe 

ader door de 
bebouwing''

Waarom niet? Het is totaal niet 
centraal. Er is geen metro of 
geen trein, dus je doet er enorm 
lang over om bijvoorbeeld in 
Rotterdam te komen met het 
openbaar vervoer. Verder heb je 
geen bioscoop en zijn de winkels 
ook niet echt geweldig. Ik woon 
liever wat centraler. Met net wat 
meer om me heen. 

Maar toch ben ik wel verliefd op 
Sommelsdijk en op het plekje 
waar wij wonen. Het is hier 
lekker rustig en de sfeer is heel 

"Ik wil hier niet m'n leven lang wonen''
Één ding wat ik heb geleerd sinds ik op Flakkee woon, is dat iedereen 
hier heel trots is op Flakkee. Er gaat niets boven Flakkee. Ikzelf heb 
dat niet echt. Ja, Flakkee is een mooi eiland en het is er lekker rustig, 
maar ik zou er echt niet m’n hele leven willen wonen. 

gemoedelijk. Voor nu is Flakkee 
prima. Het strand is dichtbij en de 
natuur is hier prachtig. De mensen 
zijn wat eigenzinnig, maar wel 
heel vriendelijk en open. Mijn 
familie woont in de buurt en nu 
ik online les heb, heb ik ook geen 
lange reistijden meer op een dag. 
Dus eigenlijk is het voor nu wel 
prima zo. Flakkee is dan niet de 
plek waar ik voor altijd zou willen 
wonen, maar het is wel de plek 
waar ik me nu thuis voel. En dus 
ben ik er nu stiekem ook wel trots 
op. 

Evelien  
van de Hoek

Loftrompet
De jury over het dorp: “Een levendig dorp met de voorzieningen van 
een kleine stad, heerlijke straatjes om doorheen te dwalen, twee kerken, 
twee molens en dat schitterende Winsumerdiep, een blauwe ader door de 
bebouwing. Een prachtdorp!’’ In het dorp staan tientallen monumenten 
en het centrum is gemoedelijk, met verschillende beeldbepalende 
gebouwen. Kortom, de jury stak uitgebreid de loftrompet over het 
Groningse dorp.

Krap bij kas
Hoewel de inwoners blij zijn met de winst, zijn niet meteen alle 
problemen van het dorp opgelost. De gemeente Het Hogeland, waar het 
dorp onder valt, zit krap bij kas en veel geld voor het onderhoud van de 
openbare ruimte is er niet. Toch laten de bewoners zich niet uit het veld 
slaan en de burgemeester is blij: “Ik ben supertrots op deze verkiezing tot 
allermooiste dorp van Nederland. Het is ook zó terecht!’’

Lokale gerechten
Gelukkig hoeven ook de inwoners 
uit de andere dorpen niet te 
treuren. De vijftig mooiste 
dorpen zijn verwerkt in een boek, 
‘De allermooiste dorpen van 
Nederland’. Hierin staan prachtige 
foto’s, historische achtergronden, 
lokale gerechten, verhalen van 
dorpsbewoners en nog veel meer. 
Helaas komt het eiland niet in 
de lijst voor, zelfs Goedereede 
heeft het niet gehaald in de top 
50. Wellicht volgend jaar meer 
geluk…



Jachthaven Marina Stellendam (met 450 ligplaatsen 
voor boten van 8 – 24 meter) maakt een opvallende 
ontwikkeling door. In deze economisch moeilijke 
periode – als gevolg van de coronacrisis – hebben 
betrokken ondernemers gezamenlijk de schouders 
gezet onder een projectrealisering die de jachthaven 
stevig op de kaart zet. Of wel een extra dimensie 
toegevoegd aan het al bestaande voorzieningenpakket. 

De populaire jachthaven maakt onderdeel uit van de samenwerkende 
havens van Amsterdam – en Rotterdam Marina, Regatta Center 
Medemblik en Marina Schokkerstrand, waar geldt: “Eén ligplaats 
in deze vijf landelijke jachthavens”. Eigenaar Erwin Valkenburg van 
het uitnodigende restaurant Bästa noemt de locatie het paradijsje in 
Stellendam.

Publiciteit over de in ontwikkeling zijnde – en voor een belangrijk deel 
al gerealiseerde nieuwe faciliteiten – bleef beperkt. Niet verwonderlijk 
in deze pandemie. Maar mond op mondreclame bereikt ook dan de 
buitenwereld. Neem het nieuwe restaurant met terras direct aan het 
water. Met strikte toepassing van de huidige RIVM-maatregelen, afstand 
tussen de tafeltjes, de verplichte registratie, het handen reinigen bij de 
entree, kan Erwin Valkenburg en zijn team binnen in het restaurant nu 
40 gasten ontvangen en op het terras 80. Eten en drinken volgens een 
concept waarmee de eigenaar van Bästa al vele jaren in de horeca zijn 
kwaliteiten toonde.

Ervaring
Zo runde hij geruime tijd een strandtent op Voorne-Putten en was 

hij ondersteunend adviseur 
bij exploitaties in diverse 
horecagelegenheden. “Geen 
uitgebreid gangenmenu in Bästa 
maar het uitserveren van kleine 
gerechten waardoor het gezellig 
is om met elkaar te eten”, zegt 
Erwin. Ook verse broodjes 
mogen niet ontbreken en dat 
kan bijvoorbeeld weer worden 
aangeboden in samenwerking 
binnen de minimarktlocatie (met 
Plus Stellendam). Dit alles niet 
alleen gericht op ligplaatshouders 
maar ook voor de passanten en – 
zo merkt hij nu al – veel eilanders. 
En in deze tijd is reserveren een 
vereiste voegt hij er nog eens aan 
toe. Vol is vol.

Aankleding
Om Marina Stellendam op de kaart 
te zetten wordt ook geïnvesteerd 
in het aspect aankleding. Neem 
bijvoorbeeld het plaatsen van 
palmbomen. Boven restaurant 
Bästa worden 7 appartementen 
ingericht. Daarnaast biedt de 
watersportwinkel de benodigde 
attributen voor bezoekers/
passanten van de haven. Voort 

Erwin is Maria Stellendam de 
place to be. Een unieke ligging 
met attracties, recreatieve 
voorzieningen in de directe 
omgeving. Zoals onder andere 
het Vogelobservatorium Tij, 
Zeehondenopvang A Seal, 
zwembad ’t Zuiderdiep, 
natuurgebied De Scheelhoek en te 
midden van wandel- en fietsroutes 
en speelmogelijkheden voor de 
jeugd. Restaurant Bästa is geopend 
van 11.00 tot rond 23.00 uur.

Havenmeester
In het kantoor van havenmeester 
Daan v.d. Klooster is het druk. Een 
komen en gaan van bezoekers met 
de meest uiteenlopende vragen. Of 
er groene diesel of benzine getankt 
kan worden, welke mogelijkheden 
er zijn om fietsen te huren tot 
specifieke vragen over de ligplaats 
en de eigen boot. Samen met zijn 
parttime assistent havenmeester 
Alex Verton runt Daan de toko 
en zijn enthousiasme over de 
ingezette ontwikkelingen in de 
jachthaven is zichtbaar aanwezig. 
Na een periode van daling in de 
bezette ligplaatsen (een moeilijk 

voorseizoen) zit de groei er weer 
in. Stellig ook opgemerkt door 
jachthaveneigenaar Fred Redeker 
die juist op dit moment zijn 
opwachting in Stellendam maakt.

Veel te bieden
“Wij zorgen voor goed onderhoud 
van haven en voorzieningen. 
Daarvoor zijn in het hoogseizoen 
ook onze vakantiemedewerkers 
belangrijk, geeft Daan aan. 
Hij kent het klappen van de 
zweep want al vanaf 2003 is hij 
honkvast in de jachthaven. Nu 
extra scherp om de RIVM-regels 
zichtbaar in uitvoering nauwgezet 
te hanteren. “ Wij hebben veel 
te bieden als jachthaven bij de 
Haringvlietsluizen met toegang 
van en naar de Noordzee. En 
ontwikkelingen zouden – als 
vergunningen dat mogelijk 
maken – wellicht nog kunnen 
worden uitgebreid met enige 
campingactiviteit”. Het prettige 
van alle inspanningen is dat wij 
gezamenlijk de schouders onder 
het project hebben gezet”, besluit 
Daan.

Nieuw restaurant Bästa en 
uitbreiding voorzieningenpakket

Jachthaven Marina 
Stellendam maakt 
sterk opvallende 
ontwikkeling door
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Stellendam

Jaap Ruizeveld

Restauranteigenaar Erwin Valkenburg en  
havenmeester Daan v.d. Klooster op Marina Stellendam.

Marina Stellendam. 
 Foto: Erwin Valkenburg.



ZWOLLE - Nieuw wetenschappelijk onderzoek van 
onder andere het KNMI en de Wageningen Universiteit 
toont aan dat er nauwelijks verschillen zijn wanneer 
agrariërs overdag of ’s nachts beregenen.

Studie: 

Beregeningsverbod 
overdag heeft  
nauwelijks effect

Boeren en tuinders beregenen hun grond en gewassen om ervoor 
te zorgen dat de voedselvoorziening in stand blijft. Lange tijd werd 
gedacht dat beregenen in de nachtelijke uren voor veel minder 
verdamping zou zorgen. Nu dit niet waar blijkt te zijn gaat LTO Noord 
met de waterschappen om tafel om onzinnige beregeningsverboden 
te voorkomen. Volgens de onderzoekers is er nauwelijks sprake van 
minder waterverdamping wanneer ’s nachts grond en gewassen worden 
natgehouden ten opzichte van overdag. Een urenverbod blijkt weinig 
effectief. LTO Noord-bestuurder Trienke Elshof: “Het instellen van een 
verbod op het beregenen overdag levert weinig op om waterverliezen te 
beperken, maar kan wel zorgen voor ernstige schade aan gewassen. Als 
sector zijn we zo afhankelijk van water.”

Gesprek met waterschappen
LTO Noord wil daarom op korte termijn in gesprek met de 
waterschappen. We willen betrokken zijn bij besluitvorming over 
beregeningsverboden. Elshof vindt dat maatwerk nodig is. “Of beregend 
moet worden hangt heel erg af van de hoeveelheid regen die er valt, 
de grondsoort en de gewassen die de boer of tuinder teelt. Elshof: “Er 
moet een zorgvuldige afweging gemaakt worden, een ‘one size fits all’-
benadering voor een groot gebied heeft daarom geen zin.”

Verantwoord watergebruik
Zeker in de akkerbouw, waar 
nu de oogsttijd is aangebroken, 
is het noodzakelijk dat de 
gewassen zoals aardappelen, 
wortelen, uien en bieten 
voldoende water krijgen. 
Bloembollen hebben nu 
minder water nodig. Elshof: 
“Boeren snappen heel goed 
dat ze in dagen van extreme 
hitte extra zuinig met water 
om moeten gaan en nemen 
die verantwoordelijkheid.” 
LTO Noord en haar boeren 
en tuinders zetten ook 
nadrukkelijk in op technische 
innovaties in watergebruik 
zoals precisieberegening 
en het verbeteren van de 
bodemkwaliteit, waardoor 
regenwater niet direct 
wegspoelt en gewassen beter 
voedingsstoffen opnemen.

Meer onderzoek
De onderzoekers kondigen aan 
dat op een later moment meer 
onderzoek naar alle facetten 
rond beregenen gewenst is. 
LTO Noord wacht met de 
belangstelling de resultaten 
hiervan af.

Doorstroomd weekendweer
Voor diegenen die nog geen genoeg hadden van 
de recordlange tropische periode, was er nog een 
aardige toegift op donderdag. Het werd nog even 
nipt 30 graden. Een tamelijk diepe depressie ten 
westen van Ierland was de aanjager van die zeer 
warme lucht richting de Benelux. De instroom van 
die warmte ging eerst nog gepaard met wat regen 
het eerste deel van donderdag. Op donderdag 
vertoefden we in de zogenaamde warme sector 
depressie. 

Vervolgens klopt het onvermijdelijke koufront aan de deur dat 
eveneens neerslag met zich meebrengt. Vooral op vrijdag vallen er 
dan enkele (stevige) buien in Zuidwest-Nederland. De warmte lijkt 
dan voor langere tijd te zijn verdreven uit onze contreien, maar blijft 
echter nog lang hangen ten oosten van Nederland. We schakelen 
over naar meer normale temperaturen die gelden voor de tweede 
augustushelft. Overdag veelal rond 21 graden.

Het blijft daarbij licht wisselvallig met een stroming die overwegend 
aanlandig blijft. Dit doorstroomde Hollandse weerbeeld geeft ook 
voldoende zonuren het weekend. Met name op zondag passeert weer 
een buienstoring. Er kan zo’n 5 tot 10 millimeter water vallen dan.
Juist in het Noordzeegebied kunnen de gevormde buien nog een extra 
impuls krijgen door het inmiddels zeer warme water rondom. Soms 
wordt tot bijna 23 graden gemeten in ondiepe gedeelten. De kans op 
het zien van waterhozen zal ook sterk toenemen. Mogelijk worden er 
enkele zeer stevige exemplaren gespot, wie weet zelfs op of nabij de 
Eilanden.

De eerste augustushelft is nagenoeg recordwarm geworden (samen 
met 1975) en de gemiddelde maandtemperatuur ligt op dit moment 
een slordige 5 graden boven de norm.

In delen van het land is het ook nog uitgesproken droog. Vooral 
in het zuidoosten, Zeeland en ook in het oosten van het land is 
niet veel gevallen. Op andere plaatsen daarentegen is soms de hele 
maandhoeveelheid in nog geen twee uur tijd naar beneden gekomen 
als gevolg van lokale noodweders. De neerslagkaart van Nederland 
laat hierdoor een grillig beeld zien. Op sommige plaatsen is dus 
bijna niets gevallen terwijl tien kilometer verderop anderhalf keer de 
maandhoeveelheid viel.

Er moet een 
zorgvuldige afweging 

gemaakt worden...
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W.H.v.K.

Zwerver-àf
"Want gij 
waart als 
dwalende 
schapen; maar 
gij zijt nu 
bekeerd tot 
de Herder en 
Opziener uwer 
zielen". (1 
Petrus 2:25)

Zwerven en dwalen zit ons in het bloed. Het is een 
devies van deze tijd. Juist in de zomer trekken velen 
er op uit: Met de trein, de auto en de caravan, de 
brommer en zelfs te voet. Na de lange winter en in het 
jachtige leven doet de verademing en de rust goed! 
Het geeft weer nieuwe werkkracht en levens moed.
Toch kunnen we ook in de kwade zin van het woord 
zwervers zijn, mensen die opgejaagd worden door de 
zorgen en problemen. De apostel Petrus peilt dat in 
zijn diepste zin, als hij van mensen als van dwalende 
schapen spreekt. Hij denkt dan aan de woorden van 
Jesaja: ''Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden 
ons een iegelijk naar zijn weg".
Dan mag de verworven, maar vermeende vrijheid het 
dwalende schaap nog zo mooi lijken, er is toch geen 
treuriger schepsel dan zo'n dwalend schaap: Het raakt 
steeds verder van de veilige herdersstaf vandaan; het 
krijgt een steeds onrustiger bestaan en in plaats van 
overvloed wordt schraalhans keukenmeester, om nog 
maar te zwijgen van de dreigende gevaren, die elk 
ogenblik verwonden en zelfs doden kunnen.

Zo'n dwalen is een zondig en schuldig dwalen: 't 
Houdt het doen van het verkeerde in. Dan wordt 
Christus, de grote en goede Herder, niet gevolgd. 
Dan heeft de stem van het hart en van de zondige 
begeerten de overhand en dreigen de grootste gevaren 
voor lichaam en ziel. Paulus kon en mocht van zijn 
lezers echter schrijven, dat dàt verleden tijd voor hen 
geworden was: "Gij waart als dwalende schapen, maar 
nu zijt gij bekeerd tot de Herder en Opziener uwer 
zielen".

Dat is een heerlijk getuigschrift: Elk diploma uit 
examentijd blijft daarbij achter, want dan ben je in 
beginsel klaar voor de grootste reis van je leven. Je 
hebt een paspoort voor de hemel en garanties voor 
onderweg in dit aardse leven met zijn moeiten, 
verleiding en aanvechtingen. De Herder gaat je voor 
en je hebt geen gevaar te vrezen; Zijn zorg bewaakt 
van omhoog! Alle zwerverszin is ook voorbij, want 
er moest genoeg leergeld betaald worden en van de 
liefde van de Herder is ook het uiterste gevraagd: 
Neen, het zwerven heeft zijn bekoring verloren; de 
prijs was te groot! Je bent een pelgrim geworden. 
"Gij zijt nu bekeerd", zegt Petrus. Kan dat ook van u 
gezegd worden? Hebt u de dwaasheid van uw zondig 
zwerven in deze verloren wereld gezien? Gingen uw 
ogen er met schade en schande voor open om ze weer 
beschaamd neer te slaan?

Niet dat u plaats en uur van uw bekering weet aan 
te wijzen: De waarachtige bekering gaat het hele 
leven door. Het is het afsterven van de oude, zondige 
mens en het opstaan van de nieuwe, geestelijke 
mens. Naarmate de oude afsterft, kan en mag de 
nieuwe opstaan. Daarom gaat het ook niet ineens, 
hoe krachtdadig de bekering ook wezen mag: David 
mocht als jeugdige herder de Heere al dienen, maar 
toen hij oud geworden was, was zijn geloofsleven 
pas rijp en volgroeid genoeg om in de vreugde zijns 
Heeren in te gaan. Hoe vaak is hij ook niet gestruikeld 
in het kwade! Zelfs de grote apostel Paulus heeft 
ondanks zijn omkeer op weg naar Damaskus heel 
zijn leven moeten strijden tegen het verkeerde: Hoe 
vaak· zou hij anders weer zijn afgedwaald! Maar in 
hun hart was het dwaalspoor verlaten en zochten ze 
de goede Herder te volgen in Zijn voetstappen. Daar 
zal het dan ook om gaan in uw leven. De grote Herder 
en Opziener van uw ziel let nauwkeurig op of u het 
dwalen reeds moe bent. Van Hem zegt dé profeet 
Ezechiël: "Ziet Ik, ja Ik zal naar Mijn schapen vragen 
en zal ze opzoeken". Dan bent u zwerver-àf!

Deze overdenking stond eerder in Eilanden-Nieuws 
van 20 augustus 1999.

Als Hannelie zo onverwacht haar gezin verliest, wordt ze indringend geconfronteerd 
met vragen: Hoe kon zoiets gebeuren? Waar is God nu? Om anderen die met deze 
vragen worstelen te helpen, schreef ze haar verhaal op. Ze wil hiermee een boodschap 
van hoop en genezing brengen. 'De hoogste prijs' moedigt aan om het liefdevolle 
karakter van God en de kracht van vergeving te zien, zelfs in de meest verschrikkelijke 
omstandigheden.

André van Grol, directeur van SDOK, schreef een Woord vooraf bij de 
Nederlandse uitgave:
Aangrijpend en heftig! Dat zijn de woorden die bij me opkomen na het lezen van 
dit boek. Hannelie beschrijft hoe ze in één dag haar man en beide kinderen verloor 
door een aanslag van de taliban, die de invloed van de christenen als gevaar zagen. 
Het is opmerkelijk dat Hannelie niet alleen haar grote verlies beschrijft, maar ook de 
geestelijke lessen die ze leerde in de tijd erna. God liet haar zien dat wat er ook gebeurt, 
Hij er altijd is! Dat Hij doorgaat met Zijn werk om ook Afghanen die in het duister 
wandelen, te brengen naar het Licht, het geloof in Jezus Christus.

Hij eindigt dit woord vooraf met de woorden van Hannelie:
‘En op de dag dat mijn levensreis voltooid is, zal God aan de eindstreep staan om me 
in Zijn armen te nemen. Dan zal Hij me over de drempel van mijn nieuwe hemelse 
woning dragen, met ogen vol blijdschap over Zijn kind dat thuisgekomen is.’

Het indringend beschreven boek bestaat uit zeven delen:
Deel 1: Onze roeping, een nieuw hoofdstuk in ons levensboek
Deel 2: Ons leven in Kabul, met verschillende sub-onderwerpen
Deel 3: De week voor de aanslag
Deel 4: De dag voor de aanslag
Deel 5: De dagen na 29 november 2014: van zondag 30 november tot vrijdag 12 

december 2014.
Deel 6: Een nieuw leven (Chiko, de hond werd herenigd met Hannelie); het leven 

na de aanslag.
Deel 7: De vele aspecten van genezing en de lange weg naar genezing.

Het boek eindigt met een epiloog en een woordenlijst, bronvermelding en talloze 
kleurenfoto’s van Hannelie, haar gezin en de ravage na de aanslag. Ook is Hannelie te 
zien op de trouwdag met Hannes, haar tweede man.

Een citaat uit het laatste hoofdstuk: ‘Wat heb ik geleerd?’

De hoogste prijs
Hannelie Groenewald volgt met haar man Werner Gods roeping 
naar Afghanistan, een primitief land waar grote duisternis 
heerst. Met hun zoon Jean-Pierre en dochter Rodé bouwen 
ze er een nieuw bestaan op, waarbij ze op allerlei manieren 
proberen dienstbaar te zijn. Na een verblijf van twaalf jaar wordt 
er een aanslag gepleegd op het huis en kantoor van de familie 
Groenewald. Werner en de kinderen komen bij deze wrede 
terreurdaad om het leven. 
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Eenheid
Er wordt de laatste tijd wel eens iets gezegd en 
nagedacht over de eenheid van de kerk. De kerk is 
immers een geestelijk lichaam waarvan Christus 
het Hoofd is. De kerk is de vergadering van alle 
ware gelovigen. Die kerk vormt een eenheid. 
Eerst natuurlijk geestelijk. Alle leden ervan zijn 
verbonden door het geloof in Christus. Die eenheid 
zou ook gestalte moeten krijgen op aarde. Dan gaat 
het over de zichtbare eenheid van de kerk in de 
tijd.

Ds. W. Visscher

Nu is die zichtbare eenheid wel een groot probleem geworden. Ooit 
heb ik weleens gelezen dat er wereldwijd zo’n 30.000 groepen en 
kerkverbanden zijn. Die allen noemen zich kerk van Christus. De 
eenheid in organisatorisch verband is echter ver te zoeken. Ook 
in Nederland zijn er honderden kerken en groepen. Wat hebben 
er sedert de pinksterdag veel goede maar ook verkeerde dingen 
plaatsgevonden. Kennelijk vinden we het moeilijk om elkaar vast te 
houden.

Er zijn heel wat scheuringen in de kerk geweest. De belangrijkste 
zijn de scheiding tussen de kerk van het Oosten en het Westen 
in de 11e eeuw en de scheuring van de kerk in de 16e eeuw. De 
Reformatie hield een breuk in met de Rooms-katholieke kerk. Onze 
belijdenis stelt zelfs dat de Roomse kerk de antichrist is. De kloof 
tussen Rome en de Reformatie is dus heel diep. De Roomse kerk 
heeft de volgelingen van Luther en Calvijn bitter vervolgd. En zo is 
de kerk der Reformatie ontstaan. Trouwens, vanaf de 16e eeuw zien 
we ook het verschijnsel van landskerken. We krijgen dan de kerk van 
Frankrijk, Engeland, etc. De opkomst van de nationale staten heeft 
ook de kerk niet onberoerd gelaten.

Inmiddels leven we in de 21e eeuw. De kaart van de kerk ziet er 
treurig uit. Het is een verdeeld en verwarrend geheel. Eigenlijk 
zouden we ons ervoor moeten schamen. Toch gaat de huidige 
situatie verder. Kunnen we er iets aan doen? Zelf ben ik daar zeer 
terughoudend in. Ergens voel ik me wel thuis bij een woord van 
Kohlbrugge die op alle ijveren van bijvoorbeeld A. Kuyper zeer 
afwijzend heeft gereageerd. Eenheid wordt door God gewerkt 
en als wij mensen dat moeten doen geeft het alleen maar meer 
verwijdering en moeite. Dus dat er snel eenheid zal komen zie ik nog 
niet zo zitten.

Maar hoe staat het nu met het grootste kerkverband op aarde? 
Het grootste kerkverband op aarde is de Rooms-katholieke kerk. 
Die kerk is heel ver verwijderd geraakt van de leer der Schrift. We 
zouden veel dingen kunnen noemen. Naast de Bijbel heeft ook de 
kerkelijke traditie goddelijk gezag. De Paus is het plaatsvervangend 
hoofd van de kerk, en tal van zaken meer. De meeste ingrijpende 
dwaling ligt op het punt van de leer van Christus. In een Roomse 
kerk staat Maria in het middelpunt. In een Roomse kerk is men 
het offer van Christus aan het herhalen. In een Roomse kerk wordt 
Christus, naar mijn vaste overtuiging, oneer aangedaan. Let wel, ik 
zeg niet dat roomse mensen niet behouden kunnen worden. Dat kan 
zeker, maar de leer van die kerk in niet naar de Bijbel.

Waarom schrijf ik dit allemaal op? We denken na over eenheid van 
de kerk. Wat zou het een wonder zijn als de Roomse kerk eens zou 
weerkeren naar de eenvoud van de Schrift en naar de heerlijkheid 
van Christus. Wat zou het een wonder zijn als Rome weer voluit 
en alleen de rechtvaardiging door het bloed van Christus zou gaan 
leren en belijden. Het zou inderdaad een wonder van Godswege 
zijn. En wat zal dat een ingrijpend gevolg hebben voor Gods kerk 
op aarde. Nee, vandaag de dag is het zo niet, maar het is wel iets om 
te hopen en voor te bidden. Ik denk niet dat Luther en Calvijn hier 
anders over gedacht zouden hebben. Terug dus naar de boodschap 
van de Schrift en de glorie van Christus. Een gedachte om over na te 
denken, te bidden te hopen. Ook anno 2020.

"En nu, bijna vijf jaar na die vreselijke 
dag, kan ik met dankbaarheid jegens 
mijn God en Zaligmaker zeggen: Het is 
goed met mijn ziel. Ik begrijp absoluut 
niet hoe allerlei dingen in dit leven en 
in de geestelijke wereld toegaan, hoe de 
geestelijke wetten in elkaar steken en 
waarom God besluit bepaalde dingen 
wel toe te laten en andere niet. Ik weet 
niet waarom Hij sommige mensen 
zegent en waarom anderen lijden. 
Ik weet niet waarom Hij sommigen 
beschermt en waarom anderen 
vermoord worden. Ik weet niet waarom 
Hij sommigen geneest en anderen niet.''

"Het enige wat ik kan zeggen, is dat 
God ieder van ons meeneemt op een 
persoonlijke reis met Hem om Zijn 
doelen te verwezenlijken. Dat dwingt me 
op de knieën om stil te worden aan Zijn 
voeten, terwijl Zijn woorden in mijn 
oren naklinken: ‘Weest stil en weet dat 
Ik God ben.''

Ik heb geleerd lief te hebben – God en 
mijn medemensen
Ik heb geleerd me te onderwerpen aan 
Gods wil.
Ik heb geleerd God te vertrouwen met 
alles wat in me is.
Dit vat de Bijbel samen in drie woorden: 
liefde, overgave en vertrouwen.

Onzichtbare overwinning
Mag het bloed van de martelaren 
werkelijk het zaad van de kerk zijn en 
een vuur ontsteken in de harten van 

gelovigen wereldwijd, vooral in Zuid-Afrika. Mag het ons ertoe 
aanzetten Christus onvoorwaardelijk te volgen, van ganser 
harte en getrouw. Mogen wij geïnspireerd worden om te leven 
in het teken van Gods Koninkrijk en het verlossingswerk van 
Christus, zoals Werner en het gezin in Afghanistan deden. Mag 
ons leven een getuigenis van Christus zijn, en mag ons sterven 
Hem verheerlijken (ds. Hendrik Saayman, Dutch Reformed 
Church Moreleta Park).

Twee aanbevelingen van hen, die dit boek gelezen hebben:
"Dit getuigenis sterkt en staalt in het geloven'', ds. Paul Visser

"Hannelie laat me zien dat het onvoorwaardelijk volgen van 
Christus oneindig veel kan vragen. Dit boek inspireert om te 
leven voor Hem'', Gertruud de Koeijer, predikantsvrouw.

Dit boek is waard om gelezen te worden, maar nog meer om 
daardoor te mogen ervaren dat de Heere het in het leven niet 
verkeerd doet. Daar is een leven lang voor nodig. Maar door 
genade is het einde niet onzeker.

Neem en lees!

‘De hoogste prijs’, mijn gezin stierf in 
Afghanistan voor Jezus, door Hannelie 
Groenewald. Een uitgave van de Banier, 
i.s.m. SDOK (Stichting de Ondergrondse 
Kerk), onder ISBN nr. 9.789.087. 183. 
653; Prijs € 19,95. Het boek is vertaald 
door Th. Van Eijzeren.
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Ik hou niet van de bierkaai, ik draai ze liever een loer.’
Lode stopt, veegt geëmotioneerd over zijn gezicht. Zijn hand beeft.
Dit is heel slecht voor hem, weet Chiel, veel te veel opwinding, veel te 
emotioneel. Hij staat op, loopt naar de keuken en haalt een glas koud 
water voor Lode.
Na een paar slokken heeft Lode zich blijkbaar weer in de hand. Zijn 
stem klinkt anders nu. Rustiger, gelaten eerst en daarna bijna laconiek.
‘Dan openbaart zich ms en de dokter roept vanaf het begin: “Oppassen 
voor stress. Regelmaat, rust en ritme, dat zijn de belangrijke dingen 
in je leven vanaf vandaag.” Ik geef het je te doen, Chiel. Doordat je de 
boel loslaat, wordt er achter je rug gezegd dat je met de vijand heult. 
Door je ziekte kun je je werk bij de veiling niet meer aan. Dan wordt er 
weer gezegd: “Zie je wel, het zal wel tussen de oren zitten.” Je ziet hier 
de laatste jaren de boel verslonzen en verpauperen… Weet je wat ik het 
liefst zag? Dat er morgen een bulldozer kwam en dat er overmorgen 
een bouwbedrijf aan de gang ging. En dat ik dan nog een poosje kon 
genieten zonder stress en zonder nagewezen te worden.’
‘Plan b dus,’ zegt Chiel, terwijl hij de stapels met mappen weer in de 
doos doet. Het lijkt hem niet verstandig op dit moment over de cijfers 
te gaan praten. Daar komt wel een andere gelegenheid voor. Maar Lode 
denkt daar anders over.
‘Ik laat me niets afpakken! Ik verkoop het liever voor een smak geld.’
‘Ik zie het verschil niet, broer.’
Lode maakt een afwerende beweging, alsof hij zich losrukt. ‘Als ík 
dat maar zie dan. Ik wil graag dat je kennismaakt met mijn financieel 
adviseur, Chiel. Het is een beetje een gladde jongen, maar dat is wel 
nodig in dit geval.’
‘Maak maar een afspraak, maar verwacht van mij geen kundig oordeel. 
Ik kan over appels wel meepraten, maar de financiële rompslomp laat 
ik graag aan anderen over.’
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De Bijbel spreekt ook regelmatig over wandelen: Henoch en Noach wandelden met God 
(Gen. 5:22 en 6:9), Abraham kreeg de opdracht om in vertrouwen te wandelen voor Gods 
aangezicht (Gen. 17:1) en Paulus doet de oproep om te wandelen in geloof (2 Kor. 5:7).

In ‘Tijd om te groeien’ een uitnodiging om de wandelschoenen aan te trekken, op gezette 
momenten de gebaande wegen te verlaten en de seizoenen te beleven aan de hand van 
de reis van Gods volk uit Egypte naar het beloofde land. In een veertig weken durende 
wandeltocht loop je mee langs de plekken die het volk Israël aandeed tijdens de veertig 
jaar lange woestijnreis. 
Tijdens deze (geestelijke) wandeling is er ook aandacht voor de Joodse feesten en hun 
betekenis. De wandelingen zijn ingedeeld volgens de vier seizoenen. De gedachte 
hierachter is dat elk seizoen de tijd op een unieke manier inkleurt en zijn eigen lessen 
heeft.

Wandelen in hoop
Starten met het wandelen door dit boek kan in elk seizoen. De vier seizoenen werden 
door de auteur onderverdeeld in elk drie thema’s. Deze vormen samen de twaalf 
hoofdwandelroutes. De hoofdwandelroutes zijn onderverdeeld in twee tot vier 
bijbelstudies, in totaal veertig.

De veertig studies nemen elk een week in beslag en zijn volgens een vast stramien 
ingedeeld: dag 1, 2 en 3 staan in het teken van bijbelstudie, dag 4 en 5 bevatten vragen en 
opdrachten om het bestudeerde bijbelgedeelte te verwerken en toe te passen. Dag 6 en 7 
geven gelegenheid voor een stukje uitloop en pauze.

Tijd om te groeien! 

Hoofdstuk 18

De zaterdagmiddag is ineens een middag uit lang vervlogen 
tijden. Chiel loopt naar buiten en hoort ergens ver weg de 
hark door het grind.
De pluksters zijn aan het werk aan de Herenweg, Chiel heeft 
daar zo-even nog lege kisten gebracht en volle gehaald. In 
de schuur staan Catharina en Willemijn aan de sorteerband. 
Hij is onderweg naar de goudrenetten als hij plotseling 
stilstaat en luistert naar dat geluid. Waar komt het vandaan? 
Hij wil erheen. Hij loopt zich toch maar te ergeren in de 
goudrenetten. De oogst is mager en de befaamde rode 
blos is in deze hoek ver te zoeken. De appels hebben te 
donker gehangen, veel te veel in het blad. Er valt niet mee te 
pronken en ze hangen er volgende week ook nog wel.
Chiel meent dat het geluid uit de oosthoek komt. Hij loopt 
de boomgaard door in de richting van de volkstuinen. Maar 
het geluid vervaagt en als hij onder de bomen vandaan weer 
rechtop lopen kan, hoort hij het niet meer.
De wind in de takken, een kwetterende spreeuw en het 
protest van een vink. Ook geluiden van vroeger, maar ze 
lijken niet met de hark en het grind te maken te hebben. 
Jammer, Chiel had een praatje willen maken met degene die 
de hark hanteerde. Een man op klompen misschien. Of een 
oude vrouw met een schort voor. Zomaar een praatje.
Op de tuinen wordt stug gewerkt. Gewied nog steeds, maar 
vooral ook geoogst. Er ligt een vracht pompoenen op het 
pad en er wordt zo hier en daar al een perceel winterklaar 
gemaakt. De bonenstokken, losgetrokken, bijeengebonden, 

verdwijnen achter het schuilhutje of boven op het afdak. 
Bramen zijn er nog, zwart en groot dit jaar. De eerste 
chrysanten worden geknipt en de uien die zo hier en daar 
liggen te drogen op de uitgespreide jutezakken worden nog 
eenmaal gekeerd. Volgende keer mogen ze mee naar huis.
Chiel kuiert het pad af en groet en geeft antwoord als 
iemand een praatje aanknoopt. Misschien toch vanwege het 
geluid daarnet.
Zijn ergernis over het oneigenlijke gebruik van de 
boomgaard zakt als hij ziet hoe de mensen werken en hoe 
trots ze zijn op de oogst. Dan staat hij oog in oog met Ugur.
Was dat de reden waarvoor hij hierheen liep? Chiel blijft 
staan.
Ugur ligt op zijn knieën, zijn vlijmscherpe mes snijdt door 
het kruidenbed. Chiel ruikt de pittige geur van peterselie en 
ook een andere kruidige geur, die hij niet thuis kan brengen.
‘Goedemiddag,’ zegt hij als Ugur opkijkt.
Die knikt en gaat met kalme gebaren door met snijden.
Als Chiel na een kleine aarzeling toch maar besluit door te 
lopen, zegt Ugur ineens. ‘Onder de druivenwingerd. Er is 
een zitplaats als u tijd hebt.’

Het is verstandig om hem te spreken, houdt Chiel zichzelf 
voor. Iedereen vindt dit een aardige belangrijke man in het 
dorp; waarom zou ik daar een andere mening over hebben?
De zitplaats is een omgekeerde veilingkist, tenzij er bedoeld 
werd dat Chiel moet plaatsnemen in het gemotoriseerde 
voertuig van Ugur. Het maakt niet uit, een veilingkist zit 
prima.

Wandelen kun je op veel manieren doen. Alleen of met vrienden. Door de bewoonde wereld of over 
afgelegen paden. Fervente wandelaars zullen beamen dat het verlaten van de gebaande paden vaak de 
mooiste vergezichten geeft.

Af en toe is er ook een verdiepingsstudie 
waarbij stil wordt gestaan bij een bepaald 
aspect van de woestijnreis. De lente bijt de 
spits af met als overkoepelend thema het 
wandelen in vrijheid. De zomer gaat verder 
met wandelen in waarheid, gevolgd door de 
herfst met voettochten rond het wandelen in 
hoop. De winterperiode sluit af met wandelen 
in rust.

Naast de geestelijke wandelingen die dit boek 
biedt, moedigt de schrijfster aan vooral ook 
zelf de wandelschoenen aan te trekken om 
letterlijk en figuurlijk te wandelen in Zijn 
voetsporen en kostbare groeitijd te ervaren.

Originele insteek
Achter in het boek zit een uitneembare 
poster met een levensboom. Deze boom 
symboliseert de worteling en verankering 
in Gods woord (n.a.v. psalm 1). Een aantal 
opdrachten uit het boek kunnen worden 
verwerkt op deze poster. De bijbelteksten in 
deze uitgave zijn ontleend aan de Herziene 
Statenvertaling. Auteur Eline Lindenboom 
werkte geruime tijd in het basisonderwijs 
en als docent Pastoraat aan het Evangelisch 
College. Tegenwoordig legt ze zich toe op 
schrijven, spreken en wandelcoaching.
‘Tijd om te groeien’ heeft een gekleurde kaft 
en is van binnen uitgevoerd in een sober 
zwart-wit lettertype en op vrij dun papier. De 
indeling is overzichtelijk met aan de zijkanten 
van de bladzijden markeringen voor de 
betreffende seizoenen.

De schrijfster maakte duidelijk veel werk 
van de inhoud en opzet van de bijbelstudies 
en koos voor een originele insteek door de 
veertigjaar durende woestijnreis te verbinden 
aan even zoveel (geestelijke) wandelingen.

Tijd om te groeien
Wandel met God door de 

seizoenen
40 bijbelstudies

Eline Lindeboom
2020, uitgeverij Sestra

272 blz, € 25,99



INGEZONDEN

BRIEF

Ingezonden brieven zijn welkom op het 
redactieadres. Het al of niet plaatsen van 
een ingezonden artikel is ter beoordeling 
van de redactie. Uitsluitend artikelen 
voorzien van naam en adres komen 
voor plaatsing in aanmerking. Plaatsing 
betekent niet automatisch dat de redactie 
het met het geschrevene eens is.

Varia22

Polderkaart 
1585 (II)

Met grote interesse las ik het 
artikel over de polderkaart uit 
1585 in het Eilanden Nieuws. 

Ik was vast van plan het betreffende nummer 
goed te bewaren, maar kon me niet van de 
indruk ontdoen dat ik de kaart eerder had 
gezien. En inderdaad, na enig zoeken vond ik 
de kaart op bladzijde 212 van het onvolprezen 
boekje “Het eiland Goeree-Overflakkee”, 
uitgegeven in 1984 en een verzameling van 
eerder uitgegeven artikelen en publicaties, 
onder andere in 1966 en geschreven door F. 
den Eerzamen, overleden in 1968. Het lijkt 
dus dat de kaart al eerder bekend moet zijn 
geweest.

Wim van Tuijl
Stellendam

‘Trouwring 
kwijt en niét 
boven water’
Zeer geïnteresseerd las ik in het 
Eilanden Nieuws van 12 augustus. 
j.l. het artikel ‘Trouwring kwijt en 
weer boven water’. 

Het eerste deel geldt namelijk ook voor ons, 
het tweede deel is voor ons nog nooit ‘boven 
water’ gekomen..De trouwring van mijn 
man ligt al ruim 37 jaar op de bodem van 
het Haringvliet bij Stad aan ‘t Haringvliet. 
Het gebeurde in de zomer van 1983, nog 
geen negen maanden na ons huwelijk op 
15 oktober 1982. Het was die dag snikheet 
geweest en we wilden na het werk op het 
land nog even een verkoelende duik in het 
Haringvliet nemen. We reden naar Stad aan ‘t 
Haringvliet en daar in de polder doken we het 
water in..

Manlief, groot geworden in de zee bij Katwijk 
aan Zee, hield van duiken. Dat deed hij die 
avond dus ook veelvuldig. Na een lekker 
gespartel reden we opgefrist naar huis, totdat 
ik opeens zijn lege vinger aan het stuur zag. 
“Waar is je ring, Wim?’’ Juist ja. Verloren, in 
het water. Wij op staande voet terug. Zoeken, 
zoeken, zoeken… Niks natuurlijk.

Waren die heren van de stichting Verloren-
Gevonden er toen maar geweest met hun 
metaaldetectoren. Mogelijk hadden we dan 
nog een kans gemaakt dat de ring van mijn 
man weer boven water kwam. Nu hoop ik 
al 37 jaar dat er daar ooit nog ‘es een paling 
of een vis gevangen wordt die de ring van 
mijn man om zijn nek heeft. Tot op heden 
vergeefse hoop. Mocht er ooit iemand in het 
Haringvliet een ring vinden met de inscriptie 
‘15-5-1981 Anne-Karin 15-10-1982’, dan 
hoort die ring aan de vinger van manlief op 
het adres van de familie Guijt uit Nieuwe-
Tonge.

Fam. W. Guijt,
Nieuwe-Tonge

Onkruid in vlinderidylle Welgelegen?

Enkele jaren geleden kwam het verontrustende nieuws dat 
het totale volume van de insecten met ongeveer 75% was 
teruggelopen als gevolg van intensieve landbouw en het 
verdwijnen van de leefgebieden van insecten. De wat oudere 
lezers onder ons kunnen zich ongetwijfeld herinneren dat 
we na een lange autorit de auto moesten schoonmaken om 
de insecten er af te krijgen. Tegenwoordig is dit echt niet 
meer nodig. Mooi, zult u denken, dat scheelt wat werk. Ook 
de nog enkele mug, die ons ’s avonds uit onze slaap houdt 
zullen we niet missen. Maar laten we eens bedenken wat er 
gebeurt wanneer deze trend doorzet en de insecten uit onze 
leefomgeving zouden verdwijnen.

Ongeveer 75% van alle planten, dus ook ons voedsel, zijn afhankelijk van insecten 
voor de bestuiving. Zonder bestuiving komen er geen of uitsluitend misvormde 
vruchten. Denk hierbij ook aan veel tropische vruchten. En wat te denken van 
ons dagelijks kopje Robusta-koffie met een chocolaatje. Misschien niet zo’n 
goede combinatie, maar dat maakt niets uit, het is er eenvoudigweg niet meer. 
Momenteel worden in China en India de wat duurdere gewassen al met de hand 
bestoven bij gebrek aan voldoende bijen. Dat is daar, met goedkope arbeid, nog 
niet zo’n probleem. Kadavers, zoals dode vogels, reeën en wilde zwijnen worden 
niet meer door insecten opgeruimd. De koeienvlaaien blijven op het land liggen. 
Er zijn geen mestkevers en andere insecten meer om dit op te ruimen. Dit zal een 
ongelofelijke stank gaan geven.

Maar dat is nog niet alles. Bepaalde, met de hand bestoven fruit en groenten, zijn 
alleen nog beschikbaar voor de rijke mensen. De arme mensen zijn aangewezen 
op windbestoven gewassen zoals graan en rijst. Door een eenzijdig dieet van 
brood en rijst zullen de armere mensen ongezonder worden en de kosten voor 
de gezondheidszorg zullen torenhoog worden. Ook in de grond wemelt het van 
insecten die er voor zorgen dat de grond vruchtbaar en luchtig blijft. Momenteel 
zijn er al gebieden waar de bodemvruchtbaarheid, en daarmee de oogst, afneemt. 
Valt dit uiteindelijk allemaal stil dan zullen de oogsten steeds kleiner worden en 
hongersnood dient zich aan. U ziet, het verdwijnen van de insecten is toch niet 
zo’n aangenaam perspectief.

Terug naar onze idylle in Ouddorp. Wat zou onkruid kunnen zijn? Een toevallig 
opgekomen distel die bevlogen wordt door allerlei insecten, of een brandnetel 
die als voedsel dient voor de rupsen van talloze vlinders? De bloemen die hier 
gezaaid zijn worden druk bezocht door diverse insecten. Maar ook wij, althans 
de meeste van ons, kunnen van deze bloemenpracht met schitterende vlinders en 
andere insecten genieten. De zoemende insecten zuigen de nectar en verzamelen 
de stuifmeel. De krekels tsjilpen om een partner te zoeken. De honingbijen 

vullen de honingraten waardoor wij de honing 
hiervan kunnen winnen. Ook de aardbeien, 
bonen, vruchtbomen en talloze andere 
gewassen die wij in onze moestuinen oogsten 
worden bevrucht door deze nijvere insecten. 
Onkruid in dit geval zijn planten die het doel, 
meer insecten, niet ondersteunen. Eigenlijk 
zou ik een gevonden aardappel waarschijnlijk 
ook laten staan. Dit is onder andere de 
waardplant van de schitterende gele rups van de 
doodshoofdvlinder.

Om de teruggang van insecten te 
voorkomen zijn er door de Natuur- en 
Landschapbescherming Goeree-Overflakkee 
(NLGO) in samenwerking met de 
Vlinderstichting op het eiland twee idylles 
aangelegd. Beide idylles zijn ingezaaid door 
enthousiaste leerlingen van de basisschool in 
Ouddorp en Middelharnis. Ook de gemeente 
heeft zijn steentje bijgedragen door het 
beschikbaar stellen van de grond. Wethouder 
Thea Both heeft onder toeziend oog van 
televisiecamera’s de idylle Welgelegen geopend.

Willen we naar een leefbare wereld voor 
onze kinderen, en ik ga er van uit dat we dat 
allemaal willen, dan zullen we toch moeten 
proberen de natuur een handje te helpen. Het is 
bijvoorbeeld heel eenvoudig om niet elke week 
meer het gras te maaien. Uit een groot Engels 
onderzoek bleek dat door eens in de vier weken 
te maaien er ongeveer tien keer zoveel voedsel 
voor de insecten was dan waneer men wekelijks 
maaide. Daarnaast is het ook nog minder werk, 
dus blijft er meer tijd om te genieten. Maar 
misschien nog wel het belangrijkste: met wilde 
bloemen inspireren we onze kinderen om 
met grote zorg om te gaan met onze dierbare 
planeet. Spelenderwijs komen uw kinderen en 
kleinkinderen in aanraking met natuur en gaan 
er van houden. En waar je van houdt...! Er is 
nog hoop.

Rob Rossel
Reageren kan via: r.rossel@coloribus.nl of 
info@nlgo.nl



Zonsondergang
Dinant Struik fotografeerde 
afgelopen 18 augustus deze 
bijzondere zonsondergang bij 
de Brouwersdam.

Mail uw foto met korte toelichting 
naar redactie@eilandennieuws.nl 
onder vermelding van ‘foto van de 
week’. Wekelijks selecteren wij een 
foto voor plaatsing!
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 VERSLAGGEVING
 ZILVERUI

De juiste oplossing van de puzzel van vorige week is 
'Visserijschool'.  P. Breur uit Ouddorp wint de boekenbon 
van Boekhandel Van der Boom.

Puzzel mee en win een Lekkere taart van Bakkerij Koese

Stuur de oplossing voor a.s. dinsdag 15.00 uur naar 
puzzel@eilandennieuws.nl. Of per post naar Postbus 
8, 3240 AA Middelharnis. Vermeld hierbij uw naam, 
woonplaats en telefoonnummer. De winnaar ontvangt bericht 
en wordt volgende week vermeld in de krant.

Woordzoeker
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BUZING Puzzels
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T E S T L O C A T I E



Wij zoeken kandidaten (van alle leeftijden) met minimaal 
een MBO/MBO+ werk en denkniveau. Jij hebt er plezier 
in om veelal jonge leerlingen op te leiden tot een veilige 
verkeersdeelnemer.

Wij bieden een opleiding in ons opleidingsinstituut FIRSTT 
tot gediplomeerd rijinstructeur. Afhankelijk van het gekozen 
lespakket neemt dit 4 – 8 maanden in beslag. Nadat je de 
opleiding succesvol hebt voltooid kun je direct als zelfstandig 
rijinstructeur van NXXT in jouw regio aan de slag. Je bent 
direct verzekerd van een uitstekend inkomen.

Heeft u belangstelling, richt dan uw reactie, voorzien van een korte CV aan NXXT.

Opleiding in Stellendam start 19-9�

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Goudzwaard

www.nxxt.nl
www.firstt.nl

info@firstt.nl
085 - 04 00 005

(AANKOMEND) RIJINSTRUCTEUR

NXXT is uitgeroepen tot de beste rijschool van Nederland. Met 
120 rijscholen verspreid over Nederland is NXXT ook een van 
de grootste. In Noord Holland worden door NXXT een aantal 
nieuwe rijscholen gepland. Met name de plaatsen op de lijn 
Haarlem – Den Helder komen voor uitbreiding in aanmerking.


