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De schuur gaat in vlammen op, de woning kan 
gelukkig worden gered (Foto: Jonathan Jelier).

DEN BOMMEL – Een grote brand heeft afgelopen woensdagavond laat een 
schuur aan de Geerweg in Den Bommel in de as gelegd. De woning die aan 
de schuur vast zat, kon worden gered door de brandweer. De brandweer werd 
in eerste instantie opgeroepen een brand in een schuurtje. Al snel bleek er 
meer aan de hand. Aan de Geerweg stond een grote schuur in brand, met daar 
aan vast een woning. De brandweer schaalde snel op en kwam met meerdere 
brandweervoertuigen ter plaatse om de brand te bestrijden. Brandweerlieden 
hebben de woning gered, de schuur moet als verloren worden beschouwd. 
Gelukkig raakte niemand gewond bij de brand. Over de oorzaak van de brand 
was nog niets bekend. (Bron: FlakkeeNieuws)

OUDDORP – Vanwege de droogte heeft Waterschap 
Hollandse Delta afgelopen week een extra pomp geplaatst 
aan de Jillesweg in Ouddorp. "We willen de kwaliteit 
van het water ten zuiden van Ouddorp zo goed mogelijk 
houden", aldus het waterschap. "Daarom pompen we het 
water met een te hoog zoutgehalte naar de Grevelingen. 
Omdat na een meting het zoutgehalte nog te hoog is, 
zijn er extra pompen geplaatst." In totaal staan er nu 
vier extra pompen. "Wanneer het zoutgehalte acceptabel 
is, kunnen we het water richting het zuidelijk deel van 
Ouddorp voeren." Omdat de Zuidweg door de buizen van de 
pomp aan de Jillesweg gekruist werden, was de Zuidweg 
tijdelijk afgesloten. Deze wegafsluiting is inmiddels weer 
opgeheven.

Extra noodpompen  
bij Ouddorp

STELLENDAM – Bij een ongeval tussen twee 
personenauto's op de kruising van de Plaatweg met 
de Halsweg in de polder bij Stellendam is afgelopen 
woensdagmiddag rond 14.35 uur een persoon gewond 
geraakt. Door de botsing belandde een van de auto's in de 
sloot naast de weg. Een van de inzittenden van dit voertuig 
is overgebracht naar het ziekenhuis. (Bron: FlakkeeNieuws)

Gewonde bij aanrijding

"We voelen  
ons geroepen"

Grote brand verwoest  
schuur in Den Bommel
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APELDOORN – Malawi 
wordt hard geraakt door 
de gevolgen van het 
Coronavirus/Covid-19. 
Stéphanos is onlangs een 
kleine actie gestart om 
geld in te zamelen zodat 
noodpakketten kunnen 
verstrekt worden.

De scholen zijn sinds tweeënhalve 
week dicht en er heerst een soort 
noodtoestand. De WHO-adviezen 
als social distancing, persoonlijke 
hygiëne et cetera worden in acht 
genomen, maar als 80% van de 
mensen geen water in huis heeft, 
en dus naar een lokale pomp moet 
lopen, als zeep een luxe product 
is, als de kinderen op school 
geen maaltijd meer krijgen en 
ondergebracht zijn bij familie, dan 
zien we dat deze maatregelen grote 
(financiële) gevolgen heeft voor de 
vele arme gezinnen.

Naast voorlichting en preventie 
wil Stéphanos helpen met 
voedsel, hygiëneproducten 
en schoolmateriaal! Hiervoor 
zijn in korte tijd een tweetal 
noodpakketten samengesteld om 
gezinnen te helpen. De pakketten 
zijn door een ieder voor 10 of 25 
euro te doneren. In deze pakketten 
zitten de noodzakelijke zaken als 
onder anderen maïsmeel/rijst, 
bonen, suiker, zout, thee, soja, 
stukken desinfectant zeep, emmer 
met kraantje, schoolschriften en 
potloden. Bij deze pakketten wordt 
ook een Bijbel en preek in eigen 
taal geleverd zodat Woord en daad 
samen mogen gaan. 

Flora is één van de gezinnen 
die door middel van deze actie 
geholpen kan worden. Flora is 
een 44 jarige weduwe met de zorg 
voor zeven kinderen in de leeftijd 
van 4-17 jaar. Haar man is in 
2017 over leden, en haar gezin is 
afhankelijk van landbouw en de 
oliebollen die ze twee dagen per 
week verkoopt op de markt. Met 
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OUDE-TONGE – Ger. Gem. donderdag 
11 juni 19.30 uur ds. L. Blok

Stichting Stéphanos in actie  
wegens gevolgen Corona Malawi

OUDDORP
Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. Simons en 18.00 uur 
ds. T.W. van Bennekom (via kerkradio en www.
kerkomroep.nl) – Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 18.30 
uur ds. A.P. Muilwijk (uitzending kerkdienst) – 
Geref. Kerk 9.30 uur ds. N. de Boo en 18.30 uur ds. 
D. Westerneng (via kerkomroep) – Ger. Gem. 9.30 
en 18.30 uur leesdienst (kerktelefoonuitzending) – 
Doopsgezinde Gem. 9.30 en 18.30 uur (diensten via 
Youtubekanaal en te beluisteren via RTV Slogo)

GOEDEREEDE
Herv. Gem. 10.00 uur ds. R.W. de Koeijer en 18.30 
uur ds. K. Timmerman (via kerkradio en www.
kerkomroep.nl) – Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 18.00 
uur ds. J.W. van Estrik (via kerkomroep)

STELLENDAM
Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Hoolwerf (via 
kerkomroep) – Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur ds. 
W.J. van den Brink en 18.00 uur ds. A. van Wijk (via 
kerkomroep) – Geref. Kerk 10.00 uur meditatie met 
luistermuziek (via kerkomroep en website)

MELISSANT
Hersteld Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. G.T. 
van Appeldoorn – Geref. Kerk 9.30 uur digitaal via 
kerkomroep.nl – Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 
18.00 uur ds. C. Harinck – Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 
18.00 uur leesdienst

DIRKSLAND
Herv. Gem. 10.00 uur ds. K. Timmerman (openbare 
geloofsbelijdenis) en 18.00 uur ds. M.J. Middelkoop 
(via kerk-tv en kerkradio) – Ger. Gem. 10.00 en 18.00 
uur ds. K. Boeder (via kerktelefoon en internet) – 
Ziekenhuis 14.30 uur ds. K. Boeder

HERKINGEN
Herv. Gem. 10.00 uur ds. B.J. van Assen en 18.00 uur 
mogelijkheid tot meeluisteren met Nieuwe-Tonge – 
Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. van Wijk en 18.00 
uur kand. J. Kooij (via kerkomroep) – Ger. Gem. 10.00 
en 18.00 uur leesdienst (preekuitzending)

SOMMELSDIJK
Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. M.K. de Wilde 
(digitaal en via kerktelefoon) – Hersteld Herv. Gem. 
9.30 en 17.00 uur ds. P. de Vries (video- en audio-
uitzending) – Lukaskapel: tot nadere berichtgeving 
geen diensten – Exodus Gemeente PKN 10.00 uur 
ds. J. de Visser (online dienst) – Remonstrantse Gem. 

10.00 uur dhr. M. Junte (via het Youtubekanaal) – 
Lachai-Roï Gem. 10.00 uur dhr. K. Tanis (digitale 
dienst)

MIDDELHARNIS
Herv. Gem. 10.00 uur ds. M.J. Middelkoop 
en 18.00 uur ds. H. Klink (via kerkradio) – 
Geref. Kerk 10.00 uur ds. G. Wolfert (via www.
emmauskerkmiddelharnis.nl) – Ger. Gem. 9.30 en 
18.00 uur ds. G.J.N. Moens (via kerktelefoon en 
internet) – Chr. Geref. Kerk 10.00 uur ds. A. van 

der Zwan en 18.00 uur ds. G.R. Procee (via www.cgkmiddelharnis.nl/
kerktv) – Geref. Kerk (Vrijgem.) 9.30 uur: link naar YouTube via https://
gkvmiddelharnis.nl/ – CGM De Rots, Diekhuus 10.00 uur (via livestream 
www.cgderots.nl) dhr. H. Vogel

NIEUWE-TONGE
Herv. Gem. 9.30 uur ds. W. Meijer en 18.00 uur ds. B.J. van Assen (via 
www.hervormdegemeentenieuwetonge.nl) – Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 
18.00 uur ds. T.A. Bakker (diensten online mee te luisteren) – Ger. Gem. 
10.00 en 18.00 uur leesdienst (via kerktelefoon en internet)

OUDE-TONGE
Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. D.C. Floor (via audio-uitzending en 
www.kerkdienstgemist.nl) – Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst (via 
kerkdienstgemist.nl) – Evangelie Gemeente Flakkee 10.00 uur: Youtube-
diensten te bekijken via www.evangeliegemeenteflakkee.nl – Messiaanse 
Gemeente, De Bron, zaterdag 13.00 uur geen dienst

STAD a/h HARINGVLIET
Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur: www.hervormdmiddelharnis.nl – Geref. 
Kerk 10.00 uur geen dienst

DEN BOMMEL
Herv. Gem. 10.00 uur ds. B. de Borst en 18.00 uur prop. C.B. Westerink 
(www.kerkomroep.nl en kerktelefoon) – Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur 
niet bekend

OOLTGENSPLAAT
Herv. Gem. 9.30 uur ds. G.J. Anker en 18.00 uur ds. A.A. Floor (via 
kerkomroep.nl) – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur kand. L.G. de Deugd 
en 15.30 uur ds. L. Krooneman (via livestream) – Geref. Kerk 9.30 uur 
dhr. L. Markwat (via kerkdienstgemist.nl) – Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur 
leesdienst (via kerktelefoon en internet)

LANGSTRAAT
Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. Vastenhoud

dat verdiende geld probeert ze 
haar gezin draaiende te houden. 
We zochten haar op en ze liet ons 
het laatste beetje maïsmeel wat ze 
had zien. We laten Flora aan het 
woord; “Als dit op is, weet ik niet 
hoe het verder moet. We mogen 
niet naar de markt, iedereen moet 
thuisblijven, hoe kan ik dan deze 
kindermonden vullen?” ,aldus 
Flora.

De actie en noodpakketten zijn te 
vinden op: https://www.stephanos.
nl/noodpakketten-actie. Doneren 
kan ook via deze link.

De reformatorische stichting 
Stéphanos geeft hulp en onderwijs 
aan (wees)kinderen en hun 
familie. In Malawi ligt bij het werk 
de focus op diaconaal werk met 
de Bijbel in de hand. Voor Zambia 
geldt dat de werkzaamheden 
voornamelijk gericht zijn op 
evangelisatie.

De weduwe Flora met 
haar zeven kinderen.
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Het huidige aanbod van zwemwater op het eiland sluit 
niet aan bij de behoefte. Dit is één algemene conclusie 
die het Muller Instituut (sportonderzoek voor beleid en 
samenleving in Utrecht) geeft in een zeer uitgebreid 
rapport dat in opdracht van de gemeente is opgesteld 
en waarin inzicht wordt gegeven in de behoefte aan 
zwembadwater op Goeree-Overflakkee.

Drie scenario’s voor toekomst zwembaden op het eiland 

Huidig aanbod zwemwater sluit niet aan bij behoefte 

 Nu en in de toekomst (2025 en 2035). Donderdagavond werd het 
document in de online Dialoogbijeenkomst van de gemeenteraad 
toegelicht. Zowel door het Muller Instituut en door de gemeentelijke 
programmamanager sociale en economische vitaliteit. Het rapport kreeg 
een positieve ontvangst met wel de wetenschap dat er nu vervolgstappen 
moeten worden gezet. College en raad dienen zich op korte termijn te 
buigen over een ambtelijk voorstel (vanuit de basis in het rapport) waarin 
wordt gevraagd een keuze te maken uit een drietal voorgedragen scenario’s. 
Dat is bepalend op welke locatie(s) op het eiland zwembadvoorzieningen 
wenselijk zijn of dienen te worden afgebouwd. In dit artikel wordt de 
inhoudelijke presentatie van het onderzoeksrapport nader beschreven. Een 
suggestie die vanuit SGP-raadslid C. Grinwis kwam om in het kader van 
burgerparticipatie eilanders naar hun inzichten te bevragen wordt nader 
bezien.

Lijvig document
Een scala aan details wat kan en niet kan in de huidige drie (SRGO-
geëxploiteerde ) zwembaden De Staver, ‘t Zuiderdiep met ook een 
buitenbad en De Gooye) werd in cijfers onderbouwd. Wat wenselijk is 
om toe te voegen aan zwemwater voor de inwoners, van pretzwemmen 
tot mogelijkheden voor leren zwemmen en van banenzwemmen 
tot doelgroepenzwemmen. Faciliteiten voor recreanten en 
zwemsportverenigingen. Ook wat dat betekent voor het uiteindelijk te 

exploiteren aantal zwembaden 
in de gemeente. Met relevante 
ontwikkelingen en prognoses. 
Beschouwend een drietal scenario’s 
waarin aanbod, reisafstanden en 
toeristische functies met voor- en 
nadelen tegenover elkaar worden 
gezet.

Verduurzamen
Het gemeentebestuur wil 
uiteindelijk – met breed draagvlak 
– antwoorden kunnen bieden 
op het vraagstuk van vervanging 
of renovatie van de huidige 
zwembaden. Dit mede gericht op 
verduurzaming van gemeentelijk 
vastgoed. Op basis van uitkomsten 
van onderzoek en overleg is 
ervoor gekozen drie scenario’s 
uit te werken. 1.Sluiting van De 
Staver en De Gooye en in plaats 
daarvan een nieuw zwembad. 
Locatie ’t Zuiderdiep zou dan 
blijven bestaan. 2. Sluiting van alle 
drie gemeentelijke zwembaden en 
nieuwbouw in het midden van de 
gemeente. 3. Sluiting van alle drie 
de gemeentelijke zwembaden en 
nieuwbouw richting de Kop van 
het eiland. De voor-en nadelen van 
elk scenario zijn verwoord in het 
document ‘Onderzoek behoefte 
naar zwembadwateroppervlak’.

Reactie
Relevante details zijn bijvoorbeeld de wensen van zwemverenigingen die 
graag een zwembad krijgen waarin officiële wedstrijden georganiseerd 
kunnen worden (dus een bad met zes banen) en het signaal van de 
Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Recreatieondernemingen 
(VEERO) die vindt dat er te weinig zwemwater geschikt is voor toerisme 
op het eiland. Liefst een zwembad vestigen in Ouddorp. Nu is Center 
Parcs Port Zélande daar een relatief dure accommodatie om gebruik van 
te maken. Zwembad Strandresort Ouddorp Duin is alleen beschikbaar 
voor de bezoekers van het eigen park en het aanbod en de locatie van ’t 
Zuiderdiep sluit niet aan bij de wensen van de toerist. De aangekondigde 
openstelling van dit zwembad op zondag is een verbetering maar voor 
toeristen is ’t Zuiderdiep toch ver weg, stelt VEERO.    
     

Voor- en nadelen
In de conclusie van het onderzoeksrapport wordt aangegeven waarom het 
huidige aanbod van zwemwater op het eiland niet aansluit bij de behoefte. 
In de huidige situatie is onvoldoende zwemwater beschikbaar voor leren 
zwemmen. Alle drie de zwembaden beschikken over een diepbassin 
van vier banen met een vaste bodem en een relatief hoge temperatuur. 
Hierdoor is het lastig om in de behoeften van alle doelgroepen optimaal te 
kunnen voorzien. De zwembaden hebben een grote groep vaste bezoekers, 
waardoor differentiatie in de programmering moeilijk lijkt. In de scenario’s 
laten de verschillende opties in configuratie nog ruimte voor invulling. 
Aanbevolen wordt dat de gemeente samen met belanghebbende partijen 
bepaald welke voor-en nadelen het zwaarst wegen. Zo kan een keuze 
worden gemaakt in de toekomst van zwembaden op Goeree-Overflakkee 
die aansluit bij de wensen van partijen. Scenario 1 en 2 bieden kansen 
voor een aantrekkelijke exploitatie van zwemwater. De reisafstand en 
mogelijkheden voor toerisme zorgen ervoor dat scenario 2 dan minder 
scoort. Scenario 3 lijkt minder succesvol omdat de eilandbewoners dan een 
grote reisafstand moeten afleggen.

Goeree-Overflakkee

Jaap Ruizeveld

De gemeente Goeree-Overflakkee ontvangt dit jaar 
acht blauwe vlaggen. De vlag wappert binnenkort bij 
de stranden Westerduinpad en Brouwersdam de Kous. 
Daarnaast ontvangen de volgende jachthavens een 
blauwe vlag: Jachthaven van Middelharnis, Marina 
Herkingen, WSV Herkingen, Marina Port Zélande 
in Ouddorp, WSV Oude-Tonge en WSV Goeree in 
Ouddorp. 

Acht blauwe vlaggen 
voor Goeree-Overflakkee

De acht locaties zijn onder andere getoetst op de kwaliteit van het 
(zwem)water, milieuaspecten en veiligheid. De blauwe vlag is één jaar 
geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de 
stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. Voor de toerist 
en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenningssymbool 
voor veilig en schoon zwemwater, goede stranden en schone en veilige 
jachthavens. De gemeente laat weten trots te zijn op het resultaat en blij 
dat mensen door de versoepeling van de coronamaatregelen de prachtige 
stranden en jachthavens weer mogen bezoeken.

Wethouder Tea Both-Verhoeven is trots op de erkenning voor de 
stranden en jachthavens. “Natuurlijk voelt het nu wel dubbel, in de 
afgelopen tijd waren de jachthavens en de parkeerterreinen bij de 

stranden gesloten om verspreiding 
van het coronavirus tegen te 
gaan. Maar gelukkig kunnen 
de maatregelen in deze tijd 
versoepeld worden. Tegen onze 
inwoners en bezoekers wil ik 
zeggen: geniet van onze mooie 
stranden en jachthavens, maar 
blijf scherp op de richtlijnen en 
regels van het RIVM, houd 1,5 
meter afstand. Zo houden we het 
coronavirus met elkaar onder 
controle."

Naar aanleiding van het mooie weer werden de stranden van Goeree-
Overflakkee in de afgelopen weken weer goed bezocht. Daarbij is 
geconstateerd dat het afval niet altijd in de containers werd gegooid, maar 
soms achterbleef op het strand. Wethouder Both-Verhoeven: “Ik roep 
iedereen op om de erkenning van de Blauwe Vlag in ere houden en het 
afval netjes in de containers te gooien. Zo kunnen we met elkaar onze 
prachtige stranden schoon en veilig houden.”

De openingsceremonie vond vorig jaar plaats op Goeree-Overflakkee. 
De ceremonie van dit jaar in de gemeente Elburg kon niet doorgaan 
vanwege de coronamaatregelen. In totaal wapperen er in Nederland 182 
Blauwe Vlaggen. Dit zijn 54 (recreatie)stranden en 128 jachthavens. Meer 
informatie over de Blauwe Vlag is te vinden op www.blauwevlag.nl.

Goeree-Overflakkee

Ook bij WSV Goeree wappert dit jaar weer een blauwe vlag (Foto: archief Eilanden-Nieuws).
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Afvalinzamelingssysteem gaat  
al in 2021 radicaal op de schop

Goeree-Overflakkee

Regio

Met als beeldmerk ”Goed 
scheiden loont” werd het 
Grondstoffenbeleidsplan 2020-2025) 
toegelicht. Een uitvoeringsproject 
dat – met een proefperiode van april 
tot en met juni 2021 – wordt uitgezet 
en dat een radicale verandering 
zal betekenen van het huidige 
afvalinzamelingssysteem. In service, in 
tarieven, PMD inzameling ophalen aan 
huis (in zakken), beperking van gratis 
bezoeken (max. 6x per jaar) aan de 
Milieustraten en de komst van andere 
minicontainers (met chips). 

Ook komt er een toegangsregistratie 
voor (nieuwe) ondergrondse 
verzamelcontainers te gebruiken met 
een afvalpas. In het uitvoeringsplan 
staat dat er op fijn restafval bij de 
Milieustraat een afvalstoffenheffing 

komt dat basis plus variabel tarief 
inhoudt. In het voorgestelde 
tariefschema staat de minicontainer 
(restafval) ingeboekt voor 8 euro 
per aanbieding. De gemeenteraad 
bepaalt uiteindelijk de tarieven. De 
verzamelcontainer staat op 1,25 euro 
per aanbieding. 

Op de tarieven is het de bedoeling 
compensatie te verlenen aan minima 
en ook voor extra medisch afval. In de 
servicelijst worden aangestipt: Tarieven 
per aanbieding, op basis van volume 
en frequentie. Oud papier/glas/textiel. 
GFT-mogelijkheid bij hoogbouw en 
luierinzameling op de Milieustraat. 

Dit laatste punt lag – kijkend naar 
de afstanden op het eiland vanuit de 
kernen naar de Milieustraten gevoelig. 

Informatie 
Dat alles moet goed worden 
gecommuniceerd. Bewoners moeten 
inzicht hebben in de aanbiedingen (via 
SVHW). Daarom komt er een speciale 
Themakrant met daarin maandelijks 
info over het afvalgebeuren. Uiteraard 
wordt een website gemaakt en een app. 
Via scholenprojecten worden leerlingen 
bewust gemaakt van het belang van 
een goede inzameldeelname. Ook staat 
een bewonersonderzoek ingepland. En 
ja, zo stelde Huisman het is een zware 
vorm van communicatie maar om 
overtredingen tegen te gaan wordt voor 
notoire overtreders het fenomeen met 
gele en rode kaarten geïntroduceerd. 
Handhaven waar nodig is. Er wordt een 
afvalcoach aangesteld en inzet van boa’s 
is (als sluitstuk) niet ondenkbaar. 

Gefaseerd  
Op talrijke vragen wordt schriftelijke 
antwoord toegezegd. Invoering 
van genoemde regels zal gefaseerd 
plaatsvinden. Nogmaals werd 
benadrukt dat dat het project is 
gebaseerd op het minimaliseren van 
het restafval. Het zijn eerste stappen 
die binnen enige tijd gezet kunnen 
worden. Overwegingen die aan het 
uitvoeringsplan ten gronde liggen zijn 
zorgen voor het milieu en uiteraard de 
kostenfactor. 

De start van de online dialoogbijeenkomsten van onze 
gemeenteraad is – door voortdurende technische problemen 
– voor de trouwe volgers van de lokale politiek bijna niet te 
verteren. Ook donderdagavond duurde het bijna 25 minuten 
voordat beeld en geluid langzaam op aanvaardbaar peil 
kwamen. Het vervelende is dan dat het eerste agendapunt, 
het Grondstoffenbeleidsplan, gepresenteerd door directeur 
regionale afvalstoffen RAD / Hoekschewaard (Huisman) al 
voor een belangrijk deel bleek te zijn afgewerkt. 

www.arensmanuitvaart.nl

0187 - 491396 
Stoofweg 24, 3253 MA  Ouddorp

Willem Grinwis, Arie-Jaap Arensman, 
Linda Hollestelle-Oosterwijk & Leendert van der Werf
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Ons bereikte het droevige bericht dat op 1 juni is over-
leden

Aren Hollaar
Aren is jarenlang bestuurslid  

en ook voorzitter van onze vereniging geweest.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en verdere fami-
lie. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van 
dit verlies.

Landarbeidersvereniging “Vooruitgang”
te Middelharnis

J. van der Slik, voorzitter
P. Vroegindeweij, secretaris

De schouw wordt gedaan op de blauwe sloten, singels en plassen.

Schouw overhangend hout en beschermingszones

In juni doet het waterschap 
weer de jaarlijkse controle 
op overhangend hout.

Het waterschap is verantwoordelijk 
voor het duurzaam in stand houden 
en het laten functioneren van het 
watersysteem. Elke watergang heeft 
een beschermingszone. Dit is een zone 
langs een watergang die vrij gehouden 
moet worden om een watergang te 
beschermen en bereikbaar te houden. 

De beschermingszone wordt o.a. 
gebruikt als onderhoudspad en de 
berging van vrijkomend materiaal. De 
beschermingszone moet daarom vrij 
zijn van obstakels. Ook kan het zijn 
dat beplanting over de sloot hangt. 
Dit kan schade veroorzaken aan het 
onderhoudsmaterieel. Dit is ongewenst 
en moet daarom verwijderd worden.

Overhangend hout
In de maand juni controleert het 

waterschap weer op overhangend 
hout en of de beschermingszones vrij 
toegankelijk zijn. Dit noemen wij de 
schouw. Daarnaast geeft overhangend 
hout bladval in de watergang, wat 
een negatieve invloed heeft op de 
waterkwaliteit. Indien er sprake is van 
obstakels in de beschermingszone en/
of overhangend hout, zullen wij u per 
brief verzoeken dit te verwijderen. 
Op het onderstaande plaatje ziet u in 
welk gebied wij nu de controle gaan 
uitvoeren.



Het bestuur van de “Vereniging voor Christelijk Speciaal Onderwijs op Goeree-
Overflakkee” zoekt, wegens pensionering van de huidige directeur,  

voor haar SBO school “de Wegwijzer” een

Directeur (m/v)
Het bestuur zoekt een directeur die …

- betrokken is en visie heeft op gespecialiseerd onderwijs en deze visie 
 verder ontwikkelt; 
- samenwerkt met maatschappelijke partners, SWV passend onderwijs en 
 collega scholen; 
- het pedagogisch-didactisch handelen van het team bottom-up stimuleert, 
 begeleidt en borgt; 
- vanuit overtuiging kiest voor christelijk onderwijs; 
- belijdend lid is van één van de in de vereniging participerende 
 kerkgenootschappen. 

Het bestuur biedt een … 
- gemotiveerd, hardwerkend en deskundig team; 
- dynamische en uitdagende werkplek; 
- grote mate van gemandateerde verantwoordelijkheid; 
- school waarbij onderwijs en zorg voor kinderen topprioriteit heeft;
- WTF van 1 en een salaris met als waardering schaal D12. 

Een referentie onderzoek en/of een assessment kan tot de mogelijkheden behoren.

Voor informatie over de school of het 
opvragen van een profielschets kunt u 
contact opnemen met de huidige directeur 
Dolf Klooster via tel. 0187- 483767 of via zijn 
mail-adres directie@sbodewegwijzer.nl. 
Of bel met onze voorzitter, dhr. P.Robijn tel. 

06-52889463. Kijk voor verdere informatie op www.sbodewegwijzer.nl.  
Onze secreta-ris, dhr. T. Steenbeek, ontvangt uw sollicitatie met CV graag binnen 
tien dagen na verschijning in dit blad op t.steenbeek@sbodewegwijzer.nl.
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Voldoe aan de maatregelen die het RIVM 
adviseert met ons ruime aanbod (hand)
desinfectiemiddelen, desinfectiezuilen, 
mondmaskers, thermometers, 
afstandstickers en meer.

Is uw organisatie  
COVID-19 proof?

Voldoe aan de maatregelen die het RIVM 
adviseert met ons ruime aanbod (hand)
desinfectiemiddelen, desinfectiezuilen, 
mondmaskers, thermometers, 
afstandstickers en meer.

COVID-19 proof?



Markt Sommelsdijk6

aanleiding van de boa’s (buitengewoon 
opsporingsambtenaren, red.) om deze 
enquête uit te zetten, maar het moment 
was ongelukkig gekozen.”

Is de gemeente op de hoogte van de 
gevoeligheden over de weekmarkt, 
die al sinds de vijftiende eeuw in 
Sommelsdijk wordt gehouden, en 
de rivaliteit van oudsher tussen 
Sommelsdijk en Middelharnis?

“De gemeente is zeker op de hoogte van 
de gevoeligheden. Allereerst is daarom 
onderzocht of bijvoorbeeld de Kaai 
van Sommelsdijk een geschikte locatie 
was. Echter, al snel moest de conclusie 
getrokken worden dat het plaatsen van 
elf marktkramen (met verschillende 

Wat waren voor de gemeente de belangrijkste afwegingen 
om het besluit tot tijdelijke verplaatsing te nemen?
Wethouder Tea Both: “Aanleiding was het besluit, genomen in het 
kader van de versoepeling van de coronamaatregelen, om na de 
foodkramen ook de non-foodkramen op de weekmarkten weer toe 
te laten. Op de weekmarkt van Sommelsdijk staan normaliter elf 
ondernemers met food en non-foodkramen, zij liepen in de afgelopen 
maanden hun inkomsten mis. De randvoorwaarde voor het toelaten 
van de non-foodkramen was dat de richtlijnen van het RIVM nageleefd 
konden worden. Zowel marktondernemers als bezoekers aan de 

weekmarkten moeten anderhalve meter afstand ten opzichte van 
elkaar kunnen houden. Dit was in de Voorstraat van Sommelsdijk niet 
mogelijk. Daarom was de gemeente genoodzaakt om de markt tijdelijk 
te verplaatsen.”

Is er een relatie met de enquête over de parkeerdruk 
in Sommelsdijk?

“Nee, deze relatie is er niet. Er zijn wel signalen gekomen vanuit 
de omgeving van de Voorstraat over parkeerdruk. Dat was de 

"Zonder coronacrisis zou verplaatsing van de 
Sommelsdijkse markt nooit overwogen zijn"

Sommelsdijk

De verplaatsing van de weekmarkt van het oude centrum van Sommelsdijk naar Middelharnis is een 
gevolg van de versoepeling van de coronamaatregelen. Anderhalve meter afstand houden is op de 
marktlocatie in Sommelsdijk niet mogelijk, op de parkeerplaats aan de Nieuwstraat in Middelharnis wel. 
Wethouder Tea Both-Verhoeven (CDA) benadrukt in een interview met Eilanden-Nieuws nog maar eens 
dat het om een tijdelijke verplaatsing gaat. Hoe het vervolg er exact uitziet, is afhankelijk van hoe de 
coronacrisis zich verder ontwikkelt. 

Kees van Rixoort

Wethouder Tea Both-Verhoeven (Foto: Wim van Vossen).

Wethouder Tea Both-Verhoeven:
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Het is maar tijdelijk, de markt 
komt terug naar Sommelsdijk 

Markt vanaf 1486

Dat vindt ook Sociëteit Rethorica, een 
hoeder van het cultuurhistorisch erfgoed. 
“De markt van Sommelsdijk gaat terug tot 
1486 en heeft dus een lange geschiedenis. 
Mensen komen voor de markt naar het 
sfeervolle historische hart van het dorp. 
Dat geldt ook voor toeristen.” Bezoekers 
struinen langs de kramen, nemen een kijkje 
in het Streekmuseum Goeree-Overflakkee, 
drinken wat bij café De Kok of in het 
proeflokaal van Solaes en combineren hun 
uitje veelal met inkopen bij winkeliers in 
Middelharnis. Op deze manier versterken 
beide kernen elkaar.

“Wij hebben er alle begrip voor dat de 
markt, gezien de huidige omstandigheden, 
nu in Middelharnis wordt gehouden”, laat 
Sociëteit Rethorica weten. “De gemeente 

heeft bepaald dat dit tijdelijk is en dat de 
markt weer terugkomt naar Sommelsdijk als 
de wereld weer normaal is. Het is belangrijk 
om dit te weten, want de markt hoort in 
Sommelsdijk.”

De sociëteit, die al in 1515 is opgericht en 
zetelt in gebouw De Doele, onderschrijft 
de wens van de gemeenteraad om de 
Sommelsdijkse markt aan te wijzen als 
immaterieel erfgoed. Immaterieel erfgoed is, 
in de omschrijving van het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed in Arnhem, een 
cultuuruiting die gemeenschappen beleven 
als erfgoed en hen een gevoel geven van 
identiteit en continuïteit. Door het erfgoed 
door te geven van generatie op generatie is 
het een schakel tussen verleden, heden en 
toekomst.

1486 – Maximiliaan van Oostenrijk en Philips II verlenen Sommelsdijk het marktrecht. 
Het dorp heeft daarmee toestemming een vrije weekmarkt en een vrije jaarmarkt van drie 
dagen te houden. Sommelsdijk is de eerste plaats op Overflakkee met een marktrecht. De 
markt is van economische betekenis voor het dorp.

1884 – Nadat de weekmarkt halverwege de negentiende eeuw is verdwenen – jaarmarkten 
zijn er nog wel – komt er een doorstart.

1924 – De gemeenteraad stelt een weekmarkt voor vee in op iedere woensdag tussen 8.30 
en 13.00 uur.

1949 – De halfjaarlijkse markt trekt veel publiek, maar met de weekmarkt is het minder 
goed gesteld. De handel bestaat voornamelijk uit kleinvee. De gemeente maakt het mogelijk 
ook andere goederen te koop aan te bieden.

1960 – Een nieuwe poging de weekmarkt nieuw leven in te blazen lukt. Vanaf dit 
jaar is er wekelijks op woensdag markt in Sommelsdijk. Het aantal kramen groeit, de 
landbouwmachines en het vee verdwijnen. Begin jaren zeventig is de laatste veemarkt, in de 
volksmond ‘de koeienmarkt’.

Raar gezicht: een woensdag in Sommelsdijk zonder 
marktkramen. De Voorstraat en het Marktveld zijn gehuld 
in een serene rust. De bedrijvigheid van een markt op deze 
plek gaat ver terug in de geschiedenis, tot eind vijftiende 
eeuw. Maar nu is het stil, waarschijnlijk tot eind dit jaar. 
Er zijn ingezonden brieven over verschenen, er klinken 
reacties die kort samengevat neerkomen op: de markt 
hoort bij Sommelsdijk. 

Sommelsdijk

afmetingen) op deze locatie niet 
mogelijk is. Vervolgens zijn nog zeven 
andere potentiële locaties onderzocht. 
Uitkomst van dit onderzoek was dat 
de parkeerplaats aan de Nieuwstraat 
te Middelharnis de meest geschikte 
locatie is om – met inachtneming van 
de anderhalve-meter-maatregel van 
het RIVM – de kramen te plaatsen en 
de weekmarkt plaats te laten vinden.

De marktwagens zijn groot en 
soms moeilijk wendbaar, veel 
locaties zijn daardoor niet geschikt. 
Bovendien is het met verschillende 
weersomstandigheden niet prettig 
voor marktondernemers en bezoekers 
als kramen in een open gebied worden 
geplaatst.
Na de besluitvorming is ingezet op 

een goede communicatie. Met de 
gemeenteraad, de omwonenden 
van de markt te Sommelsdijk, 
de omwonenden van de nieuwe 
locatie en de ondernemers in het 
centrum. Daarnaast is het bericht via 
verschillende kanalen gedeeld.”

In Sommelsdijk denken mensen 
dat dit een opstapje is naar 
definitieve verplaatsing (zoals 
eerder bepleit door de BIZ 
Middelharnis Centrum). Is die zorg 
terecht?

“Zowel in het besluit en alle 
communicatie die daarop volgde, 
hebben we de nadruk gelegd op de 
tijdelijkheid van de verplaatsing. 
Omdat wij op dit moment niet 
weten hoelang we deze anderhalve-
meter-maatschappij houden, is 
voorlopig ingezet op de einddatum 
31 december 2020. Echter, de duur 
van de verplaatsing is afhankelijk van 
de vraag hoe de anderhalve-meter-
samenleving zich ontwikkelt. De tijd 
zal uit moeten wijzen of we weer op 
de oude voet verder kunnen gaan als 
samenleving of dat de anderhalve 
meter het nieuwe normaal wordt. In 
dat laatste scenario is het onmogelijk 
om alle marktkramen terug te plaatsen 
in de Voorstraat en op het Marktveld 
te Sommelsdijk. Van een definitieve 
verplaatsing is echter nu geen sprake. 
Voor de duidelijkheid: als er geen 
coronacrisis was geweest, dan zou ook 
nooit overwogen zijn om de markt in 
Sommelsdijk te verplaatsen.”

Is de huidige tijdelijke locatie in 
Middelharnis niet een logischer 
plek voor een weekmarkt?

“Dat zal de tijd moeten leren. Dit gaan 
we ook terugzien in de omzetcijfers 
van de marktondernemers. In 
Nederland worden veel weekmarkten 
wel in de nabijheid van of in het 
winkelcentrum gehouden. Dit 
zorgt voor een positief effect op een 
winkelcentrum, omdat bezoekers van 
de markt ook de winkels bezoeken en 
vice versa. Echter is het voor inwoners 
en bezoekers ook nostalgie, een markt 
in een dorpsstraat.”

Hoe groot acht de gemeente de 
kans dat de markt ooit alsnog 
verhuist naar Middelharnis?

“We zullen de komende tijd 
bezien hoe de coronacrisis zich 
ontwikkelt. Belangrijk hierin is 
of we blijvend rekening moeten 
houden met de anderhalve-
meter-economie. Daarnaast is het 
relevant om te vermelden dat de 
gemeenteraad afgelopen week het 
college heeft verzocht om de markt 
van Sommelsdijk de status van 
immaterieel erfgoed toe te kennen.”



Ds. Juch8

Deze woorden troffen de koning en hij was er ontroerd 
over dat iemand zo begaan was met zijn zielenheil. Toen het 
gesprek was afgelopen, vroeg Willem III hoe zijn bezoeker 
blind geworden was. Ds. Juch vertelde het. Hij zei ook dat hij 
op dit ogenblik begeerde om even te kunnen kijken. ‘Waarom 
dan wel? ‘ vroeg de koning. Er kwam een ontroerend 
antwoord. “Wel Sire, ik heb u nooit gezien. Als ik u nu even 
mocht zien, zou ik als ik straks in de hemel mag komen, 
willen zien of ik ú daar dan ook zou aantreffen.’

Op kosten van de koning
Een kamerheer hielp ds. Juch weer naar de uitgang van het 
paleis. Ondertussen dacht Willem III na op welke wijze hij 
ds. Juch zou kunnen helpen. Het bezoek had diepe indruk op 
hem gemaakt. Toen herinnerde hij zich, dat koning Leopold 
I van België zich ook wegens een ernstige oogziekte had laten 
behandelen door een zeer bekwame specialist. Hij adviseerde 
ds. Juch om zich door dezelfde oogarts te laten behandelen. 
En de kosten? Die zouden voor rekening van de koning zijn. 
En zo maakte ds. Juch de reis naar Brussel. Helaas, de dokter 
kon hem geen hoop op herstel van zijn gezichtsvermogen 
meer geven. Toch was deze reis niet vergeefs geweest. Tijdens 
de gesprekken die ds. Juch en de arts voerden, bleek hem 
dat ook deze man uit het roomse Brussel geen vreemdeling 
was van het leven dat uit God is! Overigens belemmerde zijn 
blindheid hem niet om de gemeente in te gaan en om ook 
de Algemene Vergaderingen (synoden) van de Christelijk 
Afgescheiden gemeenten te bezoeken. De vergadering die 
in 1858 te Dordrecht werd gehouden, koos hem zelfs tot 
voorzitter. 

Watersnood
Zijn liefde tot het Oranjehuis en zijn koningsgezindheid 
bleven ds. Juch bij. In 1861 werden grote delen van ons land 
getroffen door een watersnood. Koning Willem III wekte de 
inwoners van Nederland op om een bededag te houden en de 
Heere te smeken of Hij het water tot staan zou willen brengen. 
Veel predikanten gaven gehoor aan deze koninklijke oproep. 
Ook ds. Juch, die in een bidstond op 17 februari 1861 zijn 
hoorders bepaalde bij de treffende woorden uit Klaagliederen 
3: 40-42 ‘Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, 
en Iaat ons wederkeren tot den HEERE. Laat ons onze harten 
opheffen, mitsgaders de handen, tot God in den hemel, 
zeggende: Wij hebben overtreden, en wij zijn wederspannig 
geweest, daarom hebt Gij niet gespaard.’. 

Een preek voor de koning
Deze preek maakte diepe indruk en werd op verzoek van 
velen uitgegeven. De titel was: ‘Weerklank op den wensch 
van Z.M. den Koning.’ Ds. Juch vroeg in zijn voorwoord om 
begrip, aangezien hij al twee jaar het licht van zijn ogen moest 
missen en hij daarom ook geen aanmerkingen verwachtte. Er 
was zoveel vraag naar, dat er een tweede druk verscheen. De 
opbrengst was bestemd voor de getroffenen. Juch stuurde twee 
exemplaren naar de koning. Tot zijn blijdschap was de koning 
hem nog niet vergeten; hij kreeg een hoogstpersoonlijke 
bedankbrief waarin Willem III meedeelde dat hij deze preek 
met genoegen had gelezen.

Landsmeer
Bij het klimmen van zijn jaren en mede vanwege zijn visuele 
handicap werd de zorg voor zijn gemeente Amsterdam te 

Een blinde dominee
Het levensverhaal van ds. Jacob Jan Juch (deel 3)

Nu was het hem al verschillende malen 
opgevallen, dat het leek alsof onder 
het ingespannen schrijven het licht 
uitging. Toch weer niet — het suizen 
van het gaskousje dat voor verlichting 
van de studeerkamer zorgde, was 
duidelijk hoorbaar. Lag het aan zijn 
gezichtsvermogen? Hij ging met zijn 
klachten naar een arts. Tij dens een 
van de onderzoeken, enkele maanden 
later, maakte de behandelende arts 
een ingrijpende fout, waardoor de 
oogzenuwen werden doorgesneden. 
Het gevolg was dat de predikant geheel 
blind was geworden. In beide miste 
hij voortaan het licht. Betekende dat 
een einde aan zijn predikantschap? Hij 
vreesde van wel. Nieuwe preken maken 
was voortaan uitgesloten, lezen, studeren 
en schrijven waren definitief verleden 
tijd. Hij zou zich met oude preekschetsen 
moeten behelpen. Die kon hij uiteraard 
evenmin lezen, maar zijn zoon Johan, een 
theologiestudent, las de oude schetsen 
voor zijn vader voor en die werden 
dan zo goed als het ging door ds. Juch 
gememoriseerd.

En aldaar zal geen nacht zijn
Zou de predikant zijn ambtelijke arbeid 
dan toch nog kunnen voortzetten, 
dankzij de hulpvaardigheid van zijn 
zoon? Het had er alle schijn van. Maar 
ook in dit opzicht waren de wegen des 
Heeren hoger dan de wegen van Juch. 
Johan werd ziek. Ernstig ziek. De arts 
constateerde de in die tijd zo gevreesde, 
vaak dodelijke ziekte: tuberculose. 
Tering, noemde men dat in die dagen. 
De ziekte nam hand over hand toe en 
spoedig werd zijn ziekbed ook zijn 
sterfbed. Ds. Juch was heel vaak aan het 
bed van Johan te vinden. Daags voor zijn 
heengaan zei zijn vader dat hij vanwege 
ontroering en emotie niet wist over 
welke tekst hij de andere dag zou preken. 
Johan wist het wel en vroeg zijn vader 
om te spreken over ‘En aldaar zal geen 
nacht zijn’ (Openb. 22:5a). Maar Johan 
zei nog méér. Hij vertelde met stervende 
lippen dat de Heere hem in de ruimte 
had gesteld en bereid gemaakt had om te 
sterven. Ds. Juch preekte de volgende dag 
over deze tekst en voelde de nabijheid 
Gods tijdens het preken. Zodra de dienst 
was afgelopen, haastte hij zich naar 
huis. Johan leefde nog. Met een laatste 
krachtsinspanning hees hij zich wat 
overeind uit de kussens, drukte zijn vader 
voor de laatste maal de hand en riep: “En 
aldaar zal geen nacht zijn”. Toen hij dat 
gezegd had, ontsliep hij.

Toch ‘een open oog’
Ds. Juch had in al deze omstandigheden 
veel met zichzelf te stellen. Ondanks zijn 
handicap mocht hij zich verblijden in de 
zorg van zijn derde echtgenote, met wie 
hij op 24 februari 1859 in het huwelijk 
was getreden, weduwe Alida Vermeulen-
van Galen. Met haar deelde hij vreugde 
en verdriet en zij was hem tot grote steun, 
ook toen hij blind was geworden. Maar 
hoewel de blinde dominee zijn handen 
vol had aan zichzelf, had hij – ondanks 
zijn blindheid – toch ‘een open oog’ voor 
wat er om hem heen zich afspeelde.

Op audiëntie
Op een keer zat hij in zijn studeerkamer 
te mediteren toen het koningshuis en 
wel in het bijzonder koning Willem III 

hem in gedachten kwam. Ook deze man 
maakte de enkele reis naar de eeuwigheid 
en ook vorsten is het gezet eenmaal te 
sterven en daarna het oordeel. Deze 
gedachte liet hem niet los. Wat zou hij 
graag, als was het maar éénmaal, de 
koning aanzeggen dat ook hij ‘van nieuws 
geboren moest worden’. Hij waagde het, 
met de Heere, en vroeg permissie om 
de koning te spreken. Niet lang daarna 
kreeg hij bericht dat hij welkom was in 
het koninklijk paleis en ging een deel van 
de tekstwoorden uit Markus 13:9 voor 
hem leven: voor koningen zult gij gesteld 
worden, om Mijnentwil, hun tot een 
getuigenis’.

‘Wel Sire, ik heb u nooit gezien. Als ik u 
nu even mocht zien, zou ik als ik straks in 
de hemel mag komen, willen zien of ik u 

daar dan ook zou aantreffen’. Ook al is de 
context een gans andere, dit woord werd 
waar voor ds. Juch. Hij werd hoffelijk 
ontvangen en door een kamerheer bij 
zijne majesteit aangediend met het 
veelbetekenende: ‘Hier is dominee Juch 
en zijn eerwaarde is blind.’ De koning 
vroeg hem vriendelijk wat het doel 
van zijn komst was. Onverschrokken 
antwoordde ds. Juch dat het hem te doen 
was om slechts kort te spreken over het 
heil van zijn onsterfelijke ziel. Juch hield 
een korte toespraak en hij besloot met 
een gedichtje:

Dat Neêrlands koning leve,
Dat Neêrlands God hem geve
Zijn zegen en gena;
Dat Neêrlands volk leer’ vragen
Naar God en Zijn behagen:
Dat wens ik vroeg en spa.

Ds. Juch was veel in zijn studeerkamer te vinden. Hij bereidde zijn preken grondig voor, 
schreef artikelen in De Stem, een blad dat zijn lezers had onder zowel kruisgezinden 
als afgescheidenen en hield er een uitgebreide correspondentie op na. Deze activiteiten 
waren maar moeilijk te combineren met het pastorale werk in de grote stad, waar zijn 
gemeenteleden soms ver uit elkaar woonden. Daardoor was hij ook regelmatig in de vroege 
nachtelijke uren nog aan het werk. 

Goeree-Overflakkee

J. Mastenbroek

Jacob Juch
Inleiding: mevrouw M. Mulder-Faassen

In het Eilanden-Nieuws van 29 mei jl. verscheen deel 2 van het artikel van de hand van J. 
Mastenbroek over ds. Juch. Nu volgt het derde en laatste deel van diens artikel.

Handtekening ds. Juch.
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zwaar voor hem. Hij zag een beroep uit het 
niet zo ver van de hoofdstad gelegen dorp 
Landsmeer dan ook als een aanwijzing van 
‘s hemelswege dat hij Am sterdam mocht 
verlaten. Maar ook in dit dorp waren de 
ambtelijke werkzaamheden niet zonder 
problemen. Veel woningen waren aan 
weerskanten van sloten en vaarten gelegen 
en waren per bruggetje bereikbaar. Met de 
opmerkingsgave die de meeste blinden eigen 
is, kon Juch ongehinderd en zelfstandig 
huisbezoek doen. 

Vijf kinderen begraven
In Landsmeer wachtte hem opnieuw 
huiselijke beproevingen. Hij moest in dit 
stille dorpje vijf van zijn kinderen grafwaarts 
zien gedragen worden. De slaande hand des 
Heeren was dezelfde hand die ook heelde. 
Ook in zijn nieuwe woonplaats mocht hij 
Gods wonderdaden opmerken. Van de vele 
uitreddingen willen we er nog één noemen.

Een dankbare leidsman
Een van z’n jongens vergezelde zijn blinde 
vader als hij een grote reis moest maken. 
Op een keer zou Juch in de stad Utrecht 
preken. Nu was zijn zoon ziek geworden. 
De preekbeurt afzeggen? Dat kon niet meer. 
Wat dan? Nu had ds. Juch nog een zoontje 
van tien jaar thuis. Nog een kind dus. Zou 
die in staat zijn om zijn vader door het 
drukste deel van Utrecht te loodsen? Het 
was te proberen. Ze reisden via Amsterdam. 
Daar moest een plein worden overgestoken, 
waar een grote paardenmarkt werd 
gehouden.

Het kind wist daar ook de weg niet meer, 
werd bang tussen al die grote paarden en 
begon te huilen. Daar stond ds. Juch, met 
een huilend kind midden op de markt 
tussen de paarden in. Er steeg een vurig 
gebed naar God omhoog, of Hij wilde 
helpen, daar Juch geen hulp of uitkomst 
bleek. Dat gebed werd direct al verhoord. 
Juch werd aangesproken door een man, die 
hem herkende en die ooit onder een van zijn 
preken in Haarlem had gezeten. Deze preek 
had hem tot inkeer gebracht. Natuurlijk was 

deze man meteen bereid om ds. Juch en 
zijn zoontje door het drukke Amsterdam 
te begeleiden. Zonder noemenswaardig 
oponthoud bereiken zij het Utrechtse kerkje. 
Uit de volheid van zijn gemoed preekt Juch 
onvoorbereid over Psalm 46:2 ‘God is ons 
een Toevlucht en Sterke; Hij is krachtelijk 
bevonden een Hulp in benauwdheden’. 
Dat had de blinde predikant mogen 
ondervinden!

Tussen de baggeraars
In 1869 leidde de weg des Heeren naar zijn 
vierde gemeente. In Sliedrecht had men het 
oog op deze prediker laten vallen. Dat hij 
gehandicapt was, deerde de Sliedrechters 
niet. Het geloof is immers uit het gehoor! 
Ook daar zou Juch met problemen worden 
geconfronteerd. Maar anders dan in zijn 
vorige gemeenten: hier werd door de grote 
toeloop van hoorders de kerk spoedig te 
klein. Zou dat een probleem zijn voor een 
rijk dorp dat met baggeren goud verdiende? 

Een nieuwe kerk 
Inderdaad woonden er rijke bagge raars in 
Sliedrecht, maar de leden van de gemeente 
van ds. Juch waren meest eenvoudige 
mensen, ‘kleine luyden’. De rijken waren 
vooral in de hervormde gemeente te vinden, 
ls men al bij een kerk was aangesloten. De 
meesten waren ook nog eens de vrijzinnige 
richting toegedaan, zodat Juch en zijn 
kerkenraad eerder tegenwerking dan steun 
van deze groep konden verwachten. Toch 
waren de plannen gemaakt. Op 14 april 
1873 hadden de mansleden besloten om 
tot de bouw van een nieuwe kerk over 
te gaan. Alles was in kannen en krui ken, 
tekeningen en bestekken waren rond. Het 
zat alleen nog vast op de financiën. Ds. 
Juch gaf het voorbeeld: hij hield een huis-
aan-huis-collecte. Zo konden de bewoners 
deze predikant aan de deur van hun woning 
aantreffen: een bus in de ene hand, een 
intekenlijst in de andere. Boven deze lijst 
stond: Betoon met ons uw liefdewerk Tot 
opbouw voor des Heeren kerk. Onbegonnen 
werk? Nee, de Heere neigde de harten. Geen 
deur werd overgeslagen, ook niet van, wat 
de waarheid betrof, als vijandig bekend 
staande ingezetenen. Iemand had ds. Juch 
het dringende advies gegeven om bij een 
van deze ‘vijandige’ mensen zeker niet aan 
te kloppen. Maar Juch liet zich niet zo snel 
uit het veld slaan en ging toch... mèt het 
verblijdende resultaat dat op dit adres het 
voor die tijd grote bedrag van tweehonderd 
gulden werd toegezegd. De man gaf het van 
harte en was, wat geen ene Sliedrechter voor 
mogelijk had gehouden, naderhand onder 
de kerkgangers toen de kerk in gebruik werd 
genomen.

Gedicht voor de kerk
Ds. Juch was niet onervaren als het over het 

maken van gedichten ging. Toen op 23 november 
1873 de nieuwe kerk in gebruik werd genomen, 
stond het volgende gedicht van de hand van ds. 
Juch op de officiële eerste steen;

De hoop is dat in dit gebouw 
Gods Woord verkondigd wordt getrouw
En dat door Jezus’ Geest en leeren
Veel zielen zich tot God bekeeren.

De tekst waarover ds. Juch preekte bij de plechtige 
ingebruikname van de kerk was uit Exodus 
20:24b: aan alle plaats, waar Ik Mijns Naams 
gedachtenis stichten zal, zal Ik tot u komen, en zal 
u zegenen’. Burgemeester J.A. van Hattum en de 
wethouders woonden deze dienst bij.

Liefde voor Oranje
Dat de Sliedrechtse pastor een warme liefde voor 
het Oranjehuis had, is bekend. Dat hebben ook 
de Sliedrechters ervaren, toen Willem III in 1874 
zijn zilveren regeringsjubileum herdacht. Er werd 
een speciale kerkdienst gehouden en ds. Juch had 
behalve zijn traditionele kleding, die bestond uit 
bef, korte broek en steek een oranje kokarde op 
z’n preekmantel gespeld. Dat viel bij de hoorders 
niet verkeerd, want ‘s avonds verzamelde zich de 
plaatselijke harmonievereniging voor de deur 
van de pastorie en werd ds. Juch een serenade 
gebracht.

Naar Middelharnis
Ds. Juch was al over de kracht van zijn leven heen 
toen er een beroep uit Middelharnis op hem werd 
uitgebracht. Hij voelde zich gedrongen om in dit 
Flakkeese dorp de herdersstaf op te nemen. Op 31 
januari 1875 deed hij intrede. Lang zou hij er niet 
blijven. Ruim drie jaar later, op 27 oktober 1878, 
verliet hij deze plaats weer. Deze betrekkelijk 
korte tijd stond de Heere niet in de weg om zijn 
verblijf daar toch tot een zegen te stellen.

Er is een geschrift van een zekere weduwe 
Witvliet die daarin verhaalt hoe de Heere de 
prediking van ds. Juch voor haar tot een eeuwige 
zegen heeft willen stellen en deze eenvoudige 
prediker gebruikt heeft om haar hart in te nemen.

Naar Harderwijk
De laatste levensjaren werden doorgebracht in 
Harderwijk. Ds. H.M. van der Vegt bevestigde 
hem in dit Veluwse stadje, waarin hij zijn laatste 
gemeente zou dienen. Ook daar bleef de zegen 
niet achter. Ruim een halve eeuw na zijn dood 
waren er nog ouden van Gods volk, die zich 
ds. Juch met veel waardering herinnerden en 
die door zijn prediking tot bekering waren 
gekomen. Toen op 2 januari 1925 de Christelijke 
Gereformeerde gemeente aldaar 25 jaar bestond, 
hield ds. P.J.M, de Bruin een herdenkingsrede 
waarin hij de persoon van ds. Juch noemde; “Juch 
was lichamelijk blind, maar zijn zielsogen werden 
meer en meer verhelderd. Voor velen was deze 
blinde man een geestelijke gids”.

Levenseinde
Op 3 februari 1883 brak voor deze Godsgezant 
het ogenblik aan, dat hij het tijdelijke met het 
eeuwige mocht verwisselen. Op zijn sterfbed 
mocht hij het Job nazeggen, en in hem ook zijn 
overgrootvader Johann Georg Juch: ‘Want ik 
weet, mijn Verlosser leeft’. Met deze woorden 
op de lippen ging de 64-jarige ds. Juch, niet als 
dominee, maar als een arm zondaar, de eeuwige 
heerlijkheid in en mocht deze blinde leraar zijn 
Koning zien in Zijn schoonheid. 

Gedachtenis tot zegen
Een eenvoudige grafzerk wijst zijn laatste 
rustplaats aan, een geschenk van zijn gemeente 
Harderwijk. Het opschrift van deze zerk was 
lange tijd niet meer leesbaar. De steen was door 
de tand des tijds aangetast en verweerd. In 
maart 1986 nam een achterkleinzoon van de 
predikant, de heer F.J.W. Jüch uit Apeldoorn en 
thans woonachtig te Groningen (die zijn naam 
met een umlaut schrijft) het initiatief om de 
steen te laten restaureren. Daarvoor was een 
bedrag van circa vierhonderd gulden nodig. 
Er werd bekendheid aan dit initiatief gegeven 
en tevens werd de mogelijkheid geboden aan 
particulieren om een bijdrage te geven. Zou er 
meer geld worden gestort, dan zou daarvan een 

onderhoudsfonds in het leven worden geroepen. 
Er kwam voldoende geld binnen om de zerk te 
laten restaureren. Echter, na amper vijftien jaar 
was het opschrift opnieuw onleesbaar geworden. 
Stichting Machpela heeft in de zomer van 2004 
de zerk geheel laten restaureren. Het opschrift 
is weer goed leesbaar. Moge mede daardoor de 
gedachtenis aan deze rechtvaardige tot zegening 
zijn. 

In een volgende Eilanden-Nieuws kunt u in een 
meerdelige serie weer over ds. Juch lezen maar 
nu met kerkgerelateerde- en familiegegevens en 
met verdere informatie.

Koning Willem III
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Burgemeester en wethouders hebben er 
vrijdagmiddag blijk van gegeven zoiets 
te kunnen waarderen. Vijf man sterk 
dienden ze zich aan het kraambed aan 
en weinige minuten later lag de kleine in 
de burgervaderlijke armen. "Wij hebben 
er zo ook 5 gehad", suste burgemeester 
Van Velzen de ietwat bezorgde blik 
van mevr. Van Kooten, die haar prille 
bezit nog liever niet in mannenarmen 
waagde. Daar vertelde dhr. Van Velzen 
ook met hoeveel spanning de 9000-ste 
ter gemeentesecretarie werd verbeid; "...

we zaten min of meer te wachten wie het 
zou worden", bekende de burgemeester. 
In het domineesgezin werd met spanning 
afgewacht wát het zou worden én in de 
nacht van woensdag op donderdag, om 
twintig minuten over twaalf, diende 
"Anneke" zich aan, eerste dochtertje van 
ds. en mevr. Van Kooten en zusje van 
Geurt  Henk en Gerhard. Burgemeester van 
Velzen stelde de boreling vrijdagmiddag 
een spaarbankboekje met een saldo van 
9000 centen ter hand(je) want, zei hij: "... 
de groei van de bevolking is dan wel niet 

9000ste inwoonster 
van Goedereede

Uit de krant van

Uit de krant van

1975

1935

zó spectaculair, duizend meer in 6 jaar tijd is voor een plattelandsgemeente toch wel iets om 
even bij stil te staan". De kleine Anneke leek er precies zo over te denken. Rabobank voorzitter 
Biemond voegde daar een mooi baby-album aan toe. Zondagavond, toen ds. Van Kooten in 
Goedereede de doopdienst leidde, heeft hij op het ontvangen spaarboekje teruggegrepen; "...
sommige ouders", – zo veronderstelde ds. – "...zullen misschien een tikkeltje jaloers zijn, maar 
bij de doop krijgt elk kind een nog waardevoller boekje. Als Anneke het bedrag laat staan wordt 
het méér, maar"... – zo waarschuwde hij de ouders – "...als u niets met het doopboekje doet en 
het maar laat liggen, wordt het steeds minder!"
Nu de gemeente Goedereede 9000 inwoners heeft, is ze in grootte de tweede gemeente op 
ons eiland. Middelharnis heeft (per 1 mei genoteerd) 13.970 inwoners, Oostflakkee 8.688 en 
Dirksland 6.475.

Onder de kraamvisite die zich de afgelopen dagen in Goerees 
Hervormde pastorie heeft aangediend, hebben zich ook 
burgemeester en wethouders bevonden en met hen de gem. 
secretaris en de voorz. van de Rabobank “Stellendam en 
Goedereede”, de heer J.A. Biemond. Het was allemaal te doen om 
het schattige borelingske Annegje Christina, derde spruit maar 
eerste dochtertje in het predikantengezin ds. R. van Kooten. Met 
haar 7 pondjes kwam de kleine precies op tijd ter wereld om de 
9.000-ste inwoonster van Goedereede te worden…



Eindelijk rehabilitatie voor de Nederlandse 
garnalenvissers die onterecht door diverse ngo’s door 
het slijk zijn gehaald. Begin dit jaar meldde het NOS 
dat de vissers veel meer in Natura-2000 gebieden 
gevist hadden dan hun vergunning toestond. Een 
woordvoerder van de Waddenvereniging had het zelfs 
over illegale visserij. 

Rehabilitatie voor 
Nederlandse  
garnalenvissers

De natuurorganisaties namen de hele garnalenvloot op de korrel. Zij 
werden beticht van het overschrijden van het aantal uren dat gevist 
mag worden in Natura-2000 gebieden. Volgens de visserijorganisaties 
was daar nauwelijks enige duidelijkheid over. Ondertussen boekten 
de ngo’s weer hun persmoment en haalden zij alles uit de kast om 
de vloot in diskrediet te brengen. Nog niet zo lang geleden is na een 
herberekening van Wageningen Marine Research de vergunning door 
het ministerie van LNV aangepast en mogen de garnalenvissers met 
het nieuwe aantal visuren zelfs langer in Natura-2000 gebieden vissen.

Fouten in software
De fout zat dus niet bij de vissers, maar bij de overheid die te weinig 
uren in de vergunning schreef. Door fouten in de software is het aantal 
uren niet goed berekend, zo luidde het commentaar van de overheid. 
De garnalenvissers betoogden dit al langer. Maar een verandering in 
de procedure zou jaren kunnen duren. Met het nieuwe aantal uren 

zullen vissers niet meer in de 
problemen komen. Bovendien 
zijn de vissers traceerbaar op 
www.marinetraffic.com . Zelfs 
elke burger kan checken waar 
garnalenkotters vissen. Volgens 
de natuurorganisaties betekent 
het bakzeil halen van de overheid 
dat garnalenvissers doorgaan 
met het beschadigen van de 
zeebodem.

Evenwicht
Garnalenkotters, met name de kleinschalige kotters, maken gebruik 
van relatief lichte vistuigen met klossenpezen die over de bodem 
rollen. Het principe wijkt niet veel af van wat er vijftig jaar geleden 
werd gebruikt. En toen was de vloot aanzienlijk groter. Net als op het 
land zijn er gebieden op zee die al eeuwenlang met een schrobnet 
bewerkt worden. Het frappante is dat die favoriete vangstgebieden 
continu weer voor productie zorgen. Vissers komen er telkens weer 
terug. In al die jaren is er continu sprake van een wisselwerking tussen 
het vissen en de fysieke gesteldheid van de zeebodem, waardoor een 
evenwicht is ontstaan.

Stellendam

W.M. den Heijer

 
Geef een rondje!
 
Na het behalen van een diploma is het tijd om 
een Rondje te geven. Een geslaagde verrassing 
is het Rondje van Schulp!

Trakteer op deze sappige en smaakvolle vitaminen! 
Dit gezonde Rondje wordt door ons voor € 12,25
op naam bezorgd op ieder gewenst adres.
Of koop het rondje bij de 
lokale vers-speciaalzaak!

Meer weten? Ga naar www.geefeenrondje.nl

Geslaagde
verrassing

Bijbelteksten 
MEMORISEREN MET KINDEREN

www.bijbelzaadjes.nl

Inhoud pakket:
 60 Bijbelteksten 
(beschikbaar in SV of HSV)

 Uitleg, toepassing en 
verdieping per Bijbeltekst

 36 werkvormen
 12 herhaalopties
 2 stickervellen
 Digipakket met extra’s

Gods woord staat vol met 
prachtige teksten. Je bewaart 
een schat in je hart als je ze 
uit je hoofd leert. Met deze 
memoriseerplanner leg je 
verbinding tussen de Bijbel 
en jouw unieke kind(eren) 
waardoor je op een actieve 
manier Bijbelteksten aanleert!

BESTEL DE MEMORISEERPLANNER OP:

Garnalenkotters in de buitenhaven van Stellendam (Foto: W.M. den Heijer)



Tom Posthuma (1937) uit Ouddorp voelt 
mee met alle horeca-ondernemers, net 
als zijn vrouw Janny (1941). Ze waren 
slechts kort in de horeca werkzaam, maar 
als je eenmaal een horecahart hebt, dan 
houd je dat. Tom: “Als je maanden stilligt, 
geen inkomsten hebt en toch je vaste 
lasten moet betalen en de salarissen van je 
medewerkers, dan is dat een behoorlijke 
aanslag op je bedrijf. Sommigen pakten het 
snel op door maaltijden te laten ophalen of 
te bezorgen. Het was knap om te zien hoe 
ze bezig bleven. Sommigen konden daar 
best nog wat mee verdienen, maar niet 
zoals voor de corona. Het is fijn dat ze nu 
weer open zijn.”

Tom en Janny leerden elkaar kennen in 
Ouddorp. Janny was het stoepje aan het 
schuren voor de smederij, de zaak van haar 
ouders. Tom fietste langs en maakte een 
praatje en zo is het gekomen. “Mijn opoe 
Spee was eigenaar van Hotel Akershoek 
aan de Boompjes in Ouddorp, naast de 

“Zonder deze tijd hadden we een  
interessant deel van ons leven gemist” 

Tom en Janny Posthuma uit Ouddorp:

Als er één branche is die de afgelopen weken de media heeft gedomineerd, was het wel de horeca. Door 
de coronamaatregelen werden cafés, hotels en restaurants gedwongen de deuren te sluiten, met alle 
gevolgen van dien. Groot was dan ook de opluchting dat afgelopen maandag 1 juni de deuren weer open 
mochten, weliswaar met coronaprotocol en restricties.

smederij. Mijn vader vond dat een prima zaak voor ons. We hadden niets. Met twee 
borgen van de boerenleenbank, geleend geld van mijn vader en een hypotheek voor de 
verbouwing konden we de zaak kopen. We praten nu eind jaren 50, nog voor ons trouwen.”

Luxe
Tom lacht. “Je moet er niet het huidige Akershoek bij voorstellen, hoor! Het was nog 
een pijpenlaadje met een paar tafeltjes en stoeltjes. Onder elke tafel stond nog een 
‘kwispeldoor’, een vierkant bakje waarin je je pruimtabak kon uitspugen. Het waren twee 
huizen aan elkaar, met rechts het café en de achterzaal en aan de andere kant kamers 
voor bewoning en een grote keuken. Midden in het café stond ook nog een grote kachel.” 
Janny: “Het eerste half jaar zijn we meteen gaan verbouwen. De hotelkamers boven waren 
gescheiden door rachels met behang. We hebben in elke kamer wastafels geplaatst en 
verlichting, een ongekende luxe in de tijd, én metalen bedden. Heel modern was dat. 
Iedereen had toen nog van die grote houten ledikanten.”

Tijdens de verbouwing was de zaak open. Er moest geld verdiend worden, want ze 
moesten zo snel mogelijk hun schuld afbetalen. Het was hard werken, intensief, maar ze 
kijken terug op een heel fijne tijd. Tom: “Het zat altijd bomvol, ook in de winter. Er waren 
nog geen dammen en bruggen, dus als je hier moest zijn, bleef je vaak een nachtje. Er 
kwamen veel vertegenwoordigers in ons hotel.” Met weemoed denken ze aan die tijd terug: 
die ene man die met een bestelbusje jurken aan de man bracht, maar ook de bollenboeren 
uit Noord-Holland, de mensen van de inspectie die de keuken kwamen keuren en de vele 
toeristen.

Macaroni
Tom bediende de voorkant. Janny zorgde 
voor het schoonmaken van de kamers en 
bestierde de eerste jaren ook de keuken 
van het restaurant, in de zomer geholpen 
door haar moeder. “Mensen waren toen 
nog niet zo veeleisend als tegenwoordig. 
Het was nog niet lang na de oorlog en 
we hadden net de ramp gehad. Ik kookte 
een aardappeltje met een karbonaadje 
bijvoorbeeld, een biefstukje, of soep. Gasten 
aten wat je voorschotelde. Er waren toen 
nog weinig eettentjes en patatzaakjes. 
Die ruime keuze van nu waren we toen 
helemaal niet gewend. De Italiaanse 
meneer die onze keuken had geplaatst, 
gaf me eens het recept voor macaroni. 
Hij vertelde me dat het heerlijk was en 
dat ze dat bij hem thuis vaak aten. Zo 
kwam ook macaroni bij ons op het menu, 
maar dat was exotisch, hoor!” Ook hun 
trouwdag werd in 1959 in de zaak gevierd. 
“We werkten al samen in de zaak toen we 
verkering hadden, maar ik ging in die tijd 
elke avond na het werk gewoon weer naar 
mijn ouders, die bij de smederij woonden. 
Op de kiekjes van ons trouwfeest staan 
Tom en ik overigens maar nauwelijks 
samen. We waren de hele tijd in de weer, 
omdat we zelfs op onze trouwdag ons met 
dingen bemoeiden in de zaak.”

Tom en Janny Posthuma (Foto: Pauline Hof).

Oud & Wijs12

Ouddorp

Pauline Hof



Borreltje
Tom komt uit jeneverstad Schiedam, de 
mooiste stad van Nederland, vindt hij, 
omdat daar zijn borrels vandaan komen. In 
1953 moest hij in dienst, ging bij de marine 
en kwam zo terecht bij het zendstation in de 
Westduinen. Toen hij kennis kreeg aan Janny 
is hij hier gebleven. “De zaterdagavonden bij 
Akershoek waren zo druk. Jonge mannen 
zaten er met hun meisjes aan de tafeltjes. 
In het oude schooltje, waar nu de Kreek 
zit, werden in het weekend films gedraaid. 
In de pauze kwamen ze dan snel bij ons 
naar binnen om wat te drinken”, vertelt 
Janny. Tom knikt. “Op donderdag was het 
ook altijd druk. Dan was de beurs. We 
hadden een paar honderd man binnen op 
klompen, met buidels geld. Zaadhandelaren 
betaalden de boeren uit in het café. Er waren 
ook koeien- en varkensboeren. Het was 
bovendien voor velen een legitieme reden 
om meteen een borreltje te drinken. Ik had 
bladen vol bittertjes en cognacjes. Ze vlogen 
eruit!”

Tom had het vreselijk naar zijn zin, maar de 
slechte gezondheid van Janny dwong ze tot 
de keuze ermee te stoppen. “Het was niet 
anders”, licht hij toe. “We hadden intussen 
ook ons eerste kind gekregen, Mike.” Er zou 
later nog een tweede zoon volgen, Tommie. 

Janny: “We hebben het bij elkaar maar een 
paar jaar gedaan, tot 1965, maar zonder 
deze tijd hadden we een interessant deel van 
ons leven gemist.” Tom knikt bevestigend. 
“We hebben zoveel mensen leren kennen. 
Niet lang geleden stonden hier opeens 
twee Duitsers voor de deur. Ze waren van 
Akershoek doorgestuurd, tachtigers, oude 
gasten van toen. Ze wilden ons even gedag 
komen zeggen. Dat doet ons dan wel wat, 
dat ze die moeite nemen.”

Atelier
Ze verpachtten de zaak aan bierbrouwerij 
Amstel en Tom haalde zijn papieren om 
samen met zijn zwager als garagehouder aan 
de slag te gaan. Later zou hij de garage met 
het pompstation verruilen voor een baan 
bij Shell in de Botlek, eerst als operator en 
later als archivaris, tot hij op zijn 56ste met 
vervroegd pensioen ging. Janny had zich 
in de tussentijd toegelegd op het schilderen 
met acryl- en aquarelverf. Ze gaf ook 
schilderlessen. In de garage bij hun huis aan 
de Dirkdoensweg startte ze atelier ‘t Ooilam. 
“Ik heb altijd veel verkocht, vaak ook aan 
Duitse toeristen. Ik heb altijd veel plezier 
beleefd aan het schilderen. Als je dan merkt 
dat je werk ook nog gewaardeerd wordt, is 
dat geweldig.”

Haar gezondheid blijft echter een 
doorlopende uitdaging, die haar niet altijd 
in de gelegenheid stelt te doen wat ze graag 
zou willen. “Gelukkig doet Tom heel erg 
veel in huis en hij is handig en snel”, lacht ze. 
"We zijn veel buiten in de tuin.” Tom heeft 
zich nooit verveeld na zijn pensioen. “Ik 
kom altijd een week op een week tekort. ’s 
Morgens doe ik klussen in en om het huis 
en ik doe de mis en place voor het eten, 
’s middags lanterfant ik een beetje. In het 
weekend rijd ik ook graag een rondje op de 
motor.”

Nieuwtjes
Al zo’n dertig jaar was Tom elke 
zaterdagmorgen te vinden aan de bar 
van café Akershoek, tenminste tot de 
coronapandemie een feit werd. Om zeven 

uur verzamelt zich daar een groep oude 
mannen, een bijna vijftiger daargelaten, die 
met elkaar het leven doornemen. “Van de 
vijftien man waar we toen mee startten, ben 
ik als enige over. We zijn nu nog met een 
mannetje of zeven, acht. Door de corona 
hebben we elkaar al maanden niet gezien. 
Heel jammer! Je mist toch de gesprekken 
en de nieuwtjes. Ik weet niet of we de draad 
nog kunnen oppakken zoals voorheen. Met 
zijn allen aan de bar op anderhalve meter 
moet misschien te doen zijn, maar wellicht 
kan Kees van der Bok, huidige eigenaar van 
Akershoek, ons wel niet meer aan de bar 

hebben, omdat wij dan te dichtbij zitten. 
Buiten op anderhalve meter kan misschien 
wel, maar dat is toch anders. We moeten 
maar zien hoe het loopt. Ze zijn in elk geval 
gelukkig weer open.”

VRIJDAG 5 JUNI 2020 13

Voor de serie Oud & Wijs bezoekt Pauline Hof senioren, die met 
hun ervaring van toen hun licht laten schijnen op zaken van nu. In 
de zevenendertigste aflevering: Tom Posthuma en Janny Posthuma-
van Damme uit Ouddorp.
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Het was de afgelopen tijd heerlijk toeven aan het water. 
Het zonnetje om op te warmen en een lekker windje voor 
de nodige verkoeling (wel op tijd insmeren!) Wandelaars, 
fietsers en watersporters genoten ervan. De kitesurfers bij 
de Brouwersdam hebben meer geluk dan zonliefhebbers. 
Waar het mooie weer inmiddels verdwenen is, waait de wind 
gewoon door. Ideaal voor kitesurfers en het zorgt een prachtig 
gezicht. Vanaf het strand, maar zeker ook vanuit de lucht.

Tekst: Gert Klok
Foto: Bjorn Mierop

Kitesurfers blijven

Uit pinda's, ofwel aard-, apen- of olienootjes, groeien geen bomen maar 
kruidachtige struikjes, ongeveer als stamerwten. Ze behoren trouwens tot dezelfde 
familie, nl. de Leguminosum of vlinderbloemigen die peulen voortbrengen. De 
plant heet Arachis hypogaea. Als u een koude kas bezit, kunt u ze wel rijp krijgen. 
Week enige zaden van ongebrande pinda's (die bij een vogelvoederwinkel of 
zaadhandel te koop zijn) een dag in water en leg ze eerst binnen in een kistje 
vochtige aarde om te kiemen. Wanneer ze verplantbaar zijn, kunt u ze in bak of 
kas uitplanten op ± 5O cm afstand van elkaar. Houd de temperatuur zo gunstig 
mogelijk. Na de bloei groeien de bloemstengels in de grond verder, vandaar de 
naam aardnoten. De grond mag dus niet te zwaar of te droog zijn, want boven de 
aarde heeft geen vruchtzetting plaats. Geef de planten dagelijks lauw water. Als het 
gewas begint af te sterven, rooit u de planten uit. In de grond be vinden zich dan 
rijpe peulen, welke na het drogen desgewenst gebrand kunnen worden.

Pindabomen 
Volgens vrienden kun je pinda's planten, zodat je later zelf 
nootjes van eigen bomen kunt plukken. Hoe moet dat? Mij 
lukte het niet.

Onvermoeibaar lijken ze wel. Natuurlijk 
hebben we al van alles geprobeerd. 
Voorlezen uit het meest saaie boek dat 
we in de kast hebben staan. Een uurtje 
voor het slapengaan uitputten op de 
trampoline. Of 's ochtends absurd vroeg 
uit bed trekken. Niets helpt. En hoe 
onvermoeibaarder de meiden zijn, hoe 
vermoeider wij worden. Maar als we 
ons uitgeput rond een uur of half acht 
op de bank laten vallen, staat er steevast 
vijf minuten later alweer eentje naast 
ons. Met de mededeling dat ze niet kan 
slapen. Of een uitzonderlijk langdradig 
verhaal dat overduidelijk bedacht is om 
tijd te rekken. Nietsontziend nemen 
we ze weer mee naar boven. Maar niet 
zelden zijn ze zo weer beneden. Soms 
zelfs eerder dan wijzelf.
Na heel wat van die lange avonden, 
zagen we nog maar één uitweg. 
Onderhandelen. "Als jullie nu gaan 
slapen," zo zei ik, terwijl ik ze rond 
een uur of half elf voor de zevende 

keer die avond instopte. "Mogen jullie 
zaterdag echt opblijven. En dan kijken 
we samen naar de lancering van twee 
astronauten." De meiden juichten. 
"Gaan ze echt de ruimte in, mama?" 
vroeg de oudste. Ik knikte. "Mogen we 
dan ook chips?" wilde de middelste 
weten. Ik knikte opnieuw. Giechelend 
van voorpret vielen ze niet veel later 
allebei in slaap.

Het werd zaterdag. En om negen uur 
zaten we – de dreumes uitgezonderd – 
allemaal voor de tv. Naast me slaakten 
de meiden nog opgewonden kreten, 
terwijl ze zich onder een dekentje 
vouwden. En om iets voor half tien 
was het dan zover. Er werd afgeteld. De 
spanning was om te snijden. Maar de 
meiden voelden 'm klaarblijkelijk niet. 
Want precies op het moment dat de 
raketmotoren de astronauten de lucht 
in stuwden, klonk naast me een luid 
gesnurk...

"Mogen we  
dan ook chips?" 
Of het nu te wijten is aan het feit dat de dagen 
weer wat langer worden of aan het feit dat ze maar 
parttime naar school gaan, is onduidelijk. Maar onze 
oudste twee zijn niet op bed te houden. Ik heb ze nog 
maar net ingestopt, of ze staan alweer naast bed te 
stuiteren. 

Caroline Kraaijvanger
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Geen examens:  
het lijkt leuk…

Deze week kregen alle 
examenkandidaten te 
horen of ze zijn geslaagd 
of gezakt. Een echte 
verrassing was het voor 
de meeste mensen 
echter niet.

De coronacrisis hakte er ook bij 
de middelbare scholieren flink in. 
Maandenlang zaten ze thuis en volgden ze 
onderwijs op afstand. Digitaal dus. Vanaf 
deze week mogen de leerlingen weer naar 
school. Een dagdeel per x-aantal dagen 
dan. De rest moet nog altijd thuis gedaan 
worden.

Dat geldt uiteraard niet meer voor de 
leerlingen uit de hoogste klassen. Zij zijn 
al weken vrij. Lekker aan het bijverdienen 
bijvoorbeeld. De mededeling gezakt of 
geslaagd kwam voor verreweg de meesten 
niet als een verrassing. Stond je er goed 
voor, dan was het veelal ‘kat in het bakkie’. 
Leerlingen die nog wat cijfers op moesten 
halen om toch aan de goede kant van de 
score te komen, kregen die kans in ruime 
mate. Werd het een lastig verhaal door 

Tekst: Gert Klok
Foto: Shutterstock

Petitie voor uitbreiding 
skatepark Vliedpark 

Skatepark Het Vliedpark in Middelharnis 
is het skatepark dat zich bevindt naast de 
welbekende ‘berg’. Het park is gemaakt 
door Nine-Yards in samenwerking met 2 
Move en de gemeente Goeree-Overflakkee. 
Het is een zeer bekende plek onder de 
lokale skaters, steppers en BMX’ers. Niet 
alleen inwoners uit de gemeente komen er, 
maar enthousiaste skaters uit heel de regio 
Rotterdam komen graag het skatepark 
bezoeken. Op een zonnige doordeweekse 
dag komen zo’n 20 à 30 mensen naar het 
skatepark. Veel van deze mensen, vaak 
jongeren, komen daar graag samen. Ook 
ouders komen hier graag met hun kinderen 
om zich te vermaken.

Ondanks dat het een goed ontvangen 
park is, zijn de bezoekers het er allemaal 
over eens dat er verandering moet komen. 
“Doordat er zoveel mensen komen, wat 
hartstikke leuk is, is het vaak erg druk. 
Hierdoor wordt de kans op een botsing erg 
groot”, zegt één van de lokale skaters. “Ook 
is het ‘s avonds erg gevaarlijk, omdat er geen 
lantaarnpalen op het skatepark zijn.” Veel 
mensen denken dat dit beter kan. Ze willen 
namelijk graag laat in de avond nog de dag 

kunnen afsluiten met een succesvolle trick 
en gezelligheid met vrienden.

Daarnaast is het skatepark gericht op de 
ervaren skater. "Dit maakt het lastig om als 
beginnende skater, stepper of BMX’er te 
oefenen en je vaardigheden te verbeteren. 
De obstakels zijn erg hoog. Dit is niet erg, 
maar maakt het wel moeilijk om te leren", 
aldus de initiatiefnemers. "Er zijn ook een 
paar obstakels die ontbreken. Voorbeelden 
hiervan zijn manual boxen (lage boxen waar 
je op kunt rijden en op kunt oefenen), een 
miniramp, een flatbar, een trap, een bowl 
en een stukje flat ground (plat stuk grond 
om te oefenen). Verder ontbreekt er een 
zitplek voor ouders die bij hun kinderen 
komen kijken. Zij zitten vaak aan de zijkant 
op het gras, wat erg oncomfortabel kan 
zijn. Bankjes zouden hiervoor een goede 
oplossing zijn. Wij zouden het fijn vinden 
om dit park aan te passen, zodat het 
beschikbaar wordt voor iedereen."

De petitie is te vinden door op petities.
nl te zoeken op Skatepark uitbreiden in 
Middelharnis.

Gebruikers van skatepark Het Vliedpark in Middelharnis willen 
dat het skatepark wordt uitgebreid en zijn hiervoor een petitie 
gestart. Er is volgens hen te weinig ruimte, geen verlichting, er 
zijn te weinig obstakels voor beginners en ouders moeten op 
de grond zitten als ze bij hun kinderen komen kijken.

Middelharnis

Opinie

Een archieffoto gemaakt tijdens de opening van de 
skatebaan in 2016. Foto: Archief Eilanden-Nieuws
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eerder behaalde cijfers, dan had 
het examen hen vermoedelijk 
ook niet heel veel geholpen. Toch 
kregen ook die leerlingen zeker 
twee serieuze kansen om hun cijfer 
op te halen.
Alles is in deze tijd anders, dus 
ook de examenuitslag. Amper 
zenuwachtige taferelen aan de 
telefoon dus, maar ook geen 
opgeluchte vreugdedansjes na goed 
bericht. En wat te denken van een 
gezellige avond met vrienden en 
vriendinnen? Als zoiets al kan, dan 
toch voor een zeer beperkt groepje 
mensen. Afscheid van klasgenoten 
en docenten? Misschien binnen 
je eigen klas, maar een groot, 
‘schoolbreed’ afscheid zit er niet 
in. Dat laatste geldt overigens ook 

voor de leerlingen van groep 8 van 
de basisschool.
Een deel van de geslaagden gaat 
werken en leren tegelijk, vaak 
lekker op of in de buurt van 
Goeree-Overflakkee. Anderen 
gaan studeren en waaieren uit 
over het hele land. Ook dat zal een 
gekke ervaring worden. Normaal is 
er een introductie voor de nieuwe 
eerstejaars studenten. Of dat nu 
ook zo is, valt nog te bezien. Ga je 
werken en leren? Begeleiding bij 
je nieuwe baas gaat veelal vanaf 
afstand en dat is gewoon minder 
leuk.

Geen examens. Het klinkt leuk, 
maar eigenlijk is er helemaal 
niks aan.

Even heb ik overwogen om gewoon de column uit 2015 nu weer 
in te sturen, maar daar heb ik uiteindelijk toch van afgezien. 
Soms moet je wel eens afzien in het leven. Maar de eerste regels 
wil ik wel even benoemen: “Zo. De examens zijn voorbij. De 
uitslag is vandaag! Hele jaren gevuld met leerstof (=stof dat 
vrijkomt bij afvegen van het schoolbord) liggen achter mij." Een 
stukje verderop: “Ik denk dat mijn wiskundeleraar uitgeteld is 
nadat hij mijn examen heeft gezien." Nou. Wat had ik toen al 
een goed ontwikkeld gevoel voor humor.

Stiekem vond ik examen doen absoluut niet spannend. Ik stond 
er prima voor en had ook wel het een en ander geleerd. De 
meeste stress had ik tijdens een examen waarbij ik een Sultana-
reep (met dat lekker knisperende plastic) niet goed open kreeg. 
Het leverde een boze blik van een buurvrouw op, wat overging 

Ik herinner het nog goed, dat ik in de hoek van de kamer op de 
grond een potje zat te huilen, omdat mijn eerste examen echt heel 
slecht ging. Mijn tweede examen ging daardoor ook niet zo goed. 
Gelukkig wist ik mezelf al snel weer te herpakken en gingen de 
rest van mijn examens wel goed.

Ik herinner me nog ons examenuitje naar Walibi, de 
examentrainingen die we konden volgen en alle tafeltjes in de aula 
op de dag van mijn eerste examen. Ik vond het superspannend. 
Ik had die nacht ervoor niet goed geslapen en wilde graag dat het 
voorbij was.

Het was een bijzondere tijd en ik vind het jammer dat de 
examenleerlingen van dit jaar dit niet hebben mee kunnen maken. 
Mijn zusje heeft dit jaar ook examen gedaan. Helaas heel anders 
dan normaal: geen examenuitje, geen examens en misschien 

Over een traditie 
tijdens tentamens

"Ik kwam  
huilend thuis"

Het toeval wil ik dat ik net na mijn examens (in 
2015) een column in het Eilanden-Nieuws heb 
geschreven. Het is een van de voordelen van het 
jarenlang columnist zijn – naast het regelmatig 
door wildvreemde mensen herkend worden als 
‘die joon uut de krangte’. 

Huilend kwam ik thuis na mijn eerste examen. 
“Ik kan niet meer slagen, mam! Ik heb echt niet 
hoger dan een drie gehaald voor economie. Hij 
ging zo slecht.”

in een zacht gegrinnik toen ze 
mijn steeds roder wordende 
hoofd zag. 

Over eten gesproken: omdat ik 
ergens had gelezen dat kauwen 
je brein stimuleert, heb ik 
wel verwoed kauwgom zitten 
knauwen tijdens de examens. 
Dit doe ik overigens nog steeds 
tijdens tentamens, zowel op het 
hbo als nu ook op de universiteit. 
Of het echt werkt, weet ik niet. 
Maar de gewoonte is blijven 
plakken.

zelfs geen diploma-uitreiking. De 
laatste dag dat ze haar klas zag, 
wist ze niet eens dat dat de laatste 
dag zou zijn dat ze elkaar zouden 
zien. Zo gek allemaal!

Vandaag mag voor haar de vlag 
uit. Ik ben super trots op haar 
en ik weet dat, ondanks dat het 
allemaal anders is dan normaal, ze 
er net zo hard voor heeft gewerkt. 
Voor alle examenleerlingen: jullie 
mogen trots zijn op jezelf! En 
die feestjes? Die komen nog wel, 
straks als het weer lekker groots 
mag!

Erwin Guijt

Evelien van den Hoek



Omdat het door de veiligheidsmaatregelen rond het 
coronavirus nog niet is toegestaan om de diensten 
met meer dan 30 personen te houden, zullen de 
bijeenkomsten online worden uitgezonden. Ds. 
Hoek: “Ja, de gemeente en wij hadden ons die 
zondag van bevestiging en intrede te Ouddorp en 
Stellendam natuurlijk anders voorgesteld. Maar 
wie had begin dit jaar op deze pandemie gerekend? 
En, gelet op de gezondheidszorgen met alle 
onzekerheden in gezinnen en voor de economie, 
is een intrede-zondag in kleine kring echt een 
‘minor problem’. Bovendien zijn de leden van beide 
kerken via een onlineverbinding toch direct met 
ons verbonden, al zul je daarmee niet iedereen 
bereiken. Ik hoop echter zo snel als mogelijk is met 
de kennismaking te beginnen en de gemeenteleden 
thuis te mogen treffen. Uiteraard zien wij uit naar 
de beide diensten van bevestiging en intrede. Het 
is ook goed om op die manier het afscheid van 
Bunschoten-Spakenburg en een nieuw begin op 
Goeree te markeren. En het is vooral mooi om dat 
voor Gods aangezicht te doen.”

Standplaatsen
Ds. Hoek (58) is geboren in Zeist, getogen in 
Nijkerk op de Veluwe. Na de middelbare school 
in Amersfoort bezocht hij de Theologische 
Hogeschool van de (toen nog) Gereformeerde 
Kerken in Kampen. Sinds 1987 is hij predikant, 
achtereenvolgens in Midwolda, Wijnjewoude, 
Zwartsluis met Belt-Schutsloot, Lutten-Slagharen en 
was vanaf 2009 verbonden aan de Gereformeerde 
Kerk Bunschoten-Spakenburg. Deze gemeente telt 
rond 3900 leden en heeft bij volledige bezetting een 
team van 3,5 predikant en 2 kerkelijk werkers. De 
wijk van ds. Hoek telde 1300 gemeenteleden.

Het gezin van de predikant telt vier personen. 
Zijn echtgenote Marjan (50) komt uit het 
Groningse Midwolda. Met veel plezier werkte zij 
in Bunschoten in woongroepen voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Die baan heeft ze met 
spijt moeten opzeggen, maar zij gaat dit najaar vast 
weer op zoek naar soortgelijk werk op de Eilanden. 
Ds. en mevrouw Hoek verhuizen nu zonder de 
kinderen, al gaat hun zoon Gijsbert wat adres 
betreft met hen mee. Hij is echter meestal op de 
KMA in Breda. Dochter Gerjanne (getrouwd met 
Jonathan) woont in Hilversum.

Medepelgrim
“Ik ben – met enig vreze en beven – predikant 

geworden omdat ik graag in de kerk Gods Woord 
wilde dienen en in Christus’ naam met de mensen, 
van jong tot oud, als medepelgrim wilde oplopen 
op hun weg door het leven. In het besef dat je 
daarin afhankelijk blijft van Gods roeping, de 
trouw van onze Heiland en de werking van Gods 
Geest. Dat vond ik bij mijn eerste intrede in 1987 
en dat is niet veranderd. Dit in tegenstelling tot 

de tijd en de cultuur. Want geloven is nu absoluut 
niet meer vanzelfsprekend. Het vraagt wat van 
mensen om bij de kerk te blijven. Hoe kan ik in 
deze tijd Woorden van God spreken die ertoe 
doen? Hoe kun je, Christus volgend, herder zijn in 
deze ingewikkelde en veeleisende tijd? Christenen 
worden een minderheid in dit land en wij beseffen 
nog maar half wat dat voor de kerk verandert en 
zal veranderen. Maar rotsvast blijft staan dat het 
Evangelie onvoorstelbaar goed nieuws is voor alle 
mensen. Een genadeloze wereld kan niet bestaan. 
Hoe kunnen wij elkaar en onszelf kennen, als God 
ons niet wil kennen in Jezus Christus?” zegt ds. 
Hoek.

Hoe ziet u een eigen identiteit, een 
zo groot mogelijke eenheid van 
plaatselijke kerken? Samen in de naam 
van Jezus?

“Dat laatste staat natuurlijk altijd voorop. We 
geloven immers in één kerk. Dus ik zal zeker moeite 
doen voor goede contacten en samenwerking 

op punten zoals evangelisatie of vorming en 
toerusting. Ik hecht aan de naam Gereformeerd. 
Niet als een etiket, maar in (zeg ik dan toch maar) 
de bevindelijke zin van dat woord: eerbied voor 
de Here en daarom eerbied voor Zijn Woord, 
verwondering over Zijn onverdiende genade in 
Jezus Christus, vreugde dat we daaruit mogen leven. 
Die vreugde krijgt vorm in geloofsbeleving en 
viering, van oudsher in de psalmen en de gezangen. 
Nu ook meer in evangelische liederen en muziek. 
Uiteraard ben je open voor deze samenleving, 
want we worden hier en nu door God geroepen te 
midden van alle mensen te leven. En tegelijk hoor 
je ánders te zijn als je van Christus bent. Kerken 
hebben een eigen kleur en identiteit en daar moeten 
ze vooral vanuit Woord en Geest aan bouwen”, stelt 
de predikant.

Vergeleken met uw standplaatsen 
tot dusver komt u in een heel andere 
regio te wonen: was dat een punt van 
overweging?

“Ons leven heeft zich tot nu toe afgespeeld in het 
midden, noorden en oosten van Nederland. Nu 
naar Goeree-Overflakkee. Onze (schoon)ouders 
komen dan opeens op 315 km afstand te wonen, 
terwijl onze (autoloze) dochter in Hilversum ook 
niet meer makkelijk éven kan langskomen. Dat 
was best een aspect in onze overwegingen, want 
onze ouders zijn op leeftijd. Hoe vroom het ook 
mag klinken: we voelden ons geroepen en dat woog 
zwaarder.” Ouddorp is voor de familie Hoek niet 
onbekend. Zij brachten daar jarenlang in het voor- 
en najaar een weekje door in een huisje van de kerk 
op de Prinsenhof, gecombineerd met preekbeurten 
in Ouddorp en Stellendam. De contacten met de 
beroepingscommissie kwamen onverwacht, maar 
waren meteen warm en enthousiast. We hebben 
dat ervaren als leiding van de Here en haast 
onmiddellijk was duidelijk dat dit de weg was om 
te gaan. Dominee en mevrouw Hoek verhuizen 11 
juni naar de opgeknapte pastorie aan de Duffelweg 
in Ouddorp. “Wij zijn zeer dankbaar voor het vele 
werk dat door vrijwilligers in en aan de woning is 
verricht”, besluit de predikant.

Dominee Hoek komt naar Gereformeerde Kerken Ouddorp en Stellendam:

"We voelen ons geroepen"

Ouddorp/Stellendam

Met dankbaarheid en blijdschap zien de Gereformeerde Kerken van Ouddorp en Stellendam 
uit naar de bevestigings- en intrededienst van hun nieuwe predikant, ds. C.W. Hoek uit 
Bunschoten-Spakenburg. Op zondagmorgen 14 juni om 10.00 uur leidt ds. G. van den Brink 
uit Woerden de bevestigingsdienst in de Gereformeerde Kerk in Stellendam. Om 14.00 uur 
volgt de intrededienst in de Gereformeerde Kerk in Ouddorp, die door ds. Hoek zelf wordt 
geleid. Beide kerkgemeenschappen waren sinds maart 2019 vacant na het vertrek van ds. 
Willem van de Griend naar Yerseke.

Hoe kan ik 
in deze tijd 

Woorden van 
God spreken 

die ertoe doen?

Interview18

Jaap Ruizeveld
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Interview20

Hoe hebben ze dat dan aangepakt? 
“Binnen de school geldt dat anderhalve 
meter afstand gehouden moet worden. 
Het gaat dan niet lukken om een hele klas 
tegelijk in een lokaal te krijgen. Daarom 
zijn de klassen verdeeld in drie groepen, 
die om de beurt fysiek naar school 
komen. De groep die op school is krijgt 
daar fysiek les van een docent, terwijl de 
rest van de leerlingen online meeluistert. 
Dus de docent is tegelijkertijd online en 
offline bezig met lesgeven. We proberen 
hierin het normale rooster zoveel mogelijk 
doorgang te laten vinden."

Oude normaal
“Het spannendste is natuurlijk wat er thuis 
gebeurt, of leerlingen ook daadwerkelijk 
de laptop aanzetten en meedoen met de 
les. Maar leerlingen blijken veel braver dan 
wij vooraf verwacht hadden", glimlacht 
de rector. “Als leerlingen thuis zitten 
is het voor ons moeilijk om die aan te 
sturen. Daar spelen de mentoren een 
grote rol, mocht het nodig zijn gaan die 
er achteraan. Sowieso zie ik dat collega’s 
ontzettend hun best doen om leerlingen 
bij de les te betrekken."

De eerste ervaringen zijn positief. 
“Natuurlijk is het voor iedereen wennen. 
Deze nieuwe manier van onderwijs 
geven vergt veel van collega’s. En hoewel 
het digitaal lesgeven goed gaat, mis je 
natuurlijk de dynamiek van het volle 
lokaal. Je hebt minder manieren om bij te 
sturen en kunt minder direct reageren." 
Uit gesprekken die de rector heeft met 
collega’s en ook uit vragenlijsten onder 
ouders en leerlingen, blijkt dat er een 
brede tevredenheid heerst. “Maar we 
hopen dat we niet maandenlang zo hoeven 
te werken, we willen zo snel mogelijk weer 
terug te kunnen naar het ‘oude normaal’."

Looproutes
Over de huidige manier van werken is 
nagedacht door een crisisteam binnen 
de school, samen met onder andere de 
teamleiders. “Al vrij snel kwamen we 
tot een consensus hoe we het fysieke 
lesgeven weer op gingen starten. Ook de 
medezeggenschapsraad, die hierin werd 
betrokken, was hiermee akkoord. Het 
was een intensieve tijd, maar we kwamen 
gelukkig snel tot overeenstemming."

De leerlingen worden ’s morgens bij het 
binnenkomen goed in de gaten gehouden 
en binnen school zijn er verschillende 
looproutes. De conciërges houden hier 
toezicht op. Ook staan er op diverse 
plaatsen tafels met handpompjes. De 
leerlingen blijven in het lokaal en mogen 
tussen de lessen door niet door het 

gebouw bewegen. “Als je er nu rond zou 
lopen, zou er niet veel opvallen. Het is 
hooguit wat stiller dan normaal, omdat 
er maar een derde van de leerlingen op 
school is."

Krijtbord
“In school wordt er netjes aan de 
anderhalve meter afstand gehouden – 
zolang er toezicht is. Maar op het plein en 
daarbuiten zie je dat de leerlingen toch bij 
elkaar komen. Dat vind ik wel een punt 
van zorg. Er zijn er die zich netjes aan de 
regels houden, maar je hebt er ook die 
doen alsof er niets aan de hand is. Dat 
maakt mij enigszins bevreesd voor een 
nieuwe uitbraak. En dan ben ik bang dat 
de scholen weer zullen moeten sluiten."

Wat vinden de leerlingen er eigenlijk 
van dat ze, na weken thuis te hebben 
gezeten, naar school kunnen? “Gemiddeld 
gesproken zie ik dat ze het leuk vinden, 
al zullen ze dat zelf niet snel zeggen. Ze 
vinden het fijn om elkaar en de docenten 
weer te zien." En hoe ervaren docenten 
de situatie? “Voor een collega’s is het 
een hele nieuwe manier van werken. 
De een doet dat wat makkelijker dan 
de ander. Hun bewegingsvrijheid wordt 
behoorlijk beperkt, omdat ze in het zicht 
van de camera moeten blijven. Zeker voor 
collega’s die gewend zijn om heen en weer 
te lopen en een krijtbord vol te schrijven, 
is dat lastig."

Brugklassers
“We weten natuurlijk niet hoe de toekomst 
eruit ziet, maar we kunnen we ons niet 
veroorloven om daar niet alvast over 
na te denken. Tot 17 juli, wanneer de 
vakantie begint, blijven we zo draaien. 
Het is te hopen dat de overheid tijdig 
informeert hoe het daarna verder gaat. Als 
we dan nog steeds de anderhalve meter 
moeten handhaven, vergt dat behoorlijk 
veel organisatie en creativiteit. Het zou 
bijvoorbeeld ongelofelijk sneu zijn als we 
de brugklassers, net nieuw hier gekomen, 
niet goed op kunnen vangen."

“Er zal intern goed nagedacht moeten 
worden over hoe het onderwijs er dan uit 
komt te zien. Kijk, een simpele instructie 
kan online aan veel kinderen tegelijk 
worden gegeven. Dan zou je er een soort 
colleges van kunnen maken. Maar de 
zaken die meer uitleg of begeleiding 
vragen, kunnen niet op die manier. 
Daarvan kun je niet verwachten dat 
het thuisfront die rol op zich neemt. 
Binnenkort gaan we daarom weer om 
tafel, om te zorgen dat volgend schooljaar 
goed kan starten."

Adam van Heest: "Collega’s moeten 
in het zicht van de camera blijven"

Middelharnis

Rector Adam van Heest heeft net een rondje door de school 
gemaakt. Sinds 2 juni zijn in Nederland de middelbare scholen 
weer open, zo ook de CSG Prins Maurits. “We draaien nu 
conform de overheidsmaatregelen. Zelfs nu de examenklassen 
weg zijn, hebben we nog zo’n 1200 leerlingen onderwijs te 
bieden."

Erwin Guijt

Middelbare scholen starten fysiek onderwijs weer op
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We willen zo 
snel mogelijk 

terug naar 
oude normaal

Rector Adam van Heest bij de ingang van de CSG Prins Maurits (Foto: Erwin Guijt).

Koele en wisselvallige 
zomerfase
Het interessantste wapenfeit op weergebied dit 
jaar tot nu toe is zonder meer het zeldzaam grote 
aantal uren met zon, dat keurig werd bijgehouden 
door het KNMI in de Bilt. De allerzonnigste lente 
ooit was al enige tijd een feit en ook de afgelopen 
pakweg vijf dagen baadden we weer in vrij zonnige 
sferen.

Vanaf nu evenwel schakelen we over naar een aanmerkelijk koeler 
en – ook even sterk wisselvalig weerpatroon. Deze typische 
weersverandering zat al geruime tijd in de weerkaarten van 
voornamelijk het Amerikaanse weermodel. Typisch noemen 
we het, omdat de weerswijziging volkomen in het plaatje van de 
zogenaamde kalenderklimatologie past. Ondanks het nieuwe 
klimaat wordt door sommigen nog steeds trouw vastgehouden aan 
bepaalde weerpatronen die zich voordoen in een specifieke fase van 
het seizoen. De (aanstaande) koele en wisselvallige periode past dan 
ook prima in het plaatje voor de eerste tien dagen van de maand 
juni. Vaak zien we dat na een warme en droge fase in de maanden 
april en mei, juni met een soort atmosferische compensatieregeling 
komt in de vorm van aanlandige wind en daardoor Noordzeekoelte. 
Ook hoort daar de (nodige) karakteristieke wisselvalligheid bij. 
Zo’n weertype met regelmatig enkele buien, een ronduit koele wind 
tussen zuidwest en noordwest en dagtemperaturen van soms amper 
14 graden krijgen we dus.

De komende dagen trekt de hoge druk zich nog wat verder terug 
op de oceaan en kan een langwerpige trog ons weerbeeld meer in 
z’n greep gaan krijgen. De ligging van deze trog wordt bepalend 
voor ons weerbeeld. Komt de as van de trog iets westelijker uit, 
is de kans groter op een warme diepe zuidelijke aanvoer. Ligt de 
trog min of meer boven de Benelux enkele dagen op rij, is een 
onstabiele fase met vrij veel wolken en soms enkele buien voor De 
Eilandenregionen groter te noemen. Deze laatste optie wordt het 
vrijwel zeker en velen zullen dankbaar zijn dat het eindelijk wat 
meer gaat regenen in het uiterste zuidwesten van Zuid-Holland. 
De grootste droogte kan eindelijk wat verlicht gaan worden de 
komende dagen. Vooral rond vrijdag kan er regen van betekenis 
vallen (5-10 mm.) en ook daarna bereiken enkele buien of 
regengebieden onze contreien nog af en toe. Na 10 juni kan het wat 
warmer worden, maar is er nog wel de kans op enkele buien met 
onweer.
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Goede reis...?! (1)
"Doch de 
hoofdman 
geloofde meer 
de stuurman 
en de schipper, 
dan hetgeen 
van Paulus 
gezegd werd".
Handelingen 
27:11

Eindbestemming Rome! Geen pleziertocht, maar een reis die Paulus 
moest maken als gevangene, om zo voor de keizer van Rome zich te 
verantwoorden. Daar gaat het over in dit gedeelte van Gods Woord. En er 
wordt een vrij uitgebreide reisbeschrijving gegeven. Het is ook een leerzaam 
reisverslag. Leest u even mee? U kunt er uw winst mee doen voor uw eigen 
reis...

Het zat allemaal nogal tegen. Ze hadden een vrij sterke tegenwind, dus 
uit westelijke richting. Nadat Cyprus gepasseerd was en de steven van het 
schip zich in westelijke richting gewend had, bleek dat ze zo weinig op 
konden schieten. En nu ze bij Kreta gekomen waren, gaf de kalender aan 
dat ze langzamerhand in dat gedeelte van het jaar terechtgekomen waren, 
waarin het niet veilig geacht werd nog de Middellandse Zee te bevaren. En 
dan wordt Paulus gedrongen een advies te geven. Een profetisch advies: 
"Mannen, ik zie, dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, 
niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven". Welnu, 
de hoofdman Julius, een Romeinse centurio, heeft dat advies aangehoord 
en overleg gepleegd met de stuurman en de kapitein van het schip. En de 
uitkomst van dit beraad vermeldt Gods Woord in de woorden van de tekst. 
Hij hecht meer waarde aan het oordeel van deze ervaren zeelui, dan aan het 
advies gegeven door deze voor hem wel bijzondere gevangene, Paulus. Op 
het eerste gezicht lijkt dat nogal logisch te zijn. Immers, de stuurman en de 
kapitein hebben er voor geleerd en zijn door de praktijk menige ervaring 
rijker geworden. En wat zou dan het advies van iemand die alleen maar 
verstand heeft van preken voor gewicht in de schaal kunnen leggen? Maar 
daar wringt de schoen juist. Paulus heeft niet gesproken als een eigenwijze 
toerist die zich bemoeit met het vaarplan, terwijl hij van toeten noch blazen 
verstand beeft. Néé, Paulus wordt hierbij geleid door de Geest van de 
profetie. Heel kort gezegd: hij spreekt hier de woorden van God, namens 
God Zelf! Het gaat hier dus ten diepste om het geding tussen de wijsheid 
van beneden en de wijsheid van Boven. Menselijke wijsheid staat hier 
tegenover Goddelijke wijsheid.

Is het nu echt zo vreemd dat die hoofdman meer overtuigd is door de 
wijsheid van de stuurman en de kapitein dan door de wijze woorden die 
Paulus spreekt? Helaas, moet ik zeggen: neen. In ieder geval in die zin dat er 
heel wat van deze 'hoofdmannen' rondlopen. Beter gezegd: in dit reisverslag 
wordt ons een typering gegeven van ons allen. Eén van de karaktertrekken 
van de zonde zien we hier getekend. Wat zit er namelijk achter dit negeren 
van het door Paulus gegeven reisadvies? Hetzelfde wat er achter uw 
afkeuring zit van de christelijke boodschap, de boodschap van Gods Woord. 
Wilt u weten wat daarachter zit? Wees eens eerlijk als u misschien wel jaren 
geleden Gods Woord vaarwel gezegd hebt? Waarom? En als u wel iedere 
zondag onder het Woord zit en u een profetisch reisadvies gegeven wordt, 
hoe komt het aan dat u toch gewoon uw eigen koers blijft bepalen en varen? 
De voornaamste reden is dat die boodschap ons niet zint! We zijn het er 
niet mee eens, omdat we ons niet willen laten gezeggen. We hebben onze 
eigen ideeën en opvattingen en die zijn immers toch redelijk te verklaren, 
zoals het 'verstandige advies' van de stuurman en de kapitein? Dat deze 
reden de eigenlijke reden is van het verwerpen van Paulus' reisadvies blijkt 
ook wel in het vervolg. Ze vinden de ligplaats waar ze nu liggen ongeschikt. 
Volgens hun opvattingen is er een eindje verderop een veel betere haven. 
Daar lig je veel meer beschut. Ze moeten er niet aan denken hier te moeten 
overwinteren.

'Stuurmannen' en 'kapiteins' zijn er nog genoeg. In de wereld, maar ook 
in de kerk. Er worden wat vaarplannen uitgezet voor het schip der kerk. 
En het profetisch Woord? Welwillend aangehoord, maar vervolgens 
genegeerd. Over wie heb ik het? Laten we maar dicht bij huis blijven. 
Voor de één vormen zogenaamde wetenschappelijke bewijzen en logische 
redeneringen zijn stuurman en kapitein, voor een ander zijn het minder 
edele lieden die de dienst uitmaken. Zij volgen immers gewoon hun eigen 
begeerteleven en laten zich niet gezeggen door Gods Woord. Genieten... 
grensoverschrijdend, grensverleggend. Totdat...?! Ja, totdat de storm 
losbreekt! En die breekt los, zoals het vervolg van dit gedeelte laat zien.
U reist nog met het advies van de 'stuurman en de schipper'? Laat het 
reisadvies van Gods Woord u tot bekering mogen leiden. Dat geldt 
principieel van onze levenskoers, maar vervolgens ook op ieder moment 
dat we wellicht een iets andere koers willen gaan varen.
Een goede reis...?! Wie het gegeven reisadvies van Gods Woord negeert 
en veracht, wacht de ondergang in de storm en de golven van Gods toom. 
Uw zee is nog kalm, zegt u? Dat zeiden ze op het schip naar Rome ook. 
Ze kregen zelfs de wind mee!! Zie je wel, dat er toch niets van klopt, van 
Gods Woord? Die woorden bestierven op hun lippen toen de hemel 
dreigend werd, inktzwart. Een man die op zijn sterfbed lag en zijn hele 
leven lang tegen Gods Woord had gevochten, zei tegen degenen die om 
zijn bed stonden: 'Hij heeft tóch gelijk...!!' Toen ze hem vroegen: 'Wie?' 
gaf hij als antwoord: "... de Bijbel..." Volgende keer willen we zien hoe ze... 
omkwamen? Néé! Hoe ze behouden werden, ondanks dat ze het verdienden 
om in de golven om te komen.

Deze overdenking stond eerder in juni 2003 in Eilanden-Nieuws

De inhoud van deze tekst loopt als een rode draad door deze eerste 
zendbrief van Petrus. De Heere Jezus Zelf had Petrus geroepen Hem 
te volgen in de weg van lijden en sterven. ’Volg gij Mij’ (Johannes 
21:22b). En… Petrus léérde volgen. Daarna mocht hij net als zijn 
grote Leermeester anderen onderwijzen hoe een christen met lijden 
moet omgaan. Niet al zuchtend, maar met een wonderlijke blijdschap. 
Na het kruis wacht immers de kroon. ‘Die, na kortstondig ongeneugt’, 
mij eindeloos verheugt.’

We geven een gedeelte door uit het Woord vooraf:
Bij de Zee van Tiberias kreeg Petrus de opdracht om de ‘broeders’ te 
versterken. Hoe heeft hij dat gestalte gegeven? Niet in het minst om 
deze algemene rondzendbrief op te stellen. Wat is het mooi dat hij de 
lijdende broeders, in alle onderscheidingen, een Bijbels hart onder de 
riem te steken. Petrus laat op tal van manieren aan de ware christen 
zien hoe groot de geestelijke rijkdom is. Wat is zijn bedoeling? De 
lijdende christen moet voortdurend de blik richten op de zalige 
toekomst. Juist als het kruis zo drukt, moet hij kijken in de richting 
van de ‘onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis’ 
die in de hemel bewaard wordt (1 Petrus 1:4). Bovendien moet 
bedacht worden dat de Heere Jezus Zijn volk is voorgegaan in het 
lijden en… in de heerlijkheid.

In deze uitgave gaat ds. Zondag de verschillende thema’s verbinden 
met het centrale thema ‘lijden en verblijden’. Hij kiest voor een 
thematische bespreking (dit is geen Bijbelcommentaar), daarom is 
het niet altijd mogelijk om de volgorde die Petrus hanteert, aan te 
houden. Zo zal de lezer merken dat niet alle verzen gelijke aandacht 
krijgen.

Ds. Zondag draagt zijn boek op aan zijn lieve vrouw en zijn lieve 
kinderen. Dagelijks moeten zij het kruis van het gemis van hun 
onvergetelijke dochter en zus Roos op zich nemen. Het is dan ook 
zijn wens, dat zij deelgenoot mogen worden van de wonderlijke 
blijdschap die hijzelf bij de bestudering van de brief en het mediteren 
hierover mocht ondervinden. Wat dan? Proeven en smaken dat ‘de 
Heere goedertieren is’ (1 Petr. 2:3). Op zijn eigen wijze eindigt de 
schrijver zijn woord vooraf: ‘Hebt u dit boek in handen, dan rest mij 
u te zeggen: ‘Zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk’ 

Lijden en  
verblijden
De titel van deze uitgave is ontleend aan 1 Petrus 
4:13, waar de apostel schrijft: ‘Maar gelijk gij 
gemeenschap hebt aan het lijden Christus, alzo 
verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner 
heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen.’
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Gevolgen van  
de coronacrisis
Reeds enkele maanden hebben we in ons land 
te maken met een coronacrisis. De samenleving 
wordt hier heel sterk door beïnvloed. Vrijwel elke 
week komt onze minister-president met voorstellen 
over de verdere gang van zaken. De maatregelen, 
die midden maart zijn genomen, worden stapje 
voor stapje afgebouwd. Het gaat met hele kleine 
stapjes, want het virus zal nog wel onder ons 
blijven.

Ds. W. Visscher

Het moet ook niet worden uitgesloten dat er weer nieuwe golven 
over ons land zullen gaan. In Zuid-Korea, een brandhaard enkele 
maanden geleden, zijn er weer aanzienlijk meer besmettingen en de 
regels worden daar ook weer strakker getrokken. Iets dergelijks zou 
ook in ons land kunnen.
Er wordt inmiddels op allerlei manier nagedacht over de gevolgen 
van deze opmerkelijke crisis. Want laten we eerlijk zijn, niemand 
had een half jaar geleden kunnen denken dat ons samenleven door 
een virus zo diep geraakt zou worden. Winkels moesten sluiten, 
de kapper kon weken niet bezocht worden, ziekenhuizen staan 
geen bezoek toe, in verpleeghuizen voltrekt zich een waar drama 
en de kerkdiensten kunnen ook niet op de gebruikelijke manier 
plaatsvinden. Het is allemaal heel ingrijpend en we hebben het in de 
verste verte niet zien aankomen. Het was een ware dijkdoorbraak 
die zich voor onze ogen heeft voltrokken en die zich nog steeds aan 
het voltrekken is. We kunnen nog steeds niet gewoon naar de kerk 
en dat zal de komende maanden nog wel zo blijven. Het gevaar voor 
besmetting is te groot om zomaar weer alles in het oude patroon te 
laten terugkeren. Trouwens, voor diegenen die dierbaren moeten 
missen is de pijn ook wel heel groot. Er is ook zorg en angst over hoe 
het verder zal gaan.
Inmiddels komen de eerste duidingen van de crisis naar voren. 
Zo konden we lezen in het Reformatorisch Dagblad dat door de 
coronacrisis de band met de kerkelijke gemeente is verzwakt. “Twee 
op de vijf lezers van het Reformatorisch Dagblad ervaren sinds de 
coronavirus een zwakkere band met hun kerkelijke gemeente”, aldus 
de krant op zaterdag 30 mei 2020. Een dergelijke conclusie geeft 
natuurlijk allerlei gedachten. Laten we eens enkele zaken noemen.
In de eerste plaats zal de huidige crisis zeker gevolgen hebben. 
Het is eigenlijk nog sterker: de gevolgen zijn tastbaar aanwezig. 
Jarenlang is er veel gesproken en gedebatteerd over de betekenis 
van internet en de beeldcultuur voor de gezindte. Er waren allerlei 
meningen en soms werden er heel stellige standpunten ingenomen. 
Die standpunten zullen er nog wel zijn, maar heel veel is ook als 
sneeuw voor de zon verdwenen. Vrijwel elke kerk maakt min of 
meer gebruik van internet om nog iets van een kerkdienst gestalte 
te geven. Vrij geruisloos en wel van het ene op het andere moment 
heeft zich een ware aardverschuiving voltrokken. We zullen zien in 
de toekomst hoe dat verder zal uitwerken.

Nog een andere zaak is dat hoe het in de toekomst zal gaan we niet 
goed weten. We zijn nog maar drie maanden bezig en het is maar 
zeer de vraag hoe het precies zal uitwerken. Dingen moeten ook 
hun tijd krijgen en het is wel heel erg snel om na drie maanden al 
stevige conclusies te trekken. Of de band met de gemeente werkelijk 
en blijvend verzwakt is, zal de toekomst moeten leren. Er zijn wel 
meer dingen gezegd en betoogt die toch op de langere termijn 
anders hebben uitgepakt. Het is ook niet voor niets dat bijvoorbeeld 
planbureaus waarschuwen voor termen als het nieuwe normaal en 
dergelijke. We weten het eigenlijk nog niet goed hoe het zal gaan. 
Dat maant tot voorzichtigheid.

Tenslotte nog iets. De kerk is de vergadering van ware gelovigen. Die 
kerk is er sedert de pinksterdag. Door alle eeuwen heen heeft God 
die kerk bewaard, ook in moeilijke tijden. Het kan best zijn dat er 
dingen zullen veranderen. Maar de kerk, de gemeente Gods, wordt 
door Christus bewaard. En dat geeft rust in een moeilijke tijd. De 
Heere staat in voor Zijn werk. Ook vandaag.

waarover dit boek gaat (1 Petr. 2:2). 
Neem het, lees het, overdenk het. Bid of 
de Heere het aan uw hart wil zegenen. 
‘Vrede zij u allen die in Christus Jezus 
zijt’ (1 Petr. 5:14b)

Dit boek begint met het leven van Petrus 
en na hoofdstuk 4 komen de brieven 
uit Babylon naar voren. Andere titels 
van deze ‘Bijbelstudies’ zijn: een schat 
in de hemel, beproefd geloof, profetisch 
verlangen, ook in relatie met Knecht 
des Heeren. Via de begerige engelen, 
komt de auteur bij het thema: ‘Heiligt 
u! Dat heiligen kan slechts door het 
dierbaar bloed van het onbevlekt Lam. 
En dat geeft blijvende vrucht. Het gaat 
bij Petrus om levende stenen, maar ook 
om Het Lam te volgen. Dat zal uitkomen 
in broederlijke liefde, en verantwoorden 
van de hoop die in hen is. De laatste 
hoofdstukjes bevatten toegespitste 
aanbevelingen; vernederd en verhoogd 
en het eindigt met het wegwerpen van 
je last.

De laatste pagina geeft aanbevolen 
literatuur, voor verdere studie. Na 
elk van de 23 hoofdstukken worden 
gespreksvragen toegevoegd. Elk 
hoofdstuk begint met een citaat van een 
oudvader, een Puritein, een Reformator 
of een gedeelte uit een Geloofsbelijdenis. 
Om u een indruk te geven hoe een 
andere is opgebouwd, hier een enkel 
voorbeeld:

Bij hoofdstuk 1, Simon, de zoon van 
Johannes, staat een passage van Joh. 

Calvijn:
Alle godzaligen behoren wel Petrussen te zijn, die in Christus 
gefundeerd, saamgevoegd worden tot den bouw van den 
Tempel Gods; maar deze alleen wordt zo genoemd om zijn 
bijzondere uitnemendheid.

Bij beproefd geloof staat een citaat van Thomas Watson:

Als Gods kinderen al zoveel blijdschap in God hebben 

gevonden in hun lijden, welk een vreugde en blijdschap zullen 
zij dan hebben als zij gekroond zullen zijn!
Als het gaat over het volgen van Het Lam, lezen we iets van 
R.M. McCheyne:

Ik bezig duidelijke taal, maar ik wil dat u mij begrijpt. Zijn er 
geen mensen die hun broeders nog geen kwartje geven? Hoe 
blijkt de liefde Gods in u? Zijn er geen mensen die nog geen 
bespotting of schimpscheut kunnen verdragen om een ziel te 
redden? Hoe blijkt de liefde Gods in u? Hij droeg een kruis. O, 
zie toch toe dat de Geest van Christus in u woont.

Al is het geen Bijbelcommentaar geworden, toch mogen we 
gerust zeggen dat ds. Zondag ons een bijzondere Bijbelstudie 
heeft aangereikt. We hopen dat dit lijvige werk (200 pag.) zijn 
weg zal vinden en tot zegen mag zijn voor ouderen, maar ook 
voor onze jongeren. Van harte aanbevolen. Al moeten we vaak 
door lijden heen, toch zal de Heere op Zijn tijd ook verblijden 
schenken. Door lijden tot heerlijkheid… en verblijden.

‘Lijden en verblijden’, Bijbelstudies  
over de eerste brief van Petrus, door  
ds. W.A. Zondag, een uitgave 
van De Banier, onder ISBN nr. 9. 
789.087.182.663; Prijs €  14,95
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Hoofdstuk 15

Willemijn is blij verrast als hij haar in een paar zinnen vertelt van het 
gesprek met Joris Janssen. ‘Dat is heel mooi!’ zegt ze. ‘Joris is een goeie. 
Ugur en Joris, die moeten het samen kunnen. Papa Hasani is dan wel 
om en die moet het vuur van Salim maar blussen.’
‘Eerst zorgen dat ze weg kan,’ tempert Chiel.
‘Weet Effi het al?’
‘Nee.’ Chiel tast naar de armband in zijn broekzak. Hij moet steeds 
controleren of hij er nog wel zit.
‘Wanneer ga je dat dan regelen? Zal ik mailen?’
‘Even wachten, misschien vanavond laat,’ zegt hij met een blik op de rug 
van Catharina die in de keuken aan het aanrecht de aardappels schilt.
‘Kan de tafel worden gedekt?’ roept ze.
Het is goed dat er zoveel te praten is over Lode, denkt Chiel onder 
het eten, want anders zouden we geen van beiden onze mond kunnen 
houden.
‘Had mijnheer de dokter tijd voor je?’ vraagt Willemijn.
Catharina haalt een papiertje tevoorschijn waarop ze de belangrijkste 
punten heeft genoteerd.
‘De mri-scan kan donderdag pas. Vanmorgen heeft Lode bezoek gehad 
van een fysiotherapeut en een ergotherapeut; die gaan samen een 
behandelplan opzetten en daar gaan ze in het ziekenhuis al mee starten.’
‘Wat doet een ergotherapeut precies?’ wil Chiel weten.
‘Die weet alles van aanpassingen: aanleren hoe je bepaalde handelingen 
met minder moeite doen kan, het leren omgaan met de dingen die niet 
meer mogelijk zijn, trainen op nieuwe manieren.’
‘Ze houden er dus duidelijk rekening mee dat er bepaalde functies 
blijvend uitgevallen zijn?’
Catharina haalt haar schouders op. ‘Zulke vragen kun je aan Lode niet 
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De droom van vader Peacock om met zijn vrouw en zes kinderen volledig onafhankelijk te 
leven op het verder onbewoonde eiland in Oceanië is tot nu toe uitgelopen op een moeizaam 
gevecht om te overleven. Misoogsten, natuurgeweld en andere tegenslagen hebben de familie 
geteisterd.

De droom van vader om een nieuwe toekomst op te bouwen als schapenhouder en handelaar in 
citrusvruchten is inmiddels alleen nog springlevend bij hemzelf en zijn elfjarige dochter Lizzie. 
Ze vertrouwt haar vader blindelings. In haar hunkering naar goedkeuring en liefde probeert ze 
zo goed mogelijk aan zijn verwachtingen te voldoen. Ze is daarmee haar vaders lieveling.

Hoge verwachtingen
Moeder en de andere kinderen hebben de hoop op een goede afloop laten varen en 
willen vertrekken van het eiland. Vader drijft zijn kinderen tot het uiterste met zijn hoge 
verwachtingen om het zware ontginningswerk van het vulkanische eiland ter hand te nemen. 
Vooral de oudste zoon Albert moet het ontgelden. De ziekelijke jongen voldoet op geen enkele 
manier aan de verwachtingen van zijn vader. Alleen zijn jongere zus Ada durft het voor hem op 
te nemen.

De grote offers stuiten op steeds meer weerstand bij zijn gezin. Alleen Lizzie steunt haar vader 
nog. In haar stoerheid en toegenegenheid is ze eigenlijk de gedroomde oudste zoon.
De komst van de zes Maori’s moet de gewenste verlichting brengen voor het gezin. Maar wat 
een keer ten goede zou moeten betekenen, loopt uit op een drama. Op de dag dat de mannen 

Meneer Peacocks paradijs
De krachten van goed en kwaad en het vasthouden aan hoge ambities

stellen, dat weet je. En die dokter zegt daar ook niet veel 
over.’
‘Had hij nog pijn? En dat urineverlies?’
‘Ze hebben gisteren meteen een catether ingebracht, 
dus dat weet ik niet. Naast hem ligt nu een man die een 
hersenbloeding heeft gehad en daardoor moeilijk praat. Je 
kent Lode, die wil dan wel uitvinden wat die man bedoelt. 
Het is een beetje zo’n zware broeder, maar Lode kan goed 
met hem overweg. Vanavond kunnen jullie het zelf zien.’
Chiel had al gedacht dat Catharina erop rekende dat ze mee 
zouden gaan.
‘Hoe laat?’
‘Van zeven tot kwart voor acht,’ zegt Catharina terwijl ze 
aanstalten maakt om de tafel af te ruimen.
‘Nog lezen toch?’ vraagt Mijntje.
Met een zucht gaat Catharina weer zitten en Willemijn pakt 
het poesiealbum.
Onder het luisteren naar de fraai voorgedragen rijmelarij 
vraagt Chiel zich af wat de reactie zal zijn als hij het 
poesiealbum inruilt voor het bijbeltje van zijn vader. Of 
nee, er zal nog wel een ander exemplaar te vinden zijn. Het 
bijbeltje van pa is voor hem.
“Bewandel tevreden den weg hier beneden. Soms strijd, 
soms genot. Wat d’ aarde moog’ geven, ons werkelijk leven 
begint eerst bij God.”
Lodewijk is erg onrustig. Hij kan niet zitten en hij kan niet 
meer liggen. Als Willemijn een verpleegster aanschiet, zegt 
die dat Lode al een kalmerend tabletje heeft gekregen. Het 
werkt nog niet blijkbaar. Catharina doet op Lodes verzoek 
het gordijn rond het bed dicht, maar dat vindt Lode na vijf 

minuten weer benauwd. ‘Jullie moeten maar weggaan. Ik 
ben misselijk.’ Zijn ogen staan hol en radeloos.
‘Als we gaan, wil je over drie minuten dat we weer komen,’ 
zegt Willemijn.
‘Laat Chiel maar blijven,’ zegt Lode, terwijl hij voor een 
moment terugzakt in de kussens.
Willemijn staat op.
Chiel ziet er tegenop om alleen met Lode te zijn, maar hij 
schuift zijn kruk dichterbij en knikt naar Catharina, die 
tegenstribbelend wordt meegevoerd door Willemijn.
‘Nou,’ zegt Chiel in een poging tot afleiding, ‘bij ons is het 
ook niet altijd feest. We hebben in september 2002 een paar 
nachten behoorlijke vorst gehad en dat hebben we vorig 
seizoen wel kunnen merken. Bij ons staan de vroege in 
september in bloei. De Braeburns hebben daar erg van te 
lijden gehad.’
Het slaat niet aan, Lode wil niet over appels praten. Hij 
schudt zijn hoofd en klemt zijn handen ineen.
‘Chiel,’ zegt hij, plotseling in paniek overeind komend, ‘die 
buurman hier, die heeft een hersenbloeding gehad.’
‘Dat vertelde Catharina al.’
Lode wuift Chiels woorden weg.
‘Nee, luister, Chiel. Die man, dat is een gelovig mens op de 
ouderwetse manier, zal ik maar zeggen. Die zegt dingen, 
zomaar ineens, gebrekkig en haperend, want hij kan niet zo 
goed praten, maar dingen… Chiel, zoals pa dat kon zeggen. 
Weet je nog?’
‘Zoals pa dat kon zeggen,’ herhaalt Chiel, ‘ja, en wat?’
‘Vanmiddag zei hij ineens: ‘Wat men zaait, zal men oogsten’ 
en ook ‘een hond keert bij zijn uitbraaksel terug’. 

‘Boven op de klif verandert de wereld een beetje, maar niemand zegt iets tot de windjammer 
bokkend voor anker ligt.’ (p. 7) De komst van het zeilschip Esperanza is voor de famlie Peacock, die 
sinds twee jaar op het onbewoonde Monday Island bivakkeert, een gebedsverhoring. Zes geronselde 
Maori’s zullen de familie Peacock gaan helpen met het ontginnen en rendabel maken van de 
vulkanische grond van Monday Island. Daarnaast heeft de Esperanza voedselvoorraden aan boord 
voor de hongerige pioniersfamilie.

aan land komen verdwijnt Albert. Als 
duidelijk wordt wat er met Albert is 
gebeurd, valt ook Lizzie’s droom in duigen 
en moet ze onder ogen zien wat haar vader 
allemaal heeft opgeofferd voor zijn idealen.

Meneer Peacocks paradijs
Lydia Season

2020, uitgeverij Mozaiek
394 blz., € 21,99

Onthutsende ontknoping
Vanuit het perspectief van Lizzie en dat van 
Kalala, één van de Maori-jongens, ontvouwt 
zich de aanloop naar de komst van de familie 
op Monday Island tot de verdwijning van Albert 
en de maanden tot aan de ontknoping van het 
drama. Lizzie ontdekt wat goed en kwaad is en 
moet een keuze maken.

Alle leden van het eens zo hechte pioniersgezin 
hebben op hun eigen manier te lijden onder 
de hoge ambities van de vader. Zo krijgen zijn 
kinderen geen enkele scholing, ze kunnen niet 
lezen of schrijven. Kalala daarentegen kan wel 
lezen en schrijven en geeft de kinderen in zijn 
vrije tijd les. Hij heeft zich, in tegenstelling tot de 
blanke pioniersfamilie, tijdens zijn eerder verblijf 
op een zendingspost, breder ontwikkeld en kan 
voor zichzelf de situatie in een wijder perspectief 
plaatsen. Deze vaardigheden maken hem tot een 
gevaarlijke vijand van meneer Peacock.

Bij Kalala zie je tegelijkertijd ook de vermenging 
van het christelijk geloof en de aanwezigheid van 
een oud volksgeloof. Dit heeft ook te maken met 
de geschiedenis van zijn vader. Dit thema van 
de Gestolenen wordt verder uitgewerkt in het 
verhaal.

Indringend portret 
Meneer Peacocks paradijs is gebaseerd 
op de geschiedenis van Thomas Bell. Hij 
kocht in de 19e eeuw Raoul Island. Op dit 
onbewoonde eiland op ruim duizend kilometer 
ten noordoosten van Nieuw-Zeealand kreeg 
het gezin Bell te maken met een rattenplaag, 
bedorven voorraden, slecht weer en keiharde 
grond om te ontginnen.

Daarnaast ontleende de schrijfster stof voor deze 
historische roman aan de familiegeschiedenis 
van haar echtgenoot. Een indringend portret 
over goed en kwaad, de indrukwekkende 
schoonheid van Oceanië en het vasthouden aan 
idealen ten koste van anderen. Een geschiedenis 
om niet snel te vergeten.
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Hallo allemaal,

Ziek zijn

Je hebt er de laatste tijd veel over gehoord. Ook mensen op ons 
eiland zijn getroffen door het coronavirus. Wat een verdriet en 
moeite kan dit veroorzaken. Je ziet het virus niet met je blote oog, 
maar het kan grote gevolgen hebben.
Ook in de tijd van de Bijbel kom je ziekte en dood tegen. Het is al 
begonnen in het Paradijs. Voor die tijd was er geen ziekte. Alles was 
heel goed. Maar door de zonde is alles veranderd. 
Je leest in de Bijbel over:
• melaatsheid (Mirjam en Naäman), 
• verlammingen (de verlamde in Bethesda, Jakob die kreupel werd), 
• blindheid (Izak, de blindgeborene in Jeruzalem)
• gehandicapt zijn (Mefiboseth na zijn val)
• huidziekte (denk aan zweren en pestbuilen)
• psychische stoornissen (de maanzieke knaap die van de duivel bezeten was, de bezetene van Gadara)
Waarom is er ziekte? Daar kun je niet altijd een goed antwoord op geven. Bovendien moet je erg 
voorzichtig zijn. Soms kan de ziekte een straf van God zijn, zoals bij Gehazi. Maar God kan iemand ook 
beproeven, denk maar aan Hizkia.
De Heere heeft al die geschiedenissen in de Bijbel op laten schrijven om ons iets te leren. Hij wil maar 
één ding. De Heere Jezus zegt het Zelf: ‘Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de 
Christus, de Zoon van God’ (Johannes 20 : 31). De Heere wil ons laten zien dat we in alle dingen 
afhankelijk zijn van Hem. Als we gezond zijn, hebben we dat niet aan onszelf te danken: het is genade 
van God. Als we ziek zijn, mogen we om genezing vragen. Maar het belangrijkste is en blijft ‘genezing 
van ons hart’. 
Zing maar met psalm 141 : 1:

‘k Roep, HEER, in angst tot U gevloden,
Ai, haast U tot mijn hulp en red;

Hoor naar de stem van mijn gebed,
Daar ik U aanroep in mijn noden.

Kijk voor de puzzelregels, puntentelling, antwoorden en meer op www.eilandennieuws.nl/jeugdhoekje

Jarigen:
Op zondag 7 juni hoopt Kees Korpershoek (Middelharnis) zijn 
verjaardag te vieren. Een dag later, maandag 8 juni, is Matthijs de 
Blois (Dirksland) jarig. Nog een dag later, dinsdag 9 juni, is het feest 
bij Jochem de Jonge (Sommelsdijk), omdat hij die dag jarig is. Alle 
drie een hele fijne dag gewenst en van harte gefeliciteerd.

Kleuren op 
nummers

Juni 3

Door alle moderne 
middelen is er veel meer 
bekend over landen in de 
wereld. Je kunt over alle 
landen van de wereld 
veel informatie vinden. 
Mensen gaan vaak op 
vakantie naar verre 
landen.  

My Country

Elk land heeft zijn eigen grenzen en daardoor ook zijn eigen 
vorm. Elk land heeft ook zijn eigen vlag. Probeer aan de 
hand van de vorm en de vlag het land te ontdekken dat je op 
het plaatje ziet. De eerste letter van de naam van het land is 
gegeven. Het aantal puntjes geeft het aantal letters aan.
Het kan een land in Europa zijn, maar ook buiten Europa in 
andere werelddelen. 

LET OP: de letter ‘ij’ wordt steeds als één letter gerekend.

Je moet drie antwoorden opschrijven.
 Welk land wordt er bedoeld?
 Wat is de hoofdstad van dit land?
 Wat weet je voor bijzondere dingen van dit land?

6 Teruggetikt:

De afgelopen periode zijn enkele puzzelaars 
gestopt met het maken van de puzzelaars. 

Daarom ben ik op zoek naar jongens 
en meisjes die het leuk vinden om te 

puzzelen. Je verdient punten met de 
antwoorden en bij 600 punten krijg je 
een boekenbon.

Slot

Juni 1

Ziek zijn in 
de Bijdel

Tonie Mans (Ooltgensplaat) 
heeft allerlei namen en 
situaties opgezocht in de 
Bijbel van mensen die ziek zijn of die ziek zijn geweest.
Beantwoord de vragen en schrijf de antwoorden in de hokjes. 
Van boven naar beneden ontstaat een woord.

1. Hoe heette de blinde man op de weg naar Jericho? 
 (Markus 10 : 46)
2. Hoe vaak moest Naäman zich wassen? 
 (2 Koningen 5 : 14)
3. Welke discipel was arts? (Kolossensen 4 : 14)
4. Welke koning kreeg als medicijn harpmuziek 
 (1 Samuël 16 : 23)
5. Wie genas een kind van de weduwe? (1 Koningen 17 : 22)
6. Waar werd Paulus door een adder gebeten? 
 (Handelingen 28 : 1 – 3; de huidige naam invullen, zoals 
 die ook in de HSV staat)
7. Hoe heette de vader van het 12-jarige meisje? 
 (Markus 5 : 22)
8. Welke koning moest een klomp vijgen nemen en die op zijn 
 zweer leggen? (2 Koningen 20 : 1 - 8)
9. Hoeveel mannen waren melaats? (Lukas 17 : 12)
10. Hoe heette de zus van Mozes die melaats werd? 
 (Numeri 12 : 10)
11. Waarheen was Saulus op weg toen hij blind werd? 
 (Handelingen 9 : 3)

Kijk naar het plaatje. 
Welk woord zie je?
Verander van het woord steeds één letter (of twee letters, 
bijvoorbeeld ‘aa’, ‘oo’) en je krijgt de naam van een dier. Bij 
enkele plaatjes kun je zelfs twee verschillende namen van 
dieren maken.
Soms moet je de eerste letter veranderen, soms de laatste, of 
ergens midden in.

Voorbeelden: 

Welke dieren worden bedoeld?

Juni 2

Dieren

Mariëtte de Bonte (Ooltgensplaat)
Je schrijft: ‘Hier zijn de puzzels. 
Maar niet allemaal, want er is iets 
fout gegaan. Maar dat maakt niet 
uit, want we zijn al erg laat. Het is 
wel fijn dat 8 juni de basisscholen 
open mogen, want dan kan je de hele 
klas weer zien.’ Je antwoorden waren 
nog precies op tijd. Echt fijn hè, dat je 
weer naar school kan. Je mist zoveel 
contacten met leerlingen. Succes op 
school!

Bon:
Corriekke de Bonte (Ooltgensplaat) en 
Arinde Korpershoek (Middelharnis) krijgen 
deze keer een boekenbon. Koop er maar een boek voor 
dat je in de vakantie kunt lezen.
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en meisjes die het leuk vinden om te 

puzzelen. Je verdient punten met de 
antwoorden en bij 600 punten krijg je 
een boekenbon.

Slot

Juni 1

Ziek zijn in 
de Bijdel

Tonie Mans (Ooltgensplaat) 
heeft allerlei namen en 
situaties opgezocht in de 
Bijbel van mensen die ziek zijn of die ziek zijn geweest.
Beantwoord de vragen en schrijf de antwoorden in de hokjes. 
Van boven naar beneden ontstaat een woord.

1. Hoe heette de blinde man op de weg naar Jericho? 
 (Markus 10 : 46)
2. Hoe vaak moest Naäman zich wassen? 
 (2 Koningen 5 : 14)
3. Welke discipel was arts? (Kolossensen 4 : 14)
4. Welke koning kreeg als medicijn harpmuziek 
 (1 Samuël 16 : 23)
5. Wie genas een kind van de weduwe? (1 Koningen 17 : 22)
6. Waar werd Paulus door een adder gebeten? 
 (Handelingen 28 : 1 – 3; de huidige naam invullen, zoals 
 die ook in de HSV staat)
7. Hoe heette de vader van het 12-jarige meisje? 
 (Markus 5 : 22)
8. Welke koning moest een klomp vijgen nemen en die op zijn 
 zweer leggen? (2 Koningen 20 : 1 - 8)
9. Hoeveel mannen waren melaats? (Lukas 17 : 12)
10. Hoe heette de zus van Mozes die melaats werd? 
 (Numeri 12 : 10)
11. Waarheen was Saulus op weg toen hij blind werd? 
 (Handelingen 9 : 3)

Kijk naar het plaatje. 
Welk woord zie je?
Verander van het woord steeds één letter (of twee letters, 
bijvoorbeeld ‘aa’, ‘oo’) en je krijgt de naam van een dier. Bij 
enkele plaatjes kun je zelfs twee verschillende namen van 
dieren maken.
Soms moet je de eerste letter veranderen, soms de laatste, of 
ergens midden in.

Voorbeelden: 

Welke dieren worden bedoeld?

Juni 2

Dieren

Mariëtte de Bonte (Ooltgensplaat)
Je schrijft: ‘Hier zijn de puzzels. 
Maar niet allemaal, want er is iets 
fout gegaan. Maar dat maakt niet 
uit, want we zijn al erg laat. Het is 
wel fijn dat 8 juni de basisscholen 
open mogen, want dan kan je de hele 
klas weer zien.’ Je antwoorden waren 
nog precies op tijd. Echt fijn hè, dat je 
weer naar school kan. Je mist zoveel 
contacten met leerlingen. Succes op 
school!

Bon:
Corriekke de Bonte (Ooltgensplaat) en 
Arinde Korpershoek (Middelharnis) krijgen 
deze keer een boekenbon. Koop er maar een boek voor 
dat je in de vakantie kunt lezen.
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Dorstig weer
Cobie Klepper stuurt deze foto in van koeien die het water hebben opgezocht in verband 
met de warmte en de droogte. De foto is gemaakt aan de Westduinweg in Ouddorp.

De juiste oplossing van de puzzel van vorige week is 
'Herdenken'. Mineke Pikaart uit Ouddorp wint een 
boekenbon van Boekhandel Van der Boom.

Puzzel mee en win een overheerlijke taart van Bakkerij 
Koese.

Stuur de oplossing voor a.s. dinsdag 15.00 uur naar 
puzzel@eilandennieuws.nl. Of per post naar Postbus 
8, 3240 AA Middelharnis. Vermeld hierbij uw naam, 
woonplaats en telefoonnummer. De winnaar ontvangt bericht 
en wordt volgende week vermeld in de krant.

Codepuzzel

BUZING Puzzels

19 7 7 5 12 25 16 9 12 1 2 20 7 7 2 6 16 25

16 13 16 16 15 12 16 9 11 2 1 7 20 26 14

9 10 12 16 5 23 9 16 13 6 21 16 9 26 19

10 10 26 2 19 7 19 5 13 10 12 16 12 16 5

12 20 1 1 2 7 7 2 1 25 20 16 16 15 16 2 7

20 12 6 24 15 20 16 20 26 11 26 18 1 1

7 13 16 4 7 10 12 7 2 16 25 16 9 26

19 10 9 1 7 9 7 12 16 7 1 23 16 19 16 5 10 17

7 12 15 20 7 9 16 20 2 16 20 25 16 20 15 19

16 22 19 5 6 15

7 17 25 26 16 20 1 2 15 9 7 7 2 1 16 21

25 20 7 7 5 1 26 9 10 20 26 16 2 3 10 10 20 5

20 26 5 21 2 16 24 16 13 3 9 16 21 7

7 10 1 16 7 24 4 5 16 16 16 15 3 7

20 17 6 9 17 24 4 2 1 2 20 16 16 21 19 17 25

26 12 16 19 2 5 2 26 10 17 12 18 7 5 12

1 16 12 7 5 16 13 16 12 6 8 17 7 1 26

24 16 20 10 15 2 7 20 6 16 12 17 26 25 16

4 16 20 16 5 4 10 16 12 18 7 2 9 7 12 12 16 20

S
1 2 3 4

N
5 6

A
7 8 9 10 11

D
12 13

14 15
E

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

21 20 26 5 25 9 10 10 15 6 26 5 21 16 9

M A A N D G E L D S T R A A T W E G
E B E E P D E L F T S A R I Y
L O D E N J L E B W K E L I M
O O I T M A M N B O D E D E N
D R S S T A A T S G R E E P E T A
R D W C P R E R I F I Z S S
A B E H A O D A T E G E L I
M O L S A L A D E A S J E M E N O U
A D P R A L E R T E R G E R P M

E X M N W P
A U G I E R S T P L A A T S E K
G R A A N S I L O R I E T V O O R N
R I N K T E C E B V L E K A
A O S E A C H N E E E P V A
R U W L U C H T S T R E E K M U G
I D E M T N T I O U D Z A N D
S E D A N E B E D W Q U A S I
C E R O P T A R W E D U I G E
H E R E N H O E D Z A T L A D D E R

S
1

T
2

V
3

H
4

N
5

W
6

A
7

Q
8

L
9

O
10

F
11

D
12

B
13

Y
14

P
15

E
16

U
17

Z
18

M
19

R
20

K
21

X
22

J
23

C
24

G
25

I
26

K R I N G L O O P W I N K E L



ZENDING VIA INTERNET

Wereldwijd sloten kerken de deuren 
maar harten gaan open voor het 
Evangelie van Jezus Christus. Vanuit 
huis zoeken mensen antwoorden 
op levensvragen. Met honderden 
vrijwilligers wijzen wij mensen 
wereldwijd, biddend op de Heere 
Jezus. Helpt u mee? 
Voor € 2,50 begeleiden wij een 
cursist bij zijn Bijbelstudie.

Ds. Marten Visser, Missionair directeur

>> lees verder op onze website IBAN NL03 RABO 0300 5646 86

                       Meer op onze website:

globalrize.nl
Zending via internet

‘Arme mensen lijden en sterven hier niet door het 
coronavirus maar van honger, omdat ze hun baan 
kwijtraken’, schrijft Nigeriaanse Rejoice (21). 
Ze waardeert het dat GlobalRize, nu de wereld 
tot stilstand komt en mensen lijden, via internet 
de blijde boodschap brengt van Jezus Christus. 
Voor de organisatie is het elke dag Pinksteren, 
omdat vrijwilligers dagelijks in 25 talen en 
wereldwijd het Evangelie delen.

Liatile (55) uit Lesotho volgde dit jaar de 
Bijbelcursus van GlobalRize, net als 42.287 anderen. 
Liatile is dankbaar dat hij zich kon aansluiten bij een 
plaatselijke kerk en zo groeit in geloof. Hij schrijft: 
‘Op de middag van 24 maart ben ik gedoopt in de 
Phutiatsana-rivier.’  >> meer op onze website

Rejoice (Nigeria)

Liatile (Lesotho)

Pinksteren
ELKE DAG

                       Meer op onze website:

HELP
MEE
OF GEEF


