
Christelijk nieuwsblad op gereformeerde grondslag

De gemeente Goeree-Overflakkee ziet zich 
genoodzaakt ongeveer 970 bomen te kappen. Bij de, 
volgens de gemeente, veelal jonge bomen en struiken 
die voornamelijk in de houtwallen bij Ouddorp staan, 
is de iepziekte vastgesteld. 

Extra uitdaging is het feit dat komende zondag 15 maart het 
broedseizoen begint en vanaf dat moment tot 15 juli strenge regels 
gelden omtrent het kappen van bomen. "In principe kan er ook tijdens 
het broedseizoen worden gekapt, mits de bomen voorafgaand aan het 
kappen worden geschouwd op de aanwezigheid van flora en fauna. In 
het bijzonder broedvogels in relatie tot de Wet Natuurbescherming ", 
aldus een woordvoerder van de gemeente. "Een dergelijke werkwijze 
is met name in maart nog mogelijk omdat er nog geen blad aan de 
bomen zit. We proberen de werkzaamheden echter zoveel mogelijk na 
het broedseizoen weer op te pakken om risico’s te vermijden." Dat heeft 
volgens de gemeente nagenoeg geen gevolgen voor de gezonde bomen 
"omdat het ziekteproces vrij traag gaat". Het is nog niet precies bekend 
hoeveel bomen de gemeente terug gaat planten. "Veel iepen zijn ontstaan 
uit zaailingen of opschot. De boom reageert dan met extra energie in 
knoppen te stoppen, wat lange rechte takken veroorzaakt. Hierdoor kan 
er sprake zijn van een dichte begroeiing op de houtwallen, waardoor er 
geen ruimte is voor het planten van bomen. Waar er op de locatie wel 
ruimte is, worden inheemse soorten geplant zoals de eik, veldesdoorn en 
de sleedoorn. Zodoende kunnen we de houtwallen weer herstellen."

De natuur is flink 
verbeterd na 2000
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NL Label PVC Kasari 
€59,- all-in gelegd*

Dat is een
goed idee

Ouddorp

Tekst: Gert Klok
Foto: Jaap Ruizeveld

Eerste coronabesmetting op Goeree-Overflakkee
GOEREE-OVERFLAKKEE - Het was een kwestie van 
tijd, maar ook op Goeree-Overflakkee is de eerste 
coronabesmetting geconstateerd. Donderdag is in 
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis het coronavirus 
vastgesteld bij een patiënt. De patiënt is opgenomen 
in het ziekenhuis.

De patiënt meldde zich donderdag met luchtwegklachten en is 
volgens landelijk protocol opgenomen in isolatie en getest. Deze 
test bleek positief. De patiënt en naasten zijn ingelicht door een arts. 
“Patiënten die contact hebben gehad met de positief geteste patiënt 
zijn ingelicht, hierin volgen wij de richtlijnen van de RiVM en GGD”, 
aldus CuraMare. “Medewerkers van de afdeling zijn op de hoogte 
gesteld en kunnen hun werk doen zolang zij geen klachten hebben. 
Zodra zij klachten krijgen, gaan zij thuis in isolatie en worden zij getest. 
De ziekenhuiszorg gaat gewoon door.” In het kader van de privacy 
kan CuraMare geen informatie geven over de patiënt. “De betrokken 
patiënten en hun naasten houden wij uiteraard goed op de hoogte.”

Verscherpte maatregelen CuraMare
In lijn met de landelijke afspraken en in overleg met lokale betrokkenen 
zoals de gemeente, GGD, huisartsen, etc. scherpt ook CuraMare 
de maatregelen rondom de coronapreventie aan. “We proberen 
patiënten, cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen”, 
aldus CuraMare. “Het belangrijkste is nu dat de zorg op onze locaties 
door kan blijven gaan. Daarom stellen we alles in het werk om onze 
medewerkers beschikbaar te houden. Wij bereiden ons bovendien 
voor op toenemende zorgvraag bijvoorbeeld door voldoende bedden 
in het ziekenhuis beschikbaar te hebben.” Het Van Weel-Bethesda 
Ziekenhuis is gewoon open, de zorg gaat door evenals geplande 
afspraken. Patiënten die de polikliniek bezoeken kunnen slechts 
één begeleider meenemen en patiënten die opgenomen zijn kunnen 

maximaal twee bezoekers per dag 
ontvangen. Bijeenkomsten worden 
afgelast en spreekuur afspraken 
zullen waar mogelijk telefonisch 
of via videobellen plaatsvinden. 
Mensen die geen symptomen/
klachten vertonen die kunnen 
duiden op het coronavirus, 
kunnen op bezoek komen in het 
ziekenhuis, hun afspraken gaan 
gewoon door. Wel wordt gevraagd 
om bezoek en begeleiding zoveel 
mogelijk te beperken. Ook voor 
woonzorglocaties De Vliedberg, 
Geldershof, Nieuw Rijsenburgh 
en Ebbe en Vloed treft CuraMare 
extra maatregelen. Zo wordt 
gevraagd het bezoek te beperken tot 
maximaal twee personen tegelijk 
en op eigen appartement of zit-/
slaapkamer. Alle welzijnsactiviteiten 
worden afgelast. Gezamenlijk 
eten en koffie drinken gaat niet 
door. Kerkdiensten worden 
digitaal aangeboden, weeksluiting 
en bijbelkring worden afgelast. 
De inzet van vrijwilligers wordt 
tot een minimum beperkt en de 
groepsbegeleiding voor inwonende 
cliënten gaat niet door. In de 
thuiszorg wordt niet afgeweken van 
de vastgestelde routes, wel kan er 
op een ander tijdstip zorg gegeven 
wordt.



Noot van de redactie: in verband met het 
coronavirus is een groot aantal activiteiten 
afgelast. Elders in deze krant is een overzicht 
te vinden van wat we wisten tot het moment van 
publicatie. De hieronder vermelde activiteiten zijn 
dus onder sterk voorbehoud.

Vrijdag 13 maart
MIDDELHARNIS – Zendingsavond in de kerkzaal van de 
Gereformeerde Gemeente. Spreker evangelist Cristian Dekker uit 
Ecuador. Aanvang 19.30 uur.
OUDDORP – Kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente aan de 
Dorpstienden. Concert zangeres Pearl Jozefzoon. Aanvang 
20.00 uur. Kaarten verkrijgbeer via www.zingenindekerk.nl/
pasenmetpearl.

Zaterdag 14 maart
DIRKSLAND – Rommelmarkt in de Victoriahal aan de 
Philipshoofjesweg van 10.00 tot 15.00 uur.
MIDDELHARNIS – RealTime jongerenavond. Aanvang 19.45 uur 
in de CSG Prins Maurits. Ds. J.C. den Ouden over ‘In het water van 
de doop’.
OOLTGENSPLAAT – Repair De Plaete in MFC ‘t Centrum, 
Weesmolenstraat 12. Van 10.00 tot 12.00 uur.

Dinsdag 17 maart
DIRKSLAND – Open kerk in de lijdenstijd tussen 19.15 en 19.45 
uur. Gebed of stilte en orgelspel. Hervormde Kerk.
GOEDEREEDE – Saskia Hameeteman spreekt bij de Vrouwen 
rondom Goeree in Oostdam aan de Jongkoenstraat. Aanvang 20.00 
uur. . Voor informatie over deze avond en verdere avonden van 
VVRG kunt u bellen naar Ineke Tanis tel 0187-683249.

Woensdag 18 maart
OUDDORP – Chinees buffet bij 55+ club. Vanaf 17.00 in 
Dorpstienden. Opgeven bij 55+ club. Opgeven bij 0187-682319.
OUDE-TONGE – Bingo 55+ in het Infocentrum, Bernhardstraat 
27. Aanvang 14.00 uur.

Donderdag 19 maart
DEN BOMMEL – Bingo 55+ in Bommelstee. Aanvang 14.00 uur.
DEN BOMMEL – Klaverjasavond in Bommelsteel. Aanvang 19.30 
uur. Voor verdere info: Anneke Bakker, telefoon: 612175/06-46 30 
78 10.
SOMMELSDIJK – Cursus Geestelijke Vorming. Rehobôthkerk, 
Olympiaweg 44. Aanvang 19.45 uur. Deelname € 3.50 per avond. 
Meer info: 0187-486383 (‘s avonds). Spreker: Prof. dr. ir. W. de Vries 
over ‘Evolutie: waarom aanvaarding ervan ons heil op het spel zet’.
SOMMELSDIJK- Inloopbridge in De Staver, aanvang 13.00 uur. 
Meer info: www.donderdagbridge.jouwweb.nl.

Vrijdag 20 maart
SOMMELSDIJK – Kledingbeurs voor dames en kinderen in de kerk 
van Hersteld Hervormde Gemeente. Van 14.00 tot 20.00 uur.

Zaterdag 21 maart
OUDDORP – Ochtend voor vrouwen in het kerkgebouw van 
de Doopsgezinde Gemeente. Mira de Boer spreekt over ‘Lekker 
belangrijk’. Kaarten kosten € 15,- en zijn tot 14 maart te koop bij: 
Echte Bakker Akershoek aan de Hoenderdijk, Matty Hameeteman 
via telefoonnummer: 06-53211030 of Conny Troost via 
telefoonnummer: 06-81961692.
OUDDORP – Uurtje Johannes de Heer en andere liederen zingen 
onder orgelbegeleiding in de Doopsgezinde Kerk. Aanvang 19.30 
uur.

Dinsdag 24 maart
DIRKSLAND – Open kerk in de lijdenstijd tussen 19.15 en 19.45 
uur. Gebed of stilte en orgelspel. Hervormde Kerk.

Zondag 15 maart 2020

De Stichting Kunst- en Cultuureducatie (KCE) organiseert vanaf 20 maart 
een tweedelige cursus over de kunstwereld in Parijs, begin 20ste eeuw. 
Een cursus waar stil wordt gestaan bij Art Nouveau en Art Deco én bij de 
muziek. Op vrijdagochtenden 20 en 27 maart (10.00 tot 12.00 uur) wordt 
u meegenomen naar deze vernieuwende en inspirerende periode in Parijs, 
toen het centrum van het artistieke universum. Deelname kost 25 euro, de 
cursus wordt gehouden aan de Voorstraat 35 in Sommelsdijk. Aanmelden 
kan via www.kcego.nl.

Cursus over kunstwereld Parijs
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HERKINGEN – Ger. Gem. woensdag 
18 maart 19.30 uur ds. A.P. Baaijens

OUDE-TONGE – Ger. Gem. woensdag 
18 maart 19.30 uur ds. J.M.D. de 
Heer

OUDDORP
Herv. Gem. 9.30 uur ds. P.C.H. Kleinbloesem (bed. 
H.D.) en 18.00 uur ds. M. Klaassen – Hersteld Herv. 
Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. A.P. Muilwijk – Geref. Kerk 
10.00 uur ds. H.W.G. Groot Karsijn en 18.30 uur ds. T. 
Deelstra – Ger. Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. G. Pater – 
Doopsgezinde Gem. 9.30 uur ds. J. ten Brinke en 18.30 
uur dhr. H. Pollema (Youth Event)

GOEDEREEDE
Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. van der Stoep en 18.30 uur 
ds. F. Wijnhorst – Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 18.00 
uur ds. J.W. van Estrik

STELLENDAM
Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Hoolwerf en 17.00 uur ds. 
M.B. van den Akker – Hersteld Herv. Gem. 10.00 en 
18.00 uur ds. B.D. Bouman – Geref. Kerk 10.00 uur ds. 
S. Kafoe

MELISSANT
Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur ds. G.T. van Appeldoorn 
(voorber. H.A.) en 18.00 uur ds. G.J. van Asperen – 
Geref. Kerk 9.30 uur ds. C. Romkes (Biddag) – Ger. 
Gem. 10.00 uur leesdienst en 14.30 uur ds. K. Boeder – 
Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst

DIRKSLAND
Herv. Gem. 10.00 uur ds. K. Timmerman en 18.00 uur 
ds. M. Hameete (Jeugddienst) – Ger. Gem. 10.00 en 
18.00 uur ds. K. Boeder – Ziekenhuis 14.30 uur ds. C. 
Oorschot

HERKINGEN
Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. B.J. van Assen – 
Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. G.J. Blankers en 18.00 
uur ds. A. van Wijk – Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 
18.00 uur ds. C. Harinck

SOMMELSDIJK
Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. de Jong en 18.00 uur ds. 
M.K. de Wilde – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. 
P.C. Hoek en 17.00 uur ds. G.T. van Appeldoorn – 
Lukaskapel 10.00 uur ds. D. Boers en 14.30 uur dhr. J. 
Voskamp (Samenzangdienst) – Exodus Gemeente PKN 
10.00 uur dhr. A. Voogt (Jeugddienst) – Remonstrantse 
Gem. 10.00 uur mr. A. Meiresonne – Lachai-Roï Gem. 
10.00 uur dhr. K. Tanis

MIDDELHARNIS
Herv. Gem. 10.00 uur ds. M.J. Middelkoop (voorber. 
H.A.) en 18.00 uur ds. K. Timmerman – Geref. Kerk 
10.00 uur ds. L.J. Lingen – Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur 
ds. G.J.N. Moens – Chr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 
uur ds. G.R. Procee (voorber. H.A.) – Geref. Kerk 
(Vrijgem.) 9.30 uur ds. C. van Zwol en 17.00 uur ds. G. 
Treurniet Azn. – CGM De Rots, Diekhuus 10.00 uur 
dhr. R. Visser jr.

NIEUWE-TONGE
Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. Belder en 18.00 uur ds. 
A. van der Stoep – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. 
L.W.Ch. Ruijgrok en 18.00 uur ds. K. ten Klooster – 
Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst

OUDE-TONGE
Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. Brouwer en 18.00 uur prop. 
H. Meijer – Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 14.30 uur 
ds. G.J.N. Moens – Evangelie Gemeente Flakkee 10.00 
uur pastor H.J.P. Scheermeijer – Messiaanse Gemeente, 
De Bron, zaterdag 13.00 uur A. Nederlof

STAD a/h HARINGVLIET
Herv. Gem. 10.00 uur prop. A.L. Kornaat en 18.00 uur 
ds. H. J. Catsburg – Geref. Kerk 10.00 uur ds. W. van 
Haften

DEN BOMMEL
Herv. Gem. 10.00 uur ds. H.J. Catsburg en 18.00 uur 
ds. B. de Borst – Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. A.J. 
Krol

OOLTGENSPLAAT
Herv. Gem. 9.30 uur ds. H.G. van der Ziel en 18.00 uur 
ds. A.W. van der Plas – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur 
ds. A. Kos (voorber. H.A.) en 15.30 uur ds. J. Joppe – 
Geref. Kerk 9.30 uur ds. B.J. Oldenhuis en 18.00 uur ds. 
Steketee – Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst

LANGSTRAAT
Herv. Gem. 10.00 uur ds. G.J. Anker

Noot van de redactie: in verband met 
het coronavirus gaan verschillende 
kerkdiensten niet door. Elders in deze 
krant is een overzicht te vinden van 
wat we wisten tot het moment van 
publicatie, alle hieronder genoemde 
diensten zijn dus onder sterk 
voorbehoud.



Waar op zondagochtend en zondagavond op het eiland 
normaal gesproken veel volk zijn weg vindt naar 
de kerk, blijft het de komende zondagen stil in de 
dorpskernen door het coronavirus. 

Sociale leven komt ook op Flakkee tot stilstand

Veel kerken 
blijven komende 
zondagen leeg

Donderdagavond is in alle kerken koortsachtig overleg gevoerd, want 
de erediensten niet door laten gaan, dat is nogal wat. Toch volgen alle 
kerkgenootschappen die een besluit hebben genomen de richtlijnen 
die minister-president Mark Rutte donderdag aankondigde. Dat geldt 
ook voor de lokale kerkelijke gemeenten. Hieronder wat we tot de 
deadline wisten.  De protestante kerken volgen de richtlijnen vanuit 
de landelijke koepel. De kerkenraad van de Hervormde Gemeente 
Dirksland heeft besloten om op de zondagen 15, 22 en 29 maart geen 
bijeenkomsten te houden in het kerkgebouw. Ook is besloten om alle 
andere activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad 
vallen tot die tijd stop te zetten. Op de zondagen zal om 10.00 en 18.00 
uur wel een uitzending plaatsvinden vinden via kerk tv of kerkradio. 
Om 10.00 uur gaat voor ds. Timmerman en om 18.00 uur ds. M. 
Hameete. Door middel van zondagsbrief, website en andere middelen 
zal informatie worden gegeven over de gemeente en verder verloop 
van deze ontwikkelingen. "Wij realiseren ons dat dit een fors besluit 
is, wat ingrijpt op de onderlinge contacten Wij vragen u om in deze 
periode in het bijzonder om te zien naar elkaar, bijvoorbeeld via digitale 
communicatiemiddelen of de telefoon." Vanuit andere hervormde 
gemeenten op het eiland klinken dezelfde geluiden, zoals in Goedereede 
en Middelharnis.

Voor vanavond – vrijdagavond 13 maart – stond de Wie Kent Goeree-
Overflakkee Quiz gepland. De organiserende Lions GO hebben 
echter bekendgemaakt dat de quiz is afgelast dit in verband met de 
situatie rondom het coronavirus. Omdat een groot aantal deelnemers 
afkomstig is uit bedrijven en instellingen die werkzaam zijn in de 
gezondheidszorg, heeft de organisatie besloten om de quizavond uit te 
stellen tot in het najaar. “Wij hebben als Lions een maatschappelijke rol 
en verantwoordelijkheid. Wij vinden dat de landelijke ontwikkelingen 
van dien aard zijn dat wij moeten besluiten tot uitstel”, aldus de Lions. 
“Daarnaast geldt voor veel bedrijven dat een eventuele besmetting grote 
gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering”. De deelnemende teams 
zijn ingelicht.

Maandag 16 maart zou Ab Klink spreken op de maandelijkse PCOB-
middag. Nu is bekend geworden dat Klink verhinderd is om op de 
ledenmiddag aanwezig te zijn. De organisatie had al voor een alternatief 

Ook de Emmauskerk in 
Middelharnis schort de 
kerkdiensten op. "Nadat de 
regering op 12 maart aanvullende 
maatregelen heeft moeten 
treffen waaronder het verbod 
om bijeenkomsten van meer dan 
100 personen te organiseren, 
is besloten dat tot nader order, 
maar in elk geval tot 1 april de 
diensten in ons kerkgebouw te 
Middelharnis niet door kunnen 
gaan. We hopen dat er snel 
herstel mogelijk is zodat we onze 
erediensten weer kunnen houden. 
In lijn met deze maatregelen, 
zullen jammer genoeg geplande 
kledingbeurs op vrijdag 13 maart 
en de voorgenomen voorstellingen 
van het lijdensverhaal ‘Pieta’ op 3 
en 4 april geen doorgang vinden."

De scriba's van de Hersteld Hervormde Gemeente in Ouddorp en 
de Gereformeerde Kerk in Stellendam lieten telefonisch weten dat 
ook zij hebben besloten om de diensten niet door te laten gaan. De 
Doopsgezinde gemeente in Ouddorp heeft in ieder geval voor komende 
zondag de diensten gecanceld.

Een afvaardiging van de synode van de Gereformeerde Gemeenten kwam 
vrijdagochtend bijeen, maar hun besluit kwam te laat om nog in deze 
krant mee te nemen.

Televisie en internet
Ds. De Reuver zal op zondag 15 maart (tijdstip nog onbekend)
een korte meditatie houden op NPO2, als vervanging van de 
kerkdiensten die niet door kunnen gaan. Kerkdienstgemist.nl en 
Kerkomroep.nl, beide websites die audio- of videouitzendingen 
verzorgen van honderden erediensten verwachten aankomende zondag 
een topdrukte. 

gezorgd, maar in verband met de 
maatregelen rond het coronavirus 
is de bijeenkomst alsnog 
gecanceld.

De zendingsavond met evangelist 
Cristian Dekker uit Ecuador 
die vrijdagavond 13 maart in de 
kerkzaal van
de Gereformeerde Gemeenten 
in Middelharnis zou worden 
gehouden, gaat niet door.

Ook de Waterpoortloop gaat niet 
door. De wandeltocht door drie 
provincies vanuit Ooltgensplaat 
zou tot donderdagochtend 
gewoon doorgaan, maar is door 
de organisatie alsnog afgelast 
na de aanvullende maatregelen. 
De afgelasting geldt voor alle 
afstanden.

Het Ouddorps BierFestival stond 
gepland voor 28 maart, maar is 
ook afgelast. "Hoe jammer we 
dit ook vinden, gezondheid is 
belangrijker dan wat dan ook en 

Goeree-Overflakkee
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Dit is een beeld dat in veel kerken de komende 
zondagen bewaarheid wordt (Foto: archief Eilanden-Nieuws).

Goeree-Overflakkee

Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten die niet 
doorgaan. Bijeenkomsten en evenementen die 
worden geschrapt. Veel mensen die thuis werken. 
Sportwedstrijden voor groot en klein die tot het eind 
van de maand uit de agenda zijn verdwenen. Het 
sociale leven staat de komende weken ook op Goeree-
Overflakkee nagenoeg stil. Een overzicht van wat we 
tot de deadline van deze krant wisten.

als we door de afgelasting een kleine bijdrage kunnen leveren aan het 
inperken van het virus, dan moeten we dat doen. Wie al tickets
heeft aangeschaft, hebben we via de mail geïnformeerd. We bekijken de
mogelijkheden om het BierFestival te verplaatsen naar een later 
moment", aldus de organisatie.

Het jubileumconcert van Chr. Gem. Zangver. Jeduthun, dat morgen 
(zaterdag 14 maart) in de Hervormde Kerk van Middelharnis zou 
worden gehouden, gaat niet door. Dit in verband met coronavirus. Het 
concert zal op een later moment worden gehouden. 

Het vier korenlenteconcert in de Grutterswei – vanavond vrijdag 
13 maart – gaat niet door. De gezamenlijke besturen van de 
zangverenigingen zijn tot de beslissing gekomen om het Vier 
korenlenteconcert niet door te laten gaan in verband met de uitbraak 
van het coronavirus, ondanks de publicatie van het RIVM dat er op dit 
moment geen reden is om een dergelijk evenement te annuleren. "Het 
grootste deel van het publiek en de koorleden behoort tot de risico 
leeftijd van boven de 50 jaar. De besturen kiezen ervoor om de eigen 
verantwoordelijkheid te laten prevaleren boven het advies van het 
RIVM", aldus de organisatie.

Nog wat verder weg want pas op 4 april, maar ook de organisatie van de 
Boerenerfmarkt heeft laten weten dat het evenement niet doorgaat. Ook 
de GZB-dag van morgen gaat niet door.

Zwemcomplex 't Zuiderdiep: i.v.m. de richtlijnen omtrent het 
coronavirus komen vanaf heden alle recreatieve activiteiten te vervallen!
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Paviljoenhouders geven mening 
over uitvoeringsprogramma
OUDDORP - Afgelopen donderdagmiddag is 
in restaurant Marc / De Kaap in Ouddorp een 
bijeenkomst gehouden met strandpaviljoenhouders 
op de Kop van Goeree. Dit gebeurde op initiatief van 
Koninklijke Horeca Nederland. Ook de gemeente 
Goeree-Overflakkee was voor een deel bij deze 
meeting aanwezig. Het gespreksonderwerp was 
het concept-uitvoeringsprogramma Strand. Dit 
document verkeert nu nog in een conceptversie. 
De deelnemers aan de gespreksronde kregen de 
gelegenheid hun reacties in te brengen. Het traject 
is inmiddels in een afrondende versie, waarna het 
concept wordt aangepast op basis van de reacties. 
Daarna is het aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee 
om het uitvoeringsprogramma vast te stellen, dat 
vervolgens dan aan de gemeenteraad zal worden 
aangeboden. (Tekst: Jaap Ruizeveld)

www.arensmanuitvaart.nl

0187 - 491396 
Stoofweg 24, 3253 MA  Ouddorp

Willem Grinwis, Arie-Jaap Arensman, 
Linda Hollestelle-Oosterwijk & Leendert van der Werf
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Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden, na 
een ernstige ziekte, van onze lieve zus, schoonzus en tante

Leentje Mosselman-van der Velde
echtgenote van Jacob Mosselman

21 november 1943   -   10 maart 2020

Wij wensen Jaap, kinderen, kleinkinderen en achterklein- 
kinderen veel sterkte toe met dit grote verlies.

 Sommelsdijk:  E. Huizer-van der Velde

 Barneveld: G.C. Bloemendal-van der Velde

 Woerden: H. Fokker-van der Velde

 Sommelsdijk: L. van der Velde
  H. van der Velde-Freeke

 Sommelsdijk:  K. van der Velde
  R.H. van der Velde-Schuurman

  Neven en nichten

Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.
1 Thessalonicensen 5:24

Na een geduldig gedragen ziekte is, in vast vertrouwen 
op haar Heiland, van ons heengegaan mijn geliefde 
vrouw, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder

Leentje van der Velde
echtgenote van Jacob Mosselman

Sommelsdijk Ooltgensplaat
21-11-1943 10-3-2020

We zijn bedroefd om haar heengaan, maar bovenal dankbaar 
voor wat zij in haar leven voor ons betekend heeft.

 Ooltgensplaat: J. Mosselman

 Barneveld: Jaap en Jozina Mosselman-Koppenaal
   Arilinde en David, Elnathan
   Jojada (in herinnering)
   Lenie-Anne en Marnix
   Jacob-Jan
   Daniël
   Jolize

 Ooltgensplaat: Carolien en Arend 
 van den Berg-Mosselman
   Evie en Justin, Jakob, Joris
   Ward
   Christa en Laurens

 Benschop: Dianne en Meindert 
 Lodewijks-Mosselman
   Rhodé
   Salomé
   Channa

 Hengelo: Wouter en Maria Mosselman-Musa
   Evelien
   Annemarie
   Willemijn

 Ooltgensplaat: Cornelis en Carolien Mosselman-Booij
   Joas
   Levi
   Ezra
   Sara

Kleine Vest 8, 3257 BK Ooltgensplaat

Er is gelegenheid tot condoleren op D.V. vrijdag 13 maart 
van 19.00 tot 20.00 uur in het Hervormd verenigings-
gebouw Elthato, Zuid-Achterweg 27 te Ooltgensplaat.

De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal 
gehouden worden op zaterdag 14 maart om 10.30 uur 
in de Hervormde kerk, Voorstraat 52 te Ooltgensplaat.  
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de  
algemene begraafplaats te Ooltgensplaat.

Ook na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot  
condoleren in Elthato.

~ Geen bloemen ~

Het mooiste wat je kunt achterlaten
zijn sporen van liefde....

Dankbaar voor de vele mooie herinneringen en 
alles wat hij voor ons is geweest en heeft gedaan, 
geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa

Willem van Putten
~ Wim ~

* 17 oktober 1944  † 10 maart 2020

We laten je los, intens verdrietig,
maar voor altijd verbonden....

Truus van Putten-Folmer

Corine
   Tim en Chiara
   Koen

Peter en Maja
   Lotte
   Sophie
   Thomas

Azaleastraat 13
3245 CB  Sommelsdijk

De dankdienst voor zijn leven zal gehouden 
worden maandag 16 maart om 13.00 uur in de 
Exoduskerk, Dorpsweg 97a te Sommelsdijk.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op 
de begraafplaats aan de Molenweg te Sommelsdijk.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren 
in de kerk.

Kringloopwinkel Middelharnis
Zernikeweg 43

Openingstijden:
Woensdag: 13.00-16.00 uur

Donderdag t/m zaterdag: 10.00-16.00 uur

Mail: kringloopwinkelmiddelharnis@gmail.com
Telefoon: 0187-701106  |  b.g.g. 0187-484 806



Adriaan van Klinken is professor in Leeds:

"Vanaf de Haringvlietbrug  
het eiland oprijden voelt  
als thuiskomen"
Adriaan van Klinken (37) werd geboren en groeide op 
in Middelharnis. Inmiddels woont hij al een aantal 
jaar in Engeland, waar hij recent werd benoemd als 
professor Religie en Afrika-studies aan de universiteit 
van Leeds. “Dus voor zover ik nog Flakkees spreek, is 
het inmiddels met een Engels accent.”

Door Erwin Guijt

"Ik ben geboren en getogen op Flakkee. Ik ging in naar de Groen van 
Prinsterer, en daarna naar de Prins Maurits. Met mijn havodiploma op 
zak verliet ik het eiland, inmiddels meer dan twintig jaar geleden, om te 
gaan studeren. Eerst aan de Christelijke Hogeschool Ede en vervolgens 
aan de Universiteit Utrecht. Maar mijn ouders, broer en zus met hun 
gezinnen wonen nog steeds op het eiland. Dus de familiebanden houden 
de link met het eiland warm, en elke keer als ik op bezoek kom en vanaf 
de Haringvlietbrug het eiland op rijd, voelt het een beetje als thuiskomen 
op mijn geboortegrond."

Dierenarts
Leeds als grote stad met haar multiculturele bevolking verschilt 
behoorlijk met Goeree-Overflakkee. "Ik hou van de dynamiek en 
diversiteit van de stad en kan me niet voorstellen weer in een dorp te 
wonen. Af en toe verlang ik terug naar de rust en ruimte van Goeree-
Overflakkee. Maar Yorkshire, de regio waar Leeds in ligt, heeft gelukkig 
zelf veel natuurschoon, inclusief een prachtige kustlijn."
Het zag er niet altijd naar uit dat Van Klinken professor zou worden. "Ik 
wilde dierenarts worden – maar toen ik flauwviel in de behandelkamer 
van de dierenarts bij ons in de straat heb ik dat idee snel opgegeven. Een 
docent van de opleiding theologie had lang in West Afrika gewerkt en zo 
ging het balletje rollen." In 2006 studeerde hij kort in Zuid-Afrika, daarna 
deed hij veldwerk in Zambia. Na zijn promoveren in 2011 ging hij naar 
Engeland. In 2013 startte hij in Leeds als docent aan de universiteit, en nu 
is hij dus sinds kort professor.

Religieuze leiders
In zijn werk als professor voor Religie en Afrika-studies richt Van 
Klinken zich vooral op verschillende christelijke groeperingen in Afrika 
en hun sociale en politieke betekenis. Daarnaast is hij directeur van 
het centrum voor Afrikastudies. Tot slot geeft hij les, doet onderzoek 
en begeleidt hij leerlingen. "De baan brengt veel verantwoordelijkheid 
met zich mee en allerlei verwachtingen, maar ook veel vrijheid. Het is 
stimulerend om studenten, die bij aankomst vaak weinig tot niets weten 
over mijn vakgebied, enthousiast te maken, en om hen terug te zien 

komen aan het einde van hun 
studie als ze hun scriptie bij me 
willen schrijven."

"Ik reis veel, met name voor 
onderzoek in verschillende 
Afrikaanse landen. 
Daarbij ontmoet je veel 
interessante mensen – andere 
wetenschappers, maar voor 
mijn onderzoek ook religieuze 
leiders en maatschappelijke 
organisaties in Afrika. Het 
werk is ontzettend veelzijdig." 
Hoe voelt het eigenlijk om 
professor te zijn? "Het is nog 
te vroeg om daar iets over 
te zeggen. Ik moet vooral 
nog wennen aan die nieuwe 
titel. Ik ben momenteel met 
onderzoeksverlof, dus richt 
me op het schrijven van mijn 
volgende boek en het opzetten 
van een nieuw project."

Struinen
Afgelopen maand was Van 
Klinken nog op bezoek bij 
familie op het eiland. "Via mijn 
ouders blijf ik een beetje op de 
hoogte van wat er zich afspeelt. 
Maar om eerlijk te zijn, ik ben 
inmiddels een groter deel van 
m’n leven van het eiland af dan 
dat ik er heb doorgebracht. 
Het is leuk om af en toe terug 
te zijn en oude bekenden te 
zien, en om weer eens over 
het eiland te fietsen of over de 
Slikken van Flakkee te struinen 
– zoals ik in mijn jeugd vaak 
deed. Goede herinneringen, 
maar om nu te zeggen dat ik 
heimwee heb, nee. Voorlopig 
heb ik het erg naar m’n zin in 
Engeland!"

Adriaan van Klinken heeft 
het uitstekend naar zijn zin 

in Engeland (Foto: Simon 
And Simon Photography).

Ik spreek 
Flakkees  
met een  

Engels accent

Goeree-Overflakkee
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Medicijnen 
bij kinderen 

Allereerst kunnen kinderen 
echt opeens enorm ziek zijn. 
Ze kunnen snel relatief veel 
vocht verliezen en de kans op 
uitdroging is dan ook groter. 
Ik dacht zelf ook dat dit wel 
mee zou vallen, maar vond 
mezelf met mijn toen drie 
jarig dochtertje een aantal 
jaar geleden ook terug op de 
huisartsenpost. Direct door 
het ziekenhuis is en er werd 
naast antibiotica ook vocht 
toegediend.
Daarnaast zijn kinderen nu 
eenmaal nog niet volwassen. 
Niet qua denken en doen, maar 
ook niet qua lichaam en de 
ontwikkeling daarvan. Na de 
opname van een tabletje via de 
darmen in het bloed vindt er 
een verdeling in het lichaam 
plaats. Soms is er een eerste 
omzetting in het lichaam nodig 
tot de werkzame metaboliet 
van het middel. Het lichaam 
breekt de stof uiteindelijk af 
en verwijdert deze uit het 
lichaam. Hierbij spelen onder 
andere de lever, de nieren, maar 
ook het bloed en de andere 
organen een belangrijke rol. 
En dan is de leeftijd natuurlijk 
ook nog van belang. Immers 
een pasgeborene is minder 
ontwikkeld dan een puber. 
Hoe dan ook zijn medicijnen 
veelal niet bij kinderen 
onderzocht. Door het ontbreken 
van de onderzoeksgegevens 
ontbreekt zeer belangrijke 
informatie voor een rationeel 
geneesmiddelgebruik bij deze 
vaak nog kwetsbare groep. Er 
komen steeds meer eisen om 

ook onderzoek bij kinderen 
te doen, maar dit moet 
natuurlijk wel ethisch zijn. Als 
middelen niet onderzocht zijn 
bij kinderen, ontbreekt vaak 
een officiële indicatie en is er 
sprake van ‘off-label’ gebruik. De 
doseringen worden zeer kritisch 
in de gaten gehouden en door de 
apotheek nagerekend op basis 
van lengte, gewicht en soms het 
lichaamsoppervlak. Er is een 
speciaal kinderformularium, 
waarin een van een groot aantal 
middelen de dosering speciaal 
voor kinderen is aangegeven. 
Soms op basis van onderzoek, 
soms op basis van een zeer 
goed doordachte schatting. De 
artsen en apothekers hebben 
op deze manier een zeer handig 
hulpmiddel om er samen voor 
te zorgen dat een kind een 
medicijn in de juiste sterkte en 
dosering krijgt.
Los van de medicijnen op recept 
zijn er ook voor kinderen wel 
vrij verkrijgbare medicijnen. 
Het is verstandig om 
kinderparacetamol (zetpillen) 
in huis te hebben. Heb er echter 
wel erg in dat als koorts of pijn 
aanhoudt, het altijd verstandig 
is om contact met de arts op te 
nemen.
Heeft u vragen over uw 
geneesmiddelen, over 
bijwerkingen of over het 
gebruik ervan. Neemt u dan 
gerust contact op met de 
apotheker. Ook is het mogelijk 
om uw medicijnen samen met 
u allemaal uitgebreid door te 
nemen.

Column Boudewijn van den Aarsen

Medicijn  Gezondheid

U zult er wellicht versteld van staan, maar ook 
kinderen zijn wel eens ziek. Er zijn de bekende 
kinderziekten en ook kinderen hebben wel eens 
griep, hebben wel eens koorts en zijn wel eens 
misselijk. Dat is op zicht niet erg en vaak gaat 
het van zelf weer over. Maar bij kinderen ligt het 
allemaal toch iets anders dan bij volwassenen.
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Kleurrijke vlakken, realistische figuren en 
minimalistisch artwork. De kunstenaars van 
dagbestedingslocatie Kunstwereld van Zuidwester in 
Middelharnis hebben allemaal een eigen en unieke 
stijl. Met de overhandiging van de kunstcatalogus en 
de opening van de webshop is het officiële startschot 
gegeven van de nieuwe kunstlijn ‘ECHT Zuidwester’. 
“We willen bedrijven en relaties graag kennis laten 
maken met de mensen achter het kunstwerk”, aldus 
Esther Pet, zorgmanager dagbesteding.

‘ECHT Zuidwester’ 
geeft de kunstenaar 
achter het kunstwerk 
een gezicht

Bij Kunstwereld in Middelharnis maken cliënten van Zuidwester 
kunst als onderdeel van hun dagbesteding. De dagbestedingslocatie is 
inmiddels een begrip geworden op Goeree-Overflakkee en daarbuiten. 
Veel particulieren hebben al kennis gemaakt met de verschillende 
projecten en producten die door hen ontwikkeld zijn.

Kunstwereld heeft ‘ECHT Zuidwester’ speciaal ontwikkeld voor 
bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar unieke relatiegeschenken, 
medewerkerscadeaus of een mooi kunstwerk voor aan de muur. Esther 
Pet: “Bij ECHT Zuidwester staat de kunstenaar achter het kunstwerk 
centraal en dat is uniek. Zij werken dagelijks vol overgave aan hun 
kunstwerken en hebben veel talent. Dat mag gezien worden. De 

catalogus is gratis aan te vragen op 
www.zuidwester.org/echt.”
In de ECHT Zuidwester catalogus 
staat een overzicht van de 
kunstwerken getoond door de 
kunstenaars zelf. “Klanten kunnen 
hieruit een keuze maken of voor 
een bepaalde gelegenheid een 
eigen kunstwerk laten maken”, legt 
Sarette Bakelaar, begeleider bij 
Kunstwereld, uit. “Het kunstwerk 
drukken wij vervolgens op een 

product naar keuze. Het assortiment bestaat uit onder andere wijnkisten, 
theedozen, schilderijen, kleding en polyester dieren.”

Zinvol werk
Sarette is erg trots op de cliënten en hun nieuwe lijn: “Onze cliënten 
maken prachtige kunstwerken en hebben allemaal een eigen stijl. 
We hebben ook een winkel en sinds kort ook een webshop. Dat onze 
producten nu voor een breed publiek beschikbaar zijn, is natuurlijk 
fantastisch! De cliënten hebben zodoende echt eer van hun werk, echt 
zinvol werk zoals wij dat noemen. Momenteel hebben we nog een aantal 
plekken vrij voor nieuwe kunstenaars. Kom dus zeker langs als je het leuk 
vindt om creatief bezig te zijn en op zoek bent naar dagbesteding.”

Middelharnis

 

 

 

 

 

 

 

 

BENU apotheek Dirksland beschikt over een groot assortiment 
handverkoop artikelen. Denk daarbij aan pijnstillers, producten 
van Vogel, VSM, vitamines en supplementen, maar ook aan baby 
artikelen van Zwitsal, Weleda en Balneum. 

ALLEEN MET DEZE 
BON: 

Vitamineproducten 
en supplementen: 2e 
verpakking halve 
prijs! 

Geldig t/m eind april 2020 in 
BENU apotheek Dirksland en 
geldig voor assortimentsartikelen. 
Niet geldig samen met andere 
acties. 

 

Zie ook de maandelijkse column van de apotheker in de 
vrijdageditie van deze krant! 

BENU apotheek Dirksland          Achterdorp 1         Tel: (0187)601580         Fax:(0187)603958 

 

Vitaminen kunnen helpen om uw 
weerstand te verhogen. 

Wij adviseren u graag in de 
apotheek. 

 

2e 
verpakking 
halve prijs! 

 
 
 
 
 
 
Tankstation de ronde boom  
           is op zoek naar een flexibel medewerk(st)er  

voor minimaal 24 uur per week 
      & 
Tankstation de ronde boom  
           is op zoek naar een flexibel medewerk(st)er / student 

voor minimaal één dagdeel per week 
(beschikbaarheid in overleg) 

 
Ben jij klantvriendelijk, representatief en help jij graag mensen op weg? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Bij het werken op een tankstation komt veel kijken en geen dag is hetzelfde. Als service- en 
schoonmaakmedewerk(st)er ben jij het visitekaartje van het tankstation. Klanten komen bij jou afrekenen en 

kunnen vragen stellen over diverse producten. Daarnaast ben jij ook verantwoordelijk voor het schoonhouden, 
het op voorraad houden en verkopen van de producten in de shop. 

Ook het schoonhouden van ons terrein en de wasstraat is voor jou geen probleem! 
 

Wat vragen wij van jou?  

 Jij bent servicegericht en communicatief vaardig 
 Je bent flexibel beschikbaar en inzetbaar voor kassa- en schoonmaakdiensten 

(zowel ’s avonds, doordeweeks als in het weekend) 
 Jij hebt een energiek en representatief voorkomen  
 Je bent woonachtig in de omgeving van het station 
 Gastvriendelijkheid is voor jou vanzelfsprekend 

Wij bieden: 

 Een uitdagende en afwisselende parttime baan 
 Werken in een leuk team 
 Prima arbeidsvoorwaarden 

Ben jij enthousiast, flexibel inzetbaar en herken jij je in bovenstaande tekst? 
Reageren kan tot en met dinsdag 24 maart 2020. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 27 maart 2020. 

 
Solliciteer via e-mail of per post naar: 

Tankstation de ronde boom t.a.v. M. de Blok 
Postbus 52, 3240 AB Middelharnis 

E-mail: mjcdeblok@derondeboom.nl 
 



De samenwerkende musea op Goeree-Overflakkee 
hebben het plan om dit jaar een museumnacht of 
-avond te organiseren. Via deze openstelling, op een 
ongebruikelijk en mogelijk spannend moment, hopen 
de musea nieuwe doelgroepen te trekken, met name 
jongeren en kinderen met hun ouders.

Informatieavond over nieuwe rotonde Schaapsweg

Plannen voor 
Museum in  
het Donker

Afgelopen woensdagavond kwamen vertegenwoordigers van een aantal 
musea in het VVV Inspiratiepunt te Ouddorp bijeen voor een eerste 
verkenning. Het idee van een museumnacht is eerder geopperd. Toen is 
het niet gekomen tot een concrete uitvoering. Wel hebben de eilandelijke 
musea zich op de kaart gezet met een gezamenlijke brochure.

Nu kan het profileren van het erfgoed op Goeree-Overflakkee een 
vervolg krijgen door middel van een museumnacht of -avond. Ook 
het idee van een tour langs verschillende erfgoedlocaties op het eiland 
kwam naar voren tijdens de brainstormavond in Ouddorp. Data zijn nog 
niet genoemd, maar het aansluiten bij bijvoorbeeld de Maand van de 
Geschiedenis (oktober) ligt voor de hand.
Museumnachten in grote steden zijn een succes. Veelal zijn het 
feestjes. Disco in het museum, bijvoorbeeld, of rolschaatsen tussen de 

De rotonde moet de 
verkeersveiligheid vergroten 
en heeft volgens de provincie 
meer capaciteit dan het huidige 
kruispunt. “Voor een betere 
doorstroming van het openbaar 
vervoer en comfort voor de 
reizigers hebben we voor de 

schilderijen. Dat het op Goeree-
Overflakkee ook die kant op 
gaat, is niet te verwachten, maar 
dat musea tijdens een avond- of 
nachtopenstelling meer moeten 
bieden dan alleen de deuren 
opendoen, is zeker. Opties zijn 
muziek, toneel of eten binnen de 
museale muren, of het projecteren 
van lichtbeelden op de gevel. 
Populair zijn de escaperooms.

Een verdere uitwerking volgt. 
Daarbij is behalve het programma, 
de locaties en het tijdstip (niet 
in de herfstvakantie als veel 
mensen op pad zijn) ook de 
financiering van belang. Om een 
museumnacht of -avond te kunnen 
organiseren zijn subsidiegeld en 
bijdragen uit fondsen nodig. Het 
verbinden van de locaties, die op 
Goeree-Overflakkee niet dicht 
bij elkaar liggen, is een punt van 
aandacht. Een ander belangrijk 
punt is de communicatie. Die 
kan Eilandmarketing Goeree-
Overflakkee op zich nemen.

Een museumnacht of -avond is 
niet geheel nieuw op het eiland. 
Verscheidene musea hebben al 
eens openstellingen in donkere 
uren gehad, of gepoogd publiek te 
trekken met bijzondere activiteiten. 
Zoals een toneelvoorstelling bij 
de molen van Sommelsdijk, het 
voordragen van gedichten in 
de kerktoren van Ouddorp, de 
overnachtingen van Sinterklaas 
in het Streekmuseum, het 
laten draaien van een verlichte 
historische draaimolen bij het 
RTM-museum en een bustour 
langs verlichte boerderijen.

Goeree-Overflakkee

rotonde een ontwerp op maat gemaakt. Ook de nieuwe bushaltes bieden 
meer comfort voor R-net reizigers.” Bij de uitvoering is volgens de 
provincie grote aandacht voor duurzaamheid en ecologie. “Zo werken 
wij met hergebruikte grondstoffen in asfalt en beton en zorgen ervoor 
dat de CO2-productie tijdens de aanleg lager is dan bij een traditionele 
uitvoering. Ook creëren we een goede leefomgeving voor planten, 
insecten en dieren met bloemrijke, onderhoudsarme bermen en de 
plaatsing van een insectenhotel in het midden van de rotonde.” Hoe de 
provincie dat wil precies bewerkstelligen, wordt toegelicht tijdens de 
informatiebijeenkomst. Op dit moment wordt het uitvoeringsontwerp 

De provincie Zuid-Holland 
gaat dit voorjaar de 
huidige kruising van de 
N498 met de Schaapsweg 
nabij busstation Den 
Bommel omvormen tot 
een innovatieve rotonde. 
Daarbij komen de R-net 
bushaltes bij de rotonde 
recht tegenover elkaar 
te liggen. Op 23 maart 
organiseert de provincie 
Zuid-Holland van 19.00 
tot 21.00 uur een 
informatiebijeenkomst 
in de Grutterswei aan de 
WIllemstraat 14 in Oude-
Tonge.

Goeree-Overflakkee

Kees van Rixoort
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afgerond, worden de benodigde 
onderzoeken gedaan en de 
benodigde vergunningen 
aangevraagd. De uitvoering 
van de werkzaamheden start 
naar verwachting eind april/
begin mei. Naar verwachting 
is de rotonde dan voor de 
zomervakantie klaar. Tijdens de 
uitvoering kan het autoverkeer 

en het landbouwverkeer de weg 
en de kruising via een tijdelijke 
weg blijven gebruiken. Voor 
fietsers geldt een omleidingsroute 
via Achthuizen. Ook over de 
verkeersmaatregelen worden de 
aanwezigen op 23 maart uitvoerig 
ingelicht. 



Maria Johanna Vaders¹
Maria Vaders was 18 jaar toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnentrokken. 
Een leeftijd waarop je – als het goed is – nog heel veel van het leven verwacht. Toch 
trotseerde ze de Duitsers door haar baan bij het arbeidsbureau te gebruiken om voor 
onderduikers en verzetsmensen persoonsbewijzen, distributiebonnen en andere in de 
oorlog onmisbare spullen naar ‘buiten’ te smokkelen. Na drie jaren loopt het mis en 
komt ze via Vught en Ravensbrück in Dachau. Haar geest blijft ook daar ongebroken. 
Als het buitencommando waar Maria deel van uitmaakt een staking organiseert, zet de 
kampleiding haar onder zware druk om namen van de stakingsleiders te noemen, maar 
ze weigert! Als straf krijgt ze 7 weken eenzame opsluiting in de zogenaamde ‘bunker’. 
Met een meegesmokkeld potlood maakt ze daar af en toe in steno aantekeningen op 
toiletpapier, die ze later verwerkt in het volgende gedicht:

Onderdrukking, verzet en  
bevrijding zingend herdenken (1)

5 mei 2020:

75 jaar vrijheid8

De Dachau-bunker waar Maria 
Vaders verbleef. Foto: Wikipedia.

Evenals 5 jaar geleden willen we op 5 mei in de Hervormde Kerk 
van Sommelsdijk een herdenkingsavond houden ter gelegenheid 
van het feit dat 75 jaar geleden Nederland bevrijd werd. Het 
wordt een avond met verhalen en gedichten, met muziek en veel 
samenzang. In twee artikelen wil ik een idee geven van wat u en jij 
kunnen verwachten. Hopelijk smaken deze voorproefjes naar meer! 

Goeree-Overflakkee

K. van Walsem

Bunker Dachau

Een traliegat, een dikke muur
het zonlicht dat, hoe ik ook tuur

de weg door 't gat niet vinden kan
alleen, ik ben alleen

drie passen heen, drie passen weer
terwijl ik strofen declameer
van verzen uit herinnering

en zachtjes oude liedjes zing
als uit verweer

een cel, een kale grond
oh, plek waar eens mijn wieg op stond

herinnering van langgeleên
een flits van thuis vliegt door je heen

alleen, je bent alleen

Het zijn “verzen” en “liedjes” (zie strofe 2) die Maria Vaders helpen in onvoorstelbaar 
zware omstandigheden. Ook veel anderen grijpen in de Tweede Wereldoorlog naar 
het wapen van de poëzie om hun verdriet of pijn, hun verlangen naar verzet of 
verontwaardiging onder woorden te brengen. Eén van hen is Henk Fedder.
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Ds. J. Overduin³
Een voorbeeld van een lied dat in een crisissituatie voor iemand bijzondere betekenis kreeg, 
kwam ik tegen in het bekende Hel en hemel van Dachau, geschreven door ds. Overduin. In 
Arnhem – de plaats waar hij predikant was – worden twee bestuursleden van een christelijke 
school gevangen gezet, omdat ze verhinderen dat een NSB’er directeur wordt. Overduin 
verdedigt in een preek de houding van die bestuursleden, wordt dus gearresteerd en komt via 
kamp Amersfoort in Dachau. Met 5 collega’s wordt hij eerst in het zogenaamde toegangsblok 
geplaatst, waar nieuwelingen het gebruikelijke ‘inwijdingsritueel’ moeten ondergaan: eindeloos 
ramen reinigen, vloeren schrobben tot je er bij neervalt, de houten sandalen uit en aan bij het 
naar binnen en buiten gaan, soms vijftig keer per dag zodat je voeten diepe wonden krijgen. 
Overduin vertelt ook over de loodzware koffie- en soepketels die hij samen met collega Idema 
uit de keuken naar de barak moest brengen: 100 kilo door 2 verzwakte mannen, die tempo 
moesten maken, want anders sloegen de blok-oudsten en de SS’ers er op los. Overduin: ‘Dat 
lopen was één gebed’. Nog in het toegangsblok – dus na korte tijd – overlijden ds. De Geus, ds. 
Kapteyn en Titus Brandsma. Overduin schrijft dan: De één kreeg genade om in die hel te blijven 
leven en geestelijk en zedelijk niet ten onder te gaan, en de ander ontving genade om te sterven. 
Heeft de Here niet allen losgemaakt van hun vrouw en kinderen, gemeente en familie? Ook hier in 
de hel van Dachau gold “Hoe zacht zien wij de vromen, de dood nu zonder schromen, blijmoedig 
tegengaan”, een regel uit gezang 241 (bundel 1938): 

Henk Fedder²
Hij grijpt naar de pen uit verontwaardiging over de anti-joodse maatregelen. 
Stap voor stap isoleren de Duitsers de joden van de rest van de Nederlandse 
bevolking: in november 1940 worden alle joodse ambtenaren ontslagen, in 
februari 1941 vindt de eerste razzia op joden plaats, in maart 1941 worden joden 
uit het bedrijfsleven verwijderd, in mei 1941 worden parken en zwembaden voor 
joden verboden. En dan moet Henk Fedder zijn hart luchten:

Voor Joden Verboden. Foto: Anne Frankstichting.

Zo ontstaat er in de Tweede Wereldoorlog veel nieuwe poëzie als de emoties een 
uitweg moeten vinden. Maar ook bestaande gedichten spelen een belangrijke 
rol, ik denk dan vooral aan liederen die in uiterst benarde omstandigheden 
voor mensen tot steun werden en die wij op onze herdenkingsavond in mei a.s. 
gezamenlijk willen zingen, begeleid door orgel en trompet.

Joods kind

Zij wacht hem elke avond aan de trein
Het meisje met d' on-arisch zwarte haren,

met ogen, die verstrakken in een staren
of vader gauw de tunnel door zal zijn.

Forensen schuif ’len langs de binnendeur
en schieten van de trap in daag'lijks jachten,
Het donk’re kind kan enkel staan en wachten

vlak bij het hokje van de conducteur.

Dan zwaait een mannenarm een verre groet,
Op 't klein gezicht bloeit plotseling herkennen,
Ze moet op slag hard naar haar vader rennen,
Hij bukt zich laag en zoent haar smalle toet.

Nu gaan ze samen door de late dag,
De man gebogen en van zorg gebeten,

Het ratelstemmetje wil erg graag weten
waarom ze nog niet naar het zwembad mag......

O Heer, ik heb vandaag één bede maar:
Elk Joods gezin wordt haast vaneengereten,

Laat de Gestapo deze twee vergeten,
Laat die in Jezus' naam toch bij elkaar.

Hopelijk krijgt u er na het lezen van deze verhalen en liederen zin in om op 5 mei a.s. naar de 
Ring in Sommelsdijk te komen om daar vergelijkbare (dus andere) liederen mee te zingen en 
te luisteren naar verhalen en gedichten om zo hen te herdenken die voor onze vrijheid offers 
brachten. 

K. van Walsem, 
mede namens
André van der Beek (orgel)
Matthijs Guijt (initiatiefnemer, organisatie)
Ries Wessels (trompet)

Hoe zacht zien wij de vromen

1.Hoe zacht zien wij de vromen
de dood hier zonder schromen

blijmoedig tegengaan!
Waar al de vreugd' van 't leven

de zondaar moet begeven,
daar vangt de vreugd des Christens aan.

4. Leer mij, o God, hier streven
naar dat recht Christ'lijk leven,

dat zulk een eind verwerft,
opdat ik na dit zwerven

ook eenmaal moge sterven,
zoals de ware Christen sterft.

[1] informatie via panelen in KZ Dachau (2010)
[2] Zie Wikipedia voor de anti-joodse maatregelen en Geuzenliedboek 1940-1945 voor ‘Joods kind’
[3] Zie ‘Hel en hemel in Dachau’
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Toen weliswaar voorzien van een hoofd vol 
indrukken, een tas vol aantekeningen en een 
smakelijk pakket zeebanket om hem later nog 
eens aan zijn werkbezoek te herinneren, want 
de raad van Goedereede heeft de Commissaris 
wel het nodige ter overpeinzing meegegeven. 
Het is voor mr. Vrolijk en zijn echtgenote een 
drukke, maar interessante dag geweest waarop 
ze weer eens kennis konden maken met het 
Goereese leven, zoals zich dat dagelijks voltrekt. 
Mr. Vrolijk hoorde 's avonds in de gehouden 
raadsvergadering die zaken aan die de raad het 
leven soms zo zuur maken…

Maar eerst was er het zoete van de verwelkoming 
bij de visafslag. Goerees mooiste, Greet van 
Dam, drukte daar mevr. Vrolijk een prachtig 
boeket bloemen in handen en dat was een 
vriendelijkheid die mevr. Vrolijk helemaal in 
de stemming bracht. De hele lange dag trok 
ze op met o.a. mevr. Van Velzen (echtgenote 
van de burg.), mevr. Visser en mevr. Vogelaar 
om zich pas later in de middag weer bij 
het mannengezelschap te voegen toen een 

bezoek werd gebracht aan het werk op de 
Brouwersdam. Daar wordt een sluis aangelegd 
om het Grevelingmeer van zout en vers water 
te voorzien en het gezelschap zag daar de weer 
opgegraven betonblokken die er in 1971 met 
behulp van een kabelbaan waren gedropt. Het 
damesgezelschap had eerder een bezoek gebracht 
aan de pottenbakster Joke Hameeteman en aan 
de Chr. Huishoudschool "Westvoorn" waar mevr. 
Vrolijk werd verrast met een welkomstlied en een 
biologieles waar ze alles over de flora en fauna 
van de Ouddorpse schurvelingen te horen kreeg. 
's Avonds was ze in het ver.gebouw te Ouddorp 
de gaste van een gecombineerde vergadering 
van de vrouwenorganisaties. Mr. Vrolijk heeft 's 
middags een vergadering gehad met het college 
van B. en W. en maakte – evenals de dames – 
een rondrit tijdens welke hij o.m. de Molen weg 
passeerde waar de oude schuren zijn afgebroken 
t.b.v. de bouw van aan gepaste woningen.

Op de foto: Voor mevr. Vrolijk was er 
– tot steun – de sterke burgemeestersschouder 
toen er een steil trapje afgedaald moest worden.

Raad Goedereede overlaadde de  
Comm. der Koningin met problemen

Uit de krant van

1935

Uit de krant van 1975

Mr. M. Vrolijk, de Commissaris der Koningin in onze Provincie, kwam 
vrijdagmorgen om elf uur Goedereede binnen om er pas ‘s avonds rond 
elven weer te vertrekken. 



Speciaal voor inwoners van Ooltgensplaat 
opende Fort Prins Frederik afgelopen zaterdag 
de spreekwoordelijke ‘poort’. Rond de 200 
dorpsbewoners en andere geïnteresseerden kwamen 
een kijkje nemen op het terrein aan de Havendijk 
waar momenteel de geschutstoren volledig wordt 
gerestaureerd. Tegelijkertijd werd de nieuwe website 
www.fortprinsfrederik.eu gelanceerd.

Damvereniging Denk en Zet

Bewoners 
Ooltgensplaat 
nemen kijkje bij 
Fort Prins Frederik

De gemeente organiseerde samen met de Dorpsraad Ooltgensplaat de korte 
open dag om mensen de kans te geven het restauratiewerk te bekijken. 
Ook konden ze vrij rondlopen tussen de bastions, geschutsopstellingen 
en munitieopslagplaatsen op het terrein, zodat ze konden zien wat er de 
afgelopen periode allemaal is veranderd.

Fort Prins Frederik is één van de belangrijkste historische boegbeelden 
van de gemeente Goeree-Overflakkee. In 2018 kwam het in handen 
van de gemeente. Om het fort voor de toekomst te behouden was 
restauratie nodig, en dan vooral van de geschutstoren – de centrale 
verdedigingstoren op de binnenplaats – die kampte met afbrokkelende 
buitenmuren, veel waterschade en een paar eeuwen aan provisorische 
reparaties. Een jaar geleden is begonnen met de restauratie door aannemer 
Heijmans. Het voeg- en metselwerk wordt hersteld, net als de historische 

Afdeling 1
W. Drenth-J. Dekker� 0-3
P. van Brussel-J. van Hoorn� 1-1
J. de Jong-Joh. Wolfert� 1-1

Afdeling 2
J.J. Melaard-W. Stolk�  3-0
R. van Reinberk-S.W. Keijzer� 1-1
R. Kwakernaak-A. Jelier�  1-1
M. Meijer-J. Kruik� 1-1
G. Noteboom-L. Visser� 3-0
G. Kamp-L. de Rooy� 1-1

Dekker die in het middenspel 
een schijfje van Drenth wist af te 
pakken, maakte in het eindspel 
geen fouten meer. Je zag de 
ondergang van Drenth zomaar 
aankomen. Van Brussel en Van 
Hoorn hebben er een vluggertje 
van gemaakt. En in vluggertjes 
maak je makkelijk fouten, en dat 
gebeurde ook, eerst door Van 
Hoorn en toen door Van Brussel. 
Toen hebben ze elkaar maar de 
hand gegeven. De Jong heeft een 
slecht jaar achter de rug, het wilde 
maar niet. Hij kwam tegen Wolfert 
een schijf voor, maar weer wist hij 
niet te winnen.

Melaard stevent langzaam maar 
zeker op promotie af. Nu werd 
Stolk het slachtoffer. Deze had een 

borstwering. Binnenkort komt de 
oorspronkelijke toegangsbrug aan 
de oostzijde van het Fort ook terug. 
De restauratie is mede mogelijk 
gemaakt door de Erfgoedlijn 
Goeree-Overflakkee van de 
Provincie Zuid-Holland.

Wethouder Daan Markwat (Ruimte, 
Wonen, Milieu en Monumenten) 
opende de dag en lanceerde gelijk 
de nieuwe website. Hij benadrukte 
het belang van de restauratie. 

“Zo behouden we het fort voor de toekomst en het is een belangrijke stap 
richting een uitnodigend én beleefbaar fort.” De nieuwe website helpt 
daar ook bij. Momenteel wordt nagedacht over de toekomst – een nieuwe 
invulling – van het fort. Daarbij staat de cultuurhistorische waarde voorop, 
maar er is ook aandacht voor de toeristische waarde.
Fort Prins Frederik hoorde bij de Stelling van het Hollandsch Diep en 
het Volkerak. Samen met Fort Sabina, Fort De Hel, Fort Bovensluis 
(Willemstad) en Fort Buitensluis (Numansdorp) vormt het de zogeheten 
‘Stelling van Willemstad’, een uniek cluster van forten binnen de 
Zuiderwaterlinie. Na de Eerste Wereldoorlog verloor het fort zijn 
strategische betekenis en tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebruikt 
als gevangenis en uitkijkpost door de Duitse bezetter. Later werd het een 
vakantie- en conferentieoord. 

Sommelsdijk

black out, hij gaf zomaar drie schijven 
cadeau. Jammer, maar dat komt in de 
beste families voor. Ruud speelde tegen 
Keijzer een fraaie partij, tegen Keijzer nog 
wel. Hij had het geluk ook wel een beetje 
mee. Keijzer raakte een schijf aan, die hij 
niet had willen spelen. En bij het dammen 
geldt de regel: aanraken is zetten! Jelier is 
ook nog een van de promotiekandidaten. 
Hij mag Kwakernaak, die alle mogelijke 
winstkansen had, wel heel dankbaar 
zijn, dat hij op het laatst enkele zwakke 
zetten deed, zodat er tenminste toch nog 
een puntje uitrolde. Meijer kwam tegen 
Kruik al gauw een schijf achter, maar niet 
lang daarna stonden ze weer gelijk. Toen 
Meijer in de knel dreigde te raken, deed 
hij een meesterlijke zet. Daardoor kwam 
hij ineens veel beter te staan. Hij had 
toen kunnen winnen, maar dat wilde hij 
kennelijk niet meer. Visser stond tegen 
Noteboom heel lang gelijk. Even leek het 
erop dat hij de man, die in de kopgroep 
zit, een paar punten zou afsnoepen, maar 
toen kwam het fatale kleine foutje, waarbij 
twee schijven de mist ingingen en toen 
was het gebeurd.
Kamp heeft zich een tijdlang met ons 
nieuwe lid: De Rooy bezig gehouden. 
Hij heeft hem nog wat aanwijzingen 
gegeven, maar af en toe wist De Rooy er 
mooie slagen uit te halen. Remise was 
de eindstand. Dat zegt wel wat. (J. van 
Hoorn)

Maandagavond troffen leden van Damvereniging Denk en Zet 
elkaar weer en speelden hun wedstrijden. De uitslagen zijn 
als volgt:

Ooltgensplaat 
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Komende tijd serveert Albert Heijn Ouddorp weer met regelmaat een gratis gezonde 
lunch voor ouderen. Medewerker Jacolien bereidt de lunch. Natuurlijk met verse 
boodschappen uit de winkel. De gasten worden om 12.15 uur ontvangen met koffie 
of thee. Op het menu staan bijvoorbeeld een vers gemaakte soep, diverse soorten 
beleg, een salade, iets zoets en een lekker sapje. Wat ze precies maakt is altijd een 
verrassing!” zegt Matthias van Estrik. “We hebben plaats voor acht personen, want 
we willen het graag kleinschalig houden. We merken dat mensen leuke gesprekken 
voeren aan tafel!” zegt Martin de Berg. “Iedereen van 65+ willen we de kans geven 
bij ons aan te schuiven”. U kunt zich opgeven voor de volgende woensdagen: 18 
maart; 15 april; 13 mei; 17 juni. Lijkt u dit wel wat of denkt u dat is wat voor 
bijvoorbeeld mijn buurvrouw, vriend, schoonvader of (oud)collega? Geef het door!
Aanmelden: bij de servicebalie van Albert Heijn Ouddorp, lunch@ah-ouddorp.nl of 
telefonisch 0187681944.

Ouddorp

Gratis gezonde lunch bij Albert Heijn
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Bij Stad aan 't Haringvliet bouwt het 
bedrijf Vattenfall (voorheen Nuon) aan een 
groot hybride energiepark. Naast 124.000 
zonnepanelen en batterijen komen er ook 
zes extra windmolens. Dat ze groot zijn is 
algemeen bekend, maar deze foto geeft 
een mooi beeld hoe enorm de windmolens 
eigenlijk zijn. De fotograaf moest flink 
inzoomen om de monteur goed in beeld te 
krijgen. In september van dit jaar moet het 
'grootste energiepark van Europa' klaar zijn.

Tekst: Gert Klok
Foto: Herman Maas

Zoek de monteur

Gedurende de geslachtsrijpe periode van de vrouw produceert de eierstok de 
geslachtshormonen. Wanneer de vrouw op bepaalde leeftijd in de natuurlijke 
overgang komt, dan wel wanneer de eierstokken operatief zijn verwijderd, 
stopt vanzelfsprekend deze hormoonproductie. Hierdoor kunnen allerlei 
overgangsklachten ontstaan die bestreden kunnen worden door het hormoon op 
enigerlei wijze als medicijn te geven. Eén van deze toedieningsvormen is: met behulp 
van een pleister. Het hormoon wordt dan via gereguleerde afgifte door de huid in het 
lichaam gebracht. Dit is een uitstekende manier om het tekort aan hormoon weer 
aan te zuiveren. Net zomin als men psychische klachten van het natuurlijke hormoon 
krijgt, kan niemand van die hormonen ‘gek’ worden. Maakt u zich dus absoluut geen 
zorgen en blijf de pleister gebruiken zolang uw arts dit nog nodig oordeelt.

Overgangsklacht 
Al jaren gebruik ik pleisters met een natuurlijk vrouwelijk 
geslachtshormoon, omdat mijn lichaam dat niet meer 
produceert. Is het waar wat sommige mensen beweren, dat 
het gebruik van deze hormonen een mens gek kan maken? 
Ik weet niet beter dan dat juist een tekort in je lichaam kan 
veroorzaken dat je je depressief en náár voelt.

de bijrijdersstoel beschuldigend aanstaart, 
blijven we het toch proberen. Zo gingen we 
vorig jaar met twee kleuters en een baby 
met de auto naar Frankrijk. Als bijrijder – 
annex animatieteam – was ik gewapend met 
boterhammen, snoep, soepstengels, spelletjes 
en zelfs enkele zorgvuldig ingepakte 
cadeautjes. Ondanks die wapenuitrusting 
was ik halverwege wat voelde als de langste 
rit van mijn leven, al verslagen en uitgeput.
Op mijn man heeft het allemaal niet zo'n 
indruk gemaakt, want hij stelde onlangs voor 
het deze zomer nog eens dunnetjes over te 
doen. "Weer naar Frankrijk. Of op stedentrip, 
naar Kopenhagen of Rome." Het zweet 
brak me uit. En ik besloot 'm over te halen 
om die middag naar een binnenspeeltuin 
in Middelburg te rijden. Na een half uurtje 
rijden waren we behalve wat kilometers, 
ook drie vurige kinderruzies, een immense 
huilbui van de baby en vijftig vragen omtrent 
de tijd van aankomst verder en had mijn 
man zijn vakantieplannen reeds bijgesteld. 
We gaan deze zomer op stedentrip. Naar 
Goedereede.

Stedentrip

Autorijden met kinderen: dat is  
– zeker op de lange afstanden –  
toch altijd een uitdaging. De 
keren dat ik half vastgesnoerd 
in de gordel, half omgedraaid 
in de bijrijdersstoel op de tast 
gezocht heb naar een speentje, 
een gevallen boekje of ander 
zoethoudertje, zijn niet te 
tellen. Hetzelfde geldt voor het 
aantal parkeerschijven dat we al 
versleten hebben. Steevast werden 
die – als we in de file stonden en 
tot de conclusie kwamen dat we 
speelgoed vergeten waren – naar 
achteren geslingerd, alwaar de 
onrustige baby of dreumes ze 
tegen de tijd dat we aankwamen, 
heel tevreden half had 
opgepeuzeld en de parkeerschijf 
alleen nog dienst kon doen als we 
ergens tussen 12 en 5 bliefden te 
parkeren.
Ondanks al die ervaringen en een 
aangeknaagde parkeerschijf die 
me al jaren vanuit de deur naast 

"Zijn we er al?" We zijn de oprit nog maar net goed 
en wel af, of deze prangende vraag klinkt vanaf de 
achterbank. Ik moet onze oudste teleurstellen. Nee, 
we zijn er nog niet. Ze slaakt een diepe zucht, om 
haar ergernis over het feit dat we ons nog wel een 
tijdje op vier wielen moeten voortbewegen nog eens te 
onderstrepen. 

Caroline Kraaijvanger
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Hup, met je neus  
de boeken in

Jongeren en lezen is 
helaas geen geslaagde 
combinatie. Dat blijkt uit elk 
recent onderzoek naar hun 
leesgedrag. Of vooral het 
gebrek aan jonge neuzen in 
boeken. 

Een onderzoek in opdracht van de 
Onderwijsraad wees vorig jaar uit dat meer 
dan de helft van de middelbare scholieren 
ronduit een hekel heeft aan het lezen van 
de verplichte boekenlijst, of er op zijn 
minst geen zin in heeft. Van leerlingen 
op het vmbo tot het vwo, de cijfers zijn 
schrikbarend en worden er ondanks allerlei 
campagnes niet beter op. Dat meisjes iets 
sneller een boek pakken dan jongens en 
leerlingen op havo/vwo gemiddeld iets 
vaker een boek pakken, zijn doekjes voor 
het bloeden. Het feit dat bibliotheken en 
boekhandels het moeilijk hebben, geeft aan 
dat deze beweging niet stopt zodra we van 
school komen.

Een van de belangrijkste oorzaken van 
deze ontlezing is de digitalisering van de 
samenleving. We zijn tegenwoordig korte 
berichtjes en updates op sociale media 
gewend, geen boek van 250 pagina's. We 
zetten liever Netflix aan of gaan lekker een 
potje gamen. Het vergt weinig concentratie 
en leidt lekker af van de dagelijkse 

Tekst: Gert Klok
Foto: Shutterstock

Beschadigd
Ze heeft leuke vrienden en vriendinnen, 
is creatief en kan goed skaten. Daarbij 
is ze misschien ook nog verliefd…En 
toch zit Esmé niet lekker in haar vel. 

Ze voelt zich minderwaardig. Vooral vanwege Maud, 
een nieuw meisje in haar klas. Maud ziet er mooi uit, 
heeft altijd vrienden om zich heen en krijgt volop 
aandacht. Daarbij vlogt ze ook nog en is erg populair. 
Dit maakt dat Esmé nog negatiever over zichzelf 
denkt.

Daarbij heeft Esmé twee zussen die VWO doen 
en zij doet VMBO. Daarbij haalt ze ook nog eens 
steeds slechtere cijfers. Verschillende mensen in haar 
omgeving merken het op. Ook haar vader probeert er 
achter te komen wat er nu met Esmé aan de hand is:
'Je bent de laatste tijd zo kortaf en gestrest. Je kunt 
niet meer zo goed tegen een grapje.' 'Alsof die grapjes 
zo leuk zijn', zegt ze. Ze kijkt haar vader even aan. 
In zijn ogen leest ze bezorgdheid. Zo kan alleen haar 
vader kijken. Het verzacht haar boosheid. Zeg het nu, 
zeg alles… Maar dat kan toch niet, wat zal vader van 
haar denken? Ze kan toch niet zeggen: 'Eh, ja. Er is 
iets, ik snijd mezelf.'

Als Maud uiteindelijk degene is die achter haar 
geheim komt, komt ze erachter dat ook Maud 
haar eigen problemen heeft. Aan een mooie 
buitenkant kun je ook niet zien hoe iemand zich 
voelt. Esmé ervaart dat het goed is om erover te 
praten. Durf je verhaal te delen. Teuni Suijker 
schreef een aangrijpend en confronterend boek over 
zelfbeschadiging. Een thema dat veel jonge meisjes 
zal raken. In een maatschappij waar op social media 
het uiterlijk zoveel centraal staat, kunnen jongeren 
zich steeds onzekerder gaan voelen. Schrijfster Teuni 
Suijker sprak voor dit boek ook met jonge meiden die 
zichzelf beschadigen. Recent verscheen hierover een 
interview in het familieblad Terdege.

Opinie

Prijs: € 14,90
Leeftijd: Vanaf 13 jaar
ISBN: 9789033130069
Uitgeverij: Den Hertog

Prijs: € 9,90
Leeftijd: Vanaf 9 jaar
Pagina’s: 96
Uitgeverij: Den Hertog
ISBN: 9789033129827

Eindelijk is het zomervakantie! Het zou 
een ‘gewone’ vakantie moeten worden 
voor Emilia. 

Samen met haar moeder gaat ze een paar weken naar 
opa en oma in Spanje. Haar vader blijft in Nederland, 
want Emilia’s ouders zijn gescheiden. Over twee 
weken hoopt ze met hem te gaan kamperen. Nu eerst 
twee weken naar Spanje. Haar moeder is Spaans en 
die voelt zich meer thuis in Spanje dan in Nederland. 
Emilia merkt dit. Het lijkt of mama veel gelukkiger 
is als ze in Spanje is. Het lijkt deze keer zelfs alsof ze 
van plan is er langer te blijven. Ze koopt ook een auto. 
Emilia vindt het maar vreemd:

‘Is dit echt uw auto? Waarom hebt u die nodig dan?’
‘Oh, daarom.’ Mama lacht een beetje zenuwachtig. ‘’ 
Ik ben hier toch best vaak. Dus dan is een eigen auto 
gewoon makkelijk.’
Emilia fronst haar wenkbrauwen. Ze houdt zich vast 
aan het handvat van de deur. Mama rijdt wel erg hard 
over alle hobbels en gaten in de weg.

Het geeft Emilia een vreemd gevoel. En dat wordt 
steeds erger. Ze mag papa niet bellen en mama pakt 
haar telefoon af. Ze kan niemand meer bereiken. 
Wat is er toch aan de hand? Emilia wordt ongerust 
wanneer mama niet naar het vliegveld rijdt om weer 
richting Nederland te gaan. Een nare verrassing 
wacht Emilia. Wat is haar moeder van plan?

Leanne van Spronsen schreef opnieuw een spannend 
en realistisch boek. Bedoeld voor meisjes in de 
bovenbouw van de basisschool.

Plan B
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beslommeringen. Dat het lezen 
van een boek hetzelfde effect 
heeft, echt ontspanning geeft en 
veel beter voor je is, lijken we 
met z'n allen helemaal vergeten. 
Intussen raken we steeds meer 
afgestompt, nemen we leerstof 
steeds moeizamer tot ons en 
daalt het kennisniveau eerder dan 
dat het stijgt. Het zijn zorgelijke 
ontwikkelingen en vooral te wijten 
aan een gebrek aan neuzen in 
boeken.

Deze week is het de Nationale 
Boekenweek. Een moment bij 
uitstek om aandacht te vragen 
voor lezen of weer eens een boek 
open te slaan. Dus pak je Bijbel, 
haal een spannend boek bij de 
bieb, sla de krant open. En als het 
echt van een scherm moet: je kunt 
ook een e-reader of je smartphone 
gebruiken. Maar ga vooral lezen!

Gebruik 
desnoods 

e-reader of 
smartphone

Natuurlijk pakken we deze dagen sneller onze iPad, telefoon of 
laptop erbij dan dat we een boek pakken, maar onze intelligentie 
ligt tegenwoordig zo hoog dat we hebben uitgevonden dat we 
ook via ons device kunnen lezen ;-). Zeker de helft van mijn klas 
(inclusief ikzelf) doet dat, gewoon omdat het makkelijker is dan 
bijvoorbeeld een heel dik zwaar boek of een groot boek mee naar 
school te nemen, als je dan toch die laptop of iPad mee moet 
nemen en het kan daarvan af...

Voorbeeld: ikzelf maak gebruik van een app, wattpad, en daarop 
kan je je eigen verhalen, gedichten of wat dan ook schrijven en 
publiceren, en je kunt de werken van andere 'wattpadders' lezen 
en beoordelen! Dan lees je natuurlijk geen ‘echte boeken’, maar 
ik vind het alsnog een creatieve manier van lezen. Ook bestaan 
er tegenwoordig e-readers, een soort tablets waar je dan van kan 
lezen in plaats van uit zo’n dik, groot boek, en op iPads en tablets 
heb je een applicatie waarop je boeken kunt downloaden/kopen 
en dus lezen vanaf je device, net als in de Appstore trouwens. 
Op Spotify (en waarschijnlijk ook YouTube) staan ook gratis 

Niemand kan beter voorlezen dan moeder. De kinderen hangen 
aan haar lippen. Niks en niemand kan hen storen. Natuurlijk 
stopt moeder weer precies als het heel spannend wordt. Hoe de 
kinderen ook aandringen om nog een klein stukje voor te lezen, 
moeder is niet over te halen. Het is nu écht bedtijd! Tijd om naar 
Dromenland te gaan.
Een paar jaar en drie kinderen extra later…
In de woonkamer nestelen een paar meiden en een jongen zich 
in een hoekje van de bank. Elk met een boek. Amerikaanse 
romannetjes, oorlogsboeken, Donald Ducks, boeken over het 
geloof... Op dit tijdstip heerst er rust in huis. De drie jongsten 
liggen inmiddels op bed. Moeder komt met de thee binnen, 
vader ploft in zijn favoriete stoel. Er worden een paar woorden 
gewisseld. Dan pakken pa en ma de krant erbij en wordt het stil. 
Iedereen is verdiept in zijn boek. Niks en niemand pakt hen dit 
rustmoment af. Of toch…

Bzzz, daar trilt een telefoon. De eigenaresse kijkt verstoord 
op maar pakt de telefoon toch even om te kijken wie haar een 
berichtje stuurt. Ze grinnikt en begint druk terug te typen. De 
aandacht voor haar boek is weg. Tien minuten later legt ze haar 
telefoon weg en verdiept zich weer in haar boek. 

Digitaal lezen scheelt 
zeulen met dikke boeken

Rustige leesmomentjes

Jongeren en lezen... als volwassenen die twee 
woorden bij elkaar horen beginnen ze meestal te 
lachen, want volgens mij zijn er heel veel mensen 
die denken dat “de jeugd van tegenwoordig” niet 
(meer) leest. Toch kan ik met zekerheid zeggen 
dat ik en, volgens mij dan, nog best veel andere 
jongeren echt nog wel van lezen houden!

Buiten is het donker geworden, binnen brandt 
de kroonluchter. Op de bank kruipen vier 
schoongewassen meisjes in pyjama tegen hun 
moeder aan. Eentje links, twee rechts, de vierde 
op de rugleuning van de bank. De jongste met 
haar duim in haar mond. En moeder leest voor op 
haar eigen speciale manier. 

luisterboeken, maar dan lees je 
natuurlijk niet echt.

Aan de andere kant, uit een 
boek lezen is wel beter voor je 
gezondheid dan van zo’n iPad. 
Persoonlijk ben ik nog steeds 
een fanatieke boekenlezer 
(online en op papier) en ik hou 
er heel erg van als een boek zo 
goed is geschreven dat ik het 
in gedachten als een film voor 
me zie en ik me helemaal in het 
verhaal kan inleven. Eerlijk, van de 
Kinderboekenweek of Nationale 
Boekenweek herinner ik me van 
de basisschool niets meer, maar ik 
denk dat, zelfs al is het stiekem, er 
nog best veel lezers onder ons zijn!

Achter in de kamer zit één van 
de meiden achter de laptop. Het 
schoolwerk moet nog af maar het 
is zo saai! De pc biedt nog zoveel 
andere leuke opties. Straks zal ze 
wel weer verder gaan met haar 
schoolwerk…
Voor het gezin het weet is het tijd 
om naar bed te gaan. De laptop 
wordt uitgeschakeld, de telefoons 
uitgedaan, de boeken dichtgeklapt, 
kranten in de krantenmand 
gestopt. De avond leek zo rustig, 
maar bracht zijn eigen onrust.
De technologie heeft ook in dit 
huis zijn intrede gedaan. Het 
bracht zijn eigen subtiele onrust. 
Maar het lezen blijft erin, met 
dank aan de moeder met haar 
voorleestalent.

Nadine Holleman

Jolien Meijer
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Annema heeft vier jaar aan het boek gewerkt. De tekst, 
waaraan ook de wetenschappers Camiel Aggenbach 
en André Jansen meeschreven, is grotendeels van zijn 
hand. Dat geldt ook voor de vele foto’s en kaartjes in het 
rijk geïllustreerde werk. Het boek is bijna persklaar. De 
presentatie is op een nader te bepalen datum in mei.
In de aanloop naar dat moment vertelt Marten Annema 
over zijn boek en zijn carrière bij wat nu Evides 
Waterbedrijf heet. Die twee – boek en carrière – zijn nauw 
verweven. Het vroon ontrafeld heeft niet voor niets de 
ondertitel Veertig jaar waterwinning en natuurbeheer in 
de Middel- en Oostduinen op Goeree, al komt ook de 
ontstaansgeschiedenis van het gebied aan bod.

Roerdomp hoempt
Het is begin maart. De natuur komt tot leven in de Middel- 
en Oostduinen. "Ik heb de citroenvlinder al gezien. De 
roerdomp heeft al gehoempt, als een koe in de verte. 
Verschillende planten, waaronder stinzenplanten, bloeien al: 
voordat de bomen in het blad komen, anders staan ze in de 
schaduw." Annema noemt ook vroegeling en dwerggras, het 
kleinste grasje in Nederland.

Naast de roerdomp is ook de Cetti’s zanger gesignaleerd. 
"De vinkenslag, dat riedeltje van de vink, is alweer te horen 
en ook de merels, zanglijsters, koolmezen en pimpelmezen 

zijn begonnen. De groene specht maakt veel kabaal. Eksters 
zijn hun nesten aan het bouwen. En van de week zag ik 
een zeearend." En dan is het nog maar maart. In mei is het 
gebied nog veel rijker. Het is de bedoeling om dat tijdens de 
presentatie van Het vroon ontrafeld van dichtbij te bekijken.

De soortenrijkdom of biodiversiteit is groot in de Middel- 
en Oostduinen, die al ruim vijfentachtig jaar een locatie 
zijn voor de waterwinning. Hoe anders was dat in 1978, 
toen Marten Annema in het gebied aan de slag ging als 
terreinopziener. Op dat moment was hij bezig met een 
opleiding tot jachtopziener op paleis ‘t Loo en had hij al een 
bestaan als boer achter de rug in de Achterhoek. "Vanaf het 
moment dat ik weet dat ik besta ben ik in de natuur bezig."

In een spagaat
Op Goeree ging hij zich bezighouden met onderhoud en 
toezicht, dat laatste ook op de naleving van de regels en 
voorschriften op het gebied van de waterwinning. "Vanaf 
het begin hoorde ik commentaar op de manier waarop 
de waterleidingmaatschappij omging met de natuur. Veel 
zeldzame planten waren inderdaad verdwenen. Ik voelde 
mee met dat commentaar, maar het bedrijf nog niet. Dus zat 
ik in een spagaat."
Annema gaf zichzelf de lastige taak om het 
waterleidingbedrijf meer oog te laten krijgen voor de 

natuur. Voorzichtig, met kleine stapjes, lukte dat. Hij ging 
bijvoorbeeld stiekem duinvalleitjes maaien. Een belangrijke 
steun in de rug waren de inspanningen van de Stichting 
Duinbehoud en de opstelling van de provincie Zuid-
Holland, vergunningverlener voor de drinkwaterwinning, 
die zich sterk maakte voor een verbetering van de natuur.

De omstandigheden waren gunstig genoeg om in de jaren 
negentig een plan te maken voor de herinrichting van de 
Middel- en Oostduinen. Een plan dat vanaf 2000 is uitgerold 
en niet alleen tot doel had de natuur te herstellen, maar ook 
een nieuwe vorm van waterwinning te introduceren: Open 
Infiltratie Nieuwe Stijl.

Flink verbeterd
"De natuur is flink verbeterd na 2000", blikt Marten 
Annema tevreden terug. Hij geeft het voorbeeld van de 
indrukwekkende orchideeënopmars – van één exemplaar 
in 1990 tot vele duizenden nu – en voegt er meteen aan toe 
dat dit alles te maken heeft met een wijze van natuurbeheer 
waarin de hoofdrol is weggelegd voor maaien, beweiden en 
het regelen van de waterstanden. Van een spagaat is geen 
sprake meer; Evides staat volledig achter de nieuwe aanpak 
en heeft deze ook opgenomen in de bedrijfsvisie.

Volgens Annema heeft het teruglopen van de 
konijnenpopulatie – door ziektes – ook consequenties 
voor het landschap. "Konijnen houden de vegetatie kort 
en graven holen. Ze brengen zand naar de oppervlakte 
en dat is weer belangrijk voor bepaalde insecten." De 
terreinbeheerder, die niet onderdoet voor een ecoloog, schat 
dat het aantal konijnen sinds de jaren 80 is afgenomen van 
ongeveer vijfduizend naar niet meer dan vijftig. "Minder 
konijnen betekent extra maaien. Daar gaan we ook de 
stikstofdepositie mee tegen, die hier ver boven de norm is, 

Terreinbeheerder Marten Annema ontrafelt  
natuurherstel in de Middel- en Oostduinen

Goedereede

Dertig jaar geleden telden de Middel- en Oostduinen welgeteld één orchidee. Nu wemelt het 
ervan. Duizenden orchideeën geven het duingebied tussen de Kwade Hoek en Ouddorp kleur. 
Niet minder dan vijftien soorten laten zich bewonderen. Deze opzienbarende verandering 
illustreert de kentering die het natuurbeheer en de waterwinning de laatste decennia 
heeft doorgemaakt. De man die aan de wieg van die kentering stond én deze vormgaf, 
terreinbeheerder Marten Annema, schreef er een boek over: Het vroon ontrafeld.

Kees van Rixoort

  

Marten Annema 
(Foto: Stefan Poot).
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Voorintekening
Het boek is een uitgave van Evides 
Waterbedrijf in samenwerking met 
Uitgeverij Natuurmedia in Goedereede. 
Het is 288 pagina’s dik, zeer rijk 
geïllustreerd, full colour en gebonden. 
Bij voorintekening – tot 1 mei en 
uitsluitend via www.natuurmedia.nl/
winkel – kost Het vroon ontrafeld 14,95 
euro (afhalen in Goedereede) of 22,95 
(toezending). Na 1 mei is de prijs 29,95 
euro.

Overgang naar droog  
en vrij zonnig weer later 
Ook de maand maart belooft weer een natte 
eerste helft te krijgen in een deel van het land. 
Tot aan donderdag viel er nog best wat neerslag in 
Zuidwest-Nederland. Daarna kan het wat stabieler 
worden. Toch trekken ook de komende etmalen 
nog zwakke oceaanstoringen langszij die wat 
gedruppel kunnen geven. Tot en met donderdag 
stond de regenmeter op bijna 75 millimeter in onze 
omgeving. 

Daarmee zitten we in het natste gebied van Nederland. Op Tholen en 
delen van Walcheren is het met bijna 85 millimeter nog neerslagrijker 
geweest. Met die oceanische instroom werd heel zachte lucht 
meegenomen met op woensdagmiddag temperaturen tot zo’n 15 
graden. De nachten blijven uiteraard ook zacht met amper 9 graden 
zuidwestenwinden waaien er natuurlijk nog steeds net als op meer dan 
250 dagen per jaar. Tot vrijdag kan die wind nog even fors uithalen 
met rukwinden van wel 85 kilometer/uur. De zon komt er af en toe 
wel aan te pas op de Eilanden de komende dagen, maar hardnekkige 
wolkenpartijen zijn er ook nog regelmatig.

De polaire vortex neigt wat minder krachtig te worden de komende 
tijd en dat is ook wel gangbaar als de zon wat hoger komt te staan 
in de loop van maart. Doordat die krachtige windbundel (vortex) 
op hoge breedten afneemt, komt er wat meer ruimte voor stabiele 
hogedrukgebieden op middellange termijn. Volgende week zien we 
een hogedrukgebied dat zich boven Scandinavië gaat formeren en dat 
geeft een positieve weersontwikkeling.

Het zal dan eindelijk eens een reeks dagen droog gaan blijven met 
veel meer zon ook. Het temperatuurbeeld is daarbij nog vrij onzeker 
en het ligt aan de spil van dat hogedrukgebied. Komt het accent 
meer bij Noorwegen te liggen, kan ons nog een portie koude lucht 
bereiken inclusief vorstige nachten. Maar als we het centrum meer 
richting Noord-Polen gaan zien, kan het overdag eerder ruim 15 dan 
10 graden worden. Grote kansen dus op een leuke weersverbetering 
die eigenlijk al voorzichtig aanvangt vanaf het komende weekend. 
Langetermijnprognoses mikken nog steeds op een te zachte periode 
tot en met april. Een fase met ijskoude noorders lijkt er niet aan te 
komen. Toch hoeft het al genoemde hogedrukgebied net verkeerd 
komen te liggen of de portie kou bereikt ons nipt wel. 

De Oostduinen gezien vanaf de 
duinovergang met tegelpad richting het 
zuiden in 1962. Op de achtergrond het 
pompstation van de waterleiding en de 
Goereese toren in de steigers. Voor de 

demping van het open winkanaal 1 en de 
aanleg van de ondergrondse drain vond 

een enorme vergraving plaats, te zien als 
een witte zandvlakte.

Dezelfde situatie in 
2019. De duinovergang 

is verhard en het 
landschap is in rust 

met grazend vee. 
Doordat de bomen veel 

hoger zijn gegroeid 
zijn het pompstation 
en de Goerese toren 

nauwelijks meer te zien.

net als door te beweiden met koeien en door 
soms te plaggen."

Teer guichelheil
Hij omschrijft het gebied als "enorm rijk 
aan zeldzame soorten". "Maar je moet er 
wel veel aan doen." Al die inspanningen 
hebben geleid tot de terugkeer van 
bijvoorbeeld teer guichelheil, hondskruid, 
moeraswespenorchis, ongelijkbladig 
fonteinkruid en rond wintergroen. "Ik zou 
de herfstschroeforchis ook wel terug willen 
zien, maar dan moeten we nog korter laten 
begrazen", stelt Annema. "Wij beweiden 
bewust niet in het voorjaar om meer bloei 
en zaad te creëren. Dat is goed voor de 
insecten en de broedvogels."

In al die jaren dat hij bezig was in de 
Middel- en Oostduinen, is er veel kennis 
ontwikkeld. Kennis die Annema via een 
detachering bij Natuurmonumenten ook 
kon toepassen in de Duinen van Voorne en 
op de kop van Schouwen. Al die kennis is 
binnenkort ook beschikbaar in boekvorm: 
Het vroon ontrafeld. "Het vroon is een zacht 
glooiend duinlandschap, ontstaan door 
eeuwenlange beweiding", luidt de verklaring 
van de titel. "Het boek bespreekt welke 
maatregelen genomen zijn om de planten- 
en vogelrijkdom te herstellen. De sleutel ligt 
in de samenhang, die heel nauw luistert, 
van de waterhuishouding, de bodem, 
kwelstromen en het beheer. Zo ontrafelen 
we het vroon."
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Ds. A. van Wijk, Herkingen

Kind om Gods  
heilige Zoon
“… en opdat wij 
de aanneming 
tot kinderen 
verkrijgen 
zouden.” (Zie 
Galaten 4:5 t./m. 
7) 

Aangenomen kinderen behoeven hun aanneming niet te verdienen.
Dat is gunst uit liefde!
Zo is het veel meer hier.
Niet een zondig mens, maar de Heiland verdiende deze aanneming!
Zoals een bekend Avondmaal formulier zegt:
“Hij van God verlaten,
opdat wij nimmer van God verlaten zouden worden!”
Hij had aan het kruis de Vadernaam niet op de lippen “opdat wij de 
aanneming tot kinderen verkrijgen zouden”!
Wat een prijs, wat een liefde!
Aanneming tot kind – dan ben je geen dienstknecht, geen slaaf.
Dan ben je een kind, en zo ook komt er vreugde in het hart, klinkt het, 
in eerbied en vertrouwen:
“Abba, Vader!”
Doordat Christus, Gods Gezalfde, heeft voldaan!
Het is de Geest van de Zoon.
Hij sprak “Abba, Vader” – Hij is de Koning Die mocht zeggen meer dan 
elke vorst uit Davids huis: “Gij zijt mijn Vader en mijn God!” – vergelijk 
Psalm 89.
Wij mogen het bij alle verschil toch ook zeggen – als we op Hem zien, 
als aangenomen kind. Door dezelfde Geest, Die in Christus als het 
hoofd woont.
Door Wie wij roepen: “Abba, Vader!”
Het woord zegt: luid en ook voortdurend – roepende!
“Onze Vader!”
In vreugde!
In smart!
In aanvechting!
Als de zonde je benauwt en ook als je juist je verblijdt in Gods 
uitnemende liefde in Zijn Zoon.
Aanneming tot kind – dan ben je geen dienstknecht, geen slaaf. Dan 
ben je een kind, en zo ook erfgenaam -erfgenaam van het eeuwige 
leven, waarin de Vader heerlijk laat blijken:
“Al het Mijne is het uwe!”
Ook persoonlijk. Vers 7 meldt het in het enkelvoud:
“Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht,
maar een zoon.”
Doordat Christus, Gods Gezalfde, heeft voldaan!
Van Hém,voor míj!
Zie nog eens terug naar het begin van het hoofdstuk:
De ‘eerste beginselen van deze wereld’ passen hier niet.
Dat je zelf moet verdienen.
Zoals Gods wet zonder de diepte ook wel opgevat is.
“Als ik maar dit en doe, besneden ben, zo en zo leef, dan doe ik het wel 
goed.”
Nee.
Wat is dan de betekenis van Gods bevelen van vroeger?
Gods inzettingen van het Oude Verbond dienen om uit te beelden, en 
om ons de spiegel voor te houden.
Niet om te betalen! Want het is genade alleen die redt!
Ga je dan de oude wetten houden, dan is het is als een volwassene die 
nog net als een kind gaat stoppen bij de hoek van de straat.
Dat doe je dan niet meer. Het: “Je mag gaan tot aan de hoek, dan moet 
je wachten!” is dan voorbij.
Een goede regel in de opvoeding – om te leren, maar niet meer voor 
later.
Niet dat je dan niets met Gods wet meer te maken hebt, maar anders.
We horen geregeld de wet van God en dat is goed.
Onder meer zo: Wie nu op Christus hoopt ziet die als regel, niet om 
te verdienen, maar om in Zijn kracht te danken! Nooit om er op te 
bouwen voor de aanneming tot kind en voor de erfenis.
Want Christus, Gods Gezalfde, heeft voldaan en wat is het beledigend 
daar langs heen te gaan!
Langs Zijn gehoorzaamheid!
Langs Zijn lijden!
Want het is: Zonder de wet gered!
Dit mag dan ook telkens aan de orde komen:
“Hij is het om Wiens Offer de schuld uit Gods boek is,
en dat is meer dan alleen neutraal, nee,
om Wiens gegronde Voorspraak God mijn genadige Vader is!”
Om Wie ik Thuis mag komen, omdat “de erfenis – die naar Gods 
Woord bevestigd is – door Hem is betaald!”
Door God Die Zijn Zoon zond – door Christus!
“Nu ken ik die waarheid,
zo diep als gewis,
dat Christus alleen mijn Gerechtigheid is!”
In Hem Vaderlijke liefde en de ontvangst in het Vaderhuis!

Ds. Harinck heeft deze nood ook gepeild en geeft in dit boek een 
theologische, pastorale en vooral ook bevindelijke uiteenzetting over 
de rijke troost van de zekerheid van onze aanstaande zaligheid. De 
verdienste van de schrijver is dat hij zich laat leiden door de Schrift 
en de geschriften van de oudvaders.

In het Woord vooraf geeft de auteur aan wat hem bewogen heeft om 
dit boek te schrijven. 
‘Er heersen ook veel vreemde gedachten over het zeker zijn van je 
zaligheid. De gedachten over de zekerheid van de zaligheid worden te 
weinig beheerst door de Schrift en te weinig bepaald door wat onze 
‘oudvaders’ daarover hebben geschreven. Vaak beheersen allerlei 
meningen van mensen de gedachten over dit onderwerp. Al deze 
onduidelijkheid heeft mij bewogen het onderwerp ‘de zekerheid van 
de zaligheid’ aan de orde te stellen… Ik heb vooral geprobeerd het 
pastoraal te houden. Daarom heb ik veel aandacht gegeven aan de 
wijze waarop de Heilige Geest de troost van de zekerheid in de harten 
van de gelovigen werkt. Dat kon natuurlijk niet zonder een goed 
leerstellig fundament. Mijn streven was om het niet ingewikkeld te 
maken. Aäron en Hur ondersteunden de armen van Mozes. 

Een hartelijke wens van ds. Harinck tot slot:
Ik hoop dat dit boek de twijfelende christen mag ondersteunen, zodat 
men meer zal delen in de vreugde van Gods heil en nuttiger kan 
zijn in kerk en samenleving. De Heere moge dit werk, dat ik in mijn 
ouderdom mocht schrijven, zegenen. 

De opzet van dit zeer waardevolle boek bestaat uit veertien 
hoofdstukken en achterin de aangehaalde literatuur. Telkens wordt 
rijk geciteerd uit de belijdenisgeschriften, de oudvaders, Puriteinen. 
Elk hoofdstuk begint met een duidelijke Bijbeltekst. 

Allereerst de vraag naar zekerheid, vervolgens de meningen over 
zekerheid en zaligheid, de Bijbel over zekerheid, zekerheid door Gods 
beloften, zekerheid door merktekenen van de gelovigen, zekerheid 
door heiligmaking, zekerheid door het getuigenis van de Heilige 
Geest, hoe de Heilige Geest verzekert door de beloften, hoe de Heilige 
Gees verzekert door de merktekenen, hoe de Heilige Geest verzekert 
door de Zijn onmiddellijk getuigenis, het ontbreken van zekerheid, 
diverse oorzaken voor het ontbreken van zekerheid, bevordering van 
de zekerheid en wegen om tot zekerheid te komen. 

Het eerste hoofdstuk begint met de vraag naar zekerheid bij 

De zekerheid 
van de zaligheid
Op de cover van deze lijvige paperback (265 
pagina’s) staan twee vragen: Hoe kan ik zeker zijn 
van mijn zaligheid en hoe weet ik dat ik tot Gods 
kinderen behoor? Op deze belangrijke vragen moet 
men vaak het antwoord schuldig blijven. Helaas is 
de verwarring over de zekerheid van de zaligheid 
groot. De kennis en in het bijzonder de bevindelijke 
kennis, van deze geestelijke zaken is gering. Het 
gevolg is vaak dat veel van Gods kinderen hun weg 
zonder zekerheid en daarom ook zonder troost en 
vreugde gaan.



VRIJDAG 13 MAART 2020 19

Opnieuw 
coronavirus
We kunnen elke dag veel nieuws lezen over 
het coronavirus. Wat in China is begonnen 
heeft een wereldwijde strekking gekregen. 
De wereldorganisatie voor gezondheidszorg 
houdt zich indringend met het virus bezig. Er 
zijn inmiddels meer dan 100.000 mensen, 
wereldwijd, besmet geraakt. Ook zijn er meer 
dan 3000 mensen als gevolg van besmetting 
door dit virus overleden. Kortom, het is een 
virus die te denken gaat. Dag in dag uit worden 
we op de hoogte gehouden.

Ds. W. Visscher

Inmiddels zijn er meer brandhaarden van het virus bij 
gekomen. We weten dat er in Italië, Zuid-Korea en Iran heel 
veel mensen ziek zijn geworden. Ook andere Europese landen 
worden geraakt. In Duitsland loopt het aantal geïnfecteerden 
ook richting de 1000 en in de VS zijn ook veel mensen ziek 
geworden. Het virus heeft als kenmerk dat het heel snel kan 
verspreiden en dat de sterfte erdoor veel hoger ligt dan bij een 
gewone griepvirus. Kortom, het gaat om een ingrijpende zaak 
die wereldwijd aan de orde is. Ook in Nederland hebben we er 
mee te maken. Het aantal besmette mensen beloopt inmiddels 
ongeveer 200 personen en in de provincie Noord Brabant zijn 
al maatregelen van kracht. Het moet niemand verbazen als 
het virus verder zal gaan. We moeten kijken hoe een en ander 
zal aflopen, maar dat we hier snel vanaf zijn is niet goed in te 
denken. De deskundigen zijn erg voorzichtig en alertheid is 
geboden.

Ook de kerken hebben met deze dingen te maken. Collecteren 
kan wellicht beter bij de uitgang geschieden. Ook is het 
misschien raadzaam om elkaar minder een hand te geven en de 
handen wat vaker te wassen. Ook rond het Heilig Avondmaal 
zullen er dingen moeten worden aangepast. In onze gemeente 
hebben we besloten om het Avondmaal voorlopig uit te stellen. 
We moeten de aanbevelingen van de overheid ernstig nemen. 
Het is niet goed als via kerken het virus zou worden verspreid. 
We zien in Zuid-Korea dat nalatigheid op dit punt een ernstig 
gevaar voor de volksgezondheid met zich meebrengt.

Het virus heeft echter wel een boodschap. We dachten dat we 
alles onder controle hadden. De grote ziekten waren dingen 
voor de Middeleeuwen waar mensen last hadden van de pest. 
Maar in onze tijd waren we die dingen te boven gekomen. Het is 
echter anders. De kwetsbaarheid van mensen staat opeens weer 
volop in het middelpunt. We kunnen niet alles beheersen. Er zijn 
dingen die we niet in de hand hebben. Het coronavirus heeft ook 
een sterke uitwerking naar de economie. Het is maar de vraag 
hoe zich dat verder zal ontwikkelen. Dat er mogelijk een recessie 
komt, waarbij werkloosheid, faillissementen en andere zaken 
zich voordoen lijkt bijna onontkoombaar. Vooral in de luchtvaart 
en in de dienstensector is er veel aan de hand. En we weten op 
geen stukken na waar het zal eindigen. We zijn mensen die maar 
heel beperkt kunnen sturen en regelen. Soms zijn er dingen die 
we gewoon niet in de hand hebben. Dan blijken we met al onze 
wetenschap en kunde maar hele beperkte mensen te zijn. Het 
is goed dat dit besef breed zou gaan leven in onze samenleving. 
Trouwens ook in de kerk mag dit besef niet ontbreken. Helaas 
komen we daar ook veel gevarieerdheid tegen.

Ik moet bij deze dingen vaak denken aan Psalm 2. Daar wordt 
gesproken over het woeden van de heidenen en het bedenken 
van de volken. De Heere echter zal lachen om al het rumoer 
van de mensen. Hij heeft Zijn koning gezalfd voor Sion, de berg 
Zijner heiligheid. In de wereld horen we de voetstappen van 
Zijn naderende komst. Ook de coronacrisis past in dit beeld. De 
Heere voert Zijn Raad uit en Jezus komt spoedig weder. Laat 
onze lamp toch brandende zijn.

Abraham: ‘Heere HEERE, waarbij zal ik 
weten, dat ik het erfelijk bezitten zal?
Hoe moeten we dit verstaan?
Abraham geloofde toch Gods beloften? 
Hoe kon hij dan deze vraag stellen? De 
apostel Paulus wijst erop dat deze vraag 
niet voortkwam uit ongeloof. ‘En hij 
heeft aan de beloftenis van God niet 
getwijfeld door ongeloof ’ (Rom. 4 : 
20). Hij twijfelde niet aan God en ook 
niet aan Gods belofte. Toch vroeg hij 
de Heere om een tastbaar en zichtbaar 
teken dat zijn nageslacht Kanaän zou 
beërven en de Messias uit hem geboren 
zou worden. Het lijkt met elkaar in strijd 
te zijn. Hij geloofde God en toch vroeg 
hij om een teken. Er is hier echter geen 
sprake van tegenstrijdigheid. Abrahams 
vraag is geen vraag van ongeloof, 
maar een vraag naar bevestiging en 
ondersteuning van zijn geloof.

God heeft Abraham die vraag niet 
kwalijk genomen. Hij is er zelfs aan 
tegemoet gekomen. God maakte door 
middel van een zichtbaar offer een 
plechtig verbond met Abraham. Hij 
beloofde dat Hij het land Kanaän aan 
zijn nageslacht zou geven en de Messias 
uit zijn nageslacht zou geboren worden. 
Abraham kreeg antwoord op zijn 
prangende vraag: ‘Waarbij zal ik het 
weten, dat ik het erfelijk bezitten zal?’
Wanneer je door Gods belofte getroost 
bent, kan het daarna zo bestreden 
worden. Je zegt dan tot jezelf: Was 
het wel Gods belofte; heb ik mij niet 
bedrogen? Het was misschien wel 
een zoete ervaring, maar ook een 
bedrieglijke. Zo’n heerlijke belofte 
kan toch niet voor mij zijn, ik die zo’n 
groot zondaar ben? Twijfel begint aan 
je hoop te knagen. De blijdschap en 

verwondering die je hart vervulde toen God Zijn belofte tot 
je vrezend hart sprak, is verdwenen. De duivel roept je toe: 
Het is alles bedrog. Dacht je dat God aan zo’n zondaar als hij 
bent een belofte zal doen? Je ziel zoekt dan naar bevestiging en 
ondersteuning. Je stelt dan dezelfde vraag als Abraham: ‘Heere, 
HEERE, waarbij zal ik weten…?
Gods kinderen hebben en zware reis te maken. De loopbaan 
van het geloof gaat door de woestijn van lijden en strijd. Wat 
is zekerheid van de zaligheid dan een sterkte en onmisbare 
troost!
Een citaat van Calvijn, uit een preek over Efeze (pag. 74)

We zijn hier als het ware op een woeste zee. De winden en 
stormen vallen ons iedere minuut aan, en we zijn altijd in 
gevaar van verzwolgen te worden. Hoe dan zullen we satan 
wederstaan, terwijl we arme schapen zijn, die niet toegerust 
zijn met harnas of wapen of andere middelen van hulp? Hoe 
kunnen we getroost zijn in leven en dood, wetende dat satan 
alles tegen ons in het geweer kan brengen, maar niet zal slagen? 
Alleen indien we op een gezaghebbende manier verzegeld zijn 
dat de overwinning aan ons is.
We hebben behoefte aan zekerheid. We hebben nodig wat 
David nodig had: ‘Zeg tot mijn ziel: Ik ben uw Heil ( Ps. 35 : 3)

De Heere heeft ds. C. Harinck (emeritus predikant in de 
Gereformeerde Gemeenten) kracht, wijsheid en pastorale 
bewogenheid geschonken om hem op zijn hoge leeftijd (bijna 
87 jaar) dit boek te kunnen en te mogen schrijven. 

Van harte aanbevolen. Het is zeker dat u door het lezen 
onderwijs ontvangt met betrekking tot de zekerheid van de 
zaligheid.

‘De zekerheid van de zaligheid’ 
door ds. C. Harinck, een uitgave 
van den Hertog, onder ISBN nr. 
9.789.033.130.151; Prijs € 19,90.
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Op het proefstation van het nfo hadden ze net een biologisch 
bestrijdingsmiddel tegen fruitspint. Toen durfde je nog te investeren, 
zag je toekomst. Had dat voor jou geen aantrekkingskracht: Meijlanden 
helemaal opnieuw opzetten?’
‘Het liep anders. En Lode deed in die tijd toch aardig mee?’
Mart maakt een twijfelgebaar. ‘Lode was voor vernieuwing, dat 
zeker, maar vernieuwing kon voor hem altijd al alle kanten op. Hij 
heeft nog wel eens praat gehad over een groot vakantiepark met een 
zwemparadijs. Nou, wij blij dat dat niet doorging! Later, in 1985, 
had je de vorstschade. Toen wilde iedereen wel anders. De omgeving 
hier moest gemiddeld 75 procent van de bomen rooien. Hartstikke 
doodgevroren, juist al die drie- en vierjarige nieuwe rassen. Dat was een 
rampjaar, man.’
‘Dat was het,’ zegt Marts vrouw Hanneke, ‘maar niet alleen vanwege de 
appels.’
Even ziet Chiel hun blik van verstandhouding en hoe ze bij het 
inschenken van de hete melk haar andere hand op Marts schouder laat 
rusten. ‘Op 1 januari van dat jaar werd ons eerste jongetje geboren, 
dood. Dat was nog veel erger dan het fruit.’
Vanuit zijn ooghoek ziet Chiel hoe Martijn opstaat en de kamer verlaat. 
Het gesprek valt even stil. Tot Hanneke zegt: ‘Zoiets blijft je altijd bij, 
ook al heb je al drie gezonde meiden. Het was zo’n stil manneke, net een 
engeltje.’
Een glimlach maakt haar gezicht zacht. ‘We dachten dat een jongen er 
niet in zat voor ons. En we zeiden dat we tevreden moesten zijn met wat 
we hadden. Maar in de vroege lente was ik alweer zwanger, van Martijn. 
Hoe die er gekomen is, is me nog steeds een raadsel!’
‘Ja ja. Geen idee waar die vandaan kwam!’ zegt een van de dochters 
droog.
Hanneke lacht nu hardop. Chiel betrapt zich erop dat hij steeds naar 
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Soms pakt een boek je zo intens dat je het in een adem 
uitleest en vervolgens het gevoel nalaat dat je afscheid moet 
nemen van dierbare personen die je in je hart hebt gesloten. 
Blij dat je ze leerde kennen en tegelijkertijd met een gevoel 
van spijt dat je niet langer met hen mee kunt lopen op hun 
levensweg. ‘Als je verdwaalt’ is zo’n boek.

Na het overlijden van hun man en vader verhuizen Karli en 
Jip naar een huis op een landgoed. Ze willen een nieuwe start 
maken maar lopen beiden tegen de grenzen van het leven 
aan.

Jip is beginnend lerares en heeft moeite om orde te houden. 
Ze mist haar vader ook als degene die haar onvoorwaardelijk 
steunde en zelfvertrouwen gaf. Karli vlucht in haar werk als 
culinair journalist. Beiden beleven hun rouwproces op een 
verschillende manier en lijken steeds verder van elkaar weg 
te drijven.

‘Wijzer dan wijs’
Jip vindt troost in de overweldigende natuur op het 
landgoed. Ze helpt Bé, de oude tuinman, bij het werk de 
grote moestuin.

Als tekendocent heeft Jip een bijzonder gevoel voor vormen, 
kleuren en lijnen. Dit levert prachtige natuurbeschrijvingen 
op over alles wat groeit en bloeit in en rond de grote 
moestuin waar ze samen met Bé werkt. Bé – ‘wijzer dan wijs’, 
is met zijn tact en geduld als een oase voor de rouwende 
Jip. Ook Annetje, de vrouw van Bé, geeft Jip het gevoel weer 
geliefd te zijn.

Beatrijs, de gepensioneerde eigenaresse van landgoed Het 
Zuyderhuis, heeft ook de nodige verliezen geleden. Achter de 
vaak ongenaakbare pose van de gesoigneerde Beatrijs blijkt 
een vrouw met een groot verdriet schuil te gaan.

En dan komt Juda op het pad van Jip. Op het moment dat 
ze haar kwetsbaarheid en gebrek aan zelfvertrouwen veilig 
achter een schild van ongenaakbaarheid heeft verstopt. Ze 
laat toe dat hij haar helpt met de opvoeding van de ruwharige 
teckelpup Brush die zich beurtelings zeer eigenzinnig en 
aanhankelijk toont. De scènes met de pup zijn humoristisch 
en verraden dat de schrijfster een hondenliefhebber is.

Juda en Job
Hoewel Juda zijn onvoorwaardelijke liefde aanbiedt, voelt 

het voor Jip voorlopig veiliger om hem als haar grote broer te 
beschouwen. Samen zetten ze zich in voor het behoud van de 
plek waar ze allebei hun hart hebben verloren.

In de schapenwei, dicht bij Fofie, de kleinste van de vijf 
schapen die de wei bevolken, leest Jip het Bijbelboek Job bij 
stukjes en beetjes. Na de onverwachte dood van haar vader 
vond ze thuis zijn Bijbel opengeslagen bij deze geschiedenis. 
En ondanks het grote verlies dat haar trof stemt Jip in met 
de woorden van de zwaar beproefde Job: “Alleen door het 
luisteren met het oor had ik U gekend, maar nu heeft mijn 
oog U gezien.”

Vader Rutger las zijn Jip haar hele leven voor. Ze weet nog 
precies waar ze zat als haar vader voorlas uit de ‘Spaar de 
spotvogel’ of ‘De Etruskische glimlach’. Mooi hoe de kracht 
van literatuur door het verhaal van Jip, Juda en Karli is 
geweven.

Een prachtig verhaal over relaties, verlies, eenzaamheid, 
wanhoop, schoonheid en nieuwe kracht. Een boek om te 
lezen en te herlezen. "Want de liefde is sterker dan de dood" 
(Hooglied 8).

‘Als je verdwaalt’

haar moet kijken. Mart heeft geboft, dat staat als een paal 
boven water.
‘Laten wij nou altijd gedacht hebben dat jij er wel met 
Catharina van de Baardaap vandoor zou gaan!’
Omdat Chiel niet meteen antwoordt, gaat Mart verder. 
‘Maar nee, jij vertrok in je eentje en zij trouwde met 
de jongste Van der Meij. Daar had ze al jaren een 
knipperlichtrelatie mee, dat wel, maar wij dachten: als Chiel 
eerst maar voorgoed terug is uit Engeland, dan zal ze de 
ware Jacob kiezen.’
‘Dat déed ze blijkbaar,’ zegt Chiel nuchter. ‘Het gaat met 
Lode trouwens niet zo goed. Hij is gisteren opgenomen. 
Acute verergering; dat schijnt vaker voor te komen bij ms.’
‘Joh!’ schrikt Mart. ‘Dat is slecht nieuws. Ik had niet 
begrepen dat het zo hard ging bij hem. Hij tobt de laatste 
jaren wel, maar scharrelt maar door. En altijd de stoere 
jongen uithangen, de sluwe vos, maar ondertussen. Een 
nare ziekte, Chiel. In Hannekes familie komt het ook voor. 
Dat wordt voor Catharina ook zwaar! Ze heeft je moeder 
ook al in huis. Het moet vast zo zijn dat jij er nu bent. Hoe 
lang is het eigenlijk geleden dat jij voor het laatst hier was?’
‘In ’91, de begrafenis van mijn vader.’
Chiel staat op, het lijkt ineens tijd om te vertrekken. 
Misschien wil Catharina naar het ziekenhuis en ze weet niet 
eens waar hij uithangt.
‘Loop je nog even mee naar achteren? Dan kun je de 
“vooruitgang” zelf aanschouwen,’ vraagt Mart.
Chiel knikt.
Als ze tussen de bomen lopen, zegt Chiel ineens: ‘Een mooi 
gezin heb je. Je hebt het geschoten, man.’

‘Nou, geschóten… Zo zou ik het niet willen noemen. 
We hebben het goed, al zijn er best wel moeilijke tijden 
geweest. Met dat jochie en later met de onteigening.’
Ze zijn aan de erfafscheiding gekomen. Waar de kleine 
caravan onder de bomen staat. Zouden Mart en Hanneke 
nooit iets vermoeden?
Mart wijst. ‘Die smalle strook, dat is een stukje onrendabele 
grond. Daar lopen een paar schapen en daarachter komt de 
nieuwe snelweg, die straks voor het nieuwe dubbelspoor 
langsgaat. Van hieruit kon je vroeger het fruitbedrijf van 
Van der Lek zien, waar je nu die zandopslag ziet. Alleen 
voor die ellendige snelweg is dit hele gebied om zeep 
geholpen. Ze hebben in Den Haag geen idee wat ze de 
mensen aandoen. Van die hele lap grond die mijn vader me 
naliet, is alleen het perceel met het huis en dit incourante 
stukje over. Ik moet me echt niet meer in mijn hoofd 
halen dan een boerencamping met tien staanplaatsen en 
een beetje kleinvee voor de lol.’ Hij zucht. ‘Je kunt het 
niet tegenhouden, ik weet het. Het blijft woekeren met de 
ruimte hier en ze verzinnen steeds weer wat nieuws. Er zijn 
er een paar onder ons die zeggen: “Het brengt goed geld op; 
met onteigening vang je meer dan met verkoop.” Maar ik 
heb er de pest in. Deze grond was zo goed voor ons, voor 
de fruittelers, en nou wordt het asfalt en beton. Ik had nog 
liever de bomen kapot door vorstschade, werkelijk!’
Nu heeft hij het onder andere over Lode, weet Chiel.
‘De belangen liggen niet meer waar ze vroeger lagen, Mart.’
Het is een dooddoener, hij hoort het zelf. Wat loopt hij nu 
te kletsen! Hij zou eigenlijk over Martijn en Aijsa willen 
praten.

"Het graf is nog niet af. Ik heb zijn naam geschreven op een steen geschreven die we samen vonden op een 
verlaten strand in Denemarken. Voor welke zee dan ook kom ik woorden tekort, maar deze zee sloeg alles."

Als je verdwaalt
Marianne Witvliet,

2020, uitgeverij Mozaïek
271 blz., 20,99 euro

psychologische roman met diepgang
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Hallo puzzelaars,

Een rover
Van 1700 - 1760 leefde in Duitsland een graaf. Graaf Von Zinzendorf werd in Dresden 
geboren. Hij overleed in Herrnhut, een stad in Saksen in het zuidoosten van Duitsland. 
Zijn ouders waren van adellijke afkomst. Helaas overleed zijn vader toen hij nog maar 
zes weken oud was. Zijn moeder trouwde vier jaar later opnieuw. Hij ging naar school 
in Halle en later ging hij studeren aan de universiteit van Wittenberg.
Hij kende al jong de Heere Jezus en had Hem lief. Daarom wilde hij graag over de 
hele wereld over het Lam van God vertellen. Hij maakte veel reizen: naar Nederland, 
Engeland en zelfs naar Amerika. Hij stuurde ook zendelingen naar streken, waar bijna 
niemand kwam en die vaak onherbergzaam waren: naar Lapland (waar Eskimo’s 
woonden) en naar Suriname (waar Indianen woonden). Hij zei altijd tegen de 
zendelingen die uitgezonden werden: ‘Vertel hen over de Heere Jezus en over Hem alleen.’
De zendelingen kregen van de graaf een klein bedrag mee, een dukaat. Verder moesten ze zelf maar aan de kost 
zien te komen. Je begrijpt dat dit niet altijd even makkelijk was. Maar God zorgde voor deze zendelingen.
Zelf had de graaf het ook niet altijd gemakkelijk. Hij was het niet eens met de Lutherse Kerk, maar ook niet met 
de Roomse Kerk. Hij stichtte een eigen geloofsgemeenschap op zijn landgoed in Herrnhut. 

Op een van de vele reizen die hij maakte, werd hij eens 
overvallen door een rover. Die eiste zijn geld. Daarbij 
bedreigde de rover Von Zinzendorf met zijn zwaard. ‘Je 
geld of je leven’, zei de rover. Von Zinzendorf aarzelde 
geen moment en gooide zijn beurs met geld naar de rover 
toe. Hij vond het geld niet zo belangrijk. Hij wist dat hij 
een schat had in de hemel. Die schat kon niemand hem 
afpakken. ‘Alsjeblieft’, zei de graaf tegen de rover. ‘Ik hoop 
dat je er gelukkig mee wordt.’ Hij gaf de rover een klopje 
op zijn schouder en ging verder: ‘Als je eens aan de galg 

hangt, denk er dan aan dat de Heere Jezus ook voor jouw zonden gestorven is en dat Hij ook jou wil redden.’ De 
rover luisterde niet langer en ging er snel vandoor.
Von Zinzendorf dacht niet meer aan de rover tot hij jaren later de man een keer tegenkwam. Hij dacht verbaasd: 
Is dat de rover van vroeger? Hij lijkt er wel op, maar wat ziet hij er netjes en vriendelijk uit. Wat zou er gebeurd 
zijn?
De rover herkende de graaf ook en schudde hem de hand. Met tranen in zijn ogen zei hij: ‘Meneer, ik ben zo blij 
dat ik u weer zie. U hebt mij destijds de waarheid gezegd. Ik schrok daarvan. Ik ben tot inkeer gekomen en ben 
gestopt met het roven en stelen. Ik heb de Heere Jezus lief gekregen. Ik ben u heel dankbaar, anders zou ik mijn 
oude leven voortgezet hebben.’
Er kwamen mensen bij de graaf en de man staan. Ze luisterden naar het verhaal dat de oude rover vertelde. 

Daarna zeiden ze tegen de graaf: ‘Deze man is echt een fijn mens. Hij heeft altijd wat voor anderen over.’

Kijk voor de puzzelregels, puntentelling, antwoorden en meer op www.eilandennieuws.nl/jeugdhoekje

Afscheid:

Ilse Klepper (Ouddorp)
‘Hierbij wil ik doorgeven dat ik wil stoppen met puzzelen. 
Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Hartelijk bedankt 
voor al de boekenbonnen: ik heb er heel veel leuke en 
mooie boeken van kunnen kopen.’ Dit lees ik nadat je een 
boekenbon hebt gekregen. Je had het al eerder aangegeven. De 
eerste antwoorden die je opstuurde waren van december 2012. 
Je hebt dus ruim 7 jaar gepuzzeld. Ik hoop dat je er veel van 
geleerd hebt. Het ga je goed. Bovenal wens ik je de zegen van 
de Heere toe in je verdere leven.

Teruggetikt:

Maart 4

Biddag - 3
Elbert Baan (Sommelsdijk) heeft 
voor ons een puzzel gemaakt die 
met bidden te maken heeft. Je kunt de antwoorden vinden in 
Lukas 18: 1 – 14. De letter ‘ij’ is één letter.
Schrijf de antwoorden op in de hokjes. Dan leest je van boven 
naar beneden een vraag.

1. En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende 
 dat men altijd bidden moet en niet vertragen; zeggende: Er 
 was een zeker ….... in een stad,
2. die God niet vreesde en geen mens …....
3. En er was een zekere …... in dezelve stad, en zij kwam tot 
 hem, zeggende: Doe mij recht tegen mijn wederpartij.
4. En hij wilde voor een langen tijd niet; maar daarna zeide 
 hij bij zichzelven: Hoewel ik God niet vrees en geen mens 
 ontzie; nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo 
 zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk kome en mij 
 het hoofd …...
5. En de Heere zeide: Hoort wat de …........... rechter zegt.
6. Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag 
 en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij …....... is over hen? Ik 
 zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon 
 des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de 
 aarde?
7. Vraag: Wie vertelde deze twee gelijkenissen?
8. En Hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelven 
 vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en de anderen 
 niets achtten, deze …......:
9. Twee mensen gingen op in den …... om te bidden; de een 
 was een Farizeër en de ander een tollenaar.
10. De Farizeër, staande, bad dit bij zichzelven: O God, ik dank 
 U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen: …..., 
 onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar;
11. Ik vast tweemaal per week; ik geef ….... van alles wat ik 
 bezit.
12. En de tollenaar van verre staande, wilde ook zelfs de ….. 
 niet opheffen naar den hemel,
13. maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij ….... 
 genadig.
14. Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, 
 meer dan die; want een ieder die zichzelven verhoogt, 
 zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, 
 zal …..... worden.

Jarigen:
Elbert Baan 
(Sommelsdijk) hoopt op 
woensdag 18 maart zijn 
verjaardag te vieren. Een 
hele fijne dat en felicitaties 
van ons allemaal, Elbert!

Slot
Als jullie puzzels willen maken de komende 
weken, zou ik dat erg fijn vinden. Ik heb wel al 
genoeg puzzels over de lijdensweken en Pasen. 
Jullie kunnen nu al iets maken over Hemelvaart 
of Pinksteren. Algemene puzzels over het weer, 
over de zomer, over de 
vakantie, enz. zijn altijd 
welkom!!  
Wie bedenkt 
iets??

Los de rebus op en je leest een 
spreuk die met de maand ‘maart’ 
te maken heeft. De zin lijkt een 
soort spreekwoord.

Maart 5

Rebus Maart

   
 

Maart 6

Bij deze rubriek is het de bedoeling dat je het beroep ontdekt dat bij vraag 8 ingevuld 
moet worden.
In elk vakje moet een letter. Je krijgt elke keer een paar letters. Dat kunnen klinkers of 
medeklinkers zijn. Ook kan het gebeuren dat je zowel klinkers als medeklinkers krijgt. 
Het antwoord op vraag 8 is ook het antwoord van de puzzel.

1. Hoe heet je?
 Ik heet Marit Meijer.

2. In welke plaats woon je?

 Ik woon in Ooltgensplaat.

3. Wat is je geboorteplaats en je geboortedatum?

 Ik ben geboren in Ooltgensplaat op 11 april 2006.

4. Hoeveel broertjes en zusjes heb je?

 Ik heb één broertje en vijf zussen.

5. Op welke school zit je op dit moment?

 Ik zit op de Prins Maurits in Middelharnis.

6. In welke klas/groep zit je op school?

 Ik zit nu in klas 2.
7. Welke hobby(’s) heb je?

 Mijn hobby’s zijn lezen, schrijven en gitaar spelen.

8. Welk beroep vind jij heel erg leuk?

 Ik vind ……… een leuk beroep.

9. Weet je hoeveel jaar je voor dit beroep moet leren?

 Ik vermoed dat ik drie jaar voor dit beroep zal moeten leren. 

10. Welk beroep vind jij helemaal niet leuk?

 Iets in het leger lijkt me echt geen leuk beroep.

Bon:
Kees-Willem en 
Jannieke v.d. Boom 
(Sommelsdijk) 
krijgen deze week 
een boekenbon in hun 
brievenbus.

Kees-Willem en Jannieke v.d. Boom (Sommelsdijk)
‘Dit zijn de oplossingen van februari. Veel succes met nakijken! 
In de voorjaarsvakantie zijn we naar GeoFort geweest, een fort-
eiland waar van alles te leren en te beleven is over de aarde. 
Je kon bijv. door een donkere ondergrondse gang, er was een 
Minecraft workshop, een bunker vanuit de oorlog en een leuke 
vleermuizenspeurtuin. Het was erg interessant en gezellig!’ Wat 
leuk om zoiets in de vakantie te doen. Ik wist niet dat daar zoveel 
leuke dingen te doen zijn. Ik heb maar eens wat rondgesnuffeld op 
de site. Het lijkt me echt iets voor kinderen!

Mag ik ook 
een puzzel 

maken? 

Maarten van der Have (Middelharnis)
Ik lees in jouw mail: ‘Hier heeft u de oplossingen van  
de puzzels van  de maand januari. Ik had zaterdag een 
judo wedstrijd in de Staver. Ik heb de 
eerste prijs gehaald.’ 
Wat geweldig om een 
eerste prijs te halen. Vond 
je het erg moeilijk?

SUCCESSUCCES



JEUGDHOEKJE oomkojeugdhoekje@solcon.nl
www.eilandennieuws.nl/jeugdhoekje

Hallo puzzelaars,
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Van 1700 - 1760 leefde in Duitsland een graaf. Graaf Von Zinzendorf werd in Dresden 
geboren. Hij overleed in Herrnhut, een stad in Saksen in het zuidoosten van Duitsland. 
Zijn ouders waren van adellijke afkomst. Helaas overleed zijn vader toen hij nog maar 
zes weken oud was. Zijn moeder trouwde vier jaar later opnieuw. Hij ging naar school 
in Halle en later ging hij studeren aan de universiteit van Wittenberg.
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hele wereld over het Lam van God vertellen. Hij maakte veel reizen: naar Nederland, 
Engeland en zelfs naar Amerika. Hij stuurde ook zendelingen naar streken, waar bijna 
niemand kwam en die vaak onherbergzaam waren: naar Lapland (waar Eskimo’s 
woonden) en naar Suriname (waar Indianen woonden). Hij zei altijd tegen de 
zendelingen die uitgezonden werden: ‘Vertel hen over de Heere Jezus en over Hem alleen.’
De zendelingen kregen van de graaf een klein bedrag mee, een dukaat. Verder moesten ze zelf maar aan de kost 
zien te komen. Je begrijpt dat dit niet altijd even makkelijk was. Maar God zorgde voor deze zendelingen.
Zelf had de graaf het ook niet altijd gemakkelijk. Hij was het niet eens met de Lutherse Kerk, maar ook niet met 
de Roomse Kerk. Hij stichtte een eigen geloofsgemeenschap op zijn landgoed in Herrnhut. 

Op een van de vele reizen die hij maakte, werd hij eens 
overvallen door een rover. Die eiste zijn geld. Daarbij 
bedreigde de rover Von Zinzendorf met zijn zwaard. ‘Je 
geld of je leven’, zei de rover. Von Zinzendorf aarzelde 
geen moment en gooide zijn beurs met geld naar de rover 
toe. Hij vond het geld niet zo belangrijk. Hij wist dat hij 
een schat had in de hemel. Die schat kon niemand hem 
afpakken. ‘Alsjeblieft’, zei de graaf tegen de rover. ‘Ik hoop 
dat je er gelukkig mee wordt.’ Hij gaf de rover een klopje 
op zijn schouder en ging verder: ‘Als je eens aan de galg 

hangt, denk er dan aan dat de Heere Jezus ook voor jouw zonden gestorven is en dat Hij ook jou wil redden.’ De 
rover luisterde niet langer en ging er snel vandoor.
Von Zinzendorf dacht niet meer aan de rover tot hij jaren later de man een keer tegenkwam. Hij dacht verbaasd: 
Is dat de rover van vroeger? Hij lijkt er wel op, maar wat ziet hij er netjes en vriendelijk uit. Wat zou er gebeurd 
zijn?
De rover herkende de graaf ook en schudde hem de hand. Met tranen in zijn ogen zei hij: ‘Meneer, ik ben zo blij 
dat ik u weer zie. U hebt mij destijds de waarheid gezegd. Ik schrok daarvan. Ik ben tot inkeer gekomen en ben 
gestopt met het roven en stelen. Ik heb de Heere Jezus lief gekregen. Ik ben u heel dankbaar, anders zou ik mijn 
oude leven voortgezet hebben.’
Er kwamen mensen bij de graaf en de man staan. Ze luisterden naar het verhaal dat de oude rover vertelde. 

Daarna zeiden ze tegen de graaf: ‘Deze man is echt een fijn mens. Hij heeft altijd wat voor anderen over.’
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Ilse Klepper (Ouddorp)
‘Hierbij wil ik doorgeven dat ik wil stoppen met puzzelen. 
Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Hartelijk bedankt 
voor al de boekenbonnen: ik heb er heel veel leuke en 
mooie boeken van kunnen kopen.’ Dit lees ik nadat je een 
boekenbon hebt gekregen. Je had het al eerder aangegeven. De 
eerste antwoorden die je opstuurde waren van december 2012. 
Je hebt dus ruim 7 jaar gepuzzeld. Ik hoop dat je er veel van 
geleerd hebt. Het ga je goed. Bovenal wens ik je de zegen van 
de Heere toe in je verdere leven.
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voor ons een puzzel gemaakt die 
met bidden te maken heeft. Je kunt de antwoorden vinden in 
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Schrijf de antwoorden op in de hokjes. Dan leest je van boven 
naar beneden een vraag.

1. En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende 
 dat men altijd bidden moet en niet vertragen; zeggende: Er 
 was een zeker ….... in een stad,
2. die God niet vreesde en geen mens …....
3. En er was een zekere …... in dezelve stad, en zij kwam tot 
 hem, zeggende: Doe mij recht tegen mijn wederpartij.
4. En hij wilde voor een langen tijd niet; maar daarna zeide 
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 zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk kome en mij 
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 zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon 
 des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de 
 aarde?
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8. En Hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelven 
 vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en de anderen 
 niets achtten, deze …......:
9. Twee mensen gingen op in den …... om te bidden; de een 
 was een Farizeër en de ander een tollenaar.
10. De Farizeër, staande, bad dit bij zichzelven: O God, ik dank 
 U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen: …..., 
 onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar;
11. Ik vast tweemaal per week; ik geef ….... van alles wat ik 
 bezit.
12. En de tollenaar van verre staande, wilde ook zelfs de ….. 
 niet opheffen naar den hemel,
13. maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij ….... 
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Bij deze rubriek is het de bedoeling dat je het beroep ontdekt dat bij vraag 8 ingevuld 
moet worden.
In elk vakje moet een letter. Je krijgt elke keer een paar letters. Dat kunnen klinkers of 
medeklinkers zijn. Ook kan het gebeuren dat je zowel klinkers als medeklinkers krijgt. 
Het antwoord op vraag 8 is ook het antwoord van de puzzel.

1. Hoe heet je?
 Ik heet Marit Meijer.

2. In welke plaats woon je?

 Ik woon in Ooltgensplaat.

3. Wat is je geboorteplaats en je geboortedatum?

 Ik ben geboren in Ooltgensplaat op 11 april 2006.

4. Hoeveel broertjes en zusjes heb je?

 Ik heb één broertje en vijf zussen.

5. Op welke school zit je op dit moment?

 Ik zit op de Prins Maurits in Middelharnis.

6. In welke klas/groep zit je op school?

 Ik zit nu in klas 2.
7. Welke hobby(’s) heb je?

 Mijn hobby’s zijn lezen, schrijven en gitaar spelen.

8. Welk beroep vind jij heel erg leuk?

 Ik vind ……… een leuk beroep.

9. Weet je hoeveel jaar je voor dit beroep moet leren?

 Ik vermoed dat ik drie jaar voor dit beroep zal moeten leren. 

10. Welk beroep vind jij helemaal niet leuk?

 Iets in het leger lijkt me echt geen leuk beroep.

Bon:
Kees-Willem en 
Jannieke v.d. Boom 
(Sommelsdijk) 
krijgen deze week 
een boekenbon in hun 
brievenbus.

Kees-Willem en Jannieke v.d. Boom (Sommelsdijk)
‘Dit zijn de oplossingen van februari. Veel succes met nakijken! 
In de voorjaarsvakantie zijn we naar GeoFort geweest, een fort-
eiland waar van alles te leren en te beleven is over de aarde. 
Je kon bijv. door een donkere ondergrondse gang, er was een 
Minecraft workshop, een bunker vanuit de oorlog en een leuke 
vleermuizenspeurtuin. Het was erg interessant en gezellig!’ Wat 
leuk om zoiets in de vakantie te doen. Ik wist niet dat daar zoveel 
leuke dingen te doen zijn. Ik heb maar eens wat rondgesnuffeld op 
de site. Het lijkt me echt iets voor kinderen!

Mag ik ook 
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Maarten van der Have (Middelharnis)
Ik lees in jouw mail: ‘Hier heeft u de oplossingen van  
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SUCCESSUCCES
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Geweun...
"Geweun buten bluve... en nie zeure...", schrijft Dinant Struik 
bij de door hem ingestuurde foto.

De juiste oplossing van de puzzel van vorige week is 
'Voedselbank'. Winnares Ada Kieviet ontvangt twee 
toegangskaarten voor Zwembad Zuiderdiep in Stellendam.

Puzzel mee en maak kans op een lekkere taart 
van Bakkerij Koese.

Stuur de oplossing voor a.s. donderdag naar  
puzzel@eilandennieuws.nl. Of per post naar Postbus 
8, 3240 AA Middelharnis. Vermeld hierbij uw naam, 
woonplaats en telefoonnummer. De winnaar ontvangt bericht 
en wordt volgende week vermeld in de krant.
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‘NOG 1 SLAG TE GAAN 
EN…WATERPAS!’

Meer weten?Ruim 340 beoordelingen
Qasa.nl | februari 2020

9,7

Ardi is onderdeel van

Ceciliaweg 4, Sint-Annaland | ardikeukens.nl/vacatures

Thijs

Iedere dag zetten wij ons in voor enthousiaste klanten. Wij noemen dat ‘werken op 

9+ niveau’. Want je inzetten voor de hoogste klanttevredenheid geeft uiteindelijk 

veel werkplezier. Vanwege groei van ons bedrijf zoeken wij: 

KEUKENMONTEURS
Als keukenmonteur plaats je in 2 á 3 dagen een complete keuken bij onze klanten. 

Geen keuken is hierbij hetzelfde, dat maakt het werk afwisselend. Je werkt met 

hout, metaal, gas, water en elektro. Bij voorkeur heb je al relevante 

werkervaring in (hout)bouw of installatietechniek. 

‘Ja, net die ene, laatste slag is nodig om jouw keuken 100% waterpas te monteren.. Ben jij die 
man met 2 rechterhanden, die gaat voor precisie en niet stopt vóór de laatste slag? Dan is het 
voor jou nog 1 slag om dat voor elkaar te krijgen: Solliciteer!’

MEER INFORMATIE:
Kijk op www.ardikeukens.nl/vacatures.



FOTO
BIJLAGE

maart 2020

Fo
to

: B
jö

rn
 M

ier
op



INHOUD
houdt 
van de 
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met fotografie
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Jaap Peeman
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Herman van Wezel 

Danny van de Griend



De zon gaat prachtig onder bij de Dirkslandse Watertoren. Alleen letterlijk, want er 
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“Sinds mijn man en ik de laatste 
jaren veel fietsen, hebben we Flakkee 
van een andere kant leren kennen. 
We zagen plekken waar we voorheen 
nooit kwamen, en vaak zag ik dingen 
die ik graag vast wilde leggen. 
Daarom stopte ik voortaan mijn 
fotocamera in mijn tas en heb ik 
een basiscursus fotografie gevolgd.” 
Regelmatig bracht ze landschappen 
en dieren voor de lens. “Tientallen 
roofvogels heb ik inmiddels op 
de plaat vastgelegd: buizerds, 
zeearenden, sperwers, torenvalken… 
Vorig jaar volgde ik het nest van een 
buizerd die twee jongen grootbracht, 
het was heel bijzonder om ze te zien 
opgroeien.”

Maar het allerliefste fotografeert 
ze reeën, die ze de laatste tien jaar 
steeds meer tegenkomt op het eiland. 
Wat ze ook steeds meer tegenkomt, 
zijn windmolens op de achtergrond 
van haar foto’s. “Die zie je helaas 

steeds meer”, verzucht ze. Om de 
reeën voor de lens te krijgen gaat ze 
regelmatig naar de Brouwersdam, de 
Hellegatsplaten, het Haringvliet en 
de duinen op de kop van het eiland. 
“En ik kom ook graag op de Slikken 
van Flakkee; daar raak je nooit op 
uitgekeken.”

Qua fotografie houdt Corry het 
wel bij de natuur. “Een poosje 
terug werd mij gevraagd of ik een 
trouwreportage wilde maken, maar 
dat heb ik afgeketst. Ik ben maar 
een amateur die ook wel eens fouten 
maakt - zoals de instellingen, die 
vergeet ik wel eens een enkele keer 
om te zetten. Je moet er niet aan 
denken dat zoiets met een bruiloft 
gebeurt…”

Tien lepelaars
Inmiddels heeft ze al duizenden foto’s 
gemaakt, soms honderden per week. 
“Het fototoestel gaat altijd mee.” 

Als je zo vaak in de natuur bent als 
Hage, kom je heel wat bijzondere 
dingen tegen. “Ik heb er ooit wel 
eens een ree gefotografeerd van heel 
ver weg, en pas thuis op de computer 
zag ik dat hij aan het bevallen was. 
Het kopje was al te zien!” Geduld 
is wel nodig bij het maken van de 
foto’s. “Het komt regelmatig voor 
dat je een uur aan de waterkant zit 
zonder dat je iets ziet. Totdat er 
vanuit het niets tien lepelaars aan 
komen vliegen, op zoek naar eten.”

De mooiste foto’s slaat de 
enthousiaste hobbyist op, en soms 
maakt ze er wenskaarten van. Die 
zijn voor een klein bedrag te koop. 
Momenteel is het een goed seizoen 
voor de fotografie: de lente staat 
voor de deur. “Dat is de mooiste 
tijd van het jaar in de natuur. 
Natuurlijk heeft ieder seizoen zijn 
charme, maar in de lente dan gaat 
er echt weer een nieuwe wereld open 

met al dat ontluikende groen, de 
bloesems, de pasgeboren lammetjes, 
veulens, enzovoort”, vertelt Corry 
enthousiast.

Zonsondergang
“Er gaat al met al ontzettend veel 
tijd in de fotografie zitten. Vergeet 
niet dat alle foto’s die je maakt ook 
nog goed bekeken moeten worden, 
eventueel worden bijgesneden, 
bewerkt enzovoorts. Maar ik doe 
het graag. Ik geniet heel erg van de 
schepping. Als ik ’s morgens vroeg 
alleen ergens zit dank ik God voor 
de veelheid van dingen die ik in de 
natuur zie. Alleen al hoe mooi een 
zonsondergang kan zijn: om stil van 
te worden. Iedere dag is weer anders. 
De rust en kleurenpracht kunnen je 
soms zomaar ontroeren. Ik kom God 
in de natuur tegen, als Maker van al 
die mooie dingen. Het is een groot 
wonder, geen mensenhand kan zoiets 
maken.”

“Pas later zag ik dat de 
ree aan het bevallen was: 
het kopje was al te zien!”
Corry Hage (64) is een enthousiaste amateur-hobbyfotograaf. “De liefde voor de natuur 
kreeg ik van mijn ouders mee. Zelf gingen we altijd op vakantie naar het bos of aan de zee. 
Ook tuinierde ik heel graag. Er is altijd wat te doen of te zien in de natuur. Het fotograferen 
kwam eigenlijk later pas.” Ze kan er uren over praten, blijkt al snel.

| Door Erwin Guijt |

Natuurfotograaf Corry Hage:

"In het begin maakte ik vooral landschapsfoto’s. 
Op een dag had ik mijn eerste ontmoeting met 
een ree hier op Den Bommel, iets wat ik nooit 
meer zal vergeten. Hij blijf stilstaan. Ik stond 
achter een boom, in het groen, dus onopvallend, 
de windrichting was goed, en hij zag of rook me 
niet, gewéldig!"

"De foto met de fuut die een kleintje op zijn 
rug heeft vond ik zelf ook bijzonder, zoiets 
zie je immers maar zelden. Ik heb er wel een 
uurtje stil voor moeten zitten, omdat ze eerst 
wegzwom, en drie kwartier later weer terug 
kwam zwemmen. Toen pas kon ik de foto 
nemen, maar ik had hem!"
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Regelmatig maakt Corry Hage ook gedichten over de 
schoonheid van de natuur. Op haar Facebookpagina 
‘Gedichten van een Flakkeese vrouwe’ worden die 
geplaatst. Hiernaast een (ingekort) voorbeeld.

't Is dikwijls in de vroege morgen bijzonder weids en stil,
Als de dag ontluikt, en 't voelt soms herfstig kil.

De zon kwam vanmorgen vroeg,
Soms tussen de wolken door,

En vogels zongen 't hoogste lied als in een koor.
De dag ontluikt, en niemand weet wat 't brengen zal,

Wordt het voor ons voorspoed, of brengt het ons een tranendal?

Een boom staat met zijn takken heel wijd uitgespreid,
Hij sprak mij heel bijzonder aan.

Als verlangend naar het licht,
Zag ik deze boom zo staan..

De paarden waren ook actief, en graasden rustig rond.
Wat is het heerlijk rustig nu.
Voor mens en dier zo puur,
Ik hou van deze morgens,

Omarm hier de natuur.

Twee zeearenden speelden,
De één met prooi, de ander had een speeltje van een paal.

Ik zag een kraai ernaast gaan zitten,
Hij viel zowat in ’t niet,

Daar in dat schitterend natuurgebied.

Een ree stond in haar eentje stil te grazen,
Ik heb haar daar al eens meer zien staan.

Zou ze soms geen partner hebben,
Zou ze alleen door 't leven gaan?

De bloemen stonden in een gouden gloed,
Het boeide mij enorm.

En boven mij die wolkenstoeten,
Waarin steeds weer dat stukje blauw.

Ik voelde mij bevoorrecht,
En zag hierin Gods trouw.

Een straaltje van de grote Zon,
Dat door een opening mag schijnen,

Geeft alles nieuwe kleur en licht;
Doet vaak de pijn verdwijnen.

Kijk ook eens naar dit open plekje,
Wat geeft het veel te denken…

Ik hoop dat het ook aan jullie allen,
Veel troost en zegen moge schenken!
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Herman van Wezel  
fotografeert het liefst mensen

>> Sla om voor het volledige interview.



Herman vertelt dat ‘het’ begonnen 
is toen hij op jonge leeftijd van zijn 
ouders een Agfa Clack-fototoestel 
kreeg. “En dat klikte meteen…” 
want hij maakte – toen natuurlijk 
nog op film – talloze foto’s en dia’s. 
En met zijn eerste toestel was zijn 
interesse voor de fotografie gewekt en 
die is altijd gebleven. “Later kwam 
ik regelmatig bij beroepsfotograaf 
Arjo van der Graaff over de vloer en 
daar ging een wereld voor me open. 
Ik ontdekte wat er allemaal mogelijk 
was met fotografie en maakte daar 
ook kennis met de verschillende 
camera’s en andere apparatuur”.

In zijn woning had Herman van 
Wezel zelf een doka (donkere 
kamer) gemaakt, waar hij zijn foto’s 
ontwikkelde. Bij het fotograferen 
legde hij zich vooral toe op 
portretfotografie en het fotograferen 
van families en andere groepen. 
Samen met een vriend ging hij 
vervolgens huwelijksfotografie doen 
voor vrienden en kennissen.

In die tijd maakte hij ook de 
overstap mee van analoge 
fotografie naar digitale fotografie. 
Hij ging ook met verschillende 
fotobewerkingsprogramma’s aan de 
slag en moderniseerde regelmatig 
zijn fotoapparatuur waardoor ook de 
resultaten verder in kwaliteit stegen. 
Door mond-tot-mondreclame breidde 
zijn werk zich steeds verder uit en 

bijna tien jaar geleden schreef hij zich 
in bij de Kamer van Koophandel onder 
de naam Van Wezel Fotografie. Naast 
portret- en groepsfotografie is hij 
ook actief in bedrijfsfotografie. Maar 
zijn grootste interesse ligt toch in het 
fotograferen van mensen.

Herman gaat graag met mensen om 
en daarom vindt hij veel voldoening 
in het fotograferen van mensen. Hij 
legt uit dat het fotograferen van 
‘levend materiaal’ niet zo eenvoudig 
is en daarom doet hij er alles aan om 
de mensen zoveel mogelijk op hun 
gemak te stellen, “want niet iedereen 
weet zich een houding te geven als 
er een foto genomen wordt”. Het 
is dan ook een kunst om mensen te 
laten ontspannen. Wat is het geheim 
hiervoor? “Ik praat veel met de 
mensen als ik ze fotografeer en dat 
werkt meestal wel goed”. Hij legt uit 
dat het ‘ongedwongen’ op de foto gaan 
een mooi en natuurlijk resultaat geeft. 
Verder vindt Herman het belangrijk 
dat een foto iets zegt over degene 
die gefotografeerd is. Hierin ligt een 
belangrijke taak voor de fotograaf.

Naast de traditionele opdrachten, 
zoals portret- en familiefotografie en 
het maken van foto’s bij huwelijken, 
dienen zich de laatste jaren ook 
andere onderwerpen aan, zoals 
loveshoots en cake smash fotografie. 
Bij dit laatste fotografeert hij jonge 
kinderen die aan ‘de slag gaan’ met 

‘Fotograferen  
is inspannend  
en geeft veel  
ontspanning’
“Een uit hand gelopen hobby?”, vragen we aan Herman van 
Wezel uit Middelharnis als we zijn fotocollectie op Facebook 
bekijken. “Zo zou je het wel kunnen noemen”, is het 
antwoord. Want fotografie neemt een steeds grotere plaats in 
zijn leven in. Naast zijn fulltime baan als bezorger/chauffeur 
bij PostNL, heeft hij ook een eigen onderneming waarin hij 
zich toelegt op vooral portret- en groepsfotografie.

| Door Adri van der Laan |

Herman van Wezel:

een taart. Verder is hij recent ook als eens gevraagd om 
een begrafenis te fotograferen. Dit omdat een naaste 
familielid van de overledene in het ziekenhuis lag. 
“Fotograferen is voor mij heel inspannend maar het 
geeft me ook veel ontspanning en daar geniet ik van”.

Herman vindt het ook een uitdaging om samen met 
de opdrachtgevers een mooie locatie uit te zoeken. 
“Op het eiland is dat niet zo eenvoudig, want het liefst 
fotografeer ik in oude of – bijna – gesloopte gebouwen 
en die zijn op het eiland niet zo gemakkelijk te vinden. 
Daarom wijk ik ook regelmatig uit naar locaties buiten 
het eiland.

Bruidsfotografie doet hij samen met zijn dochter 
Rianneke. “Zij begint dan meestal ’s ochtends met de 
bruid en ik met de bruidegom. En zo werken we naar 
elkaar toe. Rianneke fotografeert vooral tijdens een 
huwelijksfeest de details en ik meer het overzicht”. 
Samen maken we zo een prachtige trouwreportage.

Herman maakt niet veel reclame voor zijn fotografie. 
Zijn bekendheid komt vooral door mond-tot-
mondreclame en “ik zet veel foto’s op Facebook”. 
Volgens Herman zijn er op het eiland “heel veel goede 
fotografen” en daarom is het niet zo gemakkelijk voor 
een fotograaf om zich te onderscheiden.

Voor een fotograaf is het natuurlijk heel belangrijk 
dat hij ‘bij’ blijft met de trends. Herman is daarom 
regelmatig actief op internet. Hij bezoekt dan sites 
van professionele fotografen en daar doet hij dan weer 
goede ideeën op. Hij is onder de indruk van fotografen 
zoals de Russische Elena Shumilova, de Canadese Irene 
Rudnyk en Karl Taylor uit het Verenigd Koninkrijk.
Zie ook www.vanwezelfotografie.nl
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Jaap gaat er graag gericht met zijn camera 
op uit. “In de beginperiode fotografeerde 

ik jammer genoeg niet veel dorpsgezichten, 
dat had niet mijn interesse. In mijn zwart-

wit-negatievenarchief, dat ik vanaf 1974 
heb bijgehouden, zitten wel een paar 

dorpsgezichten en als je die vergelijkt met de 
huidige situatie is dat soms erg verrassend. 

Als ik weet dat een object gaat verdwijnen heb 
ik de neiging om het te fotografen, maar het 

is haast niet bij te houden. Als je een dag later 
komt, kan het al weg zijn.”

In 1974 kocht Jaap (Middelharnis, 1951) 
zijn eerste spiegelreflexcamera, een Russische 

Zenit. Algauw had hij de smaak van het 
fotograferen zo te pakken, dat er een ‘echte’ 
camera moest komen: een Asahi Pentax KX 

met verschillende lenzen. “Ik kon er alles mee 
doen”, blikt hij bijna een halve eeuw later 

terug. “Ontwikkelen en afdrukken deed ik zelf 
in de donkere kamer op zolder.”

Jaap hield zich voor die tijd vooral bezig 
met schilderen en tekenen. Ook op zijn 

werk, hij werkte als bouwkundige bij enkele 
architectenbureaus. “Fotograferen vond ik 
toen een beetje makkelijk: plaatje schieten 

en klaar ben je…”, zegt hij. “Maar toch 
raakte ik erdoor gegrepen. Ik werd lid van 

Fotoclub de Rarekiek en ging landschappen 
fotograferen op Goeree-Overflakkee. Ik 

maakte ook wel architectuurfoto’s. Misschien 
heeft het met m’n werk te maken dat ik niet 
schuin fotografeer, maar horizontale lijnen 

gebruik.”

In zijn werkzame jaren was er niet veel tijd 
om te fotograferen. Nu, als pensionado, haalt 

hij de schade in. “Ik ben soms hele dagen 
bezig met de fotografie. De laatste jaren 

vooral mensen in hun doen en laten. Ik vind 
het mooi om hun verhalen te horen. Altijd 

in de buurt, ik ben nu eenmaal geboren en 
getogen op Flakkee en ken alle hoekjes.”

Jaap, die in 2012 met zijn serie over boer 
Bouterse het predicaat Bondsmeesterklasse 

(BMK) haalde, geeft bij twee foto’s voor 
deze bijlage van Eilanden-Nieuws graag een 

toelichting. Ze hebben allebei met water 
te maken. De ene is gemaakt bij de sluis 

van Oude-Tonge, de andere aan de kust van 
Normandië.

Oude-Tonge, Suisendijk. “Deze heb ik vorig 
jaar gemaakt. Ik was er in de buurt om 
iemand te fotograferen voor de rubriek 

‘Bijzonder Beroep’ in Beleef Goeree-
Overflakkee. Het was op een vrijdagmiddag, 

de dag ervoor was het 40 graden, de warmste 
dag ooit in Nederland. Ik zag die jongens 
springen. Prachtig, die spontaniteit en die 

schaduwen op het blanke beton. Ik kijk altijd 
door de cameralens, ik zie overal plaatjes. 
Zelf deed ik het vroeger ook, in het water 

springen, vanaf de palen op ’t Hoad. Het is 
een mooi tijdsbeeld. Omdat ik hem zwart-wit 

heb gemaakt, lijkt het een beetje een beeld uit 
de jaren vijftig of zestig. Bij De Rarekiek was 

dit de foto van het jaar.”

Frankrijk, Lingreville. “Wij hebben wat met 
Frankrijk, we zijn bijna overal wel geweest. 
Dit was in Normandië, in 2009. Als het eb 

is gaan de Fransen met een tractortje en kar 
naar de mosselpalen of kokkels zoeken. Ik 
zat aan het strand en dacht: daar moet ik 
eens naartoe met de camera. Het was wel 

een halfuur lopen. Die man was kokkels aan 
het zoeken. Een mooi beeld met die riek, dat 
emmertje en die tractor. Je ziet precies waar 
het om gaat. Deze foto is in kleur omdat het 
kleurbeeld rustig is. Bovendien zijn de lucht 
en het water heel mooi. Als ik met vakantie 
ben fotografeer ik gewoon door. Ik wil altijd 

met een topper thuiskomen.”

‘Om me heen  
kijkend zie ik een 

kader als was  
het al een foto’

Jaap Peeman is een echte mensenfotograaf. Hij legt ze graag vast op de 
digitale plaat: boer Bouterse in 2010 en 2011, tante Klaasje en dominee 

Maljaars in 2015 en vele anderen. Daarvoor waren het oude roestige 
tractoren, houten en stenen schuurtjes in de polders, vogelverschrikkers 

op de akkers van Goeree-Overflakkee.

| Door Kees van Rixoort |

Jaap Peeman:
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Vier jongens die van de Suisendijk 
afspringen in Oude-Tonge.

Stenen schaftschuurtje in 
de polder bij Battenoord.

Stenen schaftschuurtje aan de Zeedijk 
bij Stad aan ‘t Haringvliet. 

Foto van een local op het strand bij Lingreville 
in Normandië. Deze heer zoekt kokkels en komt 
met de tractor tijdens eb naar het strand.

Vingerling in vroeger tijden.
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“Het begon pas vier jaar geleden”, antwoordt de 
35-jarige Danny van de Griend uit Dirksland, als we 
hem vragen of hij heel zijn leven al in de weer was 
om foto’s te maken. Om de geboorte en de eerste 
levensjaren van zijn dochter Bente vast te leggen 
kocht hij een spiegelreflexcamera, een Nikon D3200, 
en toen was hij ‘verkocht’. Danny kwam toen voor 
het eerst in aanraking met alle mogelijkheden die de 
camera bood. De eerste foto’s die hij van zijn vrouw en 
dochter maakte kregen goede reacties en hij verdiepte 
zich verder in de fotografie en besloot een ’50 
dagenproject’ te gaan doen. Hiervoor wordt een vast 
brandpuntafstand objectief van 50mm lens gebruikt. 
“Je maakt dan elke dag een foto van iets dat je zelf 
vast wil leggen en je krijgt dan een mooi overzicht van 
vijftig foto’s waar je weer veel van kan leren”.
Danny pakte zijn hobby professioneel aan en 
specialiseerde zich vooral in het fotograferen van 
modellen die hij in verschillende, tot de verbeeldingen 
sprekende, omgevingen liet poseren. Het is voor 
hem de kunst om de modellen op de foto één te laten 
worden’ met de omgeving. In de beginjaren maakte hij 
gebruik van de studio van KunstPlus in Oude-Tonge. 
Waar een goed model aan moet voldoen kan Danny 
niet zeggen. “Ik ziet het eigenlijk pas als ik door de 
lens kijk of het een ‘goed hoofd’ is of niet”. Wanneer ik 
door de zoeker naar mijn model kijk en ik ervaar het 
‘WOW-effect’, dan voldoet het model aan mijn eisen’.

Met het toenemen van de kwaliteit van de foto’s 
zocht Danny ook meer kwaliteit in fotoapparatuur. 
“Ja, ik ben een perfectionist”. Na een Nikon D7200 
stapte hij af van de spiegelreflexcamera. Hij legde 
zich ook toe op nachtfotografie en dat gaf met een 
spiegelreflexcamera te veel ruis. Hij stapte daarom 
over en schafte een systeemcamera van Sony aan. Deze 
camera voldoet volledig aan zijn eisen en geeft heel 
goede resultaten.

Op zijn iPad bladert Danny door de honderden 
foto’s die hij heeft gemaakt. Vooral de nachtfoto’s 

vallen op. Hij vertelt dat hij met zijn modellen, 
soms een familielid of soms iemand die hij goed 
kent of simpelweg van social media of straat plukt 
en graag mee wil werken, een aantal keren de stad 
heeft opgezocht om in de nacht foto’s te maken. Hij 
verzekerde dat hij met zijn gezelschap, model, drager, 
een visagiste en wat vrienden, dan best wel opvalt. 
Mensen denken dat er professionele cameraploeg aan 
de slag is. Zo bezocht hij Rotterdam en Antwerpen 
in de nacht. Voor Danny, oorspronkelijk afkomstig 
uit Rotterdam, blijft ‘de stad’ hem intrigeren. Als 
we met hem door zijn foto’s bladeren zien we dat 
hij ook overdag bijzondere opnames in de stad kan 
maken. Zo trof hij eens een keer ‘op goed geluk’ een 
lege parkeergarage. Hij maakte daar prachtige foto’s 
waarin gespeeld wordt met licht en donker en wat 
kleur.

Op de meest gekke tijden en plaatsen maakt Danny 
foto’s. Zo is hij een keer ’s ochtends in alle vroegte 
naar een heidelandschap in Brabant getrokken en 
dit leverde bijzondere plaatjes op, al moest zijn 
model wel poseren bij een temperatuur zo rond het 
vriespunt. Ook een bezoek aan het vrijwel uitgestorven 
Belgische dorpje Doel - letterlijk onder de rook van 
de kerncentrale - leverde aparte opnamen op. Graag 
zou hij nog eens met een model naar Tsjernobyl gaan 
of met modellen een ruig bergland opzoeken om daar 
foto’s te maken, maar voorlopig zit dat er nog niet in.

Danny heeft nog geen plannen om zijn werk te 
exposeren. Eén keer heeft hij samen met zijn zus 
Renate van Opdorp geëxposeerd in haar Atelier 
Havenhoofd 1 in Middelharnis, maar daar blijft het 
voorlopig bij. Hij moet zijn tijd verdelen over zijn jonge 
gezin, zijn fulltime baan en zijn hobby. En de perfecte 
foto krijgen kost heel veel tijd, geld en geduld… 
Danny heeft geen plannen om commercieel te gaan 
fotograferen: “Ik raak dan te veel vrijheid kwijt en 
moet te veel concessies doen aan de opdrachtgever”.

Amateurfotograaf 
   met professionele 
perfectie
Danny van de Griend uit Dirksland is een hobbyfotograaf die heel 
professioneel te werk gaat om juist die ‘éne foto te maken’. Graag 
steekt hij dan ook veel tijd in deze hobby die prachtige producties 
oplevert, zo zien we op zijn facebookpagina.

| Door Adri van der Laan |

Danny van de Griend:
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| Door Adri van der Laan |

Danny van de Griend:
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Janneke is een fervent wandelaar en komt dus op veel mooie plekken. “Als ik 
ergens loop dan zie ik vaak in mijn hoofd de foto al. Dan is het een kwestie van 
mijn telefoon pakken, foto maken en doorlopen. Pas thuis ga ik echt kijken hoe hij 
is geworden”, vertelt ze. De foto’s plaatst ze vervolgens op haar eigen Facebook en 
pagina’s als ‘je bint van Flakkee as je...’.

“Het gaat voor mij in eerste instantie om het wandelen, de foto’s zijn een leuke 
toevoeging,” benadrukt ze. “Vroeger als kind hadden we niet zoveel te doen, dus 
gingen we vaak wandelen. Dan maakten we er een spelletje van door te kijken 
hoeveel poezen of bepaalde bloemen we onderweg tegenkwamen. Daardoor ben ik 
heel anders naar de natuur gaan kijken.” Inmiddels doet ze dit een jaar of tien. 
Het is dan ook niet raar dat ze ruim duizend foto’s op haar telefoon heeft staan.

Favoriete foto’s
En met zoveel jaren en foto’s op zak moet er wel een favoriet tussen zitten. “Mijn 
echte favoriet is er een uit Geldermalsen, dus die telt eigenlijk niet mee voor 
Goeree-Overflakkee,” vindt ze. “Die in Geldermalsen heb ik gemaakt tijdens de 
bloesemwandeltocht van het Rode Kruis. Ik blijf dit een prachtig plaatje vinden en 

ik heb er echt helemaal niets aan bewerkt! Dit was gewoon zoals de situatie echt 
was. Prachtig toch? Ik kan hier echt heel lang naar kijken. Elke keer zie ik weer 
nieuwe details en dan ben ik opnieuw verliefd op deze foto.”

Gelukkig heeft ze ook een favoriete foto die ze heeft gemaakt op het eiland. 
“Deze foto maakte ik in Dirksland tijdens een wandeling. Ik ging eigenlijk voor de 
bloemen en toen ik thuis kwam zag ik de boerderij pas”, vertelt ze. “Het is puur 
toeval dat de bloemen in zo’n mooie lijn naar de boerderij lopen. Maar vooral 
het gevoel erbij maakt deze foto mijn favoriet. Ik krijg er elke keer weer een 
weemoedig gevoel van, dan wil ik er gewoon weer even terug naartoe. Zo’n groot 
veld vol met prachtige bloemen. Daar zou je toch eigenlijk gewoon op een bankje 
willen gaan zitten en ernaar kijken.

“Maar ik fotografeer echt alles”, laat ze weten. “Gewoon tijdens het wandelen en 
ik zie iets dan wil ik daar een foto van maken. Bloemen van heel dichtbij, maar 
ook grote velden. Of bijvoorbeeld de watertoren van Dirksland bij zonsondergang. 
Dat zijn prachtige plaatjes waar ik voor ga.”

“Ik zie vaak  
in mijn hoofd 
de foto al”

Iedereen met een smartphone kan tegenwoordig foto’s maken. Daar heb je 
niet per se meer een dure camera voor nodig. Zo ook Janneke Troost.

| Door Sam Fish |

Janneke Troost:
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mijn telefoon pakken, foto maken en doorlopen. Pas thuis ga ik echt kijken hoe hij 
is geworden”, vertelt ze. De foto’s plaatst ze vervolgens op haar eigen Facebook en 
pagina’s als ‘je bint van Flakkee as je...’.

“Het gaat voor mij in eerste instantie om het wandelen, de foto’s zijn een leuke 
toevoeging,” benadrukt ze. “Vroeger als kind hadden we niet zoveel te doen, dus 
gingen we vaak wandelen. Dan maakten we er een spelletje van door te kijken 
hoeveel poezen of bepaalde bloemen we onderweg tegenkwamen. Daardoor ben ik 
heel anders naar de natuur gaan kijken.” Inmiddels doet ze dit een jaar of tien. 
Het is dan ook niet raar dat ze ruim duizend foto’s op haar telefoon heeft staan.

Favoriete foto’s
En met zoveel jaren en foto’s op zak moet er wel een favoriet tussen zitten. “Mijn 
echte favoriet is er een uit Geldermalsen, dus die telt eigenlijk niet mee voor 
Goeree-Overflakkee,” vindt ze. “Die in Geldermalsen heb ik gemaakt tijdens de 
bloesemwandeltocht van het Rode Kruis. Ik blijf dit een prachtig plaatje vinden en 

ik heb er echt helemaal niets aan bewerkt! Dit was gewoon zoals de situatie echt 
was. Prachtig toch? Ik kan hier echt heel lang naar kijken. Elke keer zie ik weer 
nieuwe details en dan ben ik opnieuw verliefd op deze foto.”

Gelukkig heeft ze ook een favoriete foto die ze heeft gemaakt op het eiland. 
“Deze foto maakte ik in Dirksland tijdens een wandeling. Ik ging eigenlijk voor de 
bloemen en toen ik thuis kwam zag ik de boerderij pas”, vertelt ze. “Het is puur 
toeval dat de bloemen in zo’n mooie lijn naar de boerderij lopen. Maar vooral 
het gevoel erbij maakt deze foto mijn favoriet. Ik krijg er elke keer weer een 
weemoedig gevoel van, dan wil ik er gewoon weer even terug naartoe. Zo’n groot 
veld vol met prachtige bloemen. Daar zou je toch eigenlijk gewoon op een bankje 
willen gaan zitten en ernaar kijken.

“Maar ik fotografeer echt alles”, laat ze weten. “Gewoon tijdens het wandelen en 
ik zie iets dan wil ik daar een foto van maken. Bloemen van heel dichtbij, maar 
ook grote velden. Of bijvoorbeeld de watertoren van Dirksland bij zonsondergang. 
Dat zijn prachtige plaatjes waar ik voor ga.”

“Ik zie vaak  
in mijn hoofd 
de foto al”

Iedereen met een smartphone kan tegenwoordig foto’s maken. Daar heb je 
niet per se meer een dure camera voor nodig. Zo ook Janneke Troost.
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