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De afgelopen drie jaar stond in het Eilanden-Nieuws regelmatig een reportage 
over een van de dorpskernen op Goeree-Overflakkee. Vorige week was de laatste 
dorpskern aan de beurt en vandaag sluiten we deze serie daarom af met een 
terugblik en enkele conclusies. Zo mochten de geïnterviewden hun directe 
woonomgeving een rapportcijfer geven. Zonder uitzondering waren die cijfers 
hoog. Natuurlijk is dit niet representatief, maar het geeft wel aan dat veel 
inwoners tevreden zijn over wonen op Goeree-Overflakkee. Duimen omhoog dus!

STELLENDAM – Een kattenhater zette deze week Stellendam op 
zijn kop. In een anonieme brief dreigt de schrijver twee katten van de 
Stellendamse Jolanda van Dijk te vergiftigen als ze nog keer in zijn of 
haar tuin komen. De brief zorgde voor een storm van verontwaardiging 
in de buurt en op social media. Van Dijk liet weten geen idee te hebben 
wie de brief heeft geschreven en de dieren voorlopig binnen te houden.

Kattenhater schrijft dreigbrief

STAD AAN 'T HARINGVLIET – De bestuurder van een auto is 
afgelopen woensdagochtend omstreeks 07.05 uur zwaargewond geraakt 
bij een eenzijdig ongeval op de Zeedijk bij Stad aan 't Haringvliet. De 
bestuurder verloor om onbekende reden de macht over het stuur kwam 
tot stilstand tegen een boom. Volgens een voorbijganger was de persoon 
zelf nog in staat de auto te verlaten. Na onderzoek door een arts van de 
traumahelikopter is de bestuurder onder politiebegeleiding met spoed 
vervoerd naar een ziekenhuis in Rotterdam. Over de huidige toestand 
van het slachtoffer was bij het ter perse gaan van deze krant niets 
bekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van 
het ongeval. (Bron: FlakkeeNieuws)

Automobilist zwaargewond 
na botsing tegen boom

Supermarkt als middel 
tegen eenzaamheid

Door windmolens 
geen plek meer 
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Goeree-Overflakkee is een 
fijne plek om te wonen
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Dinsdag 3 maart
DIRKSLAND – Bijbelstudieserie over de verschillende verbonden 
door ds. Jack Nugter. 20.00 uur. Gebouw Van Dongen, Vlakbodem 1. 
Meer info: Martin en Selina Verhoeven: 0187-785034. 

Woensdag 4 maart 
SOMMELSDIJK – Bingo O-G-O. Aanvang 13.30 uur in wijkgebouw 
De Zwaluw, Sperwer 55. Zaal open 13.00 uur. 

Donderdag 5 maart
DEN BOMMEL – Klaverjasavond in Bommelstee, Schaapsweg 
34. Aanvang 19.30 uur. Meer info: Anneke Bakker, telefoon: 0187-
612175/06-46 30 78 10.
MIDDELHARNIS – Gezond Natuur Wandelen, start om 
10.00 uur bij Het Diekhuus, Beneden Zandpad 7. Info.: www.
gezondnatuurwandelen.nl of bel Cor Tanis tel.: 06-55557620.
SOMMELSDIJK- Inloopbridge in De Staver, aanvang 13.00 uur. 
Meer info: www.donderdagbridge.jouwweb.nl. 

Vrijdag 6 maart
STELLENDAM – Haagse Huus Poteravond. Deelname kost 
22,50 euro. Opgeven kan via d.moerkerk@hotmail.com of tel.: 
06-223157266. 

Zaterdag 7 maart 
 MIDDELHARNIS – Open dag Stamboomonderzoek in het 
Streekarchief, Dwarsweg 40. Ook een workshop ‘Stamboom 
opzetten via internet’ hiervoor dient men zich op te geven via info@
genealogieflakkee.nl 
NIEUWE-TONGE – ‘Zeeuwse verjaardag’ in Ons Dorpshuis. 
Reserveren kan via www.onsdorpshuisnieuwetonge.nl of via 
06-11140288.
OUDE-TONGE – Toneelavond A.S.V. Oostflakkee in De 
Grutterswei. Aanvang 20.00 uur. Aanmelden voor 3 maart tussen 
19.00 en 21.00 uur bij Herman, tel. 0187-630098 of h.zonneveld39@
hotmail.com. 

Maandag 9 maart 
MIDDELHARNIS – Hoeksteenlezing/cursus Geestelijke Vorming. 
Hoeksteen aan de Ring. Aanvang 20.00 uur. Kosten € 4,-. Spreker 
ds. A.D. Fokkema. Thema: ‘Het ambt’. Meer info: A. Westerhuis, tel. 
0187-484221 of e-mail: a.westerhuis@xs4all.nl 

Dinsdag 10 maart 
 MELISSANT – Pastamaaltijd in de Melishof. Aanvang 17.30 uur. 
Opgeven bij: Dirk en Elly Spahr vd Hoek; tel: 602411 of mobiel: 
0651074048/ 0638927456. (graag na 18.00 uur). Dit kan t/m 6 maart. 

Donderdag 12 maart 
 SOMMELSDIJK – Drie gangen wintermaaltijd voor Stichting 
Hadassa Imani. U kunt zich voor 1 maart opgeven bij Willianne de 
Jong (841221) of via w.dejong-weller@kpnmail.nl). 

Vrijdag 13 maart 
 OUDDORP – Kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente aan de 
Dorpstienden. Concert zangeres Pearl Jozefzoon. Aanvang 20.00 uur. 
Kaarten verkrijgbeer via www.zingenindekerk.nl/pasenmetpearl 

Donderdag 19 maart
SOMMELSDIJK – Cursus Geestelijke Vorming. Rehobôthkerk, 
Olympiaweg 44. Aanvang 19.45 uur. Deelname € 3.50 per avond. 
Meer info: 0187-486383 (‘s avonds). Spreker: Prof. dr. ir. W. de Vries 
over ‘Evolutie: waarom aanvaarding ervan osn heil op het spel zet’.
SOMMELSDIJK- Inloopbridge in De Staver, aanvang 13.00 uur. 
Meer info: www.donderdagbridge.jouwweb.nl.

Vrijdag 20 maart 
SOMMELSDIJK – Kledingbeurs voor dames en kinderen in de kerk 
van Hersteld Hervormde Gemeente. Van 14.00 tot 20.00 uur. 

Zaterdag 21 maart
OUDDORP – Ochtend voor vrouwen in het kerkgebouw van 
de Doopsgezinde gemeente. Mira de Boer spreekt over ‘Lekker 
belangrijk’. Kaarten kosten € 15,- en zijn tot 14 maart te koop bij: 
Echte Bakker Akershoek aan de Hoenderdijk, Matty Hameeteman 
via telefoonnummer: 06-53211030 of Conny Troost via 
telefoonnummer: 06-81961692.
OUDDORP – Uurtje Johannes de Heer en andere liederen zingen 
onder orgelbegeleiding in de Doopsgezinde Kerk. Aanvang 19.30 
uur.

Zaterdag 28 maart 
SOMMELSDIJK – Exoduskerk. 19.30 uur: Gezongen Paasverhaal 
door Interkerkelijk Gospelkoor In Touch. Kerk open 19.00 uur. 
Voorverkoop kaarten: Boekhandel Van der Boom, Sommelsdijk, 
Boekhandel Dekker & Van Esbroek, Middelharnis en Bruna – 
Ouddorp. 

Zondag 1 maart 2020
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OUDDORP – Ger. Gem. 14.30 en 
19.00 uur ds. G. Pater

MELISSANT – Hersteld Herv. 
Gem. 10.00 uur ds. G.T. van 
Appeldoorn en 19.00 uur ds. D. 
Zoet – Ger. Gem. 14.30 en 19.00 
uur ds. C. van Ruitenburg – Ger. 
Gem. in Ned. 10.00 uur leesdienst 
en 15.30 uur ds. A. Schultink

DIRKSLAND – Ger. Gem. 10.00 
en 19.00 uur ds. K. Boeder

HERKINGEN – Ger. Gem. 14.30 
uur ds. G.J. van Aalst en 19.00 uur 
ds. J.M.D. de Heer

MIDDELHARNIS – Ger. Gem. 
9.30, 14.30 en 19.00 uur ds. G.J.N. 
Moens

NIEUWE-TONGE – Ger. Gem. 
14.30 en 19.00 uur stud. L. van der 
Kuijl

OUDE-TONGE – Ger. Gem. 
14.30 en 19.00 uur ds. F. Mulder

OOLTGENSPLAAT -Ger. Gem. 
14.30 en 19.00 uur ds. D.W. Tuinier

OUDDORP
Herv. Gem. 9.30 uur ds. J.A. van den Berg en 18.00 uur 
de. E. Gouda – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur (voorber. 
H.A.) en 18.30 uur ds. A.P. Muilwijk – Geref. Kerk 
10.00 uur mevr. B. Boender (kinderdienst) en 18.30 uur 
ds. J. Kievit – Ger. Gem. 9.30 en 18.30 uur leesdienst – 
Doopsgezinde Gem. 9.30 uur ds. K. van Wijngaarden 
(themadienst) en 18.30 uur br. M. Nap

GOEDEREEDE
Herv. Gem. 10.00 uur ds. A.W. van der Plas (voorber. 
H.A.) en 18.30 uur ds. D.W.J. Kok – Hersteld Herv. 
Gem. 9.30 uur ds. J.W. van Estrik (voorber. H.A.) en 
18.00 uur ds. T.A. Bakker

STELLENDAM
Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Hoolwerf (voorber. H.A.) 
en 17.00 uur ds. L.J. Geluk – Hersteld Herv. Gem. 10.00 
en 18.00 uur ds. W.J. van den Brink – Geref. Kerk 10.00 
uur ds. M. van der Veer

MELISSANT
Hersteld Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. G.T. van 
Appeldoorn – Geref. Kerk 9.30 uur ds. R. van Putten – 
Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 15.30 uur stud. P.J. de 
Raaf – Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst

DIRKSLAND
Herv. Gem. 10.00 uur ds. K. Timmerman en 18.00 
uur ds. R. van Putten – Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur 
leesdienst – Ziekenhuis 14.30 uur ds. B. de Borst

HERKINGEN
Herv. Gem. 10.00 uur ds. A.P. Voets en 18.00 uur prop. 
F.A. Visser – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur (bed. H.A.) 
en 18.00 uur ds. A. van Wijk (dankzeg. en nabetr. H.A.) 
– Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur stud. P.J. de Raaf

SOMMELSDIJK
Herv. Gem. 10.00 uur ds. T.W. van Bennekom en 18.00 
uur ds. M.K. de Wilde – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur 
ds. A. Kost (voorber. H.A.) en 17.00 uur ds. K.J. Kaptein 
– Lukaskapel 10.00 uur ds. M.J. Middelkoop en 14.30 
uur ds. J. de Jong – Exodus Gemeente PKN 10.00 uur 
ds. J. de Visser – Remonstrantse Gem. 10.00 uur dhr. T. 
Vessies – Lachai-Roï Gem. 10.00 uur dhr. M. Domburg

MIDDELHARNIS 
Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. van Holten en 18.00 uur ds. 
M.J. Middelkoop – Geref. Kerk 10.00 uur ds. L.J. Lingen 
– Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst – Chr. Geref. 
Kerk 10.00 uur ds. G.R. Procee (Doopsbediening) en 
18.00 uur ds. A. van der Zwan – Geref. Kerk (Vrijgem.) 
9.30 uur ds. C. van Zwol en 17.00 uur ds. G. Treurniet 
Azn – CGM De Rots, Diekhuus 10.00 uur dhr. F. 
Henrichs (Avondmaal) 

NIEUWE-TONGE
Herv. Gem. 9.30 uur ds. P.C.H. Kleinbloesem en 18.00 
uur ds. A.P. Voets – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. 
T.A. Bakker (voorber. H.A.) en 18.00 uur ds. A. Kos – 
Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst

OUDE-TONGE
Herv. Gem. 10.00 uur ds. M. Kreuk en 18.00 uur ds. P.J. 
Teeuw – Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 15.00 uur 
ds. M. Blok (bed.H.D. en voorber. H.A.) – Evangelie 
Gemeente Flakkee 10.00 uur pastor H.J.P. Scheermeijer 
– Messiaanse Gemeente, De Bron, zaterdag 13.00 uur E. 
van Vliet

STAD a/h HARINGVLIET
Herv. Gem. 10.00 uur dhr. T.R. Rietveld en 18.00 uur 
prop. G.R. Mauritz – Geref. Kerk 10.00 uur ds. H.P. de 
Goede (Biddag)

DEN BOMMEL
Herv. Gem. 10.00 uur ds. C. Doorneweerd en 18.00 uur 
ds. D. Hoolwerf – Geref. Kerk 10.00 uur ds. J.H. Becker 
(dienst met Oolgensplaat) en 18.00 uur ds. C. Romkes

OOLTGENSPLAAT 
Herv. Gem. 9.30 uur ds. W.F. Jochemsen (voorber. 
H.A.) en 18.00 uur ds. H. Schipaanboord – Hersteld 
Herv. Gem. 9.30 uur kand. L.G. de Deugd en 15.30 
uur ds. L.W.Ch. Ruijgrok – Geref. Kerk 10.00 uur ds. 
J.H. Becker (dienst in den Bommel) en 18.00 uur ds. 
Steketee – Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst

LANGSTRAAT
Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. Vastenhoud (voorber. 
H.A.)

Biddag – Woensdag 4 maart 2020



Producent van bodemverbeteraar Comgoed uit 
Dirksland is met spoed naar de Raad van State 
gestapt tegen twee dwangsommen waarmee de 
gemeente Goeree-Overflakkee dreigt. Het gaat om 
bedragen van maximaal 6.000 euro en 9.000 euro 
omdat op het bedrijfsterrein in Oude-Tonge plassen 
met wit hemelwater zijn aangetroffen. De gemeente en 
DCRM denken aan dreigende grondwatervervuiling.

Vijf jubilarissen bij CVB Goeree

Producent 
bodemverbeteraar 
loopt op tegen 
dwangsommen 
bodemvervuiling 
eigen terrein

Comgoed wil aan de Zonnekracht een ecoboardfabriek bouwen waarbij 
duurzamere bouwmaterialen worden gebruikt. Het project ligt echter stil 
door de stikstofcrisis. De gemeente heeft nog geen besluit genomen op 
de ingediende bouwaanvraag. In tussentijd is Comgoed al wel begonnen 
met het verharden van het gigantische terrein waar de fabriek en de 

wegen moeten komen. Er zijn 
staalslakken gestort en er is een 
verharding aangelegd van grout, 
een mix van cement en zand. Die 
laag wordt volgens Comgoed zo 
hard dat heien niet meer nodig is. 
De staalslakken zijn afgedekt met 
folie. Op de slakken komt asfalt. 
Dan moet wel eerst de plastic folie 
weg.

Volgens de gemeente en 
milieudienst DCMR betekenen 
de witte plassen op het grout 
dat de zuurgraad (pH-waarde) 
van het water te hoog is. De 
kans zou bestaan dat het zure 

water doorsijpelt naar het grondwater waarbij onderweg ook nog 
zware metalen worden meegenomen. De gemeente wil dat Comgoed 
drie peilbuizen plaatst om de zaak in de gaten te houden. Het bedrijf 
stelt dat grout waterdicht is. Niettemin is een offerte gevraagd voor 
de peilbuizen. Die kosten het bedrijf eenmalig 2.000 euro en 900 
euro monitoringskosten per maand. Comgoed vindt de buizen echter 
overbodig en wil dat de Raad van State de dwangsom schorst. De tweede 
dwangsom is opgelegd voor de staalslakken. Die moeten afgedekt 
blijven. Anders moet per dag 2.000 euro dwangsom betaald worden met 
een maximum van 6.000 euro. Volgens de gemeente en DCMR zorgen 
de slakken voor ernstige bodemvervuiling als er regenwater bij komt. 
Comgoed zit met de dwangsom omhoog omdat het bedrijf asfalt wil 
leggen op de slakken. Dan moet de folie eraf. In dat geval zou meteen 
2.000 euro betaald moeten worden aan de gemeente. Comgoed wil de tijd 
krijgen om te kunnen asfalteren, bijvoorbeeld een maand.

De Raad van State doet uiterlijk 4 maart uitspraak.

Goedereede

Den Haag/Goeree-Overflakkee

Tekst: Persbureau Cerberus
Foto: Shutterstock
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Informatiemiddag 
Natuurmonumenten 
55+ club
Woensdag 4 maart heeft de 55+ club 
in Ouddorp boswachter Ted Sluijter 
uitgenodigd voor een informatiemiddag.

De Kop van Goeree is een ware schatkamer voor de 
natuur. Het duingebied, de Kwade Hoek, de Scheelhoek. 
Je zal het maar in je achtertuin hebben. En niet te 
vergeten: het Haringvliet. Want ruim een jaar geleden 
was het dan zover: voor het eerst in bijna 50 jaar kon 
zeewater het Haringvliet instromen via een kier in de 
sluizen. Een historisch moment, zeker voor trekvissen 
die via het Haringvliet de rivier op willen om er te 
paaien en eieren af te zetten. Zes organisaties wisten 
dat dit moment er aan zat te komen. Zij gingen een 
samenwerking aan en kregen een forse subsidie uit 
het Droomfonds van de Nationale Postcodeloterij. 
Boswachter Ted Sluijter van Natuurmonumenten 
is nauw betrokken bij al dit gebeuren. Tijdens zijn 
presentatie in de Dorpstienden in Ouddorp, zal hij 
vertellen over de natuur op de Kop en waarom die Kier 
zo belangrijk is. En ook wat de gevolgen zijn voor de 
natuur van bijvoorbeeld het Haringvliet. Uiteraard is 
hij benieuwd naar uw vragen en opmerkingen.De prijs 
van deze interessante middag bedraagt € 3,50 inclusief 
een kopje koffie.Om 14.00 uur bent u van harte welkom 
in de Dorpstienden.Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Joke van Dam tel. 0187 682319 
of Stichting ZIJN 0187 483366 e-mail c.vermeulen@
zijngo.nl. Woensdag 11 maart is er geen activiteit in 
verband met biddag.

Ouddorp

Op de jaarlijkse vergadering van Christelijke Vrouwen Bond Goeree werd op 20 februari een vijftal 
jubilarissen in het zonnetje gezet. Van links naar rechts zijn dit mevrouw P. Troost-van der Wende (50 
jaar lid), mevrouw W. Grinwis-de Ronde, mevrouw S. Nauta-Mierop en mevrouw K. Tanis-Orgers (allen 
25 jaar lid) en mevrouw E. Meijer-van der Klooster (40 jaar lid). De vergadering werd gehouden in 
verenigingsgebouw Oostdam in Goedereede.
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GZB-dag in Barneveld
Zaterdag 14 maart vindt in Barneveld de 
jaarlijkse GZB-dag plaats. Het thema is ‘Geef 
het door!’ Centraal staat de vraag: hoe delen 
we het Evangelie van generatie op generatie? 
En wat kunnen we daarbij leren van de 
wereldkerk? 

Tijdens de GZB-dag laat ds. Jonathan Soro zien hoe zijn kerk 
in de heftige situatie van Zuid-Soedan toch het Evangelie bij 
jongeren weet te brengen. 
Gert-Jan Segers heeft zes jaar voor de GZB in Egypte 
gewerkt. Hij vertelt hoe jongeren daar zijn hart hebben 
gekregen en welke uitdagingen hij nu voor de kerk in 
Nederland ziet. De Bijbelstudie door ds. Wim Verboom laat 
zien hoe de zorg voor de generaties allereerst Gods zorg is. 
Ds. Gerardo en Ysabel Castro uit Peru kwamen als kinderen 
via het zendingswerk van de GZB tot geloof. Nu zijn zij zelf 
volop betrokken bij het (jeugd)werk in de kerk van Trujillo 
en willen ze nieuwe generaties bereiken met het Evangelie. 
De hele dag door zijn er kinder- en tienerprogramma’s, met 
onder andere een optreden van Marcel Zimmer. Ook is er 
kinderopvang. Het is dus echt een dag uit voor jong en oud! 
De GZB-dag vindt plaats in de Midden Nederland Hallen 
in Barneveld en duurt van 9.45-15.45 uur. Kijk voor meer 
informatie en om u gratis aan te melden op www.gzb.nl/gzb-
dag. Van harte welkom!

Barneveld

www.arensmanuitvaart.nl

0187 - 491396 
Stoofweg 24, 3253 MA  Ouddorp

Willem Grinwis, Arie-Jaap Arensman, 
Linda Hollestelle-Oosterwijk & Leendert van der Werf

Met groot verdriet en na een veel bewogen leven, is van 
ons heengegaan onze zwager en oom

Jan van Oudenaren 
Echtgenoot van Hilda van Oudenaren-Verolme 

Geboren  Overleden
23 maart 1944 17 februari 2020

P. Driesse – Verolme 
Izak en Anne-Lies Driesse

Lieve ome Wout,

Nooit meer die lieve lach, 
wat zal ik je missen!
Bedankt voor alles

Liefs Es
       

Goedereede-Havenhoofd

Wout Lokker
Ome Wout

Na 50 jaar vriendschap waarin we alles hebben gedeeld,
moeten we nu afscheid van je nemen.
Je was een heel bijzonder mens.

Joep & Adrie
Nelly (in liefdevolle herinnering)
Olav & Mariëlle, Mees, Jette
Ingeborg & Henk
Esther & Annemarie

Zoals een boot heel langzaam
achter de horizon verdwijnt,
zo hebben wij de laatste jaren
stap voor stap
afscheid van je moeten nemen.
Wat blijft zijn onze herinneringen.

Verdrietig, laten wij u weten dat is overleden mijn lieve 
partner en maatje, onze zorgzame vader, schoonvader en 
opa

Wouter Lokker
~ Wout ~

partner van Catharina van Seters-Luime
eerder weduwnaar van Maartje Lokker-Jelsma

in de leeftijd van 84 jaar.

Cathrien

Elly en Arie
Jim

Janneke en Aren
Max en Serena
Tom en Bo

Lianne
Roy en Jaymie
Claudia

Daniëlle en Tony
Kevin en Minke
Lisa en Sander

26 februari 2020
Doelweg 37, 3252 AJ Goedereede

Er is gelegenheid tot condoleren op zaterdag 29 februari 
van 19.00 tot 20.30 uur in verenigingsgebouw Oostdam, 
Jongkoenstraat 1 te Goedereede.

Op maandag 2 maart om 13.30 uur zal er een samenkomst 
worden gehouden in verenigingsgebouw Oostdam.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
algemene begraafplaats aan de Mariadijk te Goedereede, 
omstreeks 14.30 uur.

Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren 
in verenigingsgebouw Oostdam.

Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, kunnen deze 
advertentie als zodanig beschouwen.

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze 
broer, zwager en oom

Wout Lokker

Jo Akershoek-Lokker

Aat Lokker-de Ronde

Jaap Lokker

Jans Witte-Lokker

Sprien Mosselman-Lokker
Leen Mosselman

Piet Lokker
Anneke Lokker-Grinwis

Arijjan Orgers

Neven en nichten

Wij wensen Cathrien, de kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het 
overlijden van mijn zwager en onze oom

Ome Wout

Wij wensen Cathrien, kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe.

Jan (in liefdevolle herinnering) en Aat 

Cor en Arma (in liefdevolle herinnering) 
Jacco en Irma 

Jolien, Jordy
Marianne en William

Isabelle

Gert en Laura
Leonie en Arjan 
Arendjan en Danae
Peter

Ella

Wij ontvingen het droevige bericht dat de partner van 
Cathrien, de heer 

Wout Lokker 
is overleden.

Wij wensen Cathrien, kinderen en kleinkinderen heel veel 
sterkte.

Jan en Wil
Dick en Jessica

Spuikolk 2b 3247 LK Dirksland

Telefoon 0187 605952

e-mail info@heftruckcentrale.nl
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Afgelopen woensdag 26 februari was het een heuglijke dag voor de Hersteld Hervormde gemeente te Ouddorp. Op die dag deed ds. 
A.P Muilwijk namelijk intrede in de gemeente, die vacant was sinds het vertrek van ds. Zoet vorig jaar. In de bevestigingsdienst ’s 
middags preekte ds. M.W. Muilwijk uit Aalst, de broer van de nieuw bevestigde predikant. ’s Avonds deed ds. A.P. Muilwijk intrede. 

RGO Academy: 

De interessante wereld van de ecologie

Bevestiging en intrede van  
ds. Muilwijk in HHK Ouddorp

De middagpreek was uit 1 Korinthe 4 de verzen 1 en 2: “Alzo houde 
ons een ieder mens, als dienaars van Christus, en uitdelers der 
verborgenheden Gods. En voorts wordt in de uitdelers vereist, dat elk 
getrouw bevonden worde.’’ Het thema was ‘Een predikant is een dienaar 
en rentmeester’, met drie punten: dienaar van Christus, rentmeester van 
verborgenheden Gods en getrouwheid in deze taak.

Na de dienst spreekt ds. M.W. Muilwijk zijn broer persoonlijk toe. 
“In ons ambt zijn kleinheid en ootmoed belangrijk. Het draait niet 
om onszelf, maar het gaat erom dat we een liefdegeur van Christus 
verspreiden. We staan in dienst van een goede en geduldige Meester. 
Hij is getrouw, van Hem moeten we het hebben. Dat God je tot zegen 
mag stellen in deze gemeente.’’ Ook mevrouw Muilwijk en de kinderen 
worden toegesproken. “Dat jullie weg moesten uit de omgeving waar 
jullie 6,5 jaar hebben gewoond, met alle kennissen, vrienden en 
vriendinnen.’’ Hij roept de gemeente op om biddend om haar predikant 
heen te staan.

Ouddorpse duinen
’s Avonds in de intrededienst staat Handelingen 1 centraal. Het thema 
van de preek is ‘Getuigen van Christus’. Deze bestaat eveneens drie 

Aan het woord is Bert Bannink, 
oud-docent biologie (sinds vorig 
jaar gepensioneerd) van de RGO, 
maar nog altijd gepassioneerd 
verteller als het gaat over natuur en 
milieu. Binnenkort start Bannink 
op initiatief van wetenschapper 
en RGO-docent biologie Jeffrey 
Verhoeff een uit 8 avonden 
bestaande cursus ecologie in de 
RGO aan de Koningin Julianaweg.

De RGO vindt het een uitdaging 
om in de regio avonden te 
organiseren over interessante 
thema's, onder de noemer RGO 
Academy. Zo was er onlangs een 
door de ouderraad van de RGO 
georganiseerde avond over 'het 
puberbrein'. De eerstvolgende RGO 
Academy avond is een kennisavond 
over het ecosysteem. Bert Bannink 

zal op deze avond in grote lijnen 
laten zien hoe ecosystemen in 
elkaar zitten, de invloed van de 
mens erop en uitgebreid ingaan op 
het versterkte broeikaseffect. Dit is 
het grootste probleem waarmee de 
mensheid en de natuur momenteel 
te maken hebben. Bannink heeft, 
net als Jeffrey Verhoeff, grote 
kennis van de natuurgebieden op 
het eiland Goeree-Overflakkee. 
Aan deze interessante eerste avond 
zijn geen kosten verbonden.
Voor iedereen die zich meer wil 
verdiepen in deze materie is er een 
vervolg van 7 avonden op deze 
RGO Academy avond. De opzet 
van de totale cursus is te laten 
zien hoe de natuur in elkaar zit en 
welke wetmatigheden er voor alle 
organismen gelden, ook voor de 
mens.

punten: belofte, opdracht en 
arbeidsveld. Er zijn ook een viertal 
sprekers die een welkomstwoord 
tot de nieuwe dominee richten. 
Allereerst neemt wethouder 
Feller namens de burgerlijke 
gemeente het woord. Hij wenst 
de nieuw bevestigde dominee 
veel wijsheid toe. “In het ambt 
als dominee rust er een zware 
verantwoordelijkheid op uw 
schouders. U maakt de overstap 
van de Loonse en Drunense 
Duinen naar de Ouddorpse 
duinen.’’ Feller beschrijft kort 
het eiland en de aard van de 
mensen. “We zorgen hier voor 
elkaar. Dat is een overeenkomst 
tussen het ambt van dominee en 
bestuurder van een gemeente. 
We dragen verantwoordelijkheid 

voor de gemeenteleden die aan onze zorg zijn toevertrouwd.’’ Hij sluit af 
met dat de burgerlijke gemeente uitziet naar een prettige en vruchtbare 
samenwerking.’

Daarna spreekt ds. G. Pater van Gereformeerde Gemeente namens 
alle plaatselijke kerken van Ouddorp. Hij noemt drie dingen waar hij 
kort bij stilstaat. Genade vanuit Gods welbehagen, genade hier in de 
tijd en genade voor de allesbeslissende eeuwigheid. Na hem neemt 
ds. G.T. van Appeldoorn, de voormalige consulent van de gemeente, 
het woord. Hij geeft aan het consulentschap met vreugde ingevuld te 
hebben. De laatste spreker is ouderling A.W. Bruggeman. “De gemeente 
is verwonderd en dankbaar dat we een nieuwe herder en leraar uit Gods 
hand mochten ontvangen.’’ Voor de predikant was het best een grote stap. 
“U zei dat Ouddorp wel het einde van de wereld leek te zijn. Waarop wij 
antwoordden met de woorden dat dát niet helemaal zo is, maar toch wel 
– om in de woorden van Psalm 65 te spreken – “de verre gelegenen aan 
de zee.’’

Ds. A.P. Muilwijk wilde om persoonlijke redenen niet meewerken aan 
een interview.

Middelharnis

Ouddorp

Erwin Guijt
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“Vrijwel elke dag is het milieu in het nieuws: het 
versterkte broeikaseffect, uitsterving van soorten, 
plastic in de oceanen, PFAS’s (door de mens 
gemaakte stoffen die niet in het milieu voorkomen), 
stikstofproblematiek, explosies van blauwalgen, 
overstromingen, droogtes enzovoort. De strekking is 
veelal bedreigend en negatief en helaas is dit terecht 
en gebaseerd op feiten.”

Wat, waar, wanneer?
De cursus (waarvoor geen 
voorkennis vereist is) omvat 8 
dinsdagavonden van 19.30 tot 
22.00 uur op de RGO aan de 
Koningin Julianaweg. De eerste 
inleidende en voor ieder vrij 
toegankelijke avond is op dinsdag 
3 maart.

Belangstellenden kunnen zich 
voor deze eerste avond en voor 
eventuele vervolgbijeenkomsten 
opgeven via de website van de 
RGO: www.rgomiddelharnis.nl 
Aan de eerste introductieavond 
van de cursus op 3 maart is geen 
limiet verbonden voor wat betreft 
het aantal bezoekers. Aan de 7 
vervolgbijeenkomsten kunnen 
maximaal 35 personen deelnemen. 
Wacht dus niet met inschrijven!

De vervolgbijeenkomsten zijn 
op: 10, 17, 24 en 31 maart en op 
7, 14 en 21 april. Voor degenen 
die de complete cursus van 8 
bijeenkomsten willen volgen, zijn 
de kosten 100 euro inclusief een 
digitaal cursusboek, Powerpoints 
en koffie en thee. Het totale 
cursusprogramma is te vinden op: 
www.rgomiddelharnis.nl



Na een decennialange achteruitgang kwamen in 
2019 beduidend meer paren tot broeden. Gaat er een 
kentering plaats vinden voor de strandplevier? Dat is 
hoog nodig want de soort is bezig te verdwijnen uit 
ons land.

Succesvol broedseizoen 
voor de strandplevier 

De strandplevier is misschien wel de stoerste vogel van ons land. Hij 
broedt het liefst op de grens van water en land. Marije Kuiper van 
Vogelbescherming Nederland: “Daar waar water, wind, zand, eb en 
vloed het landschap bepalen voelt de strandplevier zich thuis. Tussen 
de jonge duinen, in een schorrengebied of op het strand maakt hij zijn 
nestje door een kuiltje te draaien, waar hij vervolgens drie eitjes in legt.”

Drukke stranden
Sinds de jaren tachtig gaat het bergafwaarts met de strandplevier 
in Nederland. In 1975 waren er nog zo’n 750-1000 broedparen in 
Nederland. Daarna is er een dalende lijn te zien met als dieptepunt 
125-135 broedparen in 2018. Een van de belangrijke oorzaken van de 
achteruitgang van de strandplevier is de recreatiedruk op de stranden. 
Kuiper: “Onze stranden zijn in de afgelopen decennia steeds drukker 
geworden. Een strandplevier kan best tegen wat verstoring, maar als hij 
te vaak verjaagd wordt geeft hij het op en verlaat hij zijn nest.”
Jaarlijks worden in opdracht van Rijkswaterstaat de broedvogels in 
de Delta in kaart gebracht door Deltamilieu Projecten. Er werden 
afgelopen jaar in het hele Deltagebied maar liefst 135 broedparen 
geteld, dat zijn er 30 meer dan in 2018. In totaal kwamen in Nederland 
zo’n 155-165 paar tot broeden. Daarmee wordt de negatieve trend 
voor de strandplevier hopelijk doorbroken. Onderzoek naar het 
broedsucces toonde aan dat ze bovendien heel succesvol waren in het 

grootbrengen van hun jongen. 
Nieuwe broedgelegenheid in de 
vorm van opgespoten eilandjes in 
de Grevelingen en broedeilanden 
in Waterdunen werden succesvol 
bezet door de strandplevier. Op 
de stranden zien we de plevieren 
op plaatsen waar ze jarenlang 
verdwenen waren, hier is het 
de natuurlijke aangroei van 
de stranden die voor nieuwe 
broedgelegenheid zorgt in de 
vorm van embryonale duinen.

Kijkje door de telescoop
Bescherming op de stranden 
heeft zijn vruchten afgeworpen. 
Er zijn door terreinbeheerders 
en gemeenten op diverse plekken 
in de delta stukken strand 
afgezet voor strandbroeders. 
Vrijwilligers, gesteund door 
Vogelbescherming houden bij 
hoe het met de paartjes gaat en 
geven voorlichting aan mensen 
op het strand. Kuiper: “Dat wordt 
erg goed ontvangen. Mensen 
die de vogels anders niet zien 
kunnen een kijkje nemen door de 
verrekijker of telescoop. Er gaat 
dan een wereld voor hen open.”

Lange adem
Met de toename van het aantal broedparen in 2019 is de soort nog niet 
gered. “Er zijn nog veel onzekerheden voor de strandplevier. De door de 
soort geprefereerde rust en ruimte knelt met het intensieve ruimtegebruik 
in het Deltagebied.” Ondertussen blijft Vogelbescherming zich inzetten 
voor de strandplevier door onderzoek, bescherming en de inzet van 
vrijwilligers.
Op diverse plekken in de delta is er nog behoefte aan vrijwilligers die 
helpen bij monitoring en voorlichting voor de strandplevier maar 
ook bontbekplevier en dwergstern. Aanmelden kan via Gert.Ottens@
vogelbescherming.nl of kijk op www.vogelbescherming.nl/vogelwacht-
voor-strandbroeders (Bron: Vogelbescherming)

Zeist

Vanaf nu kunt u voor snel en vakkundige reparatie van autoschade bij Auto Koese 
in Sommelsdijk of Nieuwe-Tonge terecht. Onze vestiging in Middelharnis is per  
1 maart verhuisd naar de Langeweg in Nieuwe-Tonge. Dit is ook het juiste adres 
voor aanschaf, compleet onderhoud en reparaties van nieuwe en gebruikte auto’s.

Waar Auto Koese Sommelsdijk de vertrouwde specialist is in Renault, is Auto 
Koese aan de Langeweg 30 in Nieuwe-Tonge dat voor Peugeot en Citroën.  
Ons Focwa erkend autoschadebedrijf is daarop een mooie aanvulling.

Auto Koese Nieuwe-Tonge
Langeweg 30
3244 BH  Nieuwe-Tonge
T  0187 - 700 217

Auto Koese Sommelsdijk
Sperwer 2a
3245 DK  Sommelsdijk
T  0187 - 611 662

Samenwerking met Voogd & Voogd verzekeringen
Auto Koese werkt als Focwa erkend schadebedrijf samen met vrijwel alle 
verzekeringsmaatschappijen, waaronder Voogd & Voogd verzekeringen.  
Via dit volmachtbedrijf helpen wij ook klanten met auto- of ruitschade die 
een Schadegarant contract hebben afgesloten. Wij handelen uw auto-
schade dus rechtstreeks af met uw verzekeraar.

Snelle en vakkundige reparatie bij autoschade!

Auto Koese Schade B.V.
Langeweg 38
3244 BH Nieuwe-Tonge
T  0187-700230
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De strandplevier. Foto: Mark Hoekstein 
van Deltamilieu Projecten. 



Zondag wordt weer GOchurch gehouden, de 
maandelijkse bijeenkomst die bestaat uit een 
samenkomst en een maaltijd. De bijeenkomst wordt 
georganiseerd door de multiculturele gemeenschap 
met als doel verschillende culturen samen te 
brengen rondom de bijbel. Hieronder de tweetalige 
uitnodiging.

Ethiopië-reis met Woord en Daad Kringloop

Uitnodiging GOchurch

If you are in a different country and you enter a party, don’t be surprised 
if you get a few stares when you go around the whole room introducing 
yourself. This is what happens in the Netherlands, but in another country 
this might come across intimidating to others. This is what the culture 
guide says about Dutch greetings and meetings:

“Shake hands with everyone present -- men, women, and children -- at 
business and social meetings. Shake hands again when leaving. Introduce 
yourself if no one is present to introduce you. The Dutch consider it rude 
not to identify yourself.”

Other countries have their own etiquette too. People have parties 
everywhere in the world. Births and deaths, marriages and birthdays. 
People all around the world celebrate life differently, but parties always 
bring people together. Celebrations with those who are important to you 
bring people together who might not know each other, but all have a 
connection with the same person.

In the Bible, in John’s gospel, a story is told about Jesus when he visited 
a wedding. We are not told if Jesus and his disciples were known to the 
bridegroom or not, but they receive rich hospitality at the reception 
party, that is until the wine runs out. The bridegroom would have felt 
very embarrassed if he knew that his guests had nothing to drink, but he 
doesn’t find out. Jesus’ works a miracle and blesses the wedding reception 
with the finest wine, poured out from ordinary water jugs. This was 
Jesus’ first miracle.

This Sunday, the 1st of March, GOchurch gathers together and shares a 
meal in Onder de Wiek, in Dirksland. As Christians from all around the 
world we celebrate what we have in common, we don’t know each other 
all that well, but we know the same God, a miracle that only Jesus has the 
power to do.

Als je in een ander land bent en je komt op een feest, wees dan niet 

De deelnemers zijn nauw 
betrokken bij de Kringloopwinkel 
of hebben interesse in het land. 
De link met de kringloopwinkel 
in Middelharnis is, dat de winkel 
een project financieel ondersteunt 
in dit land. Ook heeft de stichting 
Woord en Daad andere projecten 
in Ethiopië.

Scholenproject
Op donderdag 5 maart wordt 
een scholenproject van Hope 
International bezocht, waar 
goed christelijk onderwijs wordt 
gegeven. Ook hebben ze een 
hogeschool waar hoogwaardige 
studierichtingen worden 
gedoceerd. Deze hogeschool 
is in het verleden door het 
Nederlandse bedrijfsleven opgezet 
en gefinancierd.

Vrijdag wordt koers gezet in 
noordoostelijke richting: Lalibela, 
waar 12 in rotsen uitgehouwen 
kerken zich bevinden. Ze zijn 
in de 12e eeuw gebouwd en een 
erfenis van koning Lalibela. Er 

verbaasd dat 
mensen je aanstaren als je de 
kring rondgaat om jezelf te 
introduceren. Dit is wat in 
Nederland gebruikelijk is, maar 
in andere landen komt dit 
intimiderend over op anderen. Dit 
is wat de cultuur gids zegt over 
Nederlandse gebruiken als het gaat 
om groeten en ontmoeten:

“Geef alle aanwezigen een 
hand – mannen, vrouwen en 
kinderen – bij zakelijke en sociale 
ontmoetingen. Geef opnieuw 
een hand wanneer je vertrekt. 
Introduceer jezelf als er niemand 
aanwezig is om je voor te stellen. 
De Nederlanders vinden het 
ongemanierd als je jezelf niet 
introduceert.”

Andere landen hebben hun eigen 
etiquette. Mensen hebben overal 
ter wereld feesten. Geboorten, 
overlijden, huwelijken en 
verjaardagen. Overal wordt het 
leven op een andere manier 
gevierd, maar feesten brengen 
altijd mensen bij elkaar. Feest 
vieren met degenen die belangrijk 
voor jou zijn, brengt mensen 
samen die elkaar mogelijk niet 
kennen, maar wel een connectie 
met dezelfde persoon delen.

In de Bijbel, in het evangelie van 
Johannes, is een verhaal verteld 
over Jezus als hij een bruiloft 
bezoekt. Er wordt ons niet verteld 
of Jezus en zijn discipelen de 
bruidegom kenden, maar ze 
worden hartelijk ontvangen en 
genieten van de gastvrijheid… tot 
de wijn op raakt. De bruidegom 

had zich ontzettend geschaamd als hij wist dat zijn gasten niets meer te 
drinken hadden, maar hij komt er niet achter. Jezus doet een wonder en 
zegent de bruiloftsreceptie met de beste wijn, geschonken uit gewone 
waterkannen. Dit was Jezus’ eerste wonder.

Deze zondag, 1 maart, komt GOchurch weer bij elkaar en delen we de 
maaltijd weer samen in Onder de Wiek in Dirksland. Als christenen 
vanuit de hele wereld vieren we iets wat we met elkaar gemeen hebben, 
we kennen elkaar misschien nog niet zo goed, maar we dienen dezelfde 
God, dit is een wonder wat alleen Jezus Christus kan verrichten.

Middelharnis

wordt gezegd dat het bezoek aan Jeruzalem van koning Lalibela hem 
inspireerde de kerken uit massief gesteente te snijden. Alle kerken zijn 
nog in gebruik door Ethiopische Christenen en de groep hoopt dan ook 
een dienst mee te maken. Dinsdag gaat het verder naar het noorden 
waar verschillende plaatsen worden bezocht met ook weer veel kerken, 
kloosters, tempels en mooie natuur.

Feiten en legendes
Tegen het weekend komen ze aan in Axum, waar veel feiten en 
legendes samenkomen. De Maryam van Tsion kerken houden daar veel 
processies in de vroege morgen die terug voeren naar Bijbelse tijden 
van de koningin van Sheba en Ezana, de keizer die zich bekeerde tot het 
christendom. Ook moet de Ark van het Verbond in Axum te vinden zijn.
Zaterdag komt men aan in de Simien Mountains, een schitterend gebied 
waar tot rust wordt gekomen van alle indrukken van de eerste week. Dit 
gebied ligt op ruim 3000 meter hoogte en er leven steenbokken, wolven 
en gelada bavianen.

Ethiopische Joden
Na het weekend gaat de rit verder richting Gondar, een gebied waar 
veel Ethiopische Joden hebben gewoond. De meesten zijn door hun 
onderdrukking naar Israël vertrokken.
In Bahir Dar wordt een bezoek gebracht aan een ander project van 
Woord en Daad, Hope For Justice, waar jongeren worden opgevangen 
vanuit uitzichtloze situaties.
In Debre Markos wordt het beroemde Lake Tana bezocht en de 
watervallen van de blauwe Nijl. Ook bevinden zich in deze regio veel 
beroemde kloosters.
Donderdagavond hoopt men na 2000 kilometer rijden weer terug te 

Woensdag 4 maart vertrekt een groep van tien personen o.l.v. reisleider Jaap 
Mackloet naar de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba om aan hun achttien-daagse 
reis te beginnen door dit fascinerende land.
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zijn in Addis Abeba. Vrijdag is in 
geheel gereserveerd om het eigen 
project van de Kringloopwinkel 
uit Middelharnis te bezoeken in 
Koka aan de Awash rivier. Hier 
wordt door Woord en Daad, 
een Nederlands ingenieursburo 

en de Ethiopische overheid 
samengewerkt om schoon water 
uit de rivier naar de boeren te 
krijgen. Dit is de laatste activiteit 
en de groep hoopt dan zaterdag 21 
maart weer terug te zijn.

Blauwe Nijl.

Rotskerk Lalibela.



Jaap van Wageningen (1934) is er al een 
tijdje uit. In 2000 ging hij met pensioen 
en nam zijn zoon Jaap van Wageningen 
jr. – niet te verwarren met zijn kleinzoon 
de allerjongste en derde generatie Jaap van 
Wageningen – zijn begrafenisonderneming 
over. Uitvaartondernemer worden is meestal 
niet echt een jongensdroom. “Ik ben er 
toentertijd een beetje ingerold,” vertelt Jaap. 
“Ik kwam uit dienst en ging aan de slag als 
timmerman in loondienst bij Mosselman. 
We praten dan begin jaren zestig. In die 
tijd was het normaal dat de plaatselijke 
timmerman de kisten timmerde als er in 
het dorp iemand overleed. Je hielp dan 
ook met het lichaam in de kist leggen. De 
begrafenisondernemer in Nieuwe-Tonge, 
de heer Karels, was ook schilder. Schilders 
en timmerlui hebben geregeld met elkaar 
te maken. Toen hij op een leeftijd kwam 
om met zijn bedrijf te stoppen en geen 
opvolging had, bood hij mij aan zijn 
bedrijfje over te nemen. Hij dacht dat ik er 

“Elke steen op het  
kerkhof heeft een verhaal”

Jaap van Wageningen:

De één zijn dood is de ander zijn brood. Als die uitspraak ergens letterlijk genomen kan worden, is 
het wel in de uitvaartbranche. Uitvaartondernemingen schieten als paddenstoelen uit de grond. In de 
afgelopen tien jaar is hun aantal sterk gestegen, net als het aantal crematoria en mortuaria. Vreemd 
is dat natuurlijk niet, als tot 2035 ook het aantal overlijdens met minstens 1,3 procent per jaar zal 
toenemen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

de juiste persoon voor was.” Jaap had samen met mijn vrouw Lena een opgroeiend gezin, dat 
later vijf kinderen zou tellen, drie jongens en twee meisjes. “Ik moest daar dus wel even over 
nadenken, maar ik besloot het toch te doen.”

Rayon
Aanvankelijk was hij bij Mosselman blijven werken, maar op een gegeven moment ging 
dat niet meer. “Steeds werd ik weggeroepen. Ik maakte niet alleen de kist. Je was in die 
tijd ook ‘bedienaar der begrafenis’, gekleed in kostuum met hoge hoed bezorgde ik dan 
‘rondzegkaartjes’, in het dorp. Niet te verwarren met de rouwbrieven die per post naar 
de familie gingen. Ik deed er een flinke middag over. Het zelf maken van de kisten ging 
gelukkig over. Het was zoveel werk. Mensen die stierven in Rotterdam, in het ziekenhuis, 
kregen bijvoorbeeld al een kist mee van de overkant. Later konden we ze bestellen.” Door de 
jaren heen breidde Jaap zijn onderneming uit. Toen de eigenaar van de uitvaartonderneming 
in Middelharnis overleed zonder opvolging nam hij in 1975 Middelharnis erbij. Met ook 
Sommelsdijk, Herkingen, Dirksland en Nieuwe-Tonge ging hij van niets naar een enorm 
rayon. Hij was er blij mee. Begrafenisondernemer is een vrij beroep. “Zelf moest ik eind 
jaren zeventig nog een proeve van bekwaamheid doen, ook al was ik in 1966 begonnen. Het 
was een dagje naar Den Haag om daar een uitvaart te regelen. Mijn zoon heeft in 2000 wel 
een volledige cursus moeten doen.”

Concurrentie
Er komen steeds meer uitvaartondernemers. Jaap bevestigt dat er steeds meer concurrentie 

is, zeker in vergelijking met vroeger. De 
concurrentie komt echter niet alleen van 
andere ondernemingen, maar ook door het 
stijgend aantal crematies. De verhouding 
in 2019 was 67% crematies tegen 33% 
begrafenissen. De populariteit van de 
crematie wordt toegeschreven aan de lagere 
kosten in vergelijking met een begrafenis. 
Ook het milieuoogpunt speelt voor 
sommigen mee. Jaap van Wageningen heeft 
nooit aan crematies meegewerkt en is blij 
dat ook zijn zoon om principiële redenen 
geen crematies verzorgt. “Het is me wel eens 
gevraagd op een sterfbed, maar ik kan dat 
niet aan mezelf verantwoorden. Je moet 
sterk in je schoenen staan, hoor, als je naast 
de familie van een overledene staat en moet 
zeggen, dat je een collega voor ze zal bellen, 
omdat je niets voor ze kunt betekenen. Maar 
ik vind dat de Schrift er duidelijk over is." 
De cijfers kent hij, maar hij merkt op dat 
deze streek wel heel behoudend is. "Voor 
velen is hier de keuze voor een begrafenis 
ingegeven door het geloof. Ik kan me niet 
voorstellen dat we hier op het eiland die 
landelijke trend voor cremeren gaan volgen.”

Roken
De dood, daar moet je tegen kunnen. 
Jaap heeft het moeten leren. Het eerste 
overlijden, dat hij moeilijk van zich af kon 
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Tekst en foto: Pauline Hof



zetten, was die van een 16-jarige jongen, 
toen hij een maand of vier in de branche 
werkzaam was. “Hij overleed door een 
ongeluk met een geiser. Door koolmonoxide 
verdronk hij in een ligbad. Het hakte erin. Ik 
had zelf jonge kinderen. Ik was er erg mee 
bezig. Na de uitvaart kreeg ik lichamelijke 
klachten. Ik had last van mijn arm, voelde 
me gewoon niet goed. Mijn vrouw moedigde 
me aan naar de huisarts te gaan. “Hij 
onderzocht me en kon geen lichamelijke 
oorzaak vinden, maar hij wist wel, wat ik 
mankeerde: “Het is de dood van Keesje. Je 
doet het goed. Maar vier dagen meeleven en 
dan van je afzetten.” Ik heb nog vaak aan zijn 
woorden gedacht.” Jaap was in het begin nog 
onkundig en het was moeilijk te overwinnen, 
maar het lukte hem. Hoewel elke begrafenis 
altijd als een confrontatie voelde. Het werk 
in zijn bedrijf was veel te onregelmatig en te 
druk om er hobby’s op na te houden om te 
kunnen ontspannen. “Ik dronk ook niet, of 
je moet dat ene glaasje advocaat op zondag 
meetellen.” Jaap lacht. “Ik rookte wel. Hoe 
drukker het was, hoe meer ik rookte: shag en 
sigaretten. Ik ben trouwens twee jaar terug 
gestopt, hè.”

Betrokkenheid
Wie je ook spreekt over Jaap van 
Wageningen, iedereen roemt zijn correcte 

opstelling en zijn oprechte medeleven. Hij 
is een fijne man om je door bij te laten 
staan, als je door verdriet kwetsbaar bent. 
“Meeleven vroeger ging op een andere 
manier dan tegenwoordig”, gaat hij verder. 
“De buren aan weerszijden sloten de 
gordijnen. En hoe groot of hoe klein een 
huis ook was, er werd bijna altijd vanuit 
huis begraven. Desnoods ging de kist door 
het raam, als hij niet door de deur paste. Nu 
gaat begraven meestal vanuit een aula of 
verenigingsgebouw. Het thuis opbaren gaf 
vroeger zonder koeling nog wel problemen, 
tegenwoordig is daar een mooie oplossing 
voor, zoals kist- of bedkoeling.” Vroeger 
lag een begrafenis volledig in handen van 
de begrafenisondernemer, nu hebben 
nabestaanden een steeds grotere rol. Er is 
heel veel mogelijk. Helpen bij het afleggen, 
het sluiten van de kist, of het dragen ervan. 
Jaap vindt deze betrokkenheid een mooie 
ontwikkeling. “Het is een laatste eerbetoon 
aan naasten. Het is een heel mooi gebaar, 
hoewel ik wel vind, dat bij het dragen van 
de kist de familie een goede instructie moet 
krijgen om het waardig te kunnen doen.” 
Het komt natuurlijk ook voor tegenwoordig, 
dat de overledene zelf al een en ander 
geregeld heeft, omdat diegene de dood 
verwachtte. Jaap vervolgt: “Dat deed vroeger 
haast niemand. Mijn zoon Jaap heeft nu 

zelfs op de website een ‘wenslijstje’, dat je 
in kunt invullen om het je nabestaanden 
gemakkelijker te maken. Ik vind ook de 
rol van de begrafenisondernemer erg 
veranderd. Vroeger stapte ik bij een familie 
binnen en dan was er altijd wel iemand, 

die het gezelschap tot stilte maande en 
meedeelde dat ‘Jaap het ging regelen’. Nu is 
het andersom. Nu vertelt de familie van de 
overledene de begrafenisondernemer hoe de 
begrafenis wordt gedaan.”

Kerkhof
Jaap van Wageningen, die ter illustratie 
bij dit interview uitdrukkelijk niet op 
de foto wilde, kent de begraafplaats in 
Nieuwe-Tonge op zijn duimpje. “Ze liggen 
er allemaal: van nul tot over de honderd. 
Elke steen op het kerkhof heeft een verhaal. 

Als ik een naam op een steen zie, denk ik 
meteen terug aan de begrafenis.” Toch is 
Jaap, nu hij ouder wordt, minder met de 
dood bezig dan vroeger. “Bij mijn werk was 
de dood er de hele tijd. Nu ik met pensioen 
ben, heb ik veel meer afleiding. Je hebt zo 

je bezigheden en dan raakt het meer op 
de achtergrond. Ik lees graag en veel. Elke 
krant pluis ik uit.” Op de poorten van de 
begraafplaats staat de tekst ‘Zijt ook gij 
bereid’. Het doet Jaap wat. “Elke begrafenis 
is opnieuw een confrontatie, een roepstem. 
Je weet, er gaat ook voor jezelf een tijd 
aanbreken, dat je weggebracht zal worden. 
Dat zegt die tekst. Je moet bereid zijn om te 
sterven. Dus leef als een goed mens, zodat 
je kunt gaan, als je geroepen wordt.” Jaap 
valt even stil om dan te vervolgen: “Zalig 
zijn de doden, die in de Heere sterven.”
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Voor de serie Oud & Wijs bezoekt Pauline Hof senioren, die 
met hun ervaring van toen hun licht laten schijnen op zaken van 
nu. In de drieëndertigste aflevering: Jaap van Wageningen uit 
Nieuwe-Tonge.
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Het zilveren dameskoor ‘Ons Koortje’ laat op zaterdag 1 maart a.s. Flakkee een grootse zang- en muziekavond beleven; daar staan bestuur en leden graag 
voor in…! Zelf hebben ze zó grondig gerepeteerd dat ze vocaal zullen schitteren en bovendien hebben de dames zich in het nieuw gestoken, welke prestatie 
ook gezien mag worden. Bovendien is er de professionele medewerking van de sopraan zangeres Jenny Veninga en van de Rijnlandse Orkestvereniging. Ook 
het mannenkoor ‘Ons Koor’ zal zijn medewerking verlenen, dat alles onder leiding van Gerrit Zoon voor wie, voor het welslagen van de avond, geen inspanning 
te veel is…!

Ons Koortje’ laat Flakkee een  
grootse zang- en muziekavond beleven 

Uit de krant van

1935

Uit de krant van

1975



Klimaatverandering veroorzaakt natuurrampen, 
hongersnood en sterfte onder diersoorten. 
Windenergie is de oplossing, zo stelt Greenpeace. 
Volgens Greenpeace blijkt uit een studie dat 
78% van de Nederlanders positief is tegenover 
windenergie. Greenpeace meent dat windmolens de 
op één na goedkoopste vorm van duurzame energie 
zijn en dat zij veel energie opleveren, recyclebaar en 
niet schadelijk zijn voor dieren.

Wie al die wetenschappers zijn, is onduidelijk. 
Op internet surfen levert ook informatie op 
waaruit blijkt dat het verre van eenvoudig is om te 
concluderen dat de mens achter de opwarming van 
de aarde zit. Volgens Emeritus-hoogleraar fysische 
chemie Kees de Lange, toch niet de eerste de beste, 
is er geen correlatie tussen CO2 in de atmosfeer en 
de temperatuur op aarde. Ook zegt hij stellig dat 
er geen ‘CO2-knop’ bestaat waarmee het klimaat 
kan worden geregeld. Het klimaat verandert al 
tienduizenden jaren en is moeilijk te voorspellen. 
Er kleeft een enorme onzekerheidsfactor aan. Net 
als bij het weer. De Lange begrijpt er geen snars 
van dat onze overheid miljarden steekt in een 
energietransitie die gebaseerd is op onzekerheden 
met betrekking tot het klimaat. Geen zichzelf 
respecterend bedrijf zou een dergelijke investering 
op lange termijn aandurven.

Volgens Greenpeace is 97% van de wetenschappers het erover 
eens dat de mens de opwarming van de aarde veroorzaakt. 
De internationale milieuorganisatie stelt dan ook dat 
klimaatverandering gestopt moet worden. 

Klimaathysterici
Ondertussen dendert de trein 
met klimaathysterici voort en 
staat de Noordzee straks vol met 
windmolens. Voor vissers, groot 
en klein, blijft er geen ruimte 
meer over. De aanleg van het 
grootste windmolenpark voor 
onze kust wordt ook nog een 
gecompenseerd met het scheppen 
van natuurgebieden waar visserij 
verboden is. Nog afgezien van het 
feit dat windmolens helemaal niet 
diervriendelijk zijn, ze geenszins 
duurzaam geproduceerd worden 
en onbetrouwbaar zijn, want bij 
windstilte is er geen productie, 
ziet het ernaar uit dat de visserij 
en de natuur aan het kortste eind 
trekken. Vissers zien graag dat 
keuzes voor het plaatsen van 
windmolens in bepaalde gebieden 
teruggedraaid worden. Zij vinden 
dat er geen rekening is gehouden 
met hun visgronden.
Het kabinet stelt € 200 miljoen 
beschikbaar voor de uitvoering 
van het Noordzeeakkoord, 

een overleg tussen visserij, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven en de 
Rijksoverheid. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) 
woensdag 29 januari laten weten. Dat akkoord is bedoeld om de vissers tegemoet te 
komen door uitkoop. Het is een imposant bedrag, maar veel vissers willen helemaal niet 
uitgekocht worden. Zij willen juist hun beroep uit kunnen blijven oefenen. Bovendien 
doet het akkoord vermoeden alsof er nauw overleg is geweest. Overleg is er wel tussen alle 
partijen maar reeds in een veel eerder stadium was al beklonken hoeveel windmolens en 
waar er gebouwd gaan worden, zonder de visserij daarbij te betrekken. De Nederlandse 
kottervloot heeft de afgelopen jaren al veel vruchtbare visgronden verloren zien gaan. 
Waar de vissers voor vrezen is dat er over enkele jaren een marginale vloot overblijft die 
in een teil vol met windmolens mag vissen.

Niet te stoppen
De verdere industrialisatie van de Noordzee is, zo lijkt het, helaas niet meer af te stoppen. 
Dat de visserij de wanhoop nabij is, staat wel vast, maar waar betrokken partijen, inclusief 
milieuorganisaties, aan voorbij gaan is de impact van windmolens op het ecosysteem. In 
een gebied, en dat is de zuidelijke Noordzee, met een relatief sterk stroompatroon zorgen 
fundaties van de windmolens voor een constante zandverplaatsing. Niet prettig voor 
bodemdieren en zeker niet voor platvissen. Echter, alles moet wijken voor zogenaamde 
duurzame stroom. Dat vinden ook de milieuorganisaties, die daarmee hun reputatie van 
natuurbeschermers op het spel zetten.

Opinie: visserij versus  
windmolenparken 

Regio

Tekst en foto: W.M. den Heijer De meeste vissers willen gewoon 
door blijven vissen. 
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Journalist Willem Ment den Heijer schrijft een opiniërend artikel over 
‘Visserij versus windmolenparken’.
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We leven in Nederland momenteel letterlijk 
in een stormachtige tijd. Beukt er geen storm 
tegen duinen, bomen en huizen, dan toch in 
ieder geval heel veel wind en regen. Tijdens 
de vloed komt de zee regelmatig tot tegen de 
duinen. Flinke delen strand zijn inmiddels 
weggeslagen, dus het is nog maar de vraag 
hoe het strand er komende zomer bij ligt. 
Aanvullen met zand is lastig door de strenge 
stikstofregels. De harde wind zorgt echter 
ook voor een lach op sommige gezichten, 
zoals die van de watersporters.

Tekst: Gert Klok
Foto: Bep Ardon

Stormachtige tijd

Dan zag u slechts een zgn. stuiflawine van losse, pas gevallen sneeuw die ging 
glijden over een oude, eerder gevallen en in elkaar gedrukte vaste sneeuwlaag. 
Gevaarlijker zijn de slaglawines die ontstaan door het ontdooien van de warm 
wordende onderlaag. Door het smeltwater raakt de sneeuw los van de bodem 
en kan door geluid of andere trillingen, dan wel door stijgende temperatuur en 
toeneming van het smeltwater op drift geraken. Dan schuift een groot pakket 
oude en verse sneeuw omlaag, sleurt de lager liggende massa's mee en kan zo'n 
omvang krijgen dat er huizen, treinen, auto 's en mensen onder bedolven worden. 
De ernstigste rampen doen zich evenwel voor door grondlawines, waarbij vaste 
sneeuw ook delen van de bodem meesleurt. Dan komen er stenen, rotsblokken, 
grote hoeveelheden aarde met bomen, struiken en muurtjes naar beneden. Zo 'n 
grondlawine kan dwars door een bos heen breken en alle ter plaatse groeiende 
bomen met kluit en al meesleuren. Zij kunnen dorpen en wegen bedelven, huizen 
doen instorten en het is daarna moeilijk de grondmassa's weg te graven om 
ingesloten personen te bevrijden.

Lawinegevaar
Wordt het gevaar van lawines niet erg overdreven? Ik zag 
in Zwitserland zo'n sneeuwlaag voorbij schuiven. Later 
kon men de opgehoopte sneeuw met een soort rijdende 
centrifugeblazer wegspuiten.

Veertigdagentijd

Eerst even de uitleg bij de twee 
genoemde termen. Dry January 
is precies zoals het klinkt: de hele 
maand januari geen alcoholische 
dranken nuttigen. Vermoedelijk is 
dit ontstaan vanuit een viraal gegaan 
goed voornemen. Buy Nothing New 
houdt in dat je heel bewust omgaat 
met geld en alleen nieuwe dingen 
koopt die je echt nodig hebt.

Dit soort initiatieven zijn op zich 
prima, maar zo was het vasten 
oorspronkelijk natuurlijk niet 
bedoeld. Zeker na een feest als 
carnaval, wat helaas traditiegetrouw 
aan de vastentijd vooraf gaat. 
Carnaval betekent voor veel mensen 
dat ze in een paar dagen zoveel 
mogelijk willen drinken. En in het 
allerslechtste geval dronken als nazi of 
met een soort ‘jodensterbutton’ door 
de stad te lopen tijdens een optocht. 
Je hebt als volwassen man of vrouw 

toch wat uit te leggen aan je kinderen. 
Het 'feest' blijkt trouwens ook niet best 
voor de huwelijkse trouw: 25 procent 
van de carnavalsvierders is wel eens 
vreemdgegaan.

Waar carnaval een puur menselijk 
bedenksel is, geldt dat natuurlijk 
niet voor de vastentijd. Ik ga hier 
geen theologische verhandeling over 
houden, daar ben ik niet de aangewezen 
persoon voor. Wel heb ik respect 
voor medechristenen die tijdens de 
veertigdagentijd aan enige vorm van 
onthouding doen. Niet als een soort 
afslankmiddel door bijna niets te eten 
en drinken of als stok achter de deur om 
even geen nieuwe spullen te kopen. Wel 
om je relatie met God te verdiepen door 
nog bewuster te leven, te bidden en met 
materiële zaken om te gaan.

In dat geval hoop ik op heel veel 'vasters' 
op ons eiland.

Steeds meer Nederlanders doen regelmatig aan een 
vorm van vasten. Dit van oorsprong Bijbelse gebruik 
is in onze post-moderne samenleving tegenwoordig 
ook te herkennen in termen als ‘Dry January’ en ‘Buy 
Nothing New’.

Gert Klok
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“Je redt natuurlijk niemand uit de eenzaamheid 
door een keer een gesprek te voeren, maar het 
helpt wel”, was de hartverwarmende opmerking 
van de filiaalmanager tegen RTL. De Brabantse 
supermarkt blijkt zelfs een samenwerking te 
zijn aangegaan met een lokale stichting. Aan 
de koffietafel kan bijvoorbeeld een formulier 
met een hulpvraag worden ingevuld, of gewoon 
gezellig een praatje worden gemaakt.

Eenzame mensen die daarna nog om een praatje 
verlegen zitten, kunnen terecht bij de kletskassa. 
Daar zit geen “meisje van 16 die te bleu is om 
wat te zeggen, maar bekende gezichten. Mensen 
die het leuk vinden om te doen”, aldus de 
manager bij RTL. Ook mensen met haast zijn 
welkom bij de kletskassa, maar dat wordt wel 
een oefening in geduld.

Het lijkt trouwens een trend: onthaasten in 

  

Damvereniging 
Denk en Zet

Afdeling 1
W. Drenth-I. Mackloet  3-0
P. Leroy-W. Drenth  1-1

Afdeling 2
A. Jelier-J.J. Melaard  1-1
J. Kruik-S.W. Keijzer  0-3
W.Stolk-R. van Rijnberk  0-3

Denk en Zet-Mookhoek
I. Mackloet-A. Mourits  0-2
J. van Hoorn-M. Nederlof  2-0
P. van Brussel-A.Blaak 1 -1
M. Klink-H. den Boer  1-1
J. Wolfert-A. Kok  0-2
W. Vroegindeweij-J. Vorthoren  1-1
G. Kamp-Joh. van Gilst  0-2
J. de Jong-W. Plaats  1-1
G. Notenboom-J. de Jongh  1-1
A. Jelier-R.Catto  1-1
R. Kwakernaak-B. Schipper  2-0

Melaard die tegen Jelier een schijf voor 
kwam, moest dat schijfje op het laatst weer 
inleveren en zo zag hij zijn drie puntjes de 
mist in gaan. Hij had ze net zo hard nodig. 
Keijzer wist met een gecompliceerde slagzet 
Kruik van het bord te vegen. Ruud deed 
het weer eens fantastisch. Hij wist een dam 
van Stolk te pakken, waardoor Stolk in zo’n 
miserabele situatie terecht kwam, dat hij zijn 
partij gelijk maar gewonnen gaf. Jordaan 
heeft een avondje vrij gehad omdat zijn 
tegenstander verstek liet gaan.

En dan nu: Mookhoek. Ieder jaar spelen we 
twee wedstrijden tegen deze sympathieke 
damvrienden, één uit en één thuis. En 

(vrijwel) altijd krijgen we slaag, ook nu 
weer. Het werd 12-10 voor Mookhoek, geen 
verpletterende nederlaag, maar wel weer een 
nederlaag.

Mackloet, die de weg de laatste tijd 
helemaal kwijt is, kwam al heel gauw 
in de problemen. Van Hoorn wist zijn 
tegenstander te dwingen een schijf, en 
tenslotte de partij te offeren. Van Brussel, 
die zomaar een schijfje weggaf, wist zich te 
herstellen en sleepte er nog een remise uit. 
Klink stond eigenlijk verloren, maar wist er 
op het allerlaatst door een bijzonder knappe 
zet toch nog weer ‘zijn remise’ uit te halen.

Wolfert gaf drie schijven weg en kreeg er 
twee voor terug. Zoiets moet je niet te vaak 
doen. Hij wist het dan ook niet meer te 
redden. Vroegindeweij, die best een goede 
partij speelde, kon er toch niet meer dan 
een gelijkspel uithalen. Kamp maakte een 
slippertje. Jammer, want slippertjes zijn 
heel vaak niet meer goed te maken. De 
Jongh raakte in een ingewikkeld eindspel 
verward. Hij sleepte er toch nog een puntje 
uit. Noteboom, ons nieuwe lid, is een speler, 
waar rekening mee gehouden moet worden. 
Hij doet het in de competitie goed, hij deed 
het ook tegen Mookhoek knap. Jelier kwam 
in een eindspel met dammen (twee schijven 
op elkaar) terecht. Het leek er even op, dat 
hij er met de buit vandoor zou gaan, maar 
het lukte net niet. Kwakernaak raakte in 
een vreemde opening verzeild. Hij kwam zo 
twee schijven voor, en ook nog een dam, en 
redde daarmee de eer.

De damvrienden mogen terugzien op een 
sportieve, gezellige avond. (J. van Hoorn)

Maandagavond was er voor de ‘dammers’ van Damvereniging 
Denk en Zet geen competitieavond maar een ‘gezellige 
avond met sportieve vrienden’. Naast een vriendschappelijke 
wedstríjd tegen Mookhoek (een vereniging vlak bij Strijen) 
werden er nog een paar inhaalwedstrijden gespeeld.

Sommelsdijk

Opinie

Halverwege vorig jaar ging 
ie open: de kletskassa 
bij een supermarkt met 
een felgele kleur in 
het Brabantse Vlijmen. 
Speciaal voor eenzame 
mensen die even gezellig 
een praatje willen maken.

Tekst: Gert Klok
Foto: Shutterstock

 Wie gaat er 
nou zijn hart 
luchten bij de 

caissière?

Damvereniging ENEO 52
MELISSANT - Maandagavond werd er weer gedamd 
bij Damclub ENEO 52 te Melissant. Dit zijn de uitslagen:

Barend van der Spaan-Cor Boot 0-3
Arie het Jonk -Jan Looij 0-3
Theo Goedegebuur-Aren Visbeen 1-1
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Supermarkt als 
middel tegen 
eenzaamheid

de supermarkt. Ook in 
Den Haag zijn dergelijke 
initiatieven ontplooid. Het 
initiatief in Brabant is een 
succes en wordt uitgerold 
in enkele tientallen andere 
filialen in Nederland. Het is 
nog niet duidelijk of Goeree-
Overflakkee ook op het lijstje 
staat.

Dat veel eenzame mensen 
het erg fijn vinden om af 
en toe een praatje te maken 
is een open deur. Dat juist 
de supermarkt daar een 
succesformule voor blijkt, 
is opvallender. Want wees 
eerlijk: wie gaat er nou zijn 
hart luchten bij de caissière? 
Werk aan de winkel dus voor 
ons als familie, vrienden, 
kennissen, buren en 
buurtgenoten. Ga samen de 
boodschappen doen, of haal 
ze voor hen en doe daarna 
een gezellig bakkie. Hoe 
goed het ook bedoeld is, daar 
hebben we de supermarkt 
toch niet voor nodig?

De situatie is gestructureerd in kaart gebracht. In 2016 gaf 43% van de 
volwassenen (19 jaar en ouder) aan eenzaam te zijn. Eenzaamheid is 
daarnaast verder gespecificeerd naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, 
opleiding en herkomst. Even terug naar de realiteit, 43% is veel. 

En nee, eenzaamheid komt niet alleen voor bij ouderen die al hun familie 
en vrienden om zich heen verliezen. De eenzaamheid stijgt weliswaar bij 
het ouder worden, maar ook jongere volwassenen vanaf 19 jaar voelen 
zich eenzaam. Nu ben ik zelf nooit gevraagd of ik eenzaam ben, en ook 
ik ervaar wel eens eenzame momenten. Ik denk dat iedereen wel eens 
momenten heeft waarbij je denkt: shit, ik voel me alleen. 

Ik denk een moment over hoe intense, slepende eenzaamheid zou 
voelen. Niemand die op je wacht als je thuiskomt, geen vrienden (meer) 
om je heen om je dagelijkse dingen mee te bespreken, alleen eten. En 
dat misschien voor weken, jaren. Ik vind het pijnlijk om daarover na 
te denken. Hoe is het eiland eraan toe op het gebied van eenzaamheid? 
Gekeken naar de cijfers van het CBS zijn wij, samen met Zeeland 
en Limburg het slechtste eraan toe met 44,5-48,5% eenzaamheid bij 
volwassenen van 19 jaar en ouder. 

Ik denk dat het geen kwaad kan soms iets meer om ons heen te kijken en 
iemand gezellig uit te nodigen!

Alleen op de wereld

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Ik nam een kijkje op 
de website van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en de getallen vlogen 
me om de oren. 

Rianne Tanis
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De serie verscheen met onregelmatige 
tussenpauzen in de vrijdagkrant. De 
artikelen besloegen steeds twee hele 
pagina’s en waren verluchtigd met 
sfeerbeelden uit de betreffende kern. Bij 
elk verhaal stond een kadertje met de 
voorzieningen en het inwonertal.

Het Eilanden-Nieuws wilde met de serie 
een beeld schetsen van hoe de diverse 
dorpen en buurtschappen op Goeree-
Overflakkee ervoor staan. Hoe is het 
om er te wonen en te leven? Hoe zit het 
met het voorzieningenniveau? Wat is er 
de laatste decennia veranderd? Wat zijn 
de voordelen? Wat zijn de nadelen? In 
elke kern kregen enkele bewoners deze 
vragen voorgeschoteld. Ook mochten ze 
een rapportcijfer geven voor hun directe 
woonomgeving.

Na vele ontmoetingen met geboren 
en getogen dorpelingen en nieuwe 
bewoners – van mannelijke en 
vrouwelijke kunne en zoveel 
mogelijk variërend in leeftijd – is 
de tour nu achter de rug. Kriskras 
over het eiland bezochten we 
Ouddorp, Goedereede, Goedereede-
Havenhoofd, Stellendam, Melissant, 
Dirksland, Herkingen, Sommelsdijk, 
Middelharnis, Nieuwe-Tonge, Oude-
Tonge, Stad aan ’t Haringvliet, Den 
Bommel, Ooltgensplaat, de Langstraat, 
Achthuizen en Zuidzijde. Om het 
beeld nog completer te maken hadden 
we misschien ook nog Kranendijk en 
Battenoord kunnen portretteren.

Grote lijnen
Uit al die ontmoetingen, die stuk voor 
stuk plezierig tot zeer plezierig waren, 
zijn enkele grote lijnen te destilleren. 
Een eerste conclusie is dat er grote 
tevredenheid heerst over het wonen 
en leven in de eilandelijke kernen. De 
gegeven rapportcijfers zijn doorgaans 
hoog: achten en negens waren bepaald 
geen uitzondering.

Die waardering heeft vooral te maken 
met de rust en de ruimte op het eiland – 
elk cliché is nu eenmaal waar. Daarnaast 
met het sociale leven en het onderlinge 
dienstbetoon, kwaliteiten die de laatste 
jaren volgens veel geïnterviewden wel 
zijn afgenomen, maar wel degelijk 

nog een rol van betekenis spelen in de 
kernen.

Het voorzieningenniveau staat hier 
en daar onder druk, vooral in de 
allerkleinste kernen. Het aantal winkels 
is erg teruggelopen en er zijn kernen 
waar geen enkel verkooppunt meer is te 
vinden. Scholen zijn er in veel gevallen 
wel, evenals een verenigingsleven, 
dat vrijwel zonder uitzondering rijk 
te noemen is, maar hier en daar wel 
nieuwe wegen moet bewandelen om het 
vrijwilligerskorps op peil te houden.

Ons kent ons. Dat was altijd goed 
ontwikkeld in de dorpen, maar de 
afgelopen decennia is het aloude 
fenomeen aan slijtage onderhevig. 
Dat heeft te maken met de komst van 
nieuwe bewoners, die veelal vanuit 
de drukke steden in de Randstad het 
rustige dorpsleven zoeken. Maar ook 
met meer algemene maatschappelijke 
tendensen, zoals individualisering. Al 
die schuttingen rond tuinen hebben 
invloed op de onderlinge contacten, 
evenals de toegenomen mobiliteit.

Bereikbaarheid
Toch noemen veel geïnterviewden het 
gemoedelijke als voordeel van wonen 
in een eilandelijke kern. Nadelen zijn er 
ook. Naast het hier en daar kwetsbare 
voorzieningenniveau, ook voor de jeugd, 
is de bereikbaarheid zonder auto een 
veel genoemd minpunt. Prachtig was in 
dit verband wat iemand uit Herkingen 
vertelde: als ik in Middelharnis of 
Dirksland iemand uit ons dorp bij de 
bushalte zie staan, stop ik en laat ik die 
persoon instappen om mee naar huis te 
rijden. Waaruit maar weer blijkt – ieder 
nadeel heeft zijn voordeel – dat eilanders 
ook nu nog voor elkaar klaarstaan.

Alles wegend en alles bij elkaar opgeteld 
is het wonen en leven in de kernen van 
Goeree-Overflakkee samen te vatten 
in een rapportcijfer 8. Tot slot een 
aanbeveling: Eilanden-Nieuws zou over 
pakweg twintig jaar nog eens zo’n tour 
over het eiland moeten maken om te 
kijken welk cijfer de bewoners dan aan 
hun leefomgeving geven. Dan zijn er 
langere lijnen te schetsen.

Een 8 voor het 
wonen en leven op 
Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee

Tussen maart 2017 en februari 2020 bezocht Eilanden-Nieuws 
zeventien kernen op Goeree-Overflakkee. Het eerste verhaal 
ging over de Langstraat en het laatste verhaal betrof ook een 
kleine buurtschap: Zuidzijde. Mooier was het nog geweest, 
met de wetenschap van nu, als de start niet in de Langstraat 
was geweest, maar in Achthuizen. Dan was het echt ‘Goeree-
Overflakkee van A tot Z’ geweest.

Door Kees van Rixoort
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Vertrouwde dubbele 
temperatuurcijfers 
Dat de winter waarschijnlijk recordzacht wordt 
in de Benelux en grote delen van Noord-Europa 
lijkt vrijwel zeker. Momenteel ligt de gemiddelde 
temperatuur bij Middelharnis ruim 4 graden 
boven de langjarige temperatuurnorm voor de 
sprokkelmaand. Het zou interessant zijn als er nog 
wat uitloop zou komen richting 5 graden te zacht, 
maar die kans is niet groot. 

Het is inmiddels kouder geworden in het land, of minder zacht 
moet je eigenlijk zeggen. Gure buien met een steeds winterser 
fractie vielen er de voorbije dagen. De bovenlucht op zo’n vijf 
kilometer hoogte koelde af naar rond -38 graden. Ook op 1500 
meter kwam de temperatuur tot 8 graden onder nul. De ijzige 
wolkenluchten illustreerden de kou hogerop. Op diverse plaatsen 
kwam het tot een witte wereld in de provincies Brabant en 
Gelderland. Winter mochten we het absoluut niet noemen want een 
soortgelijk weerbeeld kan zich zelfs in de laatste week van april nog 
voordoen en zelfs in mei is het nog mogelijk. 

Op 2 mei 1979 viel sneeuw in een groot deel van het land met 
slechts 3 graden in de middag. Na de lichte sneeuwval in het 
uiterste zuidwesten van het land donderdagochtend, komt een 
nieuwe regenband op vrijdag alweer binnen waarna de zachte lucht 
uit het zuidwesten toestroomt.Vooral op zaterdag stroomt die milde 
oceanische lucht binnen met een wat toenemende zuidwestenwind. 
Ook op de zondag (het begin van de weerkundige lente) is het 
ronduit zacht en blijft het niet geheel droog op de Eilanden. Er zijn 
zelfs weer berekeningen die het tot veel wind laten komen later op 
zaterdag. Dat zou nota bene het vierde weekend op rij betekenen 
met stormperikelen op ‘t pleit. Er is dus een kans dat het weer tot 
veel wind komt het weekend. Een weerinstituut kwam onlangs met 
haar maartprognose naar buiten en die klinkt bijna onwerkelijk. 

De kans op een droge en nogal warme maartmaand wordt groot 
geacht. Zelf denk ik juist dat maart nog wel eens voor de ‘nodige’ 
voorjaarskou kan gaan zorgen. Maart is een echte overgangsmaand 
waarbij de temperaturen grandioos uiteen kunnen lopen. Zo was 
het in 1987 en vrij recentelijk nog in 2013 ijzig koud, maar nog niet 
zo lang terug werden topmaxima van bijna 23 graden gerealiseerd.
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Ds. J.J. Roodsant, Dirksland

Sterven aan ons zelf

“Want zo wie zijn 
leven zal willen 
behouden, die zal 
hetzelve verliezen; 
maar zo wie zijn 
leven verliezen zal 
om Mijnentwil, 
die zal hetzelve 
vinden.” 
Mattheüs 16:25

Bovengenoemde woorden, opgetekend uit de mond van de Heere Jezus, de 
aanbiddelijke Zoon van God, lijken een wonderspreuk voor te stellen, want wie 
kan ze bevatten met zijn of haar natuurlijk, bedorven en verduisterd verstand? Ze 
spreken immers over: behouden en toch verliezen. Alsmede over: verliezen en toch 
vinden? Om de rechte betekenis van deze woorden te gaan verstaan, moeten we 
allereerst beseffen, dat het in bovengenoemde Bijbeltekst gaat over het onsterfelijk, 
geestelijk leven van onze ziel en dat ze dus geen betrekking hebben op ons tijdelijk 
en lichamelijk leven. Het behouden van de ziel staat dus centraal. Onze ziel is 
namelijk door God verdoemd vanwege onze gruwelijke zondeval in Adam, in het 
paradijs, omdat wij door die zondeval Gods recht hebben overtreden, de duivel zijn 
toegevallen en, naar Gods oordeel, niets anders verdiend hebben dan een plaats 
in de hel. En dus terecht te komen in het onuitblusselijke vuur van de buitenste 
duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. O, onze toekomst na ons 
sterven zal geen andere zijn dan deze gruwelijke, smartelijke en nimmer eindigende 
pijnigingen. Of we nu jong zijn of oud. In de wereld leven of in de godsdienst. De 
afgrond der hel ligt als het ware geopend voor onze voeten. En omdat ons leven, 
naar Jakobus 4: 14, een damp is, die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna 
verdwijnt, kan ons aardse leven dus elk ogenblik beëindigd worden om daarna onze 
ogen op te heffen in de hel. En dus in de pijn. O, verschrikkelijk is hetgeen wij van 
nature tegemoet leven. Natuurlijk ontkennen de meeste mensen deze werkelijkheid 
met inzet van alle krachten, maar zij zullen er helaas achter komen, dat Gods 
Woord de Waarheid is en dat dit smartelijke leven in de hel echt zal worden 
ontvangen aan de overzijde van de dood.

Nu zijn er ook mensen, en misschien bent u dat wel of jij, die zich gaan inzetten 
om hun leven te behouden en om dus die verschrikkelijke toekomst in de hel te 
ontlopen. Zij veranderen hun wereldse leven in een zeer godsdienstig bestaan, 
waarin zij Gods geboden zo goed mogelijk gehoorzamen, trouw de kerkdiensten 
bezoeken, dagelijks lang bidden en uit hun Bijbel lezen, grote giften geven aan 
goede doelen en zich inzetten ten behoeve van hun naaste. O, iedereen bewondert 
hen om die totale verandering van hun bestaan en is er zeker van, dat zij hun leven 
zullen behouden. Ook zijn er mensen, en misschien kijk ik hierbij wel naar u of 
naar jou, die onder invloed van een ernstige prediking hun godsdienstig sleurleven 
vaarwel zeggen en zeer betrokken raken bij alles wat er op het kerkelijk erf speelt. 
Ze volgen Bijbelstudies, lezen zoveel mogelijk over Bijbelse zaken, verdiepen zich 
in de geloofsleer en in de kerkgeschiedenis, om zich zo te laten vormen tot een 
mensenkind, dat zeer veel weet en dat met kop en schouders uitsteekt boven vele 
anderen. Ja, ze grijpen alles aan om hun leven te kunnen behouden. Ook hebben 
ze nogal wat geestelijke belevenissen mogen ervaren, kostelijke dromen gedroomd, 
stemmen gehoord en teksten ontvangen, waardoor ze ontwijfelbaar tot Gods volk 
worden gerekend. En dus hebben zij, naar hun stellige overtuiging, hun leven, 
hun ziel, mogen behouden,. Natuurlijk is het heel bijzonder om het bovenstaande 
te mogen ervaren, maar de Heere Jezus wijst dezulken, u, jij, in bovengenoemde 
Bijbeltekst aan als mensen die hun leven, hun ziel, zullen verliezen en eeuwig de 
smarten in de hel zullen ervaren. En weet u waarom? Omdat zij hun leven nog 
nooit hebben verloren onder en door het verdoemende recht Gods en omdat zij 
Christus nimmer van Israëls God geschonken hebben gekregen van achter Gods 
recht, zodat zij nog nooit bevindelijk in Christus zijn versmolten en opgelost. Och, 
Christus is niet werkelijk hun Zaligmaker en hemelse Bruidegom. En, zo zegt Gods 
Woord, slechts indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude 
is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden. O, wij moeten ons leven naar 
Gods recht verliezen. Wij moeten verloren gaan met onszelf. Wij moeten geestelijk 
sterven aan onszelf. Ja maar, zo zegt u misschien, hoe gaat dat dan? Wel, daar zorgt 
God Zelf voor bij al Zijn uitverkorenen, want de Heilige Geest komt zo één te 
overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan leert dat mensenkind in 
Gods ogen volkomen verdorven te zijn. 

Verrot te zijn. Stinkende te zijn, terwijl de ongerechtigheden over het hoofd gaan. 
O, dan gaat zo één de ganse dag in het zwart, uitermate zeer nedergebogen en krom 
geworden, terwijl er geen vrede is vanwege de zonden. Ja, dan brengt de Heilige 
Geest zo één in de vierschaar Gods om daar het verdoemende oordeel Gods te 
omhelzen en daadwerkelijk verloren te gaan met zichzelf, zodat het verliezen van 
het leven bevindelijk wordt ervaren. Maar juist daar en dan mag zo één in Christus’ 
armen en aan Christus’ hart wegzinken om uit en door Christus het ware leven te 
vinden en van nieuws geboren te worden. En dit gebeuren alléén doet het nieuwe 
leven als kind des Heeren vinden. Niet de vele tranen die vloeiden vanwege het 
verdriet over de zonde; niet het ontvangen van een tekst of een versje; niet de 
openbaring van Christus, maar het daadwerkelijk verloren gaan met zichzelf en het 
daadwerkelijk in Christus opgelost worden, doet hier op aarde het nieuwe leven als 
kind des Heeren vinden om na het aardse bestaan, de eeuwige toekomst in Gods 
heerlijkheid te betreden en de Drieënige God eeuwig en volmaakt te verheerlijken. 
Maar, is deze weg dan al werkelijk door u bewandeld? En door jou? En hebt u uw 
leven al echt verloren om Christus’ wil? En jij? Want pas dan zijn u en jij waarachtig 
wederom geboren en hebben u en jij het nieuwe leven in Christus gevonden, om 
de lofprijzing des Heeren op aarde en in de hemel te doen opklinken. O, laat u toch 
waarschuwen, nu het nog genadetijd is.

Allereerst de vraag: Wie is de Boze? Wat is zijn 
tactiek en hoe is het verloop van de strijd? Dominee 
Den Butter hanteert voor antwoorden op deze 
vragen één basis en uitgangspunt: de Schrift. Aan 
de ene kant confronteert Gods Woord ons met de 
bange werkelijkheid, maar tegelijk biedt het ons 
houvast en een hoopvol perspectief. Een keer zal de 
strijd voorbij zijn als het licht de duisternis overwint 
en de macht van de Boze definitief wordt gebroken.
In het Woord vooraf geeft de schrijver uitleg 
waarom hij aandacht geeft aan het fenomeen de 
Boze. Omdat ieder mens betrokken is bij die strijd 
en tot een van de strijdende partijen behoort, is het 
van het hoogste belang te weten bij welke partij we 
horen.
We kunnen alleen iets over deze dingen zeggen 
als we onze kennis uit de Schrift putten. Dominee 
Den Butter zegt dit met grote nadruk, omdat op 
dit terrein ook publicaties (vooral in romanvorm) 
die meer het product lijken te zijn van menselijke 
fantasie dan van een eerbied luisteren naar de 
Schrift.

Een letterlijk citaat uit het Woord vooraf:
God wil echter dat we wel zullen weten wie de 
strijdende partijen zijn. De ene partij moeten 
we kennen om te weten dat ernstige gevaren 
ons bedreigen. We moeten dan ook weten welke 
wapens we daartegen nodig hebben en hoe we aan 
de gevaren kunnen ontkomen. De andere partij 
moeten we kennen om te weten Wie ons in die 
strijd terzijde staat, waar we een veilige schuilplaats 
kunnen vinden en om erachter te komen dat we 
daar welkom zijn.

… Het is waar, het gaat in dit boek over dingen die 
ons bang kunnen maken en die we daarom liever 
niet zouden willen horen of lezen. Anderzijds 
wordt er in dit boek ook gewezen op Hem die 
overwinnaar is en Die een volkomen verlossing 
schenkt aan hen die zich aan Hem toevertrouwen. 

De Boze 
overwonnen
‘De Boze overwonnen’, wat de Bijbel 
zegt over de duivel, door ds. P. den 
Butter. Er is in ons eigen leven en in 
de wereld om ons heen een machtige 
vijand, die geen ander doel heeft dan 
Gods schepping te vernietigen. Hij 
houdt ons voor altijd in zijn macht 
en berooft God van Zijn eer. En deze 
vijand laat ons graag geloven dat hij 
niet bestaat, of dat hij ongevaarlijk 
is. Toch hebben wij allen persoonlijk 
aandeel in deze strijd. Iedereen 
behoort bij een van de strijdende 
partijen. 
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Mens en dier 
Onlangs was er in de Tweede Kamer 
een debat over dierenwelzijn. Enkele 
parlementariërs waren in een slachthuis 
geweest en daar ging het niet al te goed 
met de dieren die geslacht zouden worden. 
Kennelijk ging men nogal wild met beesten 
om. Ook werd door iemand gesteld dat er 
eigenlijk geen fundamenteel verschil is 
tussen mens en dier. Het staat te bezien 
of dat zo is. Vanuit de partij voor de dieren 
worden dit soort zaken gemeld. Ook andere 
partijen laten dit soort geluiden horen. Hoe 
kijken we aan tegen de verhouding mens en 
dier? 

Ds. W. Visscher

Laten we beginnen met de gedachte dat dieren levende 
wezens zijn die zorg verdienen. Er wordt, voor zover ik 
weet, in de Bijbel nergens een pleidooi gehouden voor 
dierenmishandeling. De dieren zijn schepselen van God. 
We lezen bijvoorbeeld in Psalm 36 dat de Heere mensen 
en beesten behoudt. Ook werd de grote stad Ninevé door 
God bewaard omdat er mensen woonden en ‘ook veel vee’ 
(Jona 4:11). We lezen in de Spreuken dat de rechtvaardige 
het leven kent van zijn beest (Spr. 12:10). Kortom, dieren 
hebben bijzondere zorg nodig en God waakt ook over 
het leven van dieren. Overigens betekent dit weer niet 
dat we bijvoorbeeld geen vlees zouden mogen eten. We 
lezen nadrukkelijk in de Bijbel dat God aan de mensen 
toestemming heeft gegeven om vlees te eten. De Heere Jezus 
heeft na Zijn opstanding vis gegeten. Er is dus in de Bijbel 
zorg voor dieren maar mensen mogen dieren wel gebruiken 
voor voedsel en andere zaken. Dieren zijn geen mensen.

De Heere heeft de dieren geschapen. We kunnen erover 
lezen in Genesis 1. God schiep de soorten en geleidelijk 
aan werd de aarde vervuld met mensen en dieren. We 
lezen echter dat de mens op een bijzondere manier is 
geschapen. In Genesis 1 vers 26 en verder lezen we dat 
God mensen maakt naar Zijn beeld. God gaf aan de mens 
bepaalde kwaliteiten waardoor de mens Hem kon dienen 
en waardoor de mens fundamenteel anders is dan een dier. 
We zeggen weleens dat een dier geen ziel heeft te verliezen. 
Mensen zijn wezens met een ziel en een lichaam. Mensen 
zijn geschapen voor een eeuwigheid en dieren zijn maar 
voor de tijd. Als een dier dood gaat dan houdt zijn leven op. 
Mensen echter komen bij het sterven aan op hun definitieve 
bestemming. Mensen zijn verantwoordelijke schepselen. 
God vraagt van mensen dat we naar Zijn wil zullen leven.

Er is echter nog iets wat verschillend is tussen mensen en 
dieren. Dieren kunnen wel geluiden maken. Dieren kunnen 
ook met elkaar geluiden uitwisselen. Dieren kunnen ook 
bang zijn voor vuur bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die 
bomen niet kunnen. Maar er is wel een diepgaand verschil 
tussen mens en dier. Een dier kan aan de dingen in het 
leven geen betekenis geven. Een dier kan bijvoorbeeld 
niet aangeven of iets lekker of vies is. Dier kan ook niet 
aangeven of iets goed of verkeerd is. Dieren kunnen wel 
geluiden maken, reageren, voortplanten maar ze kunnen 
aan dingen geen betekenis geven. Dat kan alleen een 
mens. Mensen hebben een verstand en mogelijkheid om 
dingen te duiden in het licht van goed en kwaad. Mensen 
zijn morele wezens en dat zijn de dieren ten diepste niet. 
Dieren hebben bijvoorbeeld ook geen angst voor de dood. 
Dieren zijn dus principieel anders dan mensen. Daarom is 
het ook wat merkwaardig om mensen te laten voortkomen 
uit de dieren. De mens is een beelddrager van God. En dat 
maakt het anders. Laten we ook vandaag in ieder mens een 
beelddrager van God zien. We zijn kinderen van Adam en 
Eva, die verlossing nodig hebben. Vandaar dat het Evangelie 
zich wendt tot verloren mensen. Die moeten behouden 
worden. Gelukkig als we daar weet van mogen hebben. Dan 
kent de rechtvaardige het leven van zijn beest.

En daarmee is dan tevens gezegd dat het licht 
sterker is dan de duisternis en dat de genade 
veel mee overvloedig is dan de zonde.

Hoe is dit boek opgezet?
De auteur heeft geprobeerd twee passages uit 
de Bijbel met elkaar te vervlechten, namelijk 
de moederbelofte (Gen. 3:15) en het visioen in 
Openbaring 12. Beide passages acht de schrijver 
buitengewoon relevant als het gaat over de 
geestelijke strijd en de partijen in die strijd. 
Vandaar dat wat de Bijbel op die plaatse zegt 
meer dan eens ter sprake komt.
Van harte hoopt dominee Den Butter dat de 
Heere de ogen van velen zal willen openen en 
open houden voor wat de duivel aan het doen 
is, als ook voor de overwinning die Christus al 
behaald heeft en die straks definitief zal zijn.

Het boek bestaat uit 7 hoofdstukken en biedt 
aan het eind een literatuurlijst voor verdere 
studie.
Allereerst een illustratie van Amalek, daarna 
hoe het begon, de draak en de vrouw, de draak 
en Het Kind, opnieuw de draak en de vrouw. 
Dan de strategieën en tactieken van de Boze, 
maar het boek eindigt met de Overwinning.

Wat houdt de illustratie van Amalek in? De 
satan heeft een bittere vijandschap tegen God 
en tegen Christus en tegen Zijn volk. Nooit 
mag de vrede tot stand komen met Amalek. 
Altijd zal de strijd duren. De geestelijk strijd, 
waarbij de duivel alles en allen inzet die hem 
ter beschikking staan. Nooit mag er een 
wapenstilstand aangevraagd worden.
Tegelijk laat deze illustratie zien hoe satan te 
werk gaat: verraderlijk, vals, gemeen. Hij zoekt 
de zwakke plekken op en zulke plekken zijn er 
Christus’ kerk. Ze zijn er ook in het leven van 

elke gelovige. Bij die zwakke plekken staat de deur al op een 
kier open. Satan hoeft er soms alleen maar een duwtje tegen 
te geven en de deur staat helemaal open. Tot hun schade en 
schande hebben heel wat christenen dat al ondervonden.

Satan is een gemene tegenstander. Hij is achterbaks, geniepig. 
Hij strijdt lang niet altijd met open vizier. Hij strijdt onder de 
gordel en gebruikt zelfs de meest gemene wapens en tactieken 
toe.
Waar is het kwaad begonnen? Hoe vreemd het ook mag lijken, 

het kwaad is toch echt in de hemel begonnen ( zie verder 
pag. 17 en vervolgens). Gods Woord maakt duidelijk dat in 
de wereld van de engelen de ene engel een hogere en meer 
verantwoordelijke positie heeft dan de ander. In het hart van 
de engelen ontstond de zonde, al is dat moeilijke te begrijpen. 
Deze engel was goed, zeer goed. En toch begon de zonde bij 
hem. Hoe dat kon? Het blijft een mysterie. Vinden we dat niet 
moeilijk? Misschien we onaanvaardbaar? Toch rest ons geen 
keus dan het als een gegeven te aanvaarden. Kan dat? Ja, als 
voor ons maar vaststaat dat God geen onrecht doet en ook geen 
vergissingen maakt.

Het is de verdienste van dominee Den Butter dat hij in dit 
boek telkens terugvalt op Bijbelse gegevens. Dat maakt het ook 
betrouwbaar, herkenbaar en waar.
Wie op een Bijbelse wijze kennis wil nemen over de Boze en 
zijn werk, kan in deze 140 pagina’s veel vinden. Van harte 
aanbevolen.

Naar aanleiding van ‘De Boze 
overwonnen’ wat de Bijbel zegt over de 
duivel, door ds. P. den Butter, een uitgave 
van den Hertog, onder ISBN nr. 9. 789. 
033. 130. 144.; Prijs € 18,90
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Langzaam schuifelt de rij de bank uit en Chiel zoekt het collectegeld van 
zijn moeder. Tussen de mensen in de hal is daar ineens weer Mart om 
hem te bezweren toch zeker koffie te komen drinken. 'Loop maar met 
Martijn mee, ik moet hier nog afsluiten!'
'Vooruit dan maar,' zegt Chiel, als hij ziet dat de jongen naast hem staat.
Met Martijn naast zich heeft hij in een paar minuten de drukte achter 
zich gelaten. De zon heeft de mist weggebrand, het wordt nog een mooie 
dag. Ze lopen de brug over, het water in het kanaal zit vol zongeschitter.
'Hoe is het?' vraag Chiel aan de zwijgende jongen naast zich.
'Ik moet met u praten,' zegt hij; het klinkt alsof het een biecht wordt.
'Doen we al,' houdt Chiel het luchtig.
Martijn blijft staan. 'Gelooft u?'
Chiel schrikt van de vraag. Hij zoekt eerst een plek op de basaltkeien, 
dicht bij het stromende water. Martijn komt naast hem zitten.
Een antwoord hoeft blijkbaar toch niet, want Martijn praat verder. 
'Gisteren wilde ik Willemijn spreken.'
'Ze heeft je nog gezocht, maar je was nergens te vinden.'
'Ik zat bij ons thuis achter, waar 's zomers de camping is. Er staat daar 
een oude caravan.'
‘Daar heeft ze dan blijkbaar niet gekeken.’
‘Nee, daar komt alleen Aijsa, zo nu en dan.’
‘Ik dacht dat het misschien uit was!’
‘Nooit meer denken.’
Chiel vouwt zijn handen onder zijn kin, zijn ellebogen steunen op zijn 
knieën. Hij wacht maar wat er verder komt.
‘Ik dacht gisteren dat Willemijn de enige was die ons zou kunnen 
helpen. Maar ze was er niet. U was er en ik ken u eigenlijk niet. Ik ben 
weggegaan omdat ik zag dat jullie al genoeg sores hadden. Ik kon het 
ineens niet meer vertellen. Later in de caravan dacht ik: het moest zo 
zijn. Ik zat aan God te denken en aan dat verhaal van Gideon die een 
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Sestra Mama nummer 1 is de aftrap naar een tweejaarlijks verschijnend magazine over 
opvoeden, loslaten, genade en de zoektocht naar een leven zonder opsmuk of perfecte 
plaatjes. De samenstellers willen op een positieve manier een ander geluid laten horen in 
een wereld waarin het perfecte vaak niet goed genoeg is. En dat geluid is de boodschap 
van genade en onvoorwaardelijke liefde. Zodat je kind die onvoorwaardelijke liefde op zijn 
beurt weer door kan geven. Het magazine bestaat uit vier delen: #zo ben ik mama, Geluk 
& Genade in het dagelijks leven, Opvoeding & Geloof, Leuks & Tips. De Bijbelstudie van 
Ann Voskamp gaat onder meer in op de gave van het kunnen danken, ook als er op het 
oog niets te danken valt.

Rol 
Een aansprekende reportage van fotografe Susan Eikenaar toont hoe gewone dagen in 
‘gewone’ gezinnen bijzondere beelden opleveren die meer spreken dan veel geposeerde 
foto’s. Susan komt op verzoek een halve of hele dag op bezoek bij een gezin en schiet op 
onverwachte momenten de prachtigste herkenbare plaatjes. Moeders van nu kijken samen 
met hún moeders terug en vooruit op beider rol in de opvoeding, geloven en werk.

Hoe vaak scroll je door de Appgroepjes van je kind? Hoe pakken we na #MeToo de 
seksuele opvoeding van onze kinderen aan? In een speciaal aan dit onderwerp gewijd 
essay geeft Esther de Hek aan dat er nog een wereld te winnen is voor ouders rondom de 
begeleiding van hun kinderen binnen dit thema. Ze helpt ouders op weg met het geven 
van diverse tips.

‘Geluk en genade in het alledaagse leven’

teken vroeg. Kent u dat verhaal? Een teken, dacht ik – kun je 
dat wel vragen als je jezelf in de nesten hebt gewerkt? En toen 
ging ik toch maar mee naar de kerk vanmorgen. Dat willen 
ze thuis graag en ze zullen nog zoveel narigheid over zich 
heen krijgen door mij. Nou, ik zat daar en u kwam naast me 
zitten…’
‘Ja,’ zegt Chiel met een zucht, ‘ik kwam naast je zitten… En?’
‘Als je dan niet gelooft, geloof je niet.’
Chiels eerste opwelling is opstaan en weglopen. Maar er 
is iets wat dat onmogelijk maakt. Hij zakt weer terug op 
het basalt. ‘Sorry, Martijn. Als je nu eerst vertelt wat er is. 
Dan kunnen we daarna over tekenen en wonderen gaan 
nadenken.’
‘Aijsa denkt dat ze in verwachting is.’
‘En wat denk jij daarvan?’ schiet Chiels stem uit.
‘Dat het van mij is,’ zegt de jongen naast hem.
In het stromende water van het kanaal ziet Chiel Catharina’s 
ogen, zoals ze keken vannacht toen hij gezegd had: ‘Je had 
me er niet buiten moeten laten.’ Hij dwingt het beeld weg 
door zich te concentreren op het naderende motorbootje. De 
schipper steekt zijn hand op. Zowel Chiel als Martijn verroert 
zich niet. Als de boeggolf op de basaltblokken stukloopt, 
zijn het Effi’s ogen die hij ziet. Dat korte moment, waarna ze 
haar ogen neersloeg en gezegd had: ‘Het heeft geen gevolgen, 
de?nitief niet!’ En dan ineens een herhaling van de beelden 
van vanmorgen. Ze overrompelen hem, alsof hij nu pas ziet 
hoe de váder, niet de moeder, met het kind in zijn armen bij 
het doopvont stond.
Het blijft nog stil. Dan zegt hij schor: ‘Zo, dat weten we dan. 
Wat nu?’

‘Aijsa moet hier weg, anders gebeuren er ongelukken.’
‘Volgens mij is dat ongeluk al gebeurd. Jullie lopen toch niet 
achter hier? Je had het kunnen voorkomen!’
Er komt geen reactie van Martijn.
‘Maar jij denkt dus dat ik de aangewezen persoon ben om 
met een oplossing te komen? Wat had je gedacht dan?’
Even meten hun ogen zich met elkaar. Martijn schuift iets 
verder weg.
‘Het gaat niet om geld, ik betaal alles terug. Om onderdak. Ik 
dacht zo-even in de kerk dat Aijsa naar Nieuw-Zeeland zou 
kunnen gaan…’ Hij wordt rood tot in zijn hals. ‘Misschien,’ 
zegt hij er dan achteraan.
‘En wat is dan de oplossing?’
‘Als Aijsa hier blijft, vermoordt Salim haar. Omdat ze 
zwanger is van een christenhond, omdat daarmee de familie-
eer is geschaad. Zo gaat dat, ik wéét het! Maar dat mag met 
Aijsa niet gebeuren.’
‘Is er niet een oplossing die veel meer voor de hand ligt?’
Wie zegt dit? Alles in Chiel komt in opstand, maar het is zijn 
stem, zijn vraag. Hoe is het mogelijk dat hij deze jongen op 
zo’n kwalijke manier zit te testen! Is dit zijn eigen wanhoop, 
waarin dat jochie naast hem een rol moet spelen? Wie zoekt 
hier een oplossing voor wat?
Martijn kijkt opzij, op zijn wangen ineens felle rode plekken.
‘Ik heb om een teken gevraagd. En toen kwam u naast me 
zitten. U hebt een huis ver weg, daar zou Aijsa veilig zijn. Ik 
zal al het mogelijke doen om begrip te krijgen bij haar familie 
en toestemming om te trouwen. Als Aijsa het maar overleeft. 
En het kind. Abortus is geen oplossing. Ook moslims zijn 
tegen abortus. Aijsa zal het nooit willen. Ik ook niet.’

‘Miriam is thuis. Wij zijn aan het logeren.’ Een fragment uit het indrukwekkende interview met Gerdien Blom in Sestra 
Mama. Gerdien verloor vorig jaar haar zesjarige dochtertje, ze woonde op dat moment nog in Albanië waar ze samen met 
haar man Maarten zes jaar zendingswerk deed.

Verder artikelen als ‘moeders over eerste keren’, 
9x leuke dingen doen met tieners, mijlpalen 
markeren, recepten, boekentips en een 
verdiepend artikel over de veertigdagentijd.

Aanwezigheid geven
En als je als moeder soms denkt aan alle kanten 
tekort te schieten, dan nog een quote van Ann 
Voskamp: ‘Er is meer overvloed in dagelijks 
je aanwezigheid geven aan één ander dan 
dagelijkse ijver om honderden verder te helpen.’ 
(p.35)

Een positief punt van dit magazine is dat 
er naast veel ervaringsverhalen een ruime 
hoeveelheid tips en verwijzingen wordt gegeven 
naar sites en literatuur waar meer informatie 
over de diverse thema’s te vinden is.

Achter in het magazine zijn twee uitneembare 
kartonnen posters met een quote rondom dit 
thema-nummer opgenomen.

Sestra Mama
Eerlijke verhalen voor en van 

gelovige ouders
Sestra Media, Nummer 1, 

voorjaar 2020
131 blz., € 9,95



JEUGDHOEKJE oomkojeugdhoekje@solcon.nl
www.eilandennieuws.nl/jeugdhoekje

Hallo puzzelaars,
India

In India kwam een man tot het geloof in de Heere 
Jezus. Laten we hem Kishan noemen. In India wonen 
vooral veel hindoes, zeker 80% van de bevolking. Voor 
christenen is het vaak erg moeilijk. 
Op een dag wilde Kishan water halen uit de bron in het 
dorp. Dat hij altijd al gedaan. Alle dorpelingen haalden 
hun water uit de bron midden in het dorp.
Maar vandaag ging het heel anders. Toen hij bij de 
bron kwam, stonden veel mensen hem op te wachten: 
vrienden, buren en dorpsgenoten. Ze begonnen te 
schreeuwen toen Kishan bij de waterbron kwam. Ze 

duwden hem weg. ‘Wegwezen jij. Je hoeft hier niet meer te komen. Jij wil onze goden niet meer dienen en 
keurt onze manier van leven af!’, gilden ze. ‘We laten niet toe dat jij ons water vergiftigd, omdat de goden 
boos op jou zijn. Kom maar terug als je onze goden weer wilt vereren en dienen.’
Kishan was de enige man in zijn dorp die in de Heere Jezus geloofde. Hij begreep heel goed dat ze boos op 
hem waren. Hij wilde zich verdedigen en probeerde hen te kalmeren. Maar ze werden alleen maar bozer. 
Het zou hem niet makkelijk gemaakt worden, dat begreep hij nu ook wel. 
De buren en dorpsgenoten waren vijanden van hem geworden. Ze 
gingen hem en zijn hele gezin boycotten. Kishan kon zijn land niet 
meer ploegen. Hij mocht geen water halen bij de bron en moest op een 
andere plaats op zoek naar water. Dat kostte veel tijd. Maar hij mocht 
ook niet naar de kapper. Steeds meer dingen gingen zijn dorpsgenoten 
verbieden. 

Maar Kishan bleef trouw 
aan de Heere Jezus. Hij 
bleef over Hem vertellen. 
Al snel werden alle leden 
van zijn familie ook volgelingen van de Heere Jezus. Het 
maakte diepe indruk in het dorp. 
Kishan ging naar een Bijbelschool om nog meer uit de Bijbel 
te leren. Later werd hij  uitgezonden als zendeling. Binnen 
twee maanden plantte hij twee kerken in dorpen waar het 
evangelie nog nooit had geklonken. Zo gaat Gods Woord over 
de hele wereld.

Kijk voor de puzzelregels, puntentelling, antwoorden en meer op www.eilandennieuws.nl/jeugdhoekje

Welkom
Carlijn Okker (Ooltgensplaat)

‘Ik wil graag puzzelaar worden 
van de Eilanden-Nieuws puzzels uit het 
Jeugdhoekje.’ Dat lees ik in jouw mailtje. Heel fijn, 
Carlijn! Ik ben altijd blij met een nieuwe puzzelaar. Ik 
hoop dat je veel plezier zult hebben bij het maken van de 
puzzels.

Teruggetikt:

Bon:
Henriëtte Nieuwland 
(Sommelsdijk) krijgt  
deze keer een boekenbon.

In de krant van 7 februari 
heeft een verkeerd nummer bij 
de puzzel ‘Search a job’ gestaan. 
Er stond: januari 12, maar jullie hebben 
vast al begrepen dat er moet staan 
februari 3. Waarschijnlijk zijn ze bij de opmaak van de krant 
vergeten om het te wijzigen. Het is wel de goede puzzel.

Rectificatie  
Februari 7

Februari 10

Noach en de Ark
In de twee plaatjes zitten TIEN verschillen. Probeer ze te 
vinden. Je moet deze keer wel erg goed zoeken!!

Slot
Het wordt weer tijd om de antwoorden op te 
sturen. In februari hebben er twaalf puzzels 
in de krant gestaan. Vergeet niet om de goede 
antwoorden op te sturen. Bij sommige puzzelaars 
mis ik soms een stukje van een antwoord. Bij 
de Bijbelse puzzel wordt af en toe de vindplaats 
gevraagd. Als je die niet opstuurt, kost je dat 
helaas een paar punten.
Datzelfde geldt voor andere antwoorden. Als er 
in een woordzoeker uitroeptekens staan in de 
puzzel, dan horen die echt bij het antwoord. Kijk 
dus even goed wat je opschrijft.
Als je vragen hebt over de puzzels, kun je die 
altijd stellen.

De antwoorden van december en de laatste 
puntentelling kunnen jullie op de site vinden!!

In de tuin zie je veel verschillende vogels. Weet jij welke vogels 
het zijn? Je kunt kiezen uit:

Februari 11

Vogels in  
de tuin

1) ekster
2) houtduif
3) huismus
4) koolmees
5) kraai of kauw
6) lijster

7) merel
8) pimpelmees
9) roodborstje
10) spreeuw
11) vink
12) Vlaamse gaai 

Lennart Nieuwenhuize (Dirksland)
Je schrijft: ‘Hier zijn de puzzels van januari 

weer! Die verhalen vind ik erg mooi! Alleen de 
kleuren van januari 13 kun je echt niet zo goed 

zien. Gelukkig wel de letters! Januari 10, 11 en 
12 zijn waarschijnlijk weer eens in de container 

gekomen! Wilt u die alstublieft opsturen?’ 
Fijn, dat je de verhalen mooi vindt. De 

kleuren van de stenen van januari 13 
waren op zich niet zo heel belangrijk. De 
puzzels heb ik naar je toegestuurd. Mag 

ik een tip geven? Leg de kranten met 
de puzzels op een vast plekje; dan 
worden ze misschien niet zo snel bij 

het oud papier gegooid.

   
 

Februari 12

Bij deze rubriek is het de bedoeling dat je het beroep ontdekt dat bij vraag 8 ingevuld 
moet worden.
In elk vakje moet een letter. Je krijgt elke keer een paar letters. Dat kunnen klinkers of 
medeklinkers zijn. Ook kan het gebeuren dat je zowel klinkers als medeklinkers krijgt. 
Het antwoord op vraag 8 is ook het antwoord van de puzzel.

1. Hoe heet je?
 Ik heet Lennart Nieuwenhuize.

2. In welke plaats woon je?

 Ik woon in Dirksland.

3. Wat is je geboorteplaats en je geboortedatum?

 Ik ben geboren in Dirksland op 18 mei 2009.

4. Hoeveel broertjes en zusjes heb je?

 Ik heb twee broertjes en geen zusjes.

5. Op welke school zit je op dit moment?

 Ik zit op de CBS Prins Maurits.

6. In welke klas/groep zit je op school?

 Ik zit nu in groep 7.

7. Welke hobby(’s) heb je?

 Mijn hobby’s zijn met lego spelen, buiten spelen en tekenen.

8. Welk beroep vind jij heel erg leuk?

 Ik vind ……… een leuk beroep.

9. Weet je hoeveel jaar je voor dit beroep moet leren?

 Ik weet niet hoeveel jaar ik voor dit beroep zal moeten leren. 

10. Welk beroep vind jij helemaal niet leuk?

 ??? lijkt me echt geen leuk beroep.

Jarigen:
Dinsdag 3 maart viert Neline de Blois (Dirksland) haar 
verjaardag. Op donderdag 5 maart hoopt Joanne Westdorp 
(Oude-Tonge)  haar verjaardag te vieren. Allebei van harte 
gefeliciteerd namens ons allemaal en een hele fijne dag.

Mariëtte de Bonte 
(Ooltgensplaat)
‘Dit is de laatste 
puzzel: januari 15, 
omdat we  januari 
13 niet kon lezen 
en januari 14 daar 
kwamen we niet uit. 
Alsnog bedankt voor 
het zeggen, want dan 
hebben we er toch 
nog een. Sorry, dat ik was vergeten 
mijn naam eronder te zetten. Gelukkig hebben we nu vakantie, 
dus even hersenen spoelen. Het was erg gezellig de laatste dag 
voor de vakantie in de klas. De meester moest trakteren. Als 
we in de min met punten staan, trakteert de meester niet en 
als we in de plus staan wel. We stonden plus 36. Nog een fijne 
vakantie, oom Ko.’ Dit lees ik bij je laatste antwoorden. Als een 
maand vijf vrijdagen heeft, vergeet je snel dat er vijftien puzzels 
zijn in plaats van twaalf. Dat is niet zo erg. Een herinnering kan 
dan helpen. Januari 13 was eigenlijk niet moeilijk: de plaatjes had 
je niet nodig: je moest alleen kijken welke woorden je in kon vullen; 
het was een soort ‘paspuzzel’. Dat zal de meester zijn portemonnee 
gekost hebben, als hij jullie allemaal moest trakteren!!
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vergeten om het te wijzigen. Het is wel de goede puzzel.

Rectificatie  
Februari 7

Februari 10

Noach en de Ark
In de twee plaatjes zitten TIEN verschillen. Probeer ze te 
vinden. Je moet deze keer wel erg goed zoeken!!

Slot
Het wordt weer tijd om de antwoorden op te 
sturen. In februari hebben er twaalf puzzels 
in de krant gestaan. Vergeet niet om de goede 
antwoorden op te sturen. Bij sommige puzzelaars 
mis ik soms een stukje van een antwoord. Bij 
de Bijbelse puzzel wordt af en toe de vindplaats 
gevraagd. Als je die niet opstuurt, kost je dat 
helaas een paar punten.
Datzelfde geldt voor andere antwoorden. Als er 
in een woordzoeker uitroeptekens staan in de 
puzzel, dan horen die echt bij het antwoord. Kijk 
dus even goed wat je opschrijft.
Als je vragen hebt over de puzzels, kun je die 
altijd stellen.

De antwoorden van december en de laatste 
puntentelling kunnen jullie op de site vinden!!

In de tuin zie je veel verschillende vogels. Weet jij welke vogels 
het zijn? Je kunt kiezen uit:

Februari 11

Vogels in  
de tuin

1) ekster
2) houtduif
3) huismus
4) koolmees
5) kraai of kauw
6) lijster

7) merel
8) pimpelmees
9) roodborstje
10) spreeuw
11) vink
12) Vlaamse gaai 

Lennart Nieuwenhuize (Dirksland)
Je schrijft: ‘Hier zijn de puzzels van januari 

weer! Die verhalen vind ik erg mooi! Alleen de 
kleuren van januari 13 kun je echt niet zo goed 

zien. Gelukkig wel de letters! Januari 10, 11 en 
12 zijn waarschijnlijk weer eens in de container 

gekomen! Wilt u die alstublieft opsturen?’ 
Fijn, dat je de verhalen mooi vindt. De 

kleuren van de stenen van januari 13 
waren op zich niet zo heel belangrijk. De 
puzzels heb ik naar je toegestuurd. Mag 

ik een tip geven? Leg de kranten met 
de puzzels op een vast plekje; dan 
worden ze misschien niet zo snel bij 

het oud papier gegooid.

   
 

Februari 12

Bij deze rubriek is het de bedoeling dat je het beroep ontdekt dat bij vraag 8 ingevuld 
moet worden.
In elk vakje moet een letter. Je krijgt elke keer een paar letters. Dat kunnen klinkers of 
medeklinkers zijn. Ook kan het gebeuren dat je zowel klinkers als medeklinkers krijgt. 
Het antwoord op vraag 8 is ook het antwoord van de puzzel.

1. Hoe heet je?
 Ik heet Lennart Nieuwenhuize.

2. In welke plaats woon je?

 Ik woon in Dirksland.

3. Wat is je geboorteplaats en je geboortedatum?

 Ik ben geboren in Dirksland op 18 mei 2009.

4. Hoeveel broertjes en zusjes heb je?

 Ik heb twee broertjes en geen zusjes.

5. Op welke school zit je op dit moment?

 Ik zit op de CBS Prins Maurits.

6. In welke klas/groep zit je op school?

 Ik zit nu in groep 7.

7. Welke hobby(’s) heb je?

 Mijn hobby’s zijn met lego spelen, buiten spelen en tekenen.

8. Welk beroep vind jij heel erg leuk?

 Ik vind ……… een leuk beroep.

9. Weet je hoeveel jaar je voor dit beroep moet leren?

 Ik weet niet hoeveel jaar ik voor dit beroep zal moeten leren. 

10. Welk beroep vind jij helemaal niet leuk?

 ??? lijkt me echt geen leuk beroep.

Jarigen:
Dinsdag 3 maart viert Neline de Blois (Dirksland) haar 
verjaardag. Op donderdag 5 maart hoopt Joanne Westdorp 
(Oude-Tonge)  haar verjaardag te vieren. Allebei van harte 
gefeliciteerd namens ons allemaal en een hele fijne dag.

Mariëtte de Bonte 
(Ooltgensplaat)
‘Dit is de laatste 
puzzel: januari 15, 
omdat we  januari 
13 niet kon lezen 
en januari 14 daar 
kwamen we niet uit. 
Alsnog bedankt voor 
het zeggen, want dan 
hebben we er toch 
nog een. Sorry, dat ik was vergeten 
mijn naam eronder te zetten. Gelukkig hebben we nu vakantie, 
dus even hersenen spoelen. Het was erg gezellig de laatste dag 
voor de vakantie in de klas. De meester moest trakteren. Als 
we in de min met punten staan, trakteert de meester niet en 
als we in de plus staan wel. We stonden plus 36. Nog een fijne 
vakantie, oom Ko.’ Dit lees ik bij je laatste antwoorden. Als een 
maand vijf vrijdagen heeft, vergeet je snel dat er vijftien puzzels 
zijn in plaats van twaalf. Dat is niet zo erg. Een herinnering kan 
dan helpen. Januari 13 was eigenlijk niet moeilijk: de plaatjes had 
je niet nodig: je moest alleen kijken welke woorden je in kon vullen; 
het was een soort ‘paspuzzel’. Dat zal de meester zijn portemonnee 
gekost hebben, als hij jullie allemaal moest trakteren!!
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Schilderachtig
Jan Bruggeman stuurt deze foto in van één van  
deze ‘Schilderachtige paadjes in Sommelsdijk'.

3 LETTERS
 AID
 AVE
 BED
 DAL
 DEI
 DMV
 EDE
 EEN
 EVA
 GIN
 KAK
 LPG
 MUV

 ONO
 PEN
 PRE
 REI
 REN
 REP
 SEM
 TAV
 TOV
 UNO
 VEN

4 LETTERS
 ADIE

 DIVA
 EVER
 RAGE
 ROOF
 TEEN
 VINK
 ZEUR

5 LETTERS
 BEKAF
 BENDE
 DELER
 DEMON
 DRUGS

 IEDER
 KOMAF
 LEDER
 SAPJE
 SERVE
 STENG
 VRAAG

6 LETTERS
 DEERNE
 EDELEN
 GOSPEL
 MINSTE

7 LETTERS
 RENTREE

9 LETTERS
 DOVENETEL
 EINDELOOS
 LANDROVER
 SKILERAAR

11 LETTERS
 CEMENTMOLEN

De goede oplossing van de Kruiswoordpuzzel van 
vorige week is 'Ambassadeur'. Winnaar A. Korpershoek 
uit Middelharnis ontvangt twee toegangskaarten voor 
Deltapark Neeltje Jans. 

Puzzel mee en maak kans 
op een boekenbon van 
Boekhandel Van der Boom.

Stuur de oplossing voor  
a.s. donderdag naar  
puzzel@eilandennieuws.nl.  
Of per post naar Postbus 8  
3240 AA Middelharnis. 
Vermeld hierbij uw 
naam, woonplaats en 
telefoonnummer. De winnaar 
ontvangt bericht en wordt 
volgende week vermeld  
in de krant.

Paswerk

BUZING Puzzels

8 11

7

M I N S T E

6

4

1

2

9

5

3 10

3 LETTERS 

 AID 
 AVE 

 BED 
 DAL 

 DEI 
 DMV 

 EDE 
 EEN 

 EVA 
 GIN 

 KAK 
 LPG 

 MUV 

 ONO 

 PEN 
 PRE 

 REI 
 REN 

 REP 
 SEM 

 TAV 
 TOV 

 UNO 
 VEN 
 

4 LETTERS 
 ADIE 

 DIVA 

 EVER 

 RAGE 
 ROOF 

 TEEN 
 VINK 

 ZEUR 
 

5 LETTERS 

 BEKAF 
 BENDE 

 DELER 
 DEMON 

 DRUGS 
 IEDER 

 KOMAF 

 LEDER 

 SAPJE 
 SERVE 

 STENG 
 VRAAG 
 

6 LETTERS 
 DEERNE 

 EDELEN 
 GOSPEL 

 MINSTE 
 

7 LETTERS 

 RENTREE 
 

9 LETTERS 

 DOVENETEL 
 EINDELOOS 

 LANDROVER 
 SKILERAAR 
 

11 LETTERS 
 
CEMENTMOLEN 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I E D E R S A P J E
S A V E E D E B
E D E L E N M I N S T E
R E I R R E K A K
V I N K B E D D I V A
E D O V E N E T E L F

C E M E N T M O L E N
D L A N D R O V E R L
R O O F E E N R A G E
U N O T E Z A I D
G O S P E L D E E R N E
S R E P M U V R

S T E N G V R A A G

C O R O N A V I R U S



NXXT rijscholen

Stellendam - Rijschoolketen NXXT is in de categorie rijscholen 
winnaar geworden van het RTL-programma ”De Beste van 
Nederland”. De franchiseformule wist na een spannende strijd 
nipt met de titel aan de haal te gaan.

Ondernemer Jan Catsburg is bijzonder trots op de uitverkiezing 
omdat het een echte publieksprijs is. Hij ziet de overwinning als 
bewijs dat de NXXT-rijscholen het bijzonder goed doen bij de 
klanten. ”Dit drukt echt hun waardering uit en daar doen we het 
allemaal voor. We willen de beste rijles voor de beste prijs 
aanbieden. We hebben hard gewerkt voor dit resultaat.”

Het principe achter De Beste van Nederland is dat ondernemers 
via persoonlijke vlogs de strijd met elkaar aan gaan. Door te 
stemmen op het filmpje van hun voorkeur bepalen de bezoekers 
van de Beste van Nederland-site wie zich in de verschillende 
categorieën winnaar mag noemen.

NXXT ging in haar klasse direct aan de leiding, maar slechts met 
een paar procenten. Toen Jan Catsburg zijn klanten om steun 
vroeg, kreeg hij die ook. De reacties op de titel zijn volgens hem 
hartverwarmend. 

”We krijgen veel mooie reacties. Op Facebook las ik dat mensen 
schreven: ”Ik ben echt blij dat ik voor NXXT heb gekozen.” 
Anderen zeggen tegen vrienden: ”Hier moet je lessen.” De prijs- 
kwaliteitsverhouding is heel belangrijk voor ons.”

NXXT is een relatief jonge franchiseketen. Begonnen in 2009 
heeft de onderneming inmiddels landelijke dekking met ruim 
honderd auto’s. NXXT garandeert door middel van uniforme 
opleiding in eigen huis en eisen aan de lesauto dezelfde 
constante kwaliteit door heel Nederland. De leswagens zijn 
herkenbaar aan de NXXT-stickering en de zwarte kleur. Een 
proefles is bij alle aangesloten rijscholen altijd gratis. 

Geef jezelf of je vriend(inn)en 
op via onze website 
www.nxxt.nl
of bel 085 - 040 00 00

Gratis proefles!


