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GOEREE-OVERFLAKKEE – Het aantal inwoners 
van de gemeente Goeree-Overflakkee is vorig 
jaar de grens van 50.000 gepasseerd. De 
teller stond op 1 januari op 50.059, dat is 434 
meer dan een jaar eerder. De groei in 2019 
is iets lager dan in de voorgaande jaren. Zo 
groeide het aantal inwoners in 2018 met bijna 
vijfhonderd inwoners. De gemeente laat na 
krimp in het verleden nu al vijf jaar op rij een 
gestage groei zien. (Zie de grafiek op pagina 
5.) Opvallend zijn de grote verschillen per 
dorpskern. Het aantal inwoners van Ouddorp 
steeg met 168, het aantal Sommerdiekers 
daalde met 53 personen. 

OUDDORP – Aanstaande zaterdag worden er zeehonden vrijgelaten 
op het strand bij de Brouwersdam. Bij beachclub 't Gorsje worden 
om 13.30 uur meerdere zeehonden vrijgelaten. Belangstellenden zijn 
welkom om te kijken hoe de zeehonden het ruime sop kiezen. De 
zeehonden zijn na opvang in A Seal weer sterk genoeg om voor zichzelf 
te zorgen.

Vrijlating zeehonden

OUDDORP – Supermarktketen Aldi heeft belangstelling om in 
Ouddorp een supermarkt te openen. De beoogde locatie is het (bedrijfs)
pand aan de Hazersweg 27a. Het bedrijf heeft onlangs bij de gemeente 
Goeree-Overflakkee een omgevingsvergunning aangevraagd. De afdeling 
communicatie bevestigt de aanvraag en geeft aan dat het betreffende 
verzoek op dit moment bij de gemeente in behandeling is. Aldi 
Nederland heeft in onze regio al supermarktwinkels in Oude-Tonge 
(Dabbehof), Hellevoetsluis en Zierikzee. Aldi is een internationaal 
opererende Duitse keten van discount-supermarkten, met in Nederland 
een hoofdvestiging in Culemborg. (Jaap Ruizeveld)
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Vrijdag 17 januari
NIEUWE-TONGE – Wintercafé. Ontvangst met Gluhwein. Ons 
Dorpshuis. Van 20.00 tot 24.00 uur.

Zaterdag 18 januari
NIEUWE-TONGE – Spullen uit grootmoeders tijd. Van 10.00 tot 
15.00 uur. Molendijk 140 in Nieuwe-Tonge. Inlichtingen bij de 
familie Nijssen: 0187-651638.
NIEUWE-TONGE – Dansavond in Ons Dorpshuis. Van 20.00 tot 
24.00 uur. Toegang € 10,- (inclusief koffie, hapje en les).
OUDDORP – Uurtje Johannes de Heer en andere liederen zingen 
onder orgelbegeleiding in de Doopsgezinde Kerk. Aanvang 19.30 
uur.
SOMMELSDIJK – Bingo bij De Zwaluw aan de Sperwer. Aanvang 
19.30 uur.

Maandag 20 januari
MIDDELHARNIS – Bijeenkomst PCOB. Onderwerp: 
hulpverleningsorganisatie Wilde Ganzen. Aanvang 14.00 uur. Zaal 
open 13.30 uur.
MIDDELHARNIS – Hoeksteenlezing/cursus Geestelijke Vorming. 
Hoeksteen aan de Ring. Aanvang 20.00 uur. Kosten € 4,-. Spreker 
dhr. N. van Steensel. Thema: 'De kerk en de jongeren in de 21e 
eeuw'. Meer info: A. Westerhuis, tel. 0187-484221 of e-mail: 
a.westerhuis@xs4all.nl

Dinsdag 21 januari
GOEDEREEDE – Goeree Creatief in Oostdam van 19.00 tot 22.00 
uur. Verdere informatie kunt u vinden op de Facebookpagina van 
Oostdam: oostdam@sr-go.nl, bel 0187-492321 of stuur een app naar 
06-31000604.
MELISSANT – Stamppotmaaltijd 55+ in Melishof. Opgeven 
hiervoor graag vòòr 17 januari bij Dirk en Elly Spahr v.d. Hoek; tel: 
602411 (graag na 18.00 uur). Kosten maaltijd: € 6,-.

Woensdag 22 januari
MIDDELHARNIS – Koffie&Thee, georganiseerd door Platform 
Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee. Brasserie Dok 10, 
Westerschelde 16a. Aanmelden kan bij het secretariaat via 
PGGOinfo@pggo.nl, of bij Jennie Anker: 0187-601559/0622213962.

Donderdag 23 januari
DEN BOMMEL – Klaverjasavond in Bommelstee, Schaapsweg 34. 
Van 19.30 tot 22.30 uur. Voor verdere info: Anneke Bakker, telefoon: 
612175/06-46 30 78 10.
DIRKSLAND – Geldbingo, vanaf 19.30 uur in de Victoriahal, zaal 
open vanaf 18.45 uur.
SOMMELSDIJK- Inloopbridge in De Staver, aanvang 13.00 uur. 
Meer info: www.donderdagbridge.jouwweb.nl.

Vrijdag 24 januari
DEN BOMMEL – Erwtensoepverkoop van de voetbalvereniging. 
Huis-aan-huisverkoop van verse snert.

Zaterdag 25 januari
NIEUWE-TONGE – Nieuwjaarsconcert Muziekvereniging Apollo 
in Ons Dorpshuis. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. 
Toegang gratis.

Zondag 19 januari 2020

GOEDEREEDE – Op dinsdag 21 januari zijn belangstellenden weer van harte 
welkom in partycentrum Oostdam met hun breisel, haakwerk of wat voor 
handwerk dan ook. De bijeenkomst is van 19.00 tot 22.00 uur. De avonden 
zijn voor iedereen toegankelijk. Er is deze avond geen workshop, dus er is 
veel ruimte om zelf aan de slag te gaan. Verdere informatie is te vinden op 
de Facebookpagina van Oostdam. Of per e-mail oostdam@sr-go.nl, of bel 
0187-492321 of stuur een app naar 06-31000604.

Praten & breien
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GOEDEREEDE – Hersteld. Herv. Gem. 
donderdag 23 januari 19.30 uur ds. K. 
ten Klooster

DIRKSLAND – Ger. Gem. donderdag 
23 januari 14.30 uur ds. K. Boeder 
(bevestiging) en 19.00 uur ds. G.J.N. 
Moens (intrede)

OUDDORP
Herv. Gem. 9.30 uur ds. Th. W.H. van der Heijden en 
18.00 uur ds. D. Breure – Hersteld Herv. Gem. 9.30 
en 18.30 uur ds. H. Juffer – Geref. Kerk 10.00 uur 
ds. H. de Goede en 15.00 uur ds. C.W. Hoek (beroep 
preken) – Ger. Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. G. Pater – 
Doopsgezinde Gem. 9.30 uur ds. K. van Wijngaarden 
(Ringdag) en 18.30 uur geen dienst

GOEDEREEDE
Herv. Gem. 10.00 uur ds. C. H. Buitink en 18.30 uur 
ds. B.E. Weerd – Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 18.00 
uur ds. R. van Kooten

STELLENDAM
Herv. Gem. 10.00 uur ds. K. Timmerman en 17.00 uur 
ds. D. Hoolwerf en ds. L.J. Vogelaar (zendingsdienst) – 
Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur ds. W.J. van den Brink 
en 18.00 uur ds. A.J. Schalkoort – Geref. Kerk 10.00 
uur ds. C.W. Hoek en 18.30 uur geen dienst

MELISSANT
Hersteld Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. G.T. van 
Appeldoorn – Geref. Kerk 9.30 uur ds. T. Wegman – 
Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst – Ger. Gem. 
in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst

DIRKSLAND
Herv. Gem. 10.00 uur ds. P.G.I. van den Berg en 18.00 
uur ds. K. Timmerman (jeugddienst) – Ger. Gem. 
10.00 en 18.00 uur ds. J. Schipper – Ziekenhuis 14.30 
uur ds. Th. W.H. van der Heijden

HERKINGEN
Herv. Gem. 10.00 uur ds. B.J. van Assen (herbevest. 
ambtsdragers) en 18.00 uur ds. A. ten Brinke – 
Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. C. Gielen en 18.00 
uur ds. A. van Wijk – Ger. Gem. 10.00 uur ds. G.J.N. 
Moens en 14.30 uur ds. G. Pater

SOMMELSDIJK
Herv. Gem. 10.00 uur ds. M.K. de Wilde en 18.00 uur 
ds. J. de Jong – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur en 17.00 
uur ds. A. Kos – Lukaskapel 10.00 uur ds. A. de Lange 
en 14.30 uur dhr. J. Voskamp – Exodus Gemeente 
PKN 10.00 uur mevr. E. Klok – Remonstrantse Gem. 
10.00 uur ds. J. de Valk – Lachai-Roï Gem. 10.00 uur 
dhr. A. van der Heiden

MIDDELHARNIS
Herv. Gem. 10.00 uur ds. M.J. Middelkoop (bed. 
H.D.) en 18.00 uur prop. C.B. Westerink – Geref. Kerk 
10.00 uur ds. L.J. van Lingen – Ger. Gem. 9.30 uur 
leesdienst en 18.00 uur stud. P.C. Vlot – Chr. Geref. 
Kerk 10.00 (bed. H.A.) en 18.00 uur ds. G.R. Procee 
(nabetr. H.A.) – Geref. Kerk (Vrijgem.) 9.30 uur ds. 

C. van Zwol en 17.00 uur ds. G.W. Kroeze – CGM De 
Rots, Diekhuus 10.00 uur K. Mulder

NIEUWE-TONGE
Herv. Gem. 9.30 uur dhr. T.R. Rietveld en 18.00 uur 
ds. B.J. van Assen – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur 
en 18.00 uur ds. T.A. Bakker – Ger. Gem. 10.00 uur 
leesdienst en 19.00 uur ds. M.H. Schot

OUDE-TONGE
Herv. Gem. 10.00 uur ds. C.W. Rentier en 18.00 uur 
ds. M. Kreuk – Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst en 
15.30 uur ds. M. Blok – Evangelie Gemeente Flakkee 
10.00 uur pastor Jarry – Messiaanse Gemeente, De 
Bron, zaterdag 13.00 uur J.W. van den Bosch

STAD a/h HARINGVLIET
Herv. Gem. 10.00 uur ds. H.J. Catsburg en 18.00 uur 
ds. M.J. Middelkoop – Geref. Kerk 10.00 uur ds. G.J. 
Smink

DEN BOMMEL
Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. B. de Borst – Geref. 
Kerk 10.00 uur ds. A.L.A. den Besten en 18.00 uur ds. 
L.J. Lingen

OOLTGENSPLAAT
Herv. Gem. 9.30 uur ds. J.J. ten Brinke en 16.00 uur 
ds. G.J. Anker (bevest. en afscheid ambtsdragers) 
– Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. J. Koppelaar en 
15.00 uur ds. J. Joppe – Geref. Kerk 9.30 uur dhr. 
Stam en 18.00 uur ds. C. Romkes- Ger. Gem. 9.30 uur 
leesdienst en 18.30 uur ds. W.A. Zondag

LANGSTRAAT
Herv. Gem. 10.00 uur prop. L.J. Walhout



Vijftigduizend euro 
voor zandwallen en 
schurvelingen

Wethouder Daan Markwat was woensdagmiddag in 
Ouddorp voor het uitreiken van een subsidie van 
50.000 euro en een bloemenhulde aan Maatschap 
Aleman. In de maatschap zijn 25 eigenaren verenigd, 
die ontvangen het bedrag voor het herstellen en 
onderhouden van zandwallen en schurvelingen in 
het unieke schurvelingengebied in Ouddorp. Op twee 
locaties, aan de Westerweg 21 en bij een schurveling – 
met eiken en zeedennen – aan de Marijkeweg 9 waren 
korte samenkomsten georganiseerd. 

De gemeente wil het collectief behoud en beheer van het 
cultuurhistorisch waardevolle gebied in en rond Ouddorp stimuleren 
en heeft zich samen met de provincie Zuid-Holland de afgelopen jaren 
beijverd voor het realiseren van een tijdelijke subsidieregeling waarvoor 
in 2019 in totaal € 150.000 euro beschikbaar is gesteld. Wethouder 
Markwat gaf een korte samenvatting van het tot nu toe gelopen proces. 
Bewoners en eigenaren van een zandwal of schurveling zijn in 2019 
geïnformeerd over mogelijkheden voor collectief onderhoud en beheer. 
Met als doel deze activiteit te stimuleren.

Inventarisatie
Ook werden toen voorlopige resultaten gepresenteerd van 
de inventarisatie (het onderzoek) naar het zandwallen- en 
schurvelingengebied. Het doel van dit onderzoek was om inzichtelijk te 
krijgen hoe het landschap in elkaar steekt, waar de landschapselementen 
zich bevinden en wat de staat is van deze elementen. Deze informatie is 
de basis voor de ontwikkeling van beleid, een visie, bestemmingsplan 

en een digitale waardenkaart. 
De tijdelijke regeling kreeg met 
de uitreiking van de subsidie 
dus woensdagmiddag de eerste 
concrete invulling.

Over de streep
Teunis Aleman, agrarisch bedrijf, 
kweker van een breed scala van 
summerflowers en o.a. bekend 
van hoveniersactiviteiten, 
mocht de cheque van 50.000 
euro in ontvangst nemen. Niet 
verwonderlijk en ook passend 
omdat hij al vanaf 2016 alles in 
het werk stelde om eigenaren 
van een zandwal / schurveling te 
stimuleren en te motiveren om 
gezamenlijk herstel (eigenlijk 
achterstallig onderhoud) en 
onderhoud van genoemde 
pareltjes aan te pakken. Geen 
gemakkelijke klus om hen over de 
streep te trekken, maar het lukte.

Breder platform
Aleman geeft voor dit resultaat 
ook graag de credits aan de 
gemeente Goeree-Overflakkee 
voor de onderlinge contacten 
(hij noemt in het bijzonder 

projectmedewerker Kees Mastenbroek en juridisch beleidsmedewerker 
Bart de Kuijper) die mede hebben geleid tot het toekennen van de 
subsidie. Hij had overigens graag nog een breder platform opgezet want 
er zijn nog meerdere gebieden die populair gezegd wel een opknapbeurt 
kunnen gebruiken.

Nog een ton resteert
Maar wie weet. Want al is de huidige subsidieregeling (2019) eenmalig, er 
is nog een budget van honderdduizend euro resterend. Belangstellenden 
kunnen zich wenden tot de gemeente en informatie vinden op de 
website aan welke voorwaarden men moet voldoen om in aanmerking te 
kunnen komen voor gelden uit de subsidiepot. Daarvoor een schriftelijke 
aanvraag indienen en er onder andere rekening mee houden dat de 
subsidie alleen toegekend kan worden als er een omgevingsvergunning 
is verleend voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Je moet gedreven 
zijn. Oog hebben voor de prachtige natuur. Facturen indienen op basis 
van gemaakte kosten en dat met de wetenschap dat de subsidie de helft 
van deze geregistreerde kosten dekt. Informatief contact met Maatschap 
Aleman zal stellig ook verduidelijking en toelichting geven.

Toelichting
Om aanspraak op subsidie (2019) te kunnen maken dient het onderhoud 
door minimaal twee gezamenlijke eigenaren te worden uitgevoerd. 
Een bredere samenwerking wordt beloond met een hogere subsidie. 
Hoeveel geld er naar welk initiatief voor onderhouds- en herstelkosten 
gaat is afhankelijk van uit hoeveel personen het collectief bestaat dat de 
werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren. Het maximum toe te kennen 
subsidiebedrag, varieert van € 12.500 (bij vier of minder eigenaren die 
een collectief vormen) tot € 50.000 (bij negen of meer eigenaren).

Ouddorp

Tekst: Jaap Ruizeveld
Foto: Wim van Vossen
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Cheque-overhandiging door wethouder Markwat aan Teunis Aleman 
bij de schurveling op het perceel aan de Marijkeweg 9 Ouddorp.

OUDDORP – Het is weer feest op geitenboerderij De Mekkerstee 
aan de Hofdijksweg. Afgelopen week zijn de eerste tientallen 
lammetjes geboren. Belangstellenden zijn van harte welkom 
om op kraamvisite te komen. Een leuk uitstapje, feest voor 
de hele familie. Dus oma en opa, vader en moeder, broertjes 
en zusjes bewonder de pasgeboren lammetjes en praat 
gezellig bij in het restaurant. De knuffelhoek is overigens op 
dit moment nog niet open. De komende weken worden er nog 
veel meer jonge geitjes verwacht.

Miljardencontract voor scheepsbouwer Damen
REGIO - De Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyards heeft een miljardencontract van de Duitse 
marine in de wacht gesleept voor de bouw van vier fregatten. Dat heeft het Duitse ministerie van Defensie 
bekendgemaakt. Het gaat om de grootste Duitse marineorder ooit. Het bedrijf laat de vier fregatten (type 
MKS 180) bouwen op de scheepswerf van Blohm + Voss in Hamburg. Dat is de Duitse partner van Damen. 
Met het project is een bedrag gemoeid van 5,27 miljard euro. Er is ook een optie voor nog twee fregatten. 
In Nederland heeft Damen Shipyards (Gorinchem) o.a. in Stellendam de bekende scheepswerf Damen 
Maaskant Sipyards. Damen versloeg in de laatste fase van de aanbesteding een consortium van de Duitse 
bedrijven German Naval Yards en ThyssenKrupp. De marine-order in Duitsland is nog groter dan de 
vervanging van vier Nederlandse onderzeeërs, waarvoor Damen -in partnerschap met het Zweedse Saab- 
ook nog in de running is.

Europarlement praat over windmolenparken op zee
REGIO - Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie), tevens eerste vicevoorzitter 
Visserijcommissie, is door het Europees Parlement benoemd tot rapporteur voor het rapport Impact van 
windparken op zee en duurzame energiesystemen op de visserijsector. Hij kijkt naar de gevolgen van 
windmolenparken op zee. Van Dalen: “Het aantal parken op zee neemt toe. Met name op de Noordzee. Dit 
betekent dat visgebieden waar generaties lang is gevist, minder toegankelijk worden”. Van Dalen geeft aan 
zich te verdiepen in relevante onderzoeken en zal gesprekken voeren met belanghebbenden. Als aftrap voor 
deze ambitie wordt woensdag 22 januari het project “Kunnen visserij en windmolenparken op zee naast 
elkaar bestaan?” georganiseerd. Dit in samenwerking met Europêche, VisNed, EMK en Collectif Pêcheurs 
Artisans (de Franse kleinschalige visserij). Hierbij komen stakeholders uit de windenergiesector, de visserij, 
de wetenschap en beleidsmakers aan het woord. (Tekst: Jaap Ruizeveld)

Eerste lammetjes  
op Mekkerstee
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Marco van der Wel 
van harte gefeliciteerd met je 40e verjaardag !!

Groetjes familie Van der Wel

Willemina Johanna
van der Kroon - Poortvliet

~ Mientje ~
weduwe van J.W. van der Kroon

Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zolang in ons
midden mochten hebben, geven wij u kennis dat is
overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en
opoe

En toen was het stil....

op de leeftijd van 95 jaar.

Dirksland, 14 januari 2020
Correspondentieadres:
Familie J.W. Brooshooft
Emmalaan 14
3247 AE  Dirksland

Ria en Hans
Marja en Jan (In liefdevolle herinnering)
Willeke en Cor
Klein- en achterkleinkinderen

Gelegenheid tot condoleren is er op zaterdag 18 januari
2020 van 19.00 tot 20.00 uur in het restaurant van zorg-
centrum “Geldershof ”, Poldersweegje 2 te Dirksland.

De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
maandag 20 januari 2020 om 12.30 uur in het crema-
torium “Rotterdam”, Maeterlinckweg 101 te Rotterdam.

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid om de
familie te condoleren.

We ontvingen het droevige bericht dat de Heere uit ons 
midden heeft weggenomen

Incie van Gijzen
 in de leeftijd van 89 jaar.

Wij wensen de huisgenoten en medewerkers van woon-
voorziening ‘De Stove’ veel sterkte toe bij de verwerking 
van dit verlies.
 

Raad van Toezicht, Raad van Bestuur
Managementteam, medewerkers en
vrijwilligers van Sjaloom Zorg

 
Sommelsdijk, 15 januari 2020

‘Veilig in Jezus’ armen’

Verdrietig, maar ook dankbaar dat zij zolang bij ons 
mocht zijn, geven wij u kennis van het overlijden van 
onze lieve medebewoonster

Incie van Gijzen 
in de leeftijd van 89 jaar.

Incie heeft ruim 50 jaar bij Sjaloom gewoond, we zullen 
haar missen.

Personeel en bewoners ‘de Stove’
Stoofhoek 2, 3245 XR Sommelsdijk 

Sommelsdijk, 15 januari 2020

Verdrietig nemen wij afscheid van onze lieve, bijzondere

Ingetje van Gijzen

dochter van Arie van Gijzen
en Cornelia van Gijzen-van Meggelen

jongste zusje van Truus, Jan, Adri, Krijntje en Leen
schoonzus van Leen, Aly, Paul, Leen en Adrie

 * Zuidland † Sommelsdijk
 29 oktober 1930 15 januari 2020

Zij woonde bijna 51 jaar in Sommelsdijk
waar zij in haar vertrouwde omgeving is overleden.

Dank voor de liefdevolle verzorging en vriendschap door 
personeel, bewoners van ‘De Stove’ en vrijwilligers van 

Sjaloom Zorg.

 K. Breederland-van Gijzen en L. Breederland
 A. van Gijzen-Monster
 Pien Verburg-Jongejan
 Arlene van der Schans-Breederland

Correspondentieadres:
Begrafenisverzorging J. van der Slik
t.a.v. Familie Van Gijzen
Nicolaas Beetsstraat 21, 3245 RD  Sommelsdijk

Incie ligt thuis in haar eigen kamer in ‘De Stove’, 
Stoofhoek 2 te Sommelsdijk, waar er de mogelijkheid is 
om afscheid van haar te nemen of voor aanvang van de 
herdenkingsdienst.

De herdenkingsdienst zal worden gehouden op maandag 
20 januari 2020 om 12.30 uur in de Emmaüskerk, 
Koningin Julianaweg 64 in Middelharnis.

Daarna is er een samenzijn en gelegenheid tot condoleren. 

Omstreeks 14.45 uur zullen we Incie begeleiden naar 
haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats aan 
de Kerkweg in Zuidland. Vertrek vanaf de Emmaüskerk 
om 14.00 uur.

Aansluitend komen wij samen bij Nummer Negen, 
Scheijdelveweg 9 in Zuidland.

Als iets liefs je verlaat, 
blijft nog altijd de liefde...

Dag oma,
Doei opoe

Jolanda
Brett en Sjoerd
Tom en Denise
Max
Jop

Wilma en Kees-Jan
Sara
Sam

Leendert en Marjolein
Puck
Pip 

Imco en Pleuny
Jan 
Iris

Helma en Arjan
Mariët
Marlou
Manon

Marjan en Tonny
Robin
Marijn en Nikki

Corina
Marieke en Stefan

Dex 

Ik heb het leven liefgehad,
u allen evenzeer.
Graag had ik hier nog wat vertoefd,
helaas, dat mocht niet meer.
Wanneer er iemand aan mij denkt,
dan zonder veel verdriet.
Bedenk: het leven is maar kort,
dus is mijn wens: geniet!

Verdrietig geven wij u kennis dat toch nog onverwachts 
is overleden mijn lieve partner, onze vader, schoonvader, 
opa en oud-opa

Ton van der Bok
weduwnaar van Corrie van der Bok-Breen

in de leeftijd van 76 jaar.

Joke Hasper-Tanis

Edith Bruggeman-van der Bok
André Bruggeman

Marlotte en Klaas
Gideon, Leah

Marvin en Rianne
Joriam en Claudyne

Krijn van der Bok
Fini van Steenbergen

Rosalie
Barry

Jaap van der Bok
Ina van der Bok-Sandifort

Marco en Anne
Julian

Arien Hasper

Anneke Roovers-Hasper
Ad Roovers

Dominique en Sylvana
Renate en Jan-Paul

16 januari 2020
Prins Hendrikweg 24, 3253 BV Ouddorp

Er is gelegenheid tot condoleren op maandag 20 januari 
van 19.00 tot 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de 
Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3 te Ouddorp.

Op dinsdag 21 januari om 13.30 uur zal er een 
samenkomst worden gehouden in de ontmoetingsruimte 
van de Doopsgezinde Gemeente.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
algemene begraafplaats aan de Dorpsweg te Ouddorp, 
omstreeks 14.30 uur.

Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot condoleren in 
de ontmoetingsruimte van de Doopsgezinde Gemeente.

Zij die geen persoonlijke kennisgeving hebben ontvangen, 
kunnen deze advertentie als zodanig beschouwen.

Ik heb het leven liefgehad,
u allen evenzeer.

Graag had ik hier nog wat vertoefd,
helaas, dat mocht niet meer.

Wanneer er iemand aan mij denkt,
dan zonder veel verdriet.

Bedenk: het leven is maar kort,
dus is mijn wens: geniet!

Met ontroering geven wij u kennis dat na jaren van 
ernstige ziekte en een moeilijke laatste levensfase onze 
lieve broer, zwager en oom is overleden 

Ton van der Bok 
levenspartner van Joke Hasper 

Sterke de HEERE Joke en de (klein)kinderen en achter-
kleinkinderen in dit zware verlies. 

Sjaan 
Corrie
Jannie en Jan
Jan en Inge
Dorus Verwers
(achter)neven en (achter)nichten 

In liefde gedenken wij alle familieleden die hem zijn 
voorgegaan.

Ouddorp, 16 januari 2020
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Veel Rotterdammers en Hellevoeters 
kiezen voor Goeree-Overflakkee

REGIO – Vanuit Rotterdam 
hebben zich vorig jaar 245 
mensen gevestigd op het 
eiland, ook veel inwoners 
van Hellevoetsluis kiezen 
voor Goeree-Overflakkee. 
Er staken er bijna 150 
de Haringvlietdam over 
om op het eiland te gaan 
wonen. Uit de cijfers blijkt 
dat vooral veel mensen uit 
de Randstad kiezen voor 
de eilandgemeente. In 
de top-10 staan plaatsen 
als Dordrecht, Den Haag, 
Barendrecht, Spijkenisse 
en Schiedam. Mogelijke 
verklaringen hiervoor 
zijn de relatief lage 
huizenprijs op het eiland, 
een groot woningaanbod 
in vergelijking met de 
stedelijke gebieden en 
de gunstige ligging ten 
opzichte van Rotterdam. 

www.arensmanuitvaart.nl

0187 - 491396 
Stoofweg 24, 3253 MA  Ouddorp

Willem Grinwis, Arie-Jaap Arensman, 
Linda Hollestelle-Oosterwijk & Leendert van der Werf

Op 16 januari 2020 overleed onze zwager en oom

Ton van der Bok
Wij wensen Joke, kinderen en kleinkinderen sterkte voor nu 
en in de toekomst.

Ria en Frits Moerkerk
Janneke Moerkerk
neven en nichten

Wij zijn bedroefd dat, na een periode van afnemende 
gezondheid, is overleden onze buurman 

Ton van der Bok 
Wij wensen Joke, kinderen en (achter)kleinkinderen veel 
kracht en sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Co & Kees Breen

Martijn & Mandy Grinwis
Mats

Janny Hollaar-Tanis
Wilbur

Teun & Corrie Ihrman

Cees & Bettie van der Klooster

Hans & Marina Prodel
Alicia

Leen & Riet Tanis
Harm

Bastiana Voogd

Ouddorp, 16 januari 2020

Bron: Gemeente Goeree-Overflakkee



Voor meer info 
www.bouwmensenzuidwest.nl

OPENDAG
DO 30.01.20 18.00 - 21.00 uur

SAMEN bouwen aan jouw toekomst
Follow us!

middelharnis

OPENDAGEN BERGEN OP ZOOM 
Nobellaan 27

Vrijdag
24 januari
17.00 - 20.00

Zaterdag
25 januari
10.00 - 13.00

Follow us! Follow us!

Start nu je 
schildersvak-
opleiding!

OPENDAGEN GOES
Vrijdag 31 januari
16.00 tot 20.00 uur

Techniekhuis Industriestraat 10

Zaterdag 1 februari
10.00 tot 13.00 uur



Hoewel Han niet in het getroffen gebied heeft 
gewoond, (Brisbane ligt er nog net boven) kent hij 
het wel van zijn reizen. "Het is een prachtig groen 
gebied", legt hij uit. "Heel veel bos met enorme bomen, 
vaak gelegen tussen twee bergkammen. Sommige 
delen zijn zo dichtbegroeid, dat je er niet kan komen. 
Als daar dan brand ontstaat, dan is men er veel te 
laat bij om het te blussen. Er groeien bovendien veel 
eucalyptusbomen, die een beetje olieachtig zijn en dus 
kleine ontploffingen veroorzaken als ze vlam vatten. 
Maar de omstandigheden zijn ook niet gunstig. Het is 
er al erg lang droog. Bovendien is het daar in januari 
en februari hoogzomer en dus wordt het alleen nog 
maar warmer".

Geen houden aan
Han heeft tijdens zijn verblijf ook eens enorme 
bosbrand aan den lijve ondervonden en kan zich dus 
precies voorstellen hoe het er nu moet zijn. "Dat was 
al in het eerste jaar, dat ik daar was", vertelt hij. "Ik kan 
me het nog heel goed herinneren. Ik woonde toen in 
Hobart op het eiland Tasmanië, onder het vaste land 
van Australië. Een mooi stadje aan de voet van Mount 
Wellington aan een prachtige baai. Op een gegeven 
moment stonden de heuvels achter de stad in brand. 
Op die heuvels waren prachtige huizen gebouwd, die 
allemaal een mooi uitzicht op de baai hadden. Maar 
tussen die huizen stonden heel veel bomen, voor de 
privacy, zeg maar. Er was dus geen houden aan toen 
de branden uitbraken. Die huizen gingen allemaal in 
vlammen op. Het vuur kwam ook steeds dichter bij de 
stad, die onder een dikke rookwolk kwam te liggen. 
Dat was erg benauwend. Zeker voor de mensen, die 
toch al problemen hadden door longaandoeningen".

De 81-jarige Han Verhage uit Middelharnis volgt de nieuwsberichten over de bosbranden in Australië op 
de voet. Hij heeft er maar liefst 45 jaar gewoond en gewerkt. Ruim acht jaar geleden kwam hij terug naar 
Goeree-Overflakkee, maar Australië zit nog diep in zijn hart. Het doet hem dan ook pijn om te zien wat er 
allemaal gebeurt aan de andere kant van de wereldbol. "Gelukkig zijn mijn vrienden en kennissen in Brisbane 
nog veilig", vertelt hij, "maar iets zuidelijker begint de ellende al. Je kan toch niet begrijpen, dat sommige 
branden zijn aangestoken. Wie haalt dat nou in zijn hoofd?"

"Ik was nog aan het werk die dag, 
maar iedereen, die wat kon doen 
werd opgeroepen om mee te 
helpen om de brand te bestrijden. 
En zo gingen we met een groep, 
gewapend met stokken met 
daaraan natte doeken, brandjes 
uit knuppelen, die te dicht bij de 
huizen kwamen. Het was zwaar 
werk. Het was benauwd, maar 
ook het zicht was enorm slecht. Je 
kon niet zien of er wellicht achter 
je weer een brand was ontstaan. 
Uiteindelijk werden ook militairen 
ingezet om bomen weg te halen, 
zodat het vuur zich niet kon 
verspreiden. Er was geen houden 
aan. De situatie achteraf was 
ontzettend triest. Geblakerde en 
ingestorte huizen. Dode schapen 
en koeien in de velden, afgebrande 
boerderijen, maar ook de 
fruitboomgaarden waren weg. Ik 
zie nog de zwarte appels, peren en 
kersen aan de verschroeide bomen 
hangen".

Herstel
"En toen begon het puin ruimen", 
vervolgt Han. "Met grote leren 
handschoenen gingen we aan de 
slag. Mensen werden opgevangen 
in opvangcentra en velen moesten 
zich opnieuw registreren, omdat al 

hun papieren waren verbrand. Er werd voedsel en kleding ingezameld voor de getroffenen. 
Het was een beetje vergelijkbaar met nu, maar dan op kleinere schaal. Gelukkig is het daar 
weer helemaal goed gekomen. Zolang er nog leven zit in de stammen van bomen of struiken 
kunnen die weer uitgroeien. Als het tenminste niet te lang duurt en het weer flink wil 
regenen. Rondom de huizen heeft men daar nadien ook meer ruimte gelaten met minder 
bomen en begroeiing. Hoe het nu in de getroffen gebieden zal gaan is afwachten. Dat is veel 
groter van omvang en duurt ook veel langer. Toch waren er in de tijd van de Aboriginals al 
bosbranden en de natuur heeft zich altijd weer hersteld. Laten we hopen dat dat ook nu weer 
het geval zal zijn".

Han Verhage leeft 
mee met zijn tweede 

thuisland Australië

Middelharnis

Tekst en foto: 
Mirjam Terhoeve

Han Verhage bekijkt op de 
kaart waar de brandhaarden 

in Australië zich bevinden.
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In het kort
In november startten de branden in New South Wales. Normaliter 
zijn er ook veel bosbranden in Australië, maar ditmaal is het erg 
vroeg. Van Sydney tot Byron Bay: bossen, huizen en een heleboel 
dieren zijn verdwenen in de vuurzee. Er zijn grote zorgen voor 
Australië, dat de afgelopen maanden nog in lentetijd zat en nu 
de zomer ingaat. De verwachting is dat de temperatuur nog hoger 
wordt en de branden in januari en februari toenemen. Er is nu al 
16 miljoen hectare verbrand, wat ongeveer Nederland en België 
bij elkaar is. Er zijn 25 mensen omgekomen, waaronder drie 
brandweerlieden van de vrijwillige brandweer. Een van de redenen 
dat het vuur zo om zich heen kan slaan, is dat er recordhittes zijn. 
Op 18 december was het 40,9 graden celsius wat extreem is voor 
Australische begrippen in die tijd van het jaar. 

Bron: Dutch cowboys
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Om negen uur in de morgen rijdt Rinus Grinwis richting zijn collega Leo 
van der Kroon. Rinus werkt ongeveer een jaar bij de dierenambulance, 
hij is er per toeval terechtgekomen. "Ik kwam in contact met Ineke, 
de rittenplanner van de dierenambulance op Goeree-Overflakkee. Ik 
werk namelijk al enige tijd als vrijwillger in de Vliedberg. Ineke werd 
vorig jaar voor een paar weken overgeplaatst naar de groep waar ik ook 
werkte. Op een gegeven moment vroeg ze of ik het misschien leuk vond 
om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij de dierenambulance. Na een 
paar proefdagen was ik verkocht, ik vind het werk ontzettend leuk."

AED's
Als Rinus ergens aan begint dan zet hij er zich voor een volle honderd 
procent voor in. "Niet alleen rijd ik op de dierenambulance, ik zet me 
ook in voor de stichting door sponsoren te zoeken. Onlangs heb ik een 
reanimatiecursus voor het gehele team geregeld. Deze zomer kwamen er 
twee personen op mij afgestormd, ze vertelden dat er een man van zijn 
fiets was gevallen. In de ambulance liggen ook spullen om mensen mee 
te helpen, dus liep ik met mijn verbanddoos richting de fietser. Toen ik 
dichterbij kwam zag ik tot mijn grote schrik dat de man nog steeds op de 
grond lag, een hartstilstand." Met enige moeite vertelt Rinus verder: "We 
wisten niet hoe we iemand moesten reanimeren, we hadden nog nooit 
een cursus gehad. Een omstander hield via zijn telefoon contact met de 
meldkamer. Met de instructies van de meldkamer heeft mijn collega Ria 
de man geprobeerd te reanimeren. De man overleefde het niet. Vanaf dat 
moment had onze coördinator bij de Dierenbescherming besloten dat 
ik en al de andere dierenambulancerijders een reanimatiecursus krijgen. 
Ook wilde ik een AED in de wagen hebben. Via de Dierenbescherming 
kon ik niet aan een AED komen, dus stapte ik naar de gemeente. Ook 
de gemeente kon geen nieuwe AED voor in de ambulance bekostigen, 
wel bood de gemeente een alternatief aan. Op dit moment worden alle 
AED's vervangen op Goeree-Overflakkee. Als deze zijn vervangen krijg 
ik één van de oude AED's, volledig nagekeken en werkend."

Eenmaal in Stellendam aangekomen stapt Rinus uit en gaat op de 
bijrijdersstoel zitten. Dan stapt Leo achter het stuur, Leo werkt ook 
ongeveer een jaar op de ambulance, net een maand minder dan 
Rinus. Leo is een goede chauffeur, hij excelleert in het achteruitrijden 
met de grote bus. Leo vertelt: "Ik wilde eigenlijk al heel lang bij de 
dierenambulance, maar het kwam er nooit echt van. Ongeveer een jaar 
geleden kwam ik een advertentie tegen met daarin een oproep voor 
personeelsleden op de ambulance. Ik solliciteerde meteen, in eerste 
instantie kreeg ik geen reactie omdat de website in renovatie was. 
Gelukkig kon ik de tweede keer wel op gesprek komen en twee dagen 
later reed ik al mee met de ambulance. Ik werk zelf in de continudienst, 
als ik weekend heb, dan rij ik meestal met de dierenambulance."

Tijdens de rit richting de meldkamer vertelt Leo wat hij leuk vindt 
aan het werk. "Ik vind het goed dat wij dieren op een manier kunnen 
redden. Ik heb ooit een gewonde kat naar de dierenarts moeten brengen, 
eenmaal bij de dierenarts moest het gewonde beestje toch een spuit 
krijgen. Dat is ontzettend vervelend, toch hebben wij het diertje op een 
manier gered. De kat had het namelijk maar een paar maanden overleeft, 
Als wij er niet waren geweest dan had de kat nog twee maanden in die 
verschrikkelijke pijn geleefd voordat het zou sterven.

De eerste melding
De heren komen aan op het terrein van de Dierenbescherming in 

Dag in dag uit zetten de vrijwilligers van de dierenambulance zich in om dieren in nood 
te helpen, van huisdieren tot dieren in het wild. Het dierenambulancepersoneel maakt 
lange dagen en veel kilometers zonder er ook maar een cent aan te verdienen. Eilanden-
Nieuws volgt een dag lang Rinus Grinwis uit Ouddorp samen met Leo van der Kroon uit 
Stellendam, twee dierenliefhebbers die als vrijwilliger op de dierenambulance zitten 
bij de Dierenbescherming. Een avontuurlijke dag, met een zoektocht naar een verwonde 
meeuw in Hoek van Holland en het vangen van een eenzame kat in een Rotterdamse 
woning.

Rotterdam, op de parkeerplaats 
staan meerdere dierenambulances 
in verschillende maten. In de 
meldkamer worden ze begroet 
door een enthousiaste labrador, de 
hond van één van de werknemers. 
Rinus en Leo halen een bak koffie. 
Na een paar slokken genomen te 
hebben komt de eerste melding 
voor hun binnen, een meeuw 
in Hoek van Holland met een 
gebroken poot op het fietspad. 
De heren trekken hun jas aan en 
springen de ambulance in. Op 
de boordcomputer is vervolgens 
het adres af te lezen met daarbij 
de beschrijving van de melding. 
Voordat Leo de motor start vult 
hij een lijst in met allerlei vragen 
over de melding. Deze lijst wordt 
bij iedere melding die zij krijgen 
ingevuld. Nadat de lijst ingevuld is 
rijden ze naar Hoek van Holland.

In Hoek van Holland zoeken de 
heren naar de meeuw. Tijdens 
het zoeken rijden ze met de 
alarmlichten en het zwaailicht 
aan over het fietspad dat op het 
dijkje ligt. Rinus zegt: "In principe 
krijgen we met het zwaailicht 
aan niet meer bevoegdheden 
dan een andere weggebruiker. 
Om de meeuw te zoeken mogen 
we wel over het fietspad rijden 
mits we de veiligheid van mede 
weggebruikers in acht houden, 
we rijden dan stapvoets over het 
fietspad en zorgen dat er genoeg 
ruimte is voor mensen om ons 
te passeren, verder geeft het 
zwaailicht ook geen voorrang zoals 
het zwaailicht van een ambulance 
of politiewagen, we kunnen het 
wel aanzetten om te vragen om er 
langs te gaan, maar bestuurders 
hoeven ons geen voorrang te 
geven. Eventuele boetes moeten 
we zelf betalen.

Ook is het niet toegestaan om 
de weg af te zetten als er ergens 
een dood diertje ligt, dit moet 
Rijkswaterstaat of de politie 
doen, wij werken vaak samen. 
De meldkamer houdt het contact 
en regelt dat er bijvoorbeeld een 

weg wordt afgezet." Na een paar rondes te 
hebben gereden zonder ook maar een enkel 
spoor van de meeuw te hebben gevonden 
nemen de heren contact op met de 
meldkamer en vragen het nummer van de 
melder. Rinus belt met de vrouw en vraagt 
nogmaals waar ze de meeuw voor het laatst 
heeft gezien. Na nog een ronde gereden te 
hebben blazen Rinus en Leo de missie af. En 
vertrekken weer richting de meldkamer.

De eenzame kat
Weer terug in de meldkamer loopt Rinus 
naar de koffieautomaat en Leo naar 
het toilet. Rinus heeft nog geen slok 
kunnen drinken en de telefoniste van de 
meldkamer krijgt weer een melding over 
een kat die zonder zijn baasje in huis zit. De 
dashboardcomputer in de ambulance vertelt 
de dierenvrienden dat het echtpaar een tijd 
geleden is opgenomen in het ziekenhuis 
en dat de kat daardoor al een aantal weken 
alleen in het huis zit, wel krijgt de kat af en 
toe te eten door iemand, deze persoon kan 
de hulpverleners ook binnen laten om het 
beest te vangen.

Binnen enkele minuten arriveren Leo en 
Rinus op de bestemming die door het 
navigatiesysteem is doorgegeven. Daar 
staat de man klaar die de kat al een aantal 
weken in leven houdt. De man legt uit dat 
hij wijkcoach van de gemeente is en dat het 
echtpaar in het ziekenhuis is opgenomen. 
Ook weet hij te melden dat de kat Boef 
heet, goed onderhouden is en altijd veel 
liefde kreeg, hij is nu alleen heel gestrest. 
Rinus lacht: "Boef is wel een toepasselijke 
naam." Leo en Rinus stappen, gewapend 
met een vangnet en een kooitje, de woning 
van het echtpaar binnen. De wijkcoach zei 
dat hij Boef voor het laatst onder het bed 
had gezien. Leo loopt naar de slaapkamer 
en tilt het bed op. Vervolgens stuift de rood 
witte kat weg en verstopt zich achter de 
gordijnen. Rinus loopt naar het gordijn waar 
de kat achter zit en met één zwaai heeft hij 
de kat in het vangnet. De twee lopen met de 
kat terug naar de ambulance, tegelijkertijd 
vragen ze of de kosten voor de kattenopvang 
geregeld zijn. 

Een dag mee met  
de dierenambulance

Regio

Tekst en foto’s:
Rody Vlietland
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De coach vertelt dat in dit soort 
uitzonderingsgevallen de gemeente 
de kosten soms vergoed. In het 
kooitje zit een doodsbange, 
gestreste kat. Hij is zijn baasje al 
een aantal weken kwijt, en weet 
niet wat er met hem gaat gebeuren. 
De kat blijft kijkend met grote ogen 
in het kooitje zitten, verstijfd van 
de adrenaline. Leo vult de rest van 
een formulier in voor de wijkcoach, 
de opvang en voor de administratie 
van de Dierenbescherming zelf. 
Hierin staan de gegevens van de kat 
in en ook de tarieven die worden 
gerekend.

Onderweg naar het asiel blijft de 
radio zacht staan. Rinus vertelt 
dat ze de radio niet hard zetten 
wanneer er een dier achterin zit. 
De dieren zijn soms ontzettend 
bang, en het geluid kan alleen 
maar meer stress geven. Dan 
geeft de boordcomputer een 
nieuwe melding aan, een vrouw is 
plotseling opgenomen, hierdoor 
heeft een hondje geen baas meer, 
Leo accepteert de melding en zegt: 
“Dit doen we straks, eerst moeten 
we de kat naar het asiel brengen.”

Bij het asiel wordt Boef eerst 
gecontroleerd, de medewerkster 
van het asiel vertelt dat de kater 
altijd goed is verzorgd, maar dat hij 
wel vies is. Waarschijnlijk doordat 
hij een aantal weken zonder baasje 
moest leven. Verder zegt ze dat de 
kat weer rustig wordt na een aantal 
dagen hier te hebben gezeten. Na 
een bak koffie en de medewerkster 
van het asiel te hebben bedankt 
maakten de heren zich weer klaar 
voor de volgende melding.

De ongelukkige vinger
Deze melding gaat over een hond 
dat geen onderdak meer heeft, 
omdat het baasje wordt opgenomen 
in een instelling voor mensen met 
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ontdane man aan. De vrouw heeft 
een levenloos hondje op schoot 
en huilt stil. Terwijl Leo de laatste 
gegevens over het hondje noteert 
en de benodigde informatie 
verstrekt aan de man vraagt 
Rinus aan de vrouw waarom het 
hondje ingeslapen moest worden. 
De vrouw vertelt dat het hondje 
epilepsie had en heel snel achteruit 
ging. Het hondje kon op een 
gegeven moment niet eens meer 
lopen, waardoor het stel geen 
andere keus meer had dan het 
hondje in te laten slapen. Nadat Leo 
alle informatie en opties over de 
dierencrematie verstrekt had aan de 
man wilde Rinus het hondje van de 
vrouw overnemen. De vrouw vroeg: 
“Zou ik alstublieft het hondje in 
de ambulance mogen leggen, als 
laatste afscheid?” Waarop Rinus 
niets anders kon antwoorden dan: 
“Maar natuurlijk mevrouw, we 
doen het precies zoals u het wil.”

De twee heren lopen samen met 
het stel naar buiten, de vrouw 
neemt nog één keer afscheid van 
haar dierbare hondje en legt hem 
in de ambulance. De heren wensen 
het verdrietige stel nogmaals veel 
sterkte, rijden de woonwijk uit en 
slaan linksaf, als ze uit het zicht zijn 
zetten ze de ambulance stil om de 
route naar het dierencrematorium 
in te stellen op de navigatie. 
Rinus: “Zo hoeft het stel niet de 
dierenambulance met daarin hun 
huisdiertje te zien, dat is wel zo 
respectvol.”

Een rondleiding in het 
dierencrematorium
De heren rijden naar het 
Dierencrematorium Majesta, 
eenmaal aangekomen op het 
industrieterrein worden ze 
ontvangen door een vriendelijke 
manager. Naar buiten loopt een stel 
wat net afscheid heeft genomen 
van hun huisdier, de manager 

wenst ze veel sterkte toe met het 
verlies. Leo en Rinus krijgen een 
rondleiding door het crematorium. 
De manager vertelt: “Veel mensen 
zullen een crematorium een eng 
idee vinden, daarom probeer ik zo 
transparant mogelijk te zijn over 
mijn werkwijze. Als mensen een 
rondleiding willen dan geef ik die 
graag.”

Rinus en Leo volgen de manager 
van Majesta naar het eerste kantoor, 
een rustige ruimte met een tafel 
erin en een aantal stoelen. In de 
muur is een soort vitrine gebouwd 
met urnen in allerlei verschillende 
vormen en maten. “Hier komen 
mensen met hun overleden 
huisdier binnen, vervolgens geef 
ik uitleg over alle mogelijke opties 
en bespreek ik de wensen van de 
eigenaren. Er zijn namelijk veel 
opties. Willen de eigenaren een 
groepscrematie of individuele 
crematie, willen ze de as bewaren 
of uitstrooien, willen ze nog een 
aparte keer afscheid nemen, en ga 
zo maar door.” De manager heeft 
een kalme, geruststellende en 
doordachte toon in zijn stem. Een 
stem die echt past voor dit werk. 
Hij vertelt verder: “Ik heb morgen 
een gezin dat nog één keer afscheid 
van hun hond wil nemen en dan 
graag de hond zelf de crematieoven 
in wil schuiven. Dit is allemaal 
mogelijk, want ik wil dat families 
op hun eigen manier een wenselijk 
afscheid kunnen nemen. Vaak zijn 
het honden of katten waar afscheid 
van genomen wordt, maar ik heb 
ook wel eens een schildpad of een 
slang moeten cremeren, eigenlijk 
komen alle huisdieren die je maar 
kunt bedenken voorbij. Dan loopt 
de manager naar een volgende 
ruimte en vertelt: “Als mensen nog 
een afspraak maken om nog één 
keer afscheid te nemen komen ze 
in deze ruimte. Degenen die het 
laatste afscheid nemen krijgen alle 

psychiatrische problemen. Het hondje zit in een vergaderruimte van het 
kantoor, Er staat ook een kooi met drie vrolijk fluitende vogeltjes daarin 
opgesloten. De vrouw had namelijk verwacht dat haar huisdiertjes mee 
mochten, alleen dit was niet het geval. Bevend zit het kleine hondje in de 
vergaderruimte. Om het te kalmeren loopt Leo er rustig naartoe en gaat 
erbij zitten, even later ook Rinus. Rinus steekt zijn hand uit om het hondje 
te aaien, het beestje schrikt hier zo erg van dat het bijt in Rinus zijn vinger. 
Rinus weet dat hij zijn hand niet weg moet halen, als hij dat doet dan 
kan hij zich lelijk openhalen aan die scherpe tandjes. Uiteindelijk laat het 
angstige diertje de vinger van Rinus los. Leo zegt lachend: “Ze hebben het 
wel altijd gemunt op die vinger hè?” Rinus is namelijk al vaker in dezelfde 
vinger gebeten. De Dierenambulancemedewerkers noteren de gegevens 
van het hondje voor het asiel. Als dat allemaal geregeld is nemen ze het 
hondje en een envelop met geld voor de kosten van het asiel en de rit mee. 
De Ouddorper en Stellendammer moeten het hondje naar een asiel in Den 
Haag brengen.

Eenmaal in Den Haag begint de zoektocht naar het dierenasiel. De 
navigatie geeft aan dat de heren hun bestemming hebben bereikt, maar 
het asiel is in geen velden of wegen te bekennen. Aan de linkerzijde van 
Leo staat een smal bruggetje, te klein om met de bus te overbruggen. Leo 
besluit om helemaal om te rijden “Misschien dat er een opening is aan de 
andere kant.” Zegt hij. Leo zijn gedachte blijkt goud waard, aan de andere 
kant staat nog een brug, net iets groter dan de vorige. Leo rijdt over de 
brug en komt op een smal pad terecht, in de verte ziet Rinus het asiel al 
staan, het enige wat de heren nog in de weg staat is een grasveld. Leo wil 
het gras niet verpesten, daarom rijdt hij over het pad. Na vijftig meter 
komt er een vrouw richting de ambulance gelopen. Rinus doet het raam 
open, dan zegt de vrouw: “Meneer u kunt hier niet verder, dit pad leidt 
naar een te smal bruggetje om met de auto over te komen, u moet via het 
grasveld rijden om bij het asiel te komen.”

Leo toont zijn rijkunsten
Daar staan Leo en Rinus dan, omringd door struiken en bossen. De enige 
weg terug was in zijn achteruit over hetzelfde pad. Gelukkig is Leo een 
ontzettend vaardige chauffeur. Rinus zegt lachend: “Je zegt toch altijd dat je 
zo goed achteruit kunt rijden, nou laat nu maar zien dan.” Leo geeft een tik 
aan de versnellingspook en kijkt in zijn rechter zijspiegel. Moeiteloos rijdt 
hij de vijftig meter recht terug over het pad, om vervolgens links over het 
grasveld te rijden om bij het dierenasiel aan te komen.

Rinus en Leo verschijnen weer in de meldkamer nadat het hondje veilig 
in het asiel in Den Haag gebracht is. Ze worden wederom begroet door 
de enthousiaste labrador. Rinus en Leo halen een bak koffie en gaan 
zitten op een stoel. Er zitten nog maar twee slokken in Rinus zijn koffie 
als de meldkamer een melding krijgt om een hond op te halen bij een 
huishouden. Een stel heeft hun hond thuis in laten slapen, en de overleden 
hond moet naar het dierencrematorium gebracht worden. Ze stappen in de 
ambulance en rijden richting het aangegeven adres.

Afscheid nemen
In de woning treffen de mannen een terneergeslagen vrouw en een 



tijd die ze nodig hebben, alles mag op hun tempo. Ik vind het 
belangrijk dat degenen die afscheid nemen zelf bepalen op welke 
manier en in welk tempo ze dat doen.”

Dan wordt de manager gevraagd waarom hij ervoor kiest om te 
werken in deze branche, hij vertelt: “Ik werkte eerst in de zorg. In 
het bejaardentehuis komt het best vaak voor dat iemand komt te 
overlijden. Iedere keer als er iemand overleden was ging ik langs 
als de begrafenisondernemers geweest waren. Ik controleerde of 
de overledene er precies zo uitzag als toen diegene nog leefde. 
Vaak zag je namelijk dat het haar van een man strak naar achteren 
gekamd werd als hij opgebaard lag, dat terwijl diegene zijn haar 
misschien nooit naar achteren had. Als dat het geval was dan 
deed ik bijvoorbeeld het haar bij die persoon zoals het hoorde.”
“Ik merkte dat het allerlaatste moment het belangrijkste is van het 
afscheidsritueel, alles moet dan echt kloppen. De nabestaanden 
zullen het nooit meer vergeten als er iets verkeerd is. Het 
geeft ontzettend veel voldoening om het juiste afscheid voor 
nabestaanden te creëren, je wordt dan gewaardeerd voor het 
werk dat je verricht hebt. Dat is de reden waarom ik dit werk 
zo mooi vind, ik help mensen in een ontzettend lastige periode 
door ze een goed afscheid van hun dierbaren te bieden.” Rinus 
en Leo halen het hondje uit de ambulance en brengen het naar 
het mortuarium. Vervolgens bedanken ze de manager voor de 
rondleiding en uitleg. Dan krijgt Leo een melding, er blijkt een 
zwaan aangereden te zijn bij een rotonde. De heren zeggen de 
manager gedag en rijden richting de volgende melding.

De aangereden zwaan
Bij de rotonde verspert de vrouw de weg voor de aangereden 
zwaan die op de weg wil zitten. De vrouw vertelt dat ze een 
zwanenliefhebster is en zelf ook met zwanen heeft gewerkt. Ze 
zag de zwaan zitten toen ze haar zoontje bij het kerstdiner op 
school bracht. De vrouw vertelt: “Toen ik terug naar huis liep zag 
ik de zwaan op de rotonde zitten, dus ik probeer hem nu tegen te 
houden zodat er geen ongelukken gebeuren.”

Rinus en Leo kijken naar de zwaan die op het grasveldje naast de 
rotonde zit. “Zijn vleugel staat niet helemaal goed heb ik het idee.” 
Zegt Rinus. Waarop Leo antwoord: “Waarschijnlijk is zijn vleugel 
gebroken door de klap.” De zwaan is duidelijk gestrest en voelt 
zich niet veilig. Uit verdediging blaast het beest een paar keer 
richting de ambulancemedewerkers.

Rinus pakt een vangstok met daaraan een haak, Leo pakt een 
soort sporttas met een gat voor de nek van de zwaan. Met een 
soepele zwaaibeweging slaat Rinus de haak om de nek en trekt 
hem, nog voor de zwanenliefhebster kan vragen of ze de zwaan 
geen pijn doen, naar zich toe. Rinus heeft de zwaan bij de 
nek vast, uit paniek blaast de zwaan een paar keer, maar geeft 
daarna op. Leo legt de zwaan in de tas en ritst hem dicht. Het 
is een grappig gezicht, zo’n zwaan in een tas. Rinus pakt de tas 
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vast aan de handvaten en zet de 
zwaan in de Dierenambulance. 
De dierenambulancemedewerkers 
brengen de zwaan naar Vogelklas 
Karel Schot, een opvangcentrum 
voor wilde vogels. In het 
opvangcentrum worden de heren 
te woord gestaan door een 
vriendelijke dierenarts. 
De dierenarts controleert de 
zwaan op eventuele breuken in 
de vleugels en pootjes, vervolgens 
concludeert hij dat de zwaan niets 
gebroken heeft. Wel heeft het 
dier een flinke klap gemaakt en is 
daardoor verward, verder zag de 
grote vogel er een beetje mager 
uit. Het bijzondere is dat de zwaan 
sinds de rit ontzettend kalm blijft, 
net of het dier weet dat het nu in 
goede handen is. Leo en Rinus 
aaien de zwaan in zijn nek, het dier 
blijft rustig op de behandeltafel 
zitten. De dierenarts besluit dat hij 
het beest onder handen neemt en 
vertelt: “We gaan hem voeren zodat 
hij aansterkt. ik denk dat hij snel 
weer de oude is.”

De heren bedanken de dierenarts 
en vertrekken zonder zwaan 
richting de meldkamer. Om te 
keren rijden ze een oprit op, de 
lichten van de ambulance schijnen 
in een speeltuintje. Rinus lacht: 
“In dit speeltuintje wordt nog 
wel eens drugs verhandeld. Als 
wij hier in het donker moesten 
keren van de zomer zag je altijd 
een aantal schimmen wegschieten 
uit het speeltuintje. Die gasten 
zien natuurlijk een grote bus met 
zwaailichten op het dak en gaan 
meteen van het ergste uit. Ik moet 
altijd lachen als ik ze weg zie 
rennen.”

Een hectische dag 
voor Rinus en Leo
In de meldkamer zit Mirella, ze 
vertelt dat ze iedere melding aan 
Leo en Rinus gaf, zodat ze veel te 

doen hadden en genoeg zagen. 
Het was namelijk een hele rustige 
dag met weinig meldingen. Nadat 
Rinus zijn koffie heeft gehaald legt 
hij uit waarom het zo rustig is: “Het 
komt doordat het winter is, dan zijn 
er minder mensen op straat. Dat 
betekent niet alleen dat er minder 
ongelukken gebeuren, maar ook 
dat er gewoonweg minder wordt 
gezien. In de zomer is het drukker.” 
Leo vult aan: “In de zomer maken 
we soms dagen van negen tot elf, 
dan zijn we pas om half één ‘s 
nachts weer thuis. Vaak hebben 
we dan wel meer dan zeshonderd 
kilometer gereden.”

Ook Mirella bevestigt de drukke 
zomer: “Als ik in op een drukke 
dag weer thuiskom ben ik af en toe 
gewoon schor van het bellen. Door 
de drukte gun je jezelf dan geen tijd 
om te eten of drinken. Mijn brood 
was gewoon droog en hard als ik 
mijn tweede hap wilde nemen, 
omdat die hap pas twee uur later 
was.”

Het is negen uur wanneer de 
mannen besluiten om het voor 
gezien te houden, Rinus drinkt 
voor het eerst vandaag zijn 
bakje koffie helemaal op, en 
loopt samen met Leo naar de 
ambulance. Op de terugweg vertelt 
Rinus: “Eigenlijk krijgen wij in 
ons werk altijd met ontzettend 
grote dierenvrienden te maken. 
De meeste mensen bellen de 
dierenambulance bijvoorbeeld niet 
als zij een meeuw met een gebroken 
pootje vinden.” Dan bespreken 
ze hoe Rinus de zwaan ving en 
de achteruitrijdvaardigheden van 
Leo toen ze verkeerd reden bij het 
dierenasiel in Den Haag. De dag zit 
er voor beide mannen weer op, Leo 
staat voor morgen ingeroosterd. 
Rinus mag de volgende dag weer 
helpen in de Vliedberg. Twee 
mannen met een hart van goud.

Zijn vleugel 
staat niet 
helemaal 

goed heb ik 
het idee.
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Van de miljoenen guldens die in de 
Nieuwjaarsnacht aan vuurwerk in de 
lucht zijn geknald. heeft Flakkee zijn 
portie meegeschoten. Overigens is dat 
traditionele geknetter al wel geaccepteerd 
maar veel kwalijker is de – waarschijnlijke 
– brandstichting in schuren in Ouddorp en 
Ooltgensplaat met een kapitale schade als 
gevolg.

In Nieuwe-Tonge is het ditmaal het rumoerigst 
geweest. De politieman die daar een oogje in 
het zeil hield zag zich rond half één genoodzaakt 
assistentie op te roepen omdat de zaak volledig 

uit de hand ging lopen. Nieuwe-Tonge's jeugd was 
op de zgn. "Hoogte" aan het stoken gegaan waarop 
de brandweer uitrukte om de brand te blussen. 
Dat is kennelijk wat ontactisch gegaan met als 
gevolg dat er tussen jeugd en brandweer al snel 
een handgemeen ontstond. De brandweer, waarvan 
sommige leden al rake klappen te incasseren 
hadden gekregen, ging het publiek daarop te 
lijf met waterstralen met een druk van zo'n 10 
atmosfeer.
De politionele assistentie die vanuit Middelharnis 
arriveerde was vergezeld van dhr. M. Peekstok, 
ondercommandant van Middelharnis' brandweer. 
Dhr. Peekstok beval het korps snel in te rukken. 
De politie heeft met getrokken gummistokken de 
rumoerige jeugd verspreid. Later is er opnieuw 

gestookt en moest de brandweer er weer aan te pas 
komen. Dat gebeurde onder politiebegeleiding.
In Ouddorp werd rond kwart voor één de brandweer 
gebeld voor een brand in de schuur van het zgn. 
,,Blauwe Huus". In de schuur, eigendom van de 
Gebrs. Hameeteman, stonden een landbouwtrekker, 
een wagen en landbouwwerktuigen. Ook was er 
een flinke partij stro in opgeslagen. De brandweer 
was tot 6 uur in de morgen bezig het vuur te 
smoren. De schuur is geheel in vlammen opgegaan 
en de machnies zijn goeddeels onherstelbaar 
beschadigd; ze waren niet verzekerd.
De oorzaak van de brand is niet bekend. Met 
brandstichting wordt – gezien de plaats waar de 
brand begon – ernstig rekening gehouden. Er kan 
evenwel ook sprake zijn van 'verdwaald' vuurwerk.

Onschuldig vuur-
werk en kwalijke 
brandstichting in 
Nieuwjaarsnacht

Uit de krant van

1935

Uit de krant van 1975
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Zweedse puzzel

Sanders, Vaassen
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Vul het diagram in aan de hand van de om-

schrijvingen in de hokjes. De kruispunten 

van de horizontale en verticale lijnen, die 

vertrekken vanuit de pijltje
s met de num-

mers 1 tot en met 8, leveren letters op 

die achter elkaar gelezen een trefwoord 

vormen.

Vlechtwoordpuzzel

Vul verticaal de oplossingen in. Als u alle oplossingen 

goed heeft ingevuld, staat er in de balk met het pijltje een 

trefwoord.
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Puzzelboeken

Puzzelboeken

Prijswinnaars

1. Fam. A. Witte uit Ouddorp wint een VVV-bon t.w.v. € 50,- 
 Deze prijs wordt u aangeboden door Autobedrijf Jan van Dijk

2. Mevr. S.M. de Klooster-Kanis uit Ouddorp wint  
een halve meter taart van Akershoek de Echte Bakker

 Deze prijs wordt u aangeboden door Akershoek de Echte Bakker

3. Mevr. D. Dale-Brussaard uit Sommelsdijk én Annie Grit uit Sommelsdijk 
winnen ieder een kortingsbon ‘Dag klein deukje of krasje’  
t.w.v. € 20,- bij Bosman Schadeherstel

 Deze prijs wordt u aangeboden door Bosman Schadeherstel

4. Mevr. E. Melaard uit Nieuwe-Tonge wint een privéles  
t.w.v. € 42,50 bij Manege Oostmoer

 Deze prijs wordt u aangeboden door Manege Oostmoer

5. Mevr. V. Trierum uit Middelharnis wint een VVV-bon t.w.v. € 25,- 
 Deze prijs wordt u aangeboden door Huizer Witjes

6. A. v.d. Sluijs uit Middelharnis wint een High tea  
voor 2 personen bij Bakkerij Bienefelt 

 Deze prijs wordt u aangeboden door Bakkerij Bienefelt

7. Arjan van Wijk uit Sommelsdijk, Piet de Munck uit Oude-Tonge,  
E. Groene uit Goedereede, M. v.d. Boogert uit Stad aan het Haringvliet 
winnen ieder een bon t.w.v. € 12,50 bij Bloem- en groencentrum 
Ouddorp

 Deze prijs wordt u aangeboden door Bloem- en groencentrum Ouddorp

8. Mevr. M.S. Melissant-Looij uit Herkingen wint  
een Waardebon t.w.v. € 50,- te besteden bij D&J computerservice

 Deze prijs wordt u aangeboden door D&J Computerservice

9. Mevr. Flikweert-Tanis uit Ouddorp wint een dinerbon t.w.v. € 20,-  
bij Hotel-Café-Restaurant Akershoek of Restaurant de Zeemeeuw

 Deze prijs wordt u aangeboden door Hotel-Café-Restaurant Akershoek / 
Restaurant de Zeemeeuw

10. Kees Vroegindeweij uit Goedereede wint een waardebon  
t.w.v. €25,- bij d’Groene Lanteern

 Deze prijs wordt u aangeboden door Melaard Parket

11. Familie Vlasveld uit Nieuwe-Tonge wint een VVV-bon t.w.v. € 25,-
 Deze prijs wordt u aangeboden door Duisenburgh Vermogensregie 

Verkamman

Ardi keukens rebus
Fam. Alderliesten uit Sommelsdijk wint een kookworkshop voor 2 personen
Deze prijs wordt u aangeboden door Ardi Keukens

Alle winnaars zijn persoonlijk benaderd

Enter the Creative World van het Grafisch Lyceum Rotterdam, 
dé vakschool voor media, entertainment en technologie.  
Bezoek de Open Dag op zaterdag 25 januari 2020  
(van 10.00 tot 15.00 uur) en ontdek de vele mogelijkheden. 

ZA 25 JANUARI 2020 | GLR.NL

 VMBO  MBO

GLR
OPEN DAG

Het Grafisch Lyceum Rotterdam biedt vier vmbo- 

leerwegen en tal van mbo-opleidingen. Een greep uit 

het aanbod: Mediavormgeven, Audiovisuele Media, 

Podium- en Evenemententechniek, Mediamanagement, 

Mediatechnologie, Redactiemedewerker, Mediamaker 

en Medewerker Sign. Benieuwd naar het volledige 

aanbod? Vraag de brochure aan of kijk op glr.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

BENU apotheek Dirksland beschikt over een groot assortiment 
handverkoop artikelen. Denk daarbij aan pijnstillers, producten 
van Vogel, VSM, vitamines en supplementen, maar ook aan baby 
artikelen van o.a. Zwitsal. 

ALLEEN MET DEZE 
BON: 

15% korting op alle 
hoest- en 
keelproducten. 

Geldig t/m eind februari 2020 in 
BENU apotheek Dirksland en 
geldig voor assortimentsartikelen. 
Niet geldig samen met andere 
acties. 

 

Zie ook de maandelijkse column van de apotheker in de 
vrijdageditie van deze krant! 

BENU apotheek Dirksland          Achterdorp 1         Tel: (0187)601580         Fax:(0187)603958 

 

Een verzachtende hoestsiroop is 
aangenaam en verzacht klachten 
van keelpijn. De propolis siroop is 
tevens ontsmettend en 
ontstekingsremmend. 

Wij adviseren u graag in de 
apotheek. 

 

15% 
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Op 30 december 2019 was er gelegenheid 
om 's avonds de toren van Goedereede te 
beklimmen. De smalle trap naar boven heeft 
217 treden, maar door de vele 'tegenliggers' 
werd het er niet gemakkelijker op om de top 
te bereiken. Maar de heftige klim was weer 
zeker de moeite waard. Bovenop de toren was 
het koud boven en het waaide hard. Maar het 
uitzicht is spectaculair. In de diepte ligt de 
haven en het dorp met al zijn kerstlichtjes. 
Ook waren de eerste vuurpijlen al te zien. 
Met statief en een juiste belichting was het 
mogelijk om de eeuwen oude korenmolen van 
Goedereede in het donker te fotograferen. 
Op de foto zie je achter de molen de mooie 
zigzaglijn van de Goereese weg. Gelukkig 
was de voorspelde mist er niet!

Tekst en foto: 

Jan Baks

Windvang in  
het donker

Uw borstspieren werden geïrriteerd doordat een stukje van uw slokdarm in 't nauw 
is gekomen in de opening van het middenrif, dat de scheiding vormt tussen borst 
en buikholte en dat de ademhaling helpt regelen. Dat kan gebeuren bij mensen 
die te veel eten, maar ook bij zwangerschap en bijvoorbeeld door ouderdom. Bij 
voorover bukken of platliggen kan dan maagzuur teruggestuwd worden. Vaak 
wordt de voortgang van voedsel belemmerd. Een betere doorstroming wordt 
bevorderd door het hoofdeinde van uw bed wat hoger te stellen en om de 2 à 3 uur 
een kleine portie voedsel te nemen i.p.v. enkele grote maaltijden. Roken vergroot 
de productie van maagsap en alcohol verergert de symptomen, vandaar het verbod. 
Blijft u last houden van terugkomend maagzuur, drink dan tussentijds wat lauwe 
melk.

Middenrifpijn
Na krampen in de borst, die ik voor een hartaanval hield, 
kreeg ik te horen dat het mijn middenrif was. Toch laten de 
dokters mij lopen met louter de boodschap: niet bukken, 
niet roken, niet drinken en het hoofdeinde van het bed 10 cm 
hoger dan het voeteneind. Helpt dat wel?

Schaamte

Er was weinig keus voor ons: 
we konden thuisblijven of met 
de trein gaan, maar dit laatste 
zou twee dagen sporen kosten 
en dat zal waarschijnlijk ook 
wel belastend zijn voor het 
milieu, maar bij een volgende 
reis zullen we toch maar eens 
over een treinreis na moeten 
denken. Nu ik er toch over 
nadenk zijn er wel meer 
dingen waarvoor wat schaamte 
zeker zal passen als het over 
ons milieubewustzijn gaat.

'Tussen mijn oren' ben ik best 
wel duurzaam bezig, maar 
de praktijk blijft weerbarstig. 
Daar komt bij dat ik op dit 
terrein vind dat anderen zich 
vooral moeten schamen. Dat 
vind ik vooral als ik het vele 
overbodige plastic zie dat we 
dagelijks in het huishouden 
weggooien. Voorbeelden 
hoef ik niet te geven. 'De 

fabrikanten zouden zich moeten 
schamen', denk ik dan als ik weer een 
zak vol plastic in de 'Kliko' mik. Oké, ik 
schaam me ook wel een beetje dat ik het 
plastic niet aan het eind van de straat in 
de daarvoor bestemde container breng.

Verder schaam ik me ook als ik de auto 
neem naar de supermarkt die net zover 
verwijderd is als de plastic-container. 
Omdat ik gezond en milieubewust wil 
leven heb ik een goede fiets aangeschaft. 
Maar regelmatig schaam ik me als ik toch 
de auto pak voor kleine ritjes. Schaamte 
is er ook als ik elke dag vlees eet. Eén 
of twee dagen vleesloos kan toch ook, 
zo weet ik… Hier geldt voor mij ook 
dat de theorie gemakkelijker is dan de 
praktijk. Schaamteloos leven is daarom 
voor mij nog ver weg. Als u dit leest ben 
ik waarschijnlijk in Oekraïne waar ik een 
hulpverleningsproject bezoek. Vast en 
zeker ga ik me bij terugkomst ook weer 
schamen, maar dan weer voor andere 
zaken.

'Heb jij geen vliegschaamte?', vroeg ik vorige week 
aan mijn reisgenoot toen we naar het vliegtuig liepen 
dat er voor zorgde dat we een stedentrip konden 
maken. Het antwoord was: "een beetje wel". Ik denk 
er ook zo over: "een beetje wel". Toch liepen we door. 
Schaamteloos.

Adri van der Laan
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Kies een niet- 
populaire studie

Open dagen, proefstuderen 
en gesprekken. De 
komende maanden stijgt de 
keuzestress onder scholieren 
die een vervolgopleiding 
moeten kiezen.

 Er is op dit moment een schreeuwend 
tekort aan slopers, bakkers en liftmonteurs. 
Dat blijkt uit de nieuwe Keuzegids mbo.

Op de arbeidsmarkt is momenteel veel 
vraag naar mbo'ers met specifieke kennis 
en vaardigheden. Maar ongeveer de helft 
van de mbo'ers gaat verder met studeren na 
het afronden van een mbo-opleiding. De 
meeste kans op werk biedt de bouwsector. 
Ondanks de stikstofperikelen is de kans op 
werk daar het grootst.

Pianotechnicus
Ook bij defensie en politie is er nog steeds 
een tekort aan personeel. Volgens de 
keuzegids kiezen middelbare scholieren niet 
zo snel voor een specifieke opleiding met 

Tekst: Martijn de Bonte
Foto: Shutterstock

"Je moet wel  
opletten, meneertje"

Geen patiënt is hetzelfde. De een is blij gestemd, de 
ander is moedeloos, de volgende is boos, een vierde 
is uiterst kalm. Bij kinderen is dat niet anders. Maar 
wat kinderen voor hebben op volwassenen is dat ze 
onbevangen zijn en dat ze geen blad voor de mond 
nemen.

Opinie

Terwijl ik een jong meisje positioneerde voor de foto, zei mijn collega 
iets tegen mij. Ik luisterde niet goed dus ik vroeg of mijn collega het 
wilde herhalen. Het meisje wees mij met een ondeugende blik terecht 
en zei: "Je moet wel opletten, meneertje!"

Heerlijk zulke kinderen! Maar niet ieder kind is hetzelfde. Veel 
kinderen zijn bang, wat ook te begrijpen is. Moet u zich eens 
voorstellen dat een grote meneer in een wit pak je komt halen, dat 
je bepaalde kleren uit moet doen, dat je op een tafel moet gaan 
liggen, dat papa en mama een gek zwaar schort aankrijgen, dat ze je 
vasthouden op een bepaalde manier… alles behalve prettig! Een klein 
ventje zette de hele kamer op stelten en was vastberaden om geen 
foto van zich te laten maken. Twintig minuten en een foto van zijn 
dinosaurus later ging hij toch overstag.

Even later kwam er een meisje al huilend binnen. Niet van angst, maar 
van vermoeidheid. Als een wanhoopskreet vertelde ze mij dat ze zo 
moe was. We gingen samen op de tafel zitten en ik sloeg een arm om 
haar heen. Nadat ze even was bijgekomen, hebben we snel de foto's 
gemaakt. En wanneer het onderzoek klaar is, gaan al die kinderen met 
een gevoel van overwinning de deur uit. Het is me gelukt! Prachtig om 
dat te zien. Je haalt een angstig kind binnen en als trotse pauw verlaten 
ze de kamer. Maar niet iedereen is zo enthousiast.

Ik haalde redelijk vroeg in de morgen een puber uit de wachtkamer. 
Slecht gehumeurd en zijn blik op de telefoon. Heel vriendelijk vroeg 
ik hem de nodige kleding uit te doen. Even later lag hij op tafel. Ik 
kon het niet laten en zei: "Het is wel een beetje vroeg hè?" Waarop hij 
riep: "Houdt er alsjeblieft over op!" Ik schoot in de lach en praatte hem 
moed in en zei dat ik hem erdoorheen zou slepen. Zo zie je maar: ik 
kan het soms niet laten om ondeugend te zijn!

3
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goede baankansen. Bijvoorbeeld 
de opleiding tot schoenmaker of 
pianotechnicus. 
Het opleidingscluster 
ambachtelijke techniek kent de 
laagste instroom, daarna volgen 
voeding & vers, infrastructuur en 
scheepvaart.

Meer dan genoeg werk
Daar staat tegenover dat 
de baankansen kleiner zijn 
voor populaire studies, zoals 
pedagogisch werk, ICT en 
commerciële dienstverlening. 
De conclusie is dat er meer dan 
genoeg werk is voor mbo'ers, zeker 

als er wordt gekozen voor een niet 
populaire, specifieke studie.

Hoogste en laagste uurloon
Het hoogste uurloon valt voor 
mbo'ers te verdienen in de 
procestechniek. Daar verdient men 
anderhalf jaar na het afstuderen 
zo'n 18 euro per uur. 

Daarna volgend de verpleging 
en verzorging. Het minst 
verdienen de kappers, verkopers 
en schoonheidsverzorgers. Hun 
uurloon is gemiddeld acht euro.

In de loop van de tijd werd het tekort aan leerkrachten steeds 
hoger. Termen als 'te hoge werkdruk' en 'te weinig salaris' vlogen 
rond en op een dag trokken de leerkrachten naar Den Haag om 
voor verbetering te pleiten.

Ondertussen zitten op diverse pabo's in het land aanstaande 
leerkrachten te zwoegen op opdrachten en tentamens die de 
brug vormen naar een baan in het onderwijs. Ook ik zit erbij, op 
weg naar een baan als leerkracht. Mijn kinderdroom hield stand. 
Als wij als studenten onze krachten bundelen kunnen we het 
lerarentekort misschien gedeeltelijk in de kiem smoren. Moeten 
die studenten er wel zijn…

Op de pabo zitten mensen met hart voor onderwijs. In de zorg 
zitten mensen met hart voor de zorg. In de bouwsector zitten 

De eerste week op m'n opleiding werd alle moed gelijk de grond 
ingestampt en kregen we te horen dat er vrij weinig werk in was 
en dat als je werk kreeg dat je haast niks zou verdienen. Ik wist 
het van me af te schudden, maar 't bleef me wel achtervolgen. Na 
mijn stage in jaar 3 kreeg ik een burn-out en wist ik genoeg. Ik 
had de verkeerde keuze gemaakt. Dit was helemaal niet wat erbij 
mij paste.

Ik had vrij jong al een keuze moeten maken en hoe kan je op zo'n 
jonge leeftijd nou al zo'n grote beslissing maken? Hoe kun je gelijk 
de juiste beslissing maken? Ik weet daar het antwoord niet op, 
want mij is dat niet gelukt. Ik ben afgelopen september aan een 
nieuwe studie begonnen, waarvan ik nu wel echt zeker weet dat 
het de juiste studie voor mij is. Maar dat had ik 5 jaar geleden nog 

Werkplezier voor  
alle sectoren!

Begonnen aan een 
nieuwe studie

'Wat wil je later worden?' Hoe vaak werd dat als kind niet aan mij gevraagd. 
Mijn antwoord was al heel snel: 'juffrouw!' Natuurlijk, net als de juf in mijn 
klas de kinderen laten werken en zelf alle juffentraktaties opeten.

Toen mijn oma nog leefde, vroeg ze vaak aan mij wat ik zou gaan studeren. 
Ik antwoordde dan dat ik journalistiek ging studeren, waarop zei dan 
antwoordde: "oh. Ach ja, die mensen heb je ook nodig". Oma was niet 
helemaal overtuigd of ik wel de juiste studiekeuze had gemaakt. Ik zelf was 
er van overtuigd dat ik wel echt de juiste keuze had gemaakt. Ik zou journalist 
worden.

mensen met hart voor de bouw. 
Iedereen doet als het goed is 
waar hij plezier in heeft, maar 
dat neemt niet weg dat een goed 
salaris ook belangrijk is. Zou dat 
niet de reden zijn dat veel mensen 
doorleren? Ligt daar dan niet een 
groot deel van de oplossing? Laten 
we alle studies even duur maken 
en alle lonen even hoog, want 
ieder mens is hard nodig om deze 
maatschappij draaiend te houden! 
Met wat nuances lijkt dit concept 
me helemaal zo slecht nog niet.

niet gekund, daarvoor was eerst 
het een en ander nodig voor ik dat 
wist.

Het kan misschien even duren 
voor iedereen de juiste opleiding 
vind, maar ik ben ervan overtuigd 
dat iedereen die uiteindelijk zal 
vinden. En anders, zoals m'n 
oma zou zeggen, kan je altijd 
nog journalist worden want die 
mensen hebben we ook nodig.

Jolien Meijer

Evelien van den Hoek
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In haar hart had Klaasje Hoek (1942) eigenlijk de 
verpleging in gewild. "Vroeger kon je niet altijd kiezen, 
wat je wilde worden. Je moest gaan werken. Er was geen 
geld om door te leren, als je van school kwam. Er moest 
brood op de plank komen. Dat was bij mij niet anders. Ik 
belandde in de horeca en had baantjes in de huishouding. 
Maar het bleef kriebelen, ik wilde heel graag iets voor 
mensen betekenen." Toen ze in 1965 Bram Hoek leerde 
kennen, met wie ze in 1970 zou trouwen, kreeg ze alsnog 
de kans om die droom waar te maken. "Bram was een 
EHBO-er. Hij vroeg, of dat niets voor me was. Ik was 
meteen enthousiast. Tegenwoordig volg je dan een paar 
cursusavonden. In mijn tijd moest je daar nog anderhalf 
jaar voor naar school, leren uit dikke boeken en moest je 
als vrijwilliger praktijkuren draaien in een ziekenhuis. Ik 
deed het allemaal, haalde EHBO 1, 2 en 3 en leerde er veel 
van. Jarenlang was ik een dag in de week werkzaam in de 
Samaritaan, nu Nieuw Rijsenburgh. Ik mocht patiënten 
verzorgen; douchen en aankleden. Tegenwoordig mag dat 
alleen, als je gediplomeerd verpleegkundige bent, maar 
toen kon dat allemaal nog. Ik vond het heel fijn om te 
doen. Ik was dan wel geen verpleegster geworden, maar dit 
zat er toch dicht tegenaan. Het ging me erg aan mijn hart, 
toen ik op mijn 56ste moest stoppen door mijn versleten 
heup."

Dichtbij
Samen met haar man Bram, die voor velen op het eiland 
een bekend gezicht was en na een ziekte vijf jaar geleden 
overleed, vormde Klaasje een goed team. Ook als ze geen 
'dienst' hadden, stonden ze klaar voor hun medemens. 
"Ik herinner me goed, dat we een keer naar de verjaardag 
van mijn zus waren geweest in Ooltgensplaat.  Het was 
donker, toen we terugreden naar Ouddorp. In de bocht 
bij Melissant was een ongeluk gebeurd. Een busje had 
zich om een boom gevouwen. Bram ging kijken. Als hij 
zijn hand opstak, was dat voor mij het teken, dat ik snel 
met de eerste hulpkoffer uit de achterbak naar hem toe 
moest rennen. Als je samen gaat kijken, verlies je immers 
kostbare tijd. Het zag er somber uit. Gelukkig heeft deze 
man het overleefd." Van dit slachtoffer weet Klaasje hoe 
het is afgelopen, maar van de meeste mensen, die ze 
hulp verleent, weet ze dat niet. "Dat is voor mij ook niet 

belangrijk. Je doet, wat je moet doen. Als de slachtoffers 
meegaan in de ambulance, draag je de zorg over en dan 
houdt het op. Van de meesten weet ik niet eens hun naam. 
Soms hoor je via via nog wat, maar meestal dus niet. Ik 
denk, dat dat goed is. Je moet het ook niet willen weten. 
Als het te dichtbij komt, kan ik mijn werk niet meer doen."

Beschietingen
Toch gaat het de kordate Klaasje niet altijd in de koude 
kleren zitten. Wat nog steeds op haar netvlies staat, is de 
treinreis, die ze voor het Rode Kruis mocht maken in 
1992. Er moesten 500 vluchtelingen uit het oorlogsgebied 
in voormalig Joegoslavië worden opgehaald om te worden 
opgevangen in Nederland. "We wisten eigenlijk niet goed 
wat ons te wachten stond. De enige instructie die we 
kregen was, dat we onder geen beding de trein mochten 
verlaten, als er werd gestopt, omdat dat te gevaarlijk was. 
We zouden op twee plaatsen stoppen, in Ljubljana en in 
Zagreb. Wegens beschietingen zijn we alleen in Zagreb 

gestopt. Je kunt je niet voorstellen, wat al die mensen 
moeten hebben meegemaakt. Wij moesten voor ze 
zorgen tijdens de treinreis. Wij spraken de taal niet, dus je 
probeert – zo goed en zo kwaad als dat gaat – met handen 
en voeten te communiceren. Er waren voornamelijk 
vrouwen en kinderen in de trein. Velen waren er gewond. 
Ze hadden helemaal niets, alleen de kleding, die ze 
aanhadden. De meesten waren op blote voeten. Mijn volle 
koffer was leeg na de reis. Ik had alleen mijn uniform 

nog toen ik naar huis ging. Ik heb alles uitgedeeld. Ik 
had thuis nog genoeg. Ik was blij dat ik iets kon doen. 
Het was hartverscheurend. Woest was ik ook, toen de 
vluchtelingen de trein in de brandende zon bij aankomst 
in Utrecht nog niet mochten verlaten, omdat de minister 
nog niet was gearriveerd voor het persmoment." Ze kan 
zich er nog boos om maken. "Ik heb de treinreis lang bij 
me gedragen. Na een week hadden we een bijeenkomst 
met een psycholoog en een psychiater. Het was fijn om je 
verhaal te doen."

Schip
Mooie herinneringen bewaart Klaasje aan de reizen, die 
ze maakte met het Rode Kruis. De vakantieweken met 
lichamelijk gehandicapten op het schip Henry Dunant 
of in de vakantiehuizen in Zwolle en Rheenen. "Je bent 
met elkaar een week een grote familie. Je kunt echt wat 
voor mensen betekenen. Je aanwezigheid voegt iets 
toe." Inmiddels is Klaasje gestopt met de reizen. Ook 
hulpverlening bij evenementen laat ze nu aan jongeren 
over. Jarenlang was ze aanwezig bij bijvoorbeeld de 
toeristendagen in Ouddorp, bij de Omloop of de Strand 
Vijfdaagse. "Ook dat vond ik altijd leuk om te doen.  
Wonden en spieren verzorgen, blaren doorprikken, 
maar soms ook gewoon duimendraaien.” Ook bij de 
Springfeestjes in de Dorpstienden was ze steeds aanwezig. 
"Stikleuk! Al die kinderen op die springkussens en 
trampolines. Ze kennen geen angst. Heerlijk om te zien. 
Er is eens een klap op een neus of een voet verdraaid. Met 
een beetje koelen ben je er al. Ach, als een kind maar een 
pleister krijgt, is het vaak alweer oké. Ik herinner me een 
jongetje, dat heel hard in zijn vinger had geknepen, om er 
maar bloed uit te persen voor een pleister. Het lukte niet 
en hij was zo teleurgesteld. Ik heb er toch maar een pleister 
op geplakt."

Schok
Klaasje Hoek is ook EHBO-instructeur, al meer dan 
veertig jaar is ze dat. Samen met drie anderen zorgt ze 
voor de opleidingen op het eiland. Bij de cursussen leert 
ze hoe eerste hulp te verlenen. "Ik bereid de cursussen niet 
meer voor. Dat deed ik vroeger wel. Ik doe nu nog alleen 
hand- en spandiensten. Ik word een dagje ouder. Als ze me 

"Als het te dichtbij komt, kan 
ik mijn werk niet meer doen"

Ouddorp

Wie denkt aan het verlenen van eerste hulp, denkt toch snel aan 'rampspoed en 
open wond': auto-ongelukken, tragische ongevallen en vooral veel bloed. Klaasje 
Hoek, al 51 jaar hulpverlener voor de EHBO en voor het Rode Kruis, moet er 
om lachen: "Welnee, dat valt wel mee, hoor! Het is niet allemaal ellende. Het 
is ook gewoon pleisters plakken en duimendraaien, als het rustig is. Als er iets 
gebeurt, dan ga je in de actiestand. Je zet je gevoel uit en je handelt. Het is een 
automatisme. Pas achteraf ga je nadenken over wat je hebt meegemaakt."

Tekst en foto:  
Pauline Hof

Klaasje Hoek:

Oud & Wijs
Voor de serie Oud & Wijs bezoekt Pauline 
Hof senioren, die met hun ervaring van 
toen hun licht laten schijnen op zaken 
van nu. In de eenendertigste aflevering: 
Klaasje Hoek uit Ouddorp.
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nodig hebben, sta ik er, maar ik vind het prettiger 
nu wat rustiger aan te doen en ruimte te maken 
voor de jongere generatie." Het belang van een 
EHBO of Rode Kruis cursus wordt vaak onderschat. 
"Het is zo belangrijk om te weten, wat je moet 
doen in een noodsituatie. Hoe je steriel een wond 
verbindt of iemand in een stabiele zijligging plaatst. 
Het zou goed zijn, als iedereen in Nederland zou 
kunnen reanimeren. Dat redt echt mensenlevens. 
Tegenwoordig zijn er overal AED's, maar die geven 
slechts een schok, je moet nog steeds weten hoe je 
moet reanimeren. Ik vind het wel jammer, dat er 
minder lesstof bij de opleiding wordt behandeld dan 
vroeger. Nu verwijst het cursusmateriaal al snel naar 
'Bel 112'. Goeie grutten, denk ik dan. Je staat er niet 
voor piet snot. Je kunt niet alles op 112 medewerkers 
afschuiven. Gelukkig zijn de meeste cursisten heel 
leergierig en vragen ze om meer dan er aangeboden 
wordt."

Agressie
De agressie waar hulpverleners vandaag de dag 
mee te maken krijgen, vindt Klaasje schandalig. 
"Hulpverleners doen hun uiterste best je uit de 
ellende te halen, waar je in beland bent. Mensen 
hebben zo weinig respect meer voor een ander. 
Vaak beseffen ze pas wat het betekent, als het ze 
zelf overkomt. Hoe kwetsbaar je dan bent en hoe 
fijn het is, dat er iemand is, die zich voor je inzet." 
Klaasje praat uit ervaring. Haar man Bram was er, 
toen zij thuis in 2012 een hartstilstand kreeg. Hij 
reanimeerde haar samen met de buurman. Klaasje 
weet er niets meer van. "Ik ben drie dagen kwijt, 
maar ik ben zo dankbaar, dat ik er nog ben. Dit voelt 
als reservetijd. Ik ben blij ook, dat ik nog steeds wat 
voor anderen kan betekenen. Ik hoop, dat ik het 
allemaal nog een tijdje kan doen."

Het is zo 
belangrijk 

om te weten, 
wat je moet 

doen in 
een nood-
situatie.

Barometers richting  
1050 millibar
Weinig enerverende zaken momenteel op het 
weerfront en vooralsnog geen zicht op diep winterse 
evoluties. Toch kan het wat winters worden in de 
derde decade van deze lauwe louwmaand. Want 
lauw is deze eerste maand van 2020 (het is bijna 
4 graden te zacht op de Eilanden momenteel). Dit 
enorme thermische surplus geldt trouwens voor 
geheel Nederland.

Soms vallen andere weerkundige elementen op en dit weekend is dat 
de luchtdruk. Een zeer krachtig hogedrukgebied komt in de buurt 
van Engeland uit en boven een deel van de Noordzeeregio. De te 
verwachten luchtdruk in de kern van het hoog wordt berekend op 
1050 millibar. De uitstraling van de anticycloon reikt natuurlijk tot 
over onze contreien en de mensen die rond zondag of maandag op de 
huisbarometer kijken zien dan z'n 1047 millibar.

Het blijft nog even spannend of we ook daadwerkelijk die magische 
1050 mb. gaan zien? Het bijbehorende weerbeeld is allerminst 
dynamisch. Rustig blijft het met weinig wind. Na de regens op 
vrijdag kan er zaterdag ook nog een restbui langskomen. Zondag is 
droog. Uiteraard blijft het veel te mild voor januari met die zwakke 
aanlandige luchtaanvoer. Toch worden de nachten tot en met dinsdag 
een stuk frisser. Naar zondag en maandag kan het zelf iets vriezen mits 
de opklaringen goed uit de verf komen boven Zuidwest-Nederland.

Later komende week lijkt een portie poolkou zuidelijker uit te gaan 
komen en een gedeelte zou zelfs het Noordzeegebied kunnen bereiken. 
Dan kans op een bui met wat natte sneeuw. Tenslotte nog wat 
informatie over de elfstedentochten. In theorie zou deze in februari 
2020 gereden kunnen worden als we puur op de kalender kijken. 
Sinds 1960 zijn er tenminste acht tochten afgelast. In 1980, veertig jaar 
terug, hadden we op dit moment een heel aardige vorstperiode, maar 
net zoals in januari 1982 kwam het toen (net) niet tot een tocht. Soms 
werd al een prikdatum genoemd maar lukte het net niet. De reden was 
steeds klaarhelder: het vroor niet hard of lang genoeg.  
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Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta 
heeft Jan Bonjer (62 jaar) unaniem voorgedragen als 
kandidaat-dijkgraaf.

Damvereniging Denk en Zet

Jan Bonjer nieuwe dijkgraaf 
waterschap Hollandse Delta

De beoogde opvolger van Gerard Doornbos werd door de 
vertrouwenscommissie gekozen uit 21 kandidaten. "Jan Bonjer is 
een eigentijdse bestuurder, die de commissie overtuigd heeft van zijn 
verbindende capaciteiten", licht commissievoorzitter Johan van Driel de 
keuze toe. "Bovendien is hij een strategisch denker en heeft meteen ook 
een 'handen uit de mouwen' mentaliteit. Voor de ontwikkeling van het 
waterschap zal zijn achtergrond en bagage veel voordelen bieden."

"Zin in nieuwe uitdaging"
Jan Bonjer, afgelopen acht jaar hoofdredacteur bij Het Financieele 
Dagblad, heeft zin in deze nieuwe uitdaging: "Waterschap Hollandse 
Delta bouwt aan een nieuwe toekomst. Daaraan wil ik graag 
bijdragen met behulp van mijn kennis, creativiteit en leiderschap. 
In het waterbeheer komen grote eigentijdse uitdagingen samen: 

Dammers van 
Damvereniging Denk en 
Zet speelden maandag 
weer hun partijen. Dit zijn 
de uitslagen:

Afdeling 1
J. van Hoorn-W. Drenth 1-1
J. de Jong-J.A. Dekker 0-3
I. Mackloet-M.Klink 1-1
W. Vroegindeweij-W. Drenth 1-1
G. Kamp-J. van Hoorn 0-3
P. Leroy-J. Wolfert 1-1

Afdeling 2
J. Melaard-M.Meijer 3-0
S.W. Keijzer-J. Kruik 0-3
G. Noteboom-J. Melaard 1-1
L. Visser-R. Kwakernaak 1-1
J. Jordaan-W. Stolk 0-3

Van Hoorn speelde thuis een 
wedstrijd tegen Drenth, waar 
weinig variatie in zat. Alle 
valletjes, die werden opgezet, 
werden omzeild, daarom werd al 
vroegtijdig tot remise besloten.
De Jong deed tegen Dekker op het 

Sommelsdijk 

laatst een zwakke zet. Dat had hij niet moeten doen, want het kostte 
hem in de eindfase de partij. Mackloet had tegen Klink weer eens een 
flink portie geluk. Hij moest op een gegeven moment naar een zet 
zoeken, en deed toen een verkeerde, die Klink op een simpele manier 
een kostelijke dam opleverde. Maar op het laatst maakte hij met 
die mooie dam een misrekening. Hij gaf zomaar vier schijven weg. 
Mackloet bood toen heel sportief remise aan. Die paste goed bij Klink. 
Vroegindeweij en Drenth gaven elkaar niets toe. Vanaf het begin 
was het een gelijk opgaande strijd, die uiteindelijk in een gelijkspel 
eindigde. Van Hoorn wist met een fraaie slagzet een dam te veroveren, 
die Kamp uiteindelijk de das omdeed. Wolfert pakte in het begin een 
dam tegen Leroy. Helaas maakte hij kort daarop een foutje, waardoor 
de stand weer in evenwicht kwam. Het liep op een remise uit.
Melaard wist Meijer in een thuiswedstrijd drie punten te ontfutselen, 
waardoor hij in de hoogste regionen van afdeling 2 terecht kwam. De 
spanning daar stijgt ten top.
Keijzer verloor van Kruik, ten gevolge van een ernstig misverstand. 
Hij gaf het gewonnen, nadat zwart een schijf voor wit had aangezien.
Noteboom en Melaard vechten om een eerste plaats in afdeling 
2. Daarom was de beslissing van de wedstrijd die ze tegen elkaar 
speelden, van het grootste belang. Maar geen van beiden zag kans de 
puntjes binnen te halen.
Visser heeft tegen Kwakernaak een gelijkspel bereikt. Hij heeft zelfs 
één of meer schijven voorgestaan. Maar dan komen de zenuwen. Hoe 
nu verder?
Het wordt ondertussen duidelijk dat Visser een geduchte tegenstander 
begint te worden. Jordaan kon niet voorkomen dat Stolk naar dam 
liep. En tegen een dam is het moeilijk opboksen. Langzaam maar 
zeker werd de stelling van Jordaan afgebroken en ging Stolk met de 
winst naar huis. (Door J. van Hoorn)

Regio

Verenigingsconcert  
Fanfareorkest Vooruit

OUDE-TONGE - Fanfareorkest Vooruit is 2020 actief 
begonnen. Al op 2 januari vond de eerste repetitie van 
het nieuwe jaar plaats. Op zaterdag 18 januari a.s. 
staat haar verenigingsconcert op de agenda: een avond 
waarop muziek te horen zal zijn uit alle geledingen van 
de vereniging. Naast het fanfareorkest o.l.v. dirigent 
Gert van der Weide zullen ook het opleidingsorkest, het 
koperensemble en de sax sectie o.l.v. dirigent Machiel de 
Kruijf zich presenteren. Sax’a’holic is ook weer van de 
partij met haar allround repertoire. Onze meest jeugdige 
leden, de blokfluiters, zullen samen met hun lerares 
Tonny Smeets hun vorderingen laten horen. Het wordt 
een gevarieerde avond. U bent van harte uitgenodigd om 
gevestigd en aanstormend talent te komen beluisteren. De 
toegang is gratis. De aanvang is 19.30 uur en het concert 
wordt gegeven in het Albeda College, Mercuriuslaan 16, 
Oude-Tonge.

Informatiemiddag brandweer

OUDDORP - Woensdag 22 januari 
heeft de 55+ club in Ouddorp de 
brandweer uitgenodigd voor een 
informatiemiddag.

Ouderen zijn vaker betrokken bij brand in huis 
en raken daarbij vaker gewond. Een beginnende 
brand wordt door een ouder persoon minder snel 
opgemerkt vanwege gehoor-, zicht- en reukverlies. 
Door een afname in coördinatievermogen, balans, 
inschattingsvermogen en afgenomen snelheid van 
bewegen kunnen er eerder ongevallen ontstaan. 

Verouderde elektrische bedrading en apparatuur zijn 
één van de risico’s voor het ontstaan van brand. Een 
medewerker van de brandweer komt iets vertellen 
over hoe u brand kunt voorkomen en wat u moet 
doen als er onverhoopt toch een brandje ontstaat.
De prijs van deze interessante middag bedraagt € 3,- 
inclusief een kopje koffie.
Om 14.00 uur bent u van harte welkom in de 
Dorpstienden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Joke van Dam tel. 0187 682319 of Stichting ZIJN 
0187 483366 e-mail c.vermeulen@zijngo.nl
Woensdag 29 januari is er een presentatie van 
Vishandel Hameeteman.

klimaatverandering, zeespiegelstijging, 
verdroging, verzilting, de overgang naar een 
circulaire economie et cetera. De wereld van 
het waterschap is relevanter dan ooit. Het is 
belangrijk om dat besef in bredere kring te 
laten doorbreken. Mijn netwerk en ervaring in 
de mediawereld komen daarbij van pas."

Benoeming van een dijkgraaf is een zaak van 
de Kroon, waarbij Gedeputeerde Staten de 
voordracht van Hollandse Delta doorstuurt. 
Het is de bedoeling dat de nieuwe dijkgraaf 
start op 1 april.

Uitslagen damclub Eneo 55
MELISSANT - De uitslagen van damclub E.N.E,O.52 van 
maandag 13 januari.

Cor Boot - Bert Visbeen  3-0
Hans Visbeen - Barend van der Spaan  1-1
Jan Looij - Theo Godegebuur  3-0
Arie het Jonk - Aren Visbeen  3-0
Cor Boot - Leen Breen  1-1



De kerkenraad gaf opdracht tot het schrijven van een 
boek over de 150-jarige geschiedenis, dat tot op zekere 
hoogte voort zou bouwen op het eerder verschenen 
boek ter ere van het 100-jarig bestaan van de kerk. 
Een auteur werd gevonden in de heer H. Hille uit 
Opheusden. Deze wilde de taak op zich nemen, maar 
gaf wel aan hulp nodig te hebben om de geschiedenis 
uit te pluizen en (oude) foto's te verzamelen. Er 
werd een aparte commissie in het leven geroepen 
die in de periode van 29 juni 2017 tot 13 juni 2019 
in dertien vergaderingen heeft meegeholpen aan de 
totstandkoming van het boek.

Oudjaarsgeschenk
"In totaal is er dus twee jaar aan het bijna vuistdikke 
boek gewerkt, tweeënhalf als je de tijd bij de 
drukker meetelt. Er is veel onderzoek voor gedaan. 
Tot in Amerika is er gezocht naar overlijdens- en 
geboorteadvertenties. Door het hele land zijn 
archieven doorgespit en de Dirkslandse begraafplaats 
werd bezocht om data kloppend te maken. Daarnaast 
is er gesproken met de oudere gemeenteleden, die iets 
konden vertellen over de recente geschiedenis van de 
kerk.'' Al met al is er grondig onderzoek gedaan, iets 
wat ook blijkt uit de vele voetnoten van het boek.

Op vrijdag 22 november jl. werd in het kerkgebouw 
aan de Mozartsingel het jubileumboek gepresenteerd. 
Vooraf hield ds. K. Boeder een korte meditatie, waarna 
het eerste exemplaar officieel overhandigd werd. 
Na afloop was er gelegenheid voor gemeenteleden 

en belangstellenden om onder 
het genot van een bakje koffie 
of thee door te praten. Voor elk 
gezin van de gemeente was één 
jubileumboek beschikbaar en 
bij interesse konden er meer 
gekocht worden. Hier was veel 
belangstelling voor. Ouderen 
kregen het bovendien als 
oudjaarsgeschenk.

Vrucht dragen
De kerkenraad en de 
gemeenteleden zijn volgens 
Nagtegaal zeer tevreden met het 
boek. "Het belicht zowel de mooie 
alsook de minder mooie kanten in 
de geschiedenis van de kerk. Ook 
ingrijpende zaken, problemen en 
zorgen worden benoemd. Dat het 
aantal pagina's groter is dan wij 
vooraf dachten maakt het enkel tot 
een nog waardevoller naslagwerk. 
De auteur heeft een prettige 
schrijfstijl en het grote aantal foto's 
maakt het tot een aansprekend 
geheel.''

Als structuur is gekozen om de 
geschiedenis op basis van de 
notulen van de kerkenraad per 

dominee op te bouwen. "Als gemeente zijn we bevoorrecht met zoveel predikanten in onze 
kerkgeschiedenis. Onze huidige predikant, ds. K Boeder, is de zeventiende dominee die we 
uit de Hand van de Heere mochten ontvangen. Zeker voor de gemeenteleden is het fijn om 
een herder te hebben. Het is een groot goed als de prediking ook vrucht mag dragen, iets 
wat zowel in het verleden als heden nodig is.''

Reformatorische school
Het boek start met een inleiding aangaande de kerkelijke toestand in de negentiende eeuw 
en zoomt steeds verder in op Dirksland. De herdenkingspreek op zondagmorgen 13 januari 
2019 van ds. Boeder is als laatste opgenomen. Het boek leidde er onder andere toe dat de 
institueringsdatum (datum van instelling van de kerkenraad) van de kerkelijke gemeente 
werd herzien. Aangenomen werd dat de kerkenraad in september 1867 benoemd werd, 
maar onderzoek wees uit dat dit pas op 13 januari 1869 plaatsvond.

Een echt hoogtepunt uit de geschiedenis van de kerk weet Nagtegaal zo niet te noemen. 
Een dieptepunt wel. "Als verdrietige gebeurtenis zie ik het hele gebeuren rondom een 
reformatorische school in Dirksland, een discussie die zo'n tien jaar geleden speelde. Dat 
zorgde voor verdeeldheid in onze gemeente, terwijl we juist een eenheid zouden moeten 
vormen.'' Wat Nagtegaal in het heden vooral zorgen baart zijn de ontwikkelingen rondom 
jongeren en de tijd die ze op hun telefoon doorbrengen. "De Bijbel blijft dicht en de telefoon 
neemt een steeds grotere plaats in.'' Toch is hij niet per se negatief over de toekomst. "We 
mogen zien er door de Heere wordt gewerkt in onze gemeente. Hij zorgt altijd voor Zijn 
onderdanen. Van vroeger tot nu, en tot het einde van de wereld toe.''

Jubileumboek  
Ger. Gem. Dirksland 
"waardevol 
naslagwerk''
Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de 
Gereformeerde Gemeente verscheen er recent een 
herdenkingsboek, getiteld 'Een gedenksteen in Dirksland'. 
Het boek beschrijft in 631 bladzijden de geschiedenis van 
de kerk. Scriba A. Nagtegaal: "We wilden dat voor ons en het 
nageslacht kenbaar zou zijn wat de Heere gedaan heeft in het 
midden van de gemeente.''

Dirksland

Tekst en foto:  
Erwin Guijt
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Van de totaal 1000 gedrukte boeken zijn er nog slechts 140 over. Voor 
belangstellenden is het boek te koop voor 24,95 euro. Bestellingen 
kunnen worden doorgegeven via de mail, anagtegaal@solcon.nl.



Zelf leefde hij in een tijd waarin veel veranderde. Hij was een 
schakelaar tussen meerdere culturen. Pas in een later stadium zocht 
hij met ernst naar antwoorden op de wezenlijke vragen van het leven. 
Na verloopt van tijd werd de Bijbel, Gods Woord, steeds belangrijker 
voor hem. Na een lange zoektocht vond hij rust in God. In het 
leven van deze kerkvader zien we een ontwikkeling van zoeker naar 
voorbeeld. De bekendste werken van Augustinus zijn 'Belijdenissen' 
(Confessiones) en de stad van God. Dr. Fieret heeft deze geschriften als 
belangrijke bronnen gebruikt, naar de preken. Het is opmerkelijk, dat 
veel thema's uit het leven van Augustinus tot op de dag van vandaag 
bijzonder actueel zijn.

Wat is nu het onderscheid van deze beschrijving ten opzichte van veel 
andere biografieën over Augustinus?
Er is een duidelijke lijn te bespeuren naar het leven van vandaag. Ieder 
hoofdstuk begint met een actuele introductie en eindigt met vragen 
en stellingen. Vandaar dat Augustinus, van zoeker naar voorbeeld 
uitermate geschikt is met name voor (studerende) jongeren.

Dr. W. Fieret was jarenlang werkzaam in het reformatorisch voortgezet 
onderwijs. Als lector identiteitsontwikkeling van reformatorische 

Al betekent het wordt Openbaring: onthulling, toch wordt 
dit niet altijd als zodanig ervaren. Vaak lopen de lezers vast 
in deze apocalyptische profetie. We moeten beseffen dat het 
boek Openbaring niet geschreven is voor theologen. De apostel 
Johannes schreef deze uitgebreide brief in eerste instantie voor zijn 
gemeenteleden in Klein-Azië. Wat ontvingen ze in dit Bijbelboek? 
Woorden van troost, hoop en blijdschap. Zo moeten we Openbaring 
ook lezen: door de ogen van eenvoudige gemeenteleden. Ook in 
dit laatste Bijbelboek schittert de macht en heerlijkheid van Koning 
Jezus. En wie nog niet bij Jezus hoort? Op de meest indringende 
manier worden zij gewaarschuwd: De tijd is nabij. Bekeert u. 
Anderzijds is het een boek van bemoediging, volharding en troost 
voor wie Hem liefheeft. Dit boek 'Openbaring begrijpen', begint met 
zeven leeswijzers. Ook zijn aan de hoofdstukken over de inhoud van 
Openbaring gespreksvragen toegevoegd, zodat het boek ook goed 
bruikbaar is voor Bijbelkringen en andere gespreksgroepen.

Met welke leeswijzers begint dit boek? Maak het niet te moeilijk; 
Houd het doel voor ogen; Begin bij het begin; Weet waar je bent; Stap 
in de wereld van symbolen; Gebruik de hele Bijbel; Lees biddend.

De schrijver heeft gebruik gemaakt van het boek van prof. dr. William 
Hendriksen (1900 – 1982) . Hij schrijft hier over: dit boekje was voor 
mij een Openbaring. Het heet: Visioenen der Voleinding. Steef Post 

Augustinus,  
van zoeker  
naar voorbeeld

Openbaring 
begrijpen

Augustinus, van zoeker naar voorbeeld, door dr. W. 
Fieret. We mogen gerust zeggen dat Augustinus 
(354 – 430) de bekendste kerkvader van het 
Westen is. Ieder generatie weet zich door hem 
aangesproken: tijdgenoten, zelfs tot in de 21e eeuw 
toe.

Steef Post schreef een leeswijzer bij het laatste 
Bijbelboek onder de titel: 'Openbaring begrijpen'
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Wijlen H. Hartman

Sterkte in God
"Doch David 
sterkte zich in 
de HEERE, zijn 
God".
(1 Samuel 
30:6b)

Het leven van David was een veelbewogen leven. Hoe vaak heeft koning 
Saul, David willen doden. Geen middel was hem daarvoor te heilig. 
Om zijns levenswil moest David vluchten; hij werd als een 'veldhoen 
nagejaagd op de bergen'. Uiteindelijk zocht hij toevlucht bij de Filistijnen, 
de aartsvijanden van Israël. Daarin ging hij zijn eigen weg en niet de weg 
van de HEERE. David meende daar eindelijk rust te vinden. Toen de 
Filistijnse koning Achis van Gath hem welwillend ontving en hem en zijn 
600 strijdbare mannen de stad Ziklag als verblijfplaats aanwees, kreeg hij 
wel enige tijd rust, maar het was een rust zonder God. 

Koning Achis zag in David een welkome bondgenoot in de strijd tegen 
Israël. Hij droeg hem op, de Filistijnse zuidgrens te verdedigen tegen 
de Israëlietén en tegen plunderende Amalekieten. David bracht zich in 
Ziklag in een moeilijke positie. Hij die later een groot strateeg was, paste 
hier een strategie toe, die hem bitter zou opbreken. Hij ging listig te werk. 
Hij deed alsof hij Israël bestreed, maar in werkelijkheid ondernam hij 
strooptochten in het gebied van de Amalekieten. De krijgsbuit verdeelde 
hij tussen koning Achis en voorname families uit Juda. Tenslotte zat 
David hopeloos vast aan alle kanten. Koning Achis vertrouwde hem 
volkomen, maar de andere Filistijnse vorsten waren van de loyaliteit van 
David niet overtuigd. Als zij moeten vechten en Achis, David met zijn 
600 strijdbare mannen ook wil inzetten, verzetten deze vorsten zich daar 
tegen. Achis zendt hen nu terug naar Ziklag. Als zij te Ziklag komen, 
vinden ze de stad verwoest. Wraak van de Amalekieten! Ze hebben 
Zigklag verbrand, vrouwen en kinderen en de levende have meegevoerd. 
Grote verslagenheid en verdriet bij David en zijn mannen. Klagelijk 
klinkt hun geschrei op. Zij weenden, "totdat er geen kracht meer in hen 
was om te wenen" (1 Sam. 30:4b).

En het wordt voor David nog erger, als zijn mannen zich in woede tegen 
hem keren. David is de schuld van het gebeurde, zo menen zij. Hij had 
een gedeelte van de mannen moeten achterlaten om hun vrouwen en 
kinderen en have te beschermen. Men dreigt hem te zullen stenigen. 
Het wordt David bang. Zeer bang. Bang voor zijn leven. Bang ook 
vanwege zijn schuld voor God. Maar dan, in deze bange ogenblikken, 
lezen wij: "Doch David sterkte zich in de HEERE, zijn God". Gezegende 
verandering. David komt tot inkeer over zijn ongeloof en wantrouwen, 
over zijn verlaten van de HEERE, maar ook tot terugkeer tot de HEERE. 
Tot Jahweh, de God van het Verbond. Deze terug keer is genade van God. 
Zij vloeit voort uit zijn oneindige zondaars liefde. De HEERE neemt 
David Ziklag af, maar wil in zijn Verbondstrouw zijn sterkte zijn, bij Wie 
Hulp is in nood, troost in droefheid. Het oude vertrouwen in de HEERE 
keer de terug. Hij vond zijn God weer terug. Zich sterken in God. Het 
betekent: het niet verwachten van eigen inzicht en kracht. Het houdt in: 
alles te verwachten van de sterke God. Als wij nood kennen, lichamelijke 
nood of geestelijke nood, dan zich niet groot en sterk houden. Het 
niet zelf willen doen, maar het God alleen laten doen. Het geheim van 
volkomen behoud ligt in volledige overgave. Zo kan tegenspoed en 
beproeving ons dichter bij God brengen. Wordt te inniger de verborgen 
omgang met de Heere ervaren en zijn vertroostende genade gesmaakt. 
Dan ook komt er uitkomst.

Zie het in deze geschiedenis. Gesterkt neemt David weer de leiding 
over zijn mannen. Ze achterhalen de Amalekieten en krijgen alles wat 
verloren was, ongedeerd terug. "Alzo redde David wat de Amalekieten 
genomen hadden; ook redde David zijn twee vrouwen" (1 Sam. 30:18). 
In de grootste smarten, ook als wij in ons leven, op welke wijze dan ook, 
bij de puinhopen van ons 'Ziklag' staan, blij ven dan onze harten in de 
Heere gerust. Weet u daar iets van in uw leven? U dacht in 'Ziklag' rust 
te vinden, maar het was geen rust in God. Ik las ergens: "Wanneer God 
een mens wil zegenen, dan zal Hij onze krachten verbreken ; dan zal Hij 
ons 'Ziklag' verbranden. De Heere moet soms harde slagen uitdelen om 
de mens van de schadelijke weg af te brengen op Zijn weg. Maar de pijn 
van die slagen is heilzame pijn. In zichzelf blijft ieder gelovige zwak. Met 
onze kracht is het niets gedaan. We staan machteloos tegenover Satan, de 
wereld en de zonde. Maar: "'t Is Isrels God die krachten geeft, Van Wie 
het volk zijn sterkte heeft... "
God heeft ons sterkte geboden in de Heere Jezus Christus. Van Hem 
profeteerde reeds Jesaja, dat het komende Kind, onder alle heerlijke 
Namen, ook deze draagt: 'Sterke God'. Zo geeft de Heere de moede 
kracht en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen kracht geeft" 
(Jesaja 40:29). In zijn genade vernieuwt Hij onze kracht. Hij volbrengt 
zijn kracht in onze zwakheid. Het moge ook uw ervaring zijn in dit 
moeitevol leven met zijn strijd en aanvechting:
"Zalig hij, die in dit leven, Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door de nood gedreven Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop in 't hach'lijkst lot, Vestigt op de Heer' Zijn God"

De overdenking stond eerder in Eilanden-Nieuws van januari 2001



Naar aanleiding van 
Augustinus, van zoeker 
naar voorbeeld, W. Fieret, 
een uitgave van Den 
Hertog, onder ISBN nr. 
9.789.033.129. 896; Prijs 
€ 17, 50 (paperback)

Naar aanleiding van: 
Openbaring begrijpen, 
leeswijzer bij het laatste 
Bijbelboek, door Steef 
Post, een uitgave van De 
Banier onder ISBN nr. 
9,789.087.182.144; Prijs 
€ 11,95
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Vuurwerk
Jaarlijks wordt er rond de jaarwisseling heel 
veel vuurwerk afgestoken. Kinderen, jongeren 
en ouderen doen hier aan mee. Dit jaar werd er 
voor 77 miljoen euro verkocht. Dat is ongeveer 
4,5 euro per persoon in ons land. Op zichzelf 
valt dat natuurlijk wel mee. Één goede maaltijd 
is duurder en een biefstuk of een lekker stuk vis 
komt ook al gauw in die buurt. En niemand heeft 
er problemen mee als we af een toe wat extra 
besteden aan ons eten.

Ds. W. Visscher

Totale bedragen ogen al snel heel hoog en roepen dan wat 
verwondering op. Maar als we goed kijken valt het soms erg 
mee. Iets anders bij vuurwerk is de overlast en de ongelukken 
die er plaatsvinden. Dit jaar waren er, zo heb ik in de krant 
gelezen, 9300 meldingen binnen gekomen bij de politie. Het 
schijnt werkelijk een waar tumult te zijn met meldingen, 
politieoptreden, handhaving en tal van andere zaken. Ook zijn er 
jaarlijks steeds meer mensen die blijvende en ernstige gevolgen 
oplopen aan ogen en brandwonden. Ook zijn er in Arnhem 
twee mensen omgekomen door vuur in verband met vuurwerk. 
Dergelijke ongevallen lijken mij een krachtig argument om nog 
eens goed naar dit jaarlijkse gebeuren te kijken. Reeds eerder 
heb ik in de kolommen van Eilanden-Nieuws gepleit voor een 
verbod. En dat lijkt er langzaam aan te komen. Wat kunnen we 
daarover zeggen.

Laten we beginnen met de gedachte dat het wel heel laat is en 
dit al veel eerder had moeten gebeuren. Als er dingen niet goed 
gaan dan mag toch van een overheid en van politici verwacht 
worden dat ze er iets aan gaan doen? Ik weet wel dat er rekening 
met de omstandigheden moet worden gehouden, maar als keer 
op keer rond oud en nieuw het land in rep en roer is, er tal van 
vernielingen worden aangericht, mensen blijvend letsel oplopen 
en meer van dergelijke zaken dan lijkt het mij vanzelfsprekend 
dat overheden hun taak gaan verstaan. De openbare orde is 
een belangrijke taak van de overheid. Als die openbare orde in 
het gedrang komt, en daar leek het verdacht veel op doordat 
hulpverleners hun werk niet naar behoren konden doen, dan is 
ingrijpen zonder meer noodzakelijk. Gelukkig begint dat besef 
bij burgemeesters en lokale politici door te dringen. Het kost 
alleen kennelijk nog wat moeite om in Den Haag de hoofden 
een kant op te krijgen. Laten we hopen dat er dit jaar dan echt 
maatregelen worden genomen.

Laten we ook de noodzaak van een dergelijk verbod nog eens 
onderstrepen. Ik ga maar niet in op de enorme kwelling van het 
vuurwerkgeweld voor huisdieren. Honden en katten schijnen 
soms maanden van de kook te zijn. Ook ga ik maar niet wijzen 
op het feit dat dagen van te voren reeds overal knallen zijn 
te horen. Ook wijs ik maar niet op de enorme troep die elk 
jaar weer op nieuwjaarsdag de straten van ons land ontsiert. 
Het zou genoeg moeten zijn dat er mensen levenslang door 
in de problemen raken en dat er dit jaar zelfs mensen zijn 
omgekomen. Kijk, als er in de VS iemand wordt doodgeschoten 
dan weten we in Nederland precies wat ze in dat land moeten 
doen. Ze zouden het bezit en gebruik van wapens moeten 
verbieden. Dat zou kunnen zijn, maar laten we in dit land nu 
eerst zelf maar eens orde op zaken stellen. Dan hoeven we niet 
anderen te verwijten dat ze kennelijk in onze ogen te weinig 
doen voor de veiligheid van onze burgers. Het is toch niet te 
vatten dat we al jaren weten hoe verkeerd vuurwerk is en dat 
we er nog steeds gewoon mee doorgaan. Het wordt tijd dat we 
eens normaal gaan nadenken en de jaarwisseling op een wat 
andere wijze gestalte geven dan met het afsteken van vuurwerk. 
Het is genoeg geweest. Laat het gezonde verstand eens werken. 
We zullen zien wat er Deo volente volgend jaar van de goede 
voornemens is overgebleven.

jongeren aan het Hoornbeeck College 
publiceerde hij regelmatig over 
opvoeding en vorming van die doelgroep. 
Daarnaast verschenen van zijn hand 
diverse boeken en artikelen over (kerk) 
historische en politieke onderwerpen. 
In Ten geleide legt de schrijver 
verantwoording af van zijn werkwijze. 
Het is de wens van de schrijver dat het 
lezen en bespreken van dit boek jongeren 
zal helpen om evenals Augustinus te 
midden van allerlei veranderingen de 
Weg te vinden, zoals de Heere Jezus 
Zichzelf in het Evangelie van Johannes 
noemde: 'Ik ben de Weg, en de Waarheid, 
en het Leven' (Johannes 14:6)

In 13 hoofdstukken heeft de auteur het 
leven van Augustinus verwoord met 
telkens een spits naar onze tijd. Dan komt 
duidelijk naar voren dat de problemen 
waarmee Augustinus te maken had, 
terugkomen in onze tijd: zoekende 
student, rusteloze rector, tussen filosofie 
en theologie, 'daal af in uzelf ', visie op 
seksualiteit, strijder voor de orthodoxie 
en apologeet van formaat. Het geheel 
wordt afgesloten met een notenapparaat, 
bronnen en literatuur.

Volwassendoop – kinderdoop (pag. 157)

geeft op de pagina's 11 t/m 14 een korte 
levensloop van Hendriksen. Daarnaast 
geeft de schrijver enkele verklaringen 
door, die in het spoor van Hendriksen 
zijn gegaan: Lloyd Jones, R. van Kooten, 
A. Th. Vergunst en W. Visscher en het 
commentaar van Richard D. Phillips, 
Revalation. Post besluit dit gedeelte 
met de volgende uitspraak: 'Het is een 
verademing om deze boeken te lezen 
en vanuit deze inzichten te luisteren 
naar wat de Openbaring aan ons in de 
21 eeuw te zeggen heeft. En dat juist 
tegenover de speculatieve verklaringen, 
die allerwege verschenen zijn en nog 
verschijnen. Laten we dicht bij de 
Schrift blijven. Het is de verdienste van 
Steef Post dat hij ons meeneemt om dit 
Bijbelboek op een evenwichtige wijze te 
benaderen, te onderzoeker en met elkaar 
te bespreken. Zeer hartelijk aanbevolen.

… Augustinus was duidelijk van mening dat de doop kracht 
heeft voor het hele leven: 'Het is niet geoorloofd om te zeggen 
dat wat (als sacrament) gegeven is, niet gegeven is' Hoewel in de 
loop van de eeuwen de mening over de betekenis van de Doop 
veranderd is, is de visie van Augustinus wat de kinderdoop en 
het afwijzen van de herdoop voor het christendom betreft, van 
grote betekenis geweest.
Naast alle publicaties van en rondom Augustinus is dit een 
waardevolle aanvulling, zeker voor onze (studerende) jongeren, 
maar ook ouderen kunnen er hun winst mee doen.
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Een glimlach over en weer, dat is beter. Hij schuift zijn stoel iets 
dichterbij. 'Nou,' zegt hij dan weer, 'het verhaal was nog niet uit. Vertel 
jij dan maar verder.'

Catharina's stem is rustiger nu, alsof die aanraking toch goed was. 
Mild zijn haar ogen als ze vertelt over Lode – dat het trillen minder 
werd door het spuitje van de zuster. Dat de allergrootste onrust 
weggenomen werd door de dienstdoende arts, die vertelde dat dit een 
acute verergering was die bij ms wel vaker voorkomt. Maar meestal 
zakt het na vierentwintig uur af en pas in de dagen daarna kan er 
worden beoordeeld of er sprake is van blijvende grote achteruitgang.
'Is dit de eerste keer dat Lode zoiets overkomt?'
Catharina knikt en schudt daarna haar hoofd. 'Zo accuut was het 
niet eerder,' zegt ze nadenkend, 'maar achteraf bezien zijn er vaker 
perioden geweest waarin het ineens een stuk slechter ging. Misschien 
heb ik dat niet serieus genoeg genomen. Je weet het bij Lode nooit.' 
Het klinkt als een verontschuldiging.
'Hoe is het toch mogelijk dat ik zoveel van hem hou, terwijl ik hem bij 
tijd en wijle zo ontzettend verwens?'

Chiel staat op. Zo moet ze niet praten. Niet tegen hem! Weer handen 
in de zakken en even om de hoek van de deur naar Mijntje kijken.
Bij de vage schemer van het nachtlichtje heerst er volkomen stilte. Er 
is zelfs geen ademhaling te horen nu. Hij loopt de kamer in, ineens 
ongerust alsof er nu ook hier van alles mis zou kunnen zijn. Maar als 
hij aan het bed staat, ziet hij in de streep licht vanuit de kamer het 
rustig op en neer gaan van het laken op zijn moeders borst en hoe ze 
even haar voorhoofd fronst in haar slaap.
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Wie wil kan er aanschuiven voor een rondleiding en zal versteld staan van de rijke 
historie die dit pand met haar voormalige bewoners herbergt. Horlogemaakster Corrie 
(1892-1983), bekend geworden als 'zwerfster voor God', woonde en werkte hier met haar 
familie tot ze in 1944 bij een inval in het huis gevangen werden genomen. Corrie en haar 
zus Betsie kwamen uiteindelijk in concentratiekamp Ravensbruck terecht waar Betsie op 
59-jarige leeftijd overleed. Corrie werd als door een wonder vrijgelaten. De glossy Corrie 
neemt de lezer mee op reis door het leven en werk van Corrie ten Boom en haar familie.

Joodse volk
Vanouds voelde het gezin zich sterk betrokken bij het Joodse volk. Halverwege de 
negentiende eeuw startte de grootvader van Corrie, Willem ten Boom (1816-1891), mede 
geïnspireerd door het gedachtengoed van onder meer Nicolaas Beets en Isaac da Costa 
een gebedskring voor het Joodse volk. Het gelovige gezin was ook sociaal sterk bewogen, 
getuige de betrokkenheid van vader Willem op diverse sociale en maatschappelijke zaken 
en het vele kinderwerk dat Corrie en haar zus Betsie in de stad deden. Ook stond de deur 
van de BéJé, de afkorting voor het huis aan de Barteljorisstraat, altijd open voor wie een 
luisterend oor of een tijdje onderdak nodig had.

Het was dan ook niet meer dan een logisch voor vader Willem en zijn dochters Corrie 
en Betsie dat ze hun huis tijdens de Tweede Wereldoorlog open stelden voor iedereen die 
onderdak of een schuilplaats nodig had.

'Corrie' – reis door het leven  
en werk van de zwerfster voor God

Hoofdstuk 11

'Ineens liep ik daar weer vanavond. Bospark. Dezelfde balie 
nog als toen. Die kille tegelvloer, de smerige geur van lysol. 
En dat Lode daar nu ligt!' Catharina schudt haar hoofd. 'Ik 
herkende het eerst niet, ik was zo druk met Lode. Als er iets 
met hem is, moet ik het oplossen, zo is het altijd geweest. 
Vanavond kon ik het niet meer voor hem oplossen. Ik kon 
hem niet meer geruststellen. Hij stond er helemaal alleen 
voor, hij hoorde me niet eens.' Chiel komt weer aan tafel 
zitten. Bospark. De naam suist door zijn hoofd.
'We kwamen daar vanavond bij Eerste Hulp binnen, dat 
zit aan de achterkant. Ik zag er zo tegenop om daar weer 
binnen te gaan – die lange gang en hoe ik daar liep toen 
het gebeurd was. Hoe het voelde, kapot en stukgetrokken, 
weggehaald. Ik dacht: dit is je straf. Nu gaat het mis met 
Lode. Nu wil je redden wat je toen vernielde. Ik dacht dat 
hij dood zou gaan.' Nu weet hij het weer. Bospark vroeger. 
Mensen met spandoeken stonden er vaak, er werd dikwijls 
gedemonstreerd, zowel voor als tegen. 'Baas in eigen buik' 
versus 'Abortus is moord'. 'Het was goed dat Willemijn erbij 
was. We kregen koffie van de zuster. Ik werd zo misselijk 
toen ik die bedden zag, die gordijnen en die po onder 
het bed. Die ijskoude platte po, die ze onder me vandaan 
trokken voor ik kon kijken. Bijna dertig jaar geleden en het 
gaat nooit weg! Pas in de auto kon ik weer ophouden met 
rillen.' 'Wat weet Willemijn eigenlijk?' vraagt hij na de stilte.
'Ze zal wel haar vermoedens hebben,' zegt ze, 'het 
hele dorp wist min of meer van de situatie. Er werden 
weddenschappen gesloten. Waar rook is, is vuur, werd er 

gezegd. Je weet hoe dat gaat… Dat jij vertrok, zal het bewijs 
geweest zijn.' 'En later, toen jullie trouwden? Waren toen 
meteen de praatjes over?' 'Een triomfantelijke bruidegom. 
Lode zou wel even laten zien wie er gewonnen had. En 
je moeder had inmiddels ook wel door dat ze maar het 
beste kon doen of alles koek en ei was. De vuile was moest 
binnenshuis blijven. Je moeder was als de dood voor wat de 
mensen wel zouden zeggen.'
'Dus Willemijn weet niet…' aarzelt Chiel. 'Dát was vuile 
was, Chiel, dat is nooit meer opgerakeld. Niet door Lode, 
niet door je moeder. Daar hebben we het gewoon nooit 
meer over gehad. Dood en doodgezwegen. Leve de Van der 
Meijs van Meijlanden! De een werd grootgrondbezitter in 
Nieuw-Zeeland en de ander dacht dat het niet op kon op 
Meijlanden. Als de mensen naar je vroegen, dan schepte 
Lodewijk over je op. En je moeder ook. Dan zeiden ze rustig 
dat Nederland te klein voor je was. Dat je in East Mailing al 
je plan had getrokken. En dat je het slim bekeken had.' Ze 
veegt over haar witte gezicht en strijkt het losgeraakte haar 
naar achter. 'Alles kwam terug vanavond. Ik zag mezelf. 
Haarscherp. Alsof ik naar een ?lm keek. Die beslissing. Geen 
andere keus.' 'Je had me er niet buiten moeten laten. Je had 
het me moeten vertellen!' 'En dan? Wat had je gedaan? Je 
kunt het een kind niet aandoen, niet te weten wie zijn vader 
is.' 'Denk je dat? Dat dat meer telt dan een mensenleven?'

In de stilte die valt, legt Catharina haar hoofd op haar 
handen. Tussen hen lijkt er een afstand te ontstaan, alsof 
hij niet zijn hand maar hoeft uit te steken om haar aan te 
raken.

Wie ooit in Haarlem was is er wellicht wel eens langs gelopen of misschien binnen geweest. Het 
Corrie ten Boom huis met de ranke voorgevel en de markante voordeur ligt in de eeuwenoude 
Barteljorisstraat. Het huis herbergt een schat aan geschiedenis.

Corrie4kids
Het magazine geeft een schat aan informatie 
over het leven en werk van Corrie en haar 
familie. Denk aan een stamboom van de 
familie, een tijdlijn van alle belangrijke 
gebeurtenissen en een fotoalbum. Daarnaast 
een overzicht van haar zendingswerk en reizen 
over de hele wereld. Diverse mensen die haar 
gekend hebben vertellen hoe de contacten 
met Corrie hen inspireerden. Zo komt onder 
meer voormalig EO-presentator Jan van 
den Bosch aan het woord, evenals Henk 
Binnendijk en vertelt ds. Vreugdenhil wat hem 
aanspreekt in het werk van Corrie ten Boom. 
Een radiotoespraak, plattegrond van de BéJé, 
Corrie4Kids, en een verdiepend artikel met 
zeven redenen om voor Israël te kiezen zijn 
zomaar een greep uit het uitgebreide aanbod 
van artikelen in het tijdschrift.

Altijd een keuze
De reis door het leven van Corrie is nog niet 
ten einde. Nog steeds spreekt ze door boeken, 
films en radiotoespraken tot mensen over 
de hele wereld. De boodschap van genade 
en vergeving is de kern van wat Corrie door 
wil geven aan de mensen die ze ontmoette. 
Ondanks de verliezen die ze leed en de 
bitterheid die hierdoor op de loer lagen koos 
ze ervoor de gevoelens van bitterheid niet 
te koesteren maar te vergeven. Zoals ze de 
kampbewaker uit Ravensbrück tijdens een 
ontmoeting kort na de oorlog kon vergeven.

En, zoals directeur Frits Nieuwstraten, 
directeur van het Corrie ten Boomhuis in 
het voorwoord zegt: 'De geschiedenis van 
de familie Ten Boom leert ons dat ook in 
een wereld van totaal moreel verval het voor 
iedereen mogelijk is de keuze te maken om in 
opstand te komen tegen destructieve krachten 
van antisemitisme en racisme.'

Corrie
Het leven en werk  

van Corrie ten Boom
2019, GBU, Urk
96, blz., € 9,90
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Hallo jongens en meisjes,

Het bevel (deel 2)
De arts diende de Heere. Hij vond het verschrikkelijk dat hij dit mee 
moest maken. Maar hij nam gelijk een besluit. Een klein deel van 
de medicijnen en de instrumenten hadden ze nog kunnen redden. 
Hij liet de verplegers alles bij elkaar zoeken wat er nog te vinden 
was. Daarop vertrokken ze in de richting van het kamp van de ruwe 
soldaten. 
Na een dag zagen ze de 
onderkomens van de soldaten. 
De arts vroeg of hij een gesprek 

mocht hebben met de commandant. Het werd toegestaan. Toen 
hij bij de commandant in de tent stond, zei hij: ‘Mijn verplegers 
en ik bieden u en uw soldaten medische verzorging aan.’ De 
wrede commandant wist even niets te zeggen. Hij herkende 
de arts van het ziekenhuis dat hij en zijn mannen in brand gestoken hadden. Toen reageerde hij 
verbaasd: ‘Wie heeft u eigenlijk het bevel gegeven om naar mij te gaan?’ Rustig antwoorde de arts: 
‘Wij zijn hier op het bevel van de Heere, onze God.’ Verbaasd vroeg de commandant: ‘Wie is dan die 

God, Die zulke vreemde bevelen geeft?’ Kalm antwoordde de arts: ‘Jezus 
Christus. Hij heeft ons een gebod gegeven: Hebt uw vijanden lief.’ 
De commandant werd nu toch wel erg nieuwsgierig. Je vijanden liefhebben? 
Dat doe je toch niet? Je doodt zoveel mogelijk vijanden in een oorlog 
als je dat kunt. ‘Kunt u mij iets meer vertellen over die God, over Jezus 
Christus, zoals u Hem noemt?’ De arts kreeg de gelegenheid om aan de 
commandant en zijn soldaten het Evangelie te vertellen. Het werd het begin 
van de bekering van de commandant. Wat is het werk van de Heere soms 
wonderlijk. Hij werkt heel anders dan wij verwachten. Vergeet nooit: God 
kan en wil de grootste zondaar nog vergeving schenken en hem bekeren, ook 
in 2020.

Kijk voor de puzzelregels, puntentelling, antwoorden en meer op www.eilandennieuws.nl/jeugdhoekje

Jarigen:
Op dinsdag 21 januari 
viert Kees-Willem v.d. 
Boom (Sommelsdijk) 
zijn verjaardag. Talitha 
de Bonte (Kampen) 
viert haar verjaardag 
een dag later, op 
woensdag 22 januari. 
Allebei van harte 
gefeliciteerd en een hele 
fijne dag gewenst.

Teruggetikt:

Bon:
Marit Meijer 
(Ooltgensplaat), 
Krista de Geus 
(Goedereede) 
en Willemijn 
Knöps (Oude-
Tonge) krijgen een 
boekenbon.

Naomi Tanis (Middelharnis) maakte voor ons ook een 
streeppuzzel. Zij wil dat je allerlei woorden die te maken 
hebben met haar lievelingsdier, een konijn, wegstreept in het 
puzzelstramien.

Januari 8

Konijnen

We kunnen nog steeds puzzels gebruiken. Ik heb 
nog enkele Bijbelse puzzels liggen, maar mijn 
map met gewone, algemene puzzels is aan het 
eind van de maand echt leeg.
Wie verrast ons met een leuke puzzel? 
Het hoeft niet moeilijk te zijn, 
probeer het gewoon eens. Als je niet 
buiten kunt spelen, is het fijn om 
zoiets te doen.

Slot

Naomi Tanis (Middelharnis)
In jouw mail staat: ‘Bij deze de 
antwoorden van december. 
Bedankt voor de boekenbon. 
Ik was erg blij, ik had er nog 
niet op gerekend. Het komt 
goed van pas, kunnen we 
weer een mooi boek halen. 
De kerstvakantie is bijna al 
voorbij. Maar vandaag (2 
januari) komt mijn vriendin 
logeren. Daar heb ik heel 
veel zin in. We hebben ook 
geschaatst in Scheveningen en 
we zijn naar de ijssculpturen 
geweest. Dat was echt prachtig 
en heeel koud.’ Heb je een mooi boek gekocht van de boekenbon? 
Hoe was de logeerpartij? Wat leuk om in de vakantie te gaan 
schaatsen. Bij ijssculpturen is het altijd koud, maar het is wel 
erg mooi. Leuk om op de foto te gaan met je ‘lievelingsdier’: een 
konijn. Je puzzel over konijnen kon ik goed gebruiken.

Talitha de Bonte (Kampen)
Je schrijft: ‘Hoe gaat het met 
u? Met mij heel goed. Ik ben 
blij dat we veilig geland zijn. 
En nu weer thuis zijn, maar 
het is wel even wennen die 
kou weer.’ Fijn dat de terugreis 
goed verlopen is. Ik kan me 
wel voorstellen dat het even 
wennen is als je 30° gewend 
bent.

Marion en Carien Tieleman 
(Sommelsdijk)
‘Hartelijk bedankt voor de 
boekenbonnen, we waren 
er heel blij mee. We zijn 
gelijk naar de boekwinkel 
gegaan! En zijn toen lekker 
op de bank gaan lezen.’ Dit 
staat bij jullie antwoorden. 
Welke boeken hebben jullie 
gelezen? Het is altijd fijn om 
lekker op de bank te zitten 
een boek te lezen. Zeker in de 
winter.

Januari 7

Koningen  
van Israël

Annelies Baan (Sommelsdijk) heeft namen van de koningen 
van Israël opgezocht en die in een woordzoeker verstopt. Ze 
schrijft: ‘De 22 namen die doorgestreept moeten worden staan 
van links naar rechts, rechts naar links, van boven naar 
beneden en van beneden naar boven. Als alle namen goed 
zijn doorgestreept dan blijven er nog aantal letters over. Deze 
letters zijn de oplossing van de puzzel.’ De I en II bij Jerobeam 
staan niet in de puzzel: je moet dus twee keer het woord 
Jerobeam opzoeken en doorstrepen.

1. Saul
2. David
3. Salomo
4. Jerobeam (I)
5. Nadab
6. Baësa
7. Ela
8. Zimri

9. Omri
10. Achab
11. Ahazia
12. Joram
13. Jehu
14. Joahaz
15. Joas
16. Jerobeam (II)

17. Zacharia
18. Sallum
19. Menahem
20. Pekahia
21. Pekah
22. Hosea

doos
drinkflesje
gras
hooi 
jonkies
karton
keutels

knuffelen
komkommer
konijnenhok
konijnenvoer
pluizig 
ram
ren

sla
stro
voedster
voerbak
witlof
wortel

   
 

Januari 9

Bij deze rubriek is het de bedoeling dat je het beroep ontdekt dat bij vraag 8 ingevuld 
moet worden.
In elk vakje moet een letter. Je krijgt elke keer een paar letters. Dat kunnen klinkers of 
medeklinkers zijn. Ook kan het gebeuren dat je zowel klinkers als medeklinkers krijgt. 
Het antwoord op vraag 8 is ook het antwoord van de puzzel.

1. Hoe heet je?
 Ik heet Carien Tieleman.

2. In welke plaats woon je?

 Ik woon in Sommelsdijk.

3. Wat is je geboorteplaats en je geboortedatum?

 Ik ben geboren in Dirksland op 31 augustus 2011.

4. Hoeveel broertjes en zusjes heb je?

 Ik heb twee broers en vier zussen.

5. Op welke school zit je op dit moment?

 Ik zit op de Groen van Prinstererschool  

 in Middelharnis.
6. In welke klas/groep zit je op school?

 Ik zit nu in groep 5.

7. Welke hobby(’s) heb je?

 Mijn hobby’s zijn lezen, kleuren, skeeleren.

8. Welk beroep vind jij heel erg leuk?

 Ik vind ……… een leuk beroep.

9. Weet je hoeveel jaar je voor dit beroep moet leren?

 Ik weet niet hoeveel jaar ik voor dit beroep zal moeten leren. 

10. Welk beroep vind jij helemaal niet leuk?

 ??? lijkt me echt geen leuk beroep.

Kees-Willem en Jannieke v.d. Boom (Sommelsdijk)
‘Wij hadden een wandeling gemaakt in het donker bij 
de vuurtoren van Ouddorp. We hadden onze zaklampen 
meegenomen. Het was heel gaaf, je zag de lichtbundels van de 
vuurtoren! Dit zijn de oplossingen van december. Veel succes 
met nakijken! Groeten en de beste wensen voor 2020!’ Dit 
schrijven jullie bij de laatste oplossingen. Wat een leuk idee om 
in het donker een wandeling te maken bij de vuurtoren. Dit geeft 
altijd veel licht. Maar om te lopen is het handig om een zaklamp bij 
je te hebben. Jullie antwoorden zijn nagekeken en de punten staan 
weer in de lijst.

Willemieke de Winter 
(Ouddorp)
Je schrijft: ‘WIST U DAT... 
de tandarts van Stellendam 
pas op zijn sokken naar 
huis gegaan is? Hij was zó 
trots op zichzelf (en op mij) 
dat hij naast zijn schoenen 
liep! Het was hem nl. met 
veel geduld weer gelukt 
om een gaatje te vullen 
zodat ik niet onder narcose 
hoef! Ook ben ik eigenlijk 
trots op mezelf, maar je kunt  
natuurlijk geen applausje 
vragen voor jezelf ....’ Wat 
geweldig, Willemieke. Het is 
echt een applausje waard: 
voor jou en voor de tandarts!! 
Narcose is ook niet echt leuk!



SUCCESSUCCES

JEUGDHOEKJE oomkojeugdhoekje@solcon.nl
www.eilandennieuws.nl/jeugdhoekje

Hallo jongens en meisjes,

Het bevel (deel 2)
De arts diende de Heere. Hij vond het verschrikkelijk dat hij dit mee 
moest maken. Maar hij nam gelijk een besluit. Een klein deel van 
de medicijnen en de instrumenten hadden ze nog kunnen redden. 
Hij liet de verplegers alles bij elkaar zoeken wat er nog te vinden 
was. Daarop vertrokken ze in de richting van het kamp van de ruwe 
soldaten. 
Na een dag zagen ze de 
onderkomens van de soldaten. 
De arts vroeg of hij een gesprek 

mocht hebben met de commandant. Het werd toegestaan. Toen 
hij bij de commandant in de tent stond, zei hij: ‘Mijn verplegers 
en ik bieden u en uw soldaten medische verzorging aan.’ De 
wrede commandant wist even niets te zeggen. Hij herkende 
de arts van het ziekenhuis dat hij en zijn mannen in brand gestoken hadden. Toen reageerde hij 
verbaasd: ‘Wie heeft u eigenlijk het bevel gegeven om naar mij te gaan?’ Rustig antwoorde de arts: 
‘Wij zijn hier op het bevel van de Heere, onze God.’ Verbaasd vroeg de commandant: ‘Wie is dan die 

God, Die zulke vreemde bevelen geeft?’ Kalm antwoordde de arts: ‘Jezus 
Christus. Hij heeft ons een gebod gegeven: Hebt uw vijanden lief.’ 
De commandant werd nu toch wel erg nieuwsgierig. Je vijanden liefhebben? 
Dat doe je toch niet? Je doodt zoveel mogelijk vijanden in een oorlog 
als je dat kunt. ‘Kunt u mij iets meer vertellen over die God, over Jezus 
Christus, zoals u Hem noemt?’ De arts kreeg de gelegenheid om aan de 
commandant en zijn soldaten het Evangelie te vertellen. Het werd het begin 
van de bekering van de commandant. Wat is het werk van de Heere soms 
wonderlijk. Hij werkt heel anders dan wij verwachten. Vergeet nooit: God 
kan en wil de grootste zondaar nog vergeving schenken en hem bekeren, ook 
in 2020.

Kijk voor de puzzelregels, puntentelling, antwoorden en meer op www.eilandennieuws.nl/jeugdhoekje

Jarigen:
Op dinsdag 21 januari 
viert Kees-Willem v.d. 
Boom (Sommelsdijk) 
zijn verjaardag. Talitha 
de Bonte (Kampen) 
viert haar verjaardag 
een dag later, op 
woensdag 22 januari. 
Allebei van harte 
gefeliciteerd en een hele 
fijne dag gewenst.

Teruggetikt:

Bon:
Marit Meijer 
(Ooltgensplaat), 
Krista de Geus 
(Goedereede) 
en Willemijn 
Knöps (Oude-
Tonge) krijgen een 
boekenbon.

Naomi Tanis (Middelharnis) maakte voor ons ook een 
streeppuzzel. Zij wil dat je allerlei woorden die te maken 
hebben met haar lievelingsdier, een konijn, wegstreept in het 
puzzelstramien.

Januari 8

Konijnen

We kunnen nog steeds puzzels gebruiken. Ik heb 
nog enkele Bijbelse puzzels liggen, maar mijn 
map met gewone, algemene puzzels is aan het 
eind van de maand echt leeg.
Wie verrast ons met een leuke puzzel? 
Het hoeft niet moeilijk te zijn, 
probeer het gewoon eens. Als je niet 
buiten kunt spelen, is het fijn om 
zoiets te doen.

Slot

Naomi Tanis (Middelharnis)
In jouw mail staat: ‘Bij deze de 
antwoorden van december. 
Bedankt voor de boekenbon. 
Ik was erg blij, ik had er nog 
niet op gerekend. Het komt 
goed van pas, kunnen we 
weer een mooi boek halen. 
De kerstvakantie is bijna al 
voorbij. Maar vandaag (2 
januari) komt mijn vriendin 
logeren. Daar heb ik heel 
veel zin in. We hebben ook 
geschaatst in Scheveningen en 
we zijn naar de ijssculpturen 
geweest. Dat was echt prachtig 
en heeel koud.’ Heb je een mooi boek gekocht van de boekenbon? 
Hoe was de logeerpartij? Wat leuk om in de vakantie te gaan 
schaatsen. Bij ijssculpturen is het altijd koud, maar het is wel 
erg mooi. Leuk om op de foto te gaan met je ‘lievelingsdier’: een 
konijn. Je puzzel over konijnen kon ik goed gebruiken.

Talitha de Bonte (Kampen)
Je schrijft: ‘Hoe gaat het met 
u? Met mij heel goed. Ik ben 
blij dat we veilig geland zijn. 
En nu weer thuis zijn, maar 
het is wel even wennen die 
kou weer.’ Fijn dat de terugreis 
goed verlopen is. Ik kan me 
wel voorstellen dat het even 
wennen is als je 30° gewend 
bent.

Marion en Carien Tieleman 
(Sommelsdijk)
‘Hartelijk bedankt voor de 
boekenbonnen, we waren 
er heel blij mee. We zijn 
gelijk naar de boekwinkel 
gegaan! En zijn toen lekker 
op de bank gaan lezen.’ Dit 
staat bij jullie antwoorden. 
Welke boeken hebben jullie 
gelezen? Het is altijd fijn om 
lekker op de bank te zitten 
een boek te lezen. Zeker in de 
winter.

Januari 7

Koningen  
van Israël

Annelies Baan (Sommelsdijk) heeft namen van de koningen 
van Israël opgezocht en die in een woordzoeker verstopt. Ze 
schrijft: ‘De 22 namen die doorgestreept moeten worden staan 
van links naar rechts, rechts naar links, van boven naar 
beneden en van beneden naar boven. Als alle namen goed 
zijn doorgestreept dan blijven er nog aantal letters over. Deze 
letters zijn de oplossing van de puzzel.’ De I en II bij Jerobeam 
staan niet in de puzzel: je moet dus twee keer het woord 
Jerobeam opzoeken en doorstrepen.

1. Saul
2. David
3. Salomo
4. Jerobeam (I)
5. Nadab
6. Baësa
7. Ela
8. Zimri

9. Omri
10. Achab
11. Ahazia
12. Joram
13. Jehu
14. Joahaz
15. Joas
16. Jerobeam (II)

17. Zacharia
18. Sallum
19. Menahem
20. Pekahia
21. Pekah
22. Hosea

doos
drinkflesje
gras
hooi 
jonkies
karton
keutels

knuffelen
komkommer
konijnenhok
konijnenvoer
pluizig 
ram
ren

sla
stro
voedster
voerbak
witlof
wortel

   
 

Januari 9

Bij deze rubriek is het de bedoeling dat je het beroep ontdekt dat bij vraag 8 ingevuld 
moet worden.
In elk vakje moet een letter. Je krijgt elke keer een paar letters. Dat kunnen klinkers of 
medeklinkers zijn. Ook kan het gebeuren dat je zowel klinkers als medeklinkers krijgt. 
Het antwoord op vraag 8 is ook het antwoord van de puzzel.

1. Hoe heet je?
 Ik heet Carien Tieleman.

2. In welke plaats woon je?

 Ik woon in Sommelsdijk.

3. Wat is je geboorteplaats en je geboortedatum?

 Ik ben geboren in Dirksland op 31 augustus 2011.

4. Hoeveel broertjes en zusjes heb je?

 Ik heb twee broers en vier zussen.

5. Op welke school zit je op dit moment?

 Ik zit op de Groen van Prinstererschool  

 in Middelharnis.
6. In welke klas/groep zit je op school?

 Ik zit nu in groep 5.

7. Welke hobby(’s) heb je?

 Mijn hobby’s zijn lezen, kleuren, skeeleren.

8. Welk beroep vind jij heel erg leuk?

 Ik vind ……… een leuk beroep.

9. Weet je hoeveel jaar je voor dit beroep moet leren?

 Ik weet niet hoeveel jaar ik voor dit beroep zal moeten leren. 

10. Welk beroep vind jij helemaal niet leuk?

 ??? lijkt me echt geen leuk beroep.

Kees-Willem en Jannieke v.d. Boom (Sommelsdijk)
‘Wij hadden een wandeling gemaakt in het donker bij 
de vuurtoren van Ouddorp. We hadden onze zaklampen 
meegenomen. Het was heel gaaf, je zag de lichtbundels van de 
vuurtoren! Dit zijn de oplossingen van december. Veel succes 
met nakijken! Groeten en de beste wensen voor 2020!’ Dit 
schrijven jullie bij de laatste oplossingen. Wat een leuk idee om 
in het donker een wandeling te maken bij de vuurtoren. Dit geeft 
altijd veel licht. Maar om te lopen is het handig om een zaklamp bij 
je te hebben. Jullie antwoorden zijn nagekeken en de punten staan 
weer in de lijst.

Willemieke de Winter 
(Ouddorp)
Je schrijft: ‘WIST U DAT... 
de tandarts van Stellendam 
pas op zijn sokken naar 
huis gegaan is? Hij was zó 
trots op zichzelf (en op mij) 
dat hij naast zijn schoenen 
liep! Het was hem nl. met 
veel geduld weer gelukt 
om een gaatje te vullen 
zodat ik niet onder narcose 
hoef! Ook ben ik eigenlijk 
trots op mezelf, maar je kunt  
natuurlijk geen applausje 
vragen voor jezelf ....’ Wat 
geweldig, Willemieke. Het is 
echt een applausje waard: 
voor jou en voor de tandarts!! 
Narcose is ook niet echt leuk!

27

Vogelvlucht
Dinant Struik maakte deze actiefoto van een groep brandganzen. Hij schrijft er bij: "Het 
is een leuk tijdverdrijf om de ganzen te tellen..."

De juiste oplossing van de kruiswoordpuzzel vorige 
week is tegeltableaus. De winnaar is Joke Klepper uit 
Stellendam. Zij ontvangt twee kaarten voor Zwembad 
Zuiderdiep.

Puzzel mee en maak kans op een lekkere taart van Bakkerij 
Koese.

Stuur de oplossing voor a.s. donderdag naar  
puzzel@eilandennieuws.nl. Of per post naar Postbus 
8, 3240 AA Middelharnis. Vermeld hierbij uw naam, 
woonplaats en telefoonnummer. De winnaar ontvangt bericht 
en wordt volgende week vermeld in de krant.

Codepuzzel

BUZING Puzzels
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NXXT rijscholen

Stellendam - Rijschoolketen NXXT is in de categorie rijscholen 
winnaar geworden van het RTL-programma ”De Beste van 
Nederland”. De franchiseformule wist na een spannende strijd 
nipt met de titel aan de haal te gaan.

Ondernemer Jan Catsburg is bijzonder trots op de uitverkiezing 
omdat het een echte publieksprijs is. Hij ziet de overwinning als 
bewijs dat de NXXT-rijscholen het bijzonder goed doen bij de 
klanten. ”Dit drukt echt hun waardering uit en daar doen we het 
allemaal voor. We willen de beste rijles voor de beste prijs 
aanbieden. We hebben hard gewerkt voor dit resultaat.”

Het principe achter De Beste van Nederland is dat ondernemers 
via persoonlijke vlogs de strijd met elkaar aan gaan. Door te 
stemmen op het filmpje van hun voorkeur bepalen de bezoekers 
van de Beste van Nederland-site wie zich in de verschillende 
categorieën winnaar mag noemen.

NXXT ging in haar klasse direct aan de leiding, maar slechts met 
een paar procenten. Toen Jan Catsburg zijn klanten om steun 
vroeg, kreeg hij die ook. De reacties op de titel zijn volgens hem 
hartverwarmend. 

”We krijgen veel mooie reacties. Op Facebook las ik dat mensen 
schreven: ”Ik ben echt blij dat ik voor NXXT heb gekozen.” 
Anderen zeggen tegen vrienden: ”Hier moet je lessen.” De prijs- 
kwaliteitsverhouding is heel belangrijk voor ons.”

NXXT is een relatief jonge franchiseketen. Begonnen in 2009 
heeft de onderneming inmiddels landelijke dekking met ruim 
honderd auto’s. NXXT garandeert door middel van uniforme 
opleiding in eigen huis en eisen aan de lesauto dezelfde 
constante kwaliteit door heel Nederland. De leswagens zijn 
herkenbaar aan de NXXT-stickering en de zwarte kleur. Een 
proefles is bij alle aangesloten rijscholen altijd gratis. 

Geef jezelf of je vriend(inn)en 
op via onze website 
www.nxxt.nl
of bel 085 - 040 00 00

Gratis proefles!


