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De schade van de jaarwisseling is ruim 90.000 euro. 
De kostenpost van vernielingen op het eiland wordt 
jaarlijks hoger. De rekening van Oud & Nieuw is dit 
jaar tienduizend euro hoger dan vorig jaar. Niet alleen 
vanwege de schade, maar ook vanwege de incidenten en 
slachtoffers pleit burgemeester Grootenboer voor een 
landelijk vuurwerkverbod. Daarvoor kreeg ze veel bijval 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Bijverdienen met kerstbomen

Zonder de school zou 
er van 't Hôôd niks 

terechtkomen
8-9

Burgemeester 
pleit voor  
vuurwerkverbod

Deze knapen uit Middelharnis hebben niet stilgezeten tijdens de kerstvakantie. Ze hebben 
een leuk zakcentje verdiend door kerstbomen te verzamelen en in te leveren bij de gemeente. 
Afgelopen woensdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur konden er kerstbomen ingeleverd 
worden bij de gemeente. Voor elke ingeleverde kerstboom keerde de gemeente 50 cent uit, 
er zat geen maximum aan het aantal kerstbomen dat ingeleverd kon worden per persoon. De 
jongens staken de handen uit de mouwen en hebben in totaal 128 bomen weten in te leveren. De 
ingezamelde kerstbomen worden door de gemeente op een milieuvriendelijke wijze verwerkt.
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Vrijdag 10 januari
NIEUWE-TONGE – Bingo in Ons Dorpshuis. Aanvang 19.30 
uur. Zaal open 19.00 uur.

Zaterdag 11 januari
NIEUWE-TONGE – Nieuwjaarsconcert Die Grevelinger 
Musikanten. Ontvangst met Gluhwein in Ons Dorpshuis. Zaal 
open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.
OUDE-TONGE – Bingo O-G-O in wijkgebouw de Zwaluw 
Sperwer 55. De zaal is openvanaf 19.00 uur.

Maandag 13 januari
ACHTHUIZEN – Kaartmiddag in het Buurthuus, Kloosterstraat 
10. Aanvang 13.30 uur. Kosten: € 4,-.
OUDE-TONGE – Grutterswei: Spelmiddag ASV Oostflakkee. 
Aanvang 13.30 uur.

Dinsdag 14 januari
GOEDEREEDE – Bijeenkomst Vereniging Vrouwen rondom 
Goeree. Kees Terlouw over de 'Zijderoute'. Aanvang 20.00 uur. 
Niet-leden betalen entree: € 5,-.
OUDE-TONGE – Bingomiddag ASV Oostflakkee. Aanvang 
14.00 uur bij Colors at Home Kroon, Energiebaan 2. Aanmelden 
bij Herman tot 9 januari tussen 19.00 uur en 22.00 uur. Telefoon: 
0187-630098. of h.zonneveld39@hotmail.com

Woensdag 15 januari
MELISSANT – Koffie-ochtend 55+ in de Melishof. Aanvang 10.00 
uur. Film met oude beelden van Flakkee en Goeree. Slecht ter 
been? Bel Dirk Spahr vd Hoek tel: 602411 en u wordt opgehaald.
OUDDORP – Poteravond 55+ club. Vanaf 17.00 uur in 
Dorpstienden. U kunt zich opgeven bij de 55+ club in de 
Dorpstienden of bij Joke van Dam tel. 0187 682319. Kosten € 12,-.
OUDE-TONGE – Bingomiddag voor alles 55-plussers van Oude-
Tonge. Aanvang 14.00 uur in het Infocentrum, Bernhardstraat 27.

Vrijdag 17 januari
NIEUWE-TONGE – Wintercafé. Ontvangst met Gluhwein. Ons 
Dorpshuiis. Van 20.00 tot 24.00 uur.
OOLTGENSPLAAT – Winterse maaltijd en bingo in 't Centrum 
aan de Van Weelstraat. De maaltijd begint om 12.30 uur. Kosten € 
12,-. Opgeven voor 10 januari bij Ati Verwoerd 06-40701181.

Zaterdag 18 januari
NIEUWE-TONGE – Dansavond in Ons Dorpshuis. Van 20.00 tot 
24.00 uur. Toegang € 10,- (inclusief koffie, hapje en les).

Maandag 20 januari
MIDDELHARNIS – Hoeksteenlezing/cursus Geestelijke 
Vorming. Hoeksteen aan de Ring. Aanvang 20.00 uur. Kosten € 
4,-. Spreker dhr. N. van Steensel. Thema: 'De kerk en de jongeren 
in de 21e eeuw'. Meer info: A. Westerhuis, tel. 0187-484221 of 
e-mail: a.westerhuis@xs4all.nl

Zaterdag 25 januari
NIEUWE-TONGE – Nieuwjaarsconcert Muziekvereniging 
Apollo in Ons Dorpshuis. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 
uur. Toegang gratis.

Dinsdag 28 januari
NIEUWE-TONGE – 'Handgemaakt' voor iedereen die graag 
handwerkt. Van 19.30 tot 21.30 uur in Ons Dorpshuis.

Zondag 12 januari 2020

Op dinsdag 14 januari is Kees Terlouw uit Vianen te gast bij de 
Vereniging Vrouwen Rondom Goeree. Hij zal een diaserie vertonen 
over de 'Zijderoute', die hij samen met zijn vrouw heeft bereisd. Zij 
bezochten daar prachtige historische steden, overnachten daar in 
yurts op 4000 meter hoogte. Ze trokken over het Pamir gebergte naar 
het Chinese Kashgar, waar traditiegetrouw elke week een veemarkt 
wordt gehouden, waar onder andere kamelen worden verhandeld. De 
avond wordt gehouden in Oostdam. Aanvang 20.00 uur. Niet-leden zijn 
ook van harte welkom zij betalen € 5,- p.p. (Foto: Shutterstock)

Zijderoute in beeld
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OUDDORP – Hersteld. Herv. Gem. 
woensdag 15 januari 19.30 uur ds. D. 
Zoet (bijbellezing)
HERKINGEN – Ger. Gem. woensdag 
15 januari 19.30 uur ds. J.M.D. de 
Heer
NIEUWE-TONGE – Ger. Gem. 
woensdag 15 januari 19.30 uur ds. 
J.W. Verweij
OUDE-TONGE – Ger. Gem. donderdag 
16 januari 19.30 uur ds. J. van 
Rijswijk
OOLTGENSPLAAT – Ger. Gem. 
woensdag 15 januari 19.45 uur ds. 
W.A. Zondag

OUDDORP
Herv. Gem. 9.30 uur ds. E. Versluis en 18.00 uur ds. M. 
Klaassen – Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 18.30 uur kand. 
P.J.T. van den Herik – Geref. Kerk 10.00 uur ds. D.M. vd 
Linde en 18.30 uur ds. H. Russcher- Ger. Gem. 9.30 en 
18.30 uur ds. G. Pater – Doopsgezinde Gem. 9.30 uur 
ds. K. van Wijngaarden en 18.30 uur Youth Event

GOEDEREEDE
Herv. Gem. 10.00 uur ds. P.J. Stam en 18.30 uur prop. 
D.A. Burggraaf – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur (bed. 
H.D.) en 18.00 uur ds. J.W. van Estrik

STELLENDAM
Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Hoolwerf (afscheid en 
bevest. ambtsdragers) en 17.00 uur ds. M. Kreuk – 
Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur (afscheid en (her)bevest. 
ambtsdragers) en 18.00 uur ds. W.J. van den Brink – 
Geref. Kerk 10.00 uur ds. W.A. Boer en 18.30 uur ds. L. 
Kruger

MELISSANT
Hersteld Herv. Gem. 10.00 uur (afscheid en (her)bevest. 
ambtsdragers) en 18.00 uur ds. G.T. van Appeldoorn – 
Geref. Kerk 9.30 uur mw. M. Keijzerwaard – Ger. Gem. 
10.00 en 18.00 uur stud. J. Beens – Ger. Gem. in Ned. 
10.00 en 18.00 uur leesdienst

DIRKSLAND
Herv. Gem. 10.00 uur (afscheid en (her)bevest. 
ambtsdragers) en 18.00 uur ds. K. Timmerman – Ger. 
Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst – Ziekenhuis 14.30 
uur (nog niet bekend)

HERKINGEN
Herv. Gem. 10.00 uur ds. A.A. Floor en 18.00 uur ds. 
B.J. van Assen – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. 
van Wijk en 18.00 uur ds. G.K. Terreehorst – Ger. Gem. 
10.00 en 18.00 uur leesdienst

SOMMELSDIJK
Herv. Gem. 10.00 uur prop. H. Boele en 18.00 uur 
ds. M.K. de Wilde – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur 
(afscheid en (her)bevest. ambtsdragers) en 17.00 uur 
ds. A. Kos – Lukaskapel 10.00 uur ds. M.K. de Wilde en 
14.30 uur ds. B.J. van Assen – Exodus Gemeente PKN 
10.00 uur dhr. A. Voogt – Remonstrantse Gem. 10.00 
uur gespreksgroep – Lachai-Roï Gem. 10.00 uur dhr. K. 
Tanis

MIDDELHARNIS
Herv. Gem. 10.00 uur (afscheid en (her)bevest. 
ambtsdragers) en 18.00 uur ds. M.J. Middelkoop – 
Geref. Kerk 10.00 uur (Avondmaal) en 17.00 uur ds. 
L.J. Lingen (Avondmaal Nieuw Rijssenburgh) – Ger. 
Gem. 9.30 uur leesdienst en 14.30 uur ds. P.D. den Haan 
– Chr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. G.R. Procee 
(voorber. H.A.) – Geref. Kerk (Vrijgem.) 9.30 uur br. 
van Dieren en 17.00 uur br. Kuijper – CGM De Rots, 
Diekhuus 10.00 uur (onbekend) -

NIEUWE-TONGE
Herv. Gem. 9.30 uur ds. B.J. van Assen (afscheid en 
(her)bevest. ambtsdragers) en 18.00 uur ds. A. de 
Lange – Hersteld Herv. Gem. 9.30 uur (herbevest. 
ambtsdragers) en 18.00 uur ds. T.A. Bakker – Ger. Gem. 
10.00 uur leesdienst en 18.00 uur ds. C. Harinck

OUDE-TONGE
Herv. Gem. 10.00 uur ds. M. Kreuk (afscheid en (her)
bevest. ambtsdragers) en 18.00 uur ds. M.A. Post – 
Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst – Evangelie 
Gemeente Flakkee 10.00 uur pastor H.J.P. Scheermeijer 
– Messiaanse Gemeente, De Bron, zaterdag 13.00 uur A. 
Burghout

STAD a/h HARINGVLIET
Herv. Gem. 10.00 uur ds. J.W.J. Guis en 18.00 uur ds. H. 
Schipaanboord – Geref. Kerk 10.00 uur ds. G.M. van 
der Linden

DEN BOMMEL
Herv. Gem. 10.00 uur ds. G.J. Anker en 18.00 uur ds. 
B. de Borst – Geref. Kerk 10.00 uur dhr. J. Anninga en 
18.00 uur themadienst

OOLTGENSPLAAT
Herv. Gem. 9.30 uur ds. T.W. van Bennekom en 18.00 
uur ds. G.J. Anker – Hersteld Herv. Gem. 9.30 en 15.30 
uur ds. G.K. Terreehorst – Geref. Kerk 9.30 uur ds. L. 
Donkersloot en 18.00 uur ds. G. den Hartogh – Ger. 
Gem. 9.30 uur leesdienst en 14.30 uur stud. J. Beens

LANGSTRAAT
Herv. Gem. 10.00 uur ds. C. Doorneweerd



Politie, brandweer, ondernemers en o.a. vertegenwoordigers van 
verenigingen, instellingen en organisaties, inwoners en natuurlijk 
college- en een groot aantal gemeenteraadsleden. Zij maakten allen hun 
opwachting. Op de grens van een nieuw decennium, terugkijkend op 
het voorbije jaar en op de ontwikkelingen die eilandelijk aan de orde 
zijn en komen in 2020. Goeree-Overflakkee is volop in beweging gaf 
eerste burger Ada Grootenboer aan." Er wordt hard gewerkt en er is 
sprake van kwalitatieve groei. Een mooie mijlpaal is dat de gemeente 
inmiddels 50.000 inwoners telt. En als de groei doorzet dan zal dat bij 
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 resulteren in een grotere 
volksvertegenwoordiging: De gemeenteraad gaat dan van 29 naar 31 
zetels.

Regio Deal  
"Als gemeente werken we steeds intensiever samen met onze 
buurgemeenten en andere gemeenten in onze regio. Een prachtig 
voorbeeld daarvan is de Regio Deal van de zes gemeenten op de 
eilanden Voorne-Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee 
die de gemeenten in november aanboden bij het Rijk. In zo'n Regio 
Deal werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om 
de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid en 
onderwijs te vergroten. Een hechtere samenwerking is noodzakelijk 
om de aantrekkelijkheid en de economische en sociale vitaliteit van de 
Zuid-Hollandse Delta te versterken. Doordat de kansen en uitdagingen 
van onze drie eilanden erg op elkaar lijken, is samenwerken kansrijk en 
efficiënt. Spannend wordt afgewacht of het Rijk die samenwerking wil 
onderschrijven.

Keurmerk  
Er zijn meer mooie resultaten, zoals de bouw van de Beroepscampus. 
Sinds afgelopen jaar beschikken alle bedrijventerreinen en 
winkelgebieden over het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het is uniek 
dat een hele gemeente dat keurmerk krijgt. De knoop voor sneller 
internet in de buitengebieden is gelukkig doorgehakt en na jaren 

De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Goeree-Overflakkee is een prima 
gelegenheid om elkaar de beste wensen te overhandigen, te netwerken, contacten te 
leggen en gesprekken te voeren. De sfeer was dan ook gezellig tijdens de bijeenkomst in 
De Grutterswei in Oude-Tonge. Centraal tijdens de bijeenkomst stond de toespraak van 
burgemeester Grootenboer en de voordracht van Frouke Bienefelt, winnaar Rabo Cultuurprijs 
Literatuur 2018, met haar gedicht 'Naar het licht'.

Groeiende gemeente staat 
voor complexe uitdagingen

Goeree-Overflakkee

Tekst: Jaap Ruizeveld
Foto: Wim van Vossen
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intensief overleg zijn er afspraken om de 
N59 veiliger te maken. De gemeente zet 
zich met haar samenwerkingspartners in op 
het gebied van duurzaamheid. Het mobiele 
gemeenteloket, de GO-bus en vele andere 
gemeentelijke voertuigen rijden volledig 
elektrisch. Duurzaamheid in de ruimste zin 
van het woord, vraagt ook dat we soms minder 
populaire maatregelen moeten nemen. In 
sommige kernen op Goeree-Overflakkee zijn al 
stappen in de goede richting gemaakt. Als we 
ons met zijn allen inzetten voor een duurzaam 
en klimaatbestendig eiland dan moeten we 
consequent zijn en verstandige keuzes maken".

Waardering
Burgemeester Grootenboer sprak haar 
waardering uit voor de organisaties in 
de kernen van herdenkingen zoals de 
Watersnoodramp en de 4e mei. Voor de talloze 
vrijwilligers die belangeloos zich inzetten voor 
de samenleving. Zonder uw niet aflatende inzet 
voor uw medemens, uw kern of uw vereniging 
of andere vrijwilligersorganisatie zou het leven 
van velen op Goeree-Overflakkee een stuk 
minder aangenaam zijn. Das geldt ook voor de 
vele mantelzorgers die de taak op zich hebben 
genomen om te zorgen voor een familielid, 
een vriend of vriendin of een dorpsgenoot. 
Een verzorging die uit liefde ontstaat, maar 
in veel gevallen geen vrijblijvendheid kent en 
soms 24 uur per dag doorgaat. En natuurlijk 
dankwoorden voor inzet van de buitendienst en 
de hulpdiensten.

Aanspreken
De politiemensen, de mensen van de ambulancedienst en 
onze brandweer en de mensen van de Reddingsbrigade en 
van de KNRM. Bij nacht en ontij bent u beschikbaar om 
te helpen. U staat klaar wanneer wij slapen of feestvieren 
en u zet zich soms met gevaar voor eigen leven in voor 
onze veiligheid. Een deel van u doet dat zelfs vrijwillig. Ik 
ben groot voorstander van de nieuwe wet die het hinderen 
van hulpverleners zwaarder bestraft. Hiermee ontstaan 
wettelijke handvatten om de mensen aan te pakken die 
hulpverleners bedreigen en het werken onmogelijk maken. 
Het is echt te gek voor woorden en onacceptabel dat dat 
gebeurt. Ook weer op oudejaarsdag op ons eiland was er bij 
vuurwerkincidenten met jongeren sprake van een grimmige 
sfeer en bedreigingen richting boa's, brandweer en politie. 
Ik roep ouders/verzorgers op om hun kinderen daarop aan 
te spreken en hen mee te geven dat je respect hebt voor 
hulpverleners en hen ongestoord hun werk laat doen in het 
belang van ieders veiligheid," stelde de burgemeester.

Uitdagingen
"Onze gemeente staat complexe uitdagingen te wachten. 
Daarbij is samenwerking noodzakelijk. Duurzaamheid lijkt 
daarin de rode draad te vormen. De opgaven die te maken 
met het beperken van CO2-uitstoot, de aanwezigheid van 
PFAS in de bodem, hebben in heel Nederland, dus ook op 
Goeree-Overflakkee grote gevolgen. Terwijl de opgave om 
windturbines te plaatsen voortvarend wordt opgepakt, staat 
de energietransitie voor de deur. Dat kost de rijksoverheid, 
de provincie, de gemeente en de samenwerkingspartners 
hoofdbrekens. In de toekomst van het aardgas af is 
geen makkelijke opgave. Het is dan mooi te zien dat we 
bijvoorbeeld in Stad aan 't Haringvliet samen met inwoners 
en ander partijen kansrijke opties ten aanzien van waterstof 
onderzoeken".

Dialoogavonden
Dit jaar zal de gemeente Goeree-Overflakkee meer ruimte 
bieden aan inwoners en ondernemers voor een goed 
gesprek en voor participatie. Voor het samenwerken tussen 
overheid / overheden en samenleving. Samen zoeken naar 
oplossingen voor vraagstukken. Hiervoor zullen interactieve 
dialoogavonden worden gehouden. Maak vooral gebruik 
van deze ruimte, stimuleerde burgemeester Grootenboer.  
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Burgemeester pleit voor landelijk vuurwerkverbod

Meer overlast en schade dan vorige 
jaarwisseling op het eiland

Goeree-Overflakkee

Landelijk kijkend naar het stijgend 
aantal gewonden en zelfs dodelijke 
slachtoffers en de enorme inzet van 
hulpdiensten en miljoenen schade 
is hier geen sprake meer van een 
feest stelde de burgemeester, die als 
positief signaal wel opmerkte dat 
de politieke opinie aan het kantelen 
is en dat zich een meerderheid 
aftekent voor het afschaffen van het 
consumentenvuurwerk. Voor wat 
de gemeente Goeree-Overflakkee 
betreft, ondanks de inspanningen van 
velen en extra inzet op handhaving 
rond de jaarwisseling, nu al een 
voorlopig schadebedrag van ruim 
90.000 euro, dat is fors hoger dan 
vorig jaar. (toen 80.775 euro en 
met kosten aan voorbereiding, 
opruimen afval van vuurwerk, 
inzet organisatiemedewerkers en 
beveiliging oplopend tot 154.510 
euro), nu dus vermoedelijk zelfs 
boven dit bedrag uitkomend).

Zinloze verspilling
De slechte traditie van vernielingen 
op ons eiland is niet losgelaten 
verzuchtte burgemeester Grootenboer. 
"Nog los van flinke overlast zijn er 
opnieuw bushokjes en verkeersborden 
vernield, kolken opgeblazen. Er 
is schade aan asfalt en bestrating, 
hekwerken, speeltoestellen en nog veel 
meer. Een teleurstellende en zinloze 
verspilling van gemeenschapsgeld. 
Waar mogelijk zullen wij die kosten 
zeker op daders verhalen. Gezien 
de inzet die dat de gemeente kost, 
wil ik iedereen oproepen voortaan 
zélf de rommel op te ruimen. Ik ben 
overigens trots op de vele inwoners 

van Goeree-Overflakkee die met 
elkaar wel een feestelijke- en veilige 
jaarwisseling hebben gecreëerd. Dat is 
de bedoeling".

Veiligheid
Vervolgens sneed de burgemeester 
het onderwerp Veiligheid aan. 
"Daarover is zeker nog niet het laatste 
woord gezegd. In heel het land, maar 
ook op ons eiland is er werk aan de 
winkel. Er is een toename zichtbaar 
van criminaliteit. Het gebruik en de 
productie van drugs is een onderwerp 
dat onze aandacht blijft vragen. 

Op de inzet van de politie wordt 
zwaar beslag gelegd, mede door de 
dreiging die heerst door terrorisme en 
ondermijnende en zware criminaliteit. 
Dat vereist van ons, de inwoners van 
Goeree-Overflakkee, dat we samen 
de ouderwetse sociale controle 
moeten hanteren die hier altijd groot 
is geweest. Dat we elkaar aanspreken 
en dat we melding doen bij de politie 
als we iets zien wat niet klopt. In deze 
tijd van toenemende individualisering 
is het juist nodig dat we onze ogen 
en oren open houden en niet onze 
schouders ophalen of wegkijken. 
Een veilige samenleving maken we 
samen. Om uw en onze veiligheid te 
kunnen garanderen, rekenen politie 
én gemeente ook op een ieder".

Normen en waarden
"Helaas is steeds vaker zichtbaar 
dat normen en waarden zonder 
respect en fatsoen onder druk 
staan. Dat gebrek aan integriteit en 
ondermijnende criminaliteit steeds 
dichterbij komen en de samenleving 
bedreigen. Wereldwijd verspreiden 
mensen onwaarheden met een 
hoog sensatiegehalte, die dan via 
de moderne communicatiekanalen 
snel worden opgepakt. Nepnieuws 
beïnvloedt op die manier de mening 
van grote groepen mensen, waardoor 
de grens tussen leugen en waarheid 
dreigt te vervagen. Mensen zijn steeds 
vaker 'in gesprek' zonder een echt 
gesprek te hebben. 

Daarnaast zien we dat voor- en 
tegenstanders van ingrijpende 
maatregelen die ons te wachten 
staan zoals bij klimaatverandering 
en duurzaamheid tot onvrede en 
uitvergroting van tegenstellingen 
leiden. Je bent voor of tegen de 
energietransitie en klimaatbeleid, 
je bent links of rechts, en je bent 
voor of tegen de boeren. We willen 
allemaal een betere wereld, maar de 
wil om in een gesprek samen naar 
oplossingen te zoeken, lijkt steeds 
meer naar de achtergrond te zijn 
verschoven", gaf de burgemeester aan 
in haar nieuwjaarstoespraak in De 
Grutterswei in Oude-Tonge.

In deze week waarin 
de stad Rotterdam 
aankondigde alles in het 
werk te willen stellen 
om een vuurwerkverbod 
te kunnen realiseren, 
liet ook burgemeester 
Grootenboer dinsdagavond 
op de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente Goeree-
Overflakkee er geen 
twijfel over bestaan dat 
een landelijk verbod op 
consumentenvuurwerk meer 
dan gewenst is. Sterker 
nog. In haar gloedvolle, 
goed gedoceerde speech, 
gaf zij aan dat het nu het 
moment is dat het Kabinet 
de knoop moet doorhakken. 
Want hoeveel incidenten, 
slachtoffers en schade zijn 
er nog nodig om het Kabinet 
te laten beseffen dat dit zo 
echt niet langer kan. Haar 
statement kreeg op de 
receptie sterke bijval.

Tekst: Jaap Ruizeveld
Foto: Shutterstock

Winterwandeling over 
duin en strand
OUDDORP – Wandel mee met de stevige 
winterwandeling dwars door duinen en langs 
het strand op zaterdag 25 januari. Ook in 
de winter valt er genoeg te ontdekken in de 
Duinen van Goeree. De wandeling is van 9.30 
tot 12.30 uur. Aansluitend is er een warme 
kop soep bij strandtent Iloon.

In de Duinen van Goeree kun je je hart ophalen 
als wandelliefhebber. Tijdens je wandeling 
hebben de deelnemers een fantastisch uitzicht 
over duinvalleien, brede stranden en schorren vol 
vogels. Ook in de winter kun je volop genieten in dit 
gebied. Tijdens deze wandeling komt men langs de 
Westhoofdvallei, er wordt een uitstapje gemaakt 
door het Volgerland en wandel vervolgens door 
de Springertduinen naar het strand. Een ervaren 
natuurgids vertelt je meer over het bijzondere 
landschap en de vogels die hier overwinteren. Het 
is een stevige wandeling van zo'n 10 kilometer, dus 
een goede conditie is vereist.

Het startpunt is het parkeerterrein bij de Ouddorpse 
vuurtoren. Deelname kost € 12,50 voor leden en 
€ 17,15 voor niet-leden van Natuurmonumenten. 
Vooraf aanmelden kan op www.natuurmonumenten.
nl.

www.arensmanuitvaart.nl

0187 - 491396 
Stoofweg 24, 3253 MA  Ouddorp

Willem Grinwis, Arie-Jaap Arensman, 
Linda Hollestelle-Oosterwijk & Leendert van der Werf

Schade aan aan verkeersbord door vuurwerk. Foto: Shutterstock



Wie aan het eind van de middag of 's avonds de gordijnen opent 
bij Café De Kok, krijgt een prachtig zicht op de onder handen 
genomen haven van Sommelsdijk. Vooral het schip en het 
weeghuisje, beide kunstwerken van Jaap Reedijk, vallen op omdat 
ze letterlijk in de schijnwerpers staan. Verder zijn er bolders en 
dukdalven geplaatst en bomen geplant. Het schip is voorzien van 
een mast.

Lezing over huwelijksreizen in 
de negentiende eeuw

Herinnering aan 
haven van toen is 
concreter dankzij 
Erfgoedlijn

De gordijnen openen – daaruit bestond 
de symbolische handeling om het project 
'haven Sommelsdijk' af te ronden. Dat 
gebeurde op dinsdag 7 januari in de 
namiddag in Café De Kok, waar de 
betrokkenen bij de metamorfose bijeen 
kwamen.

Leven en overleven met water
Het project was een onderdeel van de 
Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee, die 
bedoeld is om het eilandelijke erfgoed 
een impuls te geven en beleefbaar te 
maken. De Erfgoedlijnen – naast Goeree-
Overflakkee, dat inzoomt op het thema 
'leven en overleven met water', zijn er nog 
zes – zijn een initiatief van de provincie 
Zuid-Holland, die ook in de buidel tast 
om de diverse deelprojecten van de grond 
te krijgen.

Het aanpakken van de haven van 
Sommelsdijk was een project van de 
Molenstichting Goeree-Overflakkee, LTO, 
het Streekmuseum Goeree-Overflakkee, 
historische vereniging De Motte, Stichting 
tot Bescherming van het Dorpsgezicht en 
Sociëteit Rethorica. Daarnaast waren de 
provincie Zuid-Holland en de gemeente 
Goeree-Overflakkee belangrijk partners 
bij de realisering.

Het project is in twee fasen uitgevoerd. 
De afronding van fase één was in 
2015, tijdens het 500-jarig bestaan 

van Rethorica. Toen ging het om 
de onthulling van het schip en het 
weeghuisje van cortenstaal.

Stalen bolders
Fase twee is nu afgerond. Er zijn stalen 
bolders en houten dukdalven langs de 
haven neergezet. Het schip – nu met mast 
– en het weeghuisje zijn verlicht en aan de 
noordzijde van de haven zijn lindebomen 
geplant. Dit laatste op een plaats waar 
in vroeger tijden ook beplanting was. Er 
stond daar ooit ook nog een boerderij.

Tijdens de feestelijke afronding in Café 
De Kok was er het een en ander te zien 
en te horen over de totstandkoming en 
uitvoering van het havenproject. En 
over het rijke verleden van dit deel van 
Sommelsdijk, waarnaar de verschillende 
onderdelen van het project verwijzen. 
Hier voeren de beurtschippers af en aan, 
hier laadden en losten de kaaimannen de 
schepen, hier was het altijd een drukte 
van belang.

De herinnering blijft en alles wat tussen 
2014 en 2019 is gerealiseerd helpt om 
die herinnering concreter te maken. 
Aan de haven zelf, of door de gordijnen 
open te schuiven in het pand dat in de 
zeventiende eeuw is gebouwd als pakhuis 
en zich anno 2020 als café ook tot het 
erfgoed mag rekenen.

In 2014 studeerde Alisa Meijs, inmiddels al 
weer enkele jaren bestuurslid van De Motte, 
af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
met een onderzoek naar de huwelijksreizen 
van Nederlanders in de negentiende 
eeuw. Aan de hand van vijf reisjournalen, 
waaronder dat van een echtpaar van 

Schouwen-Duiveland, maakte zij een 
beginnetje aan het onderzoek naar een op dat 
moment nog vrij onontgonnen geschiedenis 
van het huwelijksreis als ritueel. Tijdens deze 
eerste lezing van het winterprogramma van 
De Motte neemt ze bezoekers mee in haar 
onderzoek en bevindingen.

Sommelsdijk

Samen naar een luxe en zonnig oord om heerlijk te niksen: 
vandaag de dag is de huwelijksreis een populair gebruik onder 
kersverse bruidsparen. Maar waar komt dit gebruik vandaan, en 
zag de huwelijksreis er altijd al zo uit? Op dinsdag 21 januari is er 
een lezing over huwelijksreizen in de Remonstrantse kerk aan de 
Voorstraat 35 in Sommelsdijk. De lezing start om 20.00 uur, inloop 
vanaf 19.30 uur.

Sommelsdijk

Tekst: Kees van Rixoort
Foto: Jaap Reedijk
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Damclub ENEO 52
Melissant

Maandag 6 januari werd er weer 
gedamd bij Damclub ENEO 52. 
Hieronder de uitslagen:

Aren Visbeen-Bert Visbeen:  0-3
Theo Goedegebuur-Cor Boot:  0-3
Leen Breen-Jan Looij:  0-3
Arie het Jonk-Hans Visbeen:  1-1
Bert Visbeen-Barend van der Spaan:  3-0



DICHTBIJ

Een groot deel van de familie Jongeneel werkt in de zorg. 
“Mijn vader werkt bij Sjaloom Zorg, mijn moeder heeft 
vroeger in de zorg gewerkt en ook mijn zusjes en broertje 
kozen voor die richting”, somt Joost op. Hij rondde zijn 
studie Sociaal Agogisch Werk (SAW) aan het Hoornbeeck 
College in Rotterdam af met een eindstage op Willemshof 
(woonlocatie Sjaloom Zorg) in Middelharnis. “Ik had 
daarvoor stage gelopen bij het Leger des Heils. Daar werk 
je volgens een vast patroon. Bij Sjaloom Zorg kreeg ik de 
vrijheid om plannen naar eigen inzicht uit te voeren. Als je 
merkt dat iets niet werkt of beter kan krijg je de ruimte om 
het zorgplan bij te stellen. Die verdiepingsslag die je dan 
maakt was heel interessant!”

Voor de klas
Na zijn eindstage bleef Joost bij Sjaloom Zorg ‘plakken’ 
als invalkracht op Willemshof. “Ik werk zo’n één à twee 
diensten per maand”, legt hij uit. “Dat doe ik voornamelijk 
in het weekend. Na het afronden van m’n studie SAW 
ben ik namelijk gestart met een PABO-opleiding. Door de 
week sta ik drie dagen voor de klas. Twee avonden per 
week heb ik les.” Joost maakt vooral slaapdiensten. “Ik help 

cliënten bij het naar bed gaan en ben er voor ze als er ’s 
nachts iets gebeurt. Overdag moet iedereen naar werk toe 
en moet er van alles gebeuren. ’s Avonds is die druk er niet. 
Het leuke van zo’n late dienst is dat je tijd hebt voor een 
praatje. De psychische kant van de zorg vind ik dan ook 
het meest interessant.”

Werken en leren
Joost beveelt iedereen de combinatie van werken en leren 
aan en wil nog wel even bij Sjaloom Zorg als invalkracht 
door blijven werken. “Ik vind de combinatie van onderwijs 
en zorg heel leuk. Dat wil ik ook na mijn afstuderen het 
liefst zo blijven doen. Door m’n stage kende ik Willemshof 
al goed, waardoor ik niet hoefde te wennen. Het is lekker 
dichtbij huis; ik kan er op de fiets naartoe. De doelgroep 
is heel divers. Het is een mooie uitdaging om met ze te 
werken. Mijn vriendin en ik sparen voor een bruiloft en dan 
is het mooi dat je als invalkracht een mooi salaris verdient. 
Dat is ook niet onbelangrijk natuurlijk!”

Na het afronden van zijn mbo-studie Koeltechniek 
wist Joost Jongeneel (22) uit Sommelsdijk al snel 
dat het monteren van airco’s nogal eenzijdig 
is. “In de techniek werk je netjes volgens de 
regeltjes. Je voert je klus uit en dat is het”, blikt 
hij terug. “Ik miste het contact met mensen. 
Dat vond ik wel in een baan in de zorg. Waarom 
gedraagt iemand zich op een bepaalde manier 
en wat drijft hem of haar? Ik heb het altijd al 
interessant gevonden om daar achter te komen.” 

Joost Jongeneel aan de slag als invalkracht op Willemshof

Beste Werkgever
Sjaloom Zorg is in 2019  
bekroond met het keur-
merk Beste Werkgever. 
Medewerkers raden de 
stichting aan als werkgever bij anderen. Ze zijn 
trots op en tevreden over hun werk. Ontdek zelf 
wat werken bij Sjaloom Zorg inhoudt en solli-
citeer op één van onze openstaande vacatures 
of schrijf een open sollicitatie. Meer informatie: 
www.sjaloomzorg.nl

Sjaloom Zorg is een protestants-christelijke regionale organisatie die begeleiding, hulp en 
ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke, psychiatrische, N.A.H. en/of lichamelijke 
beperking en anderen die zorg behoeven. 

Wij hebben woon- en dagbestedingslocaties op Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Tholen, Zuid-
Beveland en in West-Brabant. Daarnaast bieden wij ambulante ondersteuning in dit gebied aan.



Kees van Rumpt (77) legt een maandblad 
op tafel. Het heet 'Autotechnisch Tijdschrift, 
waarin opgenomen Diesel en L.P.G.'. Het gaat 
om de novembereditie uit 1966. De voorpagina 
en drie pagina's binnen in het blad gaan over 
de kijk van generaal Trudeau op de toekomst. 
Dit naar aanleiding van de opening van het 
Research Centrum van olieraffinaderij Gulf in het 
Europoortgebied.

Trudeau, de topman van Gulf, maakte duidelijk 
wat de taak van het laboratorium zou zijn: "… 
produkten voor motoraandrijving en andere 
doeleinden te onderzoeken, welke geschikt zijn 
voor de speciale klimatologische en technische 
omstandigheden en behoeften in Europa."

Hij noemt gasturbines, elektrische aandrijving 
en (de toekomst, volgens Trudeau) de 
brandstofcelbatterij als alternatief voor de 
benzine-carburatiemotor, die te veel vervuiling 
met zich meebrengt en waar niet veel meer aan 
te verbeteren is. En dat allemaal ruim 53 jaar 
geleden. "Er is niets nieuws onder de zon", zegt 
Kees van Rumpt.

Interesse 
Hij heeft veel interesse in dit soort kennis. "Ik 
werk vanaf mijn vijftiende in de techniek. Eerst 
bij Rumptstad in Stad aan 't Haringvliet, toen bij 
de technische tak van een loonbedrijf en sinds 
1980 bij garage Hesselink. Ik ben getrouwd met 
de dochter van de man die het garagebedrijf in 
1948 in Dirksland startte. We zijn op veel bladen 
geabonneerd omdat ze met het werk te maken 
hebben en omdat je de inhoud kunt gebruiken om 
vragen van klanten te beantwoorden."

Volgens Van Rumpt, wiens zoon Kees jr. het 
garagebedrijf nu runt, wordt er veel onzin verteld 
over brandstoffen. Hij vertelt over auto's die 
perfect 1 op 15 lopen op gewone benzine, maar 
1 op 8 als er benzine met ethanol de tank in gaat. 
Die laatste variant is bovendien niet bevorderlijk 
voor de levensduur van diverse slangetjes en 
pompjes. "Maar de overheid duwt die benzine met 
ethanol wel door je strot."

Fossiele brandstof rijdt het allerbeste, maar als 
je moet gaan veranderen, dan heeft waterstofgas 
de toekomst, denkt Kees van Rumpt. Niet alleen 
voor het wegverkeer, maar ook voor vliegtuigen, 
schepen, grondverzetmachines, voor… alles. "Je 
maakt het van water, en dat is er genoeg op de 
wereld. Zoet of zout, dat maakt niet uit. Als je 
waterstofgas maakt heb je een afvalproduct, water, 
dat zo schoon is, dat je er koffie van kan zetten. 
Daar kan geen enkele brandstof tegenop."

Batterijen
Elektrisch ook niet? "Dat wordt je ook door de 
strot geduwd. Het probleem is dat je er alleen op 
kortere afstanden wat aan hebt. Betere batterijen? 
Ach, ze zijn al honderd jaar bezig om die te 
ontwikkelen. In 1905 reden er ook al elektrische 
auto's. Maar de fabrikanten die erbij zwoeren, 
gingen failliet. Allemaal." De ontwikkeling van 

Er is niets nieuws onder de zon. Meer dan vijftig jaar geleden was er al 
volop onderzoek gaande naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. En 
meer dan een eeuw terug reden er al auto’s op batterijen. Deze wijsheid 
is op te doen tijdens een bezoek aan Kees van Rumpt, die op de zolder 
van garagebedrijf Hesselink in Dirksland een indrukwekkend archief 
heeft rond auto’s, motoren, autotechniek en aanverwante onderwerpen.

batterijen met meer actieradius gaat veel 
te langzaam, is de boodschap van Kees 
van Rumpt.

Wat hij ook nog even wil aankaarten is 
dat er al enorme schone dieselbrandstof 
is. "Maar daar hoor je niets over." Dat 
het op den duur echt met de fossiele 
brandstoffen gedaan is, wil hij wel 
geloven. "Dat is eindig. De wereld wordt 
niet groter. Of ze moeten nog ergens een 
enorm olieveld vinden… Maar dat geloof 
ik niet."

Hij legt nog een blad op tafel. Het is 
een 'Motor' uit 1978. Even bladeren en 
ja hoor, daar staat zijn eigen naam, bij 
de uitslagen van de zijspancombinaties. 
Waar zo'n rijk archief al niet goed voor is.

De eerste elektrische 
auto's reden al in 1905

Dirksland

Tekst: Kees van Rixoort
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Kees van Dam, 90 jaar oud, 
is geboren en getogen in 
Havenhoofd. Hij heeft het over 't 
Hôôd. Zijn jonge jaren woonde hij 
in een woning aan de Breenstraat, 
die net als de rest van de 
buurtschap in 1943 moest wijken 
omdat de Duitse bezetter andere 
plannen had: de aanleg van de 
Atlantikwall. "Er stond geen huis 
meer op z'n plek", herinnert Van 
Dam zich.

De bewoners kregen onderdak 
in de omgeving. "Ze gingen 
bijvoorbeeld naar Goedereede of 
Melissant. Wij kregen een huisje 
aan de Voorstraat in Stellendam. 
Het was van de gemeente. We 
hebben er zes jaar gewoond, van 
1943 tot 1949. Ik wou helemaal 
niet terug, ik had het goed naar 
m'n zin in Stellendam."

Hier is de school ook het buurthuis
De kernen op Goeree-Overflakkee (15): Goedereede-Havenhoofd

Reportage8

in een tijd dat er nog dertig 
vissersschepen uit Goedereede, 
Stellendam en Ouddorp in de 
vaart waren.

Die schepen gebruikten de 
Deltahaven. De haven van 
Goedereede-Havenhoofd was 
vanaf 1958 niet langer bereikbaar. 

Een dam, die de veiligheid na de 
ramp van 1953 moest waarborgen, 
maakte dat onmogelijk. 
In het haventje liggen nu 
pleziervaartuigen. Soms komt er 

een fluisterboot vanuit Stellendam. 
Verder het havenkanaal opvaren 
richting Goedereede is niet 
mogelijk: een dam sluit die 
vaarweg al sinds 1953 af.

Vreemden
Volgens Van Dam en zijn vrouw 
Annie is er in de loop der jaren 

veel veranderd in Goedereede-
Havenhoofd. "Er zijn hier veel 
vreemden komen wonen. Je kent 
geen mens meer. De middenstand 
is weg. Er komt wel een SRV-

Toch volgde er een verhuizing terug naar Havenhoofd. De familie Van 
Dam ging in een nieuw huis wonen, het staat precies op de plek van hun 
gesloopte woning. De meeste bewoners van het gehucht kwamen terug, 
maar lang niet allemaal.

Klein scheepje
Kees van Dam was een visserman. Zijn vader was dat ook, dus… 
"Anders was er niks", zegt hij. "Veel families hadden een klein scheepje. 
Die zijn ook allemaal in beslag genomen in de oorlog. De ijzeren 
schepen hebben we nooit meer gezien."

Hij herinnert zich de tijd dat er nog middenstand was op 't Hôôd: een 
bakker en vier winkeltjes voor de dagelijkse boodschappen. "Er was ook 
een gebouwtje waar kerkdiensten werden gehouden." Dat was voordat 
de Duitsers de dienst uitmaakten en alles sloopten. Van Dam vertelt 
over een schip dat in 1934 ontplofte in de haven. "Het hout vloog door 
de straat. Er waren drie doden." Hij heeft er nog boekje over, ergens op 
zolder.

Als visserman de zee op, dat kon in zijn jonge jaren een hachelijke 
onderneming zijn. Behalve een kompas was er geen apparatuur en als 
het mistte moest je maar zien welke richting de juiste was om je schol 
en tong aan de wal te brengen. In 1972 zette Van Dam er een punt 
achter en ging hij op de vismijn vis sorteren. Dat was soms hard werken, 

Een kleine kern, met hooguit 340 inwoners, maar ook een kern met een heftige 
geschiedenis. Dat is Goedereede-Havenhoofd. De buurtschap ten noorden van 
Goedereede is in de Tweede Wereldoorlog tot op de bodem afgebroken. Na de 
bevrijding kwam de wederopbouw en kon Goedereede-Havenhoofd een doorstart 
maken.

Goedereede-Havenhoofd

Tekst: Kees van Rixoort
Foto’s: Rody Vlietland

De Visserman
Een kleine bezienswaardigheid in het dorp is het beeld 
De Visserman van de Helvoirtse kunstenaars Jean en 
Marianne Bremers. De visserman heeft een mand vol 
vis op zijn schouders. Bij het beeld staat het volgende 
gedichtje: Op hoop van zegen uitgevaren / Gezwoegd 
gezweet op wilde baren / De vis wordt duur betaald / 
Door d'visserman aan wal gehaald. Tot ongeveer 1950 
brachten vissers de vis op deze wijze aan wal.



wagen, waar je ook kan pinnen. Dat we 
de school nog hebben is wel bijzonder. 
Zonder de school zou er van 't Hôôd niks 
terechtkomen."

Door de Eben-Haëzerschool blijft wonen 
voor gezinnen met kinderen interessant. 
Helaas loopt het leerlingenaantal wel terug. 
Wat mensen verder zal aantrekken om in 
Havenhoofd te komen wonen is de rust, 
al kan het er op zondag ook druk zijn. 
Wandelaars en fietsers weten de omgeving 
te waarderen en bij zomers weer is de weg 
door 't Hôôd een geliefde sluiproute richting 
de snelweg.

Ze herinneren zich met enige weemoed de 
tijden van weleer, toen je iedereen kende, 
toen je met de taxi voor 1 gulden naar 
Goedereede kon, toen niet iedereen de 
hele dag aan het werk was en toen je op 
mooie avonden buiten voor de deur ging 
zitten. "Altijd gezellig." Wat wel gebleven is, 
is het veilige gevoel. Op Havenhoofd kun 
je zonder problemen het sleuteltje in het 
contact van je auto laten zitten en zonder de 
deur op slot te doen je huis verlaten. Annie 
van Dam herinnert zich dat ze een week weg 
was en bij thuiskomst binnen flessen zuivel 
aantrof. Die had de melkboer neergezet, hij 
kon zo naar binnen doorlopen. "Het is zó 
veilig, hier op 't Hôôd."

Ons kent ons
Inge Hameeteman, voorzitter van 
buurtvereniging 't Hôôd, is geboren op 
Havenhoofd, maar ging een tijdje in 
Goedereede wonen, omdat er geen huizen 
te koop waren. Zodra er een geschikt huis 
beschikbaar kwam, verhuisde ze terug. 
"Voor de rust en het 'ons kent ons', dat 
nu wel minder is. M'n moeder, m'n oma, 
m'n zus – ze woonden allemaal hier. 
Bovendien konden de kinders naar school 
in de buurt. Een schoolbus of een fiets 
hadden ze niet meer nodig."

Ook zij noemt de school belangrijk voor 
het dorp. De buurtvereniging organiseert 
er van alles voor de bewoners: bingo's, 
mosselavonden, stamppotavonden, een 
wijnproeverij en – nu met de feestdagen in 
aantocht – het maken van kerststukjes. In 
de zomer is er een buurtbarbecue bij het 
gebouw. "De school is ons buurthuis."

De buurtvereniging zet gezellige 
bijeenkomsten op touw, maar daar 
stoppen de inspanningen niet. Die gaan 
ook richting het algemene welzijn en de 
belangen van de buurtschap. Zoals het 
opknappen van de haven, de steigers en 
de peekaai, een operatie die mogelijk 
was doordat de provincie Zuid-Holland 
en de gemeente Goeree-Overflakkee 
de portemonnee trokken. Voor Inge 

Hameeteman, die zeer blij is met het 
resultaat, is de klus nog niet helemaal af: 
er zit nog een lange verrotte balk langs de 
peekaai. "Helaas, het geld was op."

Voor jongeren, vooral die in de leeftijd 
van 12 tot pakweg 25, kan wonen op 
Havenhoofd nadelen hebben. Inge 
Hameeteman zegt het zo: "Het is niet 
handig. Je moet altijd met het openbaar 
vervoer, dat hier al jaren niet meer komt. 
Als je kinderen willen sporten of op een 
andere vereniging zitten, moet je altijd 
brengen en halen. M'n dochter bromde er 
ook altijd over, maar ze heeft hier nu wel 
een huisje gekocht…"

Glasvezel
Zij en Kees en Annie van Dam geven 
het wonen en leven in Goedereede-
Havenhoofd alle drie een rapportcijfer 9. 
"Ik wil niet anders", zegt Kees. Inge: "Een 

tien geef ik niet gauw." Maar 'uitmuntend', 
het hoogste cijfer, ligt in het verschiet. Als 
er glasvezel komt op 't Hôôd. "Als het goed 
is, krijgen we dat."

En dat wordt tijd, want de huidige schotels 
brengen niet het gewenste kijk- en 
luistergenot op Havenhoofd. "Zodra het 
regent of waait, valt de tv uit", zegt Annie. 
"En de buurman moet altijd naar buiten 
om te kunnen bellen. Die staat regelmatig 
in zijn tuin."

Als er glasvezel komt, zou dat ook een 
positief effect hebben op de Eben-
Haëzerschool, die nu ook regelmatig te 
kampen heeft met computers en laptops 
die het niet doen. Een bol op het dak van 
de school – een soort superschotel – biedt 
onvoldoende soelaas. Glasvezel is de 
oplossing, voor Havenhoofd als geheel, 
maar ook voor de school annex dorpshuis.
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Goedereede-Havenhoofd, feiten 
Aantal inwoners per 1 januari 2019: ongeveer 340
Voorziening: Basisschool
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Het was bouwen en breken in Middelharnis. Er werd in 
de Raadhuisstraat een pand weggebroken om wat meer 
ruimte te krijgen voor het gemeentehuis.

Bouwen en 
breken in 
Middelharnis

Uit de krant van

1935

Uit de krant van 1974



Zondag 12 januari zal er weer een Youth Event 
plaatsvinden in de Doopsgezinde Gemeente te 
Ouddorp. Youth Event is een kerkdienst die helemaal 
georganiseerd wordt door de jongeren van de kerk. 
Iedereen is van harte welkom! De spreker van deze 
avond zal zijn: Ruben Vlot.

Youth Event  
met Ruben Vlot

Ruben is al een aantal jaren betrokken bij International Justice Mission 
(IJM). Dit is een internationale mensenrechtenorganisatie die het recht 
waarborgt voor slachtoffers van slavernij, seksuele uitbuiting en andere 
vormen van gewelddadige onderdrukking, om op die wijze gehoor te 
geven aan de Bijbelse oproep tot het doen van recht. Wereldwijd gaan 
miljoenen mannen, vrouwen en kinderen gebukt onder een plaag van 
geweld. De missie van IJM houdt niet op bij het aankaarten van onrecht 
bij het publiek of lokale autoriteiten, maar gaat verder. IJM maakt 
gebruik van getrainde professionals om te infiltreren in die plekken waar 
onrecht hoogtij viert. In samenwerking met de plaatselijke autoriteiten 
worden uitgebuite slachtoffers vervolgens in onmiddellijke vrijheid 
gezet en zoeken we voor elk slachtoffer het juiste nazorgtraject, zodat 

met professionele hulp herstel 
van het opgelopen trauma kan 
plaatsvinden.

Naast de bevrijding en opvang van 
slachtoffers zorgt IJM ervoor dat 
de daders worden gearresteerd 
en vervolgd. Dit is een onmisbare 
sleutel om het recht te waarborgen 
en vormt een belangrijk onderdeel 
voor de persoonlijke verwerking 
van de slachtoffers. IJM werkt 

hiervoor samen met de politie en openbaar aanklagers en biedt hen, 
waar mogelijk en nodig, gespecialiseerde training. IJM maakt zich ervoor 
hard dat rechtssystemen beter gaan functioneren, zodat de armen en 
onderdrukten daadwerkelijk door de wet worden beschermd.Zie www.
ijmnl.org voor meer informatie en verhalen uit het veld.

De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door de Youth Event band. 
Aanvang: 18.30 uur in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Na het 
Youth Event is iedereen van harte welkom in de Ontmoetingsruimte om 
gezamenlijk koffie, thee of fris te drinken en na te praten over de dienst.

Ouddorp
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International Justice Mission (IJM) is een internationale mensenrech-
tenorganisatie die strijdt tegen slavernij, seksuele uitbuiting en andere 

vormen van gewelddadige onderdrukking.

MIDDELHARNIS - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling 
van een nalatenschap wanneer één van de twee partners 
overlijdt. Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de 
afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld 
is. Maar niets is minder waar, stelt estate planner Marco 
Driesprong van Erfrechtplan. Volgens hem kan het opstellen van 
een testament mensen veel familieleed én geld besparen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het 
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van 
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op 
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in 
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een 
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn 
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Marco Driesprong. 

“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen 
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende 
mensen”, gaat Marco Driesprong verder. “Binnen de huidige 
generatie vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen een 
kapitaal in geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel 
een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen 
waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd is.”

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van 
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. 
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de 
kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in 
handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende 
ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Marco 
Driesprong uit dat bij het ontbreken van een testament, het 
overlijden van een partner tot een �nancieel drama voor de 
achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft 
weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder 
moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel 
direct afrekenen. Zo’n acht maanden na het overlijden van een 
partner ligt de blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor 
het merendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting 
betalen?”

Marco Driesprong kent meerdere voorbeelden van mensen die 
hierdoor in �nanciële problemen zijn gekomen. “Onnodig familie-
leed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”  

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor 
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Marco Driesprong 
ook. “Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten 
of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over 
een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt beden-
ken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich 
uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal 
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service 
ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan 
worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk 
en relatief laag. “Onze specialist komt bij de mensen thuis om de 
wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een 
concept-testament in begrijpelijke taal. 

Na eventuele aanpassingen gaat de specialist samen met de klant 
naar de notaris om het de�nitieve testament te laten bezegelen. 
We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen 
ook. ” 

Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in 
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s 
voorkomen, legt Marco Driesprong uit. “

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het 
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken 
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom 
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen 
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de 
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld 
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse 
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.” 

De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op 
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaan-
den en partners komen”, zegt Marco Driesprong tot slot. “Laat 
staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens 
je niemand toe.” 

Woensdag 29 januari om 13:30 uur geeft Marco Driesprong een 
lezing over de noodzaak van een actueel testament en levenstes-
tament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te 
schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen met 085 - 8000 100.

Locatie:   Het Diekhuus
  Beneden Zandpad 7
  3241 GA Middelharnis
Datum:  woensdag 29 januari 2020
Aanvang: 13:30 uur

Inschrijven kan via:  www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100

Estate planner Marco Driesprong geeft 29 januari een heldere lezing in Het Diekhuus

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

ADVERTORIAL
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De watergang op de voorgrond is kaarsrecht, 
je kunt er een liniaal langs leggen. Dit 
gebied bij Ouddorp ziet er uit alsof het door 
een wiskundige is ontworpen. Tijdens de 
ruilverkaveling in de jaren '80 is het eiland 
volledig op de schop gegaan. Er zijn zoveel 
mogelijk grote, rechthoekige percelen 
aangelegd, dat is ideaal voor akkerbouwers. 
Iedere vierkante meter kan worden benut. Een 
natuurliefhebber kijkt met een andere bril 
naar het landschap. Die mist de kronkelige 
sloten en begroeiing van vroeger. Die vindt 
dit gedeelte van het eiland maar een kale 
bedoening. Een oudere boer keek juist met 
een tevreden blik over de geploegde polder 
en zei toen: "Het leit er weer netjes bie."

Tekst: Martijn de Bonte
Foto: Shutterstock, Merel Tuk

Liniaallandschap

Dat is niet op een dag af te bepalen. Als u er een haan bij hebt, zijn de eieren 
bevrucht en dan zullen ze bij kamertemperatuur sneller bederven dan de 
onbevruchte eieren die u in de winkel koopt en die u zult rapen als er geen haan 
aanwezig is. Maar wat de één nog best eetbaar vindt, acht een ander al bedenkelijk. 
Men is het immers ook nooit eens over 'verse eieren'. Velen vinden ze pas op smaak 
komen, als ze zo'n dag of drie, vier oud zijn. En zelfs een 'kakelvers' gekookt ei riekt 
bij het pellen naar zwavelwaterstof. (H2S) Drie weken bewaartijd lijkt ons wel de 
uiterste termijn. In een (goed afgestelde) koelkast, dus bij 4 à 5 graden, kunnen vers 
geraapte eieren wel vijf tot zes weken goed blijven. Alleen moeten ze dan geregeld 
gekeerd worden, om te voorkomen dat de dooier helemaal naar één kant zakt en de 
luchtkamer te groot wordt.

Eieren bewaren
Ik ben zelf kippen gaan houden, maar vraag me af hoe lang ik 
de vers gelegde eieren kan bewaren.

Vastbesloten om 
iets op te eten

Het bijna akelig klinische karakter 
van onze woonkamer is namelijk te 
herleiden naar onze jongste telg. Die 
heeft het op een kruipen gezet. In eerste 
instantie ging dat nog niet zo hard en 
was er voldoende tijd om te beginnen 
met opruimen zodra ze in beweging 
kwam. Maar inmiddels vliegt ze met 
twinkelende oogjes van opwinding en 
vastbesloten om iets op te eten dat haar 
huisgenoten dierbaar is, de woonkamer 
door. En hoe ik mijn best ook doe, 
helemaal klinisch is die kamer toch 
nooit.

Altijd slingert er wel ergens een voor 
baby's verboden object rond en onze 
baby weet dat vervolgens feilloos 
te lokaliseren. Ze heeft daarbij een 
duidelijke voorliefde ontwikkeld voor 
strijkkralen. Die zijn blijkbaar heel 
smakelijk. Net nog heb ik er – met 
gevaar voor eigen leven, want ze is 
inmiddels uitgerust met zes messcherpe 
tandjes – drie uit haar mond gepeuterd. 

Groot was de paniek een paar weken 
terug toen ze heftig smakkend onder 
tafel vandaan kwam en erin geslaagd 
was een strijkkraal in haar mond te 
stoppen en deze vervolgens ook nog 
eens precies over haar onderste tandje 
te schuiven. We sjorden en trokken, 
maar zonder resultaat. En net toen ik 
mezelf met dit opmerkelijke probleem 
al naar de tandarts zag rennen, gaf de 
strijkkraal mee. Voldaan gooide ik 'm in 
de prullenbak.

Achter me hoorde ik haar alweer 
smakken. Want hoe grondig ik 
ook stofzuig; die strijkkralen 
lijken zich achter de tafelpoten te 
vermenigvuldigen. Ik viste er opnieuw 
twee uit haar mondje. Dat er nog een 
derde kraal was geweest, bleek een dag 
later. Hij pronkte – tot grote hilariteit 
van onze dochters – in haar luier, heel 
parmantig boven op een mini-drolletje. 
Er zijn van die strijkkraal-kunstwerken 
die je bijblijven...

Alle planten staan hoog. Mijn tas met dat eindeloze 
haakproject is veilig opgeborgen in de kast. Net als de 
lego-blokjes. En de salontafels zijn akelig leeg. Zelfs onze 
kerstboom was vorige maand maar voor de helft opgetuigd. 
Wie denkt dat we onze intrek hebben genomen in een 
modelwoning, heeft het mis.

Caroline Kraaijvanger
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Apps helpen 
met goede 
voornemens

Stoppen met roken, 
meer water drinken, 
geen druppel alcohol, 
vaker naar buiten gaan, 
regelmatig naar de 
sportschool gaan. Het is 
weer tijd voor de goede 
voornemens. Er zijn 
steeds meer apps die je 
daarbij kunnen helpen.

Het klinkt wat tegenstrijdig, maar er zijn 
talloze apps die helpen om je telefoon 
minder vaak te gebruiken. Veel apps geven 
inzicht in hoeveel tijd je per dag bezig bent 
met je telefoon en welke apps de meeste 
tijd opslurpen. De Forestapp kiest voor een 
vrolijke insteek, zolang je niet aan je telefoon 
zit groeien er bomen. Toch even Whatsapp 
checken? Dan verdwijnt het bos als sneeuw 
voor de zon.

De app Coach.me is een virtuele coach, die je 
stimuleert om door te zetten. Dagelijks moet 
het beoogde doel worden afgevinkt en er kan 
worden gepraat met andere deelnemers die 
bezig zijn met hetzelfde goede voornemen 
als jij. De app is gratis, tegen betaling krijg je 

Tekst: Martijn de Bonte
Foto: Shutterstock

Zaterdag 15 februari
MIDDELHARNIS – Hervormde Kerk. 
Orgelconcert door Paul Kieviet, met 
medewerking van Auke Kieviet. Aanvang: 
20.00 uur. Thema: Sprankelende Barok.

Zaterdag 14 maart
DIRKSLAND – Hervormde Kerk 
Dirksland. Aanvang 20.00 uur. Concert 
van Oratoriumkoor Arte Vocale uit 

Middelharnis, met medewerking van 
het Barok Consort Musica Aeterna. 
Uitvoering zal gegeven worden aan 
'Membra Jesu Nostri' van Buxtehude 
en aan 'Gott sei mir gnädig' van Johann 
Kuhnau. Geheel onder leiding van dirigent 
Hans Houtman.

Zaterdag 28 maart 2020
MIDDELHARNIS – Hervormde Kerk. 
Johannes Passion van Johann Sebastian 
Bach. COV Laudando en leerlingen van 
het schoolkoor van de CSG Prins Maurits. 

Barokensemble Eik en Linde en organist 
Wim Diepenhorst.

Zaterdag 4 april 2020
SOMMELSDIJK – Hervormde kerk. 
Aanvang 19.00 uur. Paasconcert 
kinderkoor "de Jonge Lofstem" onder 
leiding van Nelleke van den Boogert en 
Leny Kieviet.
MIDDELHARNIS – Hervormde Kerk. 

Orgelconcert door Paul Kieviet. Het 74e 
Bachconcert, met een speciaal programma 
voor de lijdenstijd. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 30 mei
MIDDELHARNIS – Hervormde Kerk. 
Orgelconcert door Paul Kieviet, het thema 
is Pinksteren. Aanvang 20.00 uur.

Vrijdag 26 juni
MIDDELHARNIS – Hervormde Kerk. 
Concert door de jeugdige leerlingen van 
Paul Kieviet. Aanvang 19.00 uur.

Damvereniging Denk en Zet

Dat wil zeggen dat die ene man heel alleen 
tegen al de aanwezige leden van 'Denk en 
Zet' speelde. En dat waren er zestien. Enkele 
leden moesten het laten afweten.
Het eindresultaat was: veertien partijen 
gewonnen en twee remise. Een van de 
remisespelers was Isaac Macloet, de 
clubkampioen, de ander was Piet van 
Brussel, die vorig jaar als enige vans hem 
won.
Hij had gemiddeld slechts 17 minuten per 
deelnemer nodig om tot een einduitslag te 
komen.
De heer Walraven wilde in zijn 

openingswoord nog even laten weten, dat 
hij 60 jaar geleden, toen hij op de ULO 
in Middelburg zat, had leren dammen 
van een van de nu aanwezigen en dat hij 
met nog drie andere scholieren via het 
schooldammen het kampioenschap van 
Nederland had behaald.
Hij vertelde ook dat het aantal dammers 
terugloopt. Van boven vallen er af en 
van onderen komen er niet bij. Hopelijk 
verandert dat bij ons ook nog eens. De deur 
van de Staver staat elke maandagavond 
vanaf half acht voor iedereen wagenwijd 
open. (J. van Hoorn)

Er werd nu eens niet gewoon gedamd, maar voor nu was 
er, net als vorig jaar, een lid van het hoofdbestuur van de 
Dambond, met name de heer A. Walraven uitgenodigd om 
een simultaanwedstrijd te komen spelen.

Sommelsdijk

Opinie

In deze maandelijkse agenda staat een overzicht met de 
kerkconcerten op Goeree-Overflakkee. Het doel hiervan is dat 
organisaties bij het plannen van een concert rekening kunnen 
houden met andere kerkconcerten. Een concert aanmelden kan 
door de gegevens te sturen naar redactie@eilandennieuws.nl, onder 
vermelding van 'Concertagenda'.
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support van een coach die je door 
middel van berichtjes een duwtje in 
de rug geeft.

Stoppen met roken is lastig. Het 
Trimbos instituut heeft daarom 
speciaal voor jongeren Stopstone 
ontwikkeld. Deze app laat zien 
hoeveel geld er wordt bespaard 
door geen sigaretten meer te 
kopen. Er kan ook hulp worden 
ingeschakeld door een berichtje te 
sturen naar familie of vrienden.

Meer inzicht in je geldzaken? 
Of meer geld overhouden aan 
het einde van de maand? Er zijn 

meerdere apps die helpen om 
grip te krijgen op je financiën. 
Feitelijk doen ze hetzelfde als 
het ouderwetse huishoudboekje. 
Ze zetten de inkomsten en 
uitgaven duidelijk op een rij. 
Daardoor ontstaat er inzicht in 
de mogelijkheden om geld te 
besparen.

Zo zijn er nog veel meer apps die 
een handje kunnen helpen. Van 
het vinden van een partner tot 
beter zorgen voor je kamerplanten. 
En van het onthouden van al je 
wachtwoorden tot het vinden van 
een nieuwe baan...

Maar dan ben je een keer chagrijnig, of je hebt iets te vieren, 
waardoor de goede voornemens even overboord worden gegooid. 
"Nu maakt het allemaal toch niet meer uit, zwakkeling", zeg je 
misschien wel tegen jezelf. Vaak zijn ze te onrealistisch waardoor 
je het niet volhoudt. We zijn enorm hard voor onszelf omdat falen 
eigenlijk niet kan. Mijn goede voornemen was om de ochtend 
niet te beginnen met mijn telefoon. Het geeft meer rust om eerst 
lekker te ontbijten, een theetje te drinken, in plaats van direct 
gebombardeerd te worden met informatie van je telefoon. Ik was 
het al vergeten op 1 januari. Pff, dit voornemen slaat ook nergens 
op. Daarnaast gebruik ik mijn telefoon ook als wekker. Smoesjes! 
Hoe graag wil ik rustig wakker worden? Wel graag. Ik denk dat 
de meeste discipline ligt in het weer beginnen na een 'mislukte' 

Aangezien bijna iedereen tegenwoordig een telefoon bezit is het 
een prima methode. Je kan bijvoorbeeld reminders instellen. 
Stel dat je jezelf voorneemt om vaker met de hond een rondje te 
gaan doen, dan zet je gewoon elke dag om een bepaalde tijd een 
reminder zodat je eraan herinnerd wordt!

Je kan ook een voornemen hebben om ergens mee te stoppen, 
roken bijvoorbeeld. Daar heb je ook genoeg apps voor, een 
voorbeeld daarvan is de app 'I am sober'. Maar er zijn er 

Voornemens bij 
voorbaat mislukt

Geen goede voornemens

Heb jij ook goede voornemens gemaakt in 2019, 
en lukte het jou ook gewoon om je daaraan 
te houden in 2020? Ik ook niet. Het is geen 
geheim dat het erg lastig is om jezelf of iets in 
je leven te veranderen. De eerste paar dagen zal 
misschien nog lukken, voor de sterken onder ons 
misschien een maand.

Allereerst, gelukkig nieuwjaar iedereen! Ik had 
een fijne jaarwisseling en ik hoop jullie ook. Dit 
jaar heb ik geen goede voornemens, simpelweg 
omdat ik me er toch niet aan kan houden... er 
zijn wel een paar trucjes om toch gemotiveerd te 
blijven, bijvoorbeeld een app!

dag. Goede voornemens zouden 
ook niet alleen gemaakt moeten 
worden voor een nieuw jaar. 
Misschien is het wel beter om voor 
elke dag een positief, specifiek 
doel te bedenken waarop je focus 
meer ligt. Zulke doelen zijn beter 
haalbaar en elke dag heb je weer 
nieuwe ruimte en frisse focus. Wat 
ga ik deze week kopen om iets 
dichter bij dat doel te komen? Een 
ouderwetse wekker.

natuurlijk nog veel meer! 
Ook een reden dat ik geen 
voornemens heb is omdat ik 
vind dat je niet per se op een 
jaarswisseling hoeft te wachten 
om jezelf iets voor te nemen 
waardoor je 'een betere versie van 
jezelf ' wordt, dat kan namelijk 
elke dag!

Rianne Tanis

Nadine Holleman
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De overstromingskaarten zijn vernieuwd omdat meer 
informatie beschikbaar is gekomen, bijvoorbeeld 
over de sterkte van de waterkeringen die laag 
Nederland tegen overstromingen beschermen. Het 
is ook een gevolg van de Europese afspraak uit 2007 
dat Europese lidstaten kaarten maken van gebieden 
waar overstromingsrisico's significant kunnen zijn 
en deze ook elke 6 jaar actualiseren. De provincies 
hebben de kaarten gemaakt in goede samenwerking 

met waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat. De kaarten 
worden gebruikt in (inter)nationaal overleg en 
voor nationaal én grensoverschrijdend beheer van 
overstromingsrisico's. Nederland heeft als deltaland, 
waar Europese rivieren naartoe stromen, belang bij 
Europese afspraken. Wat bovenstrooms gebeurt, kan 
gevolgen hebben voor de situatie benedenstrooms. Ook 
gebruiken overheden de kaarten voor het actualiseren 

van plannen om gevolgen van overstromingen en de 
kans daarop te verminderen.

De kaarten tonen alle mogelijke overstromingen met 
een bepaalde kans op voorkomen. Dat kan de indruk 
geven dat alle gebieden tegelijkertijd overstromen, 
maar dat zal niet gebeuren. De ene keer overstroomt 
het ene gebied een andere keer het andere, dat is van 
tevoren niet te zeggen.

Kans op overstroming in kaart

Goeree-Overflakkee

De overstromingskaarten van Nederland zijn geactualiseerd. Op de website www.risicokaart.nl is in beeld gebracht welke 
gebieden het meeste risico lopen op een overstroming. Het is volgens de overheid van belang dat iedereen weet wat de 
gevaren en gevolgen van overstromingen kunnen zijn. Ook als de kans op een overstroming heel klein is.

Tekst: Martijn de Bonte
Afbeeldingen: www.risicokaart.nl

De kans dat de paarse 
gebieden op deze kaart 

overstromen is onge-
veer eens per duizend 
jaar. Het gaat dan om 

gebeurtenissen waarvan 
de kans ongeveer 10% is 

om in een mensenleven 
mee te maken.

Commissaris van de Koning wil  
einde aan wantoestanden vuurwerk

Regio

“Het wordt echt tijd om ‘in het meervoud’ te gaan 
denken. Zodat het meer gaat om ons als collectief, 
dan om mij als individu.” Dat zegt Jaap Smit, 
commissaris van de Koning in Zuid-Holland in zijn 
nieuwjaarstoespraak. “Als het goed gaat met ons, dan 
gaat het ook goed met mij.” De commissaris kijkt uit 
naar de activiteiten die in 2020 in het kader van 75 
jaar vrijheid worden georganiseerd, met Zuid-Holland 
als gastprovincie bij de start van de nationale viering 
op 5 mei. Het jaarlijkse vuurwerk rond oud en nieuw is 
volgens Jaap Smit zo ver uit de hand gelopen ‘dat de 
maat vol is’.

In zijn eerste nieuwjaarstoespraak in zijn tweede termijn als commissaris 
gaat Jaap Smit in op een aantal thema’s die veel van bestuurders en 
samenleving vragen, zoals klimaatverandering, migratie en de manier 
waarop overheid en burgers met elkaar omgaan. In een grenzeloze 
wereld, waar ‘oud denken’ niet meer werkt en nieuwe antwoorden moeten 
worden gezocht, lopen we tegen grenzen aan, aldus de commissaris. “Dat 
gaat gepaard met een heftigheid waarbij opvattingen en denkrichtingen 

Een 
grenzeloze 

wereld, 
waar ‘oud 
denken’ 

niet meer 
werkt
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Tot 20 januari  
weinig verandering
Op dit moment is januari ruim 2 graden te mild 
en het belooft nog wat zachter te worden. De 
belangrijkste langetermijnprognoses geven volstrekt 
geen winterse perspectieven aan tot na de eerste 
helft van deze louwmaand. Het is nogal prematuur 
om de maand die amper tien dagen oud is, nu al op 
te geven betreffende het optreden van winterkou. 
Maar huidige weerkaartontwikkelingen geven 
evenwel geen sprankje hoop op wat winters weer.

Telkens blijft koude lucht vanuit Amerika uitstromen richting 
Newfoundland en in die regionen ontstaan dan steeds actieve 
depressies die uiteindelijk naar West-Europa koersen. Regen en wind 
zijn dan de bekende weersverschijnselen die ons land zo kenmerken 
in de winter. Mocht zich een mutatie gaan voordoen naar een ander 
weerpatroon, zou dat gedurende de derde decade kunnen zijn. De 
kalenderwinter duurt officieel nog een week of zeven. De kans dat we 
in die bijna twee maanden nog een keer sneeuw en ijs gaan zien is best 
groot.

Wisselvallig en zacht weer blijft het tenminste de komende tien dagen 
nog. Vooral op de donderdag regende het enige tijd flink door op 
de Eilanden met zo'n 10 millimeter water. Zo nu en dan zijn er ook 
betere dagen met flink wat zon, maar de sombere, zonloze momenten 
overheersen dikwijls. De zaterdag geeft wat beter weer op de Eilanden 
met de zon erbij. Nieuwe regenimpulsen zullen zich vooral weer gaan 
voordoen in de nieuwe week en wel vanaf dinsdag. Zo nu en dan trekt 
de wind flink aan in de buurt van die storingen.

Rond 20 januari zou zich voorzichtig wat verandering kunnen gaan 
voltrekken. Iets meer invloed van hoge druk via onze omgeving naar 
het noorden zou de atmosfeer kunnen laten afkoelen. Waarschijnlijk 
is het een tijdelijke zaak van die afname in temperatuur, maar wellicht 
luidt die ontwikkeling toch een ander weerpatroon in. Velen wensen 
nog wel wat winterweer verneem ik uit het veld. Men heeft eigenlijk 
wel tabak van wolken, wind en regen. 

Deze gebieden hebben de kans van één 
overstroming per 100 jaar. Het gaat om een 

gebeurtenissen die mogelijk één keer in een 
mensenleven kunnen voorkomen. 

De met paars gearceerde 
gebieden langs de rand van het 
eiland stromen gemiddeld één 
keer per tien jaar onder water. 

Dit zijn gebeurtenissen die 
meerdere keren in een mensen-

leven kunnen voorkomen.

haast trekken krijgen van nieuwe religies, - en dat 
in een ver geseculariseerd land als het onze.” Hij 
pleit daarom voor ‘oog en oor’ voor elkaar en voor 
het collectief. Daarover zegt hij: “Het lastige van 
het denken in het meervoud is dat individuele 
belangen onderdeel worden van het algemeen 
belang. Dat begint met het luisteren naar elkaar en 
je wezenlijk verdiepen in de zorgen en vragen van 
de ander. Juist nu in deze spannende tijd, waarin 
wij als samenleving met grote vraagstukken 
worden geconfronteerd en waarin fundamentele 
keuzes moeten worden gemaakt”.

75 jaar vrijheid
“Dit jaar vieren wij uitbundig onze vrijheid en 
de vrede die wij in de afgelopen 75 jaar hebben 
mogen ervaren. Die zijn niet vanzelfsprekend 
en zijn kwetsbaar”, aldus commissaris Smit, “75 
jaar geleden vonden mensen elkaar toen het land 
opnieuw opgebouwd moest worden. Met als 
motto: laten we ervoor zorgen dat het met ons 
goed gaat, want dan gaat het ook goed met mij”. 
Hij kijkt uit naar de activiteiten die in 2020 in het 
kader van 75 jaar vrijheid worden georganiseerd 

en de nationale start van de viering van de 
bevrijding op 5 mei 2020, in Zuid-Holland. Smit 
reikte een cheque uit van in totaal meer dan € 
600.000,- aan 25 partijen in Zuid-Holland die 
activiteiten in dit kader organiseren.

Vuurwerk
“Het is heel simpel: als mensen geen maat 
weten te houden, dan is op een gegeven 
moment de maat vol!” Dat zegt Jaap Smit in 
zijn nieuwjaarstoespraak over het uit hand 
lopen van het ‘vuurwerkfestijn’ rond oud en 
nieuw. Hij spreekt een blijk van hulde uit aan 
de vele hulpverleners, de politie, bestuurders en 
anderen die ‘op deze hete avond’ hun hoofd koel 
hebben gehouden. “Ik roep ons allen op hun 
hartenkreten over vuurwerk serieus te nemen!” 
Wat de commissaris betreft is 2020 het jaar van 
een ferm besluit op nationaal niveau, om ‘dit soort 
wantoestanden te voorkomen’.
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Wijlen H. Hartman

Wonderlijk
Jesaja 9:5: "...
en men noemt 
zijn naam... 
Wonderlijk..."

We willen, zo kort na het Kerstfeest, nog een 
ogenblik mediteren over die wonderschone tekst 
uit Jesaja 9, waarin de profeet een blik mocht 
werpen in de blijde Evangelietijd, en gaat spreken 
over het komende Kind. Door de Geest des Heeren 
wordt die verre toekomst naar hem toegehaald, 
als ware ze reeds werkelijkheid, en klinkt het in 
heilige ontroering: "Want een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven". Maar... hoe zal de naam 
van dit Kind zijn? Een belangrijke vraag. Want als 
het goed is, zal de naam het wezen uitdrukken. De 
naam moet iets zeggen van degene, die de naam 
draagt.

In onze, door de zonde beheerste samenleving, is dit niet meer zo. 
Wij kunnen niet meer uit de namen van de mensen afleiden wie ze 
zijn. Alleen wanneer God Zelf een naam geeft, stemmen naam en 
wezen overeen. Welnu, van het geboren Kind, dat de gegeven Zoon is, 
geldt, dat naam en wezen één zijn. Hij is, wat Hij heet.
"En men noemt zijn naam Wonderlijk". Wanneer de Bruidskerk de 
heerlijkheid van haar Bruidegom bezingt, dan zegt hij: "al wat aan 
Hem is, is gans begeerlijk". Maar met hetzelfde recht kan zij ook 
zeggen: " Al wat aan Hem is, is zeer wonderlijk".

Wonderlijk was het, toen Hij in de Vrederaad van God op zich nam, 
om voor al de zijnen volkomen te voldoen, sprekend: "Ik, Ik kom".
Wonderlijk was het, toen Hij, die God was, zich zo heeft vernederd, 
dat Hij mens werd onder de mensen. Een dienstknecht, niet gekomen 
om gediend te worden, maar om te dienen. Alles aan Hem is 
wonderlijk.

Wonderlijk was het doel van zijn komen: het redden van verloren 
zondaren, opdat het wonder zou gebeuren, dat in deze gevloekte 
wereld, God zou worden geloofd en geprezen, vanwege zijn grote 
zondaarsliefde. Wonderlijk ook zijn komst zelf: de eeuwig zijnde, 
geworden als een mens; de Schepper van hemel en aarde, in doeken 
gewonden en liggend in een kribbe. Wie kan het verstaan: Hij is God 
en toch van God ontdaan.

Wonderlijk was zijn sterven; de Koning der koningen genageld aan 
een kruis. En in zijn sterven, als alles verloren schijnt, klinkt het 
wonderlijk: "Het is volbracht!" Het graf kan Hem niet houden... Hij 
staat op van de doden en vaart vol glorie naar de hemel.
Ja, alles aan Hem is gans wonderlijk. Hij werkt wonderen van genade.
Dáár wordt een zondaar, die meende rijk en verrijkt te zijn en aan 
niets gebrek te hebben, door zijn Geest ontdekt en leert zich kennen 
als arm, ellendig, jammerlijk en blind en naakt. Daar grijpt Hij een 
mens, die in vurige vijandschap tegen Hem zijn weg gaat, in het hart, 
zodat hij graag vragen: "Wat wilt Gij dat ik doen zal?" Wonderlijk!
Wie de wonderen van zijn genade heeft ervaren, kent Zijn naam als 
Wonderlijk. Wie zich als een dood- en doemwaardig zondaar door 
Christus gered weet, die juicht: "Wonderlijk!" Wonderlijk, want die 
Heiland blijft eeuwig getrouw, ook al zijn, die Hem volgen, ontrouw.
Kent u, ken jij, zo reeds zijn Naam als Wonderlijk? Behoort u, behoor 
jij bij de ' men' die zijn naam Wonderlijk noemen?
Zing dan de Heere een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan:

"'k Zal, o Heer', die ik mijn Koning noem.
De luister van Uw majesteit en roem
Verbreiden, en uw wonderlijke daan
Met diep ontzag, aandachtig gadeslaan.
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen,
De grote kracht van Uwe arm verhogen;
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren,
En overal Uw grootheid openbaren".

Deze overdenking stond eerder in Eilanden-Nieuws 
van januari 2001.

Omdat het een heftig onderwerp is, soms rust ook een taboe op 
zelfdoding, willen we een en ander uiterst discreet bespreken. Het 
lijkt me beter dat degenen, die met deze uiterst heftige situaties te 
maken hebben, zelf dit boek aan te schaffen. Het biedt ook praktische 
handreikingen als het gaat om onderkenning van deze onbegrepen 
vragen en situaties.

Elk jaar zijn er alleen in Nederland al meer dan tachtig jongeren die 
zichzelf doden. Dan spreken we nog niet van de drieduizend jongeren 
die een poging doen om hun leven te beëindigen. Zo worden elk 
week meer dan zestig gezinnen opgeschrikt door een zoon of dochter 
die niet verder meer wil leven. Een onvoorstelbaar verdriet dat de rest 
van het leven van familieleden tekent.

De schrijvers trachten een antwoord te geven hoe pubers en jongeren 
ertoe komen om zichzelf te doden of proberen een eind aan hun 
leven te maken? Wat gaat er in hen om? Kunnen wij hen begrijpen 
in hun hopeloze besluit niet verder te willen leven? Kunnen ouders 
het zien aankomen? Deze vragen staan centraal in dit boek. Dan nog 
de laatste hoofdstukken: deze staan in het teken van de pastorale 
begeleiding van ouders en gezinsleven, die een zoon of dochter, broer 
of zus door zelfdoding verloren hebben.

Naast literatuur wordt ook een adressenlijst van 
hulpverleningsinstelling vermeld.

In tien hoofdstukken gaan de schrijvers in op het begrip suïcide, 
de moeite en het verdriet van moeder en dochter, de risicofactoren, 
misverstanden, alarmsignalen, Marieke kan niet verder leven, 
pogingen tot zelfdoding, Peter maakt een eind aan zijn leven: hoe kon 
hij zoiets doen? Pastorale zorg in de laatste hoofdstukken.

Op pagina 22 staat een lijst met risicofactoren bij suïcide. Wat 
kunnen die zoal zijn? Knelpunten in de levensgeschiedenis. 
Karaktereigenschappen. Volwassen worden, tijd van veranderingen, 
volwassen worden als opgave. Spanningen in het gezin: slechte sfeer, 
overbelasting en scheiding. Isolement: moeite met sociale contacten; 
gepest of misbruikt worden, vragen rond seksuele identiteit. 
Psychische problemen: depressie, zelfverwonding, psychose, angst en 
eetproblemen, verslaving. Besmetting.

U ziet in één oogopslag dat er bij suïcide sprake is van een complexe 

Gevangen  
in moeite  
en verdriet
Suïcide bij pubers en jongeren. Achter deze vijf 
woorden gaat een wereld van moeite en verdriet 
schuil. Dat geldt in het leven ouders, die op zo'n 
gruwelijke manier hun kind verliezen. In het leven 
van hun kind dat in uiterste wanhoop een einde aan 
zijn of haar leven maakt. De vraag is: hoe komen 
pubers en jongeren ertoe zichzelf te doden? Wat 
gaat er in hen om? Kunnen we hen begrijpen in hun 
hopeloze besluit niet verder te willen leven? De 
schrijvers proberen op deze vragen in dit boek een 
antwoord te geven.
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Tranen
In Eilanden-Nieuws las ik onlangs een stukje 
van huisarts Van de Putte over tranen. Het was 
een stukje wat me heel erg aansprak omdat 
tranen naar mijn besef een belangrijk onderdeel 
zijn van ons leven. Er is ook een boek met als 
titel Zoon van tranen wat gaat over het leven van 
de kerkvader Augustinus.

Ds. W. Visscher.

Ook in de Bijbel komen we tranen vaak tegen. Bekend is dat de 
Heere Jezus openlijk bij het graf van Lazarus heeft geweend. De 
kortste tekst in de Bijbel is 'Jezus weende'. Kortom, tranen vragen 
aandacht en het is merkwaardig dat we daar kennelijk moeite 
mee hebben. Daarom maar een stukje over tranen.

De oudere generatie en kennelijk ook de mensen op het 
eiland hebben wat meer moeite met het tonen van tranen dan 
gebruikelijk. We komen dat wel op meer terreinen van het 
leven tegen. Het was bijvoorbeeld voor onze jongens die in 
Indië gevochten hadden helemaal niet gebruikelijk om over 
hun ervaringen te spreken. Jonge jongens gingen naar Indië en 
hadden daar soms verschrikkelijke dingen meegemaakt. Terug 
in Nederland moesten ze de handen uit de mouwen steken en 
er was eigenlijk voor verwerking amper plaats. Het is me nogal 
eens gebeurd dat een oud-Indiëganger op zijn ziek en sterfbed 
over de schrikkelijke dingen van het verleden begon te spreken. 
Hetzelfde doet zich ook voor bij overlevenden van de Holocaust. 
Daar werd soms ook helemaal niet over gesproken. Kennelijk 
vinden we het heel moeilijk om diepe en aangrijpende zaken 
een goede plek te geven in ons lezen. Het maakt het echter 
ook wel lastig. Als we dingen niet goed verwerken, kan dat op 
allerlei momenten heel ingrijpend terugkomen. Ik herinner me 
nog dat gemeentelid dat 's nachts in zijn dromen heel veel weer 
terugkreeg. Verwerking van leed is dus best belangrijk.

Er is echter meer wat gezegd kan worden over tranen. In de 
Bijbel lezen we over klaagvrouwen. Bij overlijden en begraven 
waren er klaagvrouwen. Er werd veel gehuild en dat had ook 
een betekenis. Het maakte het makkelijker voor de achterblijvers 
om mee te huilen. Als iedereen huilt dan hoef je je voor tranen 
ook niet te schamen. Het kan ook zijn dat we zelf door het 
levensverhaal wat iemand vertelt geraakt worden. Het is dan 
geen schande als we ontroering ook laten blijken. Het maakt het 
voor de ander ook makkelijker om zijn tranen te laten lopen. 
Het verkrampte wegslikken van tranen, wat helaas best wel veel 
voorkomt, is geen goede omgang met verdriet en moeite in ons 
leven. Nee, we hoeven ook niet om elk dingetje te huilen, maar 
een stukje ontspanning op dit terrein kan heel heilzaam zijn. De 
dag waarop mijn vader huilde is bij het lezen een boekje over 
het begin van de tweede wereldoorlog. De schrijver laat daarin 
zien hoe zijn vader heeft gehuild bij het begin ervan. Kennelijk 
was dat niet zo gewoon, maar het heeft wel betekenis. Laten we 
daarom ook vandaag proberen eerlijk met onze diepe emoties 
om te gaan. Een schreiend mens heeft iets te zeggen. Soms kun 
je er weleens jaloers op worden. Tranen zijn ook een uiting van 
echte menselijkheid. We zijn echt niet van staal gemaakt, maar 
kwetsbare wezens die met vallen en opstaan en met veel moeite 
soms hun weg gaan.

Tenslotte kunnen tranen ook de weg vrijmaken voor heilzaam 
handelen of herstel. Ik weet niet of het waar is, maar tranen van 
diep verdriet zouden ook chemisch een andere samenstelling 
kunnen hebben. Juist daardoor verdwijnt dat een stuk pijn uit 
ons hoofd. Nogmaals, ik weet niet of het waar is maar zeker kan 
het uiten van verdriet heel erg opluchten. Uiteraard moeten we 
ook weer oppassen voor het andere uiterste. Er zijn mensen die 
zich koesteren in hun verdriet. Maar tranen zeggen vaak veel 
over ons innerlijk. En dat doet aangenaam aan als je iemand mag 
steunen of aanhoren in zijn zwakheid. Juist daarin ligt, als we 
Bijbel volgen, kracht.

oorzaak. Eén enkele factor hoeft niet 
direct het leven van jongeren op spel 
te zetten. Het is vooral het samengaan 
van risicofactoren, de onderlinge 
verwevenheid, die de kan op suïcide 
vergroot.

Wat moet u wel en wat moet u 
beslist niet doen als u op bezoek 
gaat bij rouwende in verband met 
zelfdoding? Oordeel en veroordeel 
niet. Psychische ziekten kunnen 
iemand ontoerekeningsvatbaar maken. 
Degene die zichzelf doodde, wist 
niet meer wat hij deed, hij was ziek, 
wanhopig, ongelukkig, Bedwing ook je 
nieuwsgierigheid. Vraag niet naar details 
en naar wat ouders liever (nog) niet 
vertellen.

Wie op rouwbezoek gaat, moet vooral 
niet vergeten dat spreken zilver en 
zwijgen goud is. De vrienden van Job 
waren hem een verkwikking zolang ze 
hun mond hielden. Zodra ze zich als 
advocaten van God opwierpen, werd 
hun bezoek een bezoeking. Soms zit er 
niet meer in dan de ander je tranen van 
machteloosheid te bieden. Zeg het ook 
gerust als je niet meer hebt en verslagen 
en stom bent van medelijden. Ga vooral 
af op wat je hart je ingeeft. Het slechtste 
wat je kunt doen, is het verdriet van de 
ander negeren, eroverheen praten en het 
kleineren.

Niemand hoeft met lege handen te 
komen. We hoeven het ook niet te doen 
met onze schamele woorden. Christenen 
hebben een betere troost. Uiteindelijk is 
er maar één troost, de enige in leven én 
sterven. Je het eigendom van Christus te 

weten. Gekocht door de prijs van Zijn bloed. Die troost in de 
Heere Jezus wordt zo mooi verwoord in de oude Gezang 154:

Ik wil mij vertroosten
In Jesu lijden groot (...)
Oorsprong der eeuw 'ge vreugden,
O Jesu, zie mij aan (…)
U smeek ik om genade:
O Jesu, zie mij aan.

Wie zijn deze auteurs?
Ds. J. Belder werd in 1987 bevestigd tot predikant van de 
Hervormde Gemeente in het Brabantse Loon op Zand. 
Vervolgens diende hij de gemeenten van Katwijk aan Zee, 
Nieuw-Lekkerland en Dordrecht. Hij ging met vervroegd 
emeritaat vanwege burn-out en depressie. Nadien verschenen 
vele artikelen en publicaties van zijn hand, alle met een 
sterk pastorale toonzetting. Sinds 2012 is hij als columnist 
verbonden aan het Reformatorisch Dagblad.

Dr. J. Stolk was tot zijn pensionering als universitair 
hoofddocent verbonden aan de afdeling Orthopedagogiek 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn onderzoek 
richt zich op hechtingsproblemen van kinderen met ernstige 
verstandelijke beperkingen en op zinervaring van de ouders 
van deze kinderen. Naast zijn wetenschappelijke publicaties 
schreef hij praktijkgerichte boek over onder andere depressies 
bij pubers en jongeren en over gezinsopvoeding in het kader 
van de serie Christelijk Opvoeding van Uitgeverij De Banier.

Naar aanleiding van Gevangen in 
moeite en verdriet, suïcide bij pubers 
en jongeren, door dr. J. Stolk en ds. J. 
Belder, een uitgave van de Banier onder 
ISBN nr. 9.789.087.82.151; Prijs € 14,95
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'Je vader is nooit een waaghals geweest.'
Martijn reageert niet, lijkt het niet gehoord te hebben. Chiel probeert 
een ander gespreksonderwerp te vinden, maar hij kan toch niet over 
de boekhouding van Meijlanden gaan praten? Of over de appels? Iets 
vertellen over Gold Apple Garden misschien?
Het komt er niet van. Door de mist schijnen de lichtbundels van 
koplampen tegen het raam en met een scherpe draai komt de auto tot 
stilstand op het pad.
Willemijn rijdt, dat is zeker, maar deze onbeheerste manier van stoppen 
is zelfs voor haar ongebruikelijk. Meteen steekt de zorg om Lode weer 
de kop op. Martijn is ook gaan staan en terwijl de portieren opengaan 
en dichtslaan, zegt Chiel ineens: 'Je gaat toch niet dood aan ms?' Martijn 
schudt zijn hoofd. 'Je gaat zomaar niet dood.'
De manier waarop hij dat zegt, maakt dat Chiel een stap dichterbij komt 
en zijn hand op zijn schouder legt. 'Je kunt gerust…' begint hij, maar dan 
staat Willemijn al in de kamer.
Catharina ziet bleek en gaat met haar jas nog aan op een stoel zitten. 
Willemijn trekt al aan een jasmouw. 'Kom, mamma, werk even mee. Je 
moet je jas toch uit.'
Dat Willemijn 'mamma' tegen haar moeder zegt, is dat nu zo schokkend?
Chiel pakt een glas uit de kast en grijpt een pak sinaasappelsap uit de 
koelkast. Als Catharina een slok genomen heeft, rolt er ineens een traan 
over haar wang. 'Vertel jij maar, Willemijn.'
'Pfoe, wat een asociale behandeling als je opgenomen moet worden! Het 
begon al bij de huisartsenpost.'
Terwijl Willemijn haar verhaal begint, houdt Chiel Martijn in de gaten; 
de jongen is weer op de bank gaan zitten. Hij hoort niets van het verhaal, 
hij wacht op zijn beurt. Ongeduldig tikt hij met zijn hand op de leuning. 
Willemijns rappe stem vertelt verder. Dat Lode niet meer aanspreekbaar 
was en trilde als een rietje, niet meer staan of lopen kon en niet meer wist 
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Wegens gestage groei zijn wij 
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Aantoonbare praktische- en theoretische kennis van hard- en software is, evenals nauwkeurigheid, 
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Kennisontwikkeling en -deling zijn belangrijk binnen ons bedrijf. Daarom zoeken wij 

een teamspeler die van nature gericht is op het delen van kennis.

• Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring

• Werken in een jong en professioneel team

• Afwisselende functie met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

• Voldoende mogelijkheden om door te groeien
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David is een gedreven zakenman die zijn baan wil redden door op het hoofdkantoor een 
belangrijke presentatie te geven. Gillian, moeder van drie kinderen, gaat een paar dagen 
bij haar zus logeren, en ziet daar als een berg tegenop. De chaotische Gillian voelt zich al 
haar hele leven verbleken bij haar perfect georganiseerde zus. Michael droomt van een 
toekomst als kunstenaar maar voelt zich gedwongen de droom van zijn vader vervullen. 
Bij aankomst op hun bestemming nemen de drie de verkeerde koffer vanaf de bagageband 
mee. Een vergissing die verstrekkende gevolgen zal hebben.

Spiegel
Van de vliegmaatschappij krijgen ze de instructie om hun koffer op te halen op een 
wonderlijke plek. Daar aangekomen ontmoeten ze de Bagageman. Hij houdt hen een 
spiegel voor. Ze ontdekken dat er veel meer in hun koffer zit dan ze ooit voor mogelijk 
hielden. David, Gillian en Michael dragen een last die veel zwaarder is dan de spullen in 
hun koffer. Gillian voelt zich minderwaardig ten opzichte van haar perfecte zus. Michael 
wil zijn vader gelukkig proberen te maken door zijn eigen toekomst opzij te zetten en 
David kampt met eerzucht die gepaard gaat met boosheid.

De Bagageman houdt hen de spiegel voor waarna de drie hun weg vervolgen als een 
lichter mens. 'We hebben allemaal bagage. Sommige bagage hebben we zelf ingepakt en 
dragen we met plezier. Sommige bagage is voor ons ingepakt en we dragen die om iemand 
een gunst te bewijzen of uit verantwoordelijkheidsbesef. En sommige bagage is erin 
gepropt zonder dat we ervan wisten. Maar hoe de bagage er ook in gekomen is, we voelen 
toch het gewicht.' (p.113).

Een hedendaagse gelijkenis

De Bagageman

waar hij pijn had.
'Hij had in zijn broek geplast en hij merkte het niet eens. 
Tenminste, ik geloof niet dat hij het gemerkt had, hè mam?' 
betrekt ze Catharina bij het gesprek.
Catharina schudt haar hoofd, draait het nog halfvolle glas rond 
in haar handen alsof ze zich zou kunnen warmen aan een koud 
glas sinaasappelsap. 'Toen begonnen ze weer over epilepsie!'
Met stijgende verbazing hoort Chiel het verhaal aan. De arts 
had diverse ziekenhuizen gebeld, maar nergens was een bed 
vrij. Het is aan het optreden van het ambulancepersoneel te 
danken dat Lode nu in een ziekenhuisbed ligt.
'Ze zeggen gewoon: "Welk ziekenhuis hebben we nog niet 
voor het blok gezet? Zullen we Bospark proberen? Als je daar 
eenmaal binnen bent, hebben ze ook wel een bed beschikbaar." 
Het is voor die ambulancejongens gewoon een sport om 
iemand binnen te loodsen.'

Halverwege Willemijns relaas is Martijn opgestaan, hij kan niet 
langer blijven zitten.
Chiel ziet het aankomen, maar hij wil Willemijn niet 
onderbreken. De manier waarop ze alles van deze avond 
terughaalt, lijkt het voor Catharina op een rijtje te zetten en dat 
is goed.
Hij reageert pas als Martijn naar de deur loopt en met een 'Ik 
zie je nog wel!' de kamer uit gaat. De deur slaat achter hem 
dicht.
'Hé, Martijn, wacht…' roept Chiel overeind schietend, 'je kunt 
zo niet gaan.'
Maar na de keukendeur valt ook de buitendeur in het slot, 

en even later schiet zijn schim langs het raam. Hoog in de 
schouders gedoken, zijn gezicht een witte vlek. Door Chiels 
hoofd schiet opnieuw het laatste dat hij zei: 'Je gaat zomaar niet 
dood.'
'Wat is er met hem?' vraagt Catharina nu gealarmeerd.
'Ik weet het niet, maar het is niet goed.' Chiel heeft zijn jas al 
aangeschoten als het geluid van een fiets door het grind knerpt.
'Enig idee waar hij naar toe gaat?' Chiels ogen gaan richting 
Willemijn, die de autosleutels al te pakken heeft en naar hem 
toe gooit.
'Ik ga wel mee.'
Chiel heeft nog nooit zo snel een wildvreemde auto aan de 
praat gekregen. Dan realiseert hij zich dat Catharina alleen in 
de kamer is achtergebleven. 'Ga jij maar, ik blijf hier. Je moeder 
moet niet alleen zijn nu.'
Willemijn knikt en neemt het stuur van hem over. 'Je hebt 
gelijk. Wat een chaos is het op de wereld.'
'Doe voorzichtig!' zegt hij nog.
Ze trapt het gaspedaal diep in en de auto is buiten 
gehoorsafstand voor hij in de kamer terug is.
'Nou!' zegt hij onwennig, hij stopt zijn handen diep in zijn 
zakken.
'Was hij hier al lang?' Catharina kijkt vragend naar hem op.
'Vanaf een uur of half tien. Hij kwam voor Willemijn. Hij wilde 
wachten, maar niet praten.'
'Misschien heeft het met Aijsa te maken.'
Chiel knikt. Hij kijkt op haar neer en legt even zijn hand op 
haar schouder, onder het losgeraakte haar. Hij zou zijn armen 
om haar heen willen slaan, maar dat doet hij niet. Als hij voelt 
dat ze iets naar hem toe leunt, haalt hij zijn hand weg.

'Het is moeilijk om je bagage af te handelen. Daar is inspanning voor nodig en je moet je trots inslikken. Sommige mensen 
zijn er zo aan gewend hun bagage te dragen dat ze denken dat ze zonder die bagage niet kunnen leven. Sommige mensen 
zeggen dat ze tijd nodig hebben om hun bagage af te handelen, maar die tijd nemen ze nooit. Maar over het algemeen is 
het voor de meeste mensen makkelijker hun bagage te blijven dragen ondanks het gewicht." (p.90)

Hoge verwachtingen
Een vlot geschreven levensecht verhaal 
over drie totaal verschillende mensen die 
worstelen met hun zelfbeeld en de (hoge) 
verwachtingen van zichzelf en anderen. De 
lasten die we soms ongemerkt meedragen 
worden door de Bagageman op een liefdevolle 
wijze onder de aandacht gebracht.

'De Bagageman' daagt uit om na te denken 
over de lasten die we bewust of onbewust 
met ons mee dragen en door welke spiegel 
we kijken naar onszelf en de wereld om ons 
heen. Welke keuzes maken we hierin bewust 
of onbewust?

Mooi dat de schrijver het alledaagse met 
het geestelijke op een subtiele manier weet 
te verbinden. Hierdoor leest het verhaal 
inderdaad als een moderne gelijkenis.

Aansluitend biedt het boek een ruime 
hoeveelheid gespreksvragen, gerangschikt per 
hoofdstuk.

De Bagageman
David Rawlings
2019, Ark Media
222 blz. € 20,00
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Hallo jongens en meisjes,

Het bevel (deel 1)
Het gebeurde in een burgeroorlog in China. Veel verschillende 
partijen streden met elkaar. Er vielen veel slachtoffers en veel 
soldaten raakten gewond. In een gebied waar veel gevochten werd, 
lag een vrij modern ziekenhuis, zeker voor Chinese begrippen. Op 
zich was zo’n modern ziekenhuis al iets bijzonders, maar er was 
nog meer.
In het ziekenhuis werden de gewonden heel goed en liefdevol verzorgd. Er werd niet eerst gevraagd 
aan de soldaat of gewonde voor welke partij zij waren. Dat was niet aan de orde. Iedereen was 
welkom en kreeg een goede verpleging en verzorging.

Op een dag komt er een afdeling soldaten het ziekenhuis binnen. Het waren 
ruwe soldaten, die nergens om gaven. Ze begonnen alles in het ziekenhuis te 
stelen wat ze konden gebruiken. De arts, die de leiding had van het ziekenhuis 
ging naar de commandant en vroeg: ‘Wilt u uw soldaten een bevel geven 
om hiermee direct te stoppen? Wij hebben al deze spullen nodig voor de 
verzorging van de patiënten.’
De commandant, zelf ook een ruwe, liefdeloze soldaat zei tegen de arts: ‘Ik zal 
er wel voor zorgen dat uw patiënten niets meer nodig hebben.’ 
Eindelijk hadden ze genoeg spullen verzameld volgens de commandant. Hij 
gaf het bevel: ‘Omsingel het ziekenhuis.’ De arts en de verplegers stonden 
machteloos toe te kijken. De commandant 
zei tegen zijn soldaten: ‘Steek het gebouw 
in brand. Dan hebben ze niets meer nodig.’ 

Niemand van de patiënten mocht uit het ziekenhuis gehaald 
worden, hoe de arts en de verplegers ook smeekten. De mensen 
in het gebouw stierven een verschrikkelijke dood. De soldaten 
vertrokken als joelend en zingend. Ze hadden een grote buit 
binnengehaald. Ze trokken zich niets aan van het leed van hun 
naaste. De arts en de verplegers bleven bedroefd achter bij de 

rokende puinhopen van het mooie ziekenhuis. 

Kijk voor de puzzelregels, puntentelling, antwoorden en meer op www.eilandennieuws.nl/jeugdhoekje

Welkom
Sophie Don (Sommelsdijk)

Van jou heb ik de eerste antwoorden 
gekregen. Fijn, dat je de puzzels ook gaat 
maken. Ik hoop dat je veel leert van de puzzels.

Jarigen:
Maandag 13 januari 
viert Jettie Meijer 
(Ooltgensplaat) 
haar verjaardag. Een 
dag later, dinsdag 14 
januari, is Rein de 
Geus (Goedereede) 
jarig. Vrijdag 17 januari 
hoopt Joanne Klepper 
(Ouddorp) haar 
verjaardag te vieren. 
Allemaal een hartelijke 
felicitatie en een hele 
fijne dag gewenst.

Teruggetikt:

Bon:
Corriekke en 
Mariëtte de Bonte 
(Ooltgensplaat), 
Jabin Nieuwland 
(Sommelsdijk), 
Johanan, Neline, 
Rick en Matthijs de 
Blois (Dirksland) 
krijgen deze keer 
een boekenbon, 
omdat zijn meer 
dan 600 punten 
behaald hebben 
met de antwoorden 
van november en 
december. 

   
 

Januari 6

Bij deze rubriek is het de bedoeling dat je het beroep ontdekt dat bij vraag 8 ingevuld 
moet worden.
In elk vakje moet een letter. Je krijgt elke keer een paar letters. Dat kunnen klinkers of 
medeklinkers zijn. Ook kan het gebeuren dat je zowel klinkers als medeklinkers krijgt. 
Het antwoord op vraag 8 is ook het antwoord van de puzzel.

1. Hoe heet je?
 Ik heet Lydia Biemond.

2. In welke plaats woon je?

 Ik woon in Dirksland.

3. Wat is je geboorteplaats en je geboortedatum?

 Ik ben geboren in Dirksland op 6 februari 2008.

4. Hoeveel broertjes en zusjes heb je?

 Ik heb geen broertjes en vier zusjes.

5. Op welke school zit je op dit moment?

 Ik zit op de Prins Maurits in Middelharnis.

6. In welke klas/groep zit je op school?

 Ik zit nu in klas 1.
7. Welke hobby(’s) heb je?

 Mijn hobby’s zijn lezen, buiten spelen en orgel spelen.

8. Welk beroep vind jij heel erg leuk?

 Ik vind ……… een leuk beroep.

9. Weet je hoeveel jaar je voor dit beroep moet leren?

 Ik vermoed dat ik 4 jaar voor dit beroep zal moeten leren. 

10. Welk beroep vind jij helemaal niet leuk?

 Metselaar lijkt me echt geen leuk beroep.
Tonie Mans (Ooltgensplaat) maakte een puzzel voor de 
winter.
Streep de volgende letters door: IJ  S  K  O  U  D
Welk woord houd je over? 

Januari 5

IJskoud

Op dit moment (dinsdag 7 januari) heb ik nog niet alle 
mailtjes van de afgelopen weken kunnen bekijken, 
lezen en beantwoorden. Dat hoop ik de komende dagen 
te doen.

Stuur zo snel mogelijk de antwoorden van december 
op. Het wordt weer druk op school en dan vergeet je 
het snel.

Slot

Januari 4

Bijbelboeken via 
‘Letterdammen’

Hieronder staan namen van Bijbelboeken. Probeer deze namen 
te ontdekken door over de letters te springen, zoals je bij een 
damspel doet. Kijk maar naar het voorbeeld.
Je begint bij de rode letter: dat is in het voorbeeld de letter ‘H’. 
Hoe kun je ‘springen’ over een ‘dam’? Je kunt nu alleen maar 
naar de letter ‘A’ er schuin onder. Je hebt dan ‘HA’. Van de ‘A’ 
kun je naar meerdere kanten: naar de ‘K’, de ‘K’ of de ‘B’. Wat 
is de goede volgende letter? Natuurlijk de ‘B’. Kijk maar naar 
de pijlen.
LET OP: ja mag dus nooit horizontaal of verticaal springen. Je 
moet altijd diagonaal (=schuin) springen.

Anne-Sophie, Lydia en Marlies Biemond (Dirksland)
‘Hier zijn de puzzels van december, deze keer ook nog 
in de zelfde maand (30 december)! Hebben jullie goede 
kerstdagen gehad? Wij wel. Ook gaan wij op oudejaarsdag 
oliebollen bakken. Daar hebben wij heel veel zin in! Al het 
goede voor 2020 gewenst en een goede jaarwisseling!’ Dit 
staat in jullie mail van vorige week. Alles voor de krant was toen 
al weg. Zijn de oliebollen goed gelukt? Het is altijd lekker om 
zulke dingen rond de jaarwisseling te eten. Ik wens jullie ook 
alle goeds voor het komende jaar.

Gerdien van ’t Kruijs (Ede)
In jouw mail staat: ‘Hierbij de oplossingen van de puzzels van 
december. Ik ben weer eens lekker op tijd met opsturen. 6 
december ben ik samen met een vriendin naar een concert van 
Sela geweest. Het was een cadeautje voor mijn verjaardag. Ik 
vond het echt heel erg gaaf! Er waren ook veel samenzangliedjes, 
dat was erg leuk. Ik heb daar de laatste cd gekocht en ook hun 
muziekboek, want samen met een andere vriendin zing ik 
geregeld liedjes. Zij begeleidt dan op de piano en het is fijn om 
de volledige partituur te hebben. Op de open dag, 31 januari, ga 
ik ook weer optreden. Daar heb ik nu al heel veel zin in! Ik ben 
ook alvast begonnen met oefenen, want het moet natuurlijk wel 
goed gaan.’ Een mooi verjaardagscadeau; zeker als je dan ook nog 
een geniet van het spelen en zingen. Succes met het oefenen voor 
de open dag. Het zal vast lukken. Mensen genieten tijdens een open 
dag ook van zulke dingen. Nog bedankt voor je mooie kaart.

Rick de Blois (Dirksland)
Jij schrijft in je mailtje: ‘Met mij gaat het goed. We hebben nu 
kerstvakantie en pas geleden hadden we kerstfeest van school. 
Ik mocht samen met nog een paar andere kinderen op het orgel 
spelen. En inmiddels is het tweeduizendtwintig (2020). Bij oud 
& nieuw heb ik oliebollen gebakken. Ze waren superlekker. Hebt u 
ook oliebollen op? Binnenkort hoop ik weer een puzzel te sturen. 
Van alle boekenbonnen koop ik vaak orgelboek. Orgel spelen 
is m`n grootste hobby. Ik speel het liefst uit boeken van Pieter 
Heykoop &  Martijn de Haan. Op dinsdag dan help ik mijn broer bij 
het rondbrengen van het Eilanden-Nieuws. Alleen op vrijdag doet 
m`n broer het in z’n eentje.’ Wat mooi om op deze manier kerstfeest 
te vieren en allemaal iets te doen. Eerlijk gezegd houd ik niet zo 
van oliebollen: ik vind ze vaak zo ‘vet’, maar je kunt ook genieten 
van andere lekkere dingen, toch? Jij mag zelf kiezen wat je voor de 
boekenbonnen koopt. Fijn, dat je er iets voor je grote hobby van kunt 
kopen. In elk geval: veel plezier ermee! De nieuwe puzzel zie ik wel 
een keer. Jullie hebben op dinsdag natuurlijk veel meer kranten dan 
op vrijdag. Dan begrijp ik dat jullie het samen doen.

Op dit moment (dinsdag 7 januari) heb ik nog niet alle mailtjes van de afgelopen 
weken kunnen bekijken, lezen en beantwoorden. Dat hoop ik de komende dagen te 
doen. 
 
Stuur zo snel mogelijk de antwoorden van december op. Het wordt weer druk op 
school en dan vergeet je het snel. 
 
 
 
 

Als er nog ruimte is, wil ik graag: 
• verstopte dierennamen 
• kleurplaat: sledging-help-kids-find-correct-260nw-523346563_wdp; de 

vindplaats is: https://www.shutterstock.com/nl/image-vector/sledging-
help-kids-find-correct-way-523346563:  als tekst erbij zetten:              
Help de kinderen de goede weg te vinden van de heuvel af naar 
hun vriendje.  

 
 

 

de antwoorden 
van december 

opsturen 
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Het bevel (deel 1)
Het gebeurde in een burgeroorlog in China. Veel verschillende 
partijen streden met elkaar. Er vielen veel slachtoffers en veel 
soldaten raakten gewond. In een gebied waar veel gevochten werd, 
lag een vrij modern ziekenhuis, zeker voor Chinese begrippen. Op 
zich was zo’n modern ziekenhuis al iets bijzonders, maar er was 
nog meer.
In het ziekenhuis werden de gewonden heel goed en liefdevol verzorgd. Er werd niet eerst gevraagd 
aan de soldaat of gewonde voor welke partij zij waren. Dat was niet aan de orde. Iedereen was 
welkom en kreeg een goede verpleging en verzorging.

Op een dag komt er een afdeling soldaten het ziekenhuis binnen. Het waren 
ruwe soldaten, die nergens om gaven. Ze begonnen alles in het ziekenhuis te 
stelen wat ze konden gebruiken. De arts, die de leiding had van het ziekenhuis 
ging naar de commandant en vroeg: ‘Wilt u uw soldaten een bevel geven 
om hiermee direct te stoppen? Wij hebben al deze spullen nodig voor de 
verzorging van de patiënten.’
De commandant, zelf ook een ruwe, liefdeloze soldaat zei tegen de arts: ‘Ik zal 
er wel voor zorgen dat uw patiënten niets meer nodig hebben.’ 
Eindelijk hadden ze genoeg spullen verzameld volgens de commandant. Hij 
gaf het bevel: ‘Omsingel het ziekenhuis.’ De arts en de verplegers stonden 
machteloos toe te kijken. De commandant 
zei tegen zijn soldaten: ‘Steek het gebouw 
in brand. Dan hebben ze niets meer nodig.’ 

Niemand van de patiënten mocht uit het ziekenhuis gehaald 
worden, hoe de arts en de verplegers ook smeekten. De mensen 
in het gebouw stierven een verschrikkelijke dood. De soldaten 
vertrokken als joelend en zingend. Ze hadden een grote buit 
binnengehaald. Ze trokken zich niets aan van het leed van hun 
naaste. De arts en de verplegers bleven bedroefd achter bij de 
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gekregen. Fijn, dat je de puzzels ook gaat 
maken. Ik hoop dat je veel leert van de puzzels.

Jarigen:
Maandag 13 januari 
viert Jettie Meijer 
(Ooltgensplaat) 
haar verjaardag. Een 
dag later, dinsdag 14 
januari, is Rein de 
Geus (Goedereede) 
jarig. Vrijdag 17 januari 
hoopt Joanne Klepper 
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verjaardag te vieren. 
Allemaal een hartelijke 
felicitatie en een hele 
fijne dag gewenst.
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Bij deze rubriek is het de bedoeling dat je het beroep ontdekt dat bij vraag 8 ingevuld 
moet worden.
In elk vakje moet een letter. Je krijgt elke keer een paar letters. Dat kunnen klinkers of 
medeklinkers zijn. Ook kan het gebeuren dat je zowel klinkers als medeklinkers krijgt. 
Het antwoord op vraag 8 is ook het antwoord van de puzzel.

1. Hoe heet je?
 Ik heet Lydia Biemond.

2. In welke plaats woon je?

 Ik woon in Dirksland.

3. Wat is je geboorteplaats en je geboortedatum?

 Ik ben geboren in Dirksland op 6 februari 2008.

4. Hoeveel broertjes en zusjes heb je?

 Ik heb geen broertjes en vier zusjes.

5. Op welke school zit je op dit moment?

 Ik zit op de Prins Maurits in Middelharnis.

6. In welke klas/groep zit je op school?

 Ik zit nu in klas 1.
7. Welke hobby(’s) heb je?

 Mijn hobby’s zijn lezen, buiten spelen en orgel spelen.

8. Welk beroep vind jij heel erg leuk?

 Ik vind ……… een leuk beroep.

9. Weet je hoeveel jaar je voor dit beroep moet leren?

 Ik vermoed dat ik 4 jaar voor dit beroep zal moeten leren. 

10. Welk beroep vind jij helemaal niet leuk?

 Metselaar lijkt me echt geen leuk beroep.
Tonie Mans (Ooltgensplaat) maakte een puzzel voor de 
winter.
Streep de volgende letters door: IJ  S  K  O  U  D
Welk woord houd je over? 
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mailtjes van de afgelopen weken kunnen bekijken, 
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te doen.

Stuur zo snel mogelijk de antwoorden van december 
op. Het wordt weer druk op school en dan vergeet je 
het snel.
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Bijbelboeken via 
‘Letterdammen’

Hieronder staan namen van Bijbelboeken. Probeer deze namen 
te ontdekken door over de letters te springen, zoals je bij een 
damspel doet. Kijk maar naar het voorbeeld.
Je begint bij de rode letter: dat is in het voorbeeld de letter ‘H’. 
Hoe kun je ‘springen’ over een ‘dam’? Je kunt nu alleen maar 
naar de letter ‘A’ er schuin onder. Je hebt dan ‘HA’. Van de ‘A’ 
kun je naar meerdere kanten: naar de ‘K’, de ‘K’ of de ‘B’. Wat 
is de goede volgende letter? Natuurlijk de ‘B’. Kijk maar naar 
de pijlen.
LET OP: ja mag dus nooit horizontaal of verticaal springen. Je 
moet altijd diagonaal (=schuin) springen.

Anne-Sophie, Lydia en Marlies Biemond (Dirksland)
‘Hier zijn de puzzels van december, deze keer ook nog 
in de zelfde maand (30 december)! Hebben jullie goede 
kerstdagen gehad? Wij wel. Ook gaan wij op oudejaarsdag 
oliebollen bakken. Daar hebben wij heel veel zin in! Al het 
goede voor 2020 gewenst en een goede jaarwisseling!’ Dit 
staat in jullie mail van vorige week. Alles voor de krant was toen 
al weg. Zijn de oliebollen goed gelukt? Het is altijd lekker om 
zulke dingen rond de jaarwisseling te eten. Ik wens jullie ook 
alle goeds voor het komende jaar.

Gerdien van ’t Kruijs (Ede)
In jouw mail staat: ‘Hierbij de oplossingen van de puzzels van 
december. Ik ben weer eens lekker op tijd met opsturen. 6 
december ben ik samen met een vriendin naar een concert van 
Sela geweest. Het was een cadeautje voor mijn verjaardag. Ik 
vond het echt heel erg gaaf! Er waren ook veel samenzangliedjes, 
dat was erg leuk. Ik heb daar de laatste cd gekocht en ook hun 
muziekboek, want samen met een andere vriendin zing ik 
geregeld liedjes. Zij begeleidt dan op de piano en het is fijn om 
de volledige partituur te hebben. Op de open dag, 31 januari, ga 
ik ook weer optreden. Daar heb ik nu al heel veel zin in! Ik ben 
ook alvast begonnen met oefenen, want het moet natuurlijk wel 
goed gaan.’ Een mooi verjaardagscadeau; zeker als je dan ook nog 
een geniet van het spelen en zingen. Succes met het oefenen voor 
de open dag. Het zal vast lukken. Mensen genieten tijdens een open 
dag ook van zulke dingen. Nog bedankt voor je mooie kaart.

Rick de Blois (Dirksland)
Jij schrijft in je mailtje: ‘Met mij gaat het goed. We hebben nu 
kerstvakantie en pas geleden hadden we kerstfeest van school. 
Ik mocht samen met nog een paar andere kinderen op het orgel 
spelen. En inmiddels is het tweeduizendtwintig (2020). Bij oud 
& nieuw heb ik oliebollen gebakken. Ze waren superlekker. Hebt u 
ook oliebollen op? Binnenkort hoop ik weer een puzzel te sturen. 
Van alle boekenbonnen koop ik vaak orgelboek. Orgel spelen 
is m`n grootste hobby. Ik speel het liefst uit boeken van Pieter 
Heykoop &  Martijn de Haan. Op dinsdag dan help ik mijn broer bij 
het rondbrengen van het Eilanden-Nieuws. Alleen op vrijdag doet 
m`n broer het in z’n eentje.’ Wat mooi om op deze manier kerstfeest 
te vieren en allemaal iets te doen. Eerlijk gezegd houd ik niet zo 
van oliebollen: ik vind ze vaak zo ‘vet’, maar je kunt ook genieten 
van andere lekkere dingen, toch? Jij mag zelf kiezen wat je voor de 
boekenbonnen koopt. Fijn, dat je er iets voor je grote hobby van kunt 
kopen. In elk geval: veel plezier ermee! De nieuwe puzzel zie ik wel 
een keer. Jullie hebben op dinsdag natuurlijk veel meer kranten dan 
op vrijdag. Dan begrijp ik dat jullie het samen doen.

Op dit moment (dinsdag 7 januari) heb ik nog niet alle mailtjes van de afgelopen 
weken kunnen bekijken, lezen en beantwoorden. Dat hoop ik de komende dagen te 
doen. 
 
Stuur zo snel mogelijk de antwoorden van december op. Het wordt weer druk op 
school en dan vergeet je het snel. 
 
 
 
 

Als er nog ruimte is, wil ik graag: 
• verstopte dierennamen 
• kleurplaat: sledging-help-kids-find-correct-260nw-523346563_wdp; de 

vindplaats is: https://www.shutterstock.com/nl/image-vector/sledging-
help-kids-find-correct-way-523346563:  als tekst erbij zetten:              
Help de kinderen de goede weg te vinden van de heuvel af naar 
hun vriendje.  

 
 

 

de antwoorden 
van december 

opsturen 
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Drietal
"Tijdens een rondritje over Flakkee kwam ik dit leuke drietal tegen...", 
schrijft Corry Hage bij haar bijzondere foto.

Horizontaal
1. Wat is de naam van het wandelevenement op 13 en 14 maart - 14. Pleidooi - 15. Haast - 16. Plant -  
17. Voorzetsel - 19. Vogelstok - 21. Onbekende - 22. Amerikaanse inlichtingendienst (afk.) - 24. Nabootser - 
28. Rendier - 29. Gouverneur-Generaal (afk.) - 30. Vis - 31. Regeringsreglement - 32. Fries riviertje -  
34. Ontkenning - 36. Welke instelling op het eiland is vanaf 1 januari volledig rookvrij - 39. Noot -  
40. Persoonlijk vnw. - 41. Aankomend - 42. Amsterdamse Tijd - 43. Compagnon(afk.) - 44. Reuzenslang -  
46. Mohammedaanse god - 48. Veelkleurig - 49. Breekgeluid - 52. Dicht bijeen - 53. Economische gemeenschap 
(afk.) - 54. Deel van kachel - 56. Onderofficier - 57. Hetzelfde - 60. Deel van boom - 62. Automodel -  
64. Bolgewas - 65. Operatiekamer - 66. Nakomeling - 68. Gebogen been - 69. Voor - 70. Belofte - 72. Tijdvak - 
74. Ernaast - 76. Helder verlicht - 77. Tekortkoming.

Verticaal
2. Als boven - 3. Voorzetsel - 4. Tafelgast - 5. Kledingstuk - 6. Puistje - 7. Kijkers - 8. Dit komt er op de N59 -  
9. Soort verlichting - 10. Uitroep - 11. Kluns - 12. Klanknabootsing - 13. Echter - 18. Grote radijs - 20. Thans -  
23. Slee - 25. Uitroep van droefheid - 26. Voorkeur - 27. Kippenloop - 29. Erfelijkheidsdrager - 32. Eikenbast -  
33. Lamlendig - 35. Overtijd - 36. Metaal - 37. Bazige vrouw - 38. Begroeting - 39. Inwendig orgaan -  
44. Geluid van doffe slag - 45. Contant (Eng.) - 46. Aanmeldingscentrum - 47. Spil - 48. Lichaamsdeel -  
50. Tennisartikel - 51. Uurwerk - 55. Watergeest - 58. Gegroet - 59. Verkoopplaats - 60. Gebakje - 61. Inkeping 
- 63. Daar - 64. Askruik - 67. Mager - 69. Via - 71. Doctor (afk.) - 73. Waarnemend - 75. Voorbeeld.

De juiste uitkomst van de Zweedse puzzel vorige week 
is 'Radiomuseum'. De winnaar is Corina Butijn uit 
Ooltgensplaat, zij heeft een boekenbon gewonnen van 
Boekhandel Van der Boom.

Puzzel mee en maak kans 
op twee toegangskaarten 
voor Zwembad Zuiderdiep.

Stuur de oplossing voor  
a.s. donderdag naar  
puzzel@eilandennieuws.nl.  
Of per post naar Postbus 8  
3240 AA Middelharnis. 
Vermeld hierbij uw 
naam, woonplaats en 
telefoonnummer. De winnaar 
ontvangt bericht en wordt 
volgende week vermeld  
in de krant.

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

65 66 67 68 69

70 71 72 73 74 75

76 77

BUZING Puzzels
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www.driestar-hogeschool.nl

•   AD-opleiding Pedagogisch Educati ef Professional
•   pedagogiek
•   leraar voortgezet onderwijs
•   pabo
•   masters 

OPEN DAG 
15 FEBRUARI

#dati sdriestar

DE KINDEREN OP HET 
SCHIPPERSINTERNAAT VEILIGHEID 
BIEDEN. DAT IS MIJN DRIJFVEER.  
Sjoukje Steenstra, student AD-opleiding Pedagogisch Educati ef Professional - werkzaam op een schippersinternaat

Het Beroepencollege
LEREN

WERKT!
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Het Beroepencollege
Op het Beroepencollege wordt er onderwijs 
gegeven in de volgende leerwegen:
• Basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo
• Kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo
• Gemengde leerweg van het vmbo
• Gemengde leerweg Plus (G-PLUS)

Elke week 8 uur op de praktijkafdeling 
Vanaf de eerste schooldag in leerjaar één volgen  
de leerlingen naast de theorielessen ook 8 uur per 
week beroepsgerichte lessen in de volgende profielen:
• Bouwen, Wonen & Interieur
• Produceren, Installeren & Energie
• Mobiliteit & Transport
• Economie & Ondernemen
• Zorg & Welzijn

Het Beroepencollege is een uniek concept 
dat geschikt is voor leerlingen die: 
· leren door te doen
· zich beroepsgericht willen ontwikkelen
· naast de theorie ook praktisch bezig willen zijn

Op het Beroepencollege is 
de praktijk dat leren werkt!

Open dag & voorlichtingsavond
D.V. dinsdag 14 januari 2020:
voorlichtingsbijeenkomst, vanaf 20.00 uur.

D.V. zaterdag 18 januari 2020:
open dag, 9.30-12.15 uur.

Locatie De Swaef is uitstekend bereikbaar met het openbaar  
vervoer. Het gebouw ligt op ongeveer vijf minuten loopafstand 
van het bus- en metrostation Zuidplein.

Carnissesingel 20 
3084 NA Rotterdam
(010) 480 14 22
infoswaef@wartburg.nl
www.beroepencollege.nlwww.welkomophetwartburg.nl

Het Wartburg College biedt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag.



Weet  je  ‘t  nog...?

fotobijlage  
Winters

Vrijdag 10 januari 2020



2 reclame

WINTERSE
Advertenties



3nieuws

Een groep Rotterdamse sportvissers kijkt in 
januari 1969 toe hoe dhr. v. d. Witte, beheerder 
van de camping “Horrelshoogten” zich ontdoet 
van zijn kleding en zonder blikken of blozen de 
ijskoude Noordzee instapt. 

Dagelijks voert de Ouddorper dit ritueel rond twaalf 
uur uit. Welk weer het ook is, storm, regen of zoals 
toen een vrij strenge vorst, de zwempartij hoort bij zijn 
dagelijkse routine.

De vissers die in dikke winterjassen toekeken hoopten 
nog dat de zwemmer de gul, waar ze tevergeefs op 
wachtten, de kant op zou jagen en bleven maar met 
verbazing toekijken. Voor v. d. Witte blijf t dit “maar 
een peuleschilletje”, hij heeft al eens in het IJsselmeer 
gezwommen. Toch gaat zijn voorkeur uit naar de 
Noordzee, niet zozeer omdat die kouder is, maar omdat 
de auto dichterbij staat. Het lopen naar de auto met 
een koud lichaam is volgens hem het meest kwalijke 
aan zijn middagritueel. Verder geeft de Ouddorpse 
Iceman ook nog advies. Om de dag goed te beginnen 
dient u zich te wassen met koud water in plaats van 
lauw of warm water.

Ouddorper trotseert 
dagelijks de kou

Eilanden-Nieuws had begin jaren ‘80 een 
artikel gemaakt over een boom langs de 
Duivenwaardseweg in Nieuwe-Tonge. De 
boom was bijzonder omdat het de enige 
boom langs de gehele weg is. Bewoner 

van Nieuwe-Tonge Jan Holleman was 
zo gecharmeerd van de boom, dat hij 

zelfs de foto die in de krant stond had 
uitgeknipt.

Maar in januari 1986 kreeg dhr. Holleman een 
heel nieuwe herinnering aan die boom. Met 

zijn Audi kwam hij in een lelijk conflict met de 
boom. De pechvogel vertelt: “Onbegrijpelijk, 
het was of ik er naar toe getrokken werd. Er 

staat één boom langs de hele weg en dan er 
precies tegen!” Gelukkig viel de schade aan de 

auto mee, en kwamen dhr. Jan Holleman en 
zijn vrouw met de schrik vrij.

Precies die
ene boom...

Alle afbeeldingen in deze bijlage zijn 
afkomstig uit het archief van Eilanden-Nieuws.



Meisje in
de sneeuw

Eilanden-Nieuws had een wekelijkse rubriek waarbij 
een foto van een kind in de krant verscheen met 

daarbij de vraag: “Wie is dit?” Lezers konden 
vervolgens hun antwoord opsturen om zo de naam 
van het kind op de foto te achterhalen. De originele 

foto werd vervolgens opgestuurd naar de ouders van 
het desbetreffende kind.

Deze foto verscheen in de krant van 1969, de foto is van Elly 
Bosland uit Ouddorp. Het plezier van de winter is terug te zien 

in haar twinkelende ogen. Volgens velen was Elly voor haar 
jonge leeftijd al een pientere dame. Ze keek bijvoorbeeld 

goed voordat ze overstak. Een tienjarige buurtgenoot schreef 
naar aanleiding van de foto dat het altijd gezellig was als Elly 

en haar moeder over de vloer kwamen.  
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In januari 1976 werden er enkele percelen 
ingezaaid met behulp van een vliegtuig. 

Het luchtvaartbedrijf K. A. van Beek’s 
uit Melissant vloog over de percelen en 

bezaaide de velden met veldbeemdgras. 
Dankzij ideale weersomstandigheden om 

te vliegen werd het project met succes 
uitgevoerd.

Dit project opende mogelijkheden om vrijwel 
onbeperkt in de herfst en vroege winter 

veldbeemd-, roodzwenk en hardzwenkgras 
te zaaien. Het land was dikwijls niet meer te 

berijden, hierdoor was het onmogelijk om met 
een zaaimachine in te zaaien. Zaaien met een 

vliegtuig gaf praktisch altijd de mogelijkheid om 
te kunnen zaaien.

Tijdens de Noord-
westerstorm die zich 
in januari 1983 liet 
gelden is op het strand 
in Ouddorp ter hoogte 
van de vuurtoren 
een potvisachtige vis 
aangespoeld. 

Het dier werd al dood 
aangetroffen. Deskundigen 
van het Rijksmuseum 
Natuurkundige Historie 
in Leiden zijn op het 
strand geweest om de 
vis te determineren. De 
aangespoelde vis is 
waarschijnlijk een Beloega.

Wintertarwe zaaien 
Met een vliegtuig 

Grote vis aangespoeld 
op het Ouddorpse strand
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Als we spreken over de winter van '63, 
dan spreken we over de koudste winter 
van de twintigste eeuw. Over de drie 
wintermaanden van december 1962 tot 
en met februari 1963 had De Bilt een 
gemiddelde temperatuur van -3,1 graden 
gemeten, normaal gesproken zit de 
gemiddelde temperatuur rond de +2,6 
graden. 

De extreem koude winter kondigde zich in 
november al aan, de temperatuur zakte toen in 
Zeeland al naar -12 graden Celcius.

Dat de winter zo extreem was, is terug te 
zien aan het aantal ijsdagen dat Nederland 
telde. Normaal gesproken zijn er gemiddeld 
zeven ijsdagen over een gehele winter, in 
1963 werden er vanaf 22 december al dertien 
achtereenvolgende ijsdagen geteld. De gehele 
winter van '63 bevatte er gemiddeld 42, en in 
Ternaard zelfs 61.

Deze extreme winter zorgde voor een aantal 
bijzondere verhalen.

De koudtste winter  van de eeuw

Op de foto is Generaal R. H. Banning te zien van 
het 462-pontonnierbataljon met een blok trotyl 
in zijn handen. Met acht anderen beschermt hij 

de vierhonderd meter lange baileybrug die naar 
de bouwput in het Haringvliet voert tegen grote 

ijsschotsen.

Generaal Banning en zijn mannen staan dag en nacht 
klaar om ontstoken blokken trotyl te werpen op de 
grote ijsschotsen. Na dertig seconden volgt er een 

oorverdovende klap en spat het ijs in honderden stukken 
uiteen. ‘s Nachts worden er grote schijnwerpers ontstoken 

om het zicht te behouden. De sergeant vertelt: “Als 
het erger wordt met het ijs zal er nog wel een peloton 

moeten komen. Kost wat het kost, wij moeten de brug 
behouden!”

De heren hebben het niet altijd even druk, wel moet het 
ijs constant in de gaten worden gehouden. De jongens 

hebben het wel een beetje eenzaam op het “pooleiland” 
maar worden prima verzorgd als zij van de koude brug 
komen. Het enige vertier dat zij hebben is de aankomst 

en het vertrek van het motorschip van Rijkswaterstaat, 
dat iedere twee uur dienst onderhoud van Hellevoetsluis 

naar de bouwput, om wachtsmensen aan en af te 
voeren. Ook wordt er met deze boot af en toe post 

meegenomen.

De baileybrug                      
beschermen                                         
met trotyl

Aan het begin van hun tocht, rond één uur, poseerden de Stadse 
“bedwingers” van het Haringvliet nog even voor een foto. Met 

vijftien man sterk waagden (een aantal staan niet op de foto) deze 
“poolreizigers” een expeditie over het Haringvliet.

De Stadtenaars liepen via het eiland Tiengemeenten richting de Hoeksche 
Waard. Velen dachten dat de expeditie dood zou lopen bij het “vuile gat” tussen 

Tiengemeenten en Hoekschewaard, omdat twee dagen hiervoor nog sleepboten 
voeren. Echter was de vorst zo streng dat het mogelijk was ook deze geul over te 

steken.

Eenmaal in den Histert (Zuid-Beijerland) aangekomen doken de bikkels de enige 
kroeg van het dorp in om daar een biertje te nuttigen op de goede afloop. Om 

half vijf arriveerden de pioniers wederom in Stad.

De mannen die 
te voet over het      

Haringvliet trokken

Strenge vorst eist 
zijn slachtoffers
Duizenden zoetwatervissen hebben de extreme winter van ‘63 
niet overleefd. Door de metersdikke massieve ijslaag kon er 
onvoldoende zuurstof doordringen in het water. De vissen zijn 
gestikt in hun eigen element.

Op de foto staat dhr. P. Tamboer die samen met dhr. A. Hoogzand dit 
viswater in pacht heeft. Ook de reuze-exemplaren van een halve meter 
overleefden het niet.

Sleepboot 
bevrijdt 

vissersschepen
Op dinsdag 5 maart stootte de 

“Broedertrouw” door ijs met een dikte van 
soms wel een halve meter, voor de boot 

moest dit een marteling geweest zijn. 

Gelukkig bleef de poging niet zonder succes, 
Dinsdagmiddag brak de sleepboot door een 
flinke ruimte open in de Stellendamse haven, 

de ingevroren vissersschepen werden bevrijd 
uit hun gevangenschap. Er was enorm veel 

belangstelling voor het evenement van burgers 
en schooljeugd.

De ijsgang op het Haringvliet nam begin 
januari erg toe, gelukkig konden de 

veerdiensten Middelharnis-Hellevoetsluis 
in die periode wel iedere dag drie diensten 

met twee boten uitvoeren. 

De eerste dienst vertrok vanaf Middelharnis zoals 
gewoonlijk om half negen. de laatste dienst kon 

ongeveer om half drie in de middag worden 
uitgevoerd.

Het haringvliet
 in het ijs

Burgemeester Kleijnenberg aan het 
sneeuwruimen in Ouddorp.

De haven van Oude-Tonge op 
4 januari 1963
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uiteen. ‘s Nachts worden er grote schijnwerpers ontstoken 

om het zicht te behouden. De sergeant vertelt: “Als 
het erger wordt met het ijs zal er nog wel een peloton 

moeten komen. Kost wat het kost, wij moeten de brug 
behouden!”

De heren hebben het niet altijd even druk, wel moet het 
ijs constant in de gaten worden gehouden. De jongens 

hebben het wel een beetje eenzaam op het “pooleiland” 
maar worden prima verzorgd als zij van de koude brug 
komen. Het enige vertier dat zij hebben is de aankomst 

en het vertrek van het motorschip van Rijkswaterstaat, 
dat iedere twee uur dienst onderhoud van Hellevoetsluis 

naar de bouwput, om wachtsmensen aan en af te 
voeren. Ook wordt er met deze boot af en toe post 

meegenomen.

De baileybrug                      
beschermen                                         
met trotyl

Aan het begin van hun tocht, rond één uur, poseerden de Stadse 
“bedwingers” van het Haringvliet nog even voor een foto. Met 

vijftien man sterk waagden (een aantal staan niet op de foto) deze 
“poolreizigers” een expeditie over het Haringvliet.

De Stadtenaars liepen via het eiland Tiengemeenten richting de Hoeksche 
Waard. Velen dachten dat de expeditie dood zou lopen bij het “vuile gat” tussen 

Tiengemeenten en Hoekschewaard, omdat twee dagen hiervoor nog sleepboten 
voeren. Echter was de vorst zo streng dat het mogelijk was ook deze geul over te 

steken.

Eenmaal in den Histert (Zuid-Beijerland) aangekomen doken de bikkels de enige 
kroeg van het dorp in om daar een biertje te nuttigen op de goede afloop. Om 

half vijf arriveerden de pioniers wederom in Stad.

De mannen die 
te voet over het      

Haringvliet trokken

Strenge vorst eist 
zijn slachtoffers
Duizenden zoetwatervissen hebben de extreme winter van ‘63 
niet overleefd. Door de metersdikke massieve ijslaag kon er 
onvoldoende zuurstof doordringen in het water. De vissen zijn 
gestikt in hun eigen element.

Op de foto staat dhr. P. Tamboer die samen met dhr. A. Hoogzand dit 
viswater in pacht heeft. Ook de reuze-exemplaren van een halve meter 
overleefden het niet.

Sleepboot 
bevrijdt 

vissersschepen
Op dinsdag 5 maart stootte de 

“Broedertrouw” door ijs met een dikte van 
soms wel een halve meter, voor de boot 

moest dit een marteling geweest zijn. 

Gelukkig bleef de poging niet zonder succes, 
Dinsdagmiddag brak de sleepboot door een 
flinke ruimte open in de Stellendamse haven, 

de ingevroren vissersschepen werden bevrijd 
uit hun gevangenschap. Er was enorm veel 

belangstelling voor het evenement van burgers 
en schooljeugd.

De ijsgang op het Haringvliet nam begin 
januari erg toe, gelukkig konden de 

veerdiensten Middelharnis-Hellevoetsluis 
in die periode wel iedere dag drie diensten 

met twee boten uitvoeren. 

De eerste dienst vertrok vanaf Middelharnis zoals 
gewoonlijk om half negen. de laatste dienst kon 

ongeveer om half drie in de middag worden 
uitgevoerd.

Het haringvliet
 in het ijs

Burgemeester Kleijnenberg aan het 
sneeuwruimen in Ouddorp.

De haven van Oude-Tonge op 
4 januari 1963
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11nieuws

Op 29 april 1989 kreeg het pittoreske stadje 
Goedereede bezoek van de koningin. De straten van 
de stad waren overspoeld met belangstellenden. 
Volgens de krant hoopte Sinterklaas op net zo veel 
enthousiasme tijdens zijn aankomst in Goedereede. 

De Sint kwam in een klein bootje richting Goedereede waar 
hij warm onthaald werd door alle Goereese kindertjes. Dit 
warme onthaal was ook nodig vanwege de ijzige kou die 
er heerste tijdens de Sinterklaasintocht. Gelukkig had de Sint 
een grote tabberd aan, zodat je zijn bibberende knieën niet 
kon zien.

Sinterklaas 
bezoekt Goedereede

Op oudejaarsdag in 1978 mocht een bestuurder van 
ontzettend veel geluk spreken. 

Na een nachtdienst zat de man uit Melissant oververmoeid 
in zijn auto, hierdoor schampte de bestuurder een boom en 
verloor de macht over het stuur. De auto sloeg tegen een 
tweede boom en brak in tweeën. De bestuurder had een 
veiligheidsgordel om, wat ongetwijfeld heeft meegewerkt aan 
deze goede afloop. De man liep enkel een beenbreuk, een 
breuk in één van zijn handen en een aantal kneuzingen op. 
Toch kon de politie die het ongeluk meldde de vrouw van de 
gewonde man feliciteren met de onwaarschijnlijk goede afloop.

Veel geluk bij een ongeluk...

De auto spatte 
uiteen toen de boom 
werd geramd
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Een aantal knapen maakt een 
sneeuwpop op 17 februari in 
1978.

Auto de Nieuwe-Tongese Kerk-

gracht in in 1982.

Zuiderdieptocht voor 
het eerst gehouden.

Brandweer spuit ijsbaan op in 1997.

Herkingse oma’s op de schaatsen in 1987.

Opening Station in Oude-Tonge op 26 januari 1995.
IJspret in 1997

Schaatsliefhebbers massaal 
op de ijzers in 1980.

Reclame voor eerste 
Flakkeese autorijschool in 1970.

Nieuwjaarsduik in 1989.

IJspret in 1997.

IJspret in 1997.

Goedereede op 23 december 1997.

Eerste schaatsles voor 
een kind in 1980.

Voetgangersbruggetje in Dirksland 
wordt alweer afgesloten op 
2 februari in 1982.

Op de schaatsen in 1997.

in beeld

Dirksland op 10 januari 1997

Massale drukte bij de 
koek-en-zopie in 1980.
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In februari 1979 trok de winter 
zich langzaam terug, dit zorgde 
ervoor dat er zware ijsschotsen 
loskwamen en bleven drijven op 
het water.

Voor de ondernemende jeugd bood 
dit nieuwe perspectieven. Twee 
jongens voeren deze dagen met een 
groot ijsvlot door Dirksland, zal het ze 
een nat pak gekost hebben?

Een vlotvan ijs

Op 11 januari 1997 werd de Zuiderdieptocht voor 
de eerste keer gereden. IJsverenigingen uit 
Goedereede, Stellendam, Melissant en Dirksland 
besloten een week van tevoren om een tocht te 
houden. De respons op deze tocht was groot. 

De organiserende verenigingen hadden niet durven dro-
men dat er zo’n grote opkomst aanwezig zou zijn. De 
organisatie rekende op maximaal 1000 deelnemers, de 
tocht telde er uiteindelijk meer dan 1700. Hierdoor was 
er wel een tekort aan medailles. Van de deelnemers 
die geen medaille op de dag zelf konden bemachtigen 
werden de gegevens genoteerd, zij ontvingen later een 
medaille per post.

De tocht was dertig kilometer lang en begon bij de 
Dirkslandse haven via het Sas, langs Melissant naar de 
oude haven van Stellendam. Vandaar ging het via het 
Zuiderdiep naar de havenkom van Goedereede-Haven-
hoofd. De startplaats was tevens het eindpunt. De tocht 
viel bij een aantal deelnemers zo goed in de smaak dat 
ze hem drie keer achter elkaar reden.

Zuiderdieptocht voor 
het eerst gehouden

Meer dan 1700 
mensen namen deel 
aan de tocht.

14 nieuws



Een aantal leden van de Stellendamse zwemclub maakte op 
1 januari 1982 één van de eerste nieuwjaarsduiken van 

Goeree-Overflakkee. Onder leiding van badmeester Snoeij 
trotseerden de leden van de zwemclub het ijskoude water, om zo 

het jaar met een frisse start te beginnen.

Een frisse duik
15



Uw ervaren 
WARMTEPOMP 
SPECIALIST 
sinds 2004

U zit er al jaren warm bij met Kievit Warmte
Kievit Warmte levert al jaren uiteenlopende 
installatiediensten voor zowel bedrijven als 
particulieren. 

Of het nu gaat om een reparatie, of het plaatsen van 
een complete klimaatinstallatie. Kievit Warmte levert de 
apparatuur, zorgt voor de installatie en staat garant voor 
het onderhoud. Het bedrijf is al vanaf 1886 gevestigd op 
Goeree-Overflakkee en staat altijd klaar om u te helpen.
 
Het bedrijf heeft een lang lopende en aangename         
advertentiegeschiedenis bij Eilanden-Nieuws. Op deze 
pagina een greep uit de geschiedenis.
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